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Tobias de Wolf zag het meteen. Als je wel eens een musical op een basisschool hebt gezien, dan herinner je je vast de kereltjes die daar op het podium stonden, met opgeplakte snorren, en brillen van de rommelmarkt. Zo zagen de twee jonge mannen eruit die Tobias nu zijn winkel binnenliet, door vanachter de toonbank op de deuropener te drukken.

Het verraste hem niet. Ook bij het zien van camerabeelden van overvallen waarbij de daders vermomd waren, had hij altijd bij zichzelf gedacht: ik zou meteen gezien hebben dat dat geen normale klanten zijn. Dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk, want op het moment dat je die beelden zag, wist je eigenlijk al dat het overvallers waren, omdat je anders die beelden niet had gezien. 

Maar ook zonder de stuntelige vermomming had Tobias geweten dat het raak was. Twee jonge mannen samen in een juwelierszaak, alleen dat al. Ja, hij kreeg wel eens een homostel in zijn winkel, elegante heren in lange jassen die elkaar sieraden aanwezen met een gestrekte pink. Maar niet twee stoere jongens van rond de twintig, en al helemaal geen jongens die ‘lichtgetint’ waren, zoals nette mensen zeggen. Ben je belazerd. Dat soort jongens kijkt naar iPhones en BMW’s, en naar Rolex-horloges natuurlijk, maar echt niet naar kettinkjes en ringen. Dit waren geen klanten, dit waren overvallers. En wat meer was: dit waren niet zomaar overvallers, o nee. Dit was bingo. Bingo met een hoofdletter B, en met een hele sliert hoofdletters erachteraan: B-I-N-G-O. 



Dat was de vorige keer wel anders geweest. Zo’n anderhalf jaar geleden waren er overvallers mee naar binnen geglipt toen hij de deur opende voor een vaste klant. Een stel was het, met capuchons en zonnebrillen op. Dat er bij de vrouw aangekoekte slierten vaalblond haar onder de capuchon vandaan kwamen, dat zag Tobias pas toen ze al binnen waren, net als het slechte gebit van de man. Aan de andere kant: wat had hij moeten doen? Je kunt moeilijk de politie alarmeren omdat er mensen in je zaak staan die hun haar en hun tanden niet verzorgen. Toen de vaste klant vertrokken was, had de man zijn hand onder zijn regenjas gestoken en iets op hem gericht wat een stuk pvc-pijp kon zijn, maar ook een pistool. Tobias had geen risico genomen en procedure B in werking gesteld. 

Je had het niet in de hand, natuurlijk. Hij hoopte maar dat zijn winkel te armetierig was voor motorbendes: er lag wel goud in zijn zaak, en natuurlijk schitterde her en der een diamant, maar hij had zijn uitstalkasten vooral opgevuld met zilver en halfedelstenen. Volgens de statistieken was hij daarmee een ideale prooi voor precies het soort roofovervallers dat net zijn winkel was binnengestapt: allochtone jongens van amper twintig, het jatten in de supermarkt ontgroeid maar nog te bleu voor de internationale drugshandel. 



Tobias de Wolf hield zich intensief bezig met het verschijnsel roofoverval, al vele jaren. Hij las alles wat hij in handen kon krijgen over het onderwerp, hij bezocht elke bijeenkomst die erover werd georganiseerd en hij ging veel naar rechtszittingen toe; alle details die daar de revue passeerden, zoog hij in zich op als een spons. Het was in zijn branche een hot item, want juweliers werden er steeds vaker door getroffen. 

Verhalen over ramkraken sloeg hij over, die interesseerden hem niet. Wie een ramkraak wil plegen, kiest een topjuwelier. En als er toch iemand zo gek was om met een shovel zijn centenzaakje in te rijden, dan had ie pech gehad. Afboeken en opnieuw beginnen. 

Het ging Tobias uitsluitend om overvallers die de winkel betreden tijdens de openingstijden. Meestal gebruiken die bivakmutsen of sjaals om hun gezicht te verbergen voor de camera’s. Over nikaabs en boerka’s wordt veel geluld, maar Tobias had nog nooit gehoord dat ze waren gebruikt bij een roofoverval. In Nederland tenminste; daar draagt vrijwel niemand dat soort kleding, dus dat valt veel te veel op. En af en toe wordt er dus een vermomming gebruikt, in plaats van gezichtsbedekking. Het heeft voor de overvallers het nadeel dat ze soms toch herkend worden van de beveiligingsbeelden, maar het voordeel dat ze op straat niet zo in het oog springen en zelfs binnen in de zaak het goede moment kunnen afwachten. 

Precies wat deze twee jongens nu deden. Ze stonden bij een hoge vitrine te doen alsof ze een gesprekje voerden, maar ondertussen spiedden ze om zich heen en observeerden de ruimte grondig, net zo lang tot de enige andere klanten, een oudere dame en haar zoon, de winkel zouden hebben verlaten.



Collega’s die waren overvallen door criminelen in vermomming hadden vrijwel allemaal van tevoren lont geroken, net zoals Tobias nu. Als je jarenlang in zo’n winkel staat, valt alles wat niet normaal is ogenblikkelijk op; mensen zijn nu eenmaal veel gewoner dan ze zelf denken. Maar ze hadden niets ondernomen, die collega’s. Natuurlijk niet. Wat kon je doen? Op de alarmknop drukken? Dan moest je aan de toegesnelde agent duidelijk maken dat je een verdenking koesterde, tegen een stel met vilthaar en bruine tanden, of tegen deze twee allochtone jongens. Maar die types gingen heus niet onder het toeziend oog van oom agent hun pistool tevoorschijn halen. En die agent zou ze ook niet gaan fouilleren, alleen omdat ze hun haar niet hadden gewassen of omdat ze zo’n rare bril op hun lichtgetinte neus hadden. Als ie dat wel deed, dan kwam daar een rechtszaak van en dan ging die agent de bietenbrug op, nou en of. Waarom hebt u deze mensen gefouilleerd? Omdat ze vilthaar hadden en een slecht gebit, edelachtbare, of omdat ze lichtgetint waren en een rare bril droegen. Nou, dat mag niet. Ook al zou het raak zijn! Jazeker, ook al vond die agent een pistool – al vond hij er tien! – dan nog mochten die lui gewoon naar huis. 

Tobias had zich erin verdiept. Het Amsterdamse Gerechtshof had uitspraak gedaan in een zaak van twee agenten die midden in de nacht een gekleurde man over de Zeedijk hadden zien hollen, komend uit de richting van een café waar werd gedeald. Ze hielden hem staande om hem te fouilleren, en jawel hoor: 840 milligram heroïne. Maar de man werd vrijgesproken omdat het bewijs onrechtmatig verkregen was. De agenten hadden namelijk geen objectieve reden gehad om de man te verdenken, aldus het hof. Tobias wist niet of de man in kwestie zijn 840 milligram nog had teruggekregen – c.q. of deze overvallers met succes hun vuurwapens zouden kunnen terugvorderen na het winnen van hun zaak – maar strikt genomen was vrijspraak vrijspraak, dus het zou Tobias niet eens verbazen. Misschien dat de politie ze daarna opnieuw zou kunnen arresteren wegens verboden drugs- of wapenbezit, maar het was een logische redenering dat de wederrechtelijk afgenomen goederen eerst moesten worden teruggegeven.

Dus die door hem gealarmeerde agent zou niet veel meer kunnen doen dan naast de toonbank staan en naar die jongens kijken, en die jongens zouden vervolgens fluitend de zaak uit wandelen en op de openbare weg opgaan in het winkelend publiek. Aju, paraplu. Nee, tot de jongens zich bekendmaakten als overvaller kon je als juwelier niks doen. De regel was: een overvaller is pas een overvaller als hij heeft gezegd: ‘Handen omhoog.’ Daar moest je op wachten. En dus wachtte Tobias de Wolf. Daar was ie een meester in, in wachten.



Terwijl hij in gesprek was met de oudere dame, mevrouw Adema, een vaste klant, die haar trouwring wilde laten verkleinen omdat hij te los om haar dunner wordende vinger kwam te zitten, sloeg hij vanuit zijn ooghoeken het tweetal nauwlettend gade. Godnondeju, hij begon helemaal te gloeien. Dit was de hoofdprijs. De een was langer dan de ander; zijn lippen waren vol en zijn neus was aan de brede kant. Hij droeg een kleurig, gebreid mutsje. De andere jongen was van de categorie die je altijd ziet op posters voor kickboksgala’s: opgeschoren haar rondom een smal, verbeten gezicht met daarin een stel donkere ogen die gloeien van agressie. Het overweldigde Tobias dat deze overvallers precies het slag jongens waren waarop hij had gehoopt. 

En niet alleen qua gezicht. Hij huiverde toen hij hun gestalten goed in zich opnam. Ze droegen wijde sweatshirts boven hun baggy pants, een trend die ooit was geïntroduceerd door Amerikaanse straatbendes om meer en grotere vuurwapens te kunnen verbergen, maar desalniettemin zag hij verdomd goed hoe gespierd en getraind die twee waren. Niet alleen aan de vorm van hun lichaam, maar vooral ook aan de manier waarop ze zich bewogen: met de soepelheid en gratie van jonge panters.

Vandaag was het tijd voor… procedure A. Eindelijk. 



Hij merkte in het gesprek met mevrouw Adema dat hij tijd aan het rekken was. Hij teemde over sieraden die met het lichaam mee uitdijden en inkrompen omdat het nu eenmaal bezittingen voor het leven waren. Hij had zo’n droge mond dat zijn stem ervan kraakte en zijn hart ging als een wilde tekeer, maar mevrouw Adema leek niets te merken. Ze genoot zichtbaar van het kletspraatje en van de aandacht die ze kreeg. De zoon stond ongeïnteresseerd toe te kijken.

Tobias nam een slok van zijn thee, maar het smerende effect daarvan was binnen enkele seconden verdwenen. Hij had het gevoel dat de adrenaline uit zijn oren spoot, maar hij zag dat de vingers waarmee hij de trouwring hoog in de lucht hield, evengoed volkomen stabiel waren. Alles onder controle. Altijd gehad.

Mevrouw Adema begon over de inscriptie in de ring. Haar overleden man heette Carlo en ze wilde niet het risico lopen dat ze straks haar ingekorte ring terug zou krijgen met de naam ‘Carl’ erin. Ze lachte kakelend om haar eigen grapje. Tobias glimlachte en haalde diep adem; hij voelde zich licht in zijn hoofd. ‘Niet dat ik u niet vertrouw, hoor!’ stelde mevrouw Adema hem gerust. ‘Ik kom hier al zo lang als u hier zit en ik ben altijd tevreden geweest.’ 

Tobias knikte. Zijn gedachten gingen terug naar de tijd waarin hij deze zaak was gestart, vier jaar geleden. Mevrouw Adema was inderdaad een van de klanten van het eerste uur geweest. Maar de aanwas was langzaam gegaan. De allochtonen in deze krachtwijk in Arnhem-Zuid hadden hun eigen juweliers en de weinige witte Nederlanders die er woonden, waren niet bepaald welvarend. Iedereen in de straat had zich erover verbaasd dat hij hier een juwelierszaak had geopend, en bij de winkeliersvereniging hadden ze hem gevraagd hoe hij de bank zo gek had gekregen. ‘Ik heb geen bank nodig,’ had hij gezegd. Nou, dat had indruk gemaakt. Maar het klopte. Tobias had geen bank nodig, hij had geen compagnons nodig, hij had helemaal niemand nodig. Hij deed alles alleen. Altijd. 



Voor hij juwelier werd, had hij in de levensmiddelenhandel gezeten. En met succes: toen hij zijn supermarkt verkocht aan een landelijke keten kreeg hij er een vermogen voor. Moeizaam verworven geld, bij elkaar geschraapt tijdens achtentwintig jaar van schijnbaar uitzichtloos buffelen. Hij had het alleen volgehouden door de beloning die hij zichzelf in het vooruitzicht had gesteld. Achtentwintig lange jaren, waarin hij en zijn medewerkers minstens twee winkeldieven per week hadden betrapt; krap drieduizend boefjes. Als de politie ze eindelijk had afgehaald uit zijn kantoortje, hadden die gastjes een half uur later alweer op de stoep gestaan om een lange neus naar hem te maken. En wanneer de heren meenden dat ze ook maar iets te hardhandig in hun bontkraagje waren gevat, dienden ze onmiddellijk een klacht in wegens het toebrengen van lichamelijk letsel; hij had wel tien keer voor het hekje gestaan, en was in twee gevallen zelfs veroordeeld tot een boete. Maar altijd was het hem gelukt om zijn frustratie, zijn woede en zijn wrok om te zetten in studie, vlijt en vastberadenheid. 

Toen hij eindelijk had gecasht, had hij in de spiegel gekeken en geglimlacht. ‘Ziezo, De Wolf, het werk zit erop. Nu is het tijd voor je hobby.’ En hij was begonnen aan het verwezenlijken van zijn droom. Een droom die hij had gekoesterd zo lang als hij zich kon herinneren en die met het verstrijken van de jaren steeds vaster vormen had aangenomen. Aangewakkerd en ingekleurd door zijn ervaringen in de supermarkt, uitgewerkt met ideeën uit krantenknipsels en onderbouwd door de boeken die hij had gelezen over anderen, die net zo’n droom hadden gehad als hij. Eindeloos vervolmaakt door zorgvuldig te analyseren welke factoren zijn voorgangers aanvankelijk hadden doen slagen en welke hen uiteindelijk de das om hadden gedaan. Degenen die volledig waren geslaagd, de grootmeesters, konden per definitie niet worden gekend.



Terwijl hij mevrouw Adema antwoord gaf, zag hij dat de twee jongens, nog altijd belangstelling veinzend voor de ringen, uit hun ooghoeken de winkel in zich opnamen. Hun blik bleef even hangen bij de kassa. Ze inspecteerden ook de ruimte achter de toonbank en zagen de deur van de kluis. Jazeker, want ook achter de toonbank stond een kluis. Goed in het zicht en helemaal leeg, speciaal voor ongenode bezoekers. De jongens keken naar de camera’s die letterlijk in alle hoeken hingen. Ja, Tobias had geïnvesteerd in zijn beveiliging, zoals het een goed juwelier betaamt. Voor hij zijn zaak had geopend, had hij het pand veranderd in een vesting. Dubbele metalen rolluiken over de hele breedte van de gevel, een stalen deur tussen de winkel en de werkplaats, een uitgebreid alarmsysteem en grote betonblokken buiten op de stoep, ter voorkoming van een ramkraak. Plus een grote kluis in een kelder onder de winkel. De buren hadden hem meewarig aangekeken en hem beklaagd om de kosten van zijn project. Hij had berustend zijn schouders opgehaald en gezegd: ‘Dat is ook de reden dat ik alles zelf doe.’ En inderdaad zag men hem altijd in zijn eentje aan het werk. 

Door de geweldige chaos, die hij maandenlang in stand had gehouden, was het geen mens opgevallen dat hij niet één, maar drie stalen deuren zijn zaak in had gesleept en dat hij vele honderden kruiwagens klei het pand uit had gereden, aan de achterkant, en daar op het straatje had gekiept. Hij voerde alles steeds af voor de berg zo hoog werd dat die de aandacht trok. Omdat hij het karwei van het storten van het beton over al die maanden uitsmeerde, had niemand in de gaten dat hij in zijn aanhanger véél meer zand, grind en cement aanvoerde dan nodig was voor die paar blokken in het trottoir en dat keldertje van twee bij twee, en dat zijn betonmolen feitelijk dag in dag uit stond te draaien. Ja, de afhaalsurinamer links van hem had wel eens gevraagd of het nou nog steeds niet af was, en de eigenaar van de sigarenboer aan de rechterkant was zelfs boos geworden, want die woonde achter de winkel en zijn vrouw had schoon genoeg van de rotzooi voor haar huiskamerraam. Maar Tobias had aangevoerd dat hij nu eenmaal een pietje-precies was, dat zij niet de risico’s liepen die hij liep en dat de verzekering keiharde voorwaarden stelde. 



Pfff. Hij had niet eens een verzekering. Geen behoefte aan pottenkijkers. Bij de vorige overval had Tobias de rekening zelf betaald. Zo waardevol was het allemaal niet, en hij had genoeg. En hoewel het bepaald geen prettige ervaring was – er zijn niet veel mensen die het koud laat als er iets op ze wordt gericht wat misschien een pistool is – was Tobias er achteraf innig dankbaar voor geweest. 

Procedure B was gericht op het lozen van de overvallers. Wanneer Tobias een schop gaf tegen de knop die links onder de toonbank zat, klapte allereerst het luik naar beneden waarop hij stond, zodat hij in het keldertje viel, op een stapel matrassen die daar voor de grote kluis lag. Het luik klapte terug en werd vergrendeld. Ondertussen ging er een signaal naar het noodnummer van de politie. Vervolgens zwaaiden alle deuren wijd open, die naar de straat, maar ook die van de winkel naar de werkplaats en die van de werkplaats naar het straatje achter. De boodschap van procedure B was: neem mee wat je hebben wilt en verdwijn. 

‘O, o, meneer De Wolf. Hebben ze u te pakken gehad, die schoften?’ hadden de politieagenten meelevend gevraagd. 

Tobias had geknikt. ‘Vogels gevlogen, spullen kwijt, maar goddank het vege lijf gered.’ 

‘Wat u zegt, meneer De Wolf.’ De agenten hadden hem gefeliciteerd met zijn veiligheidsprocedure. En natuurlijk had Tobias gehoopt dat de overvallers bij hun vlucht waren gezien, of dat ze een spoor hadden achtergelaten; maar toen de agenten in het straatje achter het pand warempel de zonnebril van die aangekoekte blondine hadden gevonden, had hij in gedachten een gat in de lucht gesprongen. Christenzielen, wat een mazzel. Het ding had voor het achtertuintje van nummer 78 gelegen. Slechts enkele meters van de plek waar de politie later vandaag het kleurige, gebreide mutsje zou aantreffen, dat nu nog op het hoofd zat van de langste van de twee jongens, die op dit moment met afgewend gezicht de snor op zijn bovenlip stond vast te duwen. 



Het was allerminst toeval dat het pand dat Tobias de Wolf voor zijn nering had gekocht, in Arnhem lag, vlak bij de oever van de Rijn. Van mei tot oktober, als het waterpeil in de rivier laag was, stond het grondwater hier bijna vier meter onder het maaiveld; dat kwam in Nederland maar op weinig plaatsen voor. Daardoor had hij helemaal in zijn eentje zijn kelder kunnen aanleggen, zonder bedrijven te hoeven inhuren voor het slaan van damwanden en het leegpompen van de bouwput. 

En daardoor was hij erin geslaagd om áchter het kleine keldertje waarin de kluis stond, nog een tweede kelder aan te leggen: een betonnen bunker van dertig vierkante meter, die op geen enkele tekening stond en waar behalve Tobias geen sterveling weet van had. Die bunker lag onder zijn werkplaats, bijna een meter onder de grond, en was uitsluitend toegankelijk via de kluis. Hij had de betonnen constructie zo zwaar gemaakt dat ruimte niet ging drijven als ’s winters het grondwater weer omhoogkwam. En natuurlijk had hij secuur gewerkt; de afgelopen jaren was de ruimte altijd kurkdroog gebleven. 

In deze bunker had Tobias verwarming aangelegd, een eenvoudige wasgelegenheid, een toilet en een keukentje. Vanuit een tank werd het afvalwater omhooggepompt. De bunker was volkomen geluiddicht; een ventilatiesysteem zorgde voor luchtverversing. Aan de wanden hingen dikke ijzeren kettingen, die stevig in het beton verankerd waren. ‘Het gastenverblijf’ noemde Tobias het. Bijna iedere avond was hij er te vinden, urenlang, mijmerend over de dingen die komen zouden.



Of ze het goud dat overbleef na het inkorten mee naar huis kon krijgen. Dat vroegen ze vaak. Bang om een euro mis te lopen. Terwijl hij antwoordde, checkte Tobias in gedachten nog een keer de techniek, zoals hij het noemde. Het ritueel waarmee hij vier jaar lang iedere werkdag was begonnen, in de wetenschap dat dit dé dag zou kunnen zijn; het ritueel waarmee hij ook deze werkdag was begonnen en dat erin bestond dat hij checkte of zijn technische voorzieningen inderdaad feilloos reageerden op zowel het signaal voor procedure B als op dat voor procedure A. Zijn ergste nachtmerrie was dat hij na vierendertig jaar van minutieuze voorbereiding zou falen door een enkele onachtzaamheid en dat zijn kans voorgoed verkeken was. Maar het lijstje in zijn hoofd vertoonde een regelmatige rij vinkjes. Tobias de Wolf was er klaar voor. 



‘Mevrouw Adema, dan zie ik u aan het eind van de week.’ 

‘Uitstekend, meneer De Wolf, tot dan. Fijne dag!’

‘Dank u vriendelijk, mevrouw. Insgelijks.’ 

Mevrouw Adema liep met haar zoon de winkel uit. Tobias wachtte tot de deur zich achter hen had gesloten. Toen hij sprak was, zijn stem zacht en beleefd. ‘Goedemiddag, heren. Wat kan ik …’

‘Handen omhoog!’ schreeuwde de jongen met het smalle gezicht, terwijl hij met een katachtige sprong voor de toonbank landde, een pistool op Tobias’ borst gericht.

Tobias’ handen rezen langzaam de lucht in, terwijl hij zijn overvaller strak aankeek. Zijn ademhaling verliep zwaar en zijn ogen waren wijd opengesperd. 

De andere jongen sloeg met een hamer een vitrine stuk en begon de inhoud bij elkaar te graaien. Toen Tobias zag hoe de lichtgetinte hand het glinsterende spul in een zak veegde, herinnerde hij zich hoe hij indertijd die vitrine had ingericht, met exact dit beeld voor ogen. De jongen voor hem siste: ‘De kluis! De code van je kluis, godverdomme! NU!! Of ik maak je kapot!!’

Terwijl hij de jongen bleef aankijken, liet Tobias langzaam een van zijn armen zakken, de vingers van zijn hand gespreid. Heel voorzichtig pakte hij het kaartje dat in zijn borstzak zat, en stak het de jongen toe. Die griste het uit zijn handen en keek erop. Op dat moment schopte Tobias tegen de knop die rechts onder de toonbank zat, en startte daarmee procedure A. Het luik waarop hij stond, klapte onder hem weg en hij viel recht naar beneden, de kelder in, op de matrassen die daar lagen opgestapeld. Voor de twee jongens in de gaten hadden wat er gebeurde, was hun slachtoffer verdwenen: ze zagen nog net zijn kale kop achter de toonbank naar beneden suizen. Er was een harde klap te horen toen het luik weer dichtsloeg en een tik toen het zich vergrendelde. Anders dan bij procedure B ging er nu geen seintje naar de politie. Wel kwam met luid geraas het dubbele metalen rolluik langs de gevel naar beneden, klikte de stalen deur naar de werkplaats in het slot en ging onder de toonbank het groene lampje van een gsm-jammer aan. Uit kleine pijpjes in het plafond van de winkel kwam sissend een nevel de ruimte in die zoetig geurde. 



In de kelder onder zijn zaak zat Tobias de Wolf op de stapel matrassen. Op een beeldscherm zag hij hoe de twee jongens in de winkel wel af en toe angstige blikken wierpen op de gesloten deuren en op de sissende pijpjes boven hun hoofd, maar het toch niet konden laten om nog een paar vitrines leeg te halen. Over vijf minuten zou het verdovingsmiddel hen buiten bewustzijn hebben gebracht en kon hij het ventilatiesysteem aanzetten. Daarna zou hij de twee gasten naar hun verblijf slepen, en het kleurige mutsje in het straatje achter het pand op de grond leggen. En dan de politie bellen. ‘Vogels gevlogen, spullen kwijt, maar goddank het vege lijf gered.’ 

De agenten zouden begripvol knikken: ‘Net als de vorige keer, meneer De Wolf!’

Hij zou de beelden van de beveiligingscamera’s overhandigen. Helaas was er een technische storing opgetreden: de opnames stopten op het moment dat hij zijn veiligheidsprocedure had gestart, zodat de vlucht van de jongens niet was vastgelegd. 

‘Dat is het ergste niet, meneer De Wolf. De beelden zijn scherp, daar gaat het om.’ 



Omroep Gelderland zou melden dat de twee boefjes na hun actie waren verdwenen. Waar ze waren gebleven? Geen mens die het zou weten. Wellicht tijdens hun vlucht te water geraakt, of ten onder gegaan in het misdaadcircuit, of misschien zelfs als IS-strijder naar Syrië vertrokken. 

De toekomst zou leren of Tobias inderdaad de grootmeester was die hij wilde zijn. In dat geval zou geen mens er ooit achter komen dat de twee jongens zich in zijn kelder bevonden. In die doodstille, onderaardse cocon, waar geen wetten en geen regels golden, waar droom en daad zouden samenvallen, waar hij heer en meester zou zijn. 

Na tientallen jaren van voorbereiding hoefde Tobias de Wolf nog maar luttele minuten te wachten. Hij vouwde de handen in de schoot en huiverde.


Tinkerbells uit Amsterdam



Eric Kollen schreef dit verhaal in 2015 op uitnodiging van de firma Tinker Taxi, een gay friendly airport taxi service; ze wilden graag een ‘lhbt-erotisch sprookje’ cadeau geven aan passagiers die de Amsterdam Pride kwamen bezoeken. Het is voor die gelegenheid als paperback verschenen in het Engels, onder de titel ‘The Amsterdam Tinkerbells’, en als ePUB onder de titel ‘Tinkerbells uit Amsterdam’. De versie die hierna volgt, is licht gewijzigd. 



– 1 –

Fabian Rauschenbach keek vanuit zijn ooghoeken naar het cabinepersoneel dat door het gangpad op en neer liep. De stewardessen droegen dunne bloesjes, waar je hun bh doorheen kon zien, en kokerrokjes die superstrak over gulle rondingen spanden. Nou, dan waren de broeken van hun mannelijke collega’s een stuk minder onthullend. Als die ene donkere, met dat korte, zwarte haar, in een bepaalde houding stond, dan had hij een flinke bobbel, en zijn kont zag er ook lekker uit, maar het hebben en houden van de mannen werd lang niet zo ruimhartig tentoongesteld als dat van de vrouwen. Het was weer eens oneerlijk verdeeld in de wereld. 

Af en toe werd hij betrapt. De stewards – die natuurlijk homo waren, Fabian zag het best – onderdrukten een glimlach wanneer ze de vijftienjarige jongen zagen gluren en de stewardessen staken nuffig hun neus in de lucht. Maar Fabian haalde zijn schouders op. Hij was ver van huis en op de een of andere manier gaf dat hem een gevoel van onaantastbaarheid. 



‘Dames en heren,’ klonk het uit de luidsprekers, ‘hier meldt zich uw gezagvoerder, Heinrich Müller. Uw attentie alstublieft. Is misschien er een arts in het vliegtuig? Een van de passagiers is onwel. Ik herhaal: is er een arts in het vliegtuig? Meldt u zich alstublieft bij het cabinepersoneel.’ 

Iedereen strekte zijn nek, nieuwsgierig waar het onheil had toegeslagen. Voor in het toestel leek het onrustig. Fabian boog zich naar links, het gangpad in, om het beter te kunnen zien. De flamboyante latina die aan de andere kant van het gangpad zat, deed hetzelfde, zodat hun haren elkaar raakten; haar weelderige lokken lang en donkerblond, zijn springerige krullen vuurrood, bijna oranje. 



‘Pardon!! Mag ik er misschien even langs?’ klonk het ongeduldig achter hen. Fabian draaide zich om in zijn stoel en zag hoe een lange, blonde man zich door het gangpad wrong. Hij ging snel recht zitten en keek omhoog toen de man passeerde. Sodeju, wat een lekker ding. Groot en zongebruind, met mooie, blauwgrijze ogen. En vooral: een superstrakke spijkerbroek! Yummie. Zodra de man voorbij was, hing Fabian weer in het gangpad, om zijn kont na te kijken. Alsjeblieft. Daar kon je mee thuiskomen.



De jongen zag dat de wulpse dame aan de overkant net zo gretig naar de gespierde billen zat te loeren als hij. Hij giechelde. Ze keek hem aan en knipoogde, met haar beide duimen in de lucht. 

‘Lekkere kont!’ fluisterde Fabian. 

‘Ja!’ zei ze zacht. ‘En het is een grote kerel! Misschien heeft ie een flinke…’ Met haar handen boven elkaar omklemde ze een denkbeeldige staaf van geducht formaat. 

Fabian proestte en wierp een blik naar rechts, maar zijn vader tuurde ingespannen naar de voorkant van het toestel en leek geen oog te hebben voor het geginnegap naast hem. 



De lange, blonde man stond voorovergebogen over een van de passagiers. Fabian maakte snel zijn bril schoon, om vooral geen detail te missen. Iets zei hem dat het ongepast was om zich te verlustigen aan het achterwerk van een dokter die poogde om het leven van een patiënt te redden, maar hij kon het niet laten. En zijn zwierige buurvrouw deed het ook: ze hield nu haar handen alsof ze er twee grote meloenen op droeg, en maakte knedende bewegingen met haar gespreide vingers, terwijl het puntje van haar tong tussen haar glanzend gestifte lippen heen en weer flitste. In haar dunne, witte bloesje sprongen twee volle, ronde borsten vrolijk op en neer, elke keer wanneer ze om zich heen keek, wat ze om de haverklap deed. Nee, geen bh natuurlijk. 



In een opwelling keek de jongen opeens naar rechts. Zijn vader wendde haastig de blik af, maar niet snel genoeg: Fabian had nog net gezien dat hij inderdaad zat te gluren naar de dansende tieten van de diva naast hem. 

Hij leunde naar achteren, zodat zijn vader beter zicht kreeg. ‘Je gaat je gang maar, pa,’ zei hij zacht in het Duits. ‘Ze heet Rafaela, ze is Braziliaans en ze is helemaal voor jou.’ Zijn vader gaf hem een por in zijn zij. 



De dokter zei iets tegen de stewardessen en liep toen met grote stappen terug naar zijn plaats. Fabian bleef over de armleuning hangen, met een bezorgd gezicht, om de indruk te wekken dat hij belangstelling had voor het verloop van de medische hulpverlening, maar heimelijk loerde hij alleen naar het kruis van de dokter. Zou hij inderdaad… Nou en of! Zijn donkergroene ogen schitterden van opwinding: daar kwam een spectaculaire bobbel op hem afstormen, exact op ooghoogte… Pas toen de man vlakbij was, ging hij snel rechtop zitten. 

Hij schrok hevig toen de langsijlende gestalte naast zijn stoel struikelde en zowat languit tegen de grond smakte. ‘Holy shit!!’ klonk het hartgrondig. ‘Wie laat die kutschoen hier in het gangpad slingeren?!’ Onmiddellijk keek Fabian tussen zijn voeten, waar hij… téring! Er lag maar één sneaker… Hij keek over zijn schouder en zag de andere in het gangpad liggen. Met een rood hoofd vloog hij overeind en griste de schoen naar zich toe. Toen hij opkeek, zag hij dat de blonde dokter hem nog een vernietigende blik toewierp, voor hij zijn weg vervolgde. 

‘Je moet in het vliegtuig je schoenen bij je houden, jongen.’

‘Jaaa, pa…’ 



Nadat de dokter nog een keer door het gangpad op en neer was gestormd, riep de gezagvoerder om dat de patiënt met grote spoed naar het ziekenhuis moest, en dat het toestel daarom voortijdig zou landen, en wel in Amsterdam. Vandaar zouden de passagiers met bussen naar Düsseldorf worden gebracht. 

In het vliegtuig klonk onderdrukt gemompel; de mensen baalden van deze tegenslag, maar in het licht van de noodsituatie van hun medepassagier zou het ongepast zijn om daar hardop uiting aan te geven. 

Fabian keek naar zijn vader. Die haalde zijn schouders op. Hij was hoogleraar aan de universiteit van Düsseldorf, dus hij had nog twee weken zomervakantie, en zelf hoefde Fabian ook pas half augustus weer naar school. Komende week zou hij naar zijn moeder gaan, maar dat was pas op dinsdag. Nu was het vrijdagochtend. 

Rafaela reageerde minder laconiek. ‘Grande porra!’ Haar diepe stem was zeker zes rijen verder te horen en sommige mensen keken afkeurend om. Driftig krabbelde ze iets op een notitieblokje. Ze belde om een stewardess en gaf opdracht om een sms te verzenden; dat was een dienst die op deze vlucht werd aangeboden. ‘Wat een gesodemieter!’ mopperde ze tegen Fabian. ‘Ik heb een afspraak voor een fotoshoot. Bij een topfotograaf! Maar met een bus ga ik dat nooit halen. Misschien dat het lukt met een taxi.’

Toe maar, dacht Fabian. Met een taxi van Amsterdam naar Düsseldorf.

Het toestel zette de landing in. 
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In de rij voor de paspoortcontrole stond Fabian opnieuw naast Rafaela. Hij zag haar kijken naar de identiteitskaart in zijn hand en hield hem omhoog. ‘O, morgen ben je jarig! Gefeliciteerd. Hoe oud… Ach, wat schattig, sweet sixteen!’ Ze keek hem aan. ‘Mag je dan alcohol in Duitsland?’ 

Fabian knikte vrolijk. ‘Ja! Eindelijk. Bier en wijn, nog geen sterke drank.’ 

‘Oooohh!’ joelde ze. ‘In mijn land mag je dat pas vanaf achttien! Niet dat iemand zich eraan houdt, hoor. En autorijden?’

‘Nee, dat is in Duitsland vanaf achttien jaar.’

‘Is er nog meer wat je vanaf morgen mag?’ Fabian leek te aarzelen. Rafaela lachte lief naar hem. Ze sloeg vertrouwelijk een arm om zijn middel en trok hem tegen zich aan; ondanks haar torenhoge hakken was ze nog kleiner dan hij, terwijl hij zelf bepaald niet groot was voor zijn leeftijd. ‘Aan Rafaela kun je alles vertellen.’ Hij voelde een zachte borst tegen zijn ribbenkast duwen. 

Hij boog zich naar haar oor en fluisterde: ‘Vanaf morgen mag ik… seks hebben.’

Rafaela’s ogen gingen wagenwijd open. ‘Nu niet, dan?’

‘Jawel, maar nu mag het alleen… met jongens van mijn eigen leeftijd. Niet met iedereen. Niet met… mannen.’ 

‘Oh… en dat is wat jij wilt, hè? Mannen!’ Fabian knikte glunderend. ‘Ik ook, hoor! Ik ben dol op… grote Josés!!’ Met een fladderende hand duidde de brunette een gestalte aan die hoog boven hen beiden uittorende. ‘In mijn land mag je seks met iedereen vanaf je veertiende!’ 

‘Echt waar? En… heb jij…’

Ze grinnikte. ‘Joh, ik zat ik al bij de Josés op schoot toen ik tien was! En gróte Josés, hoor!! Maar stiekem. Mijn moeder mocht het niet weten.’ Haar telefoon pingde. Ze keek op het scherm. ‘Yesss! Mijn vriendin heeft een taxi voor me geboekt! Ik word afgehaald bij het meeting point.’ Ze keek op naar Fabian. ‘Wil je niet meerijden?’

Nou… dat was helemaal geen gek idee, vond Fabian. In de bus zou hij drie of vier uur lang naast zijn vader zitten. En hij kon het prima met hem vinden, maar ze hadden net een hele week samen in New York rondgelopen. Dan zat hij liever op de achterbank van een taxi te geiten met Rafaela, met haar ondeugende pretogen. 

Hij tikte zijn vader op de schouder. ‘Hé pa,’ zei hij in het Engels, ‘deze charmante dame vraagt of wij in haar taxi mee willen rijden naar Düsseldorf.’

Thomas Rauschenbach keek om. Hij was een grote, gezette man, met een kalende schedel die omzoomd werd door een rand dunne, grijze krulletjes, en hij droeg een woeste baard. Zijn ogen gingen iets verder open toen hij de ranke arm om de taille van zijn zoon zag. ‘Tjonge. Wat een… allervriendelijkst aanbod.’ Zijn blik bleef net iets te lang hangen bij het uitpuilende bloesje van de betoverende verschijning en Thomas kleurde een beetje toen hij aan de twee grijnzende gezichten zag dat hij was betrapt. ‘Ik ga wel voorin,’ zei hij snel. 

‘Graag, pa. Dan gaan Rafaela en ik op de achterbank.’

‘Nee!’ riep Rafaela ineens. Fabian fronste. ‘Wacht even!! Niet jij en ik! Jij…’ een slanke vinger prikte in Fabians borstbeen, ‘en ik…’ ze wees op zichzelf, ‘en…’ ze stapte uit de rij en wees naar voren, ‘en onze knappe dokter!!’ De mond van de jongen zakte een stukje open, terwijl hij op zijn tenen ging staan om tussen de mensen door te kijken. Daar… daar stond de lange, blonde man. Het reliëf in diens strakke spijkerbroek kon hij nu natuurlijk niet zien, maar hij herinnerde zich elk detail ervan, van zijn geloer door het gangpad. En die vent zou straks misschien… Sodeknetter! Het kriebelde in zijn buik. Hij voelde dat zijn pik stijf werd. Ooohhh…



‘Maar nu,’ zei Rafaela tegen Fabian, ‘nu komen we bij een belangrijke vraag.’ Haar donkerbruine ogen keken heel serieus. ‘Als hij het doet, wie gaat er dan in het midden zitten?’ Fabian trok een peinzend gezicht. ‘Jij mag nog geen seks,’ zei Rafaela plagerig. ‘Ik wel!’ 

Fabian proestte het uit. ‘Seks!! Waar mijn vader bij zit, zeker? Die is goed.’ Hij keek om, maar zijn vader was verdiept in zijn e-mails. ‘En dan in een taxi! Dat kan je toch niet maken?’

‘O? Je moest eens weten wat ik allemaal in taxi’s doe met mijn Josés.’

De jongen keek haar aan. ‘Echt waar? Ja, jij. Maar twee mannen…’

‘Jaaa, dat kan!’ Rafaela gierde het uit. ‘Mijn vriendin heeft een Tinker Taxi voor me geboekt. Tinker Taxi’s zijn gegarandeerd gay friendly.’

‘En waarom boekt ze voor jou een gay friendly taxi?’

Rafaela glimlachte. ‘Wat goed is voor gays, is ook goed voor meisjes.’ Fabian dacht daar over na. ‘Misschien is de dokter wel bi,’ voer Rafaela voort, ‘en wil hij ons allebei!’ 

‘Bi’s bestaan niet,’ zei Fabian stellig. ‘Bi’s zijn homo’s die het nog niet durven toegeven. Die fase heb ik zelf ook gehad.’

Rafaela schaterde het uit. ‘De wereld is groter dan jij denkt, schatje!’ 



Een op de twintig mannen was homo, had Fabian gelezen. Dus negentien op de twintig niet. Statistisch gezien was Rafaela sterk in het voordeel. En áls die leuke dokter al homo was, dan vond hij Fabian natuurlijk veel te jong. Vijftien. Nou ja, bijna zestien. Maar… waar zijn vader bij zat?! Welnee, dat werd helemaal niks. Zou het pijnlijk zijn als die blonde spetter met Rafaela ging rotzooien, terwijl hij er voor spek en bonen naast zat? Of… of zou het eigenlijk best geil zijn om stiekem te kijken naar die hand met die lange, gelakte nagels die over het opbollende kruis van die doktersjeans gleed? En in die gespierde kont kneep… Rafaela zou er wel voor zorgen dat hij overal goed zicht op had, daar was ze gek genoeg voor. Fabians lul stond alweer recht omhoog. Hoe het ook zou lopen: het was allemaal een stuk spannender dan een busreis met zijn vader. ‘Okay, deal! De dokter in het midden.’

‘Ga jij het vragen?’ 

Fabian beet op zijn lip. Shit… Die dokter zou hem meteen herkennen, allicht, en denken: Moet ik daarmee in een taxi? Met die kluns van die schoen waar ik bijna mijn nek over brak? Dus die zou misprijzend bedanken. En dan zou hij daar staan met een rooie kop… Fabian schudde verlegen zijn hoofd. ‘Nee, ik durf het niet.’ 

‘Schatje, jij moet nog veel leren vannacht!’ Rafaela stapte de rij uit. 

‘Hoezo vannacht?’

‘Morgen word je toch zestien? Dan begint het!’ riep ze lachend over haar schouder. Ze klikklakte op haar naaldhakken langs de rij naar voren, waarbij haar ronde billen in het strakke rokje op en neer deinden. Fabian zag dat er om hem heen geen man was die niet keek. Ook hun vrouwen keken; sommige met onverholen bewondering, andere met een zuinig mondje. 

‘Hij doet het!’ jubelde Rafaela toen ze terugkwam. ‘Hij moet nog even met een collega overleggen over die passagier, maar dan komt ie naar het meeting point. Hij heet Rodric, hij komt uit Londen en hij is… supersexy!!’ De jongen gaf haar een high five. O, wat tintelde het onder in zijn buik!



Bij het meeting point in de aankomsthal zouden ze worden opgehaald door een ‘tinkerbell’, had Rafaela’s vriendin geschreven. Die zou hen naar hun taxi brengen. ‘Wat is een tinkerbell?’ vroeg ze aan Fabian. 

‘Een elfje, geloof ik. Zo’n sprookjesfiguurtje.’ 

Rafaela snoof. ‘Wat een flauwekul. Gewoon een hostess natuurlijk.’


– 3 –

Bij het meeting point krioelde het van de mensen. Fabian keek wat bezorgd om zich heen. Hoe gingen ze hier nu… 

‘Moet je dát zien!’ gilde hij opeens. Hij sprong in de lucht, om meer te zien dan de glimp die hij had opgevangen. ‘Kom mee!’ Hij wurmde zich door de wriemelende mensenmassa naar voren, wat nog niet meeviel met een koffer. Gelukt! Hij stond vooraan en hij zag… Fabians mond viel open. 



Toen Rafaela hem eindelijk had gevonden, had hij zijn mond nog altijd niet gesloten. Hij stond met glazige ogen te staren naar de drie figuren bij het meeting point, die waren omringd door een enorme mensenmenigte waarvan het merendeel foto’s van hen aan het maken was. Het waren drie tinkerbells. 



Ze waren alle drie in het paars gekleed. De eerste was een mooie jongedame, met een elegante jurk aan. Haar blonde haar was hyperkort opgeschoren maar van voren had ze een wilde kuif. 

Verderop liep een collega van haar. Een man. Maar wat voor man! Hij was niet zo lang, maar breed gebouwd, en daarnaast heel gespierd en bovendien was hij dik. En harig. En omdat hij alleen een leren broek droeg, wiegde er door de hal van de luchthaven een enorme, behaarde berg van spieren, vlees en vet. 

Maar de verschijning waardoor Fabian als aan de grond genageld stond, was tinkerbell nummer drie. Die was zwart. Een mooie jongen, die Fabian ook in verrukking zou hebben gebracht als hij een alledaagse outfit aan had gehad: hij was lang, hij had een knap, expressief gezicht en een prachtig lichaam, met golvende schouder- en borstspieren onder een glanzende, donkere huid. Maar… zijn outfit wás niet alledaags. Hij had lage laarzen aan, en verder droeg hij alleen een kort broekje. En dat broekje was niet gewoon kort, maar het was… heel kort. En vooral was het te klein. En niet een beetje te klein, maar… veel te klein. 

Als Fabian datzelfde broekje had gedragen, dan had hij zich daarmee misschien nog wel op straat kunnen vertonen, zelfs in een dorp als Grimlinghausen, waar hij woonde. Want hij was klein en tenger, en helaas waren zijn rode haar en zijn bril niet de enige handicaps waarmee hij morgen de liefdesarena moest betreden; hij had ook nog… een kleine piemel. Niet extreem klein – hij had op internet gelezen dat het nog erger kon – maar toch: hij voelde zich altijd erg onzeker onder de douche na de gymles, want al zijn klasgenoten hadden een grotere. Dus Fabians zaakje zou door dat broekje keurig bedekt worden. 

Maar bij deze zwarte tinkerbell… Heregodnogantoe. Natuurlijk, Fabian kende de verhalen over de lullen van zwarte jongens. De pornofilms die hij op internet zag, bevestigden dat vooroordeel zonder uitzondering en hij had zich al dikwijls afgevraagd of ze in werkelijkheid… of ze echt zo… 

En nu… nu werd hij hier vergast op een broekje dat ten enenmale niet was opgewassen tegen de omvang van de geslachtsdelen die het, tegen beter weten in, trachtte te omvatten: aan de ene kant van de gulp, waarvan lang niet alle knopen dicht konden, spande het textiel over twee enorme ballen, en aan de andere kant werd de kracht van de stof op de proef gesteld door een formidabele slurf, die over de dij opzij lag en vervolgens naar beneden afboog; maar het pijpje was zo kort, en de lijvige zwelling duwde het broekje zo ver naar voren, en vooral was die vlezige pik zo lang, dat Fabian zelfs meende, dat hij… af en toe… als de tinkerbell zich bewoog… zag hij nou… godsamme, jazeker… hij zag… daar zag hij een glimp van de dikke eikel!! Hartstikke roze.

Fabians eigen lul stond recht overeind in zijn broek en klopte als een bezetene. Pas toen de jongen omlaag keek, om te checken of zijn opwinding niet zichtbaar was, merkte hij dat er een sliert speeksel van zijn kin droop. Snel veegde hij hem weg en sloot zijn mond. 



‘Oh, my God!’ Rafaela greep haar telefoon en begon meteen plaatjes te schieten. Fabian wist niet hoe snel hij haar voorbeeld moest volgen. 

Zou hij… Vooruit, Fabian! De jongen overwon zijn schroom en richtte ongegeneerd op de wulpse bult in het paarse broekje. 

Maar zou hij misschien… zou hij het aandurven om… Hij keek de tinkerbell recht in het gezicht, als om toestemming te vragen. Hij kreeg een schalkse knipoog terug. Okay, Fabian, go for it! Hij was ver van huis, wat kon het hem schelen? Zonder langer te dralen zakte hij op zijn knie en mikte nu meer van onderen op het uitstulpende kruis. Klik, klik! Had hij daar die roze zweem te pakken? Zou hij… zou hij nog wat zakken? In Grimlinghausen zou hij het niet in zijn hersens halen, maar… hij wás toch niet in Grimlinghausen? Hij was in Amsterdam!

Hij liet zich op zijn gat op de vloer vallen, op de koele tegels. Hij ging zelfs op zijn zij op de grond liggen, om van een nóg lager perspectief… De zwarte tinkerbell lachte uitdagend naar hem en wierp hem een kushand toe. En toen… toen kwam de jongen op hem af, met een paar sierlijke passen, tot hij vlak voor Fabian stond, of eigenlijk… eigenlijk meer boven hem… Fabians hart bonsde in zijn keel. 

De tinkerbell pakte met een grote, donkerbruine vuist de band van zijn broekje beet en keek Fabian vragend aan. Fabian knikte ademloos. En in een mum van tijd gebeurden er drie dingen: de tinkerbell trok zijn broekje met een ruk omhoog, waardoor uit het ene pijpje een kolossale zwarte lul opdook, met een glanzende roze eikel, zo groot als een kippenei, en uit het andere pijpje een kogelronde, zwarte balzak. Fabian drukte af. En onmiddellijk ging het broekje weer naar beneden. 

Er steeg een luid gegons op uit de menigte en overal flitsen de telefoons, maar die waren te laat: de tinkerbell had zijn handel alweer veilig opgeborgen. 



Fabian voelde twee slanke armen om zich heen en een sluier van lange, zijdezachte haren. ‘Ooooh! Schatje van me! I love you!’ En hoewel Rafaela klein was, was ze hartstikke sterk, merkte Fabian: ze greep hem onder zijn oksels en trok hem zonder moeite overeind.

‘Mein Gott! Wat is dát?!’ De wilde baard van Thomas verscheen in het gewoel. 

‘Rafaela! Papa! Kijk dan!’ blèrde Fabian.

De zwarte tinkerbell hield een iPad in de lucht. ‘Rafaela’ stond erop. 



‘Wat een vertoning, dit drietal!’ verzuchtte Thomas. Hij keek onzeker om zich heen in de aankomsthal. ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien.’ 

‘Vindt u ze niet sexy?’ vroeg Rafaela. ‘Die blonde, dat is toch vast uw type?’ Ze knipoogde naar Fabian. 

‘Ja, sexy is het allemaal wel. Buitengewoon sexy zelfs. Maar zoiets verwacht een mens toch niet op een luchthaven. Wat is hier aan de hand?’ 

‘Laten we het vragen.’ Rafaela stapte op de zwarte tinkerbell af en stak gracieus haar hand uit. Ze kirde toen de jongen haar vingertoppen greep, zich vooroverbukte en haar een handkus gaf, terwijl hij haar zwoel aankeek. ‘Hi guys! Is dit normaal hier? Gaan jullie altijd zo naar je werk?’

‘Het is Pride in Amsterdam, honey,’ zei de zwarte tinkerbell. Zijn stem was heel diep. ‘En wij drieën zijn de tinkerbells uit Amsterdam. Wij zijn hier om onze klanten op weg te helpen.’ 

‘Dat zijn wij!’ juichte Rafaela. 

‘Dan mogen jullie met mij meelopen.’ 

‘Nee, we moeten nog even wachten!’ wierp Fabian ertussen. ‘Op dokter Rodric!’

‘Wie is dokter Rodric?’ 

‘Een hele knappe, blonde dokter die met ons meerijdt.’

‘Op knappe, blonde dokters wachten we graag,’ besloot de tinkerbell.
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‘Daar is ie!’ gilde Fabian. Hij was boven op een prullenbak geklommen en wees naar de plek waar hij dokter Rodric de aankomsthal in zag wandelen. Rafaela klikklakte er meteen op af. 

De jongen keek haar na. Hij bedacht zich dat hij straks goed naar het gezicht van de lange, blonde man moest kijken, wanneer die oog in oog zou staan met de tinkerbells. Want het zou hem niet verbazen als hij daaraan kon zien of dokter Rodric misschien… 



‘Dit is onze tinkerbell, die brengt ons naar de taxi!’ Rafaela dook op uit de menigte, met de dokter aan haar hand. Fabian tuurde ingespannen naar het knappe gezicht en zag de verbijstering die zich daarop verspreidde. 

Hij hield de grijsblauwe ogen scherp in de gaten. Ze richtten zich meteen op de middelste tinkerbell. Ze flitsten heel even naar links en naar rechts, naar de blondine en de dikke behaarde man. Maar onmiddellijk gingen ze terug naar de lange zwarte jongen. En toen… toen daalden ze af… over de blote borstkas… en de bruine buik… naar het broekje… De mond van de dokter viel open… zijn ogen werden groter… en nog groter… En toen… ja!! Fabian wist het heel zeker: de ogen van dokter Rodric begonnen te glanzen zodra hij de uitpuilende vleeswaren in het naar adem snakkende broekje gewaarwerd. 

Fabian straalde. Hij had kans. Kans op sjans!



‘Wie ben jij in hemelsnaam?’ zei dokter Rodric. ‘Ben je een… lopende lolly?’

‘You are too kind, doctor,’ grijnsde de tinkerbell. ‘Deze week is de Amsterdam Pride, wij zijn de tinkerbells uit Amsterdam; wij zijn hier om u op weg te helpen.’



De deuren van de lift sloten zich. En terwijl ze naar beneden zoefden, zag Fabian hoe de tinkerbell met zijn hand in zijn overvolle broekje ging, in dat broeierige, bruine vleesfestijn, en daar vervolgens iets uit haalde. Nee, niet dat… Hij had iets kleins tussen duim en wijsvinger geklemd, dat hij in de palm van zijn andere hand liet vallen. Vervolgens blies hij het eraf, waarop zich in de lift een wolkje goudstof verspreidde, dat op de haren en schouders van alle aanwezigen neerdaalde. Rafaela kraaide van plezier. Thomas plukte wat van de goudstofjes van zijn revers en bekeek ze van dichtbij. Hij snuffelde eraan. 

‘Wacht eens even,’ zei dokter Rodric. ‘De Pride in Amsterdam… is dat niet met al die boten in de grachten?’

‘Yessir!’ bromde de tinkerbell. ‘Morgen gaan ze varen.’ 

De lange, blonde man keek om zich heen. ‘Het spijt me, jongens,’ zei hij. ‘Maar ik ga niet mee naar Düsseldorf.’ 

‘Rodric!’ riep Rafaela uit. ‘Dat kun je ons niet aandoen!’ 

‘Weten jullie wel hoe fantastisch de Pride hier is? Mijn congres begint pas op maandag. Ik had mezelf een vrij weekendje beloofd, maar dat breng ik bij nader inzien liever door in Amsterdam dan in Düsseldorf; ik wil al jaren een keer naar die Amsterdam Pride!’

Fabian probeerde uit alle macht zijn teleurstelling te verbergen. Och, wat zat het hem tegen! Eerst kreeg hij de bevestiging dat dokter Rodric inderdaad op mannen viel, en vervolgens ging hij niet mee in de taxi…



De lift stopte en de deur ging open. Maar niemand bewoog zich. 

Rafaela verbrak het stilzwijgen. ‘Nou, Rodric, dan wens ik je een fijne Pride.’ Ze reed haar koffer de lift uit. 

Thomas deed hetzelfde. 

Fabian keek vertwijfeld om zich heen. Moest hij nu… Maar… ‘Papa!!’ schalde ineens zijn heldere stem door de parkeergarage. ‘Zullen wij ook naar de Pride gaan? Rafaela! Ga je mee?’ 

Rafaela keek van Fabian naar dokter Rodric, en van dokter Rodric naar Thomas. Ze begon te giechelen. ‘Welja! Voor die fotoshoot ben ik toch te laat.’

Thomas Rauschenbach keek van zijn zoon naar Rafaela en terug. ‘Ach,’ zei hij toen, ‘warum auch nicht?’



De taxichauffeur zat er niet mee dat de rit naar Düsseldorf werd uitgesteld. Hij gaf zijn kaartje en Rafaela zou hem op zondagmiddag bellen. 

In de taxi lag het programma van de Pride voor hen klaar, samen met een boekje, met een erotisch verhaal van een Nederlandse schrijver. ‘Kijk maar snel in jullie boekje,’ zei de diepe stem van de tinkerbell, ‘want in één exemplaar staat een gelukwens van de schrijver, en wie dat exemplaar treft, die… wint een prijs!’ 

‘Wat voor prijs?’ vroeg Rafaela. 

‘Het beste wat Amsterdam te bieden heeft,’ lachte de tinkerbell, ‘want die prijs, dat zijn wíj: de Tinkerbells uit Amsterdam! Wie wint, mag een van ons drieën uitkiezen: een romantische nacht met Rosemary, of een stevige massage van Marvin, of…’ hij stak zijn lange armen in de lucht en draaide met zijn heupen, ‘een private party met Patrick!’

‘Hier!’ schreeuwde Fabian, terwijl hij het boekje naar zich toe griste. ‘Hebben we gewonnen?’

‘Ga snel kijken!’ jutte de tinkerbell hem op. ‘Misschien mag jij mijn goudstof eruit zuigen.’ 

Maar helaas… de eerste pagina was blanco.
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‘Gelukkig maar!’ Rafaela liet zich in de kussens van de achterbank zakken. 

‘Ik had het anders best spannend gevonden,’ mompelde Rodric. Fabian zag dat hij door het raampje de twee sappige, bruine vleesmeloenen nakeek, die aan alle kanten uit het wanhopige broekje puilden terwijl ze terug naar de lift deinden. Hij zag dat Fabian hem in de smiezen had, en gaf de jongen een knipoog. 

‘Ja, maar het was zo sneu geweest voor Fabian,’ lispelde Rafaela, ‘want die mag pas vanaf morgen seks met grote Josés…’ 

Fabian gaf haar een tik op haar knie, voor Rodric langs. ‘Sssst!!’ Waarom moest die meid dat nou verraden?

‘Is dat zo? En is de kleine Fabian zo ongeduldig?’ spotte de blonde man goedmoedig. 

‘Ja! Gek hè?’ Fabians stem klonk verontwaardigd. Die blik van Rodric kende hij héél goed. Het was wat hij noemde ‘de vertederde blik’, en hij had er een bloedhekel aan. Het was de blik van volwassenen die hem grappig vonden, en lief, en slim, maar niet… geil. ‘Was jij soms niet ongeduldig toen je vijftien was?’

‘Nou en of. Ik zat de hele dag achter de meisjes aan. Alleen… dat deden de andere jongens ook en de meisjes lieten zich niet zo makkelijk vangen.’ 

‘Achter de meisjes? Maar ik dacht… Of viel je toen nog op meisjes?’ Rodric knikte. ‘Ik vroeger ook,’ zei Fabian. ‘Heel lang geleden. Maar sinds mijn twaalfde ben ik homo. De enige in Grimlinghausen. Düsseldorf is vlakbij, maar daar mag ik nergens naar binnen, want alles is voor boven de achttien. Eens in de maand is er een soos op zondagmiddag, speciaal voor homojongeren. Maar die zijn zo kinderachtig! Die zeggen nog altijd “rooie” tegen me, en “schele”. Stomme pubers.’

Rodric legde een gespierde arm om zijn schouder en trok hem tegen zich aan. ‘Fabian, we gaan nu naar Amsterdam. Misschien is daar een plek waar we samen kunnen uitgaan.’

‘Denk je? Voor onder de achttien?’ 

‘Wie weet?’ Rodric klopte op zijn broekzak. ‘We hebben het internet bij ons, dus als die plek bestaat, dan vind ik ’m. En… Amsterdam zit dit weekend stampvol homo’s van over de hele wereld, van alle leeftijden, dus we vinden vast een leuke jongen voor jou!’

Fabian vlijde zich tegen de brede schouder. Rafaela boog zich naar voren en keek ernaar. ‘Volgens mij heeft hij allang gevonden wat ie zoekt.’

‘Hou op, zeg!’ zei Rodric zachtjes tegen haar. ‘Dat gastje is vijftien! Ik ben tweeëndertig. Ik had zijn vader kunnen zijn.’

‘Nou en?’ fluisterde Fabian. ‘Mijn vader is wel vijfentwintig jaar ouder dan Rafaela, maar die zit toch ook de hele tijd naar haar tieten te gluren?’ Rodric en Rafaela schoten in de lach. Ze keken naar de bebaarde man in de bijrijdersstoel, maar Thomas bestudeerde vol aandacht een vliegtuig dat laag over de snelweg vloog.

‘Maar eh… Rafaela is geen vijftien,’ zei Rodric.

‘Ik wel. En vannacht word ik zestien. En ik vind jou superknap,’ zei Fabian. Hij verbaasde zichzelf erover wat hij allemaal durfde vandaag, maar het feit dat hij zomaar samen met Rafaela en dokter Rodric op weg was naar de Amsterdam Pride, in plaats van met zijn vader naar huis, gaf hem vleugels. Hij schurkte met zijn wang over de bovenarm. Zou hij… Waarom niet? Grimlinghausen was ver weg… Hij legde brutaalweg zijn hand op Rodrics bovenbeen. Oef, wat spannend!
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Rodric zei niets. De jongenshand lag te gloeien op zijn been. Wat moest hij hier nou mee? Zijn blik gleed over de krullen omlaag, naar de slanke nek, waar een aandoenlijk puntje van oranjerode haartjes op een gladde, zijdezachte huid prijkte. Uit de krullen steeg de geur van shampoo op, vermengd met die van jongenszweet, afkomstig uit twee klamme tieneroksels… Shit… was dat…? Goddomme, jazeker, hij kreeg een erectie… Hm. Maar hij kon het toch niet maken om dat ventje weg te duwen?

Dat was het! Hij legde zijn andere arm om de nek van Rafaela. Behaaglijk leunde hij achterover in de kussens. Zijn duim rustte op de aanzet van een romige borst. 

Toen legde Rafaela een hand op Rodrics andere dij, recht tegenover die van Fabian. 

Kolere, dacht Rodric bij zichzelf, dit was geil! Links een bloedmooie meid van begin twintig en rechts een gulzig tienertje. Wow… Zijn lul was inmiddels royaal halfstijf en begon behoorlijk te knellen. 

De hand van Rafaela kroop een klein stukje over zijn bovenbeen omhoog. Onmiddellijk deed Fabians hand hetzelfde. Pfffff… Rodric deed zijn ogen dicht. Nondeju, en dan te bedenken dat de vader van dat joch recht voor zijn snufferd zat… Die man had geen moer in de gaten. Jemig, de twee handen waren bijna bij zijn liezen… 



‘Waar gaan we eigenlijk naartoe?’ vroeg Thomas, terwijl hij zich omdraaide naar de achterbank. Onmiddellijk waren de twee handen op Rodrics dijen verdwenen. Hij schoot overeind en trachtte snel maar toch achteloos zijn handen in zijn kruis te leggen; hij was net te laat. ‘O! Stoor ik?’ vroeg Thomas. ‘Neem me niet kwalijk.’ Rodric kreeg het warm. Hij zei niks en staarde nadrukkelijk in Rafaela’s decolleté.

Rafaela tikte op haar telefoon. ‘We gaan naar de binnenstad van Amsterdam. Rafaela gaat iets regelen. Hoeveel tijd heb ik nog?’

‘We zijn er over tien minuten,’ zei de taxichauffeur.

‘Gaat lukken.’
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‘Jullie hebben mazzel!’ Ellen van Dycke, een chique dame met kortgeknipt, grijs haar, opende de balkondeuren. ‘Toen jullie belden, had ik net de afzegging binnengekregen. Verder zit heel Amsterdam natuurlijk tjokvol.’ Ze betrad het smalle balkonnetje. ‘En aan de Prinsengracht nog wel! Hier komen morgen de boten voorbij.’ Het was op de eerste verdieping, dus ze zouden een prachtuitzicht hebben.

‘Fantastisch!’ riep Rafaela. En zacht, tegen haar medereizigers: ‘Het kost een godsvermogen hier, maar vooruit. Het is maar voor twee nachtjes.’

‘Ach,’ zei Thomas gemoedelijk, ‘dat komt allemaal wel goed.’ 

Rafaela pakte zijn arm. ‘Dank u wel, meneer.’

‘Zeg toch Thomas. Bitte!’ 



‘In dit appartement is één slaapkamer, en in het appartement op de begane grond ook,’ zei Ellen. 

‘Dan ga ik hier boven op de sofa,’ zei Rodric. En tegen Rafaela: ‘Jij krijgt de slaapkamer.’

‘Je bent een engel.’ Rafaela greep haar koffer. 

‘Prima, dan slapen wij beneden,’ zei Thomas. ‘Ik ga ook mijn koffer uitpakken.’ Hij liep de trap af. 

Fabian beet op zijn lip. Hij had de hele afgelopen week met zijn vader op een kamer geslapen. Dat vond hij op zich geen probleem – tenminste, zolang Thomas niet snurkte – maar nu was hij natuurlijk stikjaloers op Rafaela. 



Rodric liep naar de kitchenette. ‘Ik ga koffie maken. Wil jij ook?’

‘Ja, graag.’ Fabian hield eigenlijk niet van koffie, maar hij ging echt niet om limonade vragen. Terwijl Rodric met het apparaat bezig was, keek hij naar diens ronde kont. Zou hij… Hij raapte al zijn moed bij elkaar en hakkelde: ‘Zal ik eh… zal ik kijken of het lukt om Rafaela uit winkelen te krijgen? Dan kan ik misschien vanmiddag… bij jou op bezoek komen…’ Toen de lange man zich omdraaide, keek hij meteen naar de grond. Hij voelde dat hij rood werd. 

Rodric ging naast hem op een barkruk zitten. ‘Heb jij wel eens een vriendje gehad, Fabian?’ De jongen schudde zijn hoofd. ‘En heb je wel eens met een jongen… gevreeën?’

‘Nee. Alleen een beetje samen rukken. Maar geen… echte seks.’ 

De blonde man trok hem ruggelings tegen zich aan en legde zijn armen om hem heen. ‘Ik snap het,’ zei hij zacht in zijn oor. ‘Ik snap heel goed dat je daarnaar verlangt. En ik hoop ook echt dat het lukt om dit weekend een leuk vakantievriendje voor je te vinden.’ 

‘Jij… jij vindt me niet aantrekkelijk, hè?’ vroeg Fabian dof. Hij was blij dat Rodric zijn gezicht niet kon zien.

‘Doe niet zo raar!’ De man achter hem streelde zijn haar. ‘Ik vind je heel aantrekkelijk! Ik eh… ik weet alleen niet zo goed wat ik ermee moet. Want je bent… je bent wel erg jong, Fabian.’



Fabian zei niets. Daar kwamen ze altijd mee aanzetten. Daar kon hij toch niks aan doen? Hij deed zijn ogen dicht en genoot van het gevoel van die twee sterke armen om hem heen. Hij duwde voorzichtig zijn heupen wat naar achteren. Was dat… Jazeker, dat moest het kruis van dokter Rodric zijn. Tegen zijn billen… Oh… wat een fijn gevoel… spannend… Zijn lul kwam omhoog. 

Hij hoorde Rodric ademhalen, vlak bij zijn oor. De jongen schoof zijn kont wat heen en weer, en duwde hem iets steviger naar achteren. Voelde hij nu… nou en of… ja hoor, daar voelde hij Rodrics pik… Okay, met een paar lagen stof ertussen, maar hij voelde ’m wel! En wat meer was… de bobbel die hij voelde, leek wel op te zwellen! Wow… het was waar: dokter Rodric vond hem… lekker! 

Hij tastte met zijn beide handen naar de heupen van de lange man achter hem. Godallemachtig, wat was dit opwindend! Hij had nog nooit zó intiem een man aangeraakt die zó sexy was… 

De ademhaling bij zijn oor… werd wat zwaarder…! 

Fabian schurkte een steeds groter deel van zijn lijf tegen dat van dokter Rodric en liet genietend zijn hoofd naar achteren zakken.



Plotseling werd de barkruk met een piepend geluid aan de kant geschoven. Fabian werd onder zijn oksels gepakt en dokter Rodric deed een stap naar achteren, zodat hun lichamen geen contact meer maakten. ‘Sorry, Fabian.’ De handen lieten hem los. 

Fabian zei niets. 

‘Ik eh… ik moet mijn koffer gaan uitpakken.’ Langzaam draaide Fabian zich om, en keek. Nu bloosde Rodric. ‘Sorry,’ zei hij weer, dit keer bijna fluisterend.

Verdomme Fabian, zei de jongen tegen zichzelf, niet gaan huilen nu! ‘Weet je, Rodric,’ zei hij moeilijk, ‘niemand vindt mij aantrekkelijk. Jongens die net zo oud zijn als ik, die noemen me nog steeds vuurtoren. Dat zijn gewoon nog kinderen, en kinderen vinden iedereen met rood haar en een bril stom, heel simpel. De homo’s die wat ouder zijn dan ik zien me niet staan, want die willen een stoere, gespierde vent.’ Met een grote lul, dacht hij erachteraan, maar dat zei hij niet hardop. ‘En volwassen mannen laten me ook links liggen. Ja, ze vinden me aardig, en ze vinden me slim, en ik kan heel goed met ze praten, noem het allemaal maar op, maar… sexy vinden ze me niet. Ze zeggen altijd meteen: jij bent veel te jong. Het enige wat ik kan krijgen zijn ouwe mannen, met een slechte adem en een beige regenjas aan, die met me in de bosjes willen en die alleen hun voornaam willen zeggen.’ 



Rodric haalde diep adem. ‘Fabian, het spijt me van die laffe smoes. Ik zal nu eerlijk tegen je zijn. Ik denk… ik denk dat veel volwassen homomannen jou een superaantrekkelijke jongen vinden. Net als ik.’

‘Dat denk jij?’ Fabian keek hem wantrouwend aan. 

‘Ja! Ze zeggen niet dat ze je te jong vinden omdat ze je niet sexy vinden. Ze zeggen het omdat ze bang zijn. Bang om problemen te krijgen. Als je als man iets uitspookt met een jongen die te jong is en je wordt gesnapt… dan ben je de sjaak. Het mag gewoon niet.’

‘Nee, dat zegt papa ook altijd. Hij is professor, en hij heeft het gevraagd aan zijn collega van de juridische faculteit.’ Fabian keek op zijn horloge. ‘Maar… over dertien uur ben ik zestien! Dan mag het! En knuffelen mag nu al. Dus… gaan we dan nu knuffelen en ga je vanmiddag beslissen of ik vannacht… om twaalf uur… bij je op bezoek mag komen?’

Rodric moest lachen. ‘Wat jij in je kop hebt, dat heb je niet in je kont, hè? Knuffelen is altijd goed, en over vanavond moet ik even rustig nadenken…’

‘O, Rodric!’ Fabian vloog de blonde man om zijn nek. Hij wreef behaaglijk met zijn jongenswang over de stoppels op de hoekige kaak. Hmmm… wat rook Rodric lekker… En wat was hij gespierd! En tegen zijn kruis voelde hij… dat moest… dat moest Rodrics bobbel zijn… Oooohhh… 
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Rodric sloeg zijn armen om de smalle romp. Wat een geile gup. Jezus, nu begon die bengel warempel tegen zijn kruis op te rijden. Hier was iemand heel ongeduldig… Hij tilde Fabian op en zette hem met zijn achterwerk op het aanrecht, zodat de rode krullenbol een stukje boven hem uitstak. Achter de onderrug van de jongen strengelde hij zijn vingers in elkaar. 

‘Weet jij eigenlijk waarom je zestien moet zijn om seks met volwassenen te mogen?’

‘Nee!! In Brazilië mag het al met veertien. Rafaela heeft het me zelf verteld.’

‘Veertien, zestien, in sommige landen is het zeventien, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je een bepaalde volwassenheid moet hebben bereikt om het verschil te snappen tussen vriendschap en knuffelen en seks en liefde. Kijk, je hebt vriendschap met knuffelen en vriendschap zonder knuffelen. Toch? Zo heb je ook seks met liefde en seks zonder liefde. Maar je hebt ook verschillende soorten liefde! Liefde voor altijd, maar ook liefde… “alleen voor nu”. Als wij vanavond na twaalf uur samen iets zouden doen – ik zei áls, vriend! – dan wil ik zeker weten dat jij begrijpt dat dat niet betekent dat wij voor altijd bij elkaar blijven. Wij zouden dan ‘lovers’ zijn, zo heet dat. Maar ik heb een vriend in Londen met wie ik samenwoon, en dat blijft zo. En ik heb soms seks met andere mannen, dat blijft ook zo. En af en toe heb ik seks met een vrouw, en dat blijft ook zo!’

‘Echt waar? Ben jij bi?’ Rodric knikte. ‘Ik dacht… Is het bij jou dan niet overgegaan?’

‘Jawel. Maar af en toe komt het terug!’ lachte Rodric. ‘Dan stuit ik op een hele leuke vrouw en dan – beng! – is het ineens weer raak.’

‘En je vriend vindt dat goed?’

‘Haha! Ja, natuurlijk. Zolang ik bij hem terugkom, maakt het hem niks uit of ik met vrouwen vrij of met mannen.’

‘Of… met jongens?’ probeerde Fabian onschuldig. 

‘Of met jongens, ja. Maar snap je wat ik zei, Fabian? Ik wil niet dat jij met een gebroken hart teruggaat naar… Rimminghausen.’ 

‘Grimlinghausen heet het! En ja, ik snap het. Wil jij vannacht mijn… lover zijn?’

‘Nou, dat is een heel aantrekkelijk voorstel,’ bromde Rodric. Sodeju! 



Hij trok Fabian naar zich toe en legde zijn hoofd tegen de platte jongensborst, van waaruit een peilloos diepe zucht opsteeg. Toen hij opkeek, zag hij de donkergroene ogen glanzen. Fabian neeg naar voren, tot zijn mond die van Rodric raakte, heel lichtjes. Toen voelde Rodric dat de zachte jongenslippen zich op de zijne persten, vol verlangen, hunkering, honger. Hun monden openden zich, hun tongen raakten elkaar, dansten speels om elkaar heen. 

Opeens slobberde het kereltje zijn tong naar binnen en begon erop te zuigen. Rodric liet hem begaan. Terwijl zijn tong steeds verder naar binnen werd getrokken, voelde hij een kleine maar harde zwelling tegen zijn buik aan duwen. 

Voorzichtig trok hij zich terug uit de hebberige holte. ‘Zeg vriend, dit is geen knuffelen meer!’ Fabian grinnikte ondeugend. 



‘Love is in the air!’ Rafaela stond in de deuropening en wierp hun een kushand toe. ‘Het kan zijn dat jullie dringender dingen te doen hebben, maar ik ga de deur uit. Er zijn hier heel veel winkels.’

‘Ik wou eigenlijk naar het strand,’ zei Rodric. 

‘Naar welk strand? Ligt Amsterdam aan het strand?’

‘In elk geval is het vlakbij. Ik heb op internet gekeken en met de trein zijn we er zo. En ik heb een foto gezien van een strandtent waar de regenboogvlag wappert. Onze jonge vriend hier wil graag een duik in de gay scene nemen. Toch?’ Fabian knikte energiek. ‘Maar de plekken waar de actie is – sauna’s, darkrooms, pornobioscopen, party’s – daar mag hij niet in. En in de meeste daarvan jij trouwens ook niet, Rafaela.’ Ze trok een wenkbrauw op. ‘Een plek waar homo’s cruisen én waar wij met zijn drieën naartoe kunnen, is het homostrand. En het is prachtig weer, dus het zal er druk zijn.’

‘Ik moet wel goed oppassen met de zon,’ zei Fabian.

‘Maak je geen zorgen, schatje,’ zei Rafaela, ‘want we vertrekken vanmiddag pas. Ik moet namelijk nog ontzettend shoppen, ik heb niks voor het strand.’ En tegen Rodric: ‘Zei jij nou “met z’n drieën”? Gaat Thomas niet mee?’

‘Die gaat vast liever naar een museum,’ zei Rodric. Hij kon die vader helemaal niet gebruiken op dat strand. ‘Toch?’ vroeg hij aan Fabian.

Fabian haalde zijn schouders op. ‘Ik weet het niet… Het zou mij niet verbazen als ie mee wil.’

‘Naar een homostrand?!’

‘Hij is niet bekrompen, ook al ziet hij er saai uit. Als ik af moet gaan op de porno die hij kijkt… Geen gayfilms, dat niet, maar het is best kinky. Niks over zeggen hoor! Hij weet niet dat ik dat kan zien in de browsegeschiedenis van zijn pc.’

‘Hij ziet er vooral zo saai uit omdat hij zo’n fout kapsel heeft!’ zei Rafaela. ‘Een kop vol spinnenwebben!’

Welja, dacht Rodric, een kinky professor mee naar het strand, waarom niet. ‘Zal ik zijn hoofd scheren?’ vroeg hij. ‘En die baard kortwieken?’

‘Ja!!’ riep Fabian uit. ‘Net als die ene tinkerbell op het vliegveld. Dat was ook een dikkerd, maar die zag er heel stoer uit.’

‘Deal. Heeft iemand een tondeuse? Nee? Misschien mevrouw Van Dycke.’



Rafaela klikklakte de trap af. ‘Thomas!’ gilde ze. ‘Ga je mee naar het homostrand?’

‘Naar het homostrand?’ Thomas verscheen in de deuropening. Hij fronste zijn wenkbrauwen. ‘Hm.’

‘Je gaat hier toch niet in je eentje zitten?’

‘Ik zou menen dat Amsterdam genoeg vertier biedt voor een… eenzame heteroman die een week met zijn zoon op vakantie is geweest.’

‘Och nee! Niet doen. Dat is niet goed voor je.’

Thomas legde een hand op haar heup. ‘Denk je? Maar… als ik meega naar die enge homo’s… zul jij dan een beetje op me passen?’ 

Ze streelde zijn kin. ‘Beloofd.’ 
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‘Meine Güte!’ Thomas zat op een kruk in de badkamer en keek enigszins onthutst toe hoe zijn schedel werd ontdaan van de lange, flossige krullen. ‘Zo heb ik er van mijn leven nog niet uitgezien.’

‘Je zult eens zien wat een sjans je hebt met je nieuwe looks.’

‘Zou je denken? Moet ik straks de nichten van me afslaan?’

‘Behaarde, dikke mannen die er sportief uitzien zijn heel populair in de gay scene. ‘Bears’ noemen we die.’

‘Ik zal me wel redden.’ Het was even stil. ‘Ik mag alleen hopen dat dat ook voor Fabian geldt.’ 

‘Wat? Dat ie zich zal redden?’

‘Ja! Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om nee te zeggen tegen zijn voorstel om hier te blijven, maar het is uiteraard rampzalig.’

‘Rampzalig?’

‘Natuurlijk! Die jongen loopt al twee jaar de dagen af te tellen tot hij zestien is, sinds ik hem heb uitgelegd dat hij vanaf dat moment seks mag met wie hij wil, volgens de wet. En uitgerekend op dát moment belanden we in de Pride van Amsterdam! In een stad die is volgepakt met feestende homo’s van over de hele wereld. Ha! Die gaat zich vannacht vergooien aan de eerste de beste, daar is niks aan te doen.’

Rodric legde de schaar weg en pakte de tondeuse. Hij begon bij Thomas’ linkeroor en schoor diens haar heel geconcentreerd. Toen hij klaar was, zei hij: ‘Fabian loopt toch niet in zeven sloten tegelijk?’

‘Het is een pientere jongen. Maar niet geduldig. Nou ja, wie wel, op die leeftijd? En mijn indruk is dat de eerste keer altijd een ramp is. Voor iedereen.’

‘O ja?’

‘Je hoort toch zelden iets anders? Ik zal heel eerlijk tegen je zijn: in mijn geval was het ook drie keer niks. Gefrunnik van een onzekere tiener op een feestje waar te veel werd gedronken. Dat arme meisje… En Fabians moeder heeft me een soortgelijk verhaal verteld over haar eerste keer. Of eigenlijk was dat nog erger; ik was wel onhandig indertijd, maar niet onbeschoft. Maar zij is verleid in een auto, door een knakker die zich in haar lichaam naar zijn hoogtepunt heeft gewerkt, en die daarna de motor alweer had gestart voordat zij haar onderbroek had opgehesen. Das Schwein! Maar het lijkt erbij te horen.’



Rodric trimde de haren boven het andere oor en nam weer de tijd om zich daarop te concentreren. Daarna zei hij: ‘Het geldt niet voor iedereen. Op de middelbare school ontdekte ik dat ik niet alleen belangstelling had voor meisjes, maar ook voor jongens. Maar ik durfde ze nooit te benaderen, omdat ik niet wist of zij… ook op jongens vielen. Het is niet best als je met de verkeerde aanpapt. Zeker niet in Wales, waar ik opgroeide. We woonden op het platteland, daar is helemaal niets voor homo’s, dus er gebeurde nooit wat. Maar in de zomer na mijn eindexamen gingen mijn ouders op vakantie en was ik alleen thuis – zeventien was ik toen. Ik deed vakantiewerk in een bouwmarkt. Daar stond ineens mijn vroegere leraar Frans aan de kassa, en die nodigde me uit om bij hem te komen eten. Hij was homo, dat was bekend op school. Daar werd wel over gekletst, maar hij was evengoed een populaire leraar. Die avond heb ik voor het eerst met iemand gepraat over mijn gevoelens. Hij vertelde me over zijn eigen ervaringen, ik heb veel aan dat gesprek gehad. Het werd laat en hij vroeg of ik bleef slapen.’ Met lange halen schoor Rodric Thomas’ achterhoofd. ‘Toen is van het een het ander gekomen. God, wat was ik zenuwachtig! Het was mijn eerste keer. Maar hij heeft me echt… bemind, zo mag ik dat wel zeggen. Geduldig en heel lief.’ Thomas’ hoofd was klaar. ‘Zal ik je borst ook even trimmen? Het is een oerwoud.’ 

‘Hou es op, ik ben geen homo!’

‘Nou en? Als je tijdens de Pride naar een homostrand gaat, dan moet je er een beetje verzorgd uitzien. Hetero of niet, je kunt daar niet als een oeran oetang dat strand op banjeren. Daarmee zul je geen gunstige indruk maken op Rafaela.’

‘O! Nou, dat kunnen we niet hebben.’ Thomas gaf hem een knipoog via de spiegel. 



‘Wat vind je ervan?’ 

‘Ik had dit vijftien jaar geleden moeten doen. Nee, echt!’

‘Kun je ertegen als de mannen op het strand je gaan versieren?’

‘Ik zal ze vriendelijk naar jou doorverwijzen, en als ze niet willen luisteren dan geef ik ze… Nee! Weet je wat ik doe? Ik zeg tegen Rafaela dat ze bij me op schoot moet komen zitten, omdat ik anders door flikkers word lastiggevallen, haha!’ Hij stak een grote hand in de lucht en gaf Rodric een high five.

‘Ik ben benieuwd of ze erin trapt. Veel succes.’ 



‘Zeg, Rodric… Ik wil jou wat vragen.’ De blonde man keek hem afwachtend aan, terwijl hij het snoer van de tondeuse oprolde. ‘Heb jij een vriend, of een vriendin? Of ben je vrijgezel?’

Rodrics handen kwamen tot stilstand. ‘Ik heb een vriend.’ 

‘Zijn jullie… Ik heb wel eens gelezen dat homo’s vaak een open relatie hebben. Geldt dat ook voor… biseksuelen?’

‘In mijn geval wel.’ Langzaam rolden zijn handen het snoer verder op. 

‘Eh… zeg, heb jij gezien hoe Fabian naar jou kijkt?’

Rodric schraapte zijn keel. ‘Ja, dat heb ik gezien.’ Hij borg de tondeuse op in het etui, pakte stoffer en blik en zakte op zijn hurken. Hij begon nauwgezet de haren op de badkamervloer bij elkaar te vegen. ‘Ik voelde me er eerlijk gezegd wat ongemakkelijk bij, door het leeftijdsverschil.’

‘Dat snap ik. Maar hij heeft iets met mannen die een stuk ouder zijn dan hij; bij jongens van zijn eigen leeftijd vindt hij moeilijk aansluiting.’ Rodric zweeg, terwijl hij met de stoffer in de hoekjes onder de radiator ging. ‘Dat valt ook niet mee, natuurlijk, met rood haar en een bril. Misschien dat jij daar ook over valt, dat weet ik niet, maar na dat verhaal van jou dacht ik: het is misschien zo gek nog niet.’

Even was het stil. ‘Ik eh… ik dank je voor het vertrouwen…’

‘Ach, vertrouwen… zo goed ken ik je niet. Maar gebeuren gaat het toch dit weekend, en het alternatief is een vluggertje achter een vuilcontainer met een of andere dronkenlap. Als ie niet uitkijkt, houdt ie er nog wat aan over ook.’

‘Ik begrijp wat je bedoelt.’ Rodric gooide de haren in de prullenbak en borstelde het blik grondig schoon. Toen hij klaar was, stond hij nog even voor zich uit te kijken. Daarna zei hij: ‘Maar áls ik het doe, Thomas, dan doe ik het op mijn manier. Geen seks voor twaalf uur, maar verder… verder hou jij je er helemaal buiten. Afgesproken?’

Thomas stompte hem tegen zijn schouder. ‘Afgesproken.’
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‘Daar! Daar is ie!’ riep Fabian. Ze waren op weg naar de laatste strandtent, die met de regenboogvlag, en die had hij nu eindelijk gespot. O, wat was hij opgewonden!

Het was al halverwege de middag, want het winkelen had heel wat voeten in de aarde gehad. Rafaela had per se een badpak-met-rokje willen hebben en een handdoek die er mooi bij kleurde. Ze had gegild van blijdschap toen Rodric een paar strandslippers met hoge hakken voor haar had gevonden. 

Over Fabians zwembroek was discussie ontstaan. Hij was al met een donkerblauwe bermuda op weg naar de kassa, toen Rodric zijn schouders had gepakt. ‘Wat wil je, Fabian? Wil je je verstoppen? Of… wil je aan de mannen laten zien hoe mooi je bent?’ 

Fabian had gebloosd. En hij was nog veel rooier geworden toen Rodric met een minuscuul, knalgeel zwemslipje aan was komen zetten. ‘Neeee… Dat kan echt niet…’ 

‘Waarom niet?’

‘Als ik… als ik daarin een stijve krijg… dan ziet iedereen het!’

De lange, blonde man was dicht tegen hem aan komen staan in de winkel. ‘Als jij een stijve krijgt…’ had hij gefluisterd, ‘dan trek je hem toch gewoon uit?’

‘Oh!! K-kan dat?’

‘Ben jij wel eens op een homostrand geweest?’ Fabian had zijn hoofd geschud. ‘Daar kan veel. Daarom gaan wij er ook naartoe.’

‘Maar… maar mijn vader is toch mee?’

‘Die heeft als hetero niks te vertellen op het homostrand. Die is bij ons te gast. Als het hem niet bevalt wat daar gebeurt, dan gaat ie maar naar een bouwmarkt of een voetbalstadion.’

‘En wat… wat trek jij aan?’

‘Hetzelfde als jij. Als jij een bermuda koopt, koop ik er ook een, en als jij voor een strakke zwemslip durft te gaan, dan doe ik dat ook.’ De jongen keek naar Rodrics spijkerbroek. De inhoud daarvan zou hij maar wat graag willen zien in zo’n klein, strak slipje! Voor hij het wist, had hij geknikt.



Bij de regenboogvlag aangekomen zette Fabian zijn tas op de grond en keek om zich heen. Het was een drukte van belang. Op het strand stond een carré van bedjes, in groepjes van twee met een parasol ertussen. Het waren er wel honderd en ze waren bijna allemaal bezet. Fabian zag wel vrouwen, maar het merendeel van de bezoekers was man. Veelal in koppels of groepjes, een enkeling alleen. Hij zag dikke mannen en magere mannen. Naakte mannen, met een slappe piemel, of met een halfstijve die over hun dij heen lag, maar ook mannen met zwembroeken aan; boxers, slips, bermuda’s. Hipsters, spierbundels en intellectuelen met grijze stekels en een rond brilletje. Oude mannen, middelbare mannen, veertigers, dertigers en twintigers. 

Maar te midden van al die mensen was hij de enige tiener en er was niemand die zo wit was als hij. 



Her en der vonden de vier nieuwkomers een strandbed dat niet bezet was, en die zetten ze bij elkaar op een rustig plekje, iets buiten het carré. Af en toe rook Fabian een zoete lucht die hij ook in Amsterdam op straat had geroken: dat was marihuana, had Rafaela hem verteld. Ook voor boven de achttien.

Rodric en Thomas begonnen zich om te kleden, maar Rafaela liep met haar tas naar de wc’s. Fabian keek om zich heen. Er lagen best veel kerels naar hem te kijken; sommige vanuit hun ooghoeken, maar andere zaten gewoon schaamteloos zijn kant op te staren, wachtend tot hij zijn broek liet zakken. Hij liep snel achter Rafaela aan. 



Op de wc trok hij zijn kleren uit. Hij pakte het gele zwemslipje uit zijn tas, trok het aan en bekeek zichzelf. Pffff… Moest hij hiermee dat strand op? 

Doordat Fabian zo onzeker was over het formaat van zijn pik, mat hij om de haverklap de lengte en doorsnee ervan, waarbij hij af en toe een millimeter groei mocht noteren. De actuele stand van zaken was in stijve toestand een lengte van negen komma negen centimeter en een doorsnee van tweeënhalf, tegen vijf centimeter en één komma zeven als ie slap was.

Nou, dat was te zien in dit slipje. Een kabouterbobbeltje. Die Rodric had makkelijk praten, met zijn grote lul. Hij had niet naar hem moeten luisteren en gewoon die veilige bermuda moeten nemen. Maar daarvoor was het nu te laat. 

Dat was het! De jongen pakte zijn strandlaken en sloeg het om zijn middel. Klaar. 

Zo liep hij terug naar het strand. 



Afgunstig staarde Fabian naar zijn vaders zwembroek: een grote, zwarte tent. ‘Waar is Rodric?’

‘Die haalt iets te drinken.’ 

Hij ging op een bedje liggen. Zijn rug plakte aan het plastic van het kussen, maar ja, zijn strandlaken zat om zijn heupen. Hij legde zijn shirtje onder zijn rug en keek naar het terras in de verte. Zag hij daar… ja, dat was ’m. Een lange, blonde man in een geel zwemslipje. Hij droeg een dienblad met drankjes erop. Wow, wat een mooie vent… Dokter Rodric. Die vannacht… zijn dokter Rodric zou zijn! Tenminste… hij had nog geen ja gezegd, maar hij had het wel ‘een aantrekkelijk voorstel’ genoemd. O, hij deed het vast!

Vol verlangen keek Fabian naar de gestalte die op hem afkwam. Die hem in de armen liep, als het ware! De brede schouders, de lange benen, de platte buik… 



Naarmate de blonde man in het gele slipje dichterbij kwam, waren er meer kerels op het strand die zich naar hem omdraaiden. Fabian zag zelfs hoe ze elkaar aanstootten. Hij gloeide van trots! 

Maar toen Rodric nóg dichterbij kwam, hapte de jongen naar adem. Want… zo onthullend als het gele slipje voor zijn eigen lichaamsvormen was, net zo onthullend was het voor die van Rodric. Alleen met het tegenovergestelde resultaat. 

Datgene wat Fabian al had vermoed bij de eerste keer dat hij had zitten loeren naar het kruis van de dokter, door het gangpad van het vliegtuig, en wat daarna ruimhartig bevestigd had geleken tijdens de tientallen, nou ja, zeg maar gerust honderden keren dat hij die dag al had zitten gluren naar de royale bobbel tussen die gespierde dijen, daarvan werd nu het definitieve en onomstotelijke bewijs geleverd: Rodric had een grote pik. Jazeker, een joekel van een ding. Fabian zat er met open mond naar te kijken.



Hoewel hij talloze pornofilms had gezien, en soms urenlang kon zitten scrollen langs foto’s van geile mannen met kleine, strakke broekjes aan, kon hij zich niet herinneren ooit zo’n adembenemende bobbel te hebben gezien als die van Rodric. Vanuit de onderste regionen van het kruis kromde diens geslachtsdeel zich lui opzij, in een bocht, als een zware, plompe worst. Die bocht ging naar links, waar het gevaarte tot halverwege Rodrics heupbeen reikte. Aan de basis van die lijvige slurf hing een strak omsloten pakket waarin je twee forse, zware teelballen kon herkennen, en bij de top… grote god, bij de top… Daar spande het arme slipje zó loeistrak om de eikel dat je… dat je zelfs kon je zien dat dokter Rodric besneden was! Want de beide zijvleugels van de dikke, brede eikelkraag waren zo tot in detail waarneembaar onder de ragdunne, gele stof, dat daar onmogelijk nog een zachte voorhuid tussen kon zitten. Fabian zag ook het toompje dat de huid van de penis met het pisgat verbindt, en zelfs de aderen die kronkelden ónder de huid van de zware schacht, waren voor de jongen te volgen.



En hoewel zijn eigen piemel opzwol werd bij het zien van de vlezige pracht die zijn kant op deinde, werd het hem tegelijkertijd bang te moede. Want Fabians favoriete fantasie was dat hij door een man werd geneukt. In zijn kont. En in die fantasie had die man een grote pik, reken maar! Maar… als je de lengte die Fabian zich in het gele zwembroekje van dokter Rodric zag aftekenen, met twee vermenigvuldigde, zoals bij hemzelf, en de doorsnee met anderhalf… dan ontstond er een zuil van monsterlijke proporties, die ontstellend opwindend was, ja, kneitergeil werd hij ervan, maar… het was volslagen ondenkbaar dat zoiets bij hem naar binnen zou kunnen. 

Wat zou dat een drama zijn… Dan had hij eindelijk een lover – en wat voor een! – en dan… paste het niet. Hij mocht er niet aan denken. En natuurlijk zou Rodric lieve dingen tegen hem zeggen, zo van: ‘het geeft helemaal niks’, en ‘je krijgt vanzelf meer ervaring’, maar heimelijk zou hij denken: gadver, wat een sof; dat krijg je met zo’n snotneus, ik had er ook nooit aan moeten beginnen. Dát zou hij denken. 

Fabian beet op zijn lip. 
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Rodric naderde het groepje bedden. Hij had een grap over de comeback van de sarong op zijn lippen, maar slikte hem net op tijd in. ‘Ice tea?’

‘Ja, lekker!’ 

Hij drukte de jongen een koud flesje in de hand, zette het dienblad op de grond en plofte naast Fabian neer. ‘Wow, Fabian, wat ben je mooi…’ Rodrics vingertoppen gleden over de zachte, witte huid van de slanke hals. Zijn vingers daalden af, naar het gebied dat tot nu toe bedekt was geweest door Fabians shirtje; precies daar bleek een wolk van sproeten te beginnen. Rodric streelde eerst van de ene sproet naar de andere, maar verder naar beneden werden het er steeds meer, tot er een zee van kleine, lichtbruine speldeknopjes over de witte huid lag. Middenin die zee dreven als twee kleine, bleekroze eilandjes de beide jongenstepels. ‘Je krijgt vannacht een kus voor elke sproet…’ fluisterde hij. Hij pakte de twee tere knopjes beet met zijn duimen en wijsvingers en kneep er voorzichtig in, terwijl hij Fabian aankeek. De mond van het jochie opende zich iets en hij slaakte een diepe zucht. 



‘Hi guys!’ Rafaela droeg een roze badpak dat prachtig kleurde bij haar mooie, goudbruine lichaam. Het rokje kwam tot halverwege haar dijen. Thomas verslond haar met zijn ogen. 

‘Waarom heb jij nou een rokje aan?’ vroeg Fabian. 

‘Dat kan ik ook aan jou vragen,’ snibde Rafaela, knikkend naar het strandlaken. En, toen Fabian niet reageerde: ‘Kom op, voor de draad ermee!’

Rodric zag Fabian steels opzij kijken, naar zijn vader, maar die had alleen oog voor Rafaela’s borsten. Met een bedrukt gezicht gaf de jongen met zijn duim en wijsvinger een maat aan: vijf centimeter. Ach, dat was het! ‘Luister, Fabian,’ zei hij. ‘Als er één plek op de wereld is waar iedereen zichzelf mag laten zien, dan is het hier. Op het strand van Amsterdam, op de dag voor de Pride. De Pride!! Het feest van trotse homo’s en lesbo’s en biseksuelen en transgenders die hun vrijheid en hun verscheidenheid vieren! Jij hebt misschien niet zo’n grote pik, maar er zijn genoeg mannen die daar gek op zijn, weet je dat wel?

‘O ja?’ Fabian keek argwanend. ‘Waarom zie ik dan nooit kleine pikken in pornofilms?’

‘Hm.’ Rodric dacht even na. ‘Soms zie je ze wel. Niet vaak, dat is zo. Maar ik ga jou bewijzen dat het echt waar is.’ 

‘Niet bang zijn,’ zei Rafaela. ‘Als jij je rokje uitdoet, doe ik het ook!’ Achter haar rug zag Rodric Thomas driftig knikken. 

Fabian pakte aarzelend het strandlaken beet. Hij sloeg het open. Daar verscheen zijn gele zwemslipje, met het uiterst bescheiden zwellinkje erin. Rodric glimlachte en blies er een luchtkusje naartoe. 

‘Nou jij!’ zei Fabian tegen Rafaela. 

‘Okay, guys. Zijn jullie er klaar voor?’ Rodric zat naar haar te kijken. Waar had ze het over?
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Rafaela ging achterover liggen. Haar badpak was vrij diep uitgesneden, zodat haar grote, ronde borsten royaal uit de roze stof tevoorschijn kwamen. Daaronder spande het zwemgoed over haar slanke taille en haar platte buik. 

Ze pakte de band van het roze rokje beet, friemelde het knoopje los en trok het met sierlijke zwaai opzij. 

Rodric, Fabian en Thomas zaten volkomen roerloos op hun strandbed. Het enige dat bewoog, was Thomas’ onderkaak: die zakte langzaam naar beneden. 

De golven van de Noordzee rolden ruisend het strand op en de meeuwen krijsten, maar niemand sprak. 

Tot, eindelijk, Rodric hartgrondig zei: ‘Wów!!’

Thomas’ mond ging een paar keer open en dicht, maar er kwam geen geluid uit. 

‘Godkanonnen…’ fluisterde Fabian.

‘Nou, “kanon” is wat overdreven,’ zei Rafaela luchtig. 



Dat was waar. De parmantige bobbel die zich onder in het roze badpak bevond, was klein. Maar hij werd onmiskenbaar veroorzaakt door een piemel en twee ballen. Helemaal niet zo groot, inderdaad – laten we zeggen: maatje Fabian – maar op dat verder oogverblindend vrouwelijke lichaam niettemin zeer aanwezig. 



‘Heb je… ben jij… een meisje waar ze een piemel aan hebben gezet?’ vroeg Fabian, toen hij enigszins van de schok was hersteld. ‘Of ben je een jongen die… een vrouwenlichaam heeft gekregen? Of ben je zo geboren?’

‘Vroeger was ik Rafael. Maar ik voelde me altijd Rafaela. Ik ben pillen gaan slikken, pillen met vrouwelijke hormonen en pillen om de mannelijke hormonen te onderdrukken. Toen stopte mijn baardgroei en kreeg ik borsten. Maar… ik heb ook siliconen genomen. Braziliaanse Josés vallen voor een mooie kont, een belo rabo!’ Trots kletste ze op haar volle, ronde billen. 

‘En… hem laat je zitten?’ Rodric knikte naar de roze bobbel. 

‘Ja! Toen ik net had besloten dat ik een vrouw was, wou ik ’m nog kwijt; toen wilde ik een vagina. Maar toen ik er eenmaal zo uitzag als nu, dacht ik: goh, eigenlijk vind ik dit prachtig! Ik ben een vrouw, maar waarom zou ik er hetzelfde uit moeten zien als andere vrouwen? Meestal word ik geneukt, maar af en toe neuk ik zelf ook. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet missen.’

Thomas schraapte zijn keel, maar desondanks kraakte zijn stem toen hij zei: ‘Dus… hij doet het?’ 

‘Nu wel weer. Vroeger niet. Toen ik veel pillen tegen mannelijke hormonen slikte, deed ie niks meer. Nu slik ik minder pillen. Daardoor moet ik af en toe ergens een haartje wegscheren, maar dat vind ik niet erg. Ik ben blij dat ik weer erecties krijg en dat ik ook kan klaarkomen, en zelfs spuiten.’

‘Tjongejonge. Dat is toch zeer interessant.’ Zo gebiologeerd als Thomas naar het ranke lichaam zat te staren, wekte hij de indruk dat hij ófwel overwoog om er een wetenschappelijk artikel over te schrijven, ófwel dat hij zich voorstelde dat Rafaela hem met haar aanbiddelijke meisjeslichaam schrijlings bereed, zijn harde penis diep in haar begraven, en dat hij met zijn grote vuist haar stijve pik aftrok terwijl haar volle tieten wild op en neer sprongen, en dat zijn hand haar zaad in hoge bogen door de lucht deed vliegen, om het daarna in kletsende klodders op zijn gezicht te voelen landen, waarop hij zijn eigen warme drab in straffe stralen in haar onderbuik afvuurde. 

 ‘O ja?’ vroeg Rafaela zwoel. ‘Boeit het je, professor Thomas? Waar eh… waar ben je eigenlijk professor in?’

‘In de mijnbouwkunde.’

‘O? Daar graven ze gangen, toch?’ Thomas knikte. ‘Heel diep? Met een grote, keiharde boorkop?’

‘Ja, heel diep,’ zei Thomas hees. 

‘In het Portugees is ‘aarde’ vrouwelijk. Hoe zit dat in het Duits?’

‘Zeker, in het Duits ook.’

‘En die boor, in het Duits… Is die soms mannelijk?’

Thomas kon alleen nog maar knikken. 
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‘Fabian,’ zei Rodric, ‘er moet dringend zonnebrandcrème op jouw huid. Zal ik je insmeren?’

 Ja, lekker!’ glunderde het ventje.

‘Ik ben wel een dokter. Dat moet je goed beseffen.’

‘En dus?’

‘Dus weet ik hoe belangrijk het is dat jij niet verbrandt.’ Rodric bracht zijn lippen vlak bij Fabians oor. ‘Dus als ik de verantwoordelijkheid op me neem om jou in te smeren, dan doe ik dat… uiterst grondig.’ Zijn neus streelde de gladde jongenskaak.

Fabian zuchtte diep en er voer een rilling door het tengere lichaam. ‘Ik ga vast klaarliggen!’ Hij draaide zich snel op zijn buik. 

‘Als je maar niet denkt dat ik de voorkant oversla,’ grinnikte Rodric. 

Fabian zette zijn bril af en borg hem op. ‘Zo. Nu kan ik de andere mannen niet meer zien.’ Hij legde zijn hoofd op zijn onderarmen.

‘Zie je echt niks meer?’

‘Nee, zo erg is het niet. Ik zie alleen wat minder scherp.’ 

‘Als zij jou maar goed kunnen zien.’



Rodrics blik dwaalde over het wachtende lichaam, van de smalle, met sproeten bezaaide schouders omlaag; daar werd de huid zo intens blank en zo zacht en egaal dat het wel gepolijst albast leek. En verder, naar de twee jongensbillen in het gele zwemslipje, klein maar heel bol en vanaf de slanke onderrug steil oprijzend. Diep in de liezen ontsnapte een enkel oranjerood krulletje aan het geelgekleurde textiel. ‘Allemachtig…’ fluisterde Rodric. ‘Volgens mij heb ik in mijn hele leven nog nooit zó’n kontje voor mijn neus gehad. Niet in mijn bed en niet in mijn spreekkamer. Godsamme, Fabian, wat ben jij… sexy!’

Fabian had zijn ogen dicht, maar zijn hele gezicht straalde. Hij kronkelde van trots, zodat de twee ronde heuveltjes op en neer bewogen. Zijn slanke, witte dijen weken iets uit elkaar. 



Rodric haalde een fles met factor vijftig tevoorschijn en spoot een flinke klodder op Fabians rug. Met beide handen smeerde hij de crème uit over de zachte, bleke huid. Nek, schouders, schouderbladen, onderrug. Met lange streken masseerde hij het genietende jongenslijf. Hij kende het menselijk lichaam door en door: met zijn duimen en vingertoppen kon hij elke individuele spier apart beetpakken, hij wist precies hoe ze liepen, waar ze aangehecht waren, waar hij meer druk kon geven en waar hij voorzichtiger moest zijn. Ook met de muis van zijn handen, ja zelfs met zijn knokkels, wreef en duwde hij de spieren los.

De hand van de liggende jongen schoof ondertussen in zijn richting. Heel geleidelijk. Raakte hem op zijn heup. Sloop over zijn zwembroek, bereikte zijn pik. Hij pakte de hand beet en legde hem vriendelijk maar beslist terug op het bedje. ‘Nee nee, mannetje. Dat is seks. Dat mag nog niet.’ 

Schouders, bovenarmen, onderarmen, handen, vingers. Hij deed ook de zijkant van de romp, en zelfs de binnenkant van de oksels nam hij onder handen, waarna hij zijn vingers naar zijn neus bracht en de geur van het kruidige jongenszweet begerig opsnoof. Hij voelde zijn lul wat opzwellen. 

Hij schoof het zwemslipje een stukje omlaag, zodat een deel van de billen bloot kwam te liggen; daar was de huid nóg iets witter dan op de rug. Met zijn duimen en vingertoppen masseerde hij krachtig de bovenkant van de bilspieren. Fabian knorde behaaglijk. Rodric liet plagerig een vinger in de klamme spleet naar beneden glijden, tussen die twee blanke kadetten, bijna tot aan… ‘Oooh!’ zuchtte Fabian. Meteen trok Rodric het slipje weer zedig omhoog. 

Terwijl hij de achterkant van de rechterdij insmeerde, duwde hij de benen van het knulletje nog wat uit elkaar. Zijn vingertoppen kropen bij elke wrijvende beweging een eindje verder naar boven. En nog verder. Jeminee, wat werd de huid daar zacht! Bij het broekje aangekomen, gingen zijn vingers even langs het randje. De keer daarop doken ze een klein stukje ónder het randje… De huid werd daar nog zachter… Nog iets dieper gingen ze het slipje in… ja, daar… vlak bij… ‘Ahhhh!’ kreunde Fabian. Rodrics vingers dansten weer naar buiten. Met een nagel trippelde hij vederlicht over de achterkant van de kleine jongensbobbel. Maar meteen streelden de handen weer door, terug naar de hamstrings. 

Kuit, enkel, voet, tenen. 

Andere been.
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‘Omdraaien.’ Fabian bleef liggen. ‘Hallo! Omdraaien!’ 

Fabian keek over zijn schouder. ‘Kan niet.’ 

Rodric grinnikte. ‘Het moet.’

‘Ik durf het niet.’

‘Welja. Durf je best.’

Fabian keek naar zijn vader. Ze liepen altijd poedelnaakt door het huis, allebei, dat was helemaal geen probleem, maar… nooit met een stijve. Maar Thomas werd volkomen in beslag genomen door het insmeren van Rafaela’s rug; die had daartoe de bovenste helft van haar badpak omlaag gestroopt. Ze lag op haar buik, leunend op haar ellebogen, en haar grote, ronde borsten wiegden heen en weer boven haar handdoek. Onder aan haar slanke rug rees haar magnifieke achterste op: twee gulle vruchten van glanzend, goudbruin vlees, deels verpakt in strakgespannen roze stof.

Langzaam rolde Fabian zich op zijn rug. Zijn erectie duwde het kleine, strakke slipje in een obscene boog de lucht in. Hij keek om zich heen over het strand. Zelfs zonder bril ontging het hem niet dat verscheidene mannen hem gadesloegen, op hun dooie gemak, hun hand onder hun hoofd. Hij meende zelfs te zien dat een paar kerels met trage bewegingen hun eigen kruis aan het kneden waren, terwijl ze naar Rodric en hem lagen te kijken. ‘Rodric… ze kijken!’ 

‘Natuurlijk kijken ze. Zoiets moois zien ze niet elke dag. Ga liggen.’ Nerveus liet Fabian zijn hoofd zakken. 

Crème op zijn borst. De handen van Rodric op zijn borst. Op zijn linkertepel. Ze wreven krachtig over de huid rondom de tepel, en stuwden alle sappen daar naar het gevoelige centrum. Rechtertepel.

‘Lekker, Fabian? Wat een fijne, kleine knopjes… O! Ze worden hard…’ De jongen zuchtte. De handen gingen verder. Sleutelbeenderen. Voorhoofd, neus, wangen, lippen, oren. Hals. 

Toen zijn buik. Steeds een tikkeltje lager. Ook aan de voorkant ging de band van het zwemslipje iets naar beneden, maar door Fabians erectie kon dat maar een klein stukje. Toen zijn onderbuik was ingesmeerd, was de voorkant van zijn bovenbenen aan de beurt. Daarna de binnenkant van zijn bovenbenen. Met iedere streek raakten de vingertoppen heel lichtjes zijn ballen, en elke keer voelde hij zijn stijve piemel even tegen het nauwsluitende textiel duwen.

‘Liggen er nog steeds zo veel te kijken?’ 

‘Nee.’

‘…Nee?’ 

Rodric lachte zachtjes. ‘Er kijken er nu nog veel meer.’ 

Fabian vloog overeind en keek rond. ‘Godver!’ Zeker de helft van alle mannen om hen heen lag grijnzend zijn kant op te staren. Hij kleurde.

‘Ga liggen, man. Maak je niet druk.’ Fabian liet zich weer achterover zakken. ‘Zeg, heb jij wel eens bloot in zee gezwommen?’ De jongen schudde zijn hoofd. ‘Dat is een fantastisch gevoel. Zullen we vanmiddag het water in gaan, samen? Helemaal naakt?’

O, dat zou iets heerlijks zijn! Om samen met Rodric… naakt onder water… Fabian tilde zijn hoofd op en keek met spijt naar zijn spijkerharde pik. ‘Ik zou dolgraag willen, maar zo ga ik echt niet… Wacht! Ik kan naar de zee lopen met mijn badlaken om, en het daar op het strand laten liggen!’ 

‘Wat jij wilt. Maar dan moet ik nu wel… je billen insmeren, Fabian. Anders verbranden ze straks tijdens het zwemmen.’ 

Fabian keek wantrouwig. ‘Onder water?’ 

‘Jazeker!’ Rodric zei het met een stalen gezicht. ‘Het UV-licht gaat wel een halve meter het water in. Nee, de dokter neemt geen enkel risico. Hup. Uit die broek.’ Fabians blik gleed langs alle kijkende mannen. Hij zei niets. ‘Weet je wat?’ zei Rodric. ‘We zetten een stel van die windschermen om ons heen. Dan hebben we een beetje privacy.’ Op het strand stonden windschermen die bestonden uit een aluminium constructie van twee halve cirkels met een doek ertussen. Ze waren zo’n tweeënhalve meter lang en anderhalve meter hoog. Het was niet winderig, dus de meeste waren niet in gebruik. Dat was een goed idee, vond Fabian. 

Ze sloegen allebei hun badlaken om en plaatsten een kring van windschermen om hun vier bedjes heen. Zo lagen ze uit het zicht. Behalve natuurlijk als iemand pal achter zo’n scherm zou gaan staan en eroverheen zou kijken. 



Fabian ging op zijn buik op zijn bedje liggen en keek rond. Boven de schermen zag hij alleen blauwe lucht. 

Rodric pakte de band van zijn zwemslipje beet en trok hem omlaag. De jongen tilde zijn heupen op, zodat Rodric het broekje over zijn benen naar beneden kon schuiven. ‘Maar ik ga niet op mijn rug, hoor!’ fluisterde hij. Stel je voor dat er iemand over die dingen heen keek!

‘O, Fabian… Jezusmina, wat een kontje…’ Gestreeld wiegde Fabian zijn blote billen heen en weer. 

Splasj! Daar voelde hij een straal koude crème op zijn kont. En toen… de handen van Rodric. Grote, sterke mannenhanden, die zijn jongensbillen stevig beetgrepen en zijn vlees kneedden, krachtig en langzaam, die diep in zijn spieren duwden; vingers die de vette crème verspreidden over zijn vel, duimen die door zijn spleet glibberden, vlak langs zijn gaatje, tussen zijn benen naar beneden, tot bijna bij zijn ballen. Godverdomme, wat een grandioos gevoel. En wat werd hij hier geil van! Zijn lul was zo hard als beton. Oooohhh… Jaaa!! Daar raakte een van Rodrics vingertoppen héél even… zijn anus… 

‘Fabian,’ klonk het zacht bij zijn oor, ‘niet meteen kijken, hoor, maar eh… we hebben publiek…’ Wát?! Hij loerde tussen zijn oogharen langs de bovenrand van de zonneschermen. Er voer een schok door zijn lichaam toen hij twee mannen zag, die naar hen stonden te kijken. Eind twintig waren ze. Hij zag ze niet heel scherp, maar dat het mooie kerels waren, leed geen twijfel. Stoer en gespierd. Kekke petjes. ‘Vind je ze lekker?’ Fabian knikte, bijna onzichtbaar. ‘Zullen we… zullen we ze een beetje plagen?’ 

Fabian giechelde. ‘Hoe dan?’

Rodric antwoordde niet, maar trok Fabians benen verder uit elkaar en nam zijn billen een voor een grondig onder handen. Knedend, knijpend, duwend, wrijvend. Daarna legde hij op elke bil een hand en masseerde ze met zodanige bewegingen dat Fabians kont wagenwijd open werd getrokken; de jongen voelde de gloed van de zon op zijn sluitspier. Oooohh, wat geil… De warmte van de zon op dat plekje… dat plekje dat een hoofdrol speelde in zijn fantasieën en dat nog nooit door de zon beschenen was… Ja, het was zelfs nog nooit door een ander mens gezien – behalve door zijn moeder, als ze vroeger zijn temperatuur opnam – maar nu werd dat plekje bekeken, door die mooie, lange man, die hem zo verwende, maar niet alleen door hem… nee… Ook twee andere mannen, mannen die hij helemaal niet kende, die hij nog nooit had gezien, vreemde kerels – maar wel knappe, stoere kerels! Ook die keken naar zijn kont. Ook zij zagen… het plekje… Elke keer dat Rodric de twee huiverende globes ver uit elkaar trok en Fabian de straling van de zon op zijn anus voelde, zagen die spannende mannen alle drie zijn roze sterretje…

‘Moeten we soms een handje helpen?’ vroeg opeens een schorre stem. Fabian hield zijn adem in. 
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‘Nou,’ hoorde hij Rodric zeggen, ‘dat zou niet gek zijn.’ Hij hapte naar lucht. Hè?! Ging Rodric… ging hij twee wildvreemde kerels… maar dat… dat kón toch niet? Maar tegelijkertijd voelde hij hoe zijn jongenspik zo stijf werd, dat hij wel uit elkaar leek te knappen. Wat was dit géil…!

Hij zag tussen zijn oogharen door dat de twee gestalten onmiddellijk tussen de schermen door stapten en zich aan weerskanten van zijn bed op hun knieën in het zand lieten vallen. Er viel een koele schaduw over zijn rug. ‘Christus, wat een lekker kontje,’ hijgde de man die aan zijn linkerkant zat. 

‘Hoe oud is dat jochie eigenlijk?’ vroeg de man rechts. 

‘Sssst!’ deed de ander meteen. 

‘Vijftien,’ fluisterde Rodric.

‘Téring!!’ De schorre stem begaf het zowat. ‘Echt waar?’

‘Zeker weten,’ zei Rodric. 	

‘En ben jij zijn vriend?’

‘Nee.’ Diepe stilte. ‘Maar ik hoop dat ik vannacht zijn lover mag zijn.’ Fabian kneep in zijn gebalde vuisten. Yesss!!

‘Dat begrijp ik,’ zei links. ‘Dat hoop ik ook, hehe!’

‘En eh… weten zijn ouders ervan?’

‘Ik ben zijn vader.’ Fabian hoorde de twee mannen schrikken. ‘Het is allemaal wettelijk bepaald. Wij komen uit Duitsland en wij houden ons aan de regels. Zolang jullie geen seks met hem hebben, is alles goed. Seks met volwassenen mag pas als ie zestien is, en dat is vannacht om twaalf uur.’

 	‘Jullie horen het, mannen,’ zei Rodric. ‘Wel helpen met insmeren, maar geen seks!’



Fabian hoorde dat er in de plastic fles werd geknepen. Toen voelde hij een hand op zijn rechterbil. Een onwennige hand, die behoedzaam een dotje crème uitsmeerde over de al botervette huid. Omhoog, omlaag… Buitenkant, binnenkant… Rondjes. Daarna hoorde hij de fles nog een keer en gebeurde hetzelfde op zijn linkerbil. Dat was duidelijk een heel andere hand. Koeler. Steviger. 

De twee mannen leken wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Ze smeerden de jongen helemaal in, zijn rug en zijn dijen, maar vooral zijn billen. En natuurlijk trokken ze in eendrachtige samenwerking zijn kont open. Wijd open. Ze gingen erboven hangen om zijn gat van dichtbij te bekijken, ze duwden elkaar aan de kant wanneer ze het licht blokkeerden, want hoe meer zonlicht… hoe meer ze konden zien… 

De vingertoppen van de man links glipten wat dieper Fabians bilspleet in. Wat dieper en ook wat lager… En nog dieper… tot aan… 

‘Stop!!’ riep Rodric. De vingers verdwenen abrupt. ‘Dat mag niet.’ 

‘Maar… stel je voor dat zijn sluitspier verbrandt!’ zei de man, gespeeld bezorgd.

‘Ja, wat zou dat erg zijn, hè?’ grinnikte Rodric. ‘Dan mag die stakker vannacht eindelijk seks, en dan gaat het feest niet door omdat zijn hol is verbrand, haha! Dat mogen we inderdaad niet laten gebeuren.’ Ging dokter Rodric daar iets aan doen? Fabian wachtte nieuwsgierig af. Toen voelde hij hoe zijn hand werd opgetild; er viel een koude klodder op zijn vingertoppen. Ja, dat was geil! 

Hij trok zijn ene knie een eindje op en boog door zijn rug, zodat zijn achterste hoog de lucht in ging. Hij hoorde hoe de mannen hoorbaar lucht naar binnen zogen. Vier, nee, zés handen op zijn kont; handen die zijn billen grif uit elkaar trokken, mijlenver. De straling van de zon op zijn kringspier was overweldigend. Zijn hand met de crème erop tastte naar achteren. Zijn pols werd beetgepakt en geleid, zodat zijn vingertoppen precies boven op zijn anus landden. Daar begon Fabian met lome bewegingen de zonnebrandcrème over zijn gat uit te wrijven. Pal onder de neus van zijn publiek. O, wat genoot hij! Hij smeerde eerst rondom het kleine, tere kransje, toen eroverheen, vervolgens porde hij er lichtjes tegenaan en ten slotte… ten slotte floepte de top van zijn wijsvinger… een klein stukje naar binnen…

Om hem heen werd zwaar geademd en zacht gekreund. Hij vingerde zichzelf een tijdje en trok toen zijn wijsvinger uit het glibberige sterretje. Zijn gaatje bleef blijkbaar nog even openstaan, want hij voelde warempel de milde zeebries zo zijn jongensdarm in waaien. Hmmmm… Toen liet hij zich zuchtend weer op het bed zakken. 



‘Ooohhh… Tering!’ Waar kwam dat nou vandaan? Dat was niet boven hem… 

Nog een stem, die siste: ‘Jezus, moet je George en Mark daar eens zien!!’ 

De stemmen kwamen van achter de windschermen! ‘Wát?! Jongens, kijk nou toch!’ Er werd druk geroezemoesd. 

‘Wij kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken, mannen,’ hoorde hij opeens Rodrics heldere stem erbovenuit. Opgewonden gelach. Voetstappen, meteen, van kerels die de cirkel met zonneschermen binnenstormden. 

Fabian kneep zijn ogen stijf dicht. Zijn hart klopte in zijn keel. Godverdorie… 
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Nadat Rodric de instructies had herhaald – alleen insmeren, geen seks – mochten de mannen beurtelings een kwak crème uitwrijven over Fabians billen, over dat zondoorstoofde jongensvlees. En dat deden ze heel precies. Want Rodric had streng gezegd: ‘Als er ook maar één vinger aan zijn anus zit, is het direct afgelopen, voor iedereen.’ Daardoor gingen de mannen met hun vingers vlak langs zijn kringspier, maar zodra er een met zijn vingertop de kleine, zachte rozet dreigde te raken, grepen zijn makkers zijn hand en trokken hem weg. 

Fabian lag op zijn buik en wist niet wat hem overkwam. De aandacht, de bewondering, maar vooral… de begeerte, van die hele troep mannen – acht, tien, wist hij hoeveel het er waren – werden over hem werd uitgestort in dezelfde uitbundige overdaad als het gouden zonlicht, en ze verwarmden hem even innig, maar dan niet van buiten, nee, van binnen. Hij werd er helemaal van vervuld. 

Hij had het gevoel dat hij tot dit moment zijn leven had doorgebracht onder een grote steen, en dat hij nu eindelijk het volle licht in was gelopen. Zijn lichaam, dat altijd was nagewezen en uitgejouwd, dat hij als onooglijk had ervaren, dat hij altijd had verstopt, voor de zon en voor de blikken van andere mensen, datzelfde lichaam lag nu fier en spiernaakt op het strand, en het riep lust op, ja zelfs een felle honger, bij al die kerels om hem heen, en hij raakte in een roes van geluk. 

Hij voelde handen. Zo veel handen! Gretige handen, grote handen, zachte handen en eeltige handen, brutale handen en verlegen, zelfs schuwe handen, handen die amper leken te kunnen geloven dat ze ongestraft het prille jongenslijf mochten beroeren, maar ook handen die haast hadden, die koortsachtig klauwden en graaiden, die leken te vrezen dat elk moment ergens een klok kon slaan waarna het sprookje voorgoed voorbij zou zijn. Hij voelde de handen overal. Op zijn hoofd, op zijn nek, op zijn schouders, zijn rug en zijn dijen, zijn kuiten en voeten en armen. Maar de plek waar de handen met elkaar om wedijverden, waar ze om vochten, om elke fucking vierkante centimeter ervan, dat waren… zijn billen. Ze werden geaaid en gekneed en gemasseerd, zijn spleet werd door talloze vingers tegelijk opengetrokken, en hoe langer de mannen ermee bezig waren, hoe glibberiger de huid werd, en hoe glibberiger de huid werd, hoe dieper ze hun graaiende vingers in het veerkrachtige vlees lieten zinken om er grip op te krijgen, en wanneer het hun dan toch weer ontglipte, dan probeerden ze het nog een keer, en nóg eens, en Fabians kont werd bevoeld en betast en bepoteld en god beter het zelfs besnuffeld: met hun gezicht naderden de mannen zijn gat zo dicht, dat hij hun onregelmatige adem erlangs voelde strijken. 



‘Nu de voorkant.’ Fabian reageerde niet. ‘Kom op, Fabian!’ klonk het vlak bij zijn oor. Hij tilde zijn hoofd op. Rodric zat gehurkt naast het bedje en Fabian zag dat het gele zwemslipje nog altijd worstelde met het omvatten van die grote pik. 

‘Nee, Rodric. Dat doe ik niet. Echt niet.’ Het was even stil. 

‘Als jij het doet, dan doe ik het ook.’ Dat was Rafaela! Verbluft keek de jongen over zijn schouder. 

Ze lag op haar rug met haar knieën opgetrokken. Haar badpak had ze uitgedaan; over haar onderlichaam plooide zich een grote handdoek. Ze lag met haar armen omhoog en Thomas was bezig haar borsten in te smeren. Eerbiedig wreef hij de vette crème uit over de twee verende bollingen. Hij kneedde ze voorzichtig, liet ze schudden en trillen in zijn handen en draaide de tepels tussen zijn duimen en wijsvingers, tot het twee harde, donkerbruine dopjes waren geworden, waar hij allengs iets steviger in kneep, tot Rafaela zachtjes begon te hijgen en onrustig haar bovenlijf bewoog. De handdoek verdoezelde elk reliëf tussen haar benen. 

Thomas keek op en gaf zijn zoon een knipoog. Fabian stak langzaam een duim in de lucht, vol ontzag. Shit, die ouwe van hem was echt niet bang! 

Toen keek hij weer naar Rafaela. ‘Ga je echt…?’ 

Ze glimlachte. ‘Ja! Of wil jij hem soms niet zien?’

‘Ikke wel!’ zei Fabian meteen; hij was stiknieuwsgierig!



Maar als zijn vader… een transgender durfde te liefkozen op het strand, en die transgender durfde daar haar piemel te laten zien, dan moest hij toch… Moest hij het niet gewoon proberen?

Hij zette zijn ene hand onder zijn schouder en duwde zichzelf omhoog. ‘Goed zo!’ bromde Rodric tevreden.

‘Held!’ riep Rafaela. En van Thomas kreeg hij een opgestoken duim terug.



Fabian keek over zijn schouder. Hij zag de contouren van acht, negen mannen, maar de zon scheen van achter hen in zijn ogen en hij had zijn bril niet op: hij zag alleen een vage kluwen van hoofden, armen, schouders, borsthaar, korte baardjes, lachende monden, zonnebrillen en petjes. Hij draaide zich op zijn rug en ging liggen, zijn tengere lichaam uitstrekkend in het gouden licht. 

Midden op het jongenslijf verhief zich zijn witte piemel, vanaf een bedje van oranjerode krullen. Een kleine piemel, zeker. Negen komma negen centimeter. Gebogen als een oosterse dolk. En snoei- en snoeihard. De voorhuid was een stukje teruggetrokken, en daardoor glinsterde het lichtroze slijmvlies van de eikel in het felle licht.

Welke associaties Fabians kleine, stijve penis opriep bij de mannen om hem heen, welke beelden zij zagen opdoemen voor hun geestesoog – gewild of ongewild – en aan welke nimmer uitgesproken verlangens zijn fragiele verschijning appelleerde, daar kunnen we slechts naar gissen. Wat onomstotelijk vaststaat, is dat hij niet werd uitgelachen, dat ze niet minachtend snoven en dat niemand teleurgesteld opstond. 



Gedurende een paar seconden was het doodstil. Toen werd er door vier, vijf monden tegelijk naar adem gehapt. ‘Jezus!’ siste iemand. 

‘Oooohhh!!!’ kreunde een ander. 

‘Kolere, zeg!’ 

‘Wat géil!!’

‘Ik hou het niet meer…’ 



Het geglinster aan de kleine, lichtroze jongenseikel bleek een simpele oorzaak te hebben: Fabians opwinding werd één op één omgezet in voorvocht. Het spul welde op uit zijn pisgaatje, niet druppel na druppel maar in een straaltje, en dat straaltje droop van de bevende eikel naar beneden, op de platte, witte jongensbuik, waar het een klein maar geurig plasje vormde. 

De mannen om hem heen kermden van opwinding. ‘Godver, man…’

Ik word helemaal gek!’

‘Niet aan zijn pik komen!’ hoorde Fabian Rodric zeggen. ‘Dat is seks. Maar we mogen wel… het vocht uitsmeren…’



Handen. Overal handen. Op zijn buik, op zijn borst en lendenen, op zijn benen, tussen zijn benen… 

En Rodric… kuste hem. Hij nam zijn hoofd in zijn handen en met zijn grote neus streelde hij zijn huid, die gloeide van de zonnewarmte, en zijn brede lippen vonden Fabians mond. 

En terwijl al die handen hem verwenden en zijn hele lichaam kneedden en masseerden – of nee: bíjna zijn hele lichaam, want reken maar dat die kerels elkaar in de gaten hielden – verloor Fabian zich in de kus die Rodric hem gaf; een kus waaruit zowel tederheid als hartstocht sprak; nu eens liefdevol en zorgzaam, dan weer gedreven door een felle en gulzige geilheid.
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Fabian was nog nooit in zijn leven zo opgewonden geweest. Hij kronkelde op zijn bedje, onder al die handen en die ene mond, zijn heupen wrongen zich, zijn ballen trilden, zijn harde naald wipte op en neer en hij maakte een zacht, jengelend geluid.

Hij voelde dat zijn rechterhand werd gepakt en dat er koude crème in werd gespoten. ‘Masturberen is geen seks,’ fluisterde Rodric in zijn oor. Fabian aarzelde geen moment: godver, wat was hij eraan toe! Hij reikte tussen zijn benen, greep zijn loeistijve spijker en rukte eraan. Vier keer. Toen al bokten zijn heupen op het bed en vuurden zijn harde jongensknikkers de hete stralen door de lucht. Woesj, woesj, woesj! Het zaad spetterde op zijn witte borst en in zijn gezicht, en een deel landde zelfs in zijn krullen. 

De mannen om hem heen juichten.



Toen Fabians lendenen zich hadden ontladen en hij zijn kleverige hand weer op het strandlaken liet zakken, boog Rodric zich weer over hem heen. Hij likte een kwak sperma van Fabians wang en zoog hem luidruchtig naar binnen. Toen daalden zijn lippen af over het jongensgezicht, en eindigden op de mond. De blonde man en de jongen kusten elkaar, en ze stuwden Fabians lobbige zaad in hun beider monden heen en weer. 

‘Mannen, we boffen.’ Rodric slikte smakkend Fabians klodder door. ‘Dit is… maagdenzaad. Onze jonge vriend heeft nog nooit seks gehad, dus veiliger krijgen we het niet!’ Hij had het nog niet gezegd, of Fabian voelde natte, glibberige tongen die hem aflebberden, zijn buik en zijn borst, zijn hals en zijn oren; overal monden die elke druppel zaad gretig opslobberden. Ja, een van de mannen nam zelfs een haarlok in zijn mond en zoog begerig het slijmerige spul eruit. Genietend mompelde hij tegen de anderen: ‘Man! Fucking vijftienjarig zaad, yeah!!’



Fabian deed zijn ogen open. ‘Wow… Bedankt, jongens. Wat was dat lékker!’ 

‘Jij bedankt, geil ding.’

‘Je was fantastisch.’

‘Ben je er morgen weer?’

‘Nee… Morgen gaan we naar de Pride.’

‘Wij ook. Maar als ik wist dat jij hier morgen weer zou liggen, dan zou ik het overslaan.’

‘Voor jou zou ik alles overslaan!’

Fabian giechelde.



En toen… toen trok Rafaela haar handdoek aan de kant. 



De jongen zag het aan de rand van zijn blikveld gebeuren en greep meteen naar zijn bril. Het was echt waar! Niet dat hij had gedacht dat Rafaela hun iets op de mouw had gespeld en een sok in haar badpak had gestopt, maar… om het echt te zien… dat was toch andere koek. 

Toen hij zijn bril op had, zag hij een uiterst bekoorlijk meisjeslichaam, met prachtige borsten en ronde heupen, maar onder aan de buik zat een stijve piemel met twee kleine ballen eronder. Helemaal geschoren, alles glad. De piemel was ietsje groter dan de zijne. 

Fabians intense staren leidde als het ware de ogen van de mannen om hem heen naar Rafaela’s ontblote lichaam. En net als toen hij zich omdraaide, viel er ook nu weer een intense stilte. Alleen waren de reacties die de stilte verbraken, minder unisono dan daarnet: ‘Godsamme!’

‘Oooh! Jij durft…’

‘Wooow!!

‘Gétver!’

‘Jezus, een freak…’

‘Jongens, jullie zijn een stel schijterds.’

‘Wat geil…’

‘Conchita Wurst, eat your heart out!’



Maar de dikke man met de kalende schedel en de korte baard die naast de vrouw met de piemel zat, legde onverstoorbaar een stevige arm om haar schouder en trok haar liefdevol tegen zich aan. Met zijn andere hand streelde hij de satijnzachte huid van haar volle borst, zijn vingers wreven over de tere, rubberachtige huid van de tepel en speelden even met het opgezwollen knopje; daarna trippelden zijn vingertoppen via haar slanke taille naar beneden, naar de onderbuik… Hij legde zijn hand in Rafaela’s kruis en vouwde innig zijn vingers om haar stijve pik. Toen kuste hij haar. 

‘Love is in the air!’ juichte Fabian.
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De bezoekers die de aanblik van Rafaela’s naakte lichaam niet konden verdragen bliezen de aftocht, en degenen die juist plezier hadden in het wonderlijke viertal stonden op om bij de bar hapjes en drankjes te halen. 



Rodric pakte Fabians hand. ‘Ga je nou mee zwemmen? Je plakt. En we hebben toch niet voor niets zijn allen je kont ingesmeerd?’

‘Ja, maar dan moet jij ook naakt, Rodric. Uit die broek!’ Fabian hield zijn adem in toen de blonde man gehoorzaam zijn duimen onder het smalle, gele bandje haakte. Oooohhh… nu zou hij het beleven… 

Voilà. Daar was ie. Tussen de gespierde dijen bungelde log een plompe slurf, volgens Fabians schatting ruim veertien centimeter lang en meer dan vier in doorsnee – en Fabian had een geoefend oog! Inderdaad besneden: de forse, donkerrode eikel lag helemaal bloot, en was nog dikker dan de schacht; de brede kraag ervan had Fabian al door het zwembroekje heen gezien. De jongen keek zijn ogen uit. O, wat was ie mooi! 

Rodrics ballen waren zo dik en rond, dat ze de lijvige zwengel wat van zich af duwden, zodat die schuin naar voren hing. Fabian hoorde dat er om hem heen werd gegrinnikt om de overgave waarmee hij Rodrics geslachtsdelen zat te bekijken, maar het kon hem geen zier schelen, hij bleef er gewoon mee doorgaan. Boven de zware worst zat een getrimd bosje schaamhaar, verder was alles glad. Prachtig vond hij het.



Hand in hand liepen ze over het strand. Helemaal bloot. Fabian voelde de zwoele zomerbries langs zijn hele lichaam strijken, ook langs plekjes die nog nooit een bries hadden gevoeld. Allemachtig, wat lekker… Hij keek opzij, naar de lange, blonde man in wiens sterke hand de zijne lag. Natuurlijk, hij keek ook even naar de kloeke pik, die op dit moment ietsje opgezet leek en die bij elke stap traag heen en weer zwaaide. Rodric had vandaag nog geen echte geen erectie gehad – althans, niet dat Fabian had gezien – maar telkens als ze elkaar aanraakten, zag hij hoe de machtige zeppelin meteen een beetje opzwol en met een rukje wat overeind kwam. Dan voelde hij zich apetrots! Maar ook dacht hij dan steeds bij zichzelf: o, o, hoe moet dat vannacht? Als dat gevaarte… tot volle wasdom is gekomen? Hij wist het niet en probeerde er niet zenuwachtig van te worden. 

Toen ze bij de vloedlijn aankwamen, keek hij om. Het carré met de strandbedjes leek ver weg. Ineens besefte hij dat ook hijzelf dat hele stuk naakt had gelopen. Hij keek omlaag. Iedereen kon zijn onbeduidende piemel zien, dat halfstijve pinkeltje dat onder aan zijn buik heen en weer zwiepte, terwijl hij zich er in het geheel niet om bekommerde. Zich niet schaamde, zich zelfs niet onzeker voelde. Wat was dat fantastisch… Hij voelde zijn ogen branden. 

‘In één keer erin?’ riep Rodric. 

‘Tuurlijk!’ Ze holden met grote sprongen naar voren. Het water was niet koud, het was al eind juli, maar doordat ze urenlang op het warme strand hadden gezeten, rilde Fabian toch even. Nog een paar sprongen, toen nam hij een duik. 

Onder water zwom hij zo ver mogelijk de zee in. Opeens werd hij bij zijn heupen gegrepen door twee grote handen. Sterke armen om hem heen. Hmmm… De handen gleden over zijn jongensbuik… naar beneden… Ze streelden langs zijn pik, die meteen reageerde, en langs zijn ballen. Hij werd onder water op zijn rug gedraaid. Hij voelde twee gespierde benen tegen de zijne. De handen grepen zijn kont. Hij sloeg zijn armen om Rodrics nek en werd druipend uit het water getild.

Als een aap klemde de jongen zijn benen om de heupen van de lange man. Zijn alweer keiharde prikker duwde in diens buik, maar dat was veilig onder water, dat zag geen mens… Oeps! De twee sterke handen waar hij op zat, begonnen zijn billen te kneden! De vingers trokken zijn kont open, heel ver, zodat hij plotseling het koele zeewater tegen zijn sterretje aan voelde … Hij boog zich voorover en likte het zoute water van de brede lippen. Hmmm… 
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Rodric had zijn ogen gesloten. Hij voelde iets over zijn mond glijden, iets wat nat, zacht en lenig was en op zoek naar een ingang. Zijn lippen openden zich en onmiddellijk floepte de kleine, slanke jongenstong naar binnen. Hij sabbelde op het speelse weefsel. Kolere… wat lekker… Rodric zoog Fabians tong zo ver mogelijk naar binnen en terwijl hij onder water met zijn sterke vingers de romige rondingen masseerde, kloof hij gulzig op het soepele, warme orgaan dat rondwriemelde in zijn mond. Godver, wat geil… 

De toppen van zijn vingers groeven zich wat meer naar het midden, in dat veerkrachtige vlees… nog een stukje verder… Wat werd hij hier opgewonden van… Hij voelde de huid zachter en zachter worden… en nog zachter… tot hij… tot hij met het alleruiterste puntje van zijn vingertoppen… de rand van het tedere tienerkransje voelde… Niet doen, Rodric… nog niet… O, wat was het moeilijk… 

Leunend tegen de golven die van achteren tegen hem aan rolden, liet hij de zittende jongen dansen in zijn handen. De kleine, harde angel schuurde op en neer over zijn buik en onder water streek zijn eigen halfstijve leuter langs de smeuïge rozet. Goddomme, ze moesten snel weer gaan zwemmen, want anders kwam zijn belofte aan Thomas in heel zwaar weer…

‘Ik ben bang dat ik je moet… teleurstellen, Rodric.’

Hij opende zijn ogen en zag een benauwde blik in Fabians donkergroene kijkers. ‘Teleurstellen?!’

‘Ik durf het toch niet.’ 

‘Wat niet?’

‘…Neuken…’

Hij wreef zijn neus tegen die van de jongen. ‘Maak je toch geen zorgen, Fabian. Je weet niet half hoe geduldig ik ben.’ En hoe vasthoudend, dacht hij erachteraan.

‘Zou je het erg jammer vinden?’

‘Nee, hoor, helemaal niet!’ loog Rodric. ‘Er zijn zo veel lekkere dingen die we kunnen doen in bed.’ Als ze eenmaal bezig waren, dan kwam dit ene ding er vanzelf achteraan, hij had er alle vertrouwen in. 

‘Hij is… hij is gewoon te groot…’

‘Haha! Je hebt hem nog helemaal niet gezien.’

‘Jawel, daarnet!’

‘Toch niet stijf, gekkie.’ Hij kneep plagend in de ronde jongensbillen die in zijn handen lagen. ‘Eerst zit je te tobben over te kleine piemels en nou weer over te grote piemels. Ik heb je vanmiddag laten zien dat die van jou niet te klein is, en vannacht ga ik je laten zien dat die van mij niet te groot is. Ze zijn allebei precies goed.’



‘Iiiiiieeeew!!’ 

Ze keken op. Thomas en Rafaela kwamen ook de zee in. Twee spiernaakte gestalten: een grote, zware man en een kleine, slanke vrouw; de een harig, de ander helemaal glad; allebei met een zwaaiende pik, de ene groot, de andere klein. Ze liepen hand in hand.

‘Wow!’ zei Fabian zacht. ‘Die hebben ballen! Allebei.’

‘Ja, je hebt het van geen vreemde, lefgozertje van me.’ 

‘Wat is dat water koud!’ joelde Rafaela. ‘Ik voel me net een ijsbeer!’ 



Toen Rodric weer naar Fabian keek, had die zijn ogen gesloten, een brede glimlach op zijn lippen, zichzelf koesterend in het gouden zonlicht van de zomeravond. Uit het natte, rode haar dropen zilveren druppels over zijn gezicht. Rodric sperde zijn ogen zo wijd mogelijk open en dronk het beeld gulzig in. God, hier zou hij uren naar kunnen kijken… 
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Rond negen uur braken ze op en wandelden terug naar het station.

In de trein was het rustig. 

Toen ze gingen rijden, pakte Fabian Rafaela’s hand. Hij beduidde haar met een hoofdbeweging om met hem mee te lopen naar het halletje. Hij trok de deur achter hen dicht. ‘Zeg, Rafaela… Jij zei… Op het strand zei je toch dat jij meestal… geneukt wordt, bij de seks?’

‘Nou en of. Ik lust er wel pap van, popje!’ 

‘Maar ik…’ Fabian keek naar de grond en bloosde. Ze pakte hem bij zijn middel. ‘Ik ben zo bang… dat het niet past…’ 

‘Ach, schatje toch!’ Ze trok hem naar zich toe en knuffelde hem. ‘Je hóeft toch niet te neuken? Er is zo veel wat je kunt doen.’

‘Ja, maar… ik wil het zo graag. Alleen heeft Rodric zo’n grote…’

Ze ging op haar tenen staan en fluisterde in zijn oor: ‘Hij heeft toch ook vingers?’

Fabian giechelde. Ja, dat was waar. ‘Rafaela, ik heb nog een vraag. Hoe… Maar komt er dan geen… poep aan?’

‘Meestal gaat het vanzelf goed. Maar je kunt je lichaam ook een handje helpen, als je het belangrijk vindt.’

‘Hoe dan?’

‘Kom straks maar met me mee naar de badkamer. Rafaela heeft spulletjes.’ 



Toen ze het trappenhuis aan de Prinsengracht in stapten, hoorden ze Ellens stem van boven: ‘Joehoe! Komen jullie nog wat drinken?’

‘Nou… heel even dan!’ gilde Fabian terug. Rafaela kneep in zijn kont. 

Ze klommen de trappen op naar tweehoog. Daar zat Ellen in de keuken met… de vrouwelijke tinkerbell! De mooie blondine in haar elegante, paarse jurk. Ze hadden een fles Cointreau op tafel staan, en uit hun gegiebel was op te maken dat ze er al even zaten. 

‘Dit is Rosemary,’ zei Ellen. ‘Er kwam vanavond een pottenstel aan voor het appartement op de derde, en die hadden haar bij zich. Stel je toch voor: ze hadden haar gewonnen in een loterij, op Schiphol!’

‘Met dat boekje?’ vroeg Fabian. ‘Stond er een opdracht van de schrijver in?’

‘Ja! Daar ligt het. Maar die twee vrouwen bleken hartstikke monogaam te zijn, en daarom hebben ze Rosemary aan mij doorgegeven.’

‘Als een estafettestokje,’ zei Rafaela geamuseerd.

‘Dat noem ik geen estafettestokje,’ lachte Ellen. Ze trok Rosemary overeind en mepte met haar vlakke hand op het ronde achterste. ‘Eerder een estafetteham, zou ik zeggen!’

‘Vind je het niet mooi?’ pruilde Rosemary.

‘Ik ben er dol op! Ik ben een billenvrouw.’ 

‘Goed zo.’

‘Maar… ik ben ook een handenvrouw,’ zei Ellen geheimzinnig. 

Rosemary keek niet-begrijpend naar haar handen. ‘Een handenvrouw?’

‘Jaaa!’ gierde Ellen. ‘Ik hou van sterke vingers!!’ Ze vielen elkaar schaterend om de nek. 

‘Maar… wat doen jullie dan nog in de keuken?’ riep Fabian uit. 

‘Dit is ons voorspel,’ hikte Ellen. ‘Vrouwen praten veel, dat weet je toch? We vertellen elkaar wat we mooi aan elkaar vinden, waar we geil van worden en wat we lekker vinden in bed. En het dóen… ach, dat komt straks wel…’ 



Fabian stond op. ‘Over bed gesproken…’ zei hij. ‘Ik eh… ik ga naar beneden.’ Rafaela kwam naast hem staan. 

‘Och, arme jongen!’ riep Rosemary uit. ‘Het is nog geeneens twaalf uur! Mag je zelfs in zo’n feestweekend niet wat later gaan slapen?’

‘Nou…’ grijnsde Fabian, ‘naar bed gaan is niet altijd hetzelfde als gaan slapen, Rosemary.’ 

‘We houden jullie niet langer op.’ Thomas kwam ook overeind. ‘Dan kan Ellen haar prijs in ontvangst nemen.’

Rodric aaide Fabian over zijn bol. ‘En niet alleen Ellen…’ 

‘Hmmm!’ Ellen begroef haar neus in Rosemary’s haar. ‘Zullen we die fles meenemen naar bed, snoepje?’



Op de eerste verdieping zei Rafaela: ‘Rodric, wil jij alsjeblieft de badkamer beneden gebruiken? Het komende half uur heb ik in die van ons een gast uitgenodigd.’

‘Geen probleem! Maar dan neem ik de slaapkamer in beslag, want daar wil ik vannacht een lover ontvangen.’

‘Prima,’ zei Rafaela grootmoedig. ‘Dan slaap ik wel buiten, op een bankje aan de gracht.’ 

Thomas pakte zijn zoon bij de schouder. ‘Fabian, mag ik jouw plaats in ons bed weggeven, aan een… dakloze dame-met-extra’s?’ 

‘Tuurlijk, ouwe! Ik ben toch niet thuis, haha!’ 
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Fabian opende de slaapkamerdeur. 

Rodric lag op bed met een lichtgrijze joggingbroek aan. Sodeju, wat zag hij er knap uit! Zongebruind, en met die mooie grijsblauwe ogen en dat blonde haar… De lange man kwam overeind en liep op hem af. ‘Van harte gefeliciteerd met je zestiende verjaardag!’ Met hun lippen liefkoosden ze elkaar. Fabian voelde twee grote handen op zijn onderrug. Rodric zakte wat door zijn knieën, de handen gleden omlaag, over de donkergroene boxer die Fabian na lang dubben had aangetrokken. Legden zich op zijn billen, die nog wat nagloeiden van de zon. ‘Niet verbrand?’

‘Helemaal niet.’ Daarop greep Rodric zijn kont krachtig beet en kneedde hem met zijn sterke vingers. De jongen sloeg zijn armen om de gespierde nek en, hopla!, daar ging hij de lucht in. Hij haakte zijn benen om Rodrics heupen en liet zich glunderend naar het bed dragen. 



Met een plof landde hij op de matras. Zodra Rodric zich naast hem liet vallen, stortte Fabian zich op het grote lijf. Zijn handen gingen begerig over de brede borst. Hij bevoelde de soepele spieren, de kleine, stevige tepels. Na al die keren dat die grote handen hem vandaag hadden aangeraakt, mocht hij nu eindelijk Rodric aanraken!

De man vouwde zijn handen onder zijn nek. ‘Hmmm… ik word verwend.’

‘Ik had je lekker willen insmeren, met after sun. Overal, hihi! Maar Rafaela zei dat condooms daar niet tegen kunnen.’

‘Ik hoor het al: jij wordt uitmuntend geadviseerd.’

Fabians handen gingen omlaag, naar de harde buik, met het smalle streepje blonde haren, dat van de navel naar beneden liep. En nog verder… Zijn blik dwaalde naar de slobberige joggingbroek. Daarin zag hij een zwelling, dit keer van een onmiskenbare erectie. De erectie waar hij de hele dag naar had uitgekeken, maar die hij ook vreesde… Zijn handen daalden af… Ze kwamen aan bij de brede, elastische band, maar daar stopten ze. De jongen boog zich voorover. Met zijn wang streelde hij de bobbel. Hij legde zijn mond erop en kuste hem, door de joggingbroek heen. Hij opende zijn kaken en beet zachtjes in de ferme heuvelrug. 

Hè?! Wat was dat?



Ja, het was een dik ding, maar toch… het was niet zo erg als hij had verwacht. En de lengte… Hij pakte met beide handen de verheffing in het mollige textiel beet en betastte hem. ‘O, wow! Hij is helemaal niet zo groot!’

‘…Nou, moe!’ zei Rodric verbouwereerd. ‘Je wordt bedankt.’

‘Sorry! Ik bedoel het niet lullig. Ik bedoel alleen… Ik was bang dat ie echt zó groot zou zijn.’ Fabian gaf een maat aan van meer dan vijfentwintig centimeter.

‘Heregod. Dacht je bij een paard in bed te stappen?’

Fabian giechelde. ‘Nee! Maar ik had gekeken naar de lengte van je pik toen ie slap was, en dat vermenigvuldigd met twee, omdat dat bij mij het verschil is tussen slap en stijf. En de doorsnee had ik met anderhalf vermenigvuldigd. En toen kwam ik uit op…’

‘…op een thermosfles? Haha!’ Rodric schaterde het uit. ‘En toen durfde je niet meer?’ Fabian lachte mee, verlegen, maar vooral… opgelucht. ‘Fabian, je hebt showers en growers. Showers zijn pikken die heel groot zijn als ze slap zijn, maar die niet zo veel meer groeien als ze hard worden. Zo eentje heb ik. Maar jij hebt… een grower.’ Zijn hand streelde over Fabians gladde jongensbuik, omlaag, naar zijn donkergroene boxer. ‘Growers doen zich voor als ukkies, maar als ze het naar hun zin hebben, dan worden ze veel en veel groter. En… meestal zijn ze harder dan showers.’ De sterke hand pakte de granietharde prikker beet. ‘Oef!’



Fabian kneedde genietend de uitstulping in Rodrics joggingbroek. ‘Die van jou is anders ook loeistijf.’

‘Ja, wat wil je? Als ie door zo’n lekkere jongen wordt bevreeën, dan doet ie er een tandje bij.’ 

Fabian keek de blonde man strak aan, terwijl hij voorzichtig zijn jongenshand onder de band van de joggingbroek stak. Een ‘oh!’ ontsnapte hem toen hij een dikke, slijmerige bolling voelde. Hij pakte de elastieken band en tilde hem over… over de pik van Rodric heen. Daar zag hij – eindelijk! – de stijve lul waar hij de hele dag over had gemijmerd en gefantaseerd, sinds de vroege ochtend, toen hij door het gangpad van het vliegtuig naar de machtige bobbel had gestaard die, precies op ooghoogte, zijn kant op was komen deinen.

De grote, besneden staaf zweefde boven Rodrics platte buik, aan het eind gekroond door een dikke, donkerrode eikel die, inderdaad, droop van het voorvocht. Fabian schatte de pik op een centimeter of negentien, bij zo’n vijf in doorsnee. Het leek hem nog steeds geen kleinigheid om het ding in zijn kont te krijgen, maar hij was nu niet meer bang dat hij moest kiezen tussen weigeren en uitscheuren. Zijn jongensvingers gleden over de lijvige schacht, die prompt omhoog wipte. Wat een prachtige lul had Rodric… groot en dik en zwaar… En wat een enorme ballen… Zouden ze… zouden ze vol zijn…? 

Rodric zuchtte diep en streelde zijn nek. ‘Hmmm… Je moest eens weten hoe ik naar dit moment heb verlangd…’ 



Anders ik wel! dacht Fabian. Godallemachtig, hij kon bijna niet geloven dat het echt zover was. Zijn enige sekservaring bestond uit het graaien naar de stijve piemel van andere tieners, jongens die hetero waren en alleen even snel wilden spuiten, jongens die niet eens wisten dat het bij hem anders lag… En rukken, natuurlijk, eindeloos rukken aan zijn eigen kleine spijker. Maar nu… nu mocht hij op zijn gemak de grote, harde lul van deze gigasexy kerel gaan bevoelen, een volwassen man, die echt met hem zou gaan vrijen… 

Hij greep de pronte paal met beide handen beet, hij betastte de zware torpedo aan alle kanten en genoot van het zachte kloppen van de aderen. Hij wilde… ruiken! Hij boog zich voorover en snuffelde energiek aan de lekkende eikel. Wat geil! Voorzichtig stak hij zijn tong uit en gaf een likje over het plakkerige, dieprode vlies. Oef, dat was een sterke smaak! Wild, en… mannelijk… Hij pakte de basis van de stijve stengel beet en wreef zijn knijpende hand naar boven. ‘Oooh!’ Een hele stroom glanzend voorvocht welde op uit het pisgat en droop van de eikel af, op Rodrics gespierde buik. Snel boog hij zich voorover, om alles op te likken. Toen stopte hij de eikel in zijn mond. Wat voelde dat intiem! Hij kloof hebberig op de dikke, ronde kogel. Daarbij molk hij de vlezige stam met beide handen, en opnieuw golfde het kruidige vocht eruit, dat hij genietend proefde, achter op zijn tong, voor hij het doorslikte. 

Rodric kreunde. ‘O, Fabian, wat lekker… wat onvoorstelba… AU!!!’

Geschrokken liet Fabian de eikel gaan. ‘Het spijt me, Rodric!’

‘Maakt niet uit, hij kan wel wat hebben. Maar je moet een beetje uitkijken met je tanden.’

Fabian probeerde het nog een keer. Hij sperde zijn kaken wijd open en zoog behoedzaam op de glibberige ballon.

‘Ja, zo is het heerlijk. Hmmm…!’

Fabian liet de dikke pik verder en verder over zijn tong naar achteren glijden, zoals hij had gezien in pornofilms. Oh! Hij had nu al het gevoel… dat hij Rodric in zijn lichaam ontving… Maar plotseling werd er een gevoelig plekje achter in zijn keel geraakt. Hij trok zich haastig terug en begon te kokhalzen en hevig te hoesten. Rodric klopte op zijn rug. ‘Rustig aan! Het hoeft helemaal niet zo diep.’ 

De tranen liepen de jongen over de wangen. ‘Sorry hoor!’

‘Je doet het hartstikke goed. Ik vond het heel fijn!’

‘Ik ook. Tot het mis ging. Ik had moeten oefenen. Met een komkommer.’ De blonde man grinnikte. ‘Ja, dat had ik toch kunnen doen? Want ik heb ook met een komkom…’ Fabian zweeg plotseling en sloeg zijn ogen neer. 

‘Ja?’ vroeg Rodric nieuwsgierig. ‘Wat heb jij ook met een komkommer?’

‘…van achteren geoefend…’ 

‘Lekker, toch? Waarom zou je jezelf niet verwennen?’

‘Maar hij is afgebroken.’

‘Wát?!’ Rodric vloog overeind. 

‘Ik had hem rechtop op het bed gezet en liet mezelf erop zakken. Dat ging mis.’

‘Jezus!! En toen?’

‘Gelukkig kon ik het stuk dat erin zat nog beetpakken en eruit trekken.’

‘Pffff…’ Rodric liet zich weer op het bed vallen en staarde naar het plafond. ‘Je kunt beter een wortel nemen dan een komkommer, denk ik. En ’m eerst een paar dagen op een warme plek neerleggen. Dan wordt hij taai, dan breekt ie niet zo snel. Soms is oud en taai beter dan jong en knapperig, haha! Maar… eerlijk gezegd bevalt ook dat me niet. Ik blijf het eng vinden. Als er zo’n ding naar binnen floept en je kunt het niet uitpoepen, dan zit je in de shit.’

‘Hoe krijg je het er dan uit?’

‘Ja, dan moet de dokter gaan prutsen. Met tangetjes, lepels, haakjes, zuignappen, dat werk. En als dat niet lukt, moeten we snijden.’

’Snijden?!’ Fabian sloeg een hand voor zijn mond. ‘G-gebeurt dat wel eens?’

‘Af en toe. Meestal lukt het met de gereedschapskist. Op een gegeven moment word je er handig in. Vroeger werkte ik op de eerste hulp, daar is het ieder weekend raak. Mannen met bussen scheerschuim in hun endeldarm. Meisjes wier vriendje een speelgoedautootje bij ze naar binnen heeft gereden, waarvan de portiertjes zijn opengegaan, die als kleine, venijnige weerhaakjes het glimmende BMW’tje muurvast hebben verankerd in de opgezwollen vagina, haha. En kerels die met hun snikkel in de stofzuigerslang vastzitten. Meestal zijn ze dronken. En dan zo in paniek, dat ze niet op het idee komen om de slang los te koppelen, zodat ze midden in de nacht op de eerste hulp verschijnen met een complete stofzuiger onder hun regenjas.’

Fabian proestte het uit. ‘Sorry, eigenlijk mag ik niet lachen want het is heel erg.’

‘Nou en of. Maar wat jij dus moet hebben, dat is een fijne dildo met een brede voet, die niet naar binnen kan glijden. Is dat een leuk verjaardagscadeau? Zullen we morgen naar een seksshop gaan?’

‘Ja! Dan neem ik er een die op jouw lul lijkt, en dan noem ik ’m Rodric de Tweede!’ De jongen giechelde. Toen betrok zijn gezicht. ‘Mag ik daar wel naar binnen?’

Rodric dacht even na. ‘Nee, want in een seksshop is porno, en die mag je pas zien vanaf je achttiende.’

‘Alwéér…’

‘Wat een gedoe. Ik denk dat de jeugdbeschermers daar niet bij stilstaan, Fabian: dat jij in het ziekenhuis kunt belanden met een halve komkommer in je dikke darm, doordat zij jou met alle geweld willen behoeden voor een paar pornofoto’s. Terwijl je op internet alles kan zien wat je wil. Maar we verzinnen wel wat.’



Fabian kuste Rodric op zijn mond. ‘Dank je wel. Je bent zo lief.’ Een grote, sterke hand gleed over zijn buik naar beneden, over zijn donkergroene boxer. De vingers vouwden zich om zijn kleine, harde pik en begonnen die te masseren, door het soepele ondergoed heen. Ondertussen boog Rodric zich over zijn borst, nam een tepel in zijn mond en lurkte er zachtjes aan. Fabian liet zich achterover zakken en zuchtte diep. De warme, natte mannenmond reisde naar zijn andere tepel. Hij ademde onrustig en voelde heftige tintelingen door zijn hele lichaam, alsof er van binnen allemaal draadjes liepen, tussen zijn beide tepels, maar ook van zijn tepels naar zijn pik en zijn kont… 

De mond daalde kussend af. Naar zijn… Ja… o ja! De tanden beten in de band van zijn boxer en trokken hem speels naar bene… 

De mond stopte abrupt. 



‘Wat krijgen we nou?!’ Rodric greep Fabians onderbroek met zijn handen beet en schoof hem in één beweging omlaag. Fabian lag gespannen te wachten, zijn ogen dicht, zijn handen tot vuisten gebald. 

Heel even was het doodstil in de slaapkamer. ‘Fffffuck!’
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Rodric wist niet wat hij zag. Hij zoog hoorbaar lucht naar binnen en stootte die weer uit in een korte, heftige kreun: ‘Ohh!!! Godsamme, Fabian…’ De jongen lag onbeweeglijk. ‘Wat ziet dat er on-ge-lo-fe-lijk geil uit.’ Rodrics stem was schor. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets kinky’s heb gezien.’ Er groeide een trotse lach op de jongensmond.

Boven Fabians harde pik zat een parmantig bosje oranjerode krulletjes. En verder was alles… spekglad. Rodric keek zijn ogen uit. Hij zag een slank, wit jongenslijf, met een klein, stijf, haarloos lulletje boven twee kleine, kale kogeltjes. Het was zo’n ontiegelijk geil gezicht, dat hij er duizelig van werd. 

Hij liet zich op zijn ellebogen zakken en gaf een lik over de trillend harde erectie. De roze eikel was kleverig, net als die middag. Hij nam hem in zijn mond en zoog erop. Fabian hapte naar adem. Met het puntje van zijn tong kietelde Rodric het pisgaatje. Hij streelde de kleine, gladde balletjes, masseerde ze voorzichtig, liet ze dansen op zijn vingertoppen, terwijl hij die geile, kleine lul aflebberde. 

Daarna knielde hij tussen Fabians benen op de matras. Hij pakte de knieholten van de jongen beet en duwde ze naar achteren, zodat Fabians onderlijf zich voor hem opende als een bloem. 

‘Ooooh… Fabian… Wat ben je móói!!’ 

Volkomen onbehaard spande de blozende, perzikzachte jongenshuid zich strak over het opbollende vlees van de twee kogelronde billen, en tussen die twee volmaakte heuvels, op de bodem van de jongensvallei die wijd werd opengesperd, trad de huiverende sluitspier aan het licht… een kleine, lichtroze rozet. En tussen die frêle anus en de twee van speeksel druipende knikkertjes verhief zich een hoogglanzende brug van zenuwbanen, sterk opgezwollen door de gierende opwinding van de tiener; over het midden liep een ragdun naadje, van de kale balzak tot aan het glimmende, tere kransje; het kransje dat zachtjes open en dicht ging, knipogend van verlangen… 

Een ogenblik zat Rodric roerloos. De maagdelijke pracht van het lichaam dat zich aan hem schonk, benam hem de adem.



Toen boog hij zich weer voorover. Hij likte over Fabians gladde teelballen; hij voelde hoe de inwendige spanning ze licht deed beven. Hij ervoer een diepe eerbied toen zijn tong over het kloppende perineum naar beneden ging, af en toe even links en rechts uitweidend, een stukje over de zijdezachte huid van de slanke jongensdijen, verder omlaag, tot… tot de punt van zijn tong de vochtige plooien van de weke kringspier raakte. 

Eerst liet hij plagerig zijn tong over het hunkerende holletje dansen. Daarna gaf hij er een lange, trage, grondige lik over, die Fabian diep en schor deed steunen. En ten slotte stortte zijn grote mond zich op Fabians gat, met een overrompelende energie. Hij likte en lebberde eraan, hij sabbelde en zoog erop, hij beet en hij blies erin. Hij spitste zijn tong tot een smalle, harde punt, waarmee hij er warempel in slaagde een stukje bij Fabian naar binnen te komen. Hij schraapte en graasde met zijn lippen en zijn tanden over de tedere weefsels. De jongen hapte naar lucht, tegelijkertijd gechoqueerd en extatisch. Soms kermde hij onder de heftigheid van de aanval en soms kraaide hij van pret; nu eens liet hij een dun en angstig gepiep horen, dan weer een hese kreet van genot. 



Rodric liet Fabians voeten weer op het bed zakken en spreidde diens dijen. Hij keek op, in twee smeltende, donkergroene ogen. 

Hij bleef kijken, terwijl hij met zijn ene hand de kleine, stijve pik omvatte. Met rustige maar stevige bewegingen masseerde hij de bleke stengel en de harde, roze eikel. Hij spoog een dikke, schuimende fluim in de vingers van zijn andere hand en wreef die uit over de sluitspier. De anus was zacht en ontspannen, goed doorbloed, zelfs een tikje opgezet door de prikkelingen die hij had ondergaan. 

Rodric pakte een fles van het nachtkastje en liet wat glijmiddel druppelen op de vinger die aan Fabians poort stond. Rustig duwde hij tegen de kloppende plooitjes. Nog vóór hij het met zijn vinger voelde, zag hij aan Fabians blik dat de jongen zich voor hem opende. Zijn vinger floepte naar binnen. 

Daar trof hij een vochtige hitte, van een klam vlies dat zacht aanvoelde, maar dat hem niettemin in een stevige klem nam. Het joch gromde schor. 

Geduldig verdeelde Rodric het glijmiddel helemaal rondom in de popelende opening. Ietsje dieper. En nog ietsje. Met kleine, verende stootjes maakte hij steeds wat meer ruimte; hij draaide zijn vinger en deed hem trillen en schudden. Op Fabians gezicht las hij real time het effect: de schroom week voor overgave, de bezoeker werd binnengelaten. 

De tweede sluitspier ontspande zich bij de eerste aanraking. Hij drong steeds dieper door in het gewillige ingewand. Toen zijn vinger er helemaal in was opgenomen tastte hij voorzichtig in het rond. Nee… wat verder terug misschien… ja, daar zat ie… daar voelde hij de kleine rimpeltjes waarnaar hij op zoek was… 

‘Aaaaahh!!’ De donkergroene ogen gingen wagenwijd open. ‘Wat… wat is dát?!’

Rodric grinnikte. ‘Dat is je prostaat.’ Met zijn gekromde middelvinger duwde hij zacht en ritmisch op het rubberachtige nootje, terwijl hij met zijn andere hand de marmerharde jongenspik molk. Bij elk duwtje nam Fabian een klein hapje lucht. Het tengere lichaam wrong zich op de matras, het gekreun ging over in hoge, ijle jankgeluidjes… Tussen het duwen door maakte Rodrics vinger af en toe horizontale veegbewegingen, binnenin dat kronkelende jongenslijf. Kijk, daar kwam het al… De ene druppel helder vocht na de andere welde op uit de glanzende, roze eikel, het droop over zijn krachtig knijpende vingers, langs de basis van de kleine, stramme schacht naar beneden, de lies in. Vanmiddag nog – wat heet, een uur geleden! – zouden de druppels daar in Fabians zachte rode krulletjes zijn blijven plakken, maar nu… nu biggelden ze een voor een over de geschoren jongenshuid omlaag, langs de gladde knikkertjes, en nog verder, over het opgezwollen perineum naar de anus, waar ze bijdroegen aan de smering van de vinger die hen verwekte, in een glibberige kringloop van genot.



Rodric trok langzaam zijn middelvinger terug; het kereltje moest nog wel wat overhouden om klaar te komen. Hij bekeek zijn vinger grondig. Zo te zien had Rafaela’s badkamerkunst zich niet beperkt tot het scheren. Hij wilde de jongen graag demonstreren hoe brandschoon hij was, dus hij stopte zijn vinger in zijn mond en zoog erop. Hmmm… Hij genoot net zo van het geile idee als van de intieme smaak, maar misschien nog wel het meest van Fabians gezicht: eerst ontzet, maar daarna verrukt. Hij wroette weer even met zijn vinger in het bereidwillige gaatje en stak hem daarna tussen de zachte jongenslippen, die er genoeglijk op begonnen te sabbelen. Zo ging hij een tijdje heen en weer tussen die twee vochtige, zuigende openingen, die zijn vinger allebei even warm verwelkomden. 

Ten slotte voegde hij zijn middelvinger en zijn wijsvinger bij elkaar. Met dat duo ging hij weer naar binnen in het opeens weer krappe tunneltje. Toen er in Fabians ritmische gehijg weer een hunkerende toon sloop, wist hij dat hij zijn ringvinger kon toevoegen. Af en toe goot hij er wat glijmiddel bij, zodat hij de volgzame sluitspier verder en verder op kon rekken. Hij keek oplettend in het smachtende gelaat. Was dit het moment? Was de jongen zover…? 



Hij pakte de handdoek die op de hoek van het bed lag en veegde zijn glibberige handen af. Daarna nam hij een condoom van het nachtkastje en rolde het af over zijn erectie. Shower of niet: zijn pik was op dit moment zo hard dat hij er een glazen ruit mee had kunnen inslaan. Hij wreef een flinke scheut glijmiddel uit over de eikel en de hele lengte van de schacht en gaf Fabians kringspier ook nog een lik. Toen pakte hij de kuiten van de jongen en zwaaide diens benen omhoog. Hij knielde achter de wachtende opening, plaatste zijn opgezwollen eikel ervoor en haalde langzaam en diep adem.

Hij zou niet kunnen zeggen of hij ooit eerder een maagdelijke ingang had betreden. Maar nu hij zeker wist dat dat ging gebeuren, merkte hij tot zijn verrassing dat de intense verantwoordelijkheid die hij voelde voor zijn jeugdige geliefde, op geen enkele manier strijdig was met de felle geilheid die in hem opvlamde bij de gedachte… dat hij… de eerste was… en zou blijven, voorgoed. Want wat er ook zou gebeuren in het leven van deze jongen, altijd zou hij het zijn die hem had ingewijd in de liefde. 



Hij zag aan de overgave in Fabians ogen dat het ventje er klaar voor was. Hij duwde zijn lid zachtjes tegen de losgewoelde sluitspier aan. Die bood echter toch nog weerstand tegen de lijvige indringer. Hij zette iets meer kracht. Fabian hijgde zwaar en wierp onrustig zijn hoofd heen en weer op het kussen. Ja! Zijn minnaar liet hem toe… steeds een eindje verder… Toen zijn eikel voor driekwart in de knijpende kringspier zat, hield Rodric stil. Dit was het dikste punt; hierna zou het makkelijker worden. Hij wachtte geduldig.

Toen de milde spasmen van de strakgespannen ring waren weggeëbd, en toen bovendien Fabians mond een stukje open zakte en diens blik wat glaziger werd, wist hij dat het moment gekomen was. Het moment om door te pakken, om rustig maar zonder overbodig getalm zijn harde, glibberige pik in het weekgeworden jongenslichaam te laten afzinken. Centimeter voor centimeter schoof hij de stijve roede in de broeierige holte die zich aan hem gaf. Hij voelde de sluitspier meegeven, de darm zich herschikken en de organen wijken. De ademhaling van de jongen werd sneller, dieper ook, ze zwol aan, evenzeer in kracht als in klank, maar over het blozende gezicht legde zich zo’n gouden glans van gelukzaligheid en trots, dat Rodric de schat van Fabians maagdelijkheid onbeschroomd in ontvangst durfde te nemen, en zijn liefdeslans tot aan de wortel in de hete grot begroef. 



Weer gaf hij Fabian tijd; tijd waarin de onderbuik van de jongen zich kon voegen naar het geslacht dat daar was binnengetreden.

Daarna trok hij voorzichtig een klein stukje terug, en ging weer naar voren. Ietsje verder terug, en weer helemaal naar voren. Zijn tempo bleef rustig, maar zijn halen werden steeds wat langer. 

Telkens als hij zich terugtrok, vulden Fabians longen zich met lucht, om die in een zachte, hese kreet weer uit te stoten als de bezoeker zijn plaats weer innam, zodat het leek alsof de op en neer bewegende cilinder van vlees de pomp was die de ademhaling van de jongen aandreef. 

Op Fabians bovenlip kwam een dauw op van piepkleine, glinsterende zweetdruppeltjes. Hij spreidde zijn armen uit en bewoog ze onrustig op de matras. Zijn kreunen werd luider en luider, tot hij… ‘Aaaaahhhh!!!’ Het gastje schrok zo van de schreeuw die hem ontsnapte, dat zijn lijf verkrampte, waardoor zijn sluitspier Rodrics lul opeens in een ijzeren klem nam. Oefff! De donkergroene ogen flitsten naar de slaapkamerdeur. 

‘Het is goed, Fabian. Laat maar horen dat je het lekker vindt.’ 

‘Maar… ik wil de anderen niet…’

Op dat moment klonk van boven een rauwe vrouwenstem: ‘Ja, neuk me… Neuk me!!’ Fabians verbaasde ogen schoten heen en weer tussen het plafond en het grijnzende gezicht van Rodric. Die porde met twee vingers in een denkbeeldige opening. ‘Ellen is “een handenvrouw”, weet je nog?’ 

Meteen daarop hoorden ze wéér een vrouwenstem, maar nu van beneden. ‘Ja!! O ja, neuk me! Harder!!’

‘Fabian,’ lachte Rodric, ‘volgens mij hoef jij je in dit huis niet in te houden!’ 

Daarop vloeide de spanning weg, eerst uit het gezicht van de jongen en een seconde later uit zijn kringspier. Hij haalde diep adem en gilde uit alle macht: ‘Jaaa!! Neuk me! Alsjeblieft, neuk me!!’

‘Your wish is my command!’ Rodric haakte zijn ellebogen in Fabians knieholten en plantte zijn vlakke handen naast de sidderende tiener op de matras. Zo kwam Fabian dubbelgevouwen onder hem te liggen, en kon hij met zijn hele lichaam kracht zetten bij het heien van zijn paal in de buis die zich nu voluit voor hem opende. 



Terwijl Fabian blèrde naar hartenlust, ploegde Rodric de smeuïge ingewanden om. Hij voelde zich opgetild en meegenomen, door de volledige overgave van de jongen, door de onbevangenheid van de buren en, eerlijk is eerlijk, ook door het intense genot dat hij zelf ervoer… door die megastrakke tunnel, in het knijpen, wrijven en loslaten waarvan hij de heftige emoties van de jongen letterlijk voorbij voelde komen, terwijl zijn gehengst in die fluwelen spelonk de bron van die emoties was… Het was zelfs… té intens: grote god, daar kwam het al! Omdat hij niet wist hoelang Fabian zijn gepook en gerag kon verdragen, liet hij het komen. ‘Ik ga zo spuiten, Fabian…’ 

‘Ja!!’ brulde de jongen uitzinnig. ‘Kom in me, Rodric! Spuit me helemaal vol met je dikke, hete zaad!!’

Die vrijmoedigheid opende de sluizen in Rodrics onderlichaam: het zaad spoot met zo’n overweldigende kracht uit zijn pik, straal na straal na straal, dat het voelde alsof zijn organen door zijn pisbuis mee naar buiten werden getrokken. Eindeloos duurde zijn orgasme, hij bleef maar stampen en beuken, tot zijn krachten hem verlieten en hij uitgeput in elkaar zakte op de dampende jongen onder hem. 
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Zo vurig als hun liefde zojuist nog had gewoed, zo stil lagen ze nu tegen elkaar, hun lippen versmolten, hun armen om elkaar geslagen. 

‘Ik ben zo gelukkig.’ De donkergroene ogen glansden.

‘Welkom in het land van de liefde, Fabian.’

‘Rodric… wat was dat nou net? Waar jij op drukte, in mijn kont?’

‘Dat is je prostaat. Die zit onder in je buik en daar wordt het vocht gemaakt waarin je zaadcellen zwemmen.’ 

‘Dat was me toch lekker!’

‘Het is onze G-spot. Weet je dat er sex toys bestaan die speciaal zijn gemaakt om je prostaat mee te masseren?’ Fabian schudde het hoofd. ‘En zal ik jou eens precies vertellen hoe zo’n ding eruitziet?’ Rodrics stem daalde en hij sprak steeds langzamer. ‘Dat is een klein, hard, wat gebogen staafje… van een centimeter of… tien…’ 

‘Ahaaa…’ Fabian glunderde. 

‘Sommige mensen hebben waanzinnige mazzel… Die treffen een lover… die daar door Moeder Natuur al mee is uitgerust…’

‘Zal ik jouw prostaat eens gaan masseren?’ Fabian streelde trots het nog altijd harde dolkje onder zijn buik. 

‘Dat lijkt me helemaal te gek. Trek je regenjas maar aan.’ 



Nu was het Rodrics beurt om op zijn rug te liggen, zijn lange benen in de lucht. Zijn moegestreden slurf lag lekkend op zijn platte buik. 

De tengere jongen bracht zijn popelende pik in stelling. ‘Ben je er klaar voor, liefie?’ vroeg hij. Zijn stem klonk iets lager dan voorheen. 

‘Helemaal, gorgeous!’ 

Fabian drukte zijn stijve prikker in Rodrics gewillige opening. Hij gleed soepel naar binnen. Vervolgens deelden zijn heupen een stoot uit die Rodric gierend naar adem deed happen. ‘O, sorry!! Was het te hard?’

‘Nou… het was erg raak en eh… héél erg stevig. Met jouw maat zit je er precies bovenop, dat moet je niet vergeten.’ 

‘Okay, ik zal het rustiger doen.’ 



Het duurde niet lang of Rodric begon te lekken. Het stopte ook weer vrij snel, doordat hij al zo overvloedig klaar was gekomen. ‘Moet ik nu stoppen?’ vroeg Fabian.

‘Van mij mag je best doorgaan, ik vind het heerlijk.’

‘Maar dan ga ik nu niet meer masseren, maar gewoon neuken, okay?’

Rodric gaf hem een knipoog. ‘Helemaal okay, man!’



Fabian begon met een stoer gezicht en diep grommend in de gespierde kont te stoten. 

Rodric hijgde en blies, want het lulletje was wel klein, maar zo hard als staal, en Fabian timmerde en roffelde als een bezetene. ‘Godver, wat geil! Alsof ik word geneukt door een mitrailleur!’ Het knulletje grijnsde breed en verhoogde zijn tempo nog wat. ‘Ja!’ bulderde Rodric. ‘Neuk me! Neuk me in mijn reet, Fabian! Ja, nóg harder!!’ Zijn stem donderde door het grachtenpand, en daarop begon Fabians gezicht zo uitbundig te stralen dat het leek alsof Rodric daar in die nachtelijke slaapkamer de zon zag opkomen. 

Toen de jongen klaarkwam, vloog het schuim in vlokken van zijn mond. Briesend en schokkend zeeg hij neer op het lichaam van de lange, blonde man, die hem geroerd in zijn sterke armen sloot.


– 24 –

De volgende dag stonden ze al vroeg op hun balkonnetje. Ze flirtten met passanten, nodigden mensen die ze leuk vonden uit om wat te komen drinken en stuurden ze weer weg als ze er genoeg van hadden. Ze keken hun ogen uit naar de praalboten die langskwamen. Ellen vertaalde de leuzen; sommige strijdbaar, andere gewaagd of melig. Maar ook de Prinsengracht zelf bood een onvergetelijke aanblik: de rijbanen, de trottoirs, de bruggen en de trapjes voor de huizen, beide zijden van de gracht stonden stampvol met tienduizenden feestende mensen met regenboogvlaggen en roze hoedjes. Boven de krioelende menigte hingen ze uit de ramen van de grachtenpanden en zaten ze in bomen en lantaarnpalen. 

‘De meesten zijn gewoon hetero!’ zei Fabian verbaasd. 

‘Nou en of,’ zei Ellen. ‘Dit is altijd een heel opmerkelijke mix van aapjes kijken, afgunst, bewondering en welgemeende solidariteit.’ 



Toen de bonte stoet voorbij was, gingen Rodric en Fabian naar een seksshop. Gelukkig vonden ze er een waarvan de eigenaar wel even de andere kant op wilde kijken. Fabian liep zonder aarzelen op een flinke dildo af. ‘Dat is ’m!’ 

‘Rodric de Tweede’ werd de daaropvolgende nacht feestelijk in gebruik genomen en ze stelden vast dat Fabian een uitstekend oog voor maten had. 



Op zondag gingen ze gevieren picknicken in het Vondelpark. Rodric noemde het een ‘fondle-park’ en voegde de daad bij het woord. 

Fabian stelde de vraag of ze elkaar nog zouden zien in de toekomst. 

‘Tuurlijk!’ zei Rodric. Hij krauwde in het rode jongenshaar. ‘Ik kom wel vaker in Düsseldorf; dus dan kom ik bij je op bezoek. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als jij een keer bij mij en mijn vriend in Londen komt logeren. En als het zover is, neem je lekker je vriendje mee – of je lover…’ 

‘Ja, dat is te gek! En hoe zit het met jou, Rafaela? Kom jij ook nog eens langs in Düsseldorf?’ vroeg Fabian. 

Rafaela glimlachte. ‘Ik dacht het wel! Voor een meisje is niets zo fijn als een heer met geld en goede smaak, die haar behandelt als een dame.’ Thomas bromde tevreden. 



Te snel was de dag voorbij. Stipt om zes uur ging de bel. Ze stommelden met hun koffers door het smalle trappenhuis, de gracht op. 

Daar zag Fabian niet één, maar twee taxi’s staan. Hij keek Rafaela vragend aan. ‘Thomas en ik gaan naar het station,’ zei ze. ‘Wij nemen de ICE naar Düsseldorf. Die heeft een restaurant aan boord; je vader heeft me uitgenodigd voor een romantisch diner voor twee…’ Ze ging op haar tenen staan en gaf de dikke man naast haar een kus. 

‘Iets zegt me dat ik een stiefmoeder met een piemel ga krijgen,’ fluisterde Fabian tegen Rodric.

‘Jongelui, wij zien jullie vanavond thuis in Rimlinghausen,’ zei Thomas. ‘Zullen jullie je een beetje gedragen achter in die taxi?’

‘Ach meneer,’ zei de chauffeur, ‘laat die jongens toch. Ik heb toch niet voor niks leren bekleding?’



De taxi met Thomas en Rafaela erin reed weg. Rodric trok het achterportier van de andere auto open, maar hij bleef stokstijf staan, het portier in zijn hand. Uit de taxi stapte… Patrick, de zwarte tinkerbell! ‘Hi guys!’ 

‘Wat… wat doe jij hier?’ vroeg Fabian perplex. 

‘Kijk, de schrijver heeft voor jullie dit exemplaar van zijn boekje gesigneerd.’ Hij sloeg het voor hen open. 



Lieve Fabian en Rodric,



Heel veel dank voor het spelen van de hoofdrollen in mijn verhaal. Het ga jullie goed! 



Bijgaand een afscheidscadeautje van



Eric Kollen



Fabian keek op de achterbank van de taxi. ‘Cadeautje? Waar dan?’ 

De tinkerbell stak zijn lange armen in de lucht en draaide giechelend met zijn heupen.
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De taxi zoefde over de snelweg. De laagstaande zon scheen in de auto naar binnen, zodat op de achterbank drie gestalten zichtbaar waren: links een lange blonde, rechts een lange zwarte, en een kleine roodharige in het midden. Plus de friemelende handen en tongen die hen met elkaar verbonden.


De Gedroomde Minnaar
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Nikolaidos doopte een doek in rozenwater en bette de lippen van zijn vader. Tegen de wand van het slaapvertrek stonden de geneesheren en de adviseurs van het hof. Er hing een beklemmende stilte in de donkere ruimte; iedereen besefte dat het niet lang meer zou duren voordat koning Typos van Kythonesion zou afdalen naar het schimmenrijk. 

Het was snel gegaan, dacht Nikolaidos bij zichzelf. Nog maar een maand geleden leek niets zijn onbezorgde leven als kroonprins te bedreigen: hij ging op jacht, bezocht feesten en banketten, sportte veel en deed daarnaast alle andere dingen die jongelingen van drieëntwintig graag doen. Niet dat hij zijn dagen uitsluitend vulde met vertier; hij kreeg dagelijks onderricht van de geleerden die zijn vader voor hem in dienst had genomen – over krijgskunde, geschiedenis en kennis van het aardrijk – en af en toe woonde hij een belangrijke bespreking bij, of hij ontving samen met zijn vader een hoge buitenlandse gast; maar een inhoudelijke belangstelling voor staatszaken had hij nooit gehad. Zijn vader had hem dikwijls gewaarschuwd dat hij in de toekomst serieuzer zou moeten worden, maar die toekomst had altijd ver weg geleken. 

Tot koning Typos plotseling ziek was geworden. De geneesheren tastten in het duister omtrent de oorzaak van zijn kwaal; hun patiënt was nog geen vijftig en had nooit eerder iets gemankeerd. Hun behandelingen met kruiden, wisselbaden en aderlatingen mochten niet baten, en zelfs een verblijf in de tempel van Asclepios sorteerde geen effect. Het hof moest handenwringend aanzien hoe ’s konings krachten hem verlieten en hoe hij binnen enkele weken van een glorierijke heerser veranderde in een bevende, uitgeteerde stakker. 

En hoewel Nikolaidos zijn hele leven had geweten dat hij ooit zijn vader zou opvolgen en koning van Kythonesion zou zijn, was hij er toch totaal door overvallen dat die werkelijkheid zich nu leek aan te dienen. Bij de goden, hij moest er niet aan denken! Feesten zou hij nog kunnen bezoeken, dat wel, maar iedereen zou op hem letten en hij zou verstandige dingen moeten zeggen. Voor de jacht zou amper tijd overblijven, dat had hij wel gezien bij zijn vader; die was vroeger een hartstochtelijk jager geweest, maar had in geen jaren meer een bos van dichtbij gezien. Om van wagenrennen en worstelen maar te zwijgen. Neen, vergaderen, daar bestond het regeren uit! Dag in dag uit urenlange gesprekken voeren met bloedeloze oude mannen over contracten, wetten en regeltjes. De prins rilde. 



Vroeger, toen hij een kleine jongen was, had de gedachte om koning te zijn hem geïntrigeerd. Het idee om almachtig te zijn, om alles te kunnen doen wat hij wilde, had hem mateloos opgewonden. Maar al spoedig had hij ontdekt dat daar bitter weinig van terecht zou komen. Als er iemand was die niet kon doen wat hij wilde, dan was het de koning wel: iedereen keek je op de vingers en je moest elke stap verantwoorden. 



Hij zou toch nog wel naar Meriope kunnen gaan? Het Huis van Meriope was een exclusief bordeel dat Nikolaidos nu en dan bezocht. Hij ging dan gekleed als soldaat, met een helm op die alleen zijn ogen onbedekt liet, en betrad het huis via een aparte ingang, die rechtstreeks naar een kamer leidde waarvan de vensterluiken zorgvuldig gesloten waren. Zijn lijfwachten posteerden zich buiten voor de deur. In die kamer bracht Meriope dan een jongeling die de opdracht had om Nikolaidos te beminnen – geblinddoekt, zodat hij de prins niet zou herkennen. 

Het waren kostbare momenten. Nikolaidos genoot er intens van als het mannenlichaam uitzonderlijk fraai gebouwd was; hij nam dan alle tijd om het uitgebreid te bewonderen en te liefkozen. Hij koesterde met zijn handen het edele gelaat, streek langs de hals, over de schouders en de borstspieren; hij betastte de tepels, daalde af naar de gespierde buik en dan… dan naderde hij het heiligdom. Hij begroef zijn gelaat tussen de benen van de jonge man en nam diens stijve geslacht in zijn mond. Hij likte en kuste het en wreef de stramme stam over zijn gezicht. Hij proefde de vloeiing op zijn tong, pogend de smaak ervan te onthouden. Soms had de betreffende jonge man een ronduit groot – of zelfs een zeer groot – geslacht, zodat hij moeite moest doen om de top ervan in zijn mond te vatten en zelfs in ademnood raakte wanneer hij het diep in zijn keel naar binnen bracht. Maar het was een ademnood die zijn lust alleen maar hoger deed oplaaien. 

Na het opgerichte lid van de geblinddoekte jongeling met zijn mond te hebben bemind, placht hij zich om te draaien en op het bed te knielen, zodat zijn minnaar hem kon bezitten. In het begin was dat pijnlijk, ondanks de olie waarmee hij zich rijkelijk insmeerde. Hij moest zich dan verbijten. Maar al spoedig kregen de opwinding en het genot de overhand, zodat zijn achterste zich opende. En als de jonge man dan in hem begon te bewegen, dan kwam er een kolkende extase over hem, waardoor hij heftiger met zijn onderlichaam naar achteren beukte naarmate de opgezwollen top dieper en onstuimiger in zijn darmen woelde en boorde. Dan werd hij meegesleurd door een wervelende roes en zijn eigen zaad vloeide altijd precies op het ogenblik dat hij in zijn onderbuik de harde stralen van de geblinddoekte jongeling voelde, ja, zelfs in exact hetzelfde ritme. Het was, elke keer weer, een moment van totale vervulling, om volkomen synchroon het zaad van de ander te ontvangen en dat van hemzelf te plengen, alsof zijn eigen lichaam slechts een doorgeefluik was waar het zaad van de ander dwars doorheen spoot. Vooral als de jonge man, wanneer hij de verzadiging bereikte, werkelijk met tomeloze drift toestootte, zodat hij Nikolaidos’ zaad als het ware uit diens teelballen naar buiten ramde en de prins zijn eigen hand niet eens nodig had, dan geraakte Nikolaidos in opperste vervoering. 

Na de daad bleef hij uitgeput maar voldaan op het bed liggen, met de vrijer in zijn armen, wachtend tot Meriope aanklopte. Dan bedankte de prins beiden hoffelijk en gaf oprechte complimenten: hij zei dan dat de jongeling buitengewoon mooi was, of dat hij een formidabel geslacht had, of dat hij zich een gloedvol minnaar had betoond. En af en toe was er sprake van een combinatie van deze kwaliteiten: van twee ervan, of zelfs van alle drie. Soms van alle drie een beetje, maar soms warempel van alle drie in ruime mate.

Bij tijd en wijle mijmerde Nikolaidos over de man die waarlijk de gedroomde minnaar was: een man die alle drie deze gaven bezat, en niet een beetje, of zelfs in ruime mate, maar echt in een bruisende overvloed: een man die een adembenemende verschijning had, én een enorm geslacht en die ook nog eens werd gedreven door een vurige hartstocht.

Maar… zou zo’n man wel bestaan? En als hij al bestond, hoe zou Nikolaidos hem dan moeten vinden? En… gesteld dat hij hem ooit vond, zou hij dan naar het Huis van Meriope te krijgen zijn? 

Doch dat waren slechts fantasieën. Wat had hij aan die hersenspinsels? Meriope leverde uitstekend werk en Nikolaidos was altijd tevreden; vaak zelfs opgetogen. Na afloop verliet hij het huis weer op de manier waarop hij was binnengekomen en er was verder geen mens die ervan wist. Meriope had altijd haar mond gehouden, en dat zou ze stellig blijven doen, ook als hij koning werd. Ze had veel hooggeplaatste klanten en ze was schatrijk geworden doordat ze een uitmuntende dienstverlening combineerde met een vlekkeloze discretie. Nee, zijn uitjes naar Meriope werden niet bedreigd, voor zover hij kon overzien. Hij dankte de goden ervoor. 



Maar hij zou moeten trouwen. Een koning moest een koningin hebben, zo was het altijd geweest en zo zou het altijd zijn. Nikolaidos was al enige tijd verloofd, met Chimene, de dochter van de koning van Malepos. Doch hij had het huwelijk herhaaldelijk met een uitvlucht voor zich uit geschoven. Hij had er helemaal geen trek in. Malepos was een belangrijke bondgenoot, maar nog maar kort, en de kroonprins zag heus wel in dat het zinvol was om die bondgenoot aan Kythonesion te binden door een huwelijk. Maar ja… Chimene was beeldschoon en lief, maar ze was er haar hele leven in onderricht om juist dat te zijn: beeldschoon en lief; en daarbuiten ook niets anders! Een beeldschoon, lief, maar volkomen kleurloos wezen met brede heupen, waar elke vorst dolgraag zijn nageslacht bij zou verwekken, maar waar Nikolaidos’ begeerte niet in het minst naar uitging. Nee, dan die broer van haar, Tritolemos. Bij Apollo, wat een bloedgeile kerel was dat! Een halfjaar eerder had hij Malepos voor het laatst bezocht, en hij herinnerde zich maar al te goed hoe hij drie dagen lang naar die Tritolemos had zitten loeren: de man had een knap gezicht, net als zijn zuster, omlijst door een bos krullen die even uitbundig waren als die van haar, maar ook had hij een prachtig gespierd lichaam en greep hij elke gelegenheid aan om dat te tonen. Wat een verschijning! Het contact tussen hen was echter allesbehalve hartelijk verlopen, want Tritolemos’ schoonheid werd slechts overtroffen door zijn hoogmoed. Zijn gedrag was onhebbelijk geweest, ja, ronduit lomp: hij had zelfs geïnsinueerd dat Nikolaidos niet mannelijk genoeg zou zijn om met zijn zuster te trouwen. Een akelig mispunt, alleen lekker om naar te kijken; het zou een schrale troost zijn voor een huwelijk waar de kroonprins als een berg tegen opzag. 

Nu had Nikolaidos sowieso weinig belangstelling voor meisjes. Hij voelde zich niet lichamelijk tot hen aangetrokken en hij interesseerde zich ook niet voor hun verhalen. Met zo’n uitgekookte oude taart als Meriope kon hij het uitstekend vinden, maar hij kon bezwaarlijk met een oude vrouw trouwen, al was het maar omdat er nageslacht moest komen. Jazeker, kinderen moest hij verwekken bij Chimene, vooral zoons, daar hielp geen lievemoederen aan. Hij hoopte maar dat hij ertoe in staat zou zijn, want hij had nog nimmer een vrouw beslapen. 



In gedachten verzonken bleef de prins werktuiglijk de lippen van zijn vader betten met rozenwater, tot hij opschrok van een reutelend geluid. Hij verstijfde en voelde hoe paniek bezit van hem nam. 

Een van de geneesheren legde een hand op zijn arm. ‘Heer, mijn deelneming.’ 

Nikolaidos keek naar de dode en slikte moeilijk. Behoedzaam sloot hij zijn vaders oogleden. Zoals het ritueel voorschreef, legde hij een munt onder diens tong, voor de veerman, bij de overgang naar het schimmenrijk. Hij huiverde. Bij de goden, het was zover. 
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Het hout van de brandstapel waarop het lichaam van koning Typos tot as was vergaan smeulde nog, toen reeds de klaroenstoot klonk waarmee de spelen werden geopend die Kythonesion hield om de overleden vorst te eren. 

Van talloze eilanden in de Egeïsche Zee waren atleten toegestroomd om mee te dingen naar de roem die een overwinning met zich zou meebrengen: van de groep van Kythonesions bondgenoten, maar ook van andere eilanden, die graag van het bondgenootschap deel zouden uitmaken en die deze gelegenheid aangrepen om zichzelf in de kijker te spelen. 



Nikolaidos zat onder een baldakijn dat hem en zijn gasten beschutte tegen de zon. 

Hij keek naar de naakte jongelieden die met elkaar wedijverden bij het discuswerpen, het hardlopen, het boogschieten en het speerwerpen. Hij hield van sport, maar ook hield hij ervan om te kijken naar de lichamen van de sporters; hij zag hoe hun soepele en krachtige gestalten zich bewogen over het veld en hoe de spieren van hun schouders, hun rug en hun billen zich spanden als ze aan de beurt waren om hun kunnen te tonen. De jonge mannen in het Huis van Meriope waren doorgaans alleszins goed gebouwd, maar hier presenteerde zich de fine fleur van de Egeïsche sportwereld en dat was toch echt andere koek. En vurig, dat waren ze ook, nou en of, anders haalde je dit niveau niet. Daar stond tegenover dat Meriope bij haar selectie goed lette op Nikolaidos’ voorkeur voor jongelingen met een groot lid. Bij deze sporters was dat natuurlijk een kwestie van louter toeval; een uit de kluiten gewassen geslachtsorgaan bood geen enkel competitief voordeel als het erom ging een discus ver te werpen of een pijl in de roos te schieten. Dat gold vanzelfsprekend ook voor het gezicht van de deelnemers: ook daarin was de verscheidenheid groot. Er waren er die knap of zelfs zeer knap waren, maar dat waren dan vaak weer niet degenen met het grootste geslacht. 

De jonge koning stond zichzelf toe om weer te dagdromen over die ene man, die in alle opzichten door de goden was gezegend. Na verloop van tijd brachten zijn overpeinzingen hem in een staat van bevlogenheid en moest hij zijn gewaad zodanig plooien dat zijn opwinding niet zichtbaar was. 

Toen hij trachtte zich weer te concentreren op de finale van het speerwerpen, zag hij in zijn ooghoek hoe Orsestra, de hogepriesteres van Hedone, aandachtig naar hem zat te kijken. Hij bloosde. Gedurende een kort moment had hij bijna de indruk gekregen dat zij zijn gedachten kon lezen; daarbij voelde hij zich uiterst ongemakkelijk. Maar ze glimlachte en knikte hem vriendelijk toe. Hij knikte kort terug en keek enigszins opgelaten naar het vervolg van de wedstrijd. 



Gedurende het verloop van het toernooi wierp Nikolaidos af en toe nog een blik op Orsestra, om te zien of ze nog naar hem keek, maar haar ogen waren steeds vol belangstelling op het sportveld gericht. 
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In de weken die volgden op de kroning van Nikolaidos was het in het paleis een komen en gaan van hooggeplaatste personen die de nieuwe koning kwamen feliciteren. Stuk voor stuk maakten zij van de gelegenheid gebruik om te vragen om gunsten.

Het betrof koningen en prinsen van de stadsstaten waarmee Kythonesion een bondgenootschap had, maar ook tal van functionarissen uit de eigen gelederen: rechters, opzichters van de haven en van de markt en generaals uit het koninklijke leger. Ook de hogepriesters van de diverse tempels op Kythonesion maakten hun opwachting, zoals de hogepriester van Zeus, die van Hera, die van Apollo en die van Ares; zij beheerden grote en belangrijke heiligdommen, die glans gaven aan de stad. Al deze bestuurders vroegen om extra bevoegdheden, om ontheffing van bepaalde belastingen, of zelfs om een bijdrage uit de staatskas aan een of ander nastrevenswaardig doel. 



Niet alleen de grote, gevestigde tempels zonden een vertegenwoordiger naar de troon. Ook Orsestra kwam op audiëntie, de hogepriesteres van Hedone, een godin van duidelijk minder belang dan de rest. Haar tempel bevond zich in het oudste gedeelte van de stad, bij de haven. In vroeger tijden was daar het centrum geweest, maar door de imposante nieuwbouw op de westelijke heuvels was oude binnenstad gaandeweg verworden tot een groezelige achterbuurt, waar soldaten en matrozen zich vol lieten lopen en vertier zochten bij publieke vrouwen. De tempel zelf was elegant van ontwerp, maar al een paar honderd jaar oud en danig in verval geraakt. 

Orsestra nam plaats tegenover de koning en hief haar sluier. Ze was een dame van achter in de vijftig, maar in haar gegroefde gelaat twinkelden twee levendige blauwe ogen, waarmee ze de jonge koning opgewekt aankeek. Ze leek hem een gewiekste tante. 



Na een korte uitwisseling van beleefdheden vroeg ze of de koning de tempel van Hedone wel eens had bezocht. Ja, knikte Nikolaidos, twee zomers geleden was dat het geval geweest. Hij had toen een rondgang gemaakt langs de diverse heiligdommen in de stad. Hedone was de godin van het zintuiglijk genot en hij herinnerde zich haar tempel nog goed. Die was van binnen schitterend ingericht: overal stonden fraaie, veelal prikkelende standbeelden en de ruimten geurden zwaar, door weelderige boeketten en smeulende wierook. ’s Avonds was er muziek en werden tegen een vergoeding wijn en lekkernijen geserveerd. Wie een bepaald bedrag aan de tempelkas doneerde, mocht zich in een zijkamertje terugtrekken met een van de tempelmaagden. Dat waren zonder uitzondering mooie, jonge meisjes. Ze waren door hun ouders als priesteres in de tempel gebracht omdat sommige gulle gevers niet alleen met de zegen van Hedone naar huis gingen, maar ook met een jonge bruid; feitelijk was het een soort huwelijksmarkt die werd bezocht door welgestelde jongelieden. 

Onder Nikolaidos’ vrienden waren er meerdere die er over de vloer kwamen, dus hij wist hoe dat eraan toeging. Als ze zich afzonderden met een van de meisjes, na royaal de tempel te hebben bedacht, dan mochten ze omgang met hen hebben; maar niet in hun vrouwelijkheid, om te voorkomen dat de meisjes hun maagdelijkheid zouden verliezen of zelfs in verwachting zouden raken. De meisjes bevredigden de gulle gevers met hun mond en met hun achterste. Een van de vrienden uit hun clubje had daadwerkelijk zijn tempelmaagd gehuwd. Nikolaidos had indertijd geen behoefte gevoeld om gebruik te maken van de diensten van de meisjes. En een aanstaande had hij ook al. 



Orsestra was verheugd dat Nikolaidos de tempel kende. Maar, zo vroeg ze, was hij het niet met haar eens dat het bouwwerk zijn beste tijd had gehad en van lieverlede in een ongunstig stadsdeel was komen te liggen? 

De jonge koning dacht daar even over na. Eerlijk gezegd leek hem de locatie – in een wijk met kroegen, eethuizen en bordelen – geknipt voor die tempel, maar hij wilde zich niet onhoffelijk betonen en knikte. 

Doch waar haar collega’s bedeesd hadden gevraagd om een kleine uitbouw voor hun heiligdom, of om een nieuwe trap, of een enkele vermetele waarachtig om een complete schilderbeurt, startte Orsestra glashard een pleidooi voor de bouw van een gloednieuw tempelcomplex, van een fikse omvang, midden op de hoogste heuvel in de westelijke nieuwbouwwijk van de stad. 



Nikolaidos zat verbaasd, ja zelfs geamuseerd naar haar te kijken tijdens haar betoog. Deze Orsestra viel zonder twijfel in de categorie ‘uitgekookte oude taart’. En ze had lef ook! Dacht ze soms dat hij de geldpest had? Toen ze uitgesproken was, keek ze hem vrolijk aan met haar blauwe pretogen en vroeg hem of hij het niet een heerlijk visioen vond. 

Zonder meer, stemde Nikolaidos in. Hij zei dat hij van harte hoopte dat ze over de middelen beschikte om deze verrukkelijke droom te verwerkelijken. 

Daarop betrok het gezicht van de hogepriesteres. Op dat punt waren helaas nog wel wat problemen, zo meldde ze: de bouwkosten waren bij lange na nog niet gedekt en daarom was ze op zoek naar een gulle gever, die ze voor het project kon enthousiasmeren. 

Nikolaidos antwoordde haar dat hij alle vertrouwen had in een goede afloop. Immers, de godin van het zintuiglijk genot mocht toch als geen ander in staat worden geacht om de een of andere goudvink zo onder haar bekoring te brengen dat hij zijn knip wel wilde trekken. Daarop gaf de jonge koning aan het gesprek te willen beëindigen; er zat nog een hele stoet prominenten in de wachtruimte. 



Orsestra vroeg echter om nog een kort moment van zijn tijd. 

Ze vertelde dat de huidige tempel tweehonderdvijftig jaar geleden was gebouwd en ze vroeg Nikolaidos of hij wist hoe men indertijd de geschiktheid van de locatie had onderzocht. Hij had geen idee. Het boeide hem ook niet, eerlijk gezegd. Hij had niet veel belangstelling voor geschiedenis, en al helemaal niet voor de geschiedenis van religieuze rituelen. 

Voor ze verder ging met haar verhaal, vroeg Orsestra hem bij welke gelegenheid zijns inziens het zintuiglijk genot – dat van het zien, het horen, het ruiken, het proeven en het voelen – door de mens het meest intens wordt ervaren. ‘Bij de liefde natuurlijk!’ De jonge koning had meteen spijt van zijn openhartigheid. 

Maar de hogepriesteres keek hem stralend aan en zei met een brede lach: ‘Voorwaar, mijn heer is jong, maar hij heeft levenservaring!’ Nu stak ze van wal, terwijl ze de jonge vorst oplettend aankeek. ‘Onze voorgangers wilden Hedone ervan overtuigen dat zij begrepen wat het wezen is van haar heiligheid. Daarom heeft men haar, op deze plek, de belichaming van zinnelijke liefde aangeboden. Als zij dat geschenk in ontvangst zou nemen, dan was de locatie geschikt voor de bouw van de tempel.’ Nikolaidos onderdrukte een geeuw en wenste voor de zoveelste keer dat de goden hem in een andere wieg hadden gelegd. ‘Men heeft,’ voer Orsestra voort, terwijl ze iets zachter ging spreken, zodat de twee wachters bij de deur haar niet zouden verstaan, ‘stad en land afgezocht naar de meest begeerlijke onder de mannen, die men noemde ‘de Gedroomde Minnaar’… Een man van een oogverblindende schoonheid, met een ontzagwekkend geslacht en met de potentie van een jonge stier.’ Bij deze woorden was de jonge koning plotsklaps zo alert als een jachthond. Orsestra zag het en schonk hem een glimlach. ‘Toen men deze jongeling had gevonden, heeft hij een processie geleid naar de gekozen plek, gezeten op een witte hengst, begeleid door de twaalf schoonste tempelmaagden op witte merries. Allen waren naakt en het lid van de Gedroomde Minnaar was gedurende de hele processie opgericht. Ter plaatse aangekomen ging de jonge man voor een altaarblok staan dat daar was gebouwd. Aan één zijde was dat blok afgedekt met een marmeren plaat waarin men een rond gat had gezaagd. Achter dat gat zat een van de tempelmaagden geknield.’ Nikolaidos zat nu gefascineerd naar haar te kijken, rechtop in zijn zetel. ‘Begeleid door twaalf klaroenstoten is hij, voor het aangezicht van het ganse volk, tot haar ingegaan, door het gat heen, twaalf maal. Het was de bedoeling dat hij precies bij de twaalfde klaroenstoot zijn liefdessap in de maagd zou plengen. Als hij daarin zou slagen, dan zou dat het teken zijn van de godheid dat de locatie gunstig was.’ 

‘En?’ vroeg Nikolaidos hees. 

Orsestra glimlachte weer. ‘Het lukte.’ De jonge koning hapte naar adem. ‘Nu had men de zaak ook meer dan voortreffelijk voorbereid,’ zei de hogepriesteres geheimzinnig. 

‘Hoe dan?’ Nikolaidos staarde haar met grote ogen aan. 

Orsestra boog zich voorover en begon nog zachter te spreken. ‘Men zocht een man die zowel schoon van uiterlijk, als buitengewoon groot geschapen, alsook een hartstochtelijke maar beheerste minnaar zou zijn. Geen van deze eigenschappen mocht de andere twee domineren. Dus geen kerel met een geslachtsdeel als dat van een ezel, die de liefde zou bedrijven als een zenuwachtige puber; en ook geen man met een lichaam als Apollo zelf maar met een geslacht dat dat van de standbeelden van die godheid maar amper overtrof. Of een seksuele acrobaat die niet om aan te zien was. Neen, juist in het evenwicht moest de volmaaktheid worden gevonden!’ Bij deze woorden zat Nikolaidos energiek te knikken, zonder het zelf te merken. ‘En daartoe, heer, heeft men op Kythonesion en op de eilanden in de wijde omgeving alle mannelijke burgers opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezing van de Gedroomde Minnaar. Belangstellenden konden zich vervoegen bij de plaatselijke vroedvrouw, om de grootte van hun geslacht te laten opmeten. Per dorp en per stadswijk werden de twaalf mannen met het grootste geslacht afgevaardigd naar een regionale competitie, waar de twaalf deelnemers werden uitgekozen met de fraaiste verschijning. Die twaalf werden uitgezonden naar een grote, centrale verkiezing op Kythonesion.’ 



Nikolaidos hing aan Orsestra’s lippen terwijl ze het vervolg van de procedure uit de doeken deed. Bij de regionale competities, zo vertelde ze, hadden de mannen lendendoeken om. Het formaat van hun lid was tenslotte geen punt van discussie meer en de jury mocht zich door een exces op dat gebied niet laten afleiden. Bij de centrale verkiezing werden de honderdvierenveertig mooiste mannen geselecteerd. Deze mannen moesten zich zeven dagen lang laten beproeven in het oude tempelcomplex. De maagden onderzochten de lengte en dikte van hun geslacht na het bewerkstelligen van een opgerichte toestand, hetgeen van eerzame vroedvrouwen niet gevergd mocht worden maar wat voor de tempelmaagden niks bijzonders was. Daarop werd een derde van de kandidaten heengezonden, omdat, zo zei de hogepriesteres, hun orgaan weliswaar indrukwekkend was als het hing, maar bij het omhoogkomen nauwelijks nog groter werd. Nikolaidos knikte weer, want dat verschijnsel was hem bekend.

Daarna, zo ging Orsestra verder met een ernstig gezicht, maar nu bijna fluisterend, moest worden onderzocht welke van de mannen de meeste kans maakte om de gehele processie met opgeheven geslacht te volbrengen en vervolgens met precies twaalf stoten in de tempelmaagd de verzadiging metterdaad te bereiken.

‘En hoe onderzocht men dat?’ vroeg Nikolaidos opgewonden. 

‘Door te meten of zij hun verheffing een kwartier lang konden handhaven. Hun gezichten en lichamen moesten daarbij onzichtbaar blijven; daarom stak hun lid door een gat in een wand. Immers, hun schoonheid stond in deze fase buiten kijf, en mocht de tempelmaagden niet beïnvloeden. Vervolgens bevredigden de maagden de deelnemers met twaalf bewegingen, op het geluid van twaalf trommelslagen. En degene die precies op de twaalfde trommelslag zijn zaad plengde, werd uitverkoren. En met succes, zoals we weten.’ De hogepriesters leunde achterover. 

Haar woorden hadden een opmerkelijk effect op de jonge koning. Hij had zich tijdens haar relaas ver naar haar voorovergebogen en zijn ogen opengesperd. Niet alleen zijn ogen, maar ook zijn neusgaten stonden wijd open, en zelfs zijn mond; door al zijn lichaamsopeningen leek hij het verhaal van Orsestra in zich te willen opzuigen. Hij trachtte de contouren van zijn opzwellende lid te verbergen door zijn gewaad wat te herschikken. ‘Bij de goden!’ hijgde hij. ‘Wat een idiote exercitie!’ 

‘Vindt u, heer?’ vroeg Orsestra met gespeelde verwondering. ‘Het is toch doordacht; u moet het toegeven.’ 

Nikolaidos knikte verward. ‘Dat wel, maar het is toch ook… onnatuurlijk. Het is zelfs immoreel!’ 

‘Hedone is de godin van het zintuiglijk genot, heer. Niet van moraal of van zogenaamd natuurlijk gedrag. Voor bestendige relaties, een gelukkig gezinsleven en goed burgerschap zijn andere, belangrijker goden verantwoordelijk. Maar als in het hart van de stervelingen moraal en natuurlijk gedrag in conflict komen met het zintuiglijk genot… dan leidt de uitkomst van die strijd maar al te vaak tot afgunstige blikken van de andere Olympiërs en een triomfantelijke glimlach van Hedone!’ 

Nikolaidos wist net op tijd te voorkomen dat hij opnieuw knikte. 



Ze zwegen even. De jonge koning merkte dat het hem duizelde; hij verzette zich daartegen en probeerde kritisch te blijven denken. ‘Zeg mij toch, Orsestra: waarom deden al die mannen eigenlijk mee aan deze bizarre vertoning?’ 

‘Omdat de uitverkorene een jaar lang eregast zou zijn in de tempel van Hedone en daarbij alle denkbare zintuiglijke genietingen deelachtig zou worden.’

‘Ach, natuurlijk…’ mompelde Nikolaidos. Voor mannen die graag bij vrouwen lagen, was dat uiteraard een aanlokkelijk vooruitzicht. Het was inderdaad doordacht. Maar hij was door het gesprek en door zijn emoties verward en onzeker geworden, waardoor het hem verstandig leek om maar even niks meer te zeggen. Hij zou graag alleen willen zijn. 



Orsestra leek dat aan te voelen, want in tegenstelling tot de andere hoogwaardigheidsbekleders, die hadden gehengeld naar een onmiddellijke beslissing op hun verzoek, vroeg zij de koning om er eens rustig over na te denken. Over zeven dagen zou ze haar opwachting weer maken, om te horen wat hij ervan vond. En, voegde ze er met een lachje aan toe, terwijl ze al op weg was naar de uitgang, zij als hogepriesteres kon zich geen groter eer indenken dan de persoonlijke betrokkenheid van de vorst bij het ritueel. Daarna liet ze haar sluier zakken en zeilde de zaal uit.
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De jonge koning vroeg zijn secretaris om de nog wachtende bezoekers heen te zenden en uit te nodigen voor de volgende ochtend. Hij wilde nadenken. Het was een krankjorum verhaal, maar hij werd er ongelofelijk opgewonden van. Zijn geslacht was tijdens het gesprek overeind gekomen om daarna niet meer te gaan liggen. 

Hoe vaak had hij al niet gefantaseerd over de Gedroomde Minnaar! De gedachte dat die nu geselecteerd zou kunnen worden uit duizenden, ja, tienduizenden mannen uit de wijde omgeving fascineerde hem mateloos. 

De rest van de dag bracht hij in zijn eentje door, ijsberend in de lege zaal.



’s Nachts sliep Nikolaidos amper. Wanneer hij indommelde, werd hij telkens wakker, en herinnerde zich een droom over soldaten, kooplieden, matrozen, boeren, smidsjongens en bakkers die zich ontblootten bij een vroedvrouw, om de grootte van hun geslacht te laten vastleggen… Of over een podium met een stoet goddelijke mannen die zich in lendendoek vertoonden aan een uitzinnige menigte… Of over broeierige sessies in het weelderige heiligdom, waarbij de vaardige handen van de tempelmaagden het lid van een lange rij mannen tot verheffing brachten, door gaten in een wand, zodat hun gelaat en gestalte onzichtbaar waren… Maar vooral… vooral over het ultieme schouwspel van de uitverkorene, de Gedroomde Minnaar, in elk opzicht de man der mannen, die door het gat in de marmeren plaat, ten overstaan van het ganse volk, op de twaalfde klaroenstoot zijn zaad in de tempelmaagd zou doen vloeien.



Die dagen dacht Nikolaidos veel na, tussen de bestuurlijke beslommeringen door. Hoewel… om eerlijk te zijn dwaalden ook tíjdens de talrijke besprekingen zijn gedachten meer dan eens af. Hij wikte en woog. Kon hij het wel maken? Zijn tijd verdoen aan een gril, terwijl belangrijke kwesties bleven liggen? Zo’n dure tempel financieren, alleen omdat hij zelf zo buitensporig geprikkeld werd door zijn voorstelling van het verkiezingsritueel? Was dat geen verkwisting van staatsgelden? Aan de andere kant: als hij door een huwelijk met Chimene het bondgenootschap met Malepos zou bevestigen, dan zou dat de handel – en dus de belastinginkomsten – een krachtige impuls geven; de opbrengsten daarvan zouden ruimschoots opwegen tegen de kosten van die tempel. En… mocht hij zichzelf ook niet iets gunnen? Hij vergaderde dag in dag uit met pedante oude mannen met perkamenten gezichten en dunne, witte vingers… Dat zou hij nog tientallen jaren moeten doen. En dan moest hij ook nog bij Chimene zoons gaan verwekken, hoe meer hoe beter. Hij had zich voorgenomen om zijn geneesheren te laten berekenen op welke dag van de maand zij het vruchtbaarst zou zijn en uitsluitend op die dag met haar de daad te verrichten. En hij zou er ogenblikkelijk mee stoppen zodra ze weer zwanger was. Maar niettemin… hij zou het heel wat keren moeten opbrengen. Mocht daar niet iets tegenover staan, tegenover al die opofferingen? Meer en meer neigde hij ertoe om met Orsestra’s voorstel in te stemmen. 



Nikolaidos sprak erover met Panchistes, de belangrijkste adviseur van wijlen zijn vader. Het gezicht van de man verstrakte. ‘Heer, u zult daarmee gerust in de gunst komen bij Hedone, maar u begrijpt toch zeker wel dat u een grote kans loopt om zich de woede op de hals te halen van andere, veel machtiger goden!’

‘Ach, zou dat nou?’ vroeg Nikolaidos luchtig.

Panchistes sloeg de handen voor de mond. ‘Heer! Kent u dan niet de verhalen? Als de Olympiërs jaloers worden, Zeus, Poseidon, Apollo of Ares, dan kunnen ze de stervelingen treffen met vernietigende kracht!’

‘Tuurlijk ken ik die verhalen, maar die zijn toch allemaal stokoud? Dat was een volstrekt andere tijd!’

Zijn adviseur trok een somber gezicht. ‘Het zijn dezelfde goden, heer. Zij zijn eeuwig. Ze weten helemaal niet wat tijd is.’

‘En Hedone kan daar niets tegen uitrichten?’

Panchistes haalde diep adem en blies langzaam de lucht uit. ‘Dan moet ze dat maar net willen. Er zijn wel voorbeelden bekend van stervelingen die zo volkomen in bescherming zijn genomen door de godheid die ze hadden begunstigd, dat ze daardoor onkwetsbaar werden, soms zelfs onsterfelijk. Maar dat lot is in de menselijke geschiedenis slechts een enkeling beschoren geweest!’

Nikolaidos knikte peinzend. Ja, dat waren zeer uitzonderlijke gevallen geweest. Daar mocht hij niet op rekenen, dan hield hij zichzelf voor de gek. Zou hij het aandurven om de toorn van de machtige Olympiërs over zich af te roepen? Dorst hij de kans aanvaarden dat hij zichzelf naar de ondergang voerde met deze uitspatting? Hij nam zich voor om het vraagstuk met Orsestra te bespreken. 



Omdat hij een uitlaatklep zocht voor zijn opwinding, bracht Nikolaidos een bezoek aan het Huis van Meriope. Toen hij zich in de kamer met de gesloten luiken had uitgekleed en op het bed had plaatsgenomen, bracht zij hem een geblinddoekte jonge man van een werkelijk uitzonderlijke schoonheid. Zijn gelaatstrekken waren edel; zijn schouders waren breed en zijn borst was stevig en gewelfd, zijn buik was plat en zijn billen waren zo rond en geurig als rijpe meloenen. Ademloos bekeek Nikolaidos het onthutsend mooie lichaam. Hij liet eerbiedig zijn vingertoppen over de weergaloze vormen glijden en bevoelde als in trance de gladde, satijnzachte huid die de soepele spieren omspande. 

Hij bekeek ook het lid van de jongen. Tja. Dat was aan de kleine kant, het viel niet te ontkennen. Het was zeker niet piepklein, dat niet – Nikolaidos had heus wel kleinere geslachtsdelen gezien, geregeld zelfs – maar… groot was anders, zonder meer. Op dat moment gingen zijn gedachten terug naar zijn vorige bezoek aan deze kamer, een dag of vijftien eerder.



De jonge man die Meriope hem die avond had gebracht, had een werkelijk monumentaal geslachtsorgaan gehad: groot, dik en vlezig had het tussen zijn benen gebungeld, zwaar en log, om uit te groeien tot een stormram van verbluffende proporties toen het zich oprichtte. De ballen die eronder schommelden, waren klein. Of was dat slechts schijn en hadden ze feitelijk een normaal formaat? Hoe het ook zij, hun bescheiden omvang leek de ontzaglijke afmetingen van de stam die triomfantelijk boven hen uit torende, slechts te onderstrepen. De jonge koning had er een tijdje met open mond naar zitten kijken. 

Nadat de jongeling op het bed was gaan liggen had hij zichzelf langzaam – úiterst langzaam! – over de kolos heen laten zakken. Er verstreek wel een half uur voordat hij beneden was aangekomen. Vervolgens duurde het nog een hele tijd voordat hij zodanig gewend was aan het geweldige gevaarte waarop zijn lichaam was gespiest, dat hij zich voorzichtig durfde te gaan bewegen. 

Toen de pijn – later, véél later – eindelijk was weggeëbd, en hij op zijn buik lag en het ploegen van het gigantische geslacht in zijn ingewanden onderging, werd hij meegesleept door een maalstroom van genot. Toen hij voelde hoe het zaad van de man diep in zijn lichaam werd gepompt, deed hij direct het zijne vloeien, in een zó intense vervoering, dat hij gedurende lange tijd niet wist waar hij was. Ja, hij had zelfs geen besef meer van wíe hij was. Hij vroeg het zich af, maar hij had oprecht geen idee. Het verontrustte hem niet; het was op dat moment niet belangrijk, het was hem voldoende om te dienen als de tunnel waarin dit fabelachtige geslachtsdeel de verzadiging vond. 

Pas na een kwartier schoot hem zijn eigen naam weer te binnen.



Nu, vanavond zou van zo’n extase geen sprake zijn. Nikolaidos zou deze jonge man bij zich voelen binnenkomen, in het begin, maar het zou geen pijn doen en ook geen roes van genot veroorzaken. Hij zou het ontvangen van het zaad misschien waarnemen, als hij erg goed oplette, maar het zou hem niet optillen, omverwerpen, overhoop halen. Daar stond tegenover dat de jonge man van twee weken geleden een pokdalige vent was geweest, met een laag voorhoofd, kromme benen en een ingevallen borst. ‘Je kunt nu eenmaal niet alles hebben,’ had hij toen monter tegen zichzelf gezegd. Maar nu… nu kon hij dat niet meer zeggen. Want nu wist hij: het kon wél!

En op dat ogenblik, terwijl hij het prachtige lichaam van deze geblinddoekte jongeling streelde, realiseerde hij zich in een flits van uitzonderlijke helderheid, dat het gesprek met Orsestra een wezenlijke verandering in zijn bestaan had teweeggebracht: voortaan, gedurende de rest van zijn leven, zou hij bij iedere geliefde die wel mooi was maar niet zo groot geschapen, of wel groot geschapen maar niet erg hartstochtelijk, of wel hartstochtelijk maar niet bepaald mooi, bij zichzelf denken: ‘Toch bestaat hij wel degelijk. En ik had hem kunnen vinden ook. Maar ik vond het te duur, en ik had het te druk met vergaderen. En… ik durfde niet. Ik was bang dat de een of andere afgunstige godheid achter me aan zou komen.’ Dat zou hij denken. Elke keer opnieuw. Hij rilde. 



En feitelijk was op dat moment zijn besluit genomen. Hij kon wel zeggen: komaan, ik denk er nog eens over na, maar hij wist dat het kletskoek was. De teerling was geworpen. Liever dan tot het uur van zijn dood te moeten leven met het knagende gevoel van spijt dat hij deze unieke kans had laten lopen, riskeerde hij het om zich de wraak van de machtige Olympiërs op de hals te halen. Hij had het er ronduit voor over. Sterker nog: stel dat hij het níet deed, en dat die andere goden hem als dank een extra lang leven zouden schenken, mogelijk tientallen jaren extra, gevuld met dagelijkse vergaderingen met verlepte oude mannen, net zo lang tot hij zelf ook een verlepte oude man zou zijn geworden, zou dat lange leven dan voelen als een beloning, of eerder… als een eindeloze straf?

De vraag stellen was haar beantwoorden. 

Nou, dat ging niet gebeuren! Nikolaidos zou zijn lot in de handen leggen van Hedone, de godin van het zintuiglijk genot, die hem al zo veel vreugde had bereid, en dan zag hij wel wat zijn deel zou zijn. Hij zou de Gedroomde Minnaar zien, hij zou zijn brullen horen en hij zou zijn zaad zien vloeien. En als hij daarvoor moest sterven, dan was dat zijn lot; een lot dat hij blijmoedig dragen zou. Hij was… bereid.

Bij de goden, wat zou hij hem zielsgraag willen ruiken… betasten… zelfs… proeven! Maar dat was vanzelfsprekend onmogelijk. Hij kon toch bezwaarlijk aan de hogepriesteres vragen of… 

Op dat ogenblik herinnerde hij zich Orsestra’s afscheidswoorden. Wat had ze ook weer gezegd? Iets van een ‘persoonlijke betrokkenheid van de vorst bij het ritueel’… Wat zou ze daarmee kunnen bedoelen? Bedoelde ze soms dat hij… Nikolaidos… aanwezig zou zijn in de tempel als de mannen werden beproefd? Zodat hij hun geur kon opsnuiven en wellicht hun lichamen… aanraken? Maar… hóe dan?



Gedurende de rest van de avond was de jonge koning volledig in beslag genomen door zijn fantasieën over de rituelen en zijn eigen rol daarbij. Hij overwoog om de deelnemers ten paleize te ontbieden, voor persoonlijke gesprekken, zodat hij ze kon zien en ruiken; hij overpeinsde de mogelijkheid om zich voor te doen als masseur, zodat hij hun lichaam kon betasten; in een baldadige bui dacht hij er zelfs aan om zich te vermommen als tempelmaagd. Hoewel de belachelijkheid van die gedachte zonneklaar was – want hij had een brede, zelfs wat hoekige gestalte – voelde hij zich totaal overrompeld door het idee om met zijn handen al die formidabele geslachtsdelen tot hun oprichting te masseren, de lucht ervan te inhaleren en met zijn vingers het opwellend vocht uit de pisbuis te knijpen; om dat spul vervolgens op te vegen, het gulzig van zijn vingertoppen te likken en het te proeven en door te slikken. Hij werd zo meegesleept door deze voorstellingen, dat hij tot niets anders kwam dan op het bed te zitten, werktuiglijk het prachtige lichaam van de geblinddoekte jonge man te liefkozen en met een glazige blik voor zich uit te staren. 



Op de afgesproken tijd klopte Meriope op de deur. Na Nikolaidos’ afwezig gemompelde toestemming betrad ze de kamer en vroeg de jonge koning of haar nieuwste aanwinst hem had weten te behagen. Hij reageerde niet.

Ze legde een hand op de schouder van de geblinddoekte jongen. ‘Zapron?’

‘Ik weet het niet, vrouwe,’ stamelde de jongen, ‘er… er is nog niets gebeurd…’ 

Er trok een schaduw over haar gezicht. Ze richtte zich tot de jonge vorst. ‘Heer, heb ik u teleurgesteld?’

‘Niet in het minst,’ antwoordde Nikolaidos zacht. ‘Zijn schoonheid heeft mij visioenen gebracht.’
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‘Heer, hebt u nagedacht over mijn verzoek?’ 

‘Ja, dat heb ik. En ik heb besloten om ermee in te stemmen.’ 

Orsestra nam Nikolaidos’ handen in de hare, terwijl ze hem stralend aankeek. ‘Moge Hedone u zegenen, heer, voor dit wijze besluit!’ 

‘Ik weet niet of het een wijs besluit is,’ zei de jonge koning. ‘Mijn adviseurs vrezen dat de gramschap van machtige Olympiërs mij zal treffen, omdat ik Hedone een zo royale gunst bewijs, terwijl zij zich tevreden moeten stellen met een nieuwe trap of een schilderbeurt.’ 

‘Is het aan stervelingen om de grillen van de goden te voorspellen?’ 

‘Het zou kunnen dat ik er spijt van krijg.’ 

‘Is er een groter spijt denkbaar, heer, dan van hen die moeten sterven zonder te hebben geleefd?’

Nikolaidos glimlachte geroerd, en schudde het hoofd. 



Hij vroeg de wachters om hen alleen te laten en het vertrek van buiten te bewaken. Dat was uitzonderlijk, maar omdat de hogepriesteres een dame op leeftijd was, protesteerden ze niet. 

Toen ze alleen waren, zei Nikolaidos: ‘Ik moet u iets bekennen. Behalve dat ik Hedone van harte een fraaie tempel gun, heeft uw opmerking over mijn mogelijke betrokkenheid bij het ritueel me… intensief beziggehouden.’ 

Orsestra knikte. ‘U bent een man die de waarde van het zintuiglijk genot terdege beseft, dat zag ik meteen toen ik u voor het eerst ontmoette. En u kunt tegenover mij volstrekt openhartig zijn, heer, want het is ons dagelijks werk.’ 

‘Welke rol had u mij toegedacht?’ 

‘Het lijkt me gepast dat u, als hoogstgeplaatste onder de Kythonesiërs en vooral als weldoener van Hedone… volledig aan uw trekken komt.’ 

‘En hoe stelt u zich dat voor?’ 

‘Wat zou u willen?’ Nikolaidos aarzelde en keek om zich heen in het verder lege vertrek. ‘Spreekt u zonder schaamte, heer. Echt, ik kijk niet snel ergens van op.’ 



De jonge koning besloot om er niet omheen te draaien. ‘Ik zou graag… de mannen willen waarnemen… Ze zien. Horen. Ruiken, voelen en wellicht… proeven…’

Orsestra knikte. ‘Wilt u niet overwegen om de taak van de tempelmaagden over te nemen?’ 

Hij bloosde. ‘Daar heb ik aan gedacht. Maar…’ Hij duidde op zijn postuur. 

Orsestra boog zich naar hem voorover. ‘Heer, om te voorkomen dat de gelaatstrekken en de schone gestalte van de mannen de tempelmaagden afleiden bij de beoordeling van hun geslachtelijk kunnen, moeten de mannen hun lid door een gat steken. Dat geldt voor de gehele slotfase van het ritueel; vanaf het moment dat ze de tempel betreden. Dus… niemand weet wie er aan de andere kant van het gat zit.’ Ze leunde weer naar achteren. 

De koning zat met open mond naar haar te kijken. Hoewel hij zich herinnerde dat ze hierover eerder had gesproken, had hij niet beseft dat het zo eenvoudig zou zijn: hij kon gewoon achter dat gat gaan zitten en ‘zijn taken uitvoeren’! Met kleine, snelle schokjes verhief zich zijn geslacht, tot het als een tentpaal zijn gewaad omhoogduwde. Hij stak zijn hand uit om zijn kleed te verleggen, maar Orsestra gaf hem een knipoog en wuifde zijn zorg weg. ‘Er wordt wel het een en ander van u gevergd, heer, dus u moet beseffen dat u zich grondig moet voorbereiden.’ Nikolaidos keek haar verwonderd aan. Zo ingewikkeld kon het toch niet zijn? Het geslachtsdeel stijf maken, meten of het een kwartier stijf bleef en tot slot vaststellen of het zaad op de laatste klaroenstoot wilde vloeien? ‘U moet ervan uitgaan dat de uitverkorene heel wat in huis heeft,’ zei de hogepriesteres grinnikend. Nikolaidos knikte opgewonden. Jazeker, daar ging hij van uit, nou en of; daar was het allemaal om... ‘En het is niet de bedoeling dat u gewond raakt, als u in dat altaarblok zit.’ 



De jonge koning bevroor. Er viel een diepe stilte in het vertrek. Terwijl hij naar Orsestra zat te staren, drong heel langzaam tot hem door wat ze had gezegd: dat hij, Nikolaidos, zou kunnen plaatsnemen in het altaarblok, achter het gat, om de Gedroomde Minnaar… te ontvangen… 

Hij werd duizelig, doordat hij domweg vergat om adem te halen. Toen hij daar weer mee begon, werd het een jachtig hijgen, zoals van iemand die lang onder water is geweest. Zijn onderlijf schokte, hij kreunde en… zijn zaad vloeide in zijn kleding. 

Terwijl hij probeerde zijn ademhaling onder controle te krijgen, keek hij wat beduusd naar de natte plek in zijn gewaad, en naar de marmeren vloer, waarop het zaad in druppels neerlekte. ‘Neemt u mij niet kwalijk,’ mompelde hij, ‘ik… ik moet me even gaan verschonen…’ 

De hogepriesteres lachte goedhartig en ze legde haar hand op zijn arm. ‘Dat mag u natuurlijk doen, als het u geruststelt. Maar doet u het niet voor mij, heer. Ik zie u door deze dingen als een man die Hedone waarlijk is toegewijd. En daar verheug ik mij in!’ 

Nikolaidos besloot om dan maar te blijven zitten en besprak met Orsestra gedetailleerd de organisatie van de verkiezing van de Gedroomde Minnaar, die een monument van zintuiglijk genot zou aanbieden aan Hedone. 
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Weldra liepen de stadsomroepers door de straten; ze verkondigden de oproep om aan de verkiezing mee te doen, aan alle mannelijke burgers die wel een kans wilden maken. Hoewel de vorige editie al tweehonderdvijftig jaar geleden was, deden er nog altijd wilde verhalen de ronde over de collectieve opwinding die toen de halve Egeïsche Zee maandenlang in haar greep had gehouden, en het nieuws dat deze geschiedenis zich leek te gaan herhalen, baarde groot opzien. 

Aanvankelijk meldden zich alleen avonturiers en dronken matrozen bij de vroedvrouwen om hun geslacht te doen opmeten; gewone burgers vonden het een rare zaak. 

Maar toen de jonge koning zelf, onder grote publieke belangstelling, het huis van een vroedvrouw betrad om zijn eigen maten te laten vastleggen, overwonnen meer en meer mannen hun schroom, en op enig moment sloeg de stemming om: toen begon men in badhuizen en sportscholen weddenschappen af te sluiten op kansrijke kandidaten en werd in kringen van vrouwenjagende jonge mannen iemand die niet had deelgenomen beschouwd als een sukkel.

Uiteindelijk werd op Kythonesion en op alle eilanden in de wijde omgeving massaal geparticipeerd: de gegevens van meer dan honderdvierentachtigduizend mannen werden verzameld; de jongste was twaalf jaar en de oudste tweeënnegentig.



Als promotor van de verkiezing bezocht Nikolaidos verscheidene vroedvrouwen in de stad en hij keek vol belangstelling toe hoe stadswachters, timmerlieden, wijnboeren, magistraten, filosofen en zelfs een priester van Apollo hun chiton optilden, hoe de vroedvrouw met een meetlat en een schuifmaat van elke man de lengte en de doorsnee van zijn geslacht opmat en op een wastablet de resultaten achter zijn naam en woonplaats noteerde. 

Hij inspecteerde de inzameling van wastabletten bij een lokaal badhuis, waarna de opzichter van het badhuis de twaalf namen selecteerde met de hoogste getallen erachter. Die mannen kregen een oproep om te verschijnen bij de regionale ronde. 

Ook daarvan bezocht Nikolaidos er meerdere. Hij was er getuige van hoe op dorpspleinen en in theaters de deelnemers achter elkaar aan marcheerden, met lendendoeken om, en zich van alle kanten toonden aan het publiek en aan een jury van vrijwilligers. In elk dorp en in elke wijk moesten honderden gegadigden voor het jureren worden teleurgesteld, omdat het aantal leden per jury was bepaald op maximaal twaalf. 

Onder luid applaus van de toeschouwers en aangevuurd door kreten van hun vrienden en familie, presenteerden de mannen zich. Er heerste een uitbundige, ja zelfs baldadige sfeer. Omdat tot aan deze ronde het enige selectiecriterium de grootte van het geslacht was geweest, besteeg een bont gezelschap het podium: er waren kanshebbers bij, natuurlijk, maar ook onooglijke mannen, bejaarden, kalende dikkerds en magere scharminkels. Die werden door de toeschouwers vrolijk of vertederd toegejuicht, omdat men het waardeerde dat ze zich niet geneerden voor hun uiterlijk en dapper meededen. ‘Zonder deze lelijkerds zouden mooie mannen helemaal niet bestaan!’ merkte een filosoof in een van de jury’s op. 

De twaalf aantrekkelijkste deelnemers van elke regio vertrokken onder luide aanmoedigingen naar de centrale verkiezing op Kythonesion; bij elkaar waren het er meer dan duizend. 



De intocht van de kandidaten van de andere eilanden in de haven van Kythonesion was een gebeurtenis van belang. Het krioelde van de schepen. Voor de bondgenoten was het een kans om Kythonesion de loef af te steken, dus die waren massaal op komen dagen.

Langs de route naar het theater stonden talloze burgers, en vooral burgeressen, die probeerden om zo veel mogelijk op te vangen van het mannelijk schoon dat voorbijkwam. Sommige dames gilden dat het ritueel andersóm moest worden georganiseerd: dat zij deze mannen wel zouden beproeven op hun liefdekundige kwaliteiten en dat de tempelmaagden daarna de knapsten maar moesten uitkiezen. Enkele mannen riepen de priesters van Apollo op om eenzelfde ritueel te organiseren voor een bruid voor die godheid, zodat zij zich zouden kunnen vergapen aan een stoet met de bekoorlijkste vrouwen. 

Al met al was de verkiezing een ware happening geworden, waarmee koning Nikolaidos zich in een mum van tijd uitermate populair had weten te maken bij het ganse volk; de enigen die hun smalle lippen samenknepen en hun bleke, kale hoofden schudden, waren zijn adviseurs. 

Zeven dagen lang werden er verkiezingsronden gehouden. Kythonesion bruiste; veel mededingers werden vergezeld door grote delegaties uit hun geboortestreek, die de herbergen, eethuizen, marktpleinen en straten vulden met hun uitgelaten gejoel. Dames en heren die tippelden op mannelijk schoon hadden de tijd van hun leven; menig kandidaat kon het niet laten om, achter een pilaar of in een donker hoekje, zijn hebben en houden aan nieuwsgierigen te tonen, en maar al te vaak kwam van het een het ander, zodat de hele stad werd ondergedompeld in een zeldzaam geil sfeertje. 

In smalle steegjes zag je gulzige gestalten knielen voor het kruis van kerels die met gesloten ogen stonden te genieten; achter muurtjes en schuttingen klonken smakkende en slurpende geluiden; en in parken en tuinen viel het zilveren maanlicht niet zelden op een stel bleke, bolle billen die ritmisch op en neer gingen. 



Tijdens de grote finale waren de straten van de stad uitgestorven, omdat iedereen die kon lopen in het theater was. Nikolaidos zat tussen de notabelen, zoals hij dat, naar het leek een eeuwigheid geleden, had gedaan bij de spelen ter ere van zijn overleden vader. 

Hij was opgewonden. In de voorafgaande week was hij iedere dag wel even komen kijken, als mede-initiatiefnemer van het spektakel. Hij had moeite moeten doen om niet voortdurend met open mond naar het podium te staren, als een verhitte bakvis. Hij had uiteraard gesprekjes moeten voeren met burgers en gezagdragers, maar tussendoor had hij geprobeerd om toch zo veel mogelijk mee te krijgen van de langsparaderende mannen. In deze fase van de verkiezing waren de rariteiten afgevallen: de overblijvers waren zonder uitzondering schoon van gelaat en gestalte. En… zonder uitzondering zwaar geschapen. Dat kon je nu niet zien, maar je wist het wel, en dat maakt toch heel wat uit. Dikwijls had de jonge koning een vurige hoop gevoeld dat de jongeling die hij op dat moment zag, zou eindigen bij de laatste twaalf maal twaalf die gedurende zeven dagen in de tempel van Hedone zouden verblijven. En dat hij, Nikolaidos, in de gelegenheid zou komen om met zijn handen het geslacht van déze jonge man aan te raken en het zich te doen verheffen… 



Op deze laatste dag betraden de winnaars van de hele voorafgaande week het podium en kregen ze hun eindcijfers van de jury. Die jury bestond uit prominenten op het gebied van de schone kunsten, de literatuur en de filosofie. Sommigen onder hen negeerden het gillen en fluiten van het publiek, maar anderen lieten zich er wel degelijk door beïnvloeden. 



Halverwege de dag verscheen de eerste deelnemer die Nikolaidos kende: Broteas, de jongste zoon van de koning van Melanukkië, al generaties lang een bondgenoot van Kythonesion. De jongen was zo blond als de zon en had een slanke maar atletische bouw. Nikolaidos had hem in de voorrondes gezien en toen al gehoopt dat hij in de selectie zou belanden. 

Enige tijd later verscheen warempel Alcistes op het podium, een van zijn eigen lijfwachten! Nikolaidos wist niet wat hij zag. Aan de andere kant… waarom ook niet? Had hij niet al zijn onderdanen opgeroepen om deel te nemen, en had hij niet in eigen persoon een vroedvrouw bezocht? Neen, Alcistes deed gewoon zijn burgerplicht, meer niet. De jonge vorst was zeer op de man gesteld. Hij was een trouw en moedig soldaat en bovendien een bloedmooie, gespierde kerel; het was geen wonder dat hij door de regionale selectie was gekomen. Hij was donker van tint en had een stoere kop met felle, amberkleurige ogen. Nikolaidos had al dikwijls het gevoel gehad dat deze Alcistes wel eens bijzonder groot geschapen zou kunnen zijn. Hij zag zijn lijfwachten echter nooit naakt. Zij hem wel, dat hoorde bij hun werk; behalve wanneer hij hen heenzond, liepen ze zijn privévertrekken in en uit. Maar het omgekeerde was ondenkbaar. En zijn omgang met hen was ook niet zo ongedwongen dat hij eens bij Alcistes’ collega’s kon vissen naar de begeerde informatie. Het wond hem mateloos op dat hij mogelijk het geslacht van een van zijn eigen lijfwachten zou gaan beroeren – zonder dat die dat wist – en dan nog wel bij de mooiste van allemaal! 

Daarna kwam er een jonge man die hij kende van een van de sportscholen en aan het eind van de middag nog een atleet die hij had gelauwerd na afloop van de laatste spelen. 

Al Nikolaidos’ gewaarwordingen van opwinding echter, gedurende die lange dag, verbleekten bij de wervelstorm van wellust die hem optilde toen hij laat op de avond Tritolemos het podium zag betreden, jazeker, de broer van zijn verloofde. Die gespierde krullenbol, wiens adembenemende verschijning zo schril contrasteerde met zijn nare karakter. De jonge koning beefde van opwinding bij de gedachte het geslacht van zijn aanstaande zwager te gaan kneden en stuwen, zodat het hard zou worden, terwijl deze zogenaamde echte man zou denken dat hij door een meisje onder handen werd genomen… Bij Apollo! Het zweepte de stijfheid van zijn eigen lid zodanig op dat het pijn deed, ondanks de ruimte die hij het bood onder zijn kleed.



Om middernacht stonden er twaalf maal twaalf mannen op het podium die luidkeels werden toegejuicht, waarna ze aan het hoofd van een feestelijke optocht naar de tempel van Hedone togen. 

Stuk voor stuk waren ze van een bedwelmende schoonheid. Broteas, de prins van Melanukkië met de blonde manen, had het gehaald, en ook Nikolaidos’ lijfwacht Alcistes en Tritolemos, de broer van de toekomstige koningin, behoorden tot ‘de Gouden Mannen’, zoals ze inmiddels in de volksmond heetten. 



Terug in het paleis wilde Nikolaidos zijn slaapvertrek betreden, toen hij op de drempel plotseling bleef staan. Wanneer hij de volgende dag al die enorme geslachtsdelen zou gaan stimuleren die door de gaten staken, dan zouden de mannen niet weten dat hij het was, maar hij op zijn beurt zou ook niet kunnen zien wie die mannen waren! Dat betekende dat hij misschien wel het geslacht van zijn trouwe lijfwacht zou wrijven en koesteren, of dat van zijn aanstaande zwager, maar dat hij niet zou weten wanneer dat het geval was. Dat was wel erg spijtig, daar moest hij iets op verzinnen.
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De volgende dag begaf Nikolaidos zich naar de tempel. Daar had zich een hoop volk verzameld, hopend een glimp van de Gouden Mannen op te vangen. 

De jonge koning werd ontvangen door Orsestra. Ze nam hem mee naar een vleugel van het gebouw waar de weelderige decoraties ontbraken en de ruimten sober aandeden. ‘Dit deel van de tempel wordt weinig gebruikt. Het is minder fraai dan de rest, maar het is veel rustiger en ik kan hier de boel goed afsluiten, zodat u uw taak kunt vervullen zonder dat iemand u ziet.’ Ze gingen een grote hal binnen, waarin twee robuuste houten wanden waren opgericht van zeker drie meter hoog, die zich elk uitstrekten over de hele lengte van de hal. Beide wanden waren voorzien van twaalf ronde gaten, op enigszins wisselende hoogte. De gaten waren genummerd en onder elk gat was een zandloper gemonteerd. Her en der in de ruimte stonden kleine krukjes. 

Hier, in deze zaal, zou de uitverkiezing plaatsvinden, in drie ronden. 



De eerste ronde zou dadelijk starten. Dan zouden vierentwintig kandidaten hun geslacht door de gaten in de houten wanden steken en het was de bedoeling dat Nikolaidos die gaten een voor een langs zou gaan. Hij moest dan het lid dat uit het gat bungelde tot verheffing brengen – ‘bijvoorbeeld met uw handen’ zei de hogepriesteres veelbetekenend – en daarna moest hij lengte en doorsnee van het opgerichte geslachtsorgaan opmeten en het resultaat achter het nummer van de kandidaat noteren. Orsestra zou daarvoor een meetlat, een schuifmaat, een wastablet en een schrijfstift gereedleggen. 

Na het middaguur zou er weer een groep van vierentwintig volgen, de ochtend erop weer, enzovoort, tot ze na drie dagen alle honderdvierenveertig aan de beurt waren geweest. Vervolgens zou een derde van de groep naar huis worden gestuurd: de mannen met een lid dat in slappe toestand weliswaar indruk maakte, maar dat alledaags was wanneer het overeind stond.

Het liefst had Nikolaidos deze hele exercitie zelf uitgevoerd, maar de staatszaken lieten niet toe dat hij drie gehele dagen in de tempel zou doorbrengen. Het zou ook tot gefronste wenkbrauwen leiden; nu al lieten sommige adviseurs en gezagdragers blijken dat ze vonden dat de jonge koning wel erg veel aandacht besteedde aan de verkiezing, door sommigen onder hen gekarakteriseerd als ‘het hengstenbal’. Daarom had hij zich erbij neergelegd dat hij alleen de eerste vierentwintig zou doen. Dat betekende echter dat zijn kansen om Alcistes, Tritolemos en Broteas onder handen te nemen beperkt waren. Hij zei tegen Orsestra dat hij van harte hoopte die ochtend een of meer oude bekenden te ontmoeten. Ze glimlachte toegeeflijk. ‘Ach, heer, sta mij toe dat ik dat voor u arrangeer. Zeg me wie u kent, dan stop ik ze in de eerste groep.’ 

Nikolaidos bloosde. ‘Zou dat echt kunnen?’ 

‘Heer, u betekent zo veel voor ons. En voor mij is het zo’n kleine moeite.’ Dat was natuurlijk waar. Verlegen mompelde hij de namen. Orsestra knikte en vervolgde haar toelichting. 



Bij de tweede ronde, over drie dagen, zouden de mannen zich wederom achter de gaten opstellen. Dan moest Nikolaidos opnieuw hun lid tot stijfheid brengen, maar vervolgens moest hij de zandloper omdraaien; het zou een kwartier duren voor die leeg was. Gedurende die tijd moest hij in de gaten houden of de stijfheid het geslacht van de mannen niet verliet; diegenen wier geslachtsdeel binnen het kwartier zakte naar een horizontale toestand of lager, moesten gaan.



In de laatste ronde zouden de overblijvende mannen voor de derde maal hun geslacht door het gat steken. Nadat ze een kwartier lang met een opgericht lid hadden gestaan, zou Nikolaidos, begeleid door het geluid van een trommel, twaalf maal met zijn handen het geslacht aftrekken, en dan vaststellen of het de man in kwestie lukte om bij de twaalfde beweging zijn zaad te doen vloeien. Mochten er meerdere deelnemers zijn die daarin slaagden, dan zou de hoeveelheid zaad bepalend zijn voor de keuze van de Gedroomde Minnaar. 



Nikolaidos rilde toen hij dacht aan de prachtige jonge mannen die hij voorbij had zien komen en aan alle enorme geslachtsdelen die in deze ruimte door zijn handen zouden gaan, onder meer van enkele mannen die hij kende. 

Het gegeven dat de mannen daarbij zouden denken dat zij werden gestimuleerd door een van de tempelmaagden, liet hem eerlijk gezegd niet onberoerd. ‘Maar… wat als een van de mannen zich bukt en door het gat kijkt?’ 

‘Ik heb stevige deuren laten maken, die vlak achter hen worden gesloten; de mannen staan daardoor in een cocon van houtwerk, en ze kunnen zich niet bukken.’

‘U doet veel voor me, Orsestra.’ 

‘Welnee, heer! Ook als een tempelmaagd de mannen beoordeelt, is het niet de bedoeling dat die twee elkaar door het gat heen kunnen zien; dus ik had het anders ook gedaan.’ 



Orsestra nam de jonge koning mee de zaal uit. Ze liepen door enkele andere ruimten en kwamen terecht aan de andere kant van een van de twee houten wanden; dus daar waar de kandidaten zouden plaatsnemen. De posities voor de gaten in de wand waren aan deze zijde van elkaar gescheiden door hekwerken van polsdikke balken, en konden aan de achterkant inderdaad worden afgesloten met een houten deur. ‘Maar… maar zo kunnen die kerels toch opzij kijken, en… de anderen zien staan?’ zei de koning verbaasd. 

‘Jazeker,’ zei de hogepriesteres laconiek. ‘En waarom niet? Mannen kijken graag naar elkaar bij dit soort gelegenheden.’ Daarna bracht ze hem terug naar de ruimte tussen de twee houten wanden. Ze wenste hem succes bij zijn taak en liet hem alleen.



Na korte tijd hoorde Nikolaidos voetstappen en uitgelaten stemmen achter de beide wanden. De kandidaten gingen met elkaar om als atleten in een kleedkamer: ze waren rivalen, zeker, en ze probeerden elkaar te imponeren met bravoure, maar de onderlinge sfeer bleef best gemoedelijk, zelfs nu de finale in zicht kwam. 

‘Bij de goden, moet dat allemaal omhoog, makker? Heb jij daarvoor wel genoeg bloed in je lijf?’ 

‘Volgens mij heb jij hem van boven geschoren zodat ie langer lijkt, waar of niet?’ 

‘Hé, jij daar! Ja, jij, met je dunne ding. Wist je niet dat het in tempels verboden is om speren te dragen?’ 



Ieder van de mannen zocht een gat op met een hoogte die voor hem comfortabel was. Nikolaidos hoorde hoe de tempelmaagden de houten deuren achter hen sloten. Hij knielde voor het dichtstbijzijnde gat, en keek erdoorheen. Hij zag hoe aan de andere kant een gespierde mannenhand een groot, dik geslachtsdeel beetgreep en omhoog tilde, zodat het naar voren stak. Daarna kwam het formidabele lid recht op hem af. 
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Ademloos keek Nikolaidos toe hoe het gevaarte door het gat werd gestoken. Een joekel van een eikel die half bloot lag; daarachter de rest van het geslacht; het was nog slap, maar het was dik en vlezig. De hand liet los, maar het lid schoof maar door, Nikolaidos’ kant op, er leek geen eind aan te komen… Door het gat zag hij in de verte donkere, glanzende krulletjes opdoemen. Ze kwamen steeds dichterbij. Eindelijk hing het hele lid uit het gat, samen met twee enorme ballen, die er als rijpe vruchten onder hingen. 

Nikolaidos stak zijn bevende handen uit naar het geslacht en raakte het aan met de toppen van zijn vingers. Het was warm. Hij voelde het bloed in de aderen kloppen. De huid was zacht, maar het weefsel eronder was nu al zeer stevig van structuur, nog voordat het lid zich had verheven. Hoeveel groter zou het nog worden? Nikolaidos’ mond zakte iets open en er droop speeksel over zijn kin, op zijn kleding, maar hij merkte het niet. Zijn vingers gleden over de lengte van het geslacht op en neer. Hij wreef erover en begon er met enige kracht in te knijpen. ‘O, ze is begonnen!’ hoorde hij de man zeggen tegen degenen die naast hem stonden. ‘Bij Zeus, dat meiske heeft sterke handjes!’ 

Nikolaidos’ hart klopte in zijn keel en hij hijgde. 



Hij keek om zich heen. Er waren nu al zes of zeven gaten waar een lid doorheen bungelde, het een nog groter en dikker dan het ander. Sommigen hadden ook hun teelballen door het gat geduwd, anderen niet. 

Het geslacht dat Nikolaidos aan het bewerken was, begon zich op te richten. De man bewoog zijn heupen een beetje, zodat het lid stotende beweginkjes maakte in de handen van de jonge vorst. Die beloonde dat initiatief door zijn vingers flink samen te knijpen om het op en neer schuivende lid. ‘Sjonge, wat een stevige greep heeft ze!’ siste de man verlekkerd tegen zijn buren. 

Toen het geslacht kaarsrecht overeind stond, kloppend van opwinding, mat Nikolaidos het op. Hij schreef de maten achter het nummer op zijn wastablet, pakte zijn krukje op en ging naar het volgende lid.



Dat was nog groter dan het eerste en al helemaal hard. Terwijl Nikolaidos het stevig masseerde, kwam uit de dikke eikel een glazig vocht gelekt. Met zijn vingertoppen wreef de jonge koning het in kleine rondjes uit over de top van de eikel. ‘Ooohh, ja! Dat doe je lekker, wijfie!’ gromde de man. Nikolaidos bracht zijn hand naar zijn neus en rook de kruidige geur. Hij likte het spul van zijn vingers; het was slijmerig en het smaakte zilt. Hij kon zich niet beheersen: hij zette zijn getuite lippen op de enorme, kloppende eikel en zoog met kracht het vocht uit de pisbuis. De man stootte met zijn heupen tegen de houten wand aan, in een poging om zijn geslacht dieper in Nikolaidos’ mond te brengen. ‘O, ze begint me te zuigen, dat hete vrouwtje!’ kreunde hij. ‘Ja, kom maar meisie, stop ’m er maar in!’ 

De jonge koning opende zijn kaken zo wijd mogelijk en liet de eikel in zijn mond glijden. Van de andere kant klonk een diepe zucht. Een flink deel van het geslacht gleed tot achter in zijn mondholte en hij sabbelde en kloof erop. ‘Bij de goden!’ hijgde de man tegen zijn concurrenten. ‘Wat doet dat grietje dat lekker! Dit hou ik niet lang vol, ben ik bang!’ 

Toen Nikolaidos dat hoorde, huiverde hij van opwinding. Kon dat? Was daar iets tegen? Hij kon zich niets herinneren uit de instructies van Orsestra waaruit zou blijken dat de man niet nu zijn zaad zou mogen doen vloeien. En hij verlangde er ongelofelijk naar om het in zijn mond te krijgen… Bovendien… bij de volgende ronde zou hij de mannen niet meer mogen aanraken als ze eenmaal stijf waren geworden, omdat ze dan moesten tonen dat ze zonder stimulans hun oprichting konden behouden. En bij de derde ronde mocht hij alleen de twaalf voorgeschreven bewegingen maken, verder niks. Dus… dit was zijn enige kans!



Hij wrong zijn mond nog iets verder over het gezwollen geslacht. Ineens schrok hij: bij Zeus, daar was hij in zijn verhitting bijna vergeten om te meten! Terwijl het daarom begonnen was. Hij liet het lid uit zijn mond glijden, pakte zijn meetinstrumenten en noteerde de maten. Daarna ging hij verder waar hij was gebleven. 

De man kreunde nu luid. Hij beukte onbeheerst met zijn heupen tegen de wand, terwijl Nikolaidos lebberde aan de harde lans. ‘Ja, ooohh! Jaaa!’ klonk het van achter de wand. De jonge koning voelde sidderingen door het stijve geslacht varen en terwijl hij krachtig bleef zuigen, spoot ’s mans zaad zijn mond in: dikke, warme, romige stralen, die zijn hele strot opvulden en zelfs deden overlopen, omdat hij er niet in slaagde de plakkerige massa snel genoeg door te slikken. Hij merkte dat hij ook zelf, onder zijn kleren, zijn zaad deed vloeien, terwijl hij met beide handen de grote, massieve staaf voor hem finaal leeg kneep en grondig aflikte, tot hij ook de allerlaatste druppel had weten te bemachtigen. 

Toen liet hij het geslacht voorzichtig naar beneden zakken, tot het loom en zwaar uit het gat afhing, nu en dan narillend. Hij schoof zijn krukje naar het volgende gat. 



Deze kerel had zijn geslacht en zijn beide teelballen door het gat heen gepropt; het lid was groot, geen misverstand, maar de bállen… de ballen waren onvoorstelbaar. Een hengst had zich er niet voor hoeven schamen; ze waren zo groot als herfstappels. Zowel het scrotum als het onderste deel van het geslacht was bedekt met hoogblonde krulletjes, met een uitzonderlijke gouden glans. Dit was vast Broteas, de prins van Melanukkië, met zijn zonneblonde manen… Nikolaidos’ vingers streelden vol ontzag de balzak, die zo strak als een trommelvlies gespannen stond over de ontzaglijke testikels. Broteas gromde trots. ‘Ja, pak ze maar eens stevig beet, vrouwtje. Zulke volle kloten heb je vast nog nooit in je handjes gehad. En alles wat er in zit, is voor jou, schatje!’ 

Nikolaidos omsloot de lijvige bollen met zijn handen, die daardoor geheel werden opgevuld, en masseerde ze voorzichtig, waardoor het blonde lid zich begon op te richten. In schokjes kwam het omhoog, tot het, gekromd als een Perzische dolk, voor hem oprees. Hij nam de maat van de blonde pilaar, maar heel voorzichtig: hij zorgde ervoor dat hij hem alleen met de meetinstrumenten aanraakte en niet met zijn handen; alleen de ballen kneedde hij, nu ietsje fermer. 

‘Ja, dat doe je heel lekker! Maar eh… pak mijn jongeheer ook maar effe met die fijne handjes van je!’ hijgde Broteas. Doch dat deed de jonge koning niet. Pesterig kneep hij alleen in de teelballen, steeds wat harder; hij legde zijn duim en wijsvinger rondom de bovenkant van de balzak, vlak onder de basis van het geslacht, en trok de testikels met kracht naar beneden. Broteas’ gekreun werd luider. Nikolaidos wreef met zijn andere hand stevig over de onderkant van de ballen. Broteas perste zijn lichaam tegen de houten wand aan en leek er wel tegenop te willen klimmen. Vervolgens begon hij met zijn heupen te draaien: zijn grote, blonde lid zocht als een reusachtige voelspriet in het rond, vertwijfeld pogend iets te vinden waaraan het wrijving kon ervaren, maar Nikolaidos dook naar de zijkant weg en liet het geslacht in de leegte tasten. Hij kneep alleen in de grote, volle ballen, alsmaar harder. 

‘Bij Poseidon, niet zo hard!’ siste Broteas. Abrupt liet Nikolaidos alles los. En wachtte. Het lid wipte zenuwachtig op en neer. ‘Stop je nou?!’ fluisterde de man. ‘Hé, niet doen! Ik wil ook spuiten!!’ De jonge vorst ging de ballen opnieuw te lijf. ‘Ooooh!’ jengelde Broteas. ‘Toe nou! Niet alleen mijn ballen, wijfie, pak nou eindelijk mijn snikkel eens beet! Kom op, troela!’ 

Met zijn duimen duwde Nikolaidos stevig op de bloedvaten tussen balzak en anus, zodat Broteas’ geslacht nog verder opzwol en begon te trillen. Toen bracht hij, eindelijk, zijn mond naar de eikel, maar hij nam die niet teder tussen zijn lippen, nee, hij zette zijn tanden op de top en beet erin. En stevig ook. Broteas slaakte een rauwe kreet, die echter naadloos overging in een schreeuw van genot, omdat hij precies op dat moment de verzadiging bereikte. Zijn straffe zaadstralen spoten Nikolaidos’ nog kleverige mond in. Broteas ramde bonkend zijn heupen tegen de wand, hij blies en brulde en gromde en vloekte. ‘Bij Hades! Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt!’ riep hij schor. ‘Zit daar een vrouw achter dat gat, of is het een wilde kat?’ De andere mannen joelden. 
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Nikolaidos veegde zijn lippen af en sloot zijn ogen. Hij kon nauwelijks geloven dat hij dit werkelijk allemaal meemaakte. Hij was verhitter dan hij ooit in zijn leven was geweest, gevangen in een roes van ongekende opwinding; hoewel hij zijn zaad reeds had doen vloeien bleef zijn eigen geslacht zo hard als een plank. Hij keek om zich heen en zag nu dat uit alle gaten een geslacht stak, groot en dik en geurig, wachtend op zijn aanraking. Sommige hingen lui over de rand van het gat, andere waren al halfstijf en staken horizontaal naar voren, maar nog weer andere stonden al recht overeind. Inderdaad waren er een paar bij die op zich best groot waren, maar duidelijk kleiner dan de rest. Dat waren de mannen die in deze ronde af moesten vallen. 

Nikolaidos bedwong zijn neiging om zich op de allergrootste geslachtsdelen te storten; hij werkte ze keurig op het rijtje af, een voor een. Nog eenentwintig te gaan… 

Nummer vier was lang, langer dan zijn voorgangers, maar niet al te dik. De jonge koning was ermee in zijn sas, want hij verlangde ernaar een lid diep, héél diep in zijn keel te nemen. Bij de meeste mannen in deze ruimte was dat onmogelijk, maar bij deze kandidaat moest hij een eind komen.



Nikolaidos knielde voor het geslachtsdeel, dat zo recht als een knuppel uit het gat stak. Hij mat het op, noteerde zijn bevindingen en wachtte even af. ‘Hé, meisje, die anderen heb je zo lekker verwend, je vergeet me toch niet?’ fluisterde de man. Nikolaidos gaf een likje over de eikel, die een klein stukje uit de voorhuid piepte. ‘Jaaaa, dat is lekker…’ zei de man hees. Nog een likje. De man begon te kreunen. Hij duwde zijn geslacht zo ver mogelijk door het gat heen. 

Nikolaidos vouwde zijn lippen om de top van het lid en liet ze traag over de schacht naar achteren glijden; het was nog best een flinke hap, vond hij; misschien had het niet zo dik geleken doordat het zo lang was. Hoe dan ook, hij ging doen wat hij kon. Met de rug van zijn tong masseerde hij de onderkant van de eikel. ‘Oooohhh… O, vrouwtje, wat doe je dat fijn!’ Verder en verder gleed Nikolaidos met zijn mond over de lange lat, die nu over het achterste gedeelte van zijn tong schoof. Hij haalde diep adem en duwde zijn hoofd nog verder naar voren. ‘Bij Poseidon, wat een gouden strotje!’ klonk het; de jonge koning voelde ’s mans onderlijf sidderen. Hij ging verder. Het geslacht gleed voorbij zijn huig, dieper en dieper zijn keel in. Het leek nu Nikolaidos’ borstkas binnen te treden. Hij had nog nooit van zijn leven een geslacht zo diep in zich opgenomen; slechts dankzij de bedwelmende vervoering die bezit van hem had genomen was hij in staat om al zijn lichamelijke impulsen te onderdrukken en uitsluitend te dienen als gewillige huls voor de staaf die hij liefkoosde. Hij slikte en slikte en duwde koppig door en hij rustte pas toen zijn neus stevig in de gespierde onderbuik werd gedrukt. Als de man nu terug zou trekken, dan zou Nikolaidos’ neus zichtbaar zijn vanaf de andere kant, maar de man wist niet hoe hard hij zijn onderlijf tegen de houten wand aan moest persen, in een poging zijn lid nog dieper in de nauwe, warme opening te begraven; hij kermde van opwinding. 

‘Ooohh… dat is nog nooit een meisje gelukt… Echt geeneen! O goden, wat lekker… Hoe heet je, schatje van me? Ik neem je mee naar huis! Wil je… wil je met me trouwen? Ik zal je zo gelukkig maken! O… Ooooh! OOOOHHH!!!’ Nikolaidos voelde hoe de staaf in zijn slokdarm zich zijwaarts uitzette, en begreep dat het zaad zich een weg zocht door het eindeloze orgaan. En inderdaad, daar kwam het naar buiten, diep onder in Nikolaidos’ slokdarm: hij voelde de dikke, warme brij zo zijn maag in blubberen, in de poel van zaad die de twee eerdere mannen daar hadden achtergelaten. 



Bevend trok de jonge koning zijn hoofd weer naar achteren. Toen de eikel eindelijk zijn keel verliet, hapte hij met een gierend geluid naar lucht. Hij liet zich naast de druipende zwengel tegen de wand aan zakken, amechtig hijgend. 

Maar hoe groot zijn ademnood ook was, hij kon het toch niet laten om ondertussen zijn blik vast naar het volgende gat te laten dwalen. Daar zag hij een donker getint geslacht, van een immense omvang; log hing het af over de rand van het gat, als een grote, zware worst. De voorhuid was naar achteren geschoven, zodat de enorme eikel blootlag: een donkerroze helm, rond en vlezig, voorzien van een dikke, brede kraag. 



Nikolaidos kroop eropaf, nam het vol ontzag in zijn handen en begon het te strelen; het orgaan voelde verrassend stevig aan en was warm; het machtige lid reageerde ogenblikkelijk, door met een schokje omhoog te komen en zich te vullen met bloed. Er klonk een zacht gegrom van de andere kant. Door het gat heen zag Nikolaidos een litteken op de donkere onderbuik. Bij Apollo! Alcistes, zijn lijfwacht, was donker van tint én hij had ooit een wond aan zijn buik opgelopen, op het slagveld, voordat hij naar het hof werd overgeplaatst, dat wist Nikolaidos. Zou dit… zou dit hem zijn? Hij moest ’m aan de praat zien te krijgen, want hij zou zijn stem meteen herkennen. Maar de man zei niets, hij gromde alleen. 

Nog een schokje, en nog een; Nikolaidos stimuleerde het geslacht tot het voor hem oprees als een boom van kloppend vlees. Hij mat het op. Toen wreef hij met zijn vingers rondjes langs de brede, glooiende kraag van de eikel. De man bleef grommen, maar sprak nog altijd niet. De jonge koning kon natuurlijk niets vragen, want dan zou zijn eigen stem hem verraden. Zijn streling werd steeds lichter. Toen trok hij zijn handen terug. Hij wachtte. Het geslacht leek ook te wachten. Na een tijdje begon het ongeduldig op en neer te wippen. ‘Hè, toe nou!’ bedelde de man. ‘Alsjeblieft, nog even!’ 


– 10 –

Bij de goden, het was Alicistes! Aan de andere kant van het houten schot stond werkelijk de stoere, onverschrokken soldaat, die al zo lang zijn lijfwacht was. Die knappe vent, over wiens gespierde lijf hij al zo dikwijls met welbehagen zijn blik had laten weiden. Die vrolijke, gemoedelijke jongen, die ook tussen zijn benen een echte Gouden Man bleek te zijn. 

De jonge koning liefkoosde het lid met een tederheid zoals hij nooit eerder aan de dag had gelegd; hij streelde het, hij sabbelde en knabbelde eraan, hij kriebelde de eiergrote teelballen, hij blies zijn warme adem over de strakgespannen eikelhuid, hij masseerde de gigantische stam nu eens zachtjes, met zijn vingertoppen, dan weer hard en stevig, met zijn vuisten, hij likte en lurkte en lebberde aan het geslacht als een jonge hond aan de hand van een geliefd baasje. 

Alcistes genoot. Hij zei nog steeds niet veel, want hij was een zwijgzaam man, maar af en toe fluisterde hij toch dingen als: ‘O, liefie, wat ben je geweldig…’ of: ‘Ooohh, wat maak je me gelukkig!’

Toen de soldaat dieper en dieper ging grommen wist Nikolaidos dat het ogenblik nabij was. Hij pakte de zware staaf met beide handen beet en zoog krachtig op de dikke, bolle top. ‘O, wijfie van me!’ kreunde Alcistes. ‘Pas op, want ik hou het niet meer. Hoor je me, schatje? Het komt eraan!!’ 

Het raakte Nikolaidos, dat waar de andere mannen zonder enige waarschuwing hun warme vracht bij de ‘tempelmaagd’ naar binnen hadden geblazen, Alcistes hoffelijk de gebeurtenis aankondigde. Wat een edel mens. 

Om zijn trouwe lijfwacht te laten weten dat hij zich helemaal mocht laten gaan, perste hij zijn natte lippen stevig op de glibberige eikel en zoog vervolgens zijn mondholte vacuüm, met alle kracht die zijn mondspieren konden mobiliseren. Vervolgens zette hij zijn handen aan weerszijden van het gat tegen de wand en duwde zichzelf naar achteren. ‘Bij de goden!! Je zuigt het zo uit mijn kloten, schatje! Ja… ja… Jaaaa, daar komt het!!’ 



En inderdaad vulde Nikolaidos’ mond zich met de warme, lobbige klodders die hij, de een na de ander, uit de pulserende weefsels zoog. Nadat hij de hele lading had doorgeslikt, nam hij uitgebreid de tijd om de moegestreden eikel rondom af te likken. ‘Och, meisie van me, wat een verwennerij!’ 



Na Alcistes werkte hij de rest van de eerste rij af; daarna stak hij over naar de andere houten wand, waaruit eveneens twaalf geslachtsdelen door evenzovele gaten staken, de meeste al maximaal gezwollen, doordat de mannen de geestdrift aan de overkant maar al te goed hadden gehoord. De jonge koning zag het lid dat door het eerste gat stak ongeduldig heen en weer zwiepen. ‘Kom ’ns hier!’ siste de eigenaar. En, weer krachtig zwaaiend: ‘Kom op, jij! Doe mij als eerste!’ 

Nikolaidos meende het accent van de bewoners van Malepos te herkennen, dezelfde kelige klanken als waarmee zijn verloofde en haar familie altijd tot hem spraken. Zou dit soms Tritolemos zijn, haar broer? ‘Hé, tempelsloerie! Hier jij! Waar wacht je op?’ Ja, het was hem stellig. Bij de goden, wat was die snuiter onbeschoft! Nikolaidos zette een krukje voor het gat, mat het geslacht op en likte daarna de grote, bolle eikel. ‘Jaaahh,’ gromde Tritolemos tevreden. ‘Zo is het snolletje braaf!’ Nikolaidos was zeker van zijn zaak: dit was zijn aanstaande zwager. 



De jonge vorst bleef likken aan de dikke top en plooide zijn lippen eromheen. Met de punt van zijn tong verkende hij het oppervlak, waarna hij vol overgave begon te kluiven aan de strakgespannen, vliesdunne huid. 

Hij ging daar zo in op, dat hij er geen erg in had dat de man heel langzaam zijn stijve lid terugtrok door het gat; zo geleidelijk, dat Nikolaidos ongemerkt met zijn zuigende en slobberende hoofd mee naar voren ging.

Toen Tritolemos opeens met kracht toestootte, werd hij dan ook totaal verrast; de eikel drong met geweld zijn mondholte binnen, tot in zijn keel, een stuk dieper dan zijn bedoeling was geweest. De tranen sprongen hem in de ogen, want wat de maten betrof zou Tritolemos het niet afleggen tegen zijn concurrenten. Nikolaidos trok zijn hoofd naar achteren, van de kwaadwillige eikel af. Hij hoestte en slikte moeizaam. Aan de andere kant van de houten wand klonk een vals lachje. De jonge koning wierp een grimmige blik op de zware paal voor hem. Wat een achterbakse hufter. Hij zou ’m krijgen… 

Hij greep het geslacht bij de wortel beet en trok het, met ballen en al, zo ver mogelijk door het gat. Met zijn andere hand kneedde hij ruw de vlezige schacht en met zijn mond zoog hij krachtig aan de top van de eikel; af en toe liet hij hem even kort een stukje verder zijn mond in glijden. Tritolemos steunde en duwde zijn onderbuik strak tegen de houten wand aan. ‘Oef! Nou heb je de smaak te pakken, hè? Tjonge, wat ben jij een heet mokkel! Ja, mij maak je niks wijs: jij lust er wel pap van!’ 

De jonge koning maakte zijn aanstaande zwager helemaal wild. Met zijn mond en met zijn sterke handen werkte hij hem vaardig naar zijn hoogtepunt toe. Maar toen de man op het punt stond om te gaan spuiten, liet hij hem plotseling los. ‘Huh?! Wat is dat nou? Schiet ’ns op, maak het effe af!’ 

Maar Nikolaidos ging niet verder. Althans, niet met kneden en zuigen. In plaats daarvan legde hij zijn meetlat plat tegen de houten wand, onder het ronde gat, en schoof ’m omhoog; daardoor verkleinde hij de opening tot een smalle spleet, en nam hij Tritolemos’ lid en zaadballen in gijzeling. ‘Hè?!’ klonk het aan de andere kant. ‘Wat doe je nou?’ De man probeerde zijn handel terug te trekken, maar zolang Nikolaidos de meetlat omhoog bleef duwen had hij geen schijn van kans; zijn klokkenspel zat muurvast. 

Met zijn vrije hand haalde de jonge koning uit. Hij gaf met zijn gestrekte vingers de zijkant van de eikel een vinnige tik, die in de stille hal maar al te duidelijk hoorbaar was. ‘Au!’ En nog een. ‘Au!!! Zeg, ben jij soms helemaal gek geworden?’

Hij bleef gevoelige en scherp kletsende klappen geven tegen de paars aanlopende paddenstoel, die ondanks Tritolemos’ protesten ontegenzeggelijk bleef groeien; de man was zó geil geworden, dat zelfs de pijnlijke slagen hem naar zijn hoogtepunt voerden. Nikolaidos verhoogde het tempo, raakte het gezwollen geslacht beurtelings met de binnenkant en met de rug van zijn vingers – links, rechts, links, rechts – en Tritolemos’ au-geroep ging over in een luid gejammer. 

De andere mannen vermaakten zich kostelijk. ‘Zo, Tritolemos, krijg je ervan langs, jongen?’ 

‘Dat komt ervan, hè, als je lieve meisjes boos maakt.’ 

Het geslacht van Tritolemos werd stijver en stijver. Het onderlichaam van de man begon te sidderen. Nikolaidos mepte steeds feller tegen de eikel en Tritolemos schreeuwde alsmaar luider. Toen was het zover, daar kwam het. Zo hard als hij kon sloeg Nikolaidos tegen de spuitende eikel; maaiend met zijn gestrekte arm ranselde hij de exploderende vleesbol met al zijn kracht; de klodders vlogen in het rond, door de hele hal heen, en zijn aanstaande zwager loeide als een rund in doodsnood. Er steeg een daverend gelach op onder de andere mannen: ‘Ja, zeg het maar eerlijk, je vindt het hartstikke lekker!’

‘Op Malepos geilen ze blijkbaar wel op een portie klappen.’ 

‘We moeten er nodig eens naartoe!’

‘We nemen roeispanen en knuppels mee; we zullen jullie eens flink verwennen.’



Nikolaidos liet de meetlat zakken. Tritolemos trok jankend zijn geteisterde geslachtsorgaan terug en ramde tegen de houten deur achter hem, in zijn verlangen door het gat te kunnen kijken en zijn kwelgeest waar te nemen. Maar Orsestra’s timmerlieden hadden degelijk werk geleverd. 

Likkebaardend kroop de jonge koning naar het volgende gat. Hij genoot met volle teugen van het likken en afzuigen en verwennen – of juist mishandelen – van deze machtige geslachtsdelen en liet zichzelf helemaal gaan, als een hond die in de herfst de voorraadkamer is binnengedrongen, alle aardewerken potten op de grond kapot heeft gesmeten en ongeremd zwelgt in de lekkernijen die gedurende de zomer zijn ingemaakt.

Ook van de geslachten in de tweede rij noteerde hij eerst de afmetingen, en vervolgens vertroetelde hij ze. De meeste kandidaten gaven blijk van hun waardering met vriendelijke, lovende woorden. Bij hen ging Nikolaidos door tot ze hem de meest uitzinnige complimentjes maakten en een heerlijk hoogtepunt bereikten. Maar sommige mannen reageerden met botte commando’s of neerbuigende commentaren; blijkbaar waren ze dat gewend bij een meisje dat hen moest gerieven. Omdat ze hadden gehoord hoe het andere lomperiken was vergaan, deden ze in het begin wel vriendelijk, maar op enig moment kreeg hun opwinding de overhand en dan vielen ze terug in hun kwalijke gewoonte. Zo’n kerel liet Nikolaidos eerst bijna de verzadiging bereiken, om vervolgens zijn geslachtsdelen vast te klemmen met de meetlat en de man flink pijn te doen – door in een razend ritme de voorhuid naar beneden te rukken, of door zijn hand om de stam te klemmen en zo ver mogelijk te draaien, of door te slaan of te knijpen of te bijten. Schreeuwend en kermend moest de deelnemer dan de foltering verduren, waardoor hij zich nog ontlaadde ook, tot zijn eigen verwarring en schaamte, maar tot vermaak van zijn rivalen.



Toen zijn taak erop zat, zag Nikolaidos eruit alsof hij in een bad met zaad had gelegen. De slijmerige smurrie zat in zijn haar, in zijn ogen, op zijn hele gezicht, zelfs in zijn oren, en zijn gewaad was ervan doordrenkt. Maar niet alleen van buiten: zijn strot en zijn slokdarm waren beurs en van boven tot onderen bedekt met de glibberige brij. De bedwelmende, weeïge lucht van de dampende, witglinsterende massa hing als een geurcocon om hem heen. Zijn lippen waren opgezwollen en zijn handen verkrampt. Maar bij de goden, wat was hij gelukkig… 

Nu het gebrul van de spuitende kandidaten ten langen leste een einde had genomen, openden de tempelmaagden de houten deuren achter de mannen en namen hen mee naar hun vertrekken. Het werd stil. Nikolaidos wachtte. 

Na enige tijd ging de deur van de hal open. Daar stond Orsestra. Ze keek een ogenblik vol ongeloof naar de druipende gestalte die voor haar op de grond zat. Toen begon ze te grinniken. Het gegrinnik zwol aan en ging over in een schaterlach. ‘Heer! Ik weet zeker dat geen sterveling het wezen van onze godheid zo goed heeft begrepen als u!’ De jonge koning stond moeizaam op en strompelde met zijn wastablet naar haar toe. Hij liet een spoor van zaad achter op het marmer en zijn voeten sopten luidruchtig in het plakkerige vocht. Orsestra had doeken bij zich, die ze teder om hem heen wikkelde. ‘Komt u mee, heer, ik heb een bad voor u laten vullen.’
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Drie dagen later ging Nikolaidos terug naar de tempel. Zijn mond zag er inmiddels weer bijna normaal uit. Hij had zijn lijfarts na zijn terugkeer opdracht gegeven een verklaring aan te dragen voor zijn gehavende lippen, waarop de geneesheer een voedselovergevoeligheid had vastgesteld.

Vandaag was het bezoek van de koning aangekondigd; als promotor van de verkiezing zou hij met de Gouden Mannen kennis komen maken.

Hij wandelde door het tempelcomplex en de kandidaten kwamen toegestroomd om hun hoge gast te begroeten. De jonge koning herkende veel gezichten van de slotavond in het theater. Hij keek zijn ogen uit: hier waren de zesennegentig begeerlijkste mannen van de Egeïsche Zee verzameld, mannen bij wie de standbeelden van Apollo en Adonis verbleekten, en bovendien uitgerust met een geslacht dat elke liefhebber in vervoering bracht, waar hun gebeeldhouwde concurrenten het moeten doen met een marmeren garnaal die slechts bedoeld is als symbool.

Een deel van hen had hij van heel dichtbij bekeken. Bekeken en besnuffeld, betast en bemind, en afgesjord en leeggezogen. Hij wist dat, maar zij niet. 

Alleen: wie waren het? Van wie onder deze zesennegentig mannen had hij het zaad opgeslobberd en zichzelf ermee ingesmeerd? Ja, van Broteas, Alcistes en Tritolemos. Van hen wist hij het. Maar van de andere eenentwintig wist hij alleen dat ze hier rondom hem stonden, tussen de rest. 



Niet veel later echter bleek dat Nikolaidos’ actie indruk had gemaakt. De Gouden Mannen die het geluk ten deel was gevallen tot de eerste groep te behoren, raakten niet uitgepraat over de geraffineerdheid, de brutaliteit en de tomeloze hartstocht waaraan ze onderworpen waren. Ze noemden haar ‘de Meedogenloze Maagd’, en die titel was in de tempel op ieders lippen. De andere Gouden Mannen moesten het afgunstig aanhoren; hun lid was alleen op zakelijke wijze tot stijfheid gebracht en opgemeten; verder niks. 

Zodoende kon de jonge koning die avond steeds langs zijn neus weg informeren of zijn gesprekspartner wellicht de Meedogenloze Maagd had getroffen. En als die dat beaamde, dan wist hij dat hij deze man tot de verzadiging had gevoerd en zijn geslacht had afgezogen. 

Toen hij Tritolemos sprak, kon hij het niet laten. ‘Mijn aanstaande zwager, wat hoor ik? Ben je te grazen genomen door de tempelmaagd? Was je soms niet erg beleefd tegen haar?’ Tritolemos kleurde, en klemde zijn kaken op elkaar. 

Ook Alcistes kwam hij tegen. De ogen van de trouwe lijfwacht straalden toen hij hem toevertrouwde dat hij nooit eerder in zijn leven bij een meisje zo’n grenzeloze overgave had ervaren als bij deze tempelmaagd. Nikolaidos sloeg zijn ogen neer en had het gevoel dat hij bloosde tot aan zijn navel.



Onder de tempelmaagden was nog enige onrust ontstaan, vertelde Orsestra toen ze haar begunstiger even apart had genomen, aangezien zij allen voor elkaar ontkenden de eerste ronde te hebben gedaan. Ze waren naar de hogepriesteres gekomen en hadden gevraagd wie toch de eerste groep mannen had opgemeten, en hen daarbij tot hun verzadiging gevoerd. 

‘En?’ vroeg Nikolaidos. ‘Wat hebt u gezegd?’ 

Orsestra glimlachte. ‘Ik heb gezegd dat jonge meisjes wel dénken dat zij de enigen zijn die mannen tot ongekende hoogtepunten kunnen brengen, maar dat de werkelijkheid anders is.’ De jonge koning grinnikte. ‘Maar vandaag,’ voer Orsestra voort, ‘zult u zich moeten inhouden, heer.’ Nikolaidos knikte. Hij moest uitsluitend de geslachtsdelen tot verheffing brengen, de bijbehorende zandloper omdraaien en vaststellen welke mannen wel en welke niet in staat waren om een kwartier lang hun lid opgericht te houden. ‘Heer, maakt het u nog uit welke mannen ik in uw groep indeel?’ 

Nikolaidos voelde dat het bloed naar zijn hoofd steeg. Hij keek naar de grond, terwijl hij op zijn voeten stond te wiebelen. Bijna onhoorbaar zei hij: ‘De grootste…’

‘Bij de goden, heer,’ zuchtte de hogepriesteres en ze greep zijn handen. ‘U bent zó eerlijk…’



Enkele ogenblikken later betrad Nikolaidos de hal weer. Hij nam plaats achter het schot. Vierentwintig Gouden Mannen kwamen binnen; ze scharrelden achter de houten wanden tot iedereen een plekje achter de gaten had gevonden. De deuren werden achter hen gesloten en de mannen staken hun geslacht door het gat. 

Nikolaidos liep langs de rijen en keek ademloos naar de enorme geslachtsdelen die zwaar door de gaten hingen, sommige slap maar andere reeds halfstijf, zachtjes heen en weer schommelend. Hij rook hoe ze van lieverlede hun kruidige aroma aan de ruimte afstonden. 

Hij trad toe op het eerste gat en raakte met zijn handen de dikke slurf aan. Hij streelde de zachte huid en kneedde de bolle eikel, die zijn hand geheel opvulde. Het geslacht kwam overeind. De jonge vorst gleed nog even met zijn beide handen over de reusachtige schacht op en neer, kwam in de verleiding om het verder en steviger te betasten, maar beheerste zich; hij liet het los en draaide de zandloper om. 

De volgende. 



Zo ging Nikolaidos beide rijen langs. Sommige mannen herkende hij; Alcistes was erbij, zijn trouwe lijfwacht. En ook Tritolemos, zijn aanstaande zwager; er leek een rilling door diens geslachtsdeel te varen toen hij het aanraakte. 

Hij nam plaats op het krukje in het midden van de zaal en keek oplettend om zich heen, om te zien of er ergens verslapping optrad. Begerig snoof hij de prikkelende geuren op die aan hem voorbijdreven. Het was een onwerkelijk gezicht, om die vierentwintig bomen van vlees om zich heen te zien, zachtjes heen en weer wiegend of op en neer wippend. Sommige waren kaarsrecht, andere gebogen. Hij voelde zich licht in zijn hoofd; dit waren de grootste geslachtsorganen van alle Gouden Mannen, en op dit kaliber moest hij zich voorbereiden. Het was waarachtig geen kleinigheid. 

Sinds een week trok hij zich iedere avond terug in zijn vertrekken en droeg zijn wachters op om niemand binnen te laten. Hij oefende dan verwoed met de fallussen die hij van Orsestra had gekregen. Hij smeerde ze in met olie en liet zich op zijn bed over de ene na de andere heen zakken, alsmaar groter formaten kiezend. Als hij verging van de pijn na er een bij zichzelf naar binnen te hebben gewurmd, dan bleef hij stilletjes zitten. Als de pijn was weggeëbd, begon hij voorzichtig het ding in zijn achterste te bewegen. Steeds iets dieper. Als het soepel ging, nam hij de volgende. Hij maakte goede vorderingen, maar nu hij deze batterij stormrammen gadesloeg, klopte het hart hem in de keel. Van opwinding, maar hij ervoer ook huiver. Nee, het zou niet meevallen… 

Zo zat hij te mijmeren, terwijl hij zijn ogen langs de rijen liet glijden. Het eerste geslachtsdeel verloor al hoogte toen de zandlopers nog niet halverwege waren. Nikolaidos liep erop af. Toen het lid verder daalde dan een horizontale toestand, gaf hij er een tikje tegenaan, ten teken dat de kandidaat had gefaald. Zuchtend trok de man zich terug. 

Zo verging het de een na de ander. Toen de zandlopers nog een kwart van hun vracht bevatten, hadden al vijftien mannen de strijd gestaakt. De overige negen gromden en bliezen en hun lid wipte zenuwachtig op en neer. Blijkbaar spanden zij de spieren in hun onderlijf stevig aan, om daarmee hun stijfheid te bevorderen. Nikolaidos vroeg zich af waarover ze allemaal wel niet stonden te fantaseren om de boel omhoog te houden. Bij Apollo, wat was hij nieuwsgierig!

Toen de zandlopers leeg waren, waren er van de vierentwintig Gouden Mannen vijf overgebleven die door mochten naar de volgende ronde. Tritolemos was afgevallen, al vrij snel; dat speet Nikolaidos allerminst. Hij was erg blij dat Alcistes nog in de race was. Toen er bij zijn trouwe lijfwacht verzakking dreigde, had hij zelfs overwogen hem stiekem te helpen door tegen de eikel aan te blazen – dat was immers geen aanraken – maar hij had ervan afgezien; hij wilde de zuiverheid van het ritueel niet bezoedelen. Gelukkig had Alcistes op eigen kracht zijn geslacht weer omhoog weten te krijgen. 

Na het uitvoeren van zijn taak keerde Nikolaidos terug naar zijn paleis. Oefenen.
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Toen de jonge koning bij de tempel aankwam voor de derde en laatste selectieronde, vertelde Orsestra hem dat er in totaal twintig mannen waren geweest die hun geslacht een kwartier lang opgericht hadden weten te houden. De overigen hadden als dank voor hun deelname een avond mogen doorbrengen met een van de tempelmaagden en waren daarna heengezonden. 

De hogepriesteres bracht hem weer naar de hal en bond hem een trommel op zijn rug, met een trommelstok eraan vast die hij met zijn voet kon bedienen, zodat hij zijn handen vrij zou hebben. Ze gaf hem een kruik met geurige olie. De twintig Gouden Mannen namen hun plaatsen weer in. Ze moesten om te beginnen een kwartier lang hun geslacht omhoog zien te houden, net als tijdens de processie de volgende dag. 

Al na enkele minuten rook de jonge koning de hartige dampen die opstegen van de kolossale voortplantingsorganen. Hij keek nieuwsgierig langs de twee rijen en herkende enkele mannen uit de tweede ronde, onder wie Alcistes. Deze keer waren er twee die niet overeind wisten te blijven. Alcistes gelukkig wel. 



Toen het kwartier verstreken was, ging Nikolaidos voor het eerste gat zitten. Hij smeerde zijn handen in met olie. Toen hij ook het grote, stijve geslacht ermee inwreef, hoorde hij van de andere kant een zucht van verlichting. Het lid zwol op in zijn handen, het was kaarsrecht en er liepen dikke aderen overheen. Nikolaidos vouwde zijn vingers over de eikel, liet met zijn voet de trommel slaan en trok zijn handen omlaag, terwijl hij stevig in de schacht kneep en de huid maximaal afstroopte; hij ging door tot hij helemaal beneden was aangekomen. De man gromde. De jonge koning wachtte even. Hij deed het nog eens: een trommelslag en een ferme, trekkende beweging. En nog eens. En weer. Heel gelijkmatig volvoerde hij de serie van twaalf. En na de twaalfde keer gebeurde er… niets. De man kreunde en perste, maar tevergeefs. Nikolaidos hoorde een zachte vloek. Hij gaf een tikje tegen het geslacht; de man trok zich terug door het gat. 

De volgende. Daar gebeurde hetzelfde: twaalf stimulerende bewegingen op twaalf trommelslagen, zonder resultaat. Nikolaidos begon aan zichzelf te twijfelen. Maar Orsestra had gezegd: ‘Twaalf keer, heer. Het is hún taak om hun lichaam te beheersen.’ 

Bij de derde man lukte het. Diens kreunen werd luider en luider; zijn geslacht werd steeds harder; bij Nikolaidos’ achtste beweging voeren er rillingen door het lichaam; bij de elfde sidderde het; en zodra de jonge vorst voor de twaalfde keer zijn handen over het lid naar beneden had getrokken, begon de man te schreeuwen. Hij beukte met zijn onderlichaam tegen de wand aan en er spritste een dikke straal zaad uit de donkerrode eikel. En nog een. En nóg een. Acht hoge, witte bogen schoot hij de lucht in. Slechts met moeite kon Nikolaidos de impuls onderdrukken om zijn mond wijd open te sperren boven de spuitende eikel; dat was hem niet toegestaan. Hij moest het op de marmeren vloer laten landen om straks, als hij ze allemaal had gehad, de hoeveelheden te vergelijken van hen die de proef hadden doorstaan. 



De vierde was… Alcistes. Nikolaidos hoopte zó dat de trouwe lijfwacht zou slagen; hij zou het grandioos vinden als die morgenochtend zijn minnaar zou zijn. Aan de andere kant kreeg de jonge koning bijna een lachstuip van de gedachte dat hij een godsvermogen uitgaf aan een zoektocht naar de Gedroomde Minnaar, met vele tienduizenden deelnemers uit alle windstreken, waarna de aldus uitverkorene een lijfwacht zou blijken te zijn die al vier jaar lang voor de deur van zijn slaapkamer stond.

Maar helaas. Al bij de zesde wrijfbeweging van de jonge vorst kreunde Alcistes en zijn geslacht zwol zozeer op dat de eikel zichtbaar klopte. De trouwe lijfwacht begon te hijgen en zijn onderlijf schuurde rusteloos tegen de wand. Het was Nikolaidos duidelijk dat hij zijn verzadiging in geen geval nog zes trekbewegingen zou kunnen uitstellen. De achtste gaf de doorslag. Alcistes mompelde een verwensing. Nikolaidos zag hoe de pisbuis zich verwijdde tot een opening waar hij zijn pink in had kunnen steken en hij rook de krachtige, wilde geur van het aanstormende zaad. Omdat Alcistes nu toch zou afvallen, zag Nikolaidos er geen kwaad in om zijn lippen op de plakkerige eikel te plaatsen en zichzelf er gretig aan vast te zuigen; hij voelde harde stralen tegen zijn gehemelte aan kletsen en zijn mond vulde zich razendsnel met het warme, romige vocht van de trouwe lijfwacht. Hij slikte en slikte, maar kon niet voorkomen dat een deel langs zijn kin droop. Zijn lippen en zijn tong masseerden de bevende top van het geslacht, terwijl de kracht van de stralen langzaam afnam. Met zijn handen perste hij alles uit de lange, massieve schacht omhoog en zoog het op. Hij likte de grote eikel helemaal rondom af, strak langs de aanhechting van de voorhuid, om elk kloddertje te bemachtigen. Hij liefkoosde het pisgat nog even teder met het puntje van zijn tong. Alcistes zuchtte diep. ‘Hmmm… bedankt voor je lieve troostprijs, meiske,’ fluisterde hij. ‘Ik zal je niet vergeten.’ Nikolaidos gaf een kneepje in de vermoeide ballen en vervolgde zijn taak. 



Hij werkte beide rijen af; toen hij negentien van de twintig Gouden Mannen had gehad, waren twee van hen erin geslaagd om precies op de twaalfde trommelslag, bij de twaalfde trekbeweging, hun zaad te doen vloeien. De andere zeventien hadden onverrichter zake hun lid teruggetrokken of ze hadden hun hoogtepunt niet lang genoeg kunnen uitstellen. 

Nu was er nog één Gouden Man te gaan. De jonge koning zette zijn krukje voor het laatste gat neer en nam even de tijd om het geslacht te bekijken dat daardoorheen stak. Omdat het in bijna horizontale toestand voor hem hing, terwijl het pisgat een stukje openstond, was het net alsof het geslacht terugkeek.

Nikolaidos blies ertegenaan. Het orgaan reageerde even onmiddellijk als beheerst: het begon zinnelijk te kloppen en zich te vullen, waardoor het groter en dikker werd en met kleine schokjes omhoogkwam; de huid over de eikel spande zich strakker. Het was een gevaarte van ontzagwekkende dimensies. 

Hoewel Nikolaidos in de afgelopen dagen tientallen gigantische geslachtsdelen had gezien en aangeraakt, in alle mogelijke gradaties van stijfheid en opwinding, leek dit ene lid hem wel aan zijn krukje vast te nagelen. Hij nam een kloppende beweging waar, niet alleen in het geslacht als geheel, maar hij zag ook in elk van de afzonderlijke aderen die er als dikke koorden overheen kronkelden hoe het bloed zich vastberaden voorwaarts spoedde; een moment verbeeldde hij zich zelfs het ruisen ervan te horen.

Hij was er vast van overtuigd dat hij dit geslachtsdeel bij geen van de vorige sessies had gezien. 

Er ging een natuurlijke dominantie van uit, een mannelijke oerkracht die wonderlijk rustig was, zoals hij die pas één keer eerder in zijn leven had ervaren, zij het in een totaal andere vorm. Dat was bij het zien van een stier, een beest van ongelofelijke afmetingen, die bij een processie in zijn eentje een wagen met een reusachtig godsbeeld had voortgetrokken. Dat dier was in het geheel niet agressief geweest, zoals zijn kleinere soortgenoten doorgaans waren. Het wist dat het, als het ooit geweld zou gebruiken, volstrekt onoverwinnelijk zou zijn en juist daarom hoefde het niet. Het dier deed vol trots wat er van hem werd verlangd, vervuld van een kalmte die voortkwam uit kracht. 



Nikolaidos was er heel zeker van dat deze man de Gedroomde Minnaar was. Hij twijfelde geen moment en ervoer de gebeurtenissen die hierna volgden als volkomen logisch, ja, zelfs onafwendbaar. 

Hij legde zijn handen om het geslacht heen. Wederom reageerde het direct, maar ook nu heel ontspannen: met bedaarde slagen pompte het zichzelf voller en voller met bloed, zodat Nikolaidos’ handen uit elkaar werden geduwd. Daarbij verhief het zich, traag, maar met zo’n kracht, dat het zijn handen en armen mee omhoog tilde. Nikolaidos masseerde met zijn vingers de zwellende staaf. Het geslacht beantwoordde deze aandacht door te groeien en te groeien, tot een ware kolos. Of deze man het állergrootste geslacht van de Gouden Mannen had, dat wist Nikolaidos niet zeker, maar zonder enige twijfel was dit het meest zelfverzekerde. Het toonde zich fier aan hem, nam zijn liefkozingen met een achteloze vanzelfsprekendheid in ontvangst, en beloonde ze door alsmaar verder uit te dijen en overeind te komen. 

De teelballen leken met elkaar strijd te leveren om de krappe ruimte in het strakgespannen scrotum. De beheerste wildheid van dit machtige lichaamsdeel, dat wel een eigen karakter leek te hebben, bracht de jonge koning in een serene stemming; hij voltooide rustig en zorgvuldig zijn deel van het ritueel en twijfelde er eigenlijk helemaal niet aan dat de man wiens geslacht hij in zijn handen had, net zo zeker wist als Nikolaidos zelf, dat hij inderdaad de Gedroomde Minnaar was. 

Het majestueuze orgaan had nu zijn oprichting geheel voltooid. Door het formaat, door de hardheid en door de kronkelende aderen deed het denken aan een marmeren zuil. Nikolaidos vatte de immense eikel, die de dikke, ruime voorhuid al goeddeels van zich had afgeschud, met twee geoliede handen beet, gaf een trommelslag en schoof zijn vingers in een geconcentreerde beweging naar beneden. Het lid huiverde lichtjes. De volgende beweging. Weer een huivering. Daarna werden de sidderingen langzaam heviger. Na acht bewegingen schokte het geslacht even en week naar achteren. Vervolgens, op de negende trommelslag, nam de stam van vlees het initiatief van Nikolaidos over: het stootte zich naar voren in de gladde, stevige ring die zijn handen vormden. De jonge koning hield daarop zijn handen stil. Het geslacht trok weer terug en stootte voor de tweede keer, nu met de gehele lengte en op volle kracht door de nauwe, glibberige ring. Nog twee trommelslagen te gaan. Het was hun generale repetitie en beiden wisten het. 

Bij de stoot op de elfde trommelslag begon de man te kreunen en bij die op de twaalfde steeg een rauw geluid op, een diep gegrom dat aanzwol tot een hartstochtelijk brullen. Nikolaidos zat onbeweeglijk, met de ring van zijn handen strak om de basis van het geslacht, precies daar waar hij het ’s anderen daags met zijn kringspier zou omklemmen. Het lid stond trillend rechtop en het bloed stampte door de aderen… Toen sperde het pisgat zich open en terwijl het geluid van de man zich ontwikkelde tot een schallende triomfkreet, zag de jonge vorst met zijn ogen wat hij de volgende dag met zijn ingewanden zou voelen: het zaad bevrijdde zich met kracht uit de stuiptrekkende ballen, die in het ritme van het spuiten op en neer deinden. De flitsende stralen vlogen hoog over Nikolaidos’ hoofd. Achter zich hoorde hij de zware massa tegen de wand aan kletsen; het klonk alsof kwajongens kluiten natte klei tegen een muur kwakten. De jonge koning keek over zijn schouder en zag dikke, witte klodders traag naar beneden druipen, als gigantische tranen over de wang van een voorwereldlijk reuzendier.



Met een glimlach herinnerde hij zich dat hij Orsestra had gevraagd op welke wijze hij de hoeveelheden zaad precies moest vergelijken; of hij het wellicht met een spatel van de vloer in maatbekers moest scheppen om een precieze uitslag te verkrijgen. Orsestra had gezegd: ‘U zult het zien. Het zal duidelijk zijn.’ En hij zag het. Het was duidelijk. Als in trance keek hij naar het triomferende geslacht, wetend dat het hem de volgende dag in elk opzicht zou vervullen. 

Eindelijk luwde de kracht van de stralen en na verloop van tijd hield het spuiten op, hoewel het lid nog narilde en er nog schoksgewijs zaad uit het pisgat bleef golven. Nikolaidos kuste plechtig de kleverige eikel, likte het eruit opwellende zaad weg en slikte het met eerbied door. Toen liet hij het geslacht los. 

Loom en voldaan hing het uit het gat, trots en ontspannen, als een leeuw die zich na het stillen van zijn honger in de schaduw van een grote boom te ruste heeft gelegd. 

De verkiezing was voltooid. De Gedroomde Minnaar was gevonden.
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Nadat hij zich had gewassen stortte Nikolaidos zich in het feestgedruis in de tempel. Hij zag reikhalzend uit naar het moment waarop Orsestra de winnaar aan hem voor zou stellen. 

De hogepriesteres begroette hem en nam hem mee naar een jongeling, die in de tuin van het complex langs de bloemperken wandelde, een beker wijn in zijn handen, omringd door Gouden Mannen die hem gelukwensten; sommige van harte, andere met nauwelijks verholen afgunst. 

De jonge man was iets ouder dan Nikolaidos. Hij was zongebruind en had grote, groene ogen met lange wimpers. Zijn bijna zwarte haar hing in halflange, golvende lokken om zijn hoofd. Zijn mond was als gebeeldhouwd: langs zijn bovenlip leek een uitstekend randje een smalle schaduw omhoog te werpen wanneer hij langs de fakkels liep die langs de paden in de grond stonden. Zijn gestalte was atletisch, maar had toch iets jongensachtigs. Zijn chiton bedekte zijn geslachtsdeel maar ternauwernood, en bij iedere stap was onder de dunne stof het zwaaien van het formidabele lid te zien. De jonge man liep er niet mee te koop, maar hij deed ook geen moeite de gift van de goden te verbergen. 

Orsestra tikte de winnaar op zijn schouder en stelde hem aan de vorst voor. De Gedroomde Minnaar bleek Biasthes te heten. Hij was een tapijtwever van zesentwintig, afkomstig van het eiland Zimana. Nikolaidos legde zijn arm om de brede schouders van de jongeling; achter op zijn tong proefde hij nog de weeïge, lichtzoute smaak van zijn zaad. Ze liepen samen een eindje verder de tuin in. ‘Zeg eens, Biasthes, waarom heb jij besloten om mee te doen aan de verkiezing?’

Biasthes aarzelde. ‘Eh… het was aanvankelijk een geintje, heer. Ik heb me aangemeld met een groepje vrienden, we waren dronken en baldadig. Toen mijn vader hoorde dat ik meedeed, moest ie vreselijk lachen; hij zei dat hij aan Hedone de grootste haan zou offeren die hij kon krijgen. Want als ik het ver zou brengen in die verkiezing, dan zouden horden nieuwsgierige dames de weverij bezoeken!’ 

Nikolaidos grinnikte. ‘Aanvankelijk was het een geintje, zeg je. Maar… later niet meer…?’ Biasthes stond stil. Nikolaidos zag dat hij bloosde. Nu werd de jonge koning nog nieuwsgieriger. ‘Je kunt het me gerust vertellen, hoor. Ik zal er met niemand over spreken.’ 

‘Nou, weet u, heer, het zit zo: ik wou altijd al zo ontzettend graag eens… van achteren. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar mijn vriendinnetjes wilden daar niks van weten. Het was een smerig voorstel, zeiden ze. Het was tegennatuurlijk, en bovendien vonden ze mijn geslacht daarvoor véél te groot. Dus dat verlangen is nooit vervuld. Ik had natuurlijk wel eens gehoord dat er ook mannen zijn die voor zoiets te porren zijn, maar ja… dat is in de grote stad, niet bij ons op het dorp.’ Nikolaidos mompelde iets instemmends. ‘Sowieso is zo’n groot geslacht niet zo’n zegen als elke man denkt, heer,’ vervolgde Biasthes, enigszins bedrukt. ‘Met zo’n joekel tussen je benen word je bij het sporten door alle kerels met afgunst bekeken, maar je vriendinnetje heeft heel vaak hoofdpijn, hoor; neem dat maar van mij aan. En kort geleden heeft mijn meisje me zelfs gedumpt, omdat ze de kans had om een rijke stinkerd aan de haak te slaan, dus nu zit ik helemaal zonder.’

‘Ach!’ Nikolaidos greep Biasthes’ hand. ‘Wat ellendig voor je!’ 

‘Ja, heer, ik was er beroerd van. Dat wil zeggen, in het begin, later niet meer. Toen dacht ik: hoor eens even, ik wil een geliefde die bij me blijft voor míj, voor de man die ik ben! Eigenlijk, heer, heb ik het zelfs te doen met die rijke jongen: dat meisje wil hem alleen maar om zijn geld, ze geeft geen zier om wie hij is. Dat is toch eigenlijk armoe?’ 

Nikolaidos knikte, geroerd door de wijsheid van deze jeugdige Biasthes, een wijsheid waar sommige andere mensen in hun hele leven niet aan toekomen. ‘En toen, toen je weer vrijgezel was?’ 

‘Tja, toen dacht ik bij mezelf: komaan, een jaartje in die tempel, tussen al die mooie en gewillige meiskes die van achteren wel wat gewend zijn, dat lijkt me niet verkeerd!’ De mannen grijnsden naar elkaar. 

‘En? Had je verwacht dat je zou winnen?’

‘Nou… de vrouwen in ons dorp zeggen wel steeds dat ze me mooi vinden, heer!’ zei Biasthes met een olijk lachje. ‘En ik weet natuurlijk dat mijn geslacht heel groot is. Maar tot vanmiddag had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat ik van al die mannen zou worden uitgekozen. Pas op het laatst…’ Hij keek even voor zich uit.

‘Op het laatst?’ 

‘Ja, op het laatst, toen de tempelmaagd me na dat kwartier wachten voor het eerst aanraakte, toen wist ik het opeens zeker.’ 

‘Echt waar?’ 

‘Ja, heer… En de tempelmaagd… ik voelde dat zij het ook wist!’ 

Nikolaidos’ hart klopte in zijn keel. Toen hij weer sprak, klonk zijn stem schor. ‘Zeg eens, Biasthes, waarom denk je dat?’ 

‘Ik voelde me zo… welkom… in haar handen; alsof ze heel lang op me had gewacht… alsof me kende, hérkende, en alsof ze… van me hield…’ En de jonge koning wist dat Biasthes gelijk had: hij hield van hem. Hij hield van deze kalme, goedhartige kerel, zo mooi als Apollo maar zonder dikdoenerij, een ongerepte dorpsjongen die in sommige opzichten zo wijs was als een filosoof. Wiens geliefde voor het grote geld was gegaan en die nu aan hem, heel open, over zijn gevoelens en verlangens vertelde. En hij kon zich niets paradijselijkers voorstellen dan dat deze Biasthes tot hem zou ingaan en in zijn binnenste de verzadiging zou bereiken. ‘Weet u of zij het is?’ 

‘Wat?’ 

‘Weet u of de tempelmaagd van vanmiddag dezelfde is als degene die morgen in het altaarblok op me zal wachten? Die indruk had ik namelijk, aan het eind. Dat het geen afscheid was.’ Het bloed steeg Nikolaidos naar de kaken. ‘Ik zie het aan uw gezicht, heer! U weet het!!’ 

De jonge koning bracht het niet op om te liegen. Zeker niet nadat Biasthes zo eerlijk tegen hem was geweest. ‘Ja, ik weet inderdaad of het zo is. Maar ik mag het je niet zeggen.’ 

‘Ze is het,’ zei Biasthes, terwijl hij over zijn kin wreef. ‘Ik voelde het aan haar aanrakingen, aan haar lippen, aan haar adem, aan alles! Ze is het.’ Nikolaidos kneep hem in zijn arm en gaf hem een knipoog. ‘Dank u heer!’ lachte de tapijtwever verguld. ‘Bij de goden, wat zie ik nu verlangend uit naar morgen!’

En niet alleen jij, dacht de jonge vorst.



Hij wenste de Gedroomde Minnaar toe dat de adem van Hedone de volgende ochtend zijn geslacht zou strelen, en dat ze op het ultieme moment het vuur in zijn lendenen met haar krachtig blazen zou aanwakkeren. Ze namen afscheid.



Terwijl hij terugreed naar het paleis, drong ineens tot hem door dat de intense vreugde die hij ervoer over de op handen zijnde ontmoeting feitelijk een heel andere bron had dan hij had verwacht. Natuurlijk, Biasthes’ gezicht, zijn lichaam en niet in de laatste plaats zijn geslachtsdelen waren stuk voor stuk van een duizelingwekkende schoonheid en begeerlijkheid, maar tóch… wat het hart van de jonge koning werkelijk deed gloeien, waren de warmte, de vriendelijkheid en de oprechtheid van deze Biasthes. Bij nader inzien zou Nikolaidos zich nu toch voor geen prijs zijn gaan voorbereiden op een rituele penetratie door dat blonde stuk onbenul van een Broteas. Laat staan door die afschuwelijke Tritolemos… Nikolaidos rilde. Alcistes, ja, dat was ook heerljk geweest. Maar toch niet een van de kerels die zo lelijk hadden gedaan tegen degene van wie zij dachten dat het ‘slechts een tempelmaagd’ was?

En rijdend door de stille, donkere straten van Kythonesion vielen Nikolaidos de schellen van de ogen. Hij besefte dat hij zich had laten meeslepen in een verkiezing waarbij de belangrijkste eigenschap van de Gedroomde Minnaar over het hoofd was gezien: een liefdevolle ziel! Maar Hedone had hem niet opgezadeld met een zelfingenomen hansworst, om hem zijn dwaling in te peperen. Integendeel: zij had hem in haar grootmoedigheid een minnaar geschonken die niet alleen beschikte over de kenmerken die hij zo vurig had nagejaagd, maar die daarnaast overliep van de eigenschap waarvan de godin hem het belang wilde bijbrengen. 



Nikolaidos steeg van zijn paard, knielde op de grond, midden op straat, en dankte Hedone vanuit het diepst van zijn hart. 

Daarna steeg hij weer op en reed naar huis. Voor zijn laatste voorbereiding. Op de vereniging met Biasthes, de Gedroomde Minnaar van de Egeïsche Zee, met het uiterlijk van een jonge god, met een geslacht als dat van een wilde hengst en met een hart van goud. De jonge koning was onuitsprekelijk gelukkig.
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De volgende ochtend vertrok de processie bij het eerste ochtendgloren. Biasthes reed op een witte hengst, begeleid door twaalf tempelmaagden op witte merries. Allen waren naakt en Biasthes’ enorme lid stond kaarsrecht overeind. Zijn grote, ronde teelballen rolden heen en weer over de wervels van de paardenrug bij elke stap van het dier. 

Van heinde en verre waren de mensen toegestroomd om het spektakel te bekijken. Gedurende de hele tocht werd Biasthes luidkeels toegejuicht, met name door de dames onder het publiek. Veel toeschouwers sloten zich bij de stoet aan, zodat die langer en langer werd. 

De mensenmassa bereikte de heuvel waar de nieuwe tempel voor Hedone gepland was. Op de top daarvan was een altaarblok gebouwd, met in de zijde die naar de stad gericht was, een rond gat ter grootte van een mannenvuist. Naast het gat zaten twee handvaten. Orsestra stond er met haar tempelmaagden in een halve cirkel omheen, op ruime afstand, zodat ze niemand het zicht erop ontnamen. 

Op een verhoging zaten de hooggeplaatsten. De zetel van de koning was echter leeg; vroeg in de ochtend was er een boodschap van het paleis gekomen dat de vorst ’s nachts ziek was geworden, doordat hij iets had gegeten dat hij blijkbaar niet verdroeg. Maar hij had erop aangedrongen de plechtigheid hoe dan ook te laten doorgaan. 



Biasthes’ twaalf begeleidsters stegen af toen ze waren aangekomen bij de halve kring; zelf reed hij verder tot aan de heuveltop.

Hij steeg van zijn ros. Hij draaide zich om en toonde de schare zijn schoonheid en zijn opwinding. Er voer een zucht door de mensenzee. Terwijl zijn reusachtige geslacht voor zijn buik heen en weer zwaaide, legde hij de laatste meters naar het altaarblok te voet af. Hij stelde zich wijdbeens op voor het gat en wachtte. De menigte sloeg hem ademloos gade; zelfs de vogels en de wind leken in de ban van het ritueel en zwegen. 

Een ogenblik later verscheurde de eerste klaroenstoot de stilte. Biasthes stapte naar voren, greep de handvaten, spande zijn bilspieren aan en dreef met één enkele stoot zijn geslacht diep in het gat. Hij wierp zijn hoofd zijn nek en bleef roerloos staan. Toen trok hij langzaam zijn lid weer naar buiten, hangend aan de handvaten. 

Op de tweede klaroenstoot stiet hij zijn lendenen opnieuw naar voren en begon te kreunen; flarden van het geluid bereikten de oren van de toeschouwers die vooraan stonden. Gedurende de daaropvolgende klaroenstoten, die hij begeleidde met zijn voorwaartse bewegingen, zwol zijn kreunen aan, tot het zo rond het negende signaal een schor brullen werd. En bij de twaalfde stoot in het gat slaakte hij een geweldige kreet en bleef staan, opgetrokken aan de handvaten, zijn heupen tegen de wand van het altaarblok geperst. Hij had zijn ogen gesloten en bewoog niet. Althans: hij kwam niet van zijn plaats, maar zijn lichaam sidderde en zijn bilspieren trokken zich samen; en nog eens, en nog eens, alsmaar door. 

Het publiek hield de adem in. Zou het gelukt zijn? Zou Hedone het geschenk hebben aanvaard? Biasthes stond er nog steeds, trillend over zijn hele lichaam. In de mensenmassa ontstond gemompel. Als het was gelukt, waarom trok hij dan niet terug, om het bewijs te tonen? Wat was er aan de hand? Had hij de verzadiging soms niet bereikt en hoopte hij nu dat die alsnog zou komen, door daar domweg te blijven staan? Een van de Gouden Mannen die was afgevallen, riep: ‘Kijk nou eens! Hebben ze toch de verkeerde gekozen!’ 



Het aanzwellende geroezemoes eindigde abrupt toen Biasthes, nog immer met gesloten ogen, zijn geslacht terugtrok uit het gat en zich naar de menigte wendde. Duizenden kelen hapten naar lucht, want tot ieders verbijstering toonde hij niet alleen het bewijs dat hij zijn hoogtepunt had beleefd, maar… duurde het zelfs nog altijd voort! Het zaad kwam niet meer in harde stralen naar buiten, dat niet, die waren in de tempelmaagd beland, maar wel welden er nog altijd zwakke golfjes wit vocht op uit de donkerrode kroon boven op de machtige stam. 

Orsestra stormde de heuvel op. Tegen de tijd dat ze bij de top was aangekomen, was Biasthes’ climax eindelijk voorbij. De hogepriesteres beproefde tussen duim en wijsvinger de dikke zaadsliert die aan Biasthes’ majestueuze eikel hing, rook eraan, knikte opgetogen, greep zijn arm en hief die met een zwaai omhoog, waarop de massa uitbarstte in gejuich en gejoel. 



Inmiddels dansten de tempelmaagden en het volk rond het altaarblok, om te vieren dat de godin het geschenk had aangenomen en zo de locatie haar zegen had gegeven. Orsestra wenkte bedienden om met hun draagstoel naderbij komen, naar een kleine ingang aan de achterkant, opdat zij de maagd naar de tempel konden brengen. 



Ze repte zich door het deurtje het altaar in. Nikolaidos hing in de touwen waarmee de hogepriesteres hem voor het gat in de muur had vastgebonden, om zeker te stellen dat de stootkracht van Biasthes hem niet omver zou werpen. Voor hem op de grond lag een plas zaad, die hij had geplengd tijdens het ritueel; de weeïge geur ervan vulde de kleine, bedompte ruimte. De jonge koning baadde in het zweet en de tranen stroomden over zijn wangen. Maar over zijn gezicht lag een gouden gloed en uit zijn ogen straalde een onwerkelijk licht. ‘Ze is hier!’ fluisterde hij hees.

‘Wie, heer?’ vroeg Orsestra, vol ontzag. 

‘Hedone... Ze... ze houdt me vast...’ 

‘Echt waar? En gaat het goed met u, heer?’ 

Nikolaidos begon zowaar zachtjes te lachen. ‘O, zo goed, Orsestra... Zó goed...!’ Toen sloot hij zijn ogen. Er kwam een hevige rilling over hem; zijn hele lijf schokte en stuipte. Met een stotend geluid blies hij zijn adem uit. Daarop verslapte zijn lichaam, en hij ademde niet meer in. 



Met bevende handen diepte de hogepriesteres een munt op uit haar gordel, die ze onder zijn tong legde. Ze maakte zijn touwen los, trok de jonge koning over haar schoot en klemde het warme lichaam met al haar kracht tegen zich aan.
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Nadat hij was gewassen, werd Nikolaidos opgebaard op het grote plein voor het paleis, waar het hof, de hoogwaardigheidsbekleders en het ganse volk afscheid van hem namen. De wachtrij was mijlenlang, want de jonge koning was in de korte tijd dat hij regeerde uiterst geliefd geworden, en de omstandigheden waaronder zijn lichaam was aangetroffen hadden op iedereen een onuitsprekelijke indruk gemaakt. 

Hij lag op een lichtgele baar, in een wit gewaad. Zijn huid was bleek, maar de stralende glimlach had zijn gezicht niet verlaten. 

In de stad werd druk gespeculeerd over de oorzaak van zijn dood. Sommigen beweerden dat de toorn van Zeus de jonge koning had getroffen, of die van Apollo; anderen legden een verband met de ziekte van zijn vader, terwijl nog weer anderen het erop hielden dat koning Nikolaidos simpelweg was gestorven van vreugde en genot. 



De volgende dag bij zonsopkomst werd de dode naar zijn brandstapel gebracht; het afscheid nemen was de gehele nacht doorgegaan. En de lijfwachten die bij hem hadden gewaakt, alsmede de tallozen die ’s nachts langs de baar waren gegaan om hem een laatste groet te brengen, bleven tot het eind van hun dagen volhouden dat het lichaam van de jonge koning licht had gegeven in de duisternis. 


In het hol van de leeuw



Toen ik in Nunspeet het stationsgebouw uit kwam lopen, zag ik ’m meteen staan. Helemaal aan het eind van het perron. In zijn eentje. Sodeju, wat een mooie jongen… Knap gezicht, kort donkerblond haar. Een klein kuifje. En een bloedgeil kontje, in een strakke spijkerbroek. Jong. 

Woofff!



Ik liep meteen op hem af, zonder aarzelen, hoewel hij best ver weg stond en ik een loodzware koffer mee te zeulen had. Er zaten wieltjes onder, gelukkig, maar slechts aan één kant; de andere kant moest ik optillen en dat was nog geen kleinigheid, want het was een lel van een koffer en hij zat stampvol. 

Ik had er een halfjaar uit geleefd, vanaf de dag dat ik bij Marieke en de kinderen was weggegaan en bij een hospita een kamer had gehuurd. Ook in Nunspeet, want dan kon ik m’n dochters vaak zien; ik ben stapelgek op die meiden. Maar ook het contact met Marieke was inmiddels best goed geworden, een stuk beter dan in de laatste fase van ons huwelijk. Vooral in het laatste jaar dat ik bij het gezin woonde, was er veel pijn en verdriet geweest. En dat kwam door mij. Of liever gezegd: dat kwam door mijn verlangen naar andere mannen, een verlangen dat ik niet langer kon onderdrukken of verbergen. Maar ondanks alles hielden Marieke en ik nog steeds van elkaar, en vooral wilden we allebei niets liever dan Anne en Sarah een zo normaal mogelijk gezinsleven bieden. Dus kwam ik veel bij ze over de vloer: twee, drie keer per week was heel normaal. Het was fijn geweest om zo dicht bij ze in de buurt te wonen. 

Maar nu was dat voorbij, helaas. Nu stond ik weer op straat met mijn koffer en moest ik een nieuwe kamer gaan zoeken. In Amsterdam deze keer. Niet meer in Nunspeet en ook niet in de wijde omgeving van Nunspeet. Dat durfde ik niet meer. Niet na de ervaring van die ochtend. 

Want op de dag waarover ik je nu vertel, was ik ’s morgens om half zeven wakker geworden van een snerpende gil. In mijn onderbroek stormde ik m’n kamer uit en de trap af. De hospita, mevrouw Van Swieten, zat in de hal op de grond, met haar rug tegen de muur geleund en haar blauw beaderde benen recht voor zich uit gestoken. Ze was lijkbleek en ze vocht om adem, met een akelig, gierend geluid.

De voordeur van de woning stond helemaal open, de hal in. Aan de buitenkant van de voordeur hing een dooie kat. Open. Zijn ingewanden hingen er wel een meter uit en zwaaiden zachtjes heen en weer. Er druppelde bloed op de laminaatvloer van de hal.



Een meter of tien bij de jongen vandaan liet ik mijn koffer op de grond zakken. Ik rolde met mijn stijve schouder. Zo meteen kwam de sprinter naar Amersfoort. Zesendertig minuten deed die erover. In Amersfoort zou ik de intercity nemen naar Amsterdam. 

Vanuit mijn ooghoeken hield ik de jongen in de gaten en steeds als hij de andere kant op keek, observeerde ik hem. Ik schatte hem een jaar of achttien. Op deze afstand zag ik dat zijn gezicht onder de puistjes zat: vooral zijn kaken en zijn kin. Allemaal kratertjes en bobbeltjes, variërend van bleekroze tot vuurrood. Verder was ie hartstikke lekker. Arme jongen. Zelf had ik die krengen ook gehad als tiener. Heremijntijd, wat voelde ik me daar ongelukkig bij. Ik was toch al zo onzeker, en dan ook nog een kop als een krentenbol… Steeds wanneer de jongen mijn kant op keek, wendde ik snel mijn blik af. 



Ik kon het mevrouw Van Swieten niet kwalijk nemen. Er waren meer pesterijen geweest, heel veel, maar nooit van dit kaliber. Toen ze me vroeg om te vertrekken, hield ze mijn beide handen vast en ze huilde. Ze vond het volgens mij nog erger dan ik. Maar ze wilde zoiets nooit meer meemaken. ‘Daniël, de volgende keer blijf ik erin. Ik overleef het niet.’ Dat is hun tactiek: de mensen te grazen nemen die je steunen. Zodat je eenzaam wordt.



Daar was de trein. Tjonge, wat was ie vol. Hopen dat ik nog kon zitten. 

‘Zal ik u even helpen met die koffer?’ 

‘Heel graag. Wat aardig van je.’ Hij zei ‘u’ tegen me… nog net geen ‘meneer’. Was het zo’n keurig opgevoede jongen of… of vond ie mij een ouwe lul? Ik was ontegenzeggelijk een stuk ouder, met mijn tweeëndertig jaar.

Achter de mooie jongen aan liep ik de coupé in. Ik keek langs de stoelen, die in vliegtuigopstelling stonden. De trein was inderdaad vol. Er was nog één plaats vrij, aan het raam; daar ging de jongen natuurlijk zitten. Gelukkig bood hij hem niet aan mij aan. 

Ik zette mijn koffer in het gangpad, ter hoogte van de plek waar hij zat, en hield mezelf vast aan het bagagerek. Het was stellig de bedoeling van de NS dat ik mijn koffer daarin ging tillen, maar ik was echt niet van plan om dat te proberen. 

Tussen mij en de jongen in zat een gezette man met een rood aangelopen hoofd de krant te lezen. Het Reformatorisch Dagblad natuurlijk. De krant van orthodox-gereformeerd Nederland. ‘Wij hebben toch maar mooi onze eigen krant!’, zei mijn vader altijd trots. 

De jongen had grote, bruine ogen, met lange wimpers. Zijn wenkbrauwen waren prachtig gevormd en heel regelmatig, alsof ze gekamd waren. Misschien waren ze dat wel. Schei uit, Daniël. In Nunspeet. 

De jongen draaide zijn hoofd en keek naar me op. Ik keek snel opzij.



Ik zag de bossen en velden langsflitsen. ‘Groeten van de Veluwe!’ staat er op de ansichtkaarten met de foto’s van al die schitterende natuur. Net als in het Groene Hart en in Zeeland: volop lucht, licht en ruimte. Tenminste, voor het oog. Voor de geest hebben die streken niet veel lucht en licht. En ruimte al helemaal niet. 

In Amsterdam klagen ze vaak over Marokkanen, en ik wil best geloven dat homo’s die daar in een buitenwijk wonen, het niet gemakkelijk hebben. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand daar een dooie kat op zijn deur gespijkerd heeft gekregen. Nou, in de ‘Bible Belt’ gebeurt het gewoon. In ‘God’s own country’, het orthodox-gereformeerde reservaat van Nederland. En niemand die erover praat. Ik ook niet. Ja, ik vertel het nu aan jou, maar aangifte bij de politie heb ik niet gedaan. En ik heb ook geen mailtje gestuurd naar een krantenredactie of naar Hart van Nederland. Niemand doet dat als hier zulke dingen gebeuren. In het Reservaat worden alle problemen onderling opgelost. ‘Soevereiniteit in eigen kring’ noemen ze dat.



De jongen keek weer uit het raam. Hij had zijn hoofd helemaal opzij gedraaid. Hij had een lieve nek. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Tuurlijk, daar zaten ook een paar puistjes, maar ik merkte dat ik er helemaal geen last van had. Had ik maar geweten dat dat mogelijk was, toen ik zo oud was. Dat iemand je hartstikke lekker kon vinden ondanks je puistjes. Ach. Er is wel meer wat ik toen graag had willen weten.

Het onderste deel van zijn nek was onbehaard, maar halverwege begon de groei van fijne, donkere haartjes, niet in het midden, maar alleen links en rechts van de wervels. De jongen zat nog geen anderhalve meter van me af, dus ik kon het heel precies zien. Hij had zo’n nek waarin de haartjes niet omlaag maar omhoog groeien! Ken je dat? Op de plek waar ze het hoofdhaar ontmoeten dat wél gewoon omlaag groeit, daar voegen zich die stromingen bij elkaar: van links en rechts buigen ze zich dan samen in het midden naar beneden, in een hartveroverend puntje. Oooh, wat een aandoenlijk mooie nek. Wat zou ik die graag willen strelen… 

Hij keek alweer naar me. Ik had op tijd mijn blik gevestigd op de bossen die voorbijraasden, maar ik zag in mijn ooghoek dat hij naar me bleef kijken. Na een seconde of vijf draaide ik mijn hoofd weer rustig in zijn richting, en daarop keek hij weer weg. Hm. Je zou er bijna wat van gaan denken.

Flinke handen, zag ik. Tuurlijk, ik weet best dat dat niet alles zegt. Niet alles. Maar ook niet niks! Ik heb inmiddels genoeg ervaring om te weten dat de meeste mannen met grote handen een grote lul hebben; behalve als het boeren zijn, of bouwvakkers. Dan komt het gewoon door het werk dat ze van jongs af aan hebben gedaan. Maar anders… negen van de tien keer is het raak. 



‘Hoelang ik het al wist,’ had Marieke gevraagd. Tja. Wat is weten? Al op de lagere school had ik lopen loeren wanneer de jongens zich uitkleedden voor de gymnastiekles. Later, op de middelbare school, was het gezamenlijk douchen altijd een heikele onderneming geweest, omdat er voortdurend een erectie op de loer lag. En ik was twee jaar lang trouw iedere dinsdagavond naar catechisatie gegaan, tot vreugde van mijn ouders; alleen niet omdat ‘Daniël met gretigheid het woord Gods indronk,’ zoals dominee Molenaar glunderend tegen ze zei, maar omdat ik daar iedere week naast Jochem zat, een prachtige jongen met grote, bruine ogen en donkerblonde krullen. Onder de tafel raakte Jochems dijbeen af en toe het mijne. Dan begon mijn hele onderlijf te tintelen! Ik had steevast een stijve als ik van de catechisatie naar huis fietste. Dat herinner ik me nog héél goed. En als jij ook wel eens drie kilometer hebt gefietst met een stijve pik, dan weet jij waarom.

Sinds mijn tiende of mijn elfde was er soms ‘iets’ gebeurd. Meestal met buurjongens. Je kent het wel, elkaar afrukken in de bosjes en zo. We deden nooit iets met meisjes. Alleen met andere jongens.

Maar daar zoek je niks achter. Want als jonge jongen ga je jezelf niet identificeren met ‘homo’s’. Thuis, in de kerk en op school: iedereen zegt dat ze zondig zijn, ja, ‘een gruwel in de ogen des Heren’. Wát?! In de eenentwintigste eeuw?, zeg jij nu waarschijnlijk bij jezelf. Ja, in de eenentwintigste eeuw, ja. Als je deel uitmaakt van het Reservaat dan weet je niet beter, want er is geen tv in huis, op tafel ligt ‘onze eigen krant’ en je familieleden en vrienden zijn allemaal ook onderdeel van het Reservaat, want als ze dat niet waren, dan was je namelijk niet met ze omgegaan. Dus voor iedereen die je kent, zijn homo’s verwerpelijk. Nou, en zo zie je jezelf niet. Zo wil je jezelf niet zien. Zo kún je jezelf niet zien, want jij vindt jezelf gewoon een aardige, fatsoenlijke, gelovige jongen. Je komt niet eens op de gedachte dat jij daarbij zou kunnen horen. Bovendien: die andere jongens, met wie je klooit in de bosjes, dat zijn toch ook allemaal gewone jongens? Die gaan toch ook allemaal gewoon trouwen als ze twintig zijn? Net als ik zou gaan doen. Toch? Wist ik veel.



Zou hij zwemmen? Hij had van die brede, wat vierkante schouders. Vroeger zat er een jongen bij me in de klas die veel zwom, die had net zulke schouders.

Hij keek weer uit het raam, dus ik had alle tijd om hem grondig te bestuderen. Er zaten een paar flinke scheuren in zijn donkerblauwe spijkerbroek. Nee, niet dáár! Hehehe! Kom op, man, we zijn op de Veluwe, weet je nog? Nee, net boven zijn knieën. Stevige knieën. Het was sowieso een behoorlijk gespierde gast. Maar er zat zo te zien geen eelt op die stevige handen van ’m. Dus het was geen boerenjongen of bouwvakker. Hmmm…



Met mijn broers had ik het ook gedaan. Met allebei. Voelen, friemelen, rukken, zelfs pijpen. Man, iedereen deed het bij ons op het dorp. Ik had ook een neef die een jaar of zeven ouder was en die wel eens op ons kwam passen toen we nog klein waren, wanneer mijn vader en moeder naar een bruiloft gingen. Ik was als jochie een keer een kamer binnengelopen en had hem daar wijdbeens op een keukenstoel zien zitten terwijl hij werd gepijpt door Menno, mijn oudere broertje. Mijn neef had me strak aangekeken en een wijsvinger op zijn lippen gelegd, terwijl zijn andere hand achter op Menno’s jongenshoofd lag en het in een rustig tempo op en neer bewoog in zijn schoot. 

We graaiden en frunnikten en likten en zogen erop los, allemaal, maar iedereen zweeg als het graf.



Als ik in de sauna ben, let ik ook altijd op de handen van mannen. Dan gok ik op basis daarvan hoe groot hun pik zal zijn en daarna probeer ik erachter te komen of dat klopt. Zo perfectioneer ik mijn voorspellingen. Ik hou namelijk wel van groot. Ach ja, wie niet. Ik heb ook wel eens seks met Aziatische jongens. Vaak kun je onmogelijk hun leeftijd schatten, omdat ze zo klein en smal zijn en zo’n volmaakte huid hebben. Stel je een tenger, nagenoeg haarloos jongenslichaam voor, dat bij de eerste aanraking bloost, of zelfs een klein beetje kippenvel krijgt, van schroom… helemaal glad, alleen een klein bosje boven de lul. Of boven het lulletje. Supergeil. Ik lebber ze helemaal af, ik lik ze van boven maar vooral van onderen, van voren maar vooral van achteren… van buiten… maar vooral… hehehe! O, wat geniet ik van dat veerkrachtige, jonge vlees, van dat satijnzachte velletje… En als ik uitgelikt ben, dan kruip ik erbovenop. Oooohhh… Kom maar hier, schatje, laat je maar eens lekker pakken.

Maar in de pornobioscoop kijk ik juist helemaal niet hoe de mannen eruitzien. Daar heb ik seks met Jan en alleman, zonder aanzien des persoons. Ik ga altijd naar een tent op het Damrak, met twintig of vijfentwintig cabines, met in elke cabine een videoscherm waarop je uit tientallen pornofilms kunt kiezen. En in de wanden tussen die hokjes zitten ronde gaten… Jesses, wat vind ik dat geil. Soms leg ik mijn vingers onder op de rand van dat gat, om aan te geven dat die ander zijn ding erdoorheen moet steken, en dan ga ik ’m afzuigen. Heel af en toe ben ik niet meer te houden, dan rol ik er een condoom overheen en dan ga ik erop zitten. Andere keren steek ik zelf mijn lul erdoor, en dan laat ik me verwennen. Door hun mond, hun handen; je weet niet altijd precies wat je voelt. Spannend is dat. Nu en dan doen zij het ook: erop gaan zitten. Tenminste, dat meen ik dan te voelen. Want je ziet niks. Hmmmm…

Sommige mannen loeren van tevoren door dat gat mijn hokje in, om me te bekijken, maar ik niet, hoor. Ik wil helemaal niet weten wie daar zit. Dat vind ik veel opwindender. Daardoor kan ik aan de andere kant van dat gat elke sekspartner fantaseren die ik wil! ‘Zalig zij die niet zien en toch geloven’… Mannen die ik onderweg in de trein heb gezien, mannen die ik via mijn werk ken, of ook wel… het jongere broertje van Marieke… en soms zelfs… oh! Ja, soms verbeeld ik me zelfs dat ik word gepijpt door… door het blonde zoontje van dominee Molenaar, van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet.

Die sauna en die pornobioscoop in Amsterdam, die zitten allebei op een steenworp van het Centraal Station. Nou, dat is ideaal als je in Nunspeet woont! Kan je op een middag op en neer. Stel je voor: ik kon twee of drie uur doorbrengen in een totaal andere wereld – wat zeg ik, op een andere planeet – maar evengoed liep ik precies de keuken in wanneer om half zes de piepers van het vuur kwamen. Na het eten, terwijl in mijn onderbroek alles nog aan elkaar vast plakte door het glijmiddel en het zaad, van mezelf en van weet ik hoeveel andere kerels, las ik mijn vrouw en kinderen voor uit de Heilige Schrift. ‘Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.’



Ja hoor, hij zat naar me te kijken. En niet één of twee keer. Nee, nagenoeg iedere keer dat ik even wegkeek, zag ik in mijn ooghoeken dat hij… daar was ie weer! Nu staarde ik nadrukkelijk naar het bagagerek, zodat hij zou denken dat ik hem niet zag, maar aan de rand van mijn gezichtsveld zag ik hem wel degelijk. Hij bleef kijken. Maar nu… nu daalde zijn blik… keek ie nou… allemachtig… jawel, hij zat… hij zat naar mijn… naar mijn kruis te gluren! Ik wist het zeker. Hij bleef kijken. Ik duwde mijn heupen ietsje naar voren. Nog eens. Zonder mijn hoofd te bewegen – want dat zou hem alarmeren – liet ik voorzichtig mijn blik naar beneden glijden. Het lukte! Hij zat zo geconcentreerd naar mijn kruis te loeren dat hij niet zag dat ik naar zijn gezicht keek! Oh! Zou ik… Ik keek weer naar het bagagerek en haalde diep adem. Zou ik het durven? 



Vroeger durfde ik niks. Was ik altijd bang voor de ontdekking van mijn geheim. Behalve in de anonimiteit van Amsterdam. Daar voelde ik me veilig. Als ik eenmaal door de spijlen van het Reservaat naar buiten was gekropen, dan was het beest in me los. Door niets meer geremd. 

Maar sinds ik bij Marieke en de kinderen weg was, was ik ook in het Reservaat moediger geworden. Ik moest wel. Als je wordt belaagd met scheld- en dreigbrieven – altijd anoniem natuurlijk, zonder een enkele uitzondering – en altijd wordt omringd door afkeurende blikken en ritselend geroddel, als het overal stil wordt waar je binnenkomt, dan moet je worstelen. Dan gaat het erom of je je staande weet te houden. Ik had me staande gehouden. 

Zelfs toen de campagne begon om me mijn werk af te pakken. Want ze kijken heel precies hoe ze je kunnen treffen. En als bij een bouwonderneming opdrachten worden geannuleerd omdat er op de afdeling calculatie een homo werkt, dan heeft zo’n bouwbedrijf geen keus. Ook niet in het Nederland van 2019. En natuurlijk had ik me ertegen kunnen verzetten. Mijn baas zei het zelf: ‘Daniël, als je een zaak tegen me begint, dan win je die. Maar dan zijn we allemaal onze baan kwijt.’ Ik wist dat dat zo was. En dus begon ik geen proces en dus vult hij mijn uitkering aan tot ik wat anders heb. Onderling opgelost. In eigen kring.



Ik heb dikwijls de indruk dat jullie in het ‘gewone Nederland’ niet weten dat deze dingen gebeuren. Dat jullie denken dat de ‘zwartekousenkerk’ iets uit het verleden is, met Urk en Staphorst als een soort pittoreske openluchtmusea, met grappige boertjes en boerinnetjes in klederdracht en met oorijzers. Dat een enkele mazelenuitbraak – omdat ze weigeren hun kinderen te laten vaccineren – en krantenwebsites die op zondag offline zijn, de laatste restjes vormen van een curieuze folklore, restjes die nog nasmeulen maar die in het tijdperk van internet en globalisering elk moment voorgoed kunnen uitdoven. Weten jullie veel! Weten jullie veel dat voor de mensen in dat Reservaat het Enige Ware Geloof nog net zo levend is als in de negentiende eeuw! Jullie, de ‘gewone Nederlanders’, jullie zéggen wel, bij wijze van spreken, dat deze mensen de klok hebben stilgezet, maar jullie beseffen niet dat dat echt waar is! En dat er dus in honderd jaar voor die mensen geen fluit is veranderd. Júllie zijn veranderd, maar zij niet. Of je nou gelooft in het Absolute Gezag van een Heilig Boek van negentienhonderd jaar oud of van tweeduizend, dat is om het even. Dat Boek bevat de Enige Waarheid, en of daartegenover nou een zwart-wittelevisie staat of een i-pad, dat maakt geen moer uit. Sterker nog: hoe groter de kloof is tussen hen en ‘de wereld’, hoe meer ze het gevoel hebben dat zij al met één voet in het Koninkrijk Gods staan. Ze hebben hun eigen krant en hun eigen onderwijs, waar alle meisjes een rok dragen en waar de kinderen nog altijd leren dat God de wereld heeft geschapen in precies zes dagen tijd, in het jaar 4046 voor Christus. En dat onderwijs wordt gewoon van jullie belastinggeld betaald, want zo is dat in Nederland geregeld.

Af en toe verliezen ze een stukje terrein – dan mogen ze geen vrouwen meer weigeren in de partij-organisatie, of ze mogen leraren op hun scholen niet meer ontslaan omdat ze homo zijn – maar daar staat tegenover dat hun getal groeit. Jazeker! Gróeit. Natuurlijk, secularisering is de trend. Maar die treft het gematigde christendom, niet de fundamentalisten. Uiteraard gaat een deel van het zwartekousenkroost twijfelen, of ze worden afvallig; ze stappen de eenentwintigste eeuw in, sommigen aarzelend, anderen halsoverkop – ik ben niet de enige, er zijn er meer. Maar dat is maar een deel. En de kinderen die in de kerk blijven, zijn juist strenger dan de ouders. En doordat orthodoxen veel meer kinderen krijgen dan anderen… 

Ik werkte als bouwcalculator, dat weet je; dus ik kijk graag naar cijfers. De SGP is het hart van de Bible Belt; die kregen 27.000 stemmen in 1922, en in 2017 hadden ze er 210.000, hun beste resultaat ooit. De bevolking is in die honderd jaar bijna tweeënhalf keer zo groot geworden, dus als je daarvoor corrigeert, dan zijn de orthodox-gereformeerden ruim drie keer zo groot geworden. En dan tel ik nog niet eens de orthodoxen mee die bij de ChristenUnie zitten; die hebben sinds hun start in de jaren zestig ook nog eens een kiezerschare van 360.000 stemmen opgebouwd. Dus een deel daarvan komt er nog bij. 

Het Reservaat gedijt. Stilletjes. Door niemand opgemerkt.



Terwijl ik aandachtig het bagagerek bestudeerde, waarbij ik alle passagiers die ik aan de rand van mijn gezichtsveld zag grondig in de gaten hield, vooral die lezer van het Reformatorisch Dagblad die pal voor me zat maar die godlof helemaal opging in zijn stichtende teksten, krabde ik, zogenaamd afwezig, even in mijn kruis. Twee kleine beweginkjes. De jongen zag het! Hij checkte snel mijn blik, maar die was natuurlijk strak op het bagagerek gericht, hehehe! Dus gingen zijn ogen meteen weer naar mijn kruis. Wow, wat geil…

Oeps!! Ja, dat zat erin: mijn pik kwam overeind. Door de gedachte dat er een mooie jongen stiekem naar mijn lul zat te loeren, gingen in mijn lendenen alle sluizen open. Ik voelde dat mijn broek begon te knellen. Zou het al zichtbaar zijn? Ik stond nog steeds naar dat bagagerek te staren. Als ik naar mijn kruis zou kijken, dan zou hij dat zien en dan zou hij stoppen met kijken. Dus zelf wist ik niet hoe het er daar beneden uitzag. Maar voelen deed ik des te meer! Het werd erg oncomfortabel: mijn schaamhaar zat blijkbaar ergens in de weg, want dat voelde ik hier en daar lelijk trekken. Dit was typisch het moment waarop je normaalgesproken zonder nadenken je hand in je broek steekt en je lul recht legt. Maar als je in de trein van Nunspeet naar Harderwijk staat, met de opgezwollen kop van een Reformatorisch Dagbladlezer op veertig centimeter van je kruis, dan aarzel je toch even, al zit er nog zo’n hitsige tiener naar je snikkel te koekeloeren… 

Niet dat ik uitsluitend op jong val, hoor. Welnee, ik ben een alleseter. Ik vind jonge jongens te gek, tuurlijk, maar mannen van mijn eigen leeftijd lust ik ook graag, en zelfs kerels van veertig of vijftig vind ik soms superaantrekkelijk; het hangt er maar net van af wat voor type het is. Zo’n lange vent met grijs gemillimeterd haar? Met een diepe stem en van die strenge ogen? Nou, die mag van mij wel zestig zijn, en dan nog vind ik ’m fokking geil. Maar… jong is ook lekker. En tegenover jou, beste lezer, durf ik eerlijk te zijn: dat er hier in deze trein een jochie van achttien stiekem naar mijn stijf wordende pik zat te gluren, dat maakte me helemaal duizelig van opwinding… 



Ik kon niet langer wachten. Ik móest ’m recht leggen.

Nog altijd met mijn gezicht schuin omhoog en vanuit mijn ooghoeken loerend naar de jongen – én naar die vent vlak voor me, hoor, maak je geen zorgen – liet ik langzaam mijn hand in mijn broek glijden. De man was onverminderd verdiept in het Reformatorisch Dagblad, maar de jongen zag het. Toen mijn vingertoppen mijn broeksband passeerden, gingen zijn ogen al iets verder open, maar toen ik doodgemoedereerd mijn harde lul beetpakte, mijn heupen wat naar achteren kantelde en het ding recht in mijn onderbroek legde, toen puilden zijn ogen uit hun kassen. Met die bolle kijkers keek hij van mijn kruis omhoog, naar mijn gezicht. Toen ik hem een knipoog gaf, wist hij dat ik hem had zien kijken. Abrupt draaide hij zijn hoofd om en staarde naar buiten. Binnen een seconde werd zijn hele gezicht zo rood als een brandweerauto. Ineens staken zijn puistjes niet meer af, hehehe. 

Oh, wat was die rooie kop van hem… overweldigend! Ontroerend, want ik herkende zó precies de schaamte die hij voelde voor zijn verboden opwinding. Maar tegelijk… tegelijk werd ik mateloos opgewonden van het bewijs dat hij… ontvankelijk was… dat wij dezelfde, geheime lust kenden, en dat ik hem misschien kon verleiden om er samen van te genieten…

Mijn lul had nu meer vrijheid, maar alle extra ruimte werd in no time opgebruikt, zal ik maar zeggen. Hij zwol zozeer op, dat ik op zoek moest naar iets wat ik ervoor kon houden, want ik had een redelijk strakke spijkerbroek aan en mijn kruis bevond zich vrijwel op ooghoogte van al die keurige gereformeerde types om me heen.

De trein minderde vaart. Station Harderwijk. 

Here God, laat ’m blijven zitten! schoot door me heen. 



Ja, dat schoot echt letterlijk zo door me heen. Wel vaker, hoor. Nog steeds. Het automatisme van het gebed zit diep in me verankerd. Mijn moeder vertelde vaak het verhaal dat ze mij als jongetje van vier over het tuinpad had zien thuiskomen met een ballon die ik had gekregen. Een rode. Het touwtje ontglipte me en de wind tilde ’m op. Tot haar verbazing begon ik niet omhoog te springen of te huilen, nee, ik knielde op het tuinpad, vouwde mijn handen en bad. Daarna stond ik op en wachtte geduldig. En de ballon daalde neer! Ik pakte het touwtje weer vast en stapte blijmoedig de keuken in, maar ik vond het blijkbaar zo vanzelfsprekend dat mijn gebed was verhoord, dat ik het niet eens aan mijn moeder vertelde. Dat maakte nog de meeste indruk op haar, geloof ik. 



En niet alleen toen, ook vandaag verhoorde de Here mijn smeekbede. Hij gaf zelfs meer dan waar ik om had gevraagd, want toen de trein tot stilstand kwam, bleef niet alleen de mooie jongen op zijn stoel zitten, maar ook begon ineens de dikke krantenlezer te bewegen. Jazeker. Hij bleek een instrument in Gods hand te zijn, want… hij trok zijn jas aan en stapte de coupé uit!



Bevend van opwinding liet ik me zakken, op de stoel naast de jongen die daarnet naar mijn stijve lul had zitten staren en die nu nog steeds zijn hoofd van me af gedraaid hield. 

En nog rijker bleek de zegen die op mij neerdaalde, want die bolle had ook nog eens zijn Reformatorisch Dagblad in de stoel laten liggen, zodat ik ‘onze eigen krant’ kon gebruiken om mijn verdorven opwinding te verhullen voor de vrome blikken van mijn medereizigers. Wow!

Ik sloot mijn ogen en leunde met mijn hoofd achterover. Ik ademde langzaam en diep in door mijn neus. Ik rook ’m. Jongenszweet… Sodeju, wat een geil luchtje. Mijn pik werd nóg harder. 

De trein trok op. Het volgende station was Ermelo, over vier minuten. 



Ik kon het rijtje wel dromen: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Amersfoort-Vathorst, Amersfoort-Schothorst, Amersfoort. En daarna Amersfoort - Amsterdam. Hoe vaak had ik niet in deze trein gezeten? Misschien wel honderdvijftig keer. Maar het kunnen er ook tweehonderd zijn geweest. Vijf jaar geleden was ik voor het eerst ‘op jacht’ gegaan. Daarvoor deed ik niks. Ja, kijken, meer niet. De mannen met wie ik als jongen had geklooid in de bosjes wilden daar niet aan worden herinnerd; zodra ik erop zinspeelde, draaiden ze zich nors om en liepen weg. Net als mijn broers. Sterker nog, die ontkenden het botweg: nee hoor, nooit gebeurd. Hoe ik het in mijn hersens haalde. Of ik soms niet goed bij mijn hoofd was. Was ik soms…? Ben je gek, zei ik snel, natuurlijk niet. 

Bij al die andere mannen was het blijkbaar ‘overgegaan’. Maar bij mij niet. Bij mij werd het verlangen alleen maar sterker. Dus keek ik. Kéék ik!! Altijd en overal. Zodra ik een geile jongen of man in het vizier kreeg, vrat ik hem op met mijn ogen. Ik was geobsedeerd door zijn bobbel en zijn billen. In gedachten greep ik hem bij zijn reet, ik zag zijn harde mannenlul voor me, vroeg me af hoe die zou voelen, ruiken, smaken. Ik begon mezelf te vingeren onder de douche.

En vanaf een zeker moment ging ik ook… nee, dát heb ik nooit aan Marieke verteld. En ik ben God dankbaar dat ze er nooit naar heeft gevraagd. Want dan had ik moeten kiezen tussen liegen – wéér liegen – of een waarheid spreken die haar diep zou hebben gekrenkt. Maar het is inderdaad waar: ik heb dikwijls gefantaseerd over jongens en mannen terwijl ik… terwijl ik met Marieke naar bed ging. Ik wilde het niet, ik vond het onwaardig, maar het gebeurde. Ik zag de vrolijke kop van een collega voor me terwijl ik haar zoende; als ik met mijn neus in haar oksel zat, dan rook ik niet haar, maar de zweetlucht van de buurjongen die de heg had geknipt en met wie ik een praatje had gemaakt, terwijl ik – helemaal dizzy door die bedwelmende geur – probeerde zo dicht mogelijk bij hem in de buurt te komen en zijn lijflucht op te snuiven en die zo diep mogelijk te inhaleren; en als ik op haar lag en in haar was, dan zag ik voor mijn geestesoog het slanke, gebruinde lijf van haar jongere broer die ’s middags met ons was meegegaan naar Strand Nulde, en die daar naast me had gelegen in zijn gele boxershortje. Hij leek zo veel op haar, dat het me weinig moeite kostte om die twee te ‘verwarren’. 

Eindeloos heb ik gebeden: dagelijks smeekte ik God om deze doorn toch uit mijn vlees te trekken, om de zondige begeerte van me weg te nemen. Tevergeefs. 

Wat heb ik mezelf een perverseling gevonden. Een smeerlap. En een mietje, ook dat; een onmannelijke man. Als ik andere mannen hoorde praten over homo’s, dan huiverde ik. Omdat het over mij ging, maar vooral… vooral omdat ik het eigenlijk met ze eens was. Wat was dat voor een voos verlangen, om in je kont geneukt te willen worden? Om een piemel te willen afzuigen? Om je pik in de reet van een andere kerel te douwen? Ik kon het niet laten, maar ik haatte mezelf erom. Jaren heeft dat geduurd. 

Nu is dat voorbij. Sterker nog, het is nu omgekeerd! Nu geniet ik er juist zo van omdát het zo smerig is. Hoe smeriger, hoe geiler. Ik heb nooit eerder in mijn leven zulke intense genotsgevoelens gehad als wanneer ik in die pornobioscoop mezelf leegspuit in een anonieme mond achter een gat, of wanneer ik voorovergebukt sta in een klamme, donkere kelder, met de raggende pikken van twee wildvreemde kerels in mijn lijf, een in mijn kont en een in mijn strot. Yeah. 



Ik deed mijn ogen open. De jongen naast me zat nog steeds uit het raam te kijken. Zijn blos was nu weggetrokken. Zijn handen lagen in zijn schoot, net als die van mij. En opnieuw viel me op dat het echt flinke handen waren, voor een ventje van achttien. 

Tussen zijn linkerelleboog en mijn rechter zat misschien twee centimeter. Ik duwde mijn ellebogen wat naar buiten. En nog iets. Net zo lang tot ik hem bíjna raakte. Toen stopte ik. 



Op een gegeven moment was bij mij het besef gegroeid dat ik vroeg of laat voor de verleiding zou bezwijken. Dat het helemaal niet de vraag was óf ik stiekem naar Amsterdam zou gaan, maar alleen wanneer. Toen ik dat besefte, dacht ik: dan kan ik net zo goed nu gaan. Dan is elk uitstel alleen een zinloze kwelling. 

Dus toen ben ik in de trein gestapt. Met een paar adressen die ik op internet had gevonden.

Zenuwachtig drentelde ik de pornobioscoop op het Damrak binnen. Kocht met een rood hoofd en neergeslagen ogen een kaartje. Sloop de trap op. Boven belandde ik in een halfduister stelsel van gangetjes met overal cabines, overal tv-schermen met homoporno, overal… mannen… Mannen die naar me keken… loerden… 

‘Cruisy’ hadden ze die bioscoop op internet genoemd. Ik kende dat woord niet en had het opgezocht in een online woordenboek: ‘popular with gay men looking for anonymous sex’, stond er. Wow, daar moest ik zijn! 

Ik stond tegen de muur gedrukt. Een van die kerels kwam tegen me aan staan. Een grote vent. Ik rilde. Zonder enige aankondiging pakte hij me vol in mijn kruis. Dat overviel me totaal. Ik rukte me los en vluchtte de dichtstbijzijnde cabine in, trok het deurtje achter me dicht, vond een grendel. Ontspande, voelde me veilig. Opeens kwam er een hand uit de muur vandaan! Werkelijk waar: er kwam een harige klauw uit de muur tegenover me, die recht op mijn gulp afging. Ik schrok me kapot en deinsde zo ver mogelijk achteruit; ik had dat hele gat in de wand niet gezien. Wist ik veel, provinciaal die ik was. Nondeju, daar voelde ik wéér een hand!! Deze kneep in mijn kont. Ik draaide me om; achter me zat ook een gat. In paniek stoof ik het hokje weer uit. Ik dook een nis in naast de frisdrankautomaat, waar ik me – na een grondige inspectie van de wanden – aan drie kanten beschut wist. Het duurde een hele tijd voor mijn ademhaling weer normaal was.



Ik keek weer naar de jongen naast me. Die had nu zijn ogen dicht. Volgens mijn schatting was hij veertien jaar jonger dan ikzelf. God in de hemel, zorg dat hij niet dezelfde fouten maakt als ik. Zorg dat hij eerder ontsnapt! Dat hij geen lief meisje hoeft te verraden, geen kinderen teleur hoeft te stellen. Zorg dat hij niet zo veel tijd hoeft te verspillen. Zorg dat hij… zorg dat hij zichzelf niet jarenlang hoeft te haten en te verachten… 

De jongen deed zijn ogen open en ging wat meer rechtop zitten. Daarbij raakte zijn elleboog de mijne. Ik voelde dat hij ervan schrok, maar hij trok zijn arm niet terug. 



Hoelang zou ik nog in het geniep naar Amsterdam zijn gegaan als ik niet door de mand was gevallen? Ik durf er niet aan te denken.

Nadat ik open kaart had gespeeld, voelde ik me bevrijd. Soms voelde ik me ook eenzaam, en soms onzeker, maar dat gevoel van bevrijding verliet me nooit. Ik had voor geen prijs meer terug gewild in die kooi van schaamte, leugens en bedrog. Vijf jaar lang is het me gelukt om een dubbelleven te leiden, en toen is het kaartenhuis ingestort. Op een zonnige dag in mei. 

Het gazon moest nodig worden gemaaid; op de Veluwe is het van het grootste belang dat je tuin er altijd pico bello uitziet. Marieke zat me al dagen achter de vodden en ik had beloofd het die dinsdag te doen, dan had ik een vrije dag. Maar ik was al een hele tijd niet naar Amsterdam geweest, er scheen al dagenlang een krachtige lentezon en ik was zo hitsig als een hond. Op straat zag ik geen mannen meer lopen, ik zag alleen maar lullen en konten. Dus joeg ik ’s ochtends als een dolle de zitmaaier over dat gras en daarna scheurde ik met gierende banden naar het station. 

In Amsterdam voluit achter de mannen aan. Pijpen, neuken, pijpen, neuken, als een bezetene, alsof het de allerlaatste keer was. Wat een ontlading! Daarna snel naar huis om op tijd te zijn voor het eten. Als ik erop terugkijk, denk ik: wat een gekkenwerk, maar toen vond ik het heel normaal. 

Toen ik binnenkwam, zat Marieke aan de keukentafel. Tranen in haar ogen. ‘Daniël, Daniël…’ fluisterde ze. ‘Hoe kón je?’

En ik… ik knakte. Het had te lang geduurd, het had te veel gekost, ik was aan het eind van mijn Latijn. Ik had dat gevoel nooit toegelaten, maar nu – ineens! – voelde ik hoe mijn dubbelleven aan me vrat. Ik voelde de uitputting, de ondraaglijke last van het geheim. Vijf jaar lang was ik bang geweest voor deze dag en natuurlijk voelde ik schaamte en angst, maar ook… ook voelde ik, nú al, nog voor ik iets had gezegd, een intense opluchting. ‘Het spijt me,’ zei ik gelaten. Ik ging naast haar aan tafel zitten. ‘Het spijt me verschrikkelijk, maar de drang was te groot. Het ging niet meer.’ 

‘Wat voor drang?!’ Ze klonk vol onbegrip. 

‘De lust, Marieke.’ 

‘De lust? Daniël, waar héb je het in vredesnaam over?’ 



Wat bleek? Hou je vast. Ik had ’s ochtends met die stomme zitmaaier per ongeluk de aardbeienplantjes afgemaaid, die Marieke vorig najaar met de meiden had geplant, in het gazon. Ja, in het gazon, ja! Ik had meteen gezegd: ‘Wie zet er nu aardbeienplantjes in het gazon? Die zet een mens toch naast het gazon? Moeten we daar nu iedere zomer omheen gaan maaien?’ Dat had ik gezegd. En op die mooie meidag had ik in mijn haast om in de pornobioscoop mijn broek te laten zakken helemaal nergens omheen gemaaid, ik had überhaupt nergens naar gekeken, ik was alleen maar met een rooie waas voor mijn ogen over dat gazon gejakkerd. En dus over die fokking aardbeienplantjes. 

Marieke had met twee ontroostbare kinderen gezeten die zich nu op hun kamers hadden verschanst en papa nooit meer wilden zien. Dat was het. 

Tja. Natuurlijk heb ik later in die zomer nieuwe aardbeienplantjes in dat gazon gepoot, maar mijn geheim had ik verklapt. Ik had natuurlijk kunnen proberen me eruit te lullen. Ik zal eerlijk tegen je zijn: ik heb ook even overwogen om dat te doen, maar door de enorme opluchting die ik gedurende dat korte moment had gevoeld, wist ik dat ik het moest vertellen. Dat ik er anders vroeg of laat aan kapot zou gaan. 



Het joch naast me had nog altijd zijn arm niet bewogen; onze ellebogen waren genoeglijk tegen elkaar aan blijven liggen. Tijd om iets explicieter te worden. Ik liet mijn rechterknie langzaam opzij zakken, zijn kant op. Zodra ik zijn been raakte, stopte ik. Hij trok zijn been niet weg. En net als vroeger op catechisatie voelde ik de opwinding welig tieren, wortelend in de twee contactpunten tussen onze knieën en onze ellebogen, maar vandaar uitlopend door mijn hele lijf, met een weelderige bloesem van lust tussen mijn benen, in het hart waarvan een sappige stamper klopte en bonsde…

Langzaam tilde ik de hak van mijn voet op, zodat mijn knie wat omhoog ging, wrijvend langs de zijne. Geen reactie. Ik liet mijn knie weer zakken. Zo, nu even wachten. Niet aan het schrikken maken. Na een korte pauze deed ik het nog een keer. Hij reageerde weer niet. Toen ik opzij keek, zag ik dat zijn gezicht was vertrokken in een soort grimas. Shit, was ik te ver gegaan? Het zag er eerder uit alsof hij ergens pijn had. Of… ach ja! Ik voelde dat mijn lippen zich plooiden in een brede grijns, want ineens meende ik zijn ongemak te kunnen duiden. Ik vouwde het Reformatorisch Dagblad wijd open en legde het als een scherm over zijn onderlijf. Onmiddellijk tilde zijn ene hand zijn broeksband op en schoot zijn andere in zijn broek naar binnen, om daar een gravende beweging te maken. Hij keek me aan en glimlachte verlegen. 

Mijn hart juichte en zong. 



Waar ik met andere homo’s in de sauna soms prettig contact heb en soms minder prettig – en soms helemaal niet – omdat het de ene keer klikt en de andere keer wat minder, werd ik nu getroffen door de verbondenheid die ik met deze jongen ervoer, nota bene zonder dat we een woord hadden gewisseld; door de gevoelens die wij feilloos bij elkaar herkenden, door het grote, onuitgesproken geheim dat wij deelden – het geheim van onze goddeloze geilheid, in het hart van orthodox-gereformeerd Nederland.

De trein minderde vaart. Station Putten.



Er stapten een paar mensen uit, er stapten iets minder mensen in. Ze liepen door het gangpad en zochten een plekje. De trein trok op, de rust keerde weer. Tussen Putten en Nijkerk hadden we zes minuten. 

Ik spreidde de krant uit over ons beider schoot. En terwijl ik met een stalen gezicht om me heen keek, om de andere passagiers in de gaten te houden, legde ik mijn rechterhand op het bovenbeen van de jongen. Ik hoorde dat hij zijn adem inhield. Ik kneep een paar keer geruststellend in zijn dij… Hmmm… Lekker stevig jongensvlees… Oef! Langzaam kroop mijn hand omhoog. De dij werd steeds breder. En nog breder. Daar kwam de broekzak, met een sleutelbos erin. Nu hield ik mijn adem ook in. Zou hij het toelaten…? Mijn hand gleed naar rechts, over de sleutels heen naar het midden, naar zijn kruis… Nee, Daniël, niet meteen naar zijn lul graaien. Zij die geloven, haasten niet. Mijn vingers daalden eerst af aan de binnenkant van zijn linkerbeen, in de vallei tussen die warme, gespierde dijen, en pas toen ging ik voorzichtig in de richting van zijn kruis. Ik voelde zijn bobbel het eerst met de buitenkant van mijn pink. Daarmee streelde ik plagerig de bolling in de strak gespannen spijkerstof. O, wat werd mijn eigen pik hard! Here Jezus, ik stond op het punt om, nota bene in de sprinter tussen Putten en Nijkerk, te midden van al die nette, gereformeerde mensen, de hand te gaan leggen op de ontvankelijke geslachtsorganen van een jongen van achttien… 



Ik rook dat de zweetlucht sterker werd. Ik keek opzij en zag kleine pareltjes op zijn bovenlip. Hij keek zenuwachtig achterom. Dat was niet goed. Het was mijn bedoeling om ’m te verwennen, dus ik wilde graag dat hij zich zou ontspannen, maar bovendien zat ik niet te wachten op acties die de aandacht van medepassagiers konden trekken. 

Ik trok mijn hand terug uit zijn kruis. Hij keek een beetje teleurgesteld, dus ik gaf hem een knipoog, terwijl ik mijn telefoon pakte en de camera in de selfiestand zette, zodat ie een spiegel werd. Ik gebaarde de jongen om het Reformatorisch Dagblad vast te houden. Dat deed ie, zodat ik mijn rechterhand weer kon terugleggen op zijn fijne, warme plekje. Nu bracht ik met mijn linkerhand de telefoon voor mijn gezicht en deed alsof ik mezelf bekeek. In werkelijkheid echter checkte ik in mijn spiegel het gangpad en vooral de stoelen achter ons; ik wilde wel graag even weten wie daar zaten, en wat ze aan het doen waren. 

Een middelbaar echtpaar. ‘Fijne mensen’, zou mijn vader zeggen. Hij kalend, gezet, in een donkerblauw pak, ogen dicht. Zij met een fleurig sjaaltje om, het grijspaarse haar keurig gekapt. Ze keek naar beneden. Zat vermoedelijk te lezen. Een samengeknepen, zure mond. Ooo, wat kende ik dat soort monden goed! Er kwam alleen maar afkeuring uit. En bijbelteksten natuurlijk. Bijbelteksten waarmee je een ander terecht kon wijzen welteverstaan, want teksten als ‘God is liefde’, of ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, die hoorde je nooit uit zulke monden. Maar haar ogen had de vrouw strak op een boek of tijdschrift gevestigd, en daar ging het me om. Ik gaf de jongen een knikje, ten teken dat de kust veilig was. 

Ziezo, nu geen oponthoud meer. Veilig beschut onder de krant die hij vasthield, ging ik aan de slag. De vingertoppen van mijn rechterhand streelden de onderkant van zijn ballen. De jongen zuchtte, en spreidde gewillig zijn dijen. Yes! Nu had ik ’m waar ik ’m hebben wou: hij gaf zich over aan het genot van de verboden vrucht die ik hem aanbod.

Behoedzaam begonnen mijn vingers de bobbel in zijn kruis af te tasten. Die was niet zo groot, zodat ik vermoedde dat de erectie die hij had gekregen door het knietjevrijen weer was geslonken door de spanning die hij had gevoeld toen ik hem in een volle trein begon te betasten. 

Ik vouwde mijn hele hand om zijn zaakje, met de bedoeling om zijn toverlantaarn weer even op te wrijven. Maar… sodeju! Het volume dat ik in mijn hand hield, en dat ik had aangezien voor ‘zijn zaakje’, bleek geheel te bestaan uit… zijn twee ballen! Zijn lul lag daar blijkbaar bóven! Heremijntijd, wat had die gast dan een grote, dikke kloten. En op dat moment dacht ik: misschien kan ik hem wel… laten spuiten!! Lekker alles eruit… Godnondeju, wat geil. Voor Nijkerk ging ik dat niet meer redden, maar voor we in Amersfoort waren hadden we nog tijd.



Terwijl ik met een uitgestreken smoelwerk de reizigers voor ons inspecteerde en via de spiegel goed in de gaten bleef houden wat er achter ons gebeurde, masseerde ik met mijn rechterhand de twee stevige eieren in de spijkerbroek van mijn buurjongen, waarbij ik zorgvuldig vermeed om zijn lul aan te raken. Zijn mond zakte een beetje open. Wie weet hoelang die gast had drooggestaan. Zou hij zichzelf überhaupt afrukken? 



Wat?!, hoor ik je nu uitroepen, natuurlijk rukt die jongen zichzelf af. Dat doet toch elke jongen, ben je soms gek geworden? Nee, ik ben niet gek geworden. Maar er bestaat een Reservaat in Nederland waar masturbatie nog steeds als zondig wordt gezien. Waar kinderen nog steeds worden gestraft als ze in bed worden betrapt met hun handen onder de lakens. Waar jongens zich diep schuldig voelen omdat ze het niet kunnen laten om zichzelf te bevredigen.

Want natuurlijk wordt er gerukt op de Veluwe, net zoals er wordt gerukt in het Groene Hart en in Zeeland. Er wordt gerukt en genaaid en gepijpt en geslikt en gesnoven, en ze kijken naar porno en ze gaan naar de hoeren en sommige mannen gaan naar sauna’s en pornobioscopen – ik kan ervan meepraten – en ze doen alles wat andere mensen doen, maar dan in het geniep, gebukt onder een juk van schaamte en schuld. Er zíjn er onder hen die zichzelf weten te beheersen, vraag niet tot welke prijs. Maar degenen die het stiekem doen, doen het met des te meer overgave – ook daarvan kan ik meepraten –, zodat mijn indruk is dat het gemiddelde per saldo bepaald niet lager ligt dan in het ‘gewone’ Nederland. Alleen houden ze het geheim.

Iedereen houdt daar alles geheim.

Ik zal nooit vergeten dat ik bij een vriendje speelde – ik heb het over 1995, nog geen vijfentwintig jaar geleden! – en dat we samen de keuken binnenstapten. Daar zaten zijn ouders naar de televisie te kijken. Die stond in een keukenkastje, onder het aanrecht. Ze kregen allebei een rood hoofd. ‘Dit heb jij niet gezien,’ zei de vader schor. Moet je je voorstellen. Die man is ondernemer, die heeft zes modewinkels, en die zit met een rooie kop tegenover een kereltje van twaalf omdat hij stiekem een tv onder zijn spoelbak heeft staan. En zo jong als ik was, realiseerde ik me direct dat ik een machtspositie had. Ik had iets om hem op zijn beurt stil te houden als hij wat van mij te weten zou komen. Zo werkt het daar. Zo ging het tussen mij en mijn broers ook: als jij je mond houdt over dit van mij, dan hou ik mijn mond over dat van jou. Idem dito met de oudere neef die op ons paste. In het Reservaat heeft iedereen elkaar in de tang. 



Ik kneedde zijn grote, volle ballen nu doortastend, en hij liet me helemaal begaan. Hij hijgde een beetje. Heel zachtjes hoor, maak je geen zorgen. Maar nu wilde ik zijn lul voelen. Die achttienjarige tienerlul van ’m… Grrrrr…! 

Mijn hand kroop al knedend verder naar boven. Daar voelde ik de basis van de harde zwelling. Sodeju, wat een ding! Dik en zwaar lag de opgezwollen schacht tegen zijn jongensbuik aan. Mijn hand omvatte de harde vleeskolom en kneep stevig. Naast me klonk een zacht gegrom, dat van diep uit zijn borstkas leek te komen. Mijn hand werkte zich over de logge, stijve pik. Nog verder. Mijn hemel, er kwam geen eind aan! Eindelijk voelde ik – dwars door de stevige spijkerstof heen – de brede kraag van een grote, plompe eikel. Heremijntijd, wat een ding. De voortekenen waren gunstig geweest, maar de helft was mij nog niet aangezegd; hier had ik waarlijk een boom des levens getroffen!

Gretig drukte en wreef ik de pronte staaf, waarbij ik erop lette dat ik mijn schouder zo stil mogelijk hield, want die was te zien voor de reizigers achter ons.

Net toen de jongen op de zitting van zijn stoel kleine, rollende bewegingen met zijn heupen begon te maken, minderde de trein vaart. Station Nijkerk. Ik stopte mijn telefoon in mijn broekzak en splitste ‘onze eigen krant’ in twee delen, zodat we allebei iets hadden om ons gezwollen kruis mee af te dekken.



Met een strikt neutrale blik keken we om ons heen terwijl reizigers uit- en instapten. Niet iedereen kon zitten. Nu maar hopen dat niemand in het gangpad ter hoogte van onze stoelen een staanplaats zou kiezen. Af en toe keek er iemand naast ons om zich heen, met zo’n gezicht van: ‘zal ik hier maar blijven staan?’ Dan gaapte ik met mijn mond schaamteloos wijd open, of ik krabde tussen mijn benen, en de jongen naast me begon hoorbaar met een nagel tussen zijn kiezen te pulken, tot de talmende passagier doorliep, met een samengeknepen mondje – weer dat mondje, een echt Veluwemondje was het. Dan grijnsden de jongen en ik triomfantelijk naar elkaar. Het lukte: we joegen iedereen weg. 

Toen de trein weer optrok, brachten we snel alles in gereedheid voor de volgende etappe. Achteruitkijkspiegel in de aanslag – dikke man sliep, grijspaarse vrouw las–, krant over onze schoot, mijn hand stevig op zijn harde pik. Hij zakte weer wat onderuit en begon met minuscule beweginkjes tegen mijn omlaag duwende hand op te rijden; ik paste me aan zijn ritme aan. Hij had zijn ogen dicht en beet op zijn onderlip. Zijn ademhaling verliep zwaar. 



Ik gaf een kneepje in zijn harde pik. Ik keek rond en ik checkte mijn spiegeltje. De kust was veilig, dus ik boog nog verder naar hem toe en gaf hem een lange, trage lik over zijn pukkelige wang; het voelde inderdaad als een lik over de bovenkant van een krentenbol. 

Hij schrok ervan. ‘Vind je… vind je het niet erg?’ vroeg hij zacht. 

‘Welnee,’ fluisterde ik. ‘Ik heb ze ook gehad. Gaat wel weer over. Je bent hartstikke lekker. Ik word godvergeten geil van je.’ Hij kleurde opnieuw. Ik pakte de stijve paal even extra stevig beet. Hij sloot zijn ogen weer en leunde met zijn hoofd achterover. Het was nog vijf minuten tot Amersfoort-Vathorst, en daar stapten vaak een boel mensen in; dan was het gedaan met onze privacy. Het was nu of nooit. Durfde ik? Hier, in de Veluwelijn? In het hol van de leeuw? Kom op, Daniël. Met zo’n naam hoef je daar toch niet bang voor te zijn? En… heb je het niet verdiend? Is dit avontuur niet gewoon een teken? Een hemels gebaar van vertroosting, voor alles wat ze je hebben aangedaan? Vijf hele minuten heb je. Go for it.



Ik keek de jongen strak aan en legde mijn linkerwijsvinger op mijn lippen. Hij knikte. Mijn rechterhand pakte zijn riem beet en trok ’m los. De jongen trok bleek weg en zijn lijf verstarde. Ik gaf hem een luchtzoentje en friemelde de riem uit de gesp, met één hand, terwijl ik tegelijkertijd probeerde om het rinkelen van de gesp te voorkomen door hem stevig vast te houden. Daarna wurmde ik met duim en wijsvinger de knoop op zijn broeksband los. Zijn handen begonnen te trillen en zijn ene mondhoek trok onrustig. Ik ging rechtop zitten en controleerde ostentatief de omgeving, voor ons en achter ons. Ik knikte naar hem, ten teken dat alle seinen op groen stonden. Hij leek wat te ontspannen, en liet zich achterover zakken in zijn stoel. Nog een knoop los. En nog een.

Toen ging ik met mijn hand zijn broek in. Mijn vingers vonden de dikke eikel, die al hoog en breed onder de band van de onderbroek uit was gekropen. Ik masseerde de gezwollen top, gleed toen met mijn duim onder de slobberige voorhuid, voelde dat het dunne, strak gespannen eikelvlies zeiknat en plakkerig was en wreef met mijn duim het voorgeil uit over de vlezige bolling. Dat deed ’t hem: de jongen rilde, greep zich met beide handen vast aan de zitting van de stoel, legde zijn hoofd in zijn nek en kon duidelijk alleen met grote inspanning zijn onderlijf weerhouden van een woest gekronkel. Mijn hand greep de lijvige erectie stevig beet en begon hem stevig en ritmisch af te rukken. Nog vier minuten. 



Maar ik had me niet hoeven haasten. Het ventje had vermoedelijk in geen tijden een orgasme gehad, want voor mijn gevoel was ik nog maar net begonnen toen ik al iets voelde sidderen. Ik maakte mijn greep nog wat krachtiger en voerde het tempo op. Zijn onderkaak begon te trillen. Zijn tong lag op zijn onderlip. Zijn mond zakte open. 

Ik keek om me heen, wierp nog een laatste blik in de spiegel en toen… in een opwelling… ging ik voor goud. 



Terwijl mijn rechterhand alsmaar sneller rukte en sjorde en ik de harde jongenspik verder voelde opzwellen, trok ik met mijn andere hand het Reformatorisch Dagblad weg. Nu kon ik zijn lul voor het eerst zien. Een prachtige, vlezige paal, met een dikke, donkerrode eikel die glom en droop van het voorvocht. Ineens rook ik ook de dampen die ervan opstegen. Shit, wat een lekker kruidig luchtje! Het kon me geen barst schelen of anderen het ook roken. Ze konden de pot op. Op de bordjes in het halletje van de trein stonden de regels en voorschriften van de spoorwegen: dat je in de rijtuigen niet mocht roken, dat je je voeten niet op de bank mocht leggen, dat je je medereizigers niet mocht storen met luide gesprekken, maar ik had nergens gelezen dat ik geen hitsige tieners mocht afrukken. Of zelfs…

Ik boog me diep voorover en deed alsof ik iets zocht op de grond. ‘Hier moet ie liggen!’ mompelde ik, bij wijze van verklaring voor mijn ongebruikelijke houding. Ik keek naar links, naar de mensen die aan de andere kant van het gangpad zaten, maar die hadden niks in de gaten. Ik draaide mijn hoofd opzij en stopte de dikke, warme, glibberige eikel in mijn mond. Terwijl ik met mijn vuist razendsnel over de hele lengte van de zware schacht op en neer ging, zoog ik zo krachtig als ik kon op de bolle top van zijn lul. De krant hield ik voor de zijkant van mijn hoofd. Ik moest opschieten… 

Daar kwam het! Er klonk een hees gekerm uit zijn dichtgeknepen keel, gevolgd door de straffe stralen van zijn jongensyoghurt, die hij diep achter in mijn waffel spoot. De stralen waren zo krachtig, dat sommige klodders rechtstreeks in mijn slokdarm leken te belanden: er kwam geen einde aan die vloed van dik en romig tienerzaad. Godallemachtig… Die twee grote, kogelharde eieren van ’m leegden zichzelf in mijn mond. Telkens als ik dacht dat het afnam, dan voer er weer een zware schok door zijn lendenen en dan kwam er nog een golf van het warme, stroperige spul. Ik slikte nu nog niks door, ik wou straks de hele kwak in één keer. Mijn mond vulde zich. Het intense aroma, dat zoet en tegelijkertijd chloorachtig was, vulde mijn neusholten en steeg daarna op in mijn schedeldak, en leek ten slotte mijn hele hoofd te vullen. Godverju, wat was dit ongelofelijk geil… 

Ik zoog voorzichtig met mijn lippen de laatste druppels uit de kloppende bol van vlees, liet het Reformatorisch Dagblad zakken en kwam overeind. De jongen lag uitgeteld in zijn stoel. Mijn hart klopte en bonsde en ik had letterlijk mijn hele bek vol met de weeïge brij. 



‘Zeg, jongelui!!’

Christus tering! Ik schrok me het leplazerus van de luide stem die ineens van achteren kwam; ik kon net op tijd mijn lippen stijf op elkaar persen, anders had ik van schrik de hele warme vracht uitgespogen, De jongen kneep zijn ogen dicht en versteende. Heel langzaam draaide ik mijn hoofd naar de bron van het geluid. Ik was bang, natuurlijk was ik bang, maar ik ging me niet verstoppen. Niet meer! Ik was bereid om mijn noodlot recht in de ogen te kijken. 

De dikke man was wakker geworden en had zich naar ons voorovergebogen. ‘Is het volgende station Amersfoort?’ Ik keek hem aan. Sprakeloos. Letterlijk: ik had mijn mond tjokvol en de blubber zou over mijn lippen stromen als ik iets zou zeggen. Dus begon ik eerst de dikke, kleverige lading door te slikken; ik voelde de slijmerige massa in trage golven door mijn slokdarm zakken, langs mijn adamsappel, die drie keer op en neer moest voor alles gepasseerd was. Ik zag de man ernaar kijken. ‘Eet smakelijk, beste kerel.’ Bloedserieus, ik zweer het je. 

Ik probeerde te antwoorden, maar er kwam geen geluid uit mijn plakkerige keel. Ik schraapte hem grondig. ‘Dank u wel, meneer.’ Mijn stem klonk schor. Ik slikte nog een keer. ‘We krijgen eerst nog Amersfoort-Vathorst en Amersfoort-Schothorst.’ Het uitspreken van ‘Amersfoort-Schothorst’ met een strot vol zaad valt niet mee, kan ik je melden.

‘Merci, jongeman.’ Hij leunde weer achterover. 



De jongen en ik keken elkaar aan. Stalen gezichten, hoewel hier en daar spiertjes trilden. Ik vouwde het Reformatorisch Dagblad weer open en nam onder het papier zijn linkerhand in mijn rechter. ‘Onze eigen krant,’ zei ik, op de innig voldane toon van mijn vader, met een parmantig knikje naar beneden. Hij proestte het uit.

Onder de krant legde ik zijn stevige hand in mijn kruis; ik wreef ’m over mijn pik. Ik reed ertegen op. Ik was zo opgewonden, dat ik bij de derde beweging al voelde dat het kwam. Nog twee keer op en neer, en toen liep het warme spul in mijn broek. Mijn geluid hield het midden tussen een zacht brommen en een diepe zucht. 



Ik likte mijn lippen af en keek om me heen. De voorbijflitsende bossen buiten, de samengeknepen monden binnen: vanaf vandaag was het allemaal… geschiedenis. 

Ik had mijn afscheidsgroet gebracht. Mijn toekomst was begonnen.


Summer in the city



Woensdag 23 mei 2018, Amsterdam



‘Hi!’ 

Naast Boudewijn plofte een rugzakje in het gras. Hij keek over zijn schouder omhoog. ‘Hé, Aziz! Daar ben je!’

‘Lig je hier al lang?’ Aziz zakte door zijn knieën en boog zich naar Boudewijn toe. Met getuite lippen gaven ze elkaar een vederlichte kus. 

‘Uurtje.’

Aziz legde een handdoek neer en ging erop zitten. Hij keek om zich heen terwijl hij zijn schoenen uittrok. ‘Zo zo. We hebben aantrekkelijk gezelschap!’ 

‘Ja, het is lekkeremannenweer vandaag.’

‘En als ik met jou ben, heb ik altijd extra veel sjans.’ Aziz keek aandachtig naar een lange, gespierde man die een paar meter verderop met luide stem in het Spaans lag te telefoneren, in een strak, felgroen broekje dat het niet gemakkelijk had met het herbergen van alle inhoud die erin was ondergebracht. 

Boudewijn volgde zijn blik. ‘Dat dacht ik wel, dat jij die leuk zou vinden, die eh… “señor Van Vollenbroek”.’

Aziz knikte vrolijk en trok zijn jeans uit. ‘Als mannen ons samen zien, een Nederlander van vijftig en een Arabier van dertig, dan denken ze dat ik jouw toyboy ben. Dan gaan ze proberen mij van jou af te pakken; daar worden ze superopgewonden van!’

‘Omgekeerd werkt het ook. Als ik met jou ben, dan krijg ik altijd veel aandacht van allochtone jonge mannen.’

‘Arabische jonge mannen?’

‘Ook. En bruine jonge mannen, en zwarte jonge mannen.’

‘Logisch wel. Ze denken: die witte meneer houdt wel van een kleurtje.’

‘Nou,’ lachte Boudewijn, ‘dat hebben ze dan goed gezien!’ 



Aziz pakte een tube uit zijn rugzakje en begon zich in te smeren. ‘Heb jij tijd, de komende weken? Zullen we een tripje maken?’

‘Wat leuk! Ja hoor, ikke wel. Waarnaartoe?’

‘Ik weet het nog niet. Ergens in het buitenland.’

‘Hebben we wat te vieren?’

Aziz keek hem even aan. ‘Ja, dat zou je wel kunnen zeggen.’ Hij tastte in zijn rukzakje. ‘Kijk.’

‘Wat is dat? Een doktersrecept?’ Boudewijn boog zich verder voorover. ‘Ach! Is je PrEP eindelijk rond?’ 

‘Yep,’ zei Aziz tevreden. ‘Voor veertig euro per maand hoef ik niet meer bang te zijn voor hiv.’ 

‘Wat heerlijk voor je. Ik vind het voor mezelf prima te doen, na dertig jaar, maar waarom zou je het je op de hals halen als het niet nodig is? Wanneer ga je beginnen?’

Aziz haalde zijn schouders op. ‘Ik moet even kijken. Ik wil in het buitenland zijn als ik start. Het werkt direct, dus dan kan ik meteen losgaan.’

‘En dat kan niet in Amsterdam?’	

Even was het stil. Toen zei Aziz: ‘In Amsterdam heb ik bij de seks… vaste gewoontes. Het leek me goed om die eens doormidden te breken.’

Boudewijn grinnikte. ‘Dat kun je zo niet zeggen, Aziz.’ 

‘Klopt het niet?’

‘Nee. Je Nederlands is hartstikke goed geworden, maar af en toe zit je er net naast. Gewoontes kun je wel “doorbréken”, maar niet “doormidden breken”; dat kan alleen met een tak of een stokbrood. Maar los daarvan zeg ik: man, wat een geweldig idee!’ 



Zeven jaar eerder waren Aziz en hij elkaar tegen het lijf gelopen op een danceparty en vervolgens hadden ze bij Boudewijn thuis spetterende seks gehad. Maar hun erotische avontuur kreeg geen vervolg, omdat Aziz erg van de chems was, terwijl Boudewijn alleen bij wijze van uitzondering drugs wilde gebruiken. Maar ze waren goede vrienden geworden. 

In de jaren die volgden, had Boudewijn gezien dat Aziz regelmatig de drugs een tijdje liet staan; alleen ging dan ook de seks op een laag pitje, want dan ‘hoefde het even niet zo nodig’. En als hij dan na een paar maanden weer seks had, dan nam hij ook weer een pilletje, want dan ‘was het immers alweer een hele tijd geleden’. Maar seks zonder drugs, daar kwam het niet van bij Aziz. ‘Ben jij eigenlijk meteen met die xtc begonnen toen je in Amsterdam kwam wonen?’

‘Nee, zeker niet. Ik deed dat al daarvoor.’ 

‘Daarvoor? In het azc?’

‘Daar ook, ja. De Nederlandse homo’s lagen in de bosjes op de parkeerplaats van het azc. Als ik dan ’s avonds naar het dorp wandelde, dan sprongen ze voor me op het pad: “Wil jij een lekker pilletje?”’

‘Tsssss… En na het azc?’

‘Toen ben ik naar Amsterdam gekomen, en toen zijn alle remmen losgegaan. Als ik inlogde op een chatsite als ‘geile jongen, 22’, dan stuurden de mannen me ongeveer twee berichtjes per minuut. Als ik mezelf ‘geile getinte jongen, 22’ noemde, dan stuurden ze wel tien berichten per minuut. Maar als ik schreef ‘geile Arabier, 22’, dan kwamen ze met honderden tegelijk om me heen zwermen, als vliegen om een pot honing!’

‘Ja, Amsterdamse homo’s zijn gek op Arabieren. Zeker als ze zo sexy zijn als jij.’ Aziz was danser en acteur; hij had een slank en prachtig gespierd lichaam, en zijn borst, benen en billen waren bedekt met een luchtige waas van zachte haartjes. ‘Dus je lag goed in de markt. En toen?’

‘Ze vragen of je paydates doet. Ik kon zo vierhonderd euro krijgen! Maar vooral bieden ze je chems aan, je kunt alles krijgen wat je wilt. Maar ik heb het bij xtc gehouden. Dat ken ik goed, en dat kan ik aan. Een enkele keer neem ik speed. Vroeger heb ik ook wel ander spul gebruikt, in Bagdad.’ 

‘Waren daar drugs dan?’

‘Ja, natuurlijk!’ lachte Aziz. ‘Hoe ellendiger het ergens is, hoe meer drugs er zijn. Ik begon te experimenteren met seks toen ik twaalf of dertien jaar was, met een neefje, achter in de tuin van zijn ouders. Toen snoven we lijm. Zonder lijm durfde ik het niet. Want het mocht natuurlijk helemaal niet! Daarna, toen we rond de vijftien waren, gingen we hasj roken. Ik had soms ook wel eens seks zonder hasj, maar niet… hier.’ Hij tikte op zijn ronde achterwerk. ‘Voor seks hier moest ik altijd iets gebruiken. Ook nu. Toen hasj, nu xtc.’

‘Omdat je je anders schaamt?’ 

Aziz keek een tijdje voor zich uit. ‘Misschien. Het is… heel ongemakkelijk. Als ik high ben, dan niet; dan ga ik los. Dan verdampen alle barrières, als waterdruppels op een hete steen.’

‘Zo werkt het bij veel mannen. Traditioneel doen we het hier met alcohol.’ 

‘Als ik niks heb gebruikt, doet het ook gewoon pijn. Zelfs als ik er alleen een vinger in stop.’

‘En ben je in Nederland van de hasj op de xtc overgestapt?’	

Aziz schudde het hoofd. ‘Na de hasj gingen we opium roken uit Afganistan, en soms hadden we metamfetamine uit Iran. We rookten soms kristalletjes terwijl we niet wisten wat het was. Alles was goed, als we maar high werden.’ 

‘Jezus, dat is link.’

‘Ja. Soms ging er iemand dood aan, anderen raakten verslaafd, maar in een stad…’ Aziz sloeg zijn ogen neer en zweeg even. Toen hij weer verderging, was zijn stem zacht: ‘…in een stad waar hoofden van homo’s in vuilnisbakken gevonden worden… daar neem je de risico’s van drugs niet zo serieus.’ Boudewijn huiverde. Hij legde een hand op Aziz’ knie en kneep. ‘En op weg naar Europa, daar waren natuurlijk overal drugs, alles werd verhandeld onderweg. Nou, zo het is doorgegaan.’

‘En nu? Nu wil je ermee kappen?’

Aziz haalde zijn schouders op. ‘“Kappen”, dat woordje is misschien te groot. Maar ik wil deze gelegenheid wel grijpen om seks zonder drugs te proberen. Kijk, met de PrEP ik kan mezelf laten gaan! Ik hoef niet te denken: help, zit het condoom er nog omheen?, of: help, is het condoom gescheurd? Of: help, zijn we het condoom soms helemaal vergeten? Als ik me geen zorgen meer hoef te maken over hiv, heb ik misschien geen drugs nodig om te ontspannen. Zo dacht ik. Maar wanneer ik in Amsterdam met de PrEP begin, en ik ga hier daten, dan komt er weer van alles op tafel. Dus ik dacht: ik ga een tripje maken, naar het buitenland, waar ik geen dealers ken. En er moet ook douane zijn, zodat ik niets kan meenemen.’

‘Het lijkt me een prima plan. Waar wil je naartoe?’

‘Wat zullen we doen? Is Londen leuk? Daar is douane, toch? Ik ben daar nog nooit geweest.’

‘Londen is érg leuk. Ik had daar vroeger een schatje, ik was er vaak. Dat was in Zuid-Londen. Een fantastische plek! Met een gezellige, kleine homosauna in de buurt, de nachtclubs van Vauxhall op loopafstand en met een prachtig park om de hoek, waar gevoetbald en gejogd en gefitnesst wordt. Door iedereen, maar vooral door zwarte jongens, de een nog geiler dan de ander, ik heb lopen kwijlen en soppen. En in dat park is warempel een heuse cruising area, compleet met afwerkgelegenheid!’ 

‘Wow, cool!! Laten we daarnaartoe gaan. Jij weet waar we moeten zijn. Wil jij een appartementje regelen?’ Boudewijn knikte vrolijk. Aziz vouwde zijn handen achter zijn nek en keek naar de blauwe lucht boven het Vondelpark. ‘Ik ga in Londen ook een masseur zoeken; ik wil mezelf trakteren op een zeer erotische massage. Dat heb ik nog nooit gedaan.’

‘Nog nooit gedaan? Is dat zo lastig te regelen?’

‘Hm,’ bromde Aziz, ‘het valt tegen. Ik bedoel niet een gewone massage, met even afrukken aan het eind. Ik bedoel… een échte erotische massage.’ 

‘Heb je een escort geprobeerd?’

‘Natuurlijk. Dan krijg je zo’n jongen in huis met veel spieren en een vlotte babbel; nou, die wil je best masseren, honderdvijftig per uur is honderdvijftig per uur. Maar die jongen kan helemaal niet masseren! Hij gaat gewoon een beetje wrijven, en na tien minuten gaat hij met zijn lul tegen je oprijden, want dat is hij gewend. Dan ik heb wel geile seks, maar die kan ik ook voor niks krijgen. Ik ga in Londen goed rondkijken. En het mag wat kosten, want ik had een leuk klusje vandaag.’

‘O? Ik dacht dat je uit had geslapen.’ 

‘Nee, ik was vroeg op, man! Ik had een fotoshoot.’ 

‘Mode weer?’

‘Nee, geen mode deze keer.’

‘Maar?’ 

Aziz glimlachte. ‘Bloot.’ 

‘Bloot?! Ik dacht dat jij dat niet deed.’

‘Normaal doe ik dat ook niet. Maar nu… nu heb ik een uitzondering gemaakt. Het is voor de schrijver van een boek, iets met “literaire porno”. “Jongensdromen” of zoiets.’

‘O, de “Jongenssprookjes”! Die boeken ken ik, ik heb ze allemaal. Geil, joh! Ik neem er ook graag een mee als er iemand jarig is. Leuk om elkaar uit voor te lezen bij de cadeautafel; als er op het feestje een lekkere kerel rondloopt, dan heb je meteen fijn contact.’

‘Nou, die man dus. Hij is wel een beetje verknipt, maar hij is erg aardig. We hebben elkaar ontmoet op het strand. Daar zag hij mijn kont, en die wou hij per se op de voorkant van zijn boek.’

‘Ik geef ’m geen ongelijk.’

‘En zoals hij het vroeg, kon ik niet weigeren! Mijn gezicht komt er niet op, dus ik vind het prima.’

Boudewijn keek eens aandachtig naar Aziz’ onderstel, dat nu verpakt was in een kort, strak sportbroekje. ‘Het is niet alleen de vorm van je kont, met die twee prachtige, ronde honingmeloentjes, het is ook de beharing. Er zit best veel, maar ik zou je toch niet zwaarbehaard willen noemen. Dat woord gebruik je voor mannen die echt een vacht hebben: een groot aantal stevige haren. Zoals bij een beer of een otter, en die woorden gebruiken we dan ook voor dat slag mannen. Maar dat ben jij niet echt. Want bij jou zijn het minder haartjes, maar vooral… zijn ze zo verbluffend zacht!’ Boudewijn legde een hand in Aziz’ knieholte, en streek langzaam omhoog over de dij, zijn ogen gesloten, zich concentrerend op de sensatie in zijn handpalm. Hij zoog luidruchtig lucht in zijn longen. ‘Ohhh!! Het is een soort dons, Aziz. Dat woord zou je op zich ook niet snel gebruiken, omdat je dan denkt aan het pluis op de kaak van een tienerjongen, maar het geeft wel die zachtheid weer. Bij jou hangt er als het ware een nevel van dons om je lichaam…’ Hij zweeg even. ‘Aziz, jij bent… zwaarbedonsd,’ zei hij toen resoluut. ‘Dat is het woord. Je hebt een zwaarbedonsde kont.’ 

‘Bestaat dat woord?’ vroeg Aziz verbaasd. 

‘Nee, dat heb ik uitgevonden. Voor jou.’ 

Aziz glimlachte gestreeld en gaf Boudewijn een knipoog. Hij pakte zijn telefoon. ‘Kijk, ik ga een button maken voor ons tripje.’ 

Boudewijn las hardop: ‘“I’m on PrEP: no fear, just fun!” Te gek! Waar maak je dat?’

Aziz haalde zijn schouders op. ‘Gewoon, op een website.’

‘Kun je er voor mij ook een maken?’

‘Natuurlijk. Wat moet ik erop zetten?’

‘“I’m undetectable: no fear, just fun!”’ Aziz stak zijn hand op en Boudewijn gaf hem een high five. 


Donderdag 1 juni 2018, Amsterdam



Boudewijn was in zijn slaapkamer zijn koffertje aan het pakken – hij stond juist met een kloeke buttplug in zijn handen waar eigenlijk geen plaats meer voor was, maar waar hij tijdens zijn uitstapje naar Londen toch niet graag om verlegen zou zitten – toen hij door het openstaande raam een bekend geluid hoorde. 

Hij spitste zijn oren en stelde vast dat de bron van het geluid nog tamelijk ver weg was; hij had ruim de tijd om naar het balkon te lopen om te kijken. Want dat was een vaste gewoonte van hem. Sterker nog, toen hij zich een tijdje terug had afgevraagd wanneer hij voor het laatst dit geluid had gehoord en vervolgens gewoon door was gegaan met waar hij mee bezig was, kon hij zich dat niet herinneren. En op dat moment, terwijl hij daar naast zijn koffer stond met dat zwarte, rubberen gevaarte in zijn handen, besefte hij, voor het eerst, dat het welbeschouwd helemaal geen optie was om niet naar het balkon te lopen en te gaan kijken. Hij was… verslaafd. Hij móest gaan kijken, altijd, wat hij ook aan het doen was; of hij nu achter zijn laptop zat te werken, de was ophing of eten stond te koken, ja, zelfs wanneer hij zichzelf aan het aftrekken was – of beter gezegd: zeker wanneer hij zichzelf aan het aftrekken was, want het geluid waar hij nu naar stond te luisteren, was… een geil geluid. Het was een van de geilste geluiden die Boudewijn kende. En nu hij daar zo bij stilstond, voelde hij zelfs… dat zijn lul stijf werd. Jazeker! En dat overviel hem eerlijk gezegd best een beetje. Boudewijn wist heel goed dat hij wat excentriek was, of misschien zelfs wel een tikje mesjogge, maar dat hij god beter het een stijve lul kreeg van het geluid van een naderende vuilniswagen… dat was toch warempel geen kleinigheid. Misschien moest hij het er eens met de dokter over hebben. Maar niet nu, want inmiddels was het geluid al een heel stuk dichterbij gekomen, en hij wilde niet te laat zijn; dat gebeurde hem een enkele keer, en dan was hij de rest van de dag chagrijnig. 

En dus liet hij de uit de kluiten gewassen sextoy met een plof op het bed vallen en stoof door de huiskamer het balkon op. Onderweg voelde hij even met zijn hand aan zijn kruis: al een fikse zwelling, dokter, nog voor ik buiten was. Moet ik dan aan halfstijf denken, meneer De Graaf? Nou, royaal eroverheen, dokter, zegt u maar gerust driekwart. Zo zo, meneer De Graaf… 



Boudewijn boog zich over de rand van zijn balkon op de derde verdieping en keek naar rechts. Een meter of vijftig verderop zag hij de vuilnisauto langzaam in de richting van zijn appartement komen, telkens stoppend en weer optrekkend, en af en toe het huisvuil krakend, alles met veel kabaal – gelukkig maar, want daardoor stond hij bijtijds paraat. Hij spiedde langs de zijkanten van de wagen, om te zien of hij… ja, daar! Daar was de eerste. Steeds wanneer ze zich naast de wagen op het trottoir begaven om vuilniszakken op te pakken, kon Boudewijn ze zien: de twee vuilnisophalers die vandaag dienst hadden in zijn wijk. Kijk, daar had je nummer twee. 

Boudewijn floot zachtjes. Vandaag was een voltreffer. Godverdomme, wat een kerels! Allebei twintigers, groot en gespierd. En allebei waren ze gekleurd: de een was diep donkerbruin, met heel kortgeschoren haar, de ander was een paar tinten lichter en had een gebreide muts op.

Hij sloeg ze ingespannen gade, terwijl de twee mannen dichterbij kwamen, achter hun auto, en zich her en der bukten en met hun gehandschoende handen de vuilniszakken beetgrepen die langs de straat stonden, om ze met een welgemikte zwaai in de ronkende vuilnisauto te gooien. In deze tijd van het jaar hadden de vuilnismannen geen beschermende overall aan, of zelfs een wijde overjas, maar droegen ze boven hun reflecterend oranje broek alleen een T-shirtje. Wat een geschenk! Boudewijn genoot met volle teugen van hun brede schouders, hun zware armen en hun gespierde torso’s. Godkolere, ze waren adembenemend. 

De vuilnisauto was vlak bij Boudewijns woning aangekomen. Het shirtje van de jonge man met de muts, viel hem nu op, was aan de korte kant, en hij droeg een broek die hem allesbehalve strak om de taille spande en daardoor laag op zijn heupen hing. Wanneer hij de zakken hoog door de lucht slingerde, meende Boudewijn af en toe een prachtige, mokkakleurige onderbuik te zien. Zou dat betekenen… dat hij straks, wanneer hij het gezelschap van achteren zag, wellicht een stuk van de kont van de jongen zou zien…? Tering, dat beloofde wat. Zijn lul was keihard. Het gaat gewoon vanzelf, dokter, ik kan er niks aan doen. 

Wie dagelijks door de stad wandelt, wordt regelmatig geconfronteerd met het zogenoemde ‘bouwvakkersdecolleté’. Een enkele keer is dat een lust voor het oog, maar zoals geoefende gluurders weten, is helaas bij verreweg de meeste werklieden het probleem dat het afzakken van de broek wel wordt bevórderd door hun bukkende of knielende houding, maar in eerste aanleg optreedt doordat ze vele kilo’s overgewicht meetorsen, waardoor de argeloze voorbijganger wordt getrakteerd op twee grote, platte speklappen die lillend over een strak gespannen broeksband puilen. Maar dit… dit was andere koffie, o zo! Dit beloofde een uitzondering te worden die Boudewijn nog wekenlang haarscherp voor de geest zou staan.



De vuilnisauto stond stil, recht onder Boudewijns balkon. Hij kon bijna niet wachten tot het ding weer zou gaan rijden, want dan zou de actie zich bij hem vandaan begeven, en dan zou hij zicht krijgen op… Jaaaa! Het vehikel kwam in beweging. Boudewijn perste zichzelf helemaal in die hoek van het balkon vanwaar hij het eerst… Oooo, zag hij daar inderdaad…? Hij huiverde van geilheid.

Yesss!!! Toen de jongen met de muts zich bukte om een zak van de straat te pakken, zag Boudewijn niet alleen een atletische, bruine onderrug verschijnen, maar vooral ook een royaal gedeelte van een onweerstaanbare jongemannenkont: het bovenste stuk van twee gespierde, caramelkleurige billen, waarvan de stevige weefsels zich met elke beweging van de man aan- en ontspanden. Sodeju…! Het was spectaculair.

Tot Boudewijns grote vreugde had een jaar eerder bij de dienst Stadsreiniging het zogeheten ‘nieuwe tillen’ zijn intrede gedaan: daarbij zakt men bij het vastpakken van het te tillen voorwerp door de knieën, trekt de rug helemaal hol en brengt dan de heupen zo ver mogelijk naar achteren. Vervolgens tilt men met de beenspieren. Wat een wáánzinnige vondst was dat!! In de eerste plaats natuurlijk wegens haar arbotechnische winst, in termen van het besparen van menselijk leed en maatschappelijke kosten, geen misverstand. Maar de lezer kan het onze held vast wel vergeven dat hij daarnaast ook oog had voor de esthetische voordelen van deze innovatieve methode, die op een dag als vandaag als nooit tevoren werden geïllustreerd, gewoon voor zijn eigen fucking voordeur. Godkanonnen! Boudewijn voelde een sterke verleiding om voortaan twee keer per week een doosje bakstenen aan de straat te zetten, want bij elke zware last stak de jongen met de muts zijn kogelronde kont mijlenver naar achteren, zodat de fluorescerend oranje broek nog een paar centimeter verder omlaag werd getrokken, en de twee gulle, goudkleurige appels van vlees voor zowat een derde deel werden onthuld, terwijl het heldere zonlicht een plagerig spelletje speelde met die duistere, even geheimzinnige als verlokkende spelonk ertussen; op sommige momenten had Boudewijn de indruk dat hij er vanaf zijn adelaarsnest recht in naar beneden kon kijken. 



***



Het zou overdreven zijn om te zeggen dat het schouwspel elke keer zo grandioos was als vandaag, maar doorgaans waren de vuilnismannen natuurlijk jong en gespierd, en Boudewijn vond het merendeel van hen uiterst aantrekkelijk. Daarbij was het naar zijn overtuiging niet eens alleen hun fysieke verschijning waardoor hij elke maandag en donderdag in vervoering raakte; hij genoot net zozeer van de soepelheid van hun bewegingen, van het schijnbare gemak waarmee ze de zware zakken in de hongerige muil van hun wagen wierpen en van hun ontspannen en gemoedelijke manier van doen: ze maakten dikwijls geintjes met elkaar, liepen soms zelfs baldadig te stompen of te stoeien achter die auto, en wanneer ze toevallig omhoogkeken en hem zagen staan op zijn balkon, staken ze onveranderlijk hun hand op met een big smile, hem een blik gunnend op twee rijen blinkend witte tanden. Boudewijn zwaaide dan enthousiast terug en keek ze glunderend na, terwijl het spektakel zich weer verwijderde. Toen hij eens een vriend had verteld over zijn liefhebberij, had die hem spottend gevraagd of hij soms trachtte om zo’n vuilnisman te versieren vanaf zijn balkon. Hou op, zeg! Hij zou eerdaags eenenvijftig worden, en een van de vreugden van de middelbare leeftijd, vond Boudewijn, was dat hij intens kon genieten van het kijken naar een mooie jongen of man, zonder de geringste behoefte aan iets anders dan kijken, zwaaien en genieten. Flirten zonder winstoogmerk, zeg maar. 

De vuilnisophalers die Boudewijn tweemaal per week observeerde, waren altijd man; blijkbaar was Nederland nog niet toe aan de vuilnisvrouw. Ze waren ook altijd stoer; nogal wiedes, bij deze beroepsgroep. Minder wiedes was, dat het vrijwel altijd donkere mannen waren – als hij eens in de maand een witte achter die auto zag lopen was het veel. En daar zat onze vriend best een beetje mee in zijn maag. 



Want hij snapte echt wel dat aan dat gegeven een schrijnend onrecht ten grondslag lag. Niet dat het geen eerzaam beroep zou zijn, dat van vuilnisman, o nee! Zonder een goed functionerende vuilnisdienst zou het met de gestegen levensverwachting van de afgelopen honderdvijftig jaar snel gedaan zijn; feitelijk gaat het om een van de pijlers onder onze beschaving. Het was meer dat hij in het voorafgaande jaar eens had gegoogeld wat een vuilnisophaler verdiende. In de vacatureteksten op internet werd ‘beladers afvalinzameling’ een vanaf-salaris beloofd van 1.856 euro bruto in de maand, voor veertig uur per week. Dat lijkt op het eerste gezicht al wat schraal, voor zo’n zwaar beroep. Maar vervolgens had Boudewijn gedurende de hele daaropvolgende zomer elke maandag en donderdag geteld hoeveel vuilniszakken er ’s ochtends op de mannen stonden te wachten in zijn stukje straat, en op elke ophaaldag twee willekeurige zakken gewogen met een weeghaak. Daarna had hij zich op zijn balkon geposteerd en met behulp van een stopwatch gemeten hoelang de auto met de twee vuilnismannen erover deed om zich door zijn straatje heen te werken.

Toen hij in de herfst zijn data analyseerde, stelde hij vast dat er gemiddeld drieënzeventig komma zeven vuilniszakken aan de straat stonden, die gemiddeld drie komma drie kilo wogen, en dat de vuilnismannen er gemiddeld twee minuten en tweeëndertig seconden over deden om die zakken in te zamelen. Nou, dat lijkt allemaal tot daaraan toe. Tot je al je cijfers gaat combineren! Want dan blijkt ineens dat ‘beladers afvalinzameling’ per man niet minder dan tweehonderdvierenzeventig kilo afval in hun auto moeten gooien om één euro te verdienen! En dat ze aan het eind van de dag het gewicht van eenentwintig Volkswagen Polo’s hebben opgetild en door de lucht geslingerd, voor in totaal zesentachtig euro en drieëndertig cent… Bruto! De onthutste Boudewijn had zijn berekening wel drie keer gecontroleerd, maar het was echt waar. O, wat was hij dankbaar dat hij nimmer was bezweken voor de aanvechting om doosjes bakstenen aan de straat te zetten! 

En zo edel als het mag zijn om in je levensonderhoud te voorzien door de publieke ruimte schoon te houden, het feit dat donkere mannen oververtegenwoordigd zijn in deze beroepsgroep, betekent onwrikbaar dat ze in andere beroepsgroepen óndervertegenwoordigd zijn, en dat zijn natuurlijk de witteboordenberoepen, waarin men van de ene vergadering naar de andere wandelt en seminars en symposia bezoekt in het kader van de deskundigheidsbevordering; ogenschijnlijk werk, maar in feite geïnstitutionaliseerde rustmomenten waarin de deelnemers voornamelijk bezig zijn om zich voor te bereiden op de netwerkborrel na afloop – ‘Ja hoor, Wim, tuurlijk mag je daarvoor overuren schrijven, dat doen we allemaal.’ 



Dat zwarte mannen tot die witteboordenberoepen geen of verminderd toegang hadden, was een maatschappelijke misstand die Boudewijn betreurde, maar die hij niet met een vingerknip kon oplossen. Zeker niet omdat het een internationaal probleem was. Als hij in Londen of Parijs was, dan keek hij natuurlijk net zo geobsedeerd als thuis, en ook daar was het hem opgevallen dat bijna alle vuilnismannen zwart waren. Maar… mocht hij zich daar zomaar achter verschuilen? Moest hij niet ook naar zichzelf kijken? Met andere woorden: hoe zat het met zijn hitsige geloer vanaf dat balkon? Was dát moreel aanvaardbaar? 

Juridisch zat hij wel safe: het met belangstelling bekijken van gemeenteambtenaren die hun functie uitoefenen op de openbare weg is niet strafbaar, zeker niet als men geen aanstoot geeft. En zelfs als Boudewijn wel aanstoot zou geven –dus als een van de beloerden het geloer als zodanig zou herkennen en ertegen in het geweer zou komen – dan zag hij een eventuele aanklacht met het volste vertrouwen tegemoet, zolang hij zich niet schuldig zou maken aan beledigende teksten of gebaren, en daarvan was geen sprake. Nee, het ging hem erom of het moreel gezien aanvaardbaar was om argeloze zwarte mannen die bezig waren met de uitoefening van hun slechtbetaalde maar eerzame beroep, een beroep nota bene waar zij in werden gepusht door een samenleving die hen systematisch achterstelde, heimelijk te begluren en ‘hun lichamen te objectiveren’ zoals dat heet – en zich er na afloop ongenadig op af te rukken natuurlijk, maar dan waren die mannen allang de straat weer uit – terwijl zij, als ze dat wél zouden weten, waarschijnlijk pislink op hem zouden worden, en niet zozeer een vriendelijke hand in de lucht zouden steken als wel een gestrekte middelvinger. 

Kon dat door de beugel, of was hij een perverse smeerpijp? Of was zijn gedrag zelfs… racistisch?



Fuck, dat was geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Van het predicaat ‘perverse smeerpijp’ lag Boudewijn niet wakker, dat had hij al lang geleden als geuzennaam aanvaard. Maar racisme, dat was andere koek! 

Die zwarte mannen hadden er geen last van. Wat niet weet, wat niet deert. Ja, dat rolt er gemakkelijk uit, zo’n gemeenplaats, maar snijdt die ook hout? Neen, uiteraard. Deze redenering mocht hem juridisch uit de wind houden, maar moreel gezien speelde ze geen rol. Als iemand kwalijke gedachten heeft over een ander, en die ander weet dat niet, dan worden die gedachten daar niet minder kwalijk van. 

Maar… wáren zijn gedachten kwalijk? Dan gaat het dus over dat objectiveren van andermans lichaam. Dat is beslist geen edele gewoonte, wie zal het bestrijden? Vrouwen maken er dikwijls bezwaar tegen als mannen dat doen, en terecht! 

Veel mannen doen het. Héél veel mannen zelfs – ja, vrijwel elke man met wie Boudewijn daarover ooit een eerlijk gesprek had gevoerd, bleek er stapelgek op te zijn, op dat objectiveren van andermans lichaam, en deed het met het grootste genoegen, de godganse dag door, en morgen en overmorgen weer. Nou, dan zouden mannen onder elkaar daar toch wel begrip voor hebben, of niet? 

Dat bracht hem bij de volgende vraag: wisten ze het inderdaad niet? Als alle mannen zich eraan schuldig maken, dan weten ze dat toch van elkaar? 

Ja, in theorie!, smaalde Boudewijns geweten; jij weet best dat heteromannen op loergebied – maar niet alleen daar – zichzelf uitsluitend in de actieve rol zien, dus als loerder, en nooit in de passieve rol, als beloerde. Altijd als jager, nooit als prooi. Ze reageren doorgaans als door een wesp gestoken als ze in de smiezen krijgen dat een andere vent begerig naar ze zit te kijken. Maar ja, heteromannen gaan er nou eenmaal klakkeloos van uit dat alle mannen om hen heen ook hetero zijn, tot het tegendeel is gebleken, uit een uitbundige outfit of uit een nogal elegant loopje of doordat twee mannen elkaars hand vasthouden. 

Nou nog gekker!, protesteerde Boudewijn verontwaardigd. Daar kon hij toch niks aan doen, dat die hetero’s daar zomaar van uitgaan? Dat zij zichzelf altijd zien als de maat van alle dingen? Nee, dat was inderdaad niet redelijk. Die kerels zijn gewoon verantwoordelijk voor hun eigen onwetendheid, ben jij mal. 

Maar zijn geweten gaf het nog niet op: viel het onze vriend dan niet te verwijten dat hij zwarte mannen erotisch stereotypeerde, door zich seksueel te verlustigen in hun vuilnismanzijn, als het ware? Ai. Boudewijn aarzelde. Als er elke maandag en donderdag een zwarte communicatiemedewerker met brede schouders door zijn straat zou lopen, in een strak T-shirtje en met zijn broek op halfzeven, dan zou hij daar net zo goed naar kijken. Maar ja, die communicatiemedewerker liep daar niet, want die zat te vergaderen, in een zee van witte collega’s. Als een witte raaf, maar dan omgekeerd. 

Hoewel… klopte dat antwoord wel? Zo’n communicatiemedewerker, die loopt toch niet op dezelfde manier als een vuilnisman. En hij bukt zich ook niet elke vijf meter. En hij heeft geen wasbordje, maar een kantoorbuik, van het vergaderen, en niet te vergeten van de witte wijn en de kaasstengels bij de netwerkborrel na afloop. 



En er werkten natuurlijk ook witte mannen bij de Stadsreiniging. Massa’s! Pleitte dát Boudewijn dan niet vrij? Hm. Hij had de witte medewerkers van de dienst grondig bestudeerd, en vastgesteld dat zij konden worden ingedeeld in twee categorieën: verreweg de meeste waren uitgebluste vijftigers met een okergele nicotinesnor, gewoonlijk gezeten achter het stuur van de bezemkar, of hooguit meesjokkend in een veeg- of prikploeg; maar daarnaast liepen er, ontegenzeggenlijk, af en toe atletische, witte jonge mannen achter de vuilniswagen, een kleine minderheid ten opzichte van al die atletische zwarte jonge mannen, maar toch, ze waren er! 

Doch daar wierp zijn geweten hem alweer een nieuwe vraag voor de voeten: word jij wel net zo opgewonden van de witte ‘beladers’ als van de zwarte, Boudewijn de Graaf? 

Oef, dat was wel een dingetje. Want hoe aantrekkelijk ze ook waren, Boudewijn moest erkennen dat hij van hen toch een stuk minder hitsig werd dan van hun zwarte collega's. Dat was vreemd, want hij viel gerust wel op witte mannen. 

Zeker weten? vroeg zijn geweten streng. 

Nou en of!, betoogde hij gloedvol. Neem nou de brandweer. Twee straten verderop was een kazerne, en daar zaten op deze warme junidagen de brandweermannen buiten op de stoep in een korte broek te wachten tot er ergens brand was. Een hele stoep vol blote mannendijen, Boudewijn liep te lekken in het voorbijgaan. En in vrijwel alle gevallen waren dat roomblanke mannendijen, want omdat het zo’n felbegeerd baantje is – twee dagen in je korte broek op de stoep zitten en daarna weer een week thuis uitrusten, waar krijg je het? – zijn brandweerlieden in dezelfde meerderheid wit als de huisvuilophalers achter de wagen zwart zijn. En hoewel Boudewijn scherp zag hoe wrang dat onrecht was, moest hij tot zijn ellende opbiechten dat hij niettemin die blonde brandweerbenen supergeil vond. Er was geen ontkennen aan, want hij drentelde er op zulke dagen wel vier keer voorbij. Of zes keer. Of acht keer, als hij durfde, de ene keer met een petje op, en dan weer met een zonnebril, in de hoop niet op te vallen. 



De conclusie die zich onvermijdelijk opdrong, was dat Boudewijn seksueel opgewonden werd van vuilnisophalers die groot en donker waren, en van brandweermannen die groot en blond waren, hoewel hij bij die laatsten tot zijn verdediging kon aanvoeren dat het bij gebrek aan beter was, want een zwarte brandweerman in korte broek zou hij met open armen – en benen – hebben ontvangen. 

Afijn, het was een heel getob geworden, en op enig moment had Boudewijn de vraag omgedraaid: zouden zwarte heteromannen onbekommerd een aantrekkelijke witte vrouw nakijken wanneer zij in de openbare ruimte haar beroep uitoefent? 

Het scheelde maar weinig of hij had meteen geantwoord met een juichend ‘Túúrlijk!!’, maar zijn geweten riep hem net op tijd tot de orde: hij was het aan zijn stand verplicht om de kwestie serieus te onderzoeken. 



***



Daartoe was Boudewijn naar Amsterdam Zuid-Oost gereisd, en had hij zich genesteld op een terras op het Bijlmerplein, waar de consumpties werden geserveerd door een blonde dame die haar indrukwekkende derrière in een zwarte broek had weten te wringen waarvan de naden daardoor zwaar op de proef werden gesteld. 

Gewapend met pen en papier had hij alle donkere mannen die het terras passeerden nauwlettend geobserveerd en hun reactie op de serveerster geturfd. Toen hij zijn cappuccino op had, was zijn vermoeden op overstelpende wijze bevestigd. Op het scoreformulier dat hij had gemaakt, stond in de rubriek ‘ziet haar, maar is niet geïnteresseerd’ slechts een enkel eenzaam streepje, de rubriek ‘gluurt stiekem naar haar’ was zelfs helemaal leeg, maar achter ‘geeft onbekommerd zijn ogen de kost’ stonden… eenentwintig streepjes. Alsjeblieft. 



Gegeven de veelgehoorde bewering dat een op de twintig mannen homo is, zou deze uitslag zelfs kunnen betekenen dat die ene man die geen belangstelling had een donkere homo was, zodat het scoringspercentage van de onderzoekspopulatie zelfs honderd procent was. ‘Nou en?’ smaalde het stemmetje van zijn geweten. ‘Is dat soms een effectieve verontschuldiging? Mag jij kwaad met kwaad vergelden? Wat gij niet wilt dat u geschiedt, Boudewijn.’

Au! Maar… was daar dan sprake van, dat aan die vuilnismannen iets geschiedde wat hij zelf niet zou willen? Integendeel, meende Boudewijn. Sterker nog, als elke maandag en donderdag zwarte mannen hém met begeerte zouden gadeslaan, dan zou hij daarvan zo geil worden als een spekbokking, en al helemaal als ze zich na afloop bij de herinnering zouden afrukken, en met hun gespierde rechterhand die grote, zwarte zwans enzovoort.

Hoho, vader!, snibde het stemmetje, dat is niet eerlijk. Je moet rekenen dat die vuilnismannen, althans in meerderheid, hetero zijn, en daarom veel minder gediend van jouw belangstelling dan jij van de hunne, dus jij mag dat niet zomaar omdraaien.

Pffff! blies Boudewijn terug, ook goed, zeikerd! Dan draaien we het niet om. Dan wordt dus de vraag: zou hij er wakker van liggen als hij zou weten dat de serveerster van dat terras hem begerig zou bekijken, en na zijn vertrek in de keuken haar vrouwenvagijn zou ontbloten en een overgebleven komkommer zou insmeren met slaolie om hem diep in haar opgezwollen horecapoes et cetera? Zou hij daar aanstoot aan nemen? Schei toch uit. Hij zou zich een hoedje lachen. 

Welnu. Was het dan niet aannemelijk dat de zwarte vuilnismannen zo vrolijk hun hand in de lucht staken omdat zij zich op hun beurt een hoedje lachten om die ouwe, witte nicht die op zijn balkon naar ze stond te gluren? 

En daar had hij het maar op gehouden.


Vrijdag 2 juni 2018, Amsterdam – Londen



‘Wie gaat er aan het gangpad?’ vroeg Boudewijn. 

‘Jij,’ zei Aziz. ‘Als dan een lekker kontje voorbijkomt, kun je er zo achteraan hollen. Anders moet ik aldoor opstaan.’ Hij schoof de rij in, knikte vriendelijk naar het meisje dat bij het raampje zat en liet zich zakken op de middelste stoel. Boudewijn sloot grinnikend zijn rugzakje door de twee koorden ervan aan te trekken, stopte het in de opbergruimte boven de stoelen en ging aan het gangpad zitten. 

Het was warm in de cabine, hoewel het pas negen uur in de ochtend was; de felle junizon scheen door het raampje rechts het toestel in, en viel daar op het toetsenbord van de laptop op de schoot van Aziz’ buurvrouw.



‘Ladies and gentlemen, we welcome you on board of this EasyJet flight.’ De bariton die de tekst had ingesproken klonk oneindig warm en sympathiek; af en toe werd de stem zelfs ronduit hees, zo puur en intens waren de emoties die werden overgebracht. ‘Please keep the aisle clear, so that the other passengers can move forward to their seats.’ Wanneer zo’n stem dat aan je vraagt, dan weet je natuurlijk niet hoe snel je aan het verzoek moet voldoen. Maar als er verderop iemand het gangpad verspert, zoals nu gebeurde, dan staat de hele rij stokstil, zo gloedvol als de stem mag wezen.

Boudewijn staarde afwezig langs de rij wachtende passagiers. Sommige mensen begonnen tekenen van… Godnogantoe!! Opeens was hij klaarwakker. Hij veerde overeind in zijn stoel terwijl hij hoorbaar inademde. Aziz keek op. ‘Wat is er?’ Boudewijn gaf een kort knikje naar de rij. 

Samen keken ze naar een donkere jongen van een jaar of twintig die twee stoelrijen verderop in het gangpad stond. Een hele knappe jongen: hij had volle, brede lippen, een stevige neus en grote donkere ogen, die nét iets verder uit elkaar stonden dan je zou verwachten, wat hem onthutsend sexy maakte. Hij droeg een zwart petje, achterstevoren, een wit hemdje waar een oversized zonnebril in hing vol kristalletjes, en een knalrood trainingsjack. Zijn gespierde arm lag om de schouder van het meisje dat schuin voor hem stond. Zij had ook een donkere huid en was al net zo knap; haar lange haar hing aan één kant van haar gezicht omlaag in een waterval van weelderige zwarte vlechten. Af en toe keek ze met verliefde ogen op naar het gezicht van de jongen achter haar. 

‘Lekker ding, inderdaad. Cool hemdje. Coole zonnebril ook.’ Aziz liet zich weer achterover zakken in zijn stoel. 

‘Zeker,’ zei Boudewijn, ‘maar eh… heb jij ónder dat coole hemdje gekeken, Aziz?’ En hij knikte opnieuw in de richting van de jongen; dit keer lag er echter meer spanning in het gebaar, en was het ook lager gericht. 

‘O? Is het bingo?’ Aziz kwam wat verder overeind, zodat hij tussen de leuningen van de stoelen voor hen door kon kijken. ‘Het is een zwarte jongen, dus hij zal wel…’ Op dat moment verwijdden zijn ogen zich, en zijn stem klonk schor toen hij, na een paar seconden, langzaam zei: ‘Holy shit…’ 

De twee mannen zwegen langdurig, terwijl ze keken met brandende ogen, Boudewijn door het gangpad, langs de wachtende passagiers, en Aziz tussen de vliegtuigstoelen door. 



Onder zijn hagelwitte hemdje droeg de jongen een even witte Calvin Klein-onderbroek, en daaroverheen een vaalblauwe jeans met gaten, die beide laag op zijn heupen hingen; zo laag dat het hemdje er bij lange na niet in slaagde om de afstand te overbruggen. En wat waren onze vrienden daar dankbaar voor! Want daardoor konden zij zich vergapen aan datgene wat zich etaleerde tussen dat hemdje en die Calvin Klein: een prachtige, bruine jongensbuik. Een verrukkelijke laagvlakte, geflankeerd door krachtige schuine buikspieren. En wat was dat… die donkere zweem onderin… kon dat werkelijk… nee, serieus: op deze afstand zou je bíjna denken dat die jongen daar zijn fokking schaamhaar liep te showen, net boven de hagelwitte band van die onderbroek, waarop alleen de bovenste helft van de iconische letters leesbaar was; de onderste helft werd bedekt door de band van de versleten jeans. 

In zo’n afgezakte broek zie je normaalgesproken de contouren van de mannelijke geslachtsdelen niet zo duidelijk, en al helemaal niet als het een stugge stof betreft, zoals denim, maar op enig punt in het spectrum komen de natuurwetten te hulp; als het volume maar groot genoeg is, dan overwint dat uiteindelijk elke stugheid. Dat punt was hier ruimschoots bereikt: de zwelling in het kruis, in de vorm van een naar links afhangende cilinder, vertelde de twee starende mannen alles wat ze wilden weten. 

De zwoele EasyJet-bariton was nog altijd aan het woord. ‘Our on-board boutique offers you a wide range of exciting gifts, gadgets and toys.’

‘I can see that,’ mompelde Boudewijn. 

‘Please take care of your personal luggage. Small items can be kept on your lap or under the seat in front of you. Large items however must be stowed in the overhead bins.’ 

‘How about extra large items?’ vroeg Boudewijn aan de speaker boven zijn hoofd. ‘Wat moet daarmee… Hé! Komt ie, Aziz!’ 



En inderdaad had de rij in het gangpad zich in beweging gezet, en schuifelde de chocoprins stapje voor stapje hun kant op. Boudewijn voelde hoe zijn ademhaling zwaarder werd, en ook in de stoel naast hem was de opwinding hoorbaar. ‘Wat. Een. Ongelofelijke. Spetter,’ zei hij zacht.

‘Het is waanzinnig. Loopt in Londen iedereen er zo bij?’

‘Was het maar waar. Maar wij gaan niet voor niks naar Walworth. Als je in die buurt loopt, word je helemaal dizzy, Aziz. De mooiste en stoerste zwarte mannen die je ooit hebt gezien, de een na de ander, er komt geen eind aan.’

‘Boudewijn, je kijkt heel schaamteloos. Straks ga je je weer schuldig voelen over je voyeurisme.’ Boudewijn had Aziz weleens deelgenoot gemaakt van de twijfels die hem bevingen wanneer hij toegaf aan zijn tomeloze belangstelling. 

‘Ik ben helemaal geen voyeur! Een voyeur kijkt stiekem. Ik niet, ik kijk in alle openheid.’

‘Welnee, dat denk je maar. Die mannen zien misschien wel dat jij kijkt, maar ze hebben geen idee waaróm je kijkt. En ze weten al helemaal niet wat jij daarbij denkt. De vuilnismannen in jouw straat niet, en deze jongen ook niet. En daarom ben jij een voyeur.’



Boudewijn was stil. Nu, dat gebeurde niet vaak! Wat Aziz had gezegd, viel een-op-een samen met de zorgen die hij zelf had, en die hij dan toch een beetje luchtig wegredeneerde. 

Maar… moest hij dan nu niet eindelijk… eerlijk worden? Man en paard noemen, als het ware, en deze jongen klip en klaar vertellen wat hij van hem vond? Zou dat niet dé manier zijn om zich te bevrijden van zijn smeulende schuldgevoelens, om elke zweem van gluiperigheid en achterbaksheid definitief van zich af te schudden, om dat stemmetje in zijn hoofd, dat sarde en jende wanneer de vuilnismannen lachend hun hand naar hem opstaken, en soms dagenlang door bleef zuigen, zo van: o, als ze toch eens wisten wat jij dacht, dan zouden ze heus niet zo vriendelijk lachen en zwaaien!, om dat stemmetje voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen? En als… als deze jongen dan positief zou reageren, bijvoorbeeld met een relaxte grijns, of wellicht zelfs met een olijke boks, zou hij dan… zou hij dan eigenlijk niet reageren namens al die honderden vuilnisophalers die Boudewijn de afgelopen jaren vanaf zijn balkon had bekeken – alsmede alle vuilnisophalers hij in de toekomst nog zóu bekijken – en daarmee Boudewijn… absolutie verlenen, tot in alle eeuwigheid, voor zijn onverzadigbare geloer en gestaar? 



‘Je hebt gelijk,’ zei Boudewijn. 

‘Wát?’ Aziz wist niet wat hij hoorde. 

‘Je hebt gelijk! Ik zal… spreken. Ik zal open kaart spelen, vandaag. Ik ga deze jongen gewoon vertellen wat ik van hem denk. Dan ben ik definitief geen voyeur, maar een… authentieke bewonderaar.’

Aziz zat hem sceptisch aan te kijken. ‘Weet je dat wel zeker? Heb je een goeie tandartsverzekering?’

‘Kom kom, niet zo wantrouwig. Het lijkt me een hartstikke vriendelijke jongen.’

‘O ja? Omdat hij die bazooka in zijn broek heeft, zeker. Hahaha! Hij is vast ook heel intelligent, Boudewijn. En hij kan geweldig voetballen, maar ook pianospelen, en hij is heel goed in wiskunde. Kijk maar in dat kruis, dan weet je toch voldoende?’

‘Wat een bitterheid, Aziz… Je bent gewoon jaloers. Stikjaloers ben je, omdat jij niet aan het gangpad zit, en ik wel. Eigen schuld, dikke…?’ 

Aziz snoof. 



Het moment was daar: de jongen en zijn vriendin bereikten de rij waarin onze vrienden zaten. Ze stonden schuin voor Boudewijn. Op nog geen dertig centimeter van zijn gezicht, en op ruim een meter van dat van Aziz, verschenen het te korte hemdje, dat krap tot de navel reikte, en daaronder die zinsbegoochelende jongensbuik waarvan ze nu elk detail konden zien: de satijnzachte, donkerbruine huid die strak gespannen stond, glad en matglanzend, over een set verbluffende buikspieren, zo sensueel, zo… inténs begeerlijk. En het was werkelijk waar: onder aan die buik kwamen kleine, ondeugende, glanzende krulhaartjes brutaal boven de Calvin Klein uit piepen. En daar weer onder, in de vale spijkerbroek, hing die lijvige zwelling, log en zwaar. Bij elk stapje dat de jongen deed met zijn linkerbeen, werd het gevaarte iets krachtiger in het versleten textiel geperst, zodat het zich nog geprononceerder aan de toeschouwer vertoonde. 

Boudewijn keek met grote ogen, zonder te knipperen, en deed een ultieme poging om elke bijzonderheid van het verrukkelijke uitzicht te registreren en voor eeuwig in zijn geheugen te beitelen. Maar ook zijn neusgaten sperde hij zo wijd mogelijk open en hij snoof de lucht diep naar binnen, in de hoop dat hij een paar geurmoleculen kon bemachtigen die het onderlichaam van de jongen uitwasemde. En juist toen hij meende dat hij inderdaad een vleug te pakken had, van een zoet, kruidig aroma dat hem duizelig maakte van opwinding, hoorde hij achter zich een doffe bons, gevolgd door een welgemeend ‘godverdomme’. Uit de rij wachtenden klonken half onderdrukte kreten van ergernis.

Boudewijn slaagde erin om zijn blik los te maken van het heerlijke schouwspel voor zijn neus, en over zijn schouder in het gangpad achter zich te kijken. Daar zag hij een jonge vrouw bezig om de inhoud van haar opengesprongen rolkoffertje bijeen te rapen. Hij voelde een innige vreugde, in de eerste plaats omdat dit lot haar had getroffen en niet hem – hoewel hij best benieuwd was hoe mensen kijken als er een overmaatse zwarte buttplug naast hen door het gangpad stuitert – maar natuurlijk vooral omdat dit betekende dat de rij passagiers andermaal tot stilstand zou komen. Uitgerekend nu! 

Hij draaide zich weer naar Aziz. ‘Er is een engel in het vliegtuig, Aziz. Een engel die door god is gezonden om precies op dit moment haar ondergoed in het gangpad uit te storten. Dus als je wilt weten wat voor ondergoed de engelen dragen, dan moet je nu kijken.’ Aziz giechelde, maar zijn belangstelling voor de buik en de bobbel van de zwarte jongen was groter dan die voor het ondergoed der engelen.

‘Please make sure that your seat back and your tray table are in the upright position,’ verzocht EasyJet. Boudewijn had de indruk dat zijn leuning al rechtop stond, maar drukte voor de zekerheid toch even op het knopje in de armsteun. ‘Wow!!’ Zijn stoelleuning sprong minstens acht centimeter naar voren, en daarmee ook Boudewijn zelf – maar vooral… zijn ogen! Acht hele centimeters dichter bij die verlokkende jongensbuik. Acht centimeter lijkt niet veel, maar of je met je gezicht op dertig centimeter zit van de mooiste buik die je ooit hebt gezien of op tweeëntwintig, dat maakt een wereld van verschil; het is te hopen dat de lezer ooit in de positie zal verkeren om dat zelf te ervaren.

‘When seated, just lean back, relax and enjoy the flight,’ klonk het hartelijk uit de speakers. 

‘Mijn idee!’ prevelde Boudewijn vergenoegd.



‘En, Boudewijn?’ vroeg Aziz lijzig. ‘Ik dacht dat jij deze jongen iets ging vertellen. Daar heb je nu mooi de tijd voor.’

Boudewijn bromde iets onverstaanbaars. Hij keek eens om zich heen, om te zien wat er zoal op vrijdagochtend naar Londen vloog: modieuze stelletjes, zakenlieden, winkelvriendinnen, vaders op stap met hun tienerzoon. Moest hij hier nu ten overstaan van al die mensen zijn integere complimentjes gaan oplepelen? Hm. Wat gingen die mensen daarvan denken? Nu, dat liet zich raden: ouwe, witte nicht probeert jonge, zwarte hetero te versieren met doorzichtig geslijm; nota bene onder de neus van zijn vriendin. Nee, van de publieke opinie had hij weinig te verwachten. Dat hij helemaal niemand wilde versieren, dat hij ‘flirtte zonder winstoogmerk’, dat geloofde natuurlijk geen hond. 

‘Nou, mister?’ spotte Aziz. ‘Waar blijft jouw authentieke bewondering? Of… ben je toch gewoon een voyeur?’

Boudewijn maakte een onrustige beweging met zijn kaak. Hij had nog maar weinig tijd. Het kon nog een halve minuut duren tot die engel haar stringetjes weer in dat koffertje had gepropt, maar niet veel meer, en daarna zou de rij zich onverbiddelijk weer in beweging zetten. Hij keek omhoog. ‘Excuse me!’ 

‘Fuck! Respect, man!’ hoorde hij Aziz fluisteren. 

Daarop stak Boudewijn een hand opzij en griste Aziz diens rode petje van het hoofd. ‘Excuse me,’ herhaalde hij tegen de zwarte jongen, terwijl hij het hoofddeksel voor zich in de lucht stak, ‘my friend forgot to put his cap in the overhead bin. Would you please be so kind…?’ 

‘Lafaard,’ klonk het achter hem. ‘Voyeur!’



De zwarte jongen keek omlaag. ‘No problem’, zei hij met een diepe stem. Hij pakte het petje aan en legde het in de opbergruimte, waarvan de klep nog openstond.

De twee mannen die naar hem keken, slaakten een zachte, maar heel diepe zucht, op precies hetzelfde moment. Want doordat de jongen zijn arm optilde, naar de opbergruimte, schoof zijn korte hemdje nog een heel stuk verder omhoog. Zodoende keken onze vrienden ineens tegen de navel van de jongen aan, een rond, plat knoopje in een ondiep kuiltje, maar aan de rechterkant, waar het hemdje nog wat verder naar boven was gegaan, daar verschenen… blokjes. Rechthoekige blokjes die onder de glooiende, matglanzende huid lagen als kleine biscuitjes die waren overgoten met een dikke laag vloeibare, pure chocola. Boudewijn voelde zichzelf licht worden in zijn hoofd. 



‘Are you sure about this?’ klonk de diepe stem van boven hun hoofden. ‘It’s just a small thingie. It might get lost between them suitcases.’ 

‘You are so kind,’ zei Boudewijn. ‘Maybe you can put it in that small backpack up there. The green one.’ 

‘This one?’ De jongen trok het rugzakje naar voren. 

‘Yes! That’s it.’

En jawel. Nu moest de jongen het rugzakje openen en het petje erin stoppen, dus nu ging ook… de andere arm naar boven!! En dat betekende dat het hemdje nóg verder omhoogging, en ditmaal over de hele breedte van de jongensromp, zodat aan de zijkanten zelfs zijn zwevende ribben in beeld kwamen, en aan weerszijden boven de navel, in twee rijtjes, hoekige, donkerbruine broodjes. 

Op dat moment klapte Aziz’ buurvrouw haar laptop dicht. De metallic cover van haar apparaat ving de zon die schuin de cabine in scheen, en wierp een rechthoek van het gouden licht naar links omhoog, precies op de buik van de zwarte jongen die in het gangpad stond. Bij elke beweging van de atletische tors speelde het licht met het kostelijke reliëf; dan danste het schijnsel over de verheven, iets opbollende vlakjes, terwijl in de horizontale en verticale geultjes daartussen de schaduwen vrolijk heen en weer dartelden. 

‘Jezusmina…’ fluisterde Boudewijn. 



De engel had blijkbaar haar lingerie weer ingepakt, want de rij kwam in beweging. Maar de jongen maakte rustig zijn klusje af: hij trok het rugzakje weer dicht en stopte het terug in de opbergruimte. Pas daarna kwamen zijn gespierde armen naar beneden en verhulde het hemdje helaas weer de schatten die kortstondig hadden geflonkerd. 

‘Thank you so much!’

‘No problem.’

En weg waren ze.



Natuurlijk keek Boudewijn onmiddellijk om – een hemdje dat aan de voorkant te kort is, is dat ook aan de achterkant, en een broek die van voren op half zeven hangt, doet dat ook van achteren – maar helaas: één plus één was in dit geval niet twee, want dat onzalige trainingsjack hing ervoor. Nou ja, niet voor niks natuurlijk. Het tweetal liep door tot achter in het toestel en nam daar plaats. 



***



‘Jezus christus,’ kreunde Boudewijn, terwijl hij weer achteroverleunde. ‘Ik geloof dat ik het zuurstofmasker al wel kan gebruiken…’

‘O ja? Ik weet wel iets beters om over mijn neus en mond te plaatsen.’

‘Aziz, dat zoiets werkelijk bestaat! Ik bedoel: je weet het, je kent het van films, maar om het zelf, van zo ontstellend dichtbij, met eigen ogen te zien… Die gast is toch waanzinnig?’

‘Hij is amazing.’

‘Hij is ronduit… mondwaterend.’ Aziz trok een wenkbrauw op. ‘Ja, dat woord heb je niet geleerd bij de taalcursus. Terecht, want het bestond tot vandaag alleen in het Engels. Ik ben al een tijdje op zoek naar een passende gelegenheid om het in het Nederlands te introduceren, en als dit er geen een is, wat dan wel?’

‘Helemaal met je eens, Boudewijn. Het is alleen zo jammer dat je dat tegen mij zegt, en niet tegen hem.’

‘Dat is waar. Maar de vlucht is nog niet voorbij.’

‘Hm.’



Het vliegtuig raasde met brullende motoren over de startbaan, waardoor de twee mannen in hun rugleuning werden gedrukt. ‘En in de wijk waar ons appartement is, daar lopen veel van deze jongens?’ vroeg Aziz. ‘Dat zei jij toch?’ 

‘Massa’s. Ja, als ik daar logeerde, maakte ik graag lange wandelingen in de buurt, en dan keek ik mijn ogen uit naar al die adembenemende zwarte mannen.’

‘Zo zo.’

‘Aan het eind van de straat waar we logeren, ligt dat park waar ik het over had, Burgess Park. Daar is ook het voetbalveld van de plaatselijke voetbalclub; daarvan zijn verreweg de meeste spelers gekleurd. Iedere middag en avond trainen ze.’

‘Mijn hemel!’ riep Aziz uit. ‘Zoals ik jou ken, heb jij geen training gemist. Boudewijn en voetballers. Zeker als ze een kleurtje hebben.’

‘Nou!! Stel je voor, tweeëntwintig van dit soort jongens!’ Boudewijn maakte een beweging met zijn hoofd naar de achterkant van het vliegtuig. ‘Wat een feest. En als je het niet meer kunt houden, dan wandel je naar de cruising area.’ 

‘’s Nachts, bedoel je.’

‘Nee, gewoon overdag! Het is zó’n fantastisch park, Aziz. Op een dag als vandaag zitten er op het gazon meisjes met hoofddoek hun huiswerk te maken, leuke donkere jongens zijn aan het voetballen, Braziliaanse families verdringen elkaar bij de barbecues en de homo’s lopen te rotzooien in de bosjes. Helaas zijn in die bosjes de donkere jongens nogal ondervertegenwoordigd, maar ja. Dat hou je.’

Aziz’ ogen waren groot. ‘De homo’s… hebben daar overdag seks? Tussen al die mensen? En die zien dat niet?’

‘Ja, de homo’s hebben daar overdag seks. En je ziet er inderdaad niks van, vanuit de rest van het park, want er staan hoge struiken omheen.’

‘Wow… Ik dacht dat Nederland een modern land was!’

‘Ja, dat vertellen ze jullie bij de inburgering, haha!’

‘En die donkere jongens in Londen,’ – Aziz knikte over zijn schouder naar het achterste deel van het toestel – ‘zijn dat immigranten uit Afrika?’

‘Deels, vooral uit Nigeria. Maar er zijn er ook een boel Afro-Caribisch. Veel mensen uit de voormalige koloniën, zoals Jamaica, Barbados en Trinidad en Tobago; die zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië gekomen om het land te helpen opbouwen. Ik denk dat onze vriend van daarnet ook die afstamming heeft, die heeft ook een Caribisch accent.’

‘Ik denk dat het erg belangrijk is voor onze gezondheid om regelmatig te gaan wandelen in het park.’

‘Mijn idee!’ Boudewijn keek even dromerig voor zich uit. ‘Trouwens, Aziz, over zwarte jongens gesproken, ik bén van de week toch iets geils tegengekomen… Wanneer was het nou? Maandag, geloof ik. Man, ik wist niet hoe ik het had! Zodra we internet hebben, ga ik het je laten zien.’ 

‘Wat is dat dan?’

‘Het is een beetje een rare site. Check-up.com heet ie. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik ervan moet denken. Het komt hierop neer: er komt een bloedmooie, zwarte jongen bij de dokter. Zo zo, zegt die dokter, kleed jij je maar eens eventjes helemaal uit. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, en dan gaat die dokter onderzoek doen.’

‘En dat zie je?’

‘Yep.’

‘En daarna gaan ze neuken?’

‘Nee, juist niet! Dat zie je altijd in heterofilmpjes. Daar komt dan een zwaar opgemaakte blondine bij de dokter, op naaldhakken en met een uitpuilend bloesje, dus dan weet je meteen hoe laat het is. En inderdaad, tien minuten later ligt de dokter erbovenop. Maar hier niet! Dat is juist het geile ervan: volgens mij is het helemaal geen pornofilm. Het is hartstikke echt. Je ziet gewoon een echt consult.’ 

‘Is het dan stiekem gefilmd?’

‘Ik vermoed het. Af en toe lijkt het alsof die zwarte jongen even in de camera zit te kijken, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand het goed vindt dat zo’n consult wordt gefilmd. Toch?’

‘…Broek ook uit?’

‘Man, alles uit!’

‘Tssss… En wat gebeurt er dan precies?’

‘Ik heb alleen de free tour gedaan, waarin die dokter héél uitgebreid de geslachtsdelen betast en bevoelt, eindeloos, en frunnikt en duwt en wrijft en trekt, net zo lang tot het allemaal rechtop staat.’

‘Wordt ie stijf?! Bij de dokter?’

‘Jazeker, en in de vervolgsessies lijkt het allemaal nog veel verder te gaan; er stond een tekstje op – ik weet niet wat ik daarvan moet denken, of het gelul is of niet – dat die vent van die website een tasje heeft gevonden bij een taxistandplaats, en daar zouden dan zogenaamd schijfjes in gezeten hebben met video’s van al die medische onderzoeken. “Aan de voor- en de achterkant,” zoiets stond er, “van onderen en van boven, van binnen en van buiten”, kortom, alles komt voorbij. Ik zag ook een paar fotootjes langskomen van wat ze “accessoires” noemen: hulpstukken die de dokter zou gebruiken. Dat ziet er ook superkinky uit. Het is zo’n site waarvan je lid moet worden, voor zoveel euro per maand. Als je lid bent, krijg je toegang tot het archief.’

‘Ben jij lid geworden?’

‘Nee.’ Boudewijn keek even voor zich uit. ‘De verleiding was groot, maar ik vond het te veel ruiken naar misbruik: die jongen weet waarschijnlijk niet dat zijn consult wordt gefilmd, maar hij weet zéker niet dat ik me erbij af zit te trekken.’ 

‘Is dat het probleem? Haha! Jij trekt je af bij de gekste dingen. Vorige week zat je nog te kwijlen bij een filmpje van een worstelwedstrijd. Volgens mij ben je daarbij ook gaan rukken toen ik weg was. Waar of niet?’ Boudewijn knikte verlegen. Het was ook zo’n weergaloos filmpje geweest… Van twee duizelingwekkende, jonge, zwarte sporters die Olympisch worstelden, in kleine, ultrastrakke singlets, die bovendien ragdun waren – je kreeg de indruk dat de mannen hun complete outfit in hun portemonnee konden stoppen. Die elastische niemendalletjes kleefden aan hun lichaam als een tweede huid, zodat elk detail van hun soepele, gespierde lijven zichtbaar was. Degene die het had gefilmd, de een of andere geilneef op de tribune, die wist wat ie wilde, nou en of: telkens als de een de ander in bedwang hield, zoomde de camera meteen gretig in, met beeldvullende schouders, dijen, billen en bobbels tot gevolg, hijgend en zwoegend, pompend en zwetend. Ze grepen alles van elkaar beet wat houvast leek te bieden, terwijl ze in een innige verstrengeling over die mat rolden en kronkelden en wurmden. Allejezus, die hele worstelsport leek wel te zijn ontworpen met geen ander doel dan om elk deel van het mannelijk lichaam vanuit ieder denkbaar gezichtspunt te laten zien. Je kon nog net niet in hun lichaamsholtes naar binnen kijken, maar voor de rest zag je alles. Godkolere, wat lekker… ‘Nou,’ vroeg Aziz, ‘worden die worstelaars daardoor misbruikt?’

Boudewijn dacht even na. ‘Nee, ik vind van niet. Want die worstelaars verschijnen zelf in die spartelpakjes voor volle tribunes, en ze weten dat iedereen een mobiel heeft. Dus ze weten dat er opnames worden gemaakt. En ze weten ook dat die filmpjes worden gepubliceerd op social media, en dat daar miljoenen mensen naar kijken. Alleen dat sommige mensen – met name homomannen, is mijn verwachting– meer oog hebben voor hun fysieke voorkomen dan voor hun sportieve prestaties, daar staan ze niet bij stil, omdat ze heterocentristisch denken; en dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar als jij bij de dokter komt en op diens verzoek je broek laat zakken en die vent gedwee overal bij en in laat, dan mag je er toch van uitgaan dat je privacy hebt? Dan verwacht je toch niet dat die dokter dat filmt en het spul als porno gaat verpatsen aan hitsige nichten around the globe, om er eens lekker op te sjorren?’

‘Mee eens. Maar weten we dat hij dat filmpje “als porno verpatst”? Is het niet gewoon een documentaire? Of een instructie voor artsen in opleiding?’

‘Ga zelf maar kijken. Straks hebben we weer wifi.’



Halverwege de vlucht liep Boudewijn nog een keer naar de toiletten achter in het toestel, hopend op een geschikte gelegenheid voor zijn ontboezeming. Ze zaten aan zijn rechterkant, in rij 24, de jongen in het midden en het meisje bij het raam. Weliswaar was de stoel naast de jongen leeg, maar de twee zaten innig verstrengeld, met hun ogen dicht, en luisterden vermoedelijk samen naar muziek want ze hadden elk een dopje van een headset in. Omdat het Boudewijn een buitengewoon slecht idee leek om dit romantisch samenzijn te verstoren, keerde hij onverrichter zake terug naar zijn stoel. ‘Straks misschien, na de landing.’

‘Pfff!’ zei Aziz. 



***



Maar waar de passagiers in Amsterdam allemaal waren ingestapt bij de cockpit, werden bij het uitstappen in Londen zowel de deuren voor als achter in het toestel gebruikt. ‘Als wij vóór uitstappen, en zij achter,’ zei Boudewijn bezorgd, ‘dan bestaat de kans dat wij in een andere corridor belanden, en dat we ze niet meer kunnen vinden. Dus wij moeten ook achter uitstappen. Bovendien…’

‘Bovendien?’

Boudewijn haalde diep adem. ‘Bovendien wil ik graag even langs zijn stoel lopen. Misschien… heeft ie iets laten liggen.’

‘Iets laten liggen? Verwacht jij dat zijn Calvin Klein daar op de stoel ligt?’

‘Nou, dat zou wel de hoofdprijs zijn, daar durf ik niet op te hopen. Maar misschien een waterflesje, waar hij aan gezogen heeft met zijn jongenslippen.’

‘Ach ja.’ Aziz haalde zijn schouders op. ‘Andere mensen vissen de keutels van Agneta uit een wc-pot.’

‘Zo is het! Dat is een belangrijke functie van kunst, Aziz: om mensen die kierewiet zijn de troost te bieden dat ze niet de enigen zijn.’



Zodra het gangpad leeg was, liepen Boudewijn en Aziz met hun rolkoffertjes naar achteren. Bij rij 24 aangekomen inspecteerde Boudewijn nauwgezet de stoelen en de vloer. De oogst: een leeg kauwgomkartonnetje en een tissue. ‘Oooo, Boudewijn!’ joelde Aziz. ‘In die tissue zit misschien wel een hard stukje! Uit zijn jongensneus!’

‘Dat is niet onwaarschijnlijk,’ beaamde Boudewijn, terwijl hij de tissue met zorg dichtvouwde. ‘Die zullen we thuis grondig inspecteren.’ Hij woelde met zijn hand door het opbergvak van de stoel voor 24B. ‘Niets.’

‘I’m very sorry, but you have to leave the aircraft, gentlemen!’ riep een van de stewardessen die bij de achteruitgang stonden.

‘Coming!’ riep Boudewijn over zijn schouder. Gehaast haalde hij zijn hand door het opbergvak van de stoel voor 24A. ‘Ook niets.’ 

Hij wilde zich omdraaien en naar de uitgang lopen, maar Aziz hield hem tegen. ‘Die eerste stoel nog.’

‘Hè? Je stopt je spullen toch niet in andermans… Nee!! Dat is waar ook, die stoel was leeg!’ Meteen stak hij zijn hand in de pocket van de stoel voor 24C.

‘Please, hurry up, gentlemen! Are you looking for something?’

‘YESSS!!’ juichte Boudewijn. ‘And we found it!’ Triomfantelijk stak hij de luxe zonnebril in de lucht die ze eerder in het hemdje van de donkere jongen hadden zien hangen. ‘Dat was een gouden tip, Aziz.’ 



Gehaast liepen ze door de lange gangen van het luchthavengebouw. Boudewijn ging af en toe op zijn tenen staan om te zien of hij over de hoofden heen de eigenaar van de zonnebril zag lopen. ‘Bij de paspoortcontrole staat vaak een lange rij, misschien kunnen we ze daar onderscheppen.’ Ze liepen de sluis in die het algemeen toegankelijke gedeelte van het gebouw scheidde van het deel waar alleen de passagiers mochten komen die door de security gecontroleerd waren. Twee sets klapdeuren gingen voor hen open en achter hen weer dicht. Toen ze de sluis uit kwamen, was daar een groepje mensen verwikkeld in een opgewonden gesprek. ‘… and there’s no way you can go back. Security regulations, sir,’ hoorde Boudewijn een geüniformeerde man zeggen tegen… de zwarte jongensprins! Die stond daar, met zijn vriendin. Zijn trainingsjack dichtgeritst, zodat zijn verbluffende onderbuik bedekt was; mogelijk omdat hij nu in gesprek was met een official die hij trachtte te bewegen tot meegaandheid: ‘Could you please contact the crew of that EasyJet plane, to ask them about my sunglasses?’

‘No sir, I’m awfully sorry. I’m afraid you’ll have to go to Lost and Found on the second floor.’ De jongen zuchtte. 

‘Hi there!’ riep Boudewijn. ‘Tell me, are these yours?’ Hij stak het glinsterende gadget in de lucht.

De jongen draaide zich naar hem toe en zijn gezicht lichtte op. ‘Yes!! That’s just fantastic!’ Hij nam zijn zonnebril aan van een stralende Boudewijn. ‘I just said to my girl: no one’s gonna find them sunglasses, ‘cause I left them on the inside of the seatpocket. What a miracle that you saw them. Thank you so much!’

Boudewijn keek om zich heen. De geüniformeerde medewerker was verdwenen, en de reizigers die langs hen liepen, waren gehaast op weg naar de paspoortcontrole en leken er niet op uit om hun gesprek af te luisteren; een gelegenheid met meer privacy dan deze zou hij voorlopig niet krijgen. ‘Well, you know… I was looking for… a souvenir…’

‘A souvenir?!’ 

Boudewijn voelde dat hij een kleur kreeg, en hij begon zich af te vragen of dit wel zo’n goed idee was. ‘I saw you entering the plane, you know, and I… I found you… incredibly beautiful.’ De blik van de jongen verduisterde en er verscheen een zware frons tussen zijn wenkbrauwen. Boudewijn haalde diep adem. ‘So when we left the aircraft, I looked for something on your chair, like… a newspaper that you’d read, or a used tissue, or… a water bottle that you had had… between your lips…’ Daarbij dwaalde Boudewijns blik af naar de hand van de jongen, waarin die inderdaad een flesje water hield. Toen hij hem weer aankeek, zag hij dat zijn lippen wat teruggetrokken waren, zodat een deel van zijn tanden zichtbaar werd, en dat in zijn lichaam allerlei spieren leken te worden aangespannen. Fuck. In een opwelling wendde hij zich tot het meisje, dat naast haar vriend stond en verbijsterd de conversatie volgde. ‘Is he your boyfriend, my dear?’

‘Yes, he is!’ zei het meisje, terwijl ze iets dichter tegen haar vriendje aan ging staan.

‘Well, if he is as beautiful on the inside as he is on the outside, than you are a very lucky girl.’ Ze leek iets te ontdooien, maar de sfeer bleef ongemakkelijk. 

‘Maybe you think that my friend is crazy,’ mengde Aziz zich in het gesprek, ‘and probably you are right. But you know, if he had not looked for his silly souvenir, you would now be without your sunglasses. Because we all know that the passenger who would have found that gorgeous Gucci, would never have brought it to Lost and Found.’ 



Het was even stil. ‘I guess you’re right,’ mompelde de donkere jongen. En toen opeens, met een scheve grijns, gooide hij het waterflesje naar Boudewijn. ‘There you’ve got your souvenir, batty man!’ 

Die ving het behendig op. ‘Thank you so much! This may be insignificant to you, but to me it means… everything.’

De jongen keek hem nog een keer aan alsof hij stapelgek was, draaide zich om en banjerde richting uitgang. Zijn vriendin trippelde naast hem, haar arm om zijn taille.

‘Good bye!’ Boudewijn keek het tweetal verguld na, het kostbare flesje aan zijn borst geklemd. ‘Aziz, je bent een engel.’

‘Ja, ja.’



***



‘Allemachtig,’ mompelde Aziz. ‘Je hebt niets te veel gezegd, Boudewijn.’ De twee mannen wandelden naar hun appartement over Walworth Road, een straat met een bonte mix van enerzijds trendy koffiebars en lunchcafés, met veel glas en staal, en anderzijds afrokapsalons en nagelstudio’s en sjofele snackbars met vitrines met gebraden kippen op de stoep. Het overgrote deel van de mensen op straat was zwart: jonge, zwarte meisjes in kwetterende groepjes, oude zwarte dames met grote brillen en boodschappentassen, en daarnaast onafzienbare massa’s zwarte jongens en mannen – in alle leeftijden, maar minstens tweederde was onder de dertig. 

‘Ik weet waar ik je mee naartoe neem,’ antwoordde Boudewijn. ‘Als je graag naar zwarte mannen kijkt, zit je nergens beter dan hier.’

‘Ik hoop dat ons appartement uitkijkt op de straat.’



‘Dit wist ik écht niet, Aziz. Dit is toeval.’ Ze keken omhoog naar wat hun vakantieadres beloofde te zijn: op een hoek bij een zijstraat van Walworth Road, op de eerste verdieping, met royale ramen aan beide straatkanten. 

Op hun aanbellen werden ze binnengelaten door een man van achter in de dertig, die zich voorstelde als Kevin en die hun bovenbuurman bleek te zijn; de eigenaar van hun appartement verbleef in het buitenland. Kevin had een caramelkleurige huid en een hoofd vol springerige, zwarte pijpenkrulletjes, met her en der een zweem grijs, en hij nam hen op met vrolijke, goudbruine ogen. Hij verwelkomde zijn gasten allerhartelijkst, en toen hij zich omdraaide en voor hen uit naar de huiskamer liep, gaven de twee vrienden elkaar een veelbetekenend knikje. 

Boudewijns blik gleed over Kevins rug omlaag, waar twee volle, gulle rondingen beurtelings opwipten in een strakke spijkerbroek. Sodeju, wat een lekkere kont had die vent! ‘Beter een goede buur dan een verre vriend, Aziz.’ 



Binnengekomen liep Aziz meteen naar een van de stoelen bij de eettafel. ‘Hey! This will be my seat. Vanaf hier kan ik de winkelstraat in kijken, en ik zie ook iedereen die in de zijstraat loopt.’ 

‘Aziz is erg enthousiast over de locatie,’ zei Boudewijn. ‘Met name vanwege het natuurschoon op straat.’

‘Ja, gooi het maar op mij. Kevin, je moest eens weten hoe gek hij is op zwarte mannen.’ 

‘Ook op bruine, trouwens!’ zei Boudewijn snel. 

Aziz greep Boudewijns hand, met het waterflesje erin, en hield hem in de lucht. ‘Kijk! In het vliegtuig zat hij te geilen op een prachtige zwarte jongen. Met vriendin. Nadat we waren uitgestapt, heeft hij die jongen met mooie praatjes dit flesje ontfutseld. Sindsdien heeft hij het steeds in zijn mond, omdat die jongen eruit heeft gedronken “met zijn jongenslippen”. Maar Boudewijn praat niet zo gemakkelijk over zijn liefde voor donkere jongens. Hij heeft last van… postkoloniale schuldgevoelens.’ 

Kevins ogen twinkelden terwijl hij zei: ‘Iedereen heeft recht op schuldgevoelens, maar de Nederlanders wel in het bijzonder. And I know what I am talking about, because… ek is van Suid-Afrika!’

‘Ook dat nog,’ zuchtte Boudewijn. 

‘Hé, spreek jij Nederlands?’ riep Aziz verrast. 

‘No, that is Afrikaans. Die taal stamt af van het zeventiende-eeuwse Nederlands; het is een van de talen van Zuid-Afrika.’ 

‘Wat klinkt het grappig!’ Aziz wees uit het raam, naar een donkere man van begin dertig met een kort baardje die uit een taxi stapte. ‘Die zwarte man is heel lekker; wat is dat in het Afrikaans?'

‘Dat is: “Daai swart man is baie lekker.” Maar de homo’s in Zuid-Afrika hebben een eigen taal, het “gayle”. Die zeggen: “Daai natalie bag is beulah, vast beulah!”’

‘Wow, wat chill! Een eigen taal voor homo’s!’ Aziz’ ogen glansden. ‘Dat zou in Bagdad fantastisch zijn.’

‘Precies!’ zei Kevin. ‘Het is geen complete taal, maar een verzameling woorden die worden gebruikt in zinnen die verder voornamelijk in het Engels zijn. Voor buitenstaanders kun je daarmee heel effectief de betekenis verhullen van wat je zegt. Dankzij gayle kunnen homo’s in Capetown op terrassen en in kapsalons naar hartenlust roddelen en de voorbijgangers recenseren, zonder dat de omstanders weten waar ze het over hebben.’

‘Je moet het ons leren!’ juichte Aziz. Hij pakte zijn telefoon en begon erop te tikken. ‘Wat is een grote lul in het gayle?’ Hij hield zijn telefoon voor Kevins mond.

‘A vast lunch.’

‘En een mooie kont?’

‘A beulah hazel.’

‘Cool!! We hebben huiswerk, Boudewijn.’ 

‘Nou en of,’ zei Boudewijn. ‘Wat een buitenkans!’ Hij legde zijn hand even op Kevins onderarm. ‘Ik denk dat jij regelmatig even moet komen lesgeven, Kevin. Kom je thee drinken, ergens komend weekend bijvoorbeeld? Bij taalonderwijs is frequente herhaling essentieel.’ 

Kevin glimlachte. ‘Weet waar je aan begint. Ik heb vroeger in het onderwijs gewerkt, en als ik lesgeef, ben ik heel streng.’

‘Oh, are you indeed?!’ Boudewijns ogen straalden.



***



‘Neem mijn laptop maar, die heeft een groter scherm,’ zei Aziz. 

Boudewijn tikte op het apparaat de naam van de website in, check-up.com. De homepage verscheen, met een grote foto van een gespierde, zwarte jonge man die op een bed zat, een bed dat was bekleed met lichtbruin kunstleer, met een strook wit papier eroverheen. De foto was zo uitgesneden, dat het gezicht van de jongen buiten beeld viel. Hij was naakt, maar over zijn kruis was een grote button geplaatst, met de tekst ‘Free Tour’ erop. Toen Boudewijn daarop klikte, werd er een videobestand geopend. 

Je zag een modern ingericht vertrek: glas, chroom, een stalen archiefkast. Recht tegenover de camera stond hetzelfde onderzoeksbed als eerder op de foto. Aan de muren hingen anatomische posters: gedetailleerde tekeningen van het menselijk spierstelsel, van de organen en van het skelet. Onder in het scherm liep een timer mee die aangaf dat het kwart over twee ’s middags was op zondag 18 mei 2008. 



‘Hi Andrew!’ Een zelfverzekerde mannenstem, die zich vlak bij de camera bevond. 

‘Hi doc,’ antwoordde een andere stem, een heel stuk jonger. Er kwam een grote, zwarte jongen het beeld in lopen, die op het onderzoeksbed ging zitten. Hij was begin twintig. De jongen was volkomen op zijn gemak, zo te zien: hij keek ontspannen om zich heen, en hij leek ook herhaaldelijk even in de camera te kijken, maar helemaal neutraal, zonder enige intentie. Zijn kleding was casual. Hij had een knap gezicht en kort geschoren kroeshaar, en was overduidelijk een sportman: hij had brede schouders, zijn lichaam was heel gespierd en hij zat met een kaarsrechte rug op het bed. 

Vervolgens stapte er van de rechterkant een man in het beeld met een witte jas aan, maar op de plek waar zijn gezicht zich bevond, was het beeld gepixeld, zodat hij onherkenbaar bleef. Hij was niet zo lang – zeker niet naast die grote zwarte jongen – en leek van middelbare leeftijd te zijn. ‘Good to see you, Andrew! Hoe is het ermee?’ 

‘I’m fine, doc, just some muscle pain. De training van gisteren was nogal pittig.’ 

‘Ja, jullie moeten zaterdagochtend tegen <PIEEEEP>, toch?’

‘Yep, doc. En <PIEEEEP> beult ons helemaal af deze week, want die gasten zijn steengoed.’

‘Prima, prima. Jullie krijgen zaterdag ook extra supplementen.’



Boudewijn klikte op de pauzeknop. ‘Je kunt horen dat Andrew ook van Caribische afkomst is, Aziz. Bijvoorbeeld doordat die laatste klinker van “muscle pain” heel langgerekt is: péééjn, en doordat hij zegt “dis week” in plaats “this week”. Tegelijk klinkt het wel zo Brits, dat je weet dat ie hier in Engeland woont en niet op Jamaica.’

Hij wilde weer op play klikken, maar Aziz hield zijn hand tegen: ‘Nee, Boudewijn. We weten dat hij in Engeland is opgegroeid. Want op dit moment’ – Aziz duidde naar het scherm – ‘kan hij best ergens anders wonen.’

‘Scherp, Aziz.’

‘Of misschien is ie wel verhuisd nadat het filmpje is gemaakt. Dat kan ook nog. Kijk, de timer onder in het scherm geeft 2008 aan. Dat is tien jaar geleden! Dus die man is inmiddels boven de dertig.’

‘Akkoord. Verder afspelen?’ Aziz knikte. 



‘Nou, het komende uur kun je het rustig aan doen,’ vervolgde de dokter. ‘Sterker nog: alles wat jij moet doen is gewoon blijven liggen, terwijl ik aan het werk ben. Gaat dat lukken, denk je?’

De jongen lachte. ‘Yeah, sure.’ 

‘Dan mag je je nu even uitkleden. Onderbroek mag aan blijven.’ 

Andrew kleedde zich uit en legde zijn kleren over de stoel naast het onderzoeksbed. Hij stopte toen hij alleen nog een boxer aan had, een wijd, flodderig ding waarin wel iets substantieels leek te bungelen, maar helemaal zeker van je zaak was je als kijker niet. Daarna nam hij weer plaats op het bed. 

De dokter stopte de doppen van een stethoscoop in zijn oren en plaatste het borststuk van het instrument naast de linkertepel van de jongen, terwijl hij zijn andere hand losjes op diens rechterschouder legde. ‘Okay Andrew, dan wil ik nu graag dat je diep zucht.’ 



‘Ik geloof dat ik ook maar even diep moet zuchten,’ zei Boudewijn schor. ‘Wat een gozer. Godkanonnen, ik wou dat ik die dokter was.’

‘Ja?’ vroeg Aziz. ‘Heb jij doktersfantasieën?’

‘Man, hou op. Toen ik acht was, opereerde ik alle jongetjes bij mij in de klas! Met een speelgoedmijnwerkerslamp op mijn voorhoofd, die ik met Sinterklaas had gekregen, en met messen en vorken uit de bestekla.’

‘Alleen jongetjes?’

‘Jaaa!’ lachte Boudewijn. ‘Een vriendje wou een keer samen met mij zijn zusje opereren, maar toen zei ik: “Dat hoeft niet. Meisjes worden vanzelf beter.”’



Terwijl Boudewijn nog aan het woord was, startte de volgende scène. Daarin lag Andrew op zijn rug op het onderzoekbed. Hij was nu naakt. Onmiddellijk bogen Boudewijn en Aziz zich allebei voorover naar het scherm, zodat ze bijna met hun koppen tegen elkaar knalden. Ze keken elkaar aan en grijnsden wat gegeneerd, maar al snel richtten hun blikken zich weer op Andrews anatomie. Diens grote, zware, onbesneden penis lag schuin omhoog op zijn onderbuik, als een plompe slurf.

‘Zo zo,’ zei Aziz. 

‘Ja hè?’ verzuchtte Boudewijn. ‘Je weet het, je verwacht niet anders, en tóch… toch is het elke keer weer een belevenis.’ Aziz knikte plechtig. 



De dokter was zorgvuldig de maagstreek aan het betasten, met de vingers van beide handen. Eerst in het midden, toen de zijkanten. Hij strekte twee vingers uit, legde ze op de huid van de jongen en tikte erop met de vingers van zijn andere hand. Zo daalde hij af naar beneden over het zachte, donkerbruine vel, steeds een paar centimeter verder, voelend en tikkend. Toen hij bij de onderbuik was aangekomen, pakte hij met duim en wijsvinger de vlezige penis vast en legde hem naar rechts, zodat hij de linkerkant van de schaamstreek kon betasten. Daarna ging de penis naar links, en was de rechterkant aan de beurt. ‘Hmmm… Het weefsel lijkt hier iets minder soepel dan links,’ zei de dokter peinzend. Hij legde het geslachtsorgaan weer aan de rechterkant, en herhaalde zijn onderzoek. Het leek net alsof Andrews penis, door het herhaalde beetpakken en verleggen, iets opzwol. ‘Nee, toch niet. Beide kanten even soepel. Mooi, mooi.’ 

De dokter deed een stapje opzij, waardoor hij recht naast de geslachtsdelen van de jongen op het bed stond. Met de vingers van zijn rechterhand begon hij de balzak te bevoelen. Een voor een nam hij de teelballen beet en liet ze zachtjes rollen tussen zijn vingertoppen. Vervolgens haakte hij de vingers van zijn beide handen in Andrews knieholten, tilde de knieën omhoog en liet ze aan weerszijden naar buiten zakken, zodat het kruis van de jongen zich opende. 

Hij plaatste zijn vingertoppen op het perineum, het gebied achter de balzak, en zette er wat druk op. Dat herhaalde hij iets verder naar achteren, en nog eens, en nog een keer, tot hij bij de anus was aangekomen. Daarna begon hij met beide handen Andrews penis af te tasten, centimeter voor centimeter. De zwelling van het lid was nu onmiskenbaar geworden, maar dokter noch patiënt reageerde erop. Zacht knijpend werkte de arts de hele lengte van de schacht af; eerst kneep hij aan de zijkanten in de penis, helemaal omhoog en weer omlaag, en daarna deed hij hetzelfde met de voor- en achterzijde van het geslachtsdeel. 

Tijdens die behandeling bleef Andrews lid verder en verder in omvang toenemen. Op enig moment schoof de dokter zijn vingers eronder en tilde het iets op, alsof hij het gewicht ervan wilde schatten. Maar inmiddels was het geslacht zo stijf geworden, dat het zichzelf uit de hand van de dokter verhief, en horizontaal boven Andrews buik kwam te zweven. De eikel reikte tot voorbij de navel. ‘Good heavens, Andrew,’ lachte de dokter, ‘wat een apparaat! Sommige vrouwen met grote borsten krijgen rugklachten doordat hun wervelkolom het gewicht niet kan torsen. Heb jij dat probleem niet?’

Andrew grinnikte. ‘Nee, hoor.’

‘Hoe is het mogelijk.’ De dokter drukte nog een paar keer stevig met zijn duim op het perineum, waardoor de grote, dikke stam telkens even opveerde. Hij trok de voorhuid naar achteren en wreef met zijn vingertop langs de kraag van de zware, opgezwollen eikel; hij betastte hem aan alle kanten en kneep erin met zijn duim en wijsvinger, zodat het pisgaatje openging. Hij nam een lampje en scheen in het gaatje naar binnen. Daarmee eindigde het fragment. 



‘Pffff…’ Boudewijn leunde achterover in zijn stoel. ‘Wat een lichaam! Je zult zoiets mogen aanraken.’

Aziz knikte. Hij keek uit het raam, naar de jongens en mannen die in een onafgebroken stroom voorbijliepen over Walworth Road. Na een tijdje zei hij: ‘Wat hebben wij nou in godsnaam gezien?’

‘Tja… iets wat eruitziet als een consult.’

‘Volgens mij was het niet geacteerd.’

‘Jij kunt het weten.’ Boudewijn rees overeind. ‘Die jongen is sowieso volstrekt naturel, maar ook die dokter…’

‘Volgens mij is dat een echte dokter.’ Boudewijn knikte. ‘Het is die camera,’ zei Aziz resoluut, ‘die maakt het raar. Als die camera er niet was geweest, dan hadden we het normaal gevonden.’

‘Zonder camera hadden wij het niet gezien.’

‘Dus… het wordt raar doordat wij het zien?’

‘Precies, Aziz, dat is het, volgens mij. Het wordt raar doordat wij ernaar zitten te kijken. Wij krijgen hier van een witte dokter met een witte jas handenvol zwart jongensvlees uitgeserveerd, voor… even kijken, waar staat het… hier: tien dollar per maand.’

‘Tssss…’

‘Voor dat bedrag krijg je “unlimited access to our entire collection of over two hundred original scenes in HD quality. Membership also includes access to exclusive new content added weekly.”’

‘En wat zei jij nou, Boudewijn? Iets over waar hij deze filmpjes had gevonden?’

‘Even kijken, waar had ik dat nou gezien? Onder “About”? Ja, hier staat het.’ 



Beste bezoeker,



Jaren geleden kwam ik bij toeval in het bezit van een grote verzameling bijzondere video-opnames.



Toen ik na afloop van een congres over sportgeneeskunde stond te wachten op een taxi, zag ik dat iemand een plastic tasje bij de standplaats had laten staan. Daar zat een mapje in met tientallen cd’s. Maar nergens een naam of een adres. 

	Ik heb het tasje meegenomen en op mijn hotelkamer een van de schijfjes in mijn laptop gestopt. Nu, beste bezoeker, ik wist niet wat ik zag! 




Op het schijfje stonden filmpjes; materiaal zoals ik nooit eerder had gezien. Een scala van medische onderzoeken, in- en uitwendig, van boven en van onderen, van voren en van achteren, sommige met gebruik van high end accessoires. Onder een specifieke populatie, met een groep opmerkelijke deelnemers. 

	Wanneer u de opnames bekijkt, dan kunt u zich vast wel voorstellen dat ik de vrijheid heb genomen om het materiaal te kopiëren alvorens het terug te sturen naar de rechtmatige eigenaar.



Een paar jaar geleden ben ik check-up.com begonnen, om deze verzameling te delen met liefhebbers. Daarop heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen. Elke week wordt er een nieuw fragment gepubliceerd, uitsluitend voor abonnees.



Ik hoop dat het bekijken van deze uitzonderlijke collectie voor u leerzaam en genoeglijk zal zijn. 



Yours, 

Dr. William



Bekijk de Free Tour en neem vandaag nog een abonnement, waarmee u toegang krijgt tot het complete archief met meer dan tweehonderd video’s! Nog niet overtuigd? Vraag dan een gratis proefpakket aan. Doe het nu.



‘Zou het waar zijn?’ vroeg Boudewijn. ‘Een plastic tasje op een taxistandplaats…’

‘Het klinkt als iets wat verzonnen is,’ zei Aziz. ‘Hij doet alsof hij dit spul ergens heeft gevonden, terwijl het gewoon van hem zelf is.’

‘Het zit er dik in.’

‘En als dat zo is, dan heb je ook best kans dat die timer fake is. Dat hij nú deze video’s maakt, en ze wekelijks op zijn website zet.’ 

Boudewijn knikte. ‘Best mogelijk. Het is moeilijk te zeggen, want alles wat we zien, is tijdloos: een poster met een skelet, een witte jas, een stethoscoop, een witte dokter en een blote, zwarte jongen. Het kan 2008 zijn, maar net zo goed 1998 of 2018, zeg het maar.’ Hij keek voor zich uit. ‘Het is toch wat. Onderzoek van boven en van onderen…’ 

‘Van voren en van achteren…’ mijmerde Aziz. 

‘Zelfs in- en uitwendig! Als je het moet geloven is het superhot.’ 

‘Maar we gaan dus geen abo nemen?’

Boudwijn schudde het hoofd. ‘Dan belonen we toch het misbruik? Daarmee houden we het in stand.’

‘Maar als hij nou écht dat tasje heeft gevonden? Lang geleden? Dan is er toch geen sprake van misbruik?’

‘Wat zei je nou net zelf?’ vroeg Boudewijn. 

Aziz trok een grimas en zat even voor zich uit te kijken. Toen klaarde zijn gezicht op. ‘Maar… het proefpakket kunnen we wél aanvragen! Dat is gratis. Dan belonen we niets.’



Boudewijn stond op en liep naar het raam. Bij de bushalte stopte een dubbeldekker waar twee jongens uit stapten, met sagging pants in optima forma: hun hoge, ronde billen staken voor meer dan driekwart boven hun broeksband uit; ze droegen felgekleurde onderbroeken. ‘Ik weet het niet. Het is minder erg dan betalen, dat wel. Toch zit het me niet lekker. Ook niet dat het via een e-mail moet. Waar is dat voor nodig? Dr. William kan dat proefpakket toch veel beter gewoon op zijn site zetten? Bij de Free Tour? Dit geeft een hogere drempel. Daarmee loopt hij toch klanten mis?’ 

‘Ja, precies.’ Bij dit antwoord keek Boudewijn verrast om. ‘Ik denk dat die drempel daar heel expres is neergelegd, Boudewijn. Kijk jij nu via een vpn-verbinding?’ Boudewijn knikte. ‘Dat is heel goed, dat doe ik ook altijd. Daardoor weet niemand wie jij bent. Dr. William niet, en ook de politie niet, als die dr. William arresteert en zijn computer doorzoekt. Maar als jij je e-mailadres hebt opgegeven om een proefpakket te krijgen, dan weet je dat je op een lijstje komt als de poppetjes gaan dansen. Dus wie zijn e-mailadres niet geeft, die weet niet wat er in die filmpjes gebeurt. En wie zijn e-mailadres wél geeft, die heeft er belang bij dat er geen problemen komen. En die gaat dus niet naar de politie. Daar heeft dr. William heel goed over nagedacht.’

‘Dus… we worden medeplichtig gemaakt.’

‘Precies. En zeker als we een abo nemen, want dan is ook onze creditcard bekend. Of onze bankrekening. Hoe meer we te zien krijgen, hoe meer belang we erbij hebben dat alles geheim blijft.’

‘Juist. Dus geen gratis proefpakket. Einde oefening.’ 

Berustend hief Aziz zijn handen ten hemel en liet ze op zijn dijen vallen. 



Zwijgend keken de twee mannen naar de laptop, Aziz vanaf zijn stoel en Boudewijn vanaf het raam. Ineens boog Aziz zich voorover naar het scherm. ‘Ohh! Zie dit!’ 

Boudewijn kwam achter hem staan en keek mee. Aziz wees op een kadertje rechtsboven waarin met kleine letters stond ‘number of subscriptions: 12.219’. En terwijl ze keken naar dat getal, sprong het naar 12.220. ‘Kolere, Aziz. Meer dan twaalfduizend abonnees…’ 

‘Voor tien euro per maand. Dat is honderdtwintigduizend euro per maand!’

‘Je zal zo’n tas met schijfjes vinden bij een taxistandplaats.’ 

Aziz knikte. ‘Hé, Boudewijn, jij had het toch over… accessoires? Wat was dat?’

‘Jaaaa… Even kijken… Had ik daar niet een link voor gezien? Ja, hier is ie!’



Boudewijn klikte op de link in de tekst onder ‘high end accessoires’, en daarop werd er een pop-up geopend met drie foto’s van voorwerpen die eruitzagen alsof ze verchroomd waren, of gemaakt van roestvrij staal. Op de eerste foto stond een scheerkwast met mes. De tweede foto toonde een zilverkleurig schoteltje met een klein plasje matglanzende, witte vloeistof erop, en op de laatste foto was een grote, platte schaal te zien, waarop een hele verzameling glimmende kogels lag van een wisselend formaat; er lag een appel tussen, en de grootste ballen deden daar maar amper voor onder; de kleinste waren zo groot als een knikker. De foto’s waren zorgvuldig gecomponeerd en haarscherp, en al het glanzende metaal was mooi belicht en onberispelijk gepoetst. ‘Het lijkt de website van de Bijenkorf wel,’ zei Aziz. ‘Wat heeft dit te maken met doktersonderzoek?’

‘Nou ja, dit zijn dingen die een dokter kan gebruiken.’

‘Een scheermes, wat is daar medisch aan?’

‘Als ze gaan opereren?’

‘Hm… okay. En dat witte spul, dat is natuurlijk sperma. Dat kan een dokter onderzoeken, om te zien of je kinderen kunt verwekken. Maar… een schaal zilveren ballen? Het zijn net kerstballen.’

‘Er gebeuren rare dingen in het ziekenhuis, Aziz. Bij mij hebben ze een keer de bekkenbodemspier onderzocht, dat is de spier waarmee je je anus opent en sluit. Toen moest ik ook van die roestvrij stalen kogels in een bakje eh… deponeren.’

‘Je bedoelt…?’ Aziz’ hand gleed naar zijn kont.

‘Jaaa!’ lachte Boudewijn. ‘Zo, ja! Ze worden in je hol geduwd, en dan moet je ze op commando vasthouden of uitpoepen. Maar bij mij gebruikten ze alleen die kleintjes, hier liggen ook enorme joekels tussen.’ 

‘Pffffff!’ Aziz’ blik gleed over de glimmende voorwerpen. ‘Medische porno… is dat wat ons hier wordt beloofd?’ 

Boudewijn knikte langzaam. ‘Medische porno, die ontstaat doordat wij ernaar kijken.’

‘Eigenlijk wordt het pas porno door de bedoeling waarmee we ernaar kijken. Als we zouden kijken om te leren hoe we iemand moeten onderzoeken, in een online cursus of zo, dan zou het geen porno zijn. Maar wel als we kijken om er geil van te worden.’

‘Juist. En als iedere anonieme particulier voor tien euro per maand mag meegenieten, dan is het definitief porno.’ 



‘En nu?’ Aziz keek naar buiten, naar de jongens en mannen die over Walworth Road wandelden, in zalige onwetendheid van de verontrustende beelden waar onze vrienden mee werden geconfronteerd. ‘Als het echt misbruik is, dan kunnen we geen proefpakket bestellen.’

‘Het is nog racistisch ook. We hebben hier een witte man die zwarte jongens misbruikt om zijn publiek erotisch te entertainen voor geld, erger kan niet. Misschien is het wel gedwongen prositutie. Of mensenhandel.’

‘Bij God! En als die jongen inderdaad Caribisch is, dan doet die man dit dus allemaal met… de nakomelingen van slaven!’

‘Slachtoffers van de slavenhandel, moeten we zeggen.’	

Aziz haalde zijn schouders op. ‘Als jij het zegt.’

‘Maar goed, het is dus een no go. Hoe geil het ook is.’ 



Het was even stil. Van buiten klonk het geronk van een vrachtwagen. ‘Erg hè?’ Boudewijn keek mismoedig naar al het glanzende metaal. Godnondeju zeg, wat had ie dat graag gezien… Het was wel buitengewoon tragisch dat ze tot deze conclusie moesten komen. ‘Aziz, dat is de pest bij gefilmde porno! Dat je óf zit te kijken naar acteurs die doen alsof – en doorgaans niet al te best – óf dat je zit te kijken naar slachtoffers van misbruik. En daarom… daarom ben ik zo verzot op geschreven porno! Daar mag alles, Aziz. Alles!! Daar zijn per definitie geen slachtoffers, er is alleen maar bedrukt papier. Wie morele bezwaren heeft, flikkert het in de kachel, en wie ervan geniet, knoopt zijn broek open en…’

‘Maar dit is geen geschreven porno!’ onderbrak Aziz zijn betoog, kortaf. ‘Finito.’ Hij veegde de cursor naar het kruisje in de rechter bovenhoek en klikte. Daardoor werd de pop-up met de high end accessoires gesloten, en verscheen de brief van dr. William weer op het scherm. Aziz schoof de cursor al naar het tabje om de hele site weg te klikken, maar hij kon het niet laten om nog even naar de tekst te kijken. ‘Hé, Boudewijn… Had jij gezien dat “deelnemers” ook een link heeft?’

‘Had ik dat gezien… Ik meen me te herinneren van wel. Ja, dat heb ik gezien, Aziz! En ik wou er ook op klikken, natuurlijk, maar er kwam iets tussen, wat was dat nou… O ja, ik weet het al! De vuilnisauto kwam langs, dus ik ben het balkon op gerend om te kijken. Daarna ben ik die hele link vergeten.’



Nu klikte Aziz erop. Daardoor verscheen er op het scherm opnieuw een pop-up, nu met een galerij met foto’s. 

‘Aaaahh!!’ Aziz sloeg de handen voor de mond. 

‘Godsammelazeren…!’ Boudewijns stem klonk hees. 

Daarna was gedurende geruime tijd alleen de gejaagde ademhaling van de twee mannen te horen, tegen de achtergrond van het geruis van het verkeer op Walworth Road. 



In de galerij stonden vier rijen van elk vijf foto’s. Het waren portretten van donkere jongens in een strak kobaltblauw shirt, de handen op de rug, die met groot zelfvertrouwen de camera in keken. Of eigenlijk was het meer dan zelfvertrouwen. Branie, dat was een beter woord. 

Onder elke foto stond een voornaam: Jonathan, Trevor, Michael, Mark enzovoort, maar er zaten ook Afrikaanse namen bij, zoals Okoro en Ndulue. Sommige jongens hadden een wat lichtere huid, andere waren donkerder. De meeste waren vroege twintigers, maar een enkeling leek iets jonger te zijn. Verder waren ze zonder uitzondering atletisch. Ook daar waren best verschillen waar te nemen – veel jongens hadden een echte sportschoolbody, terwijl er ook een paar minder uitgebouwd waren, die zou je eerder pezig noemen – maar ze waren stuk voor stuk gespierd en er was er niet één bij met overgewicht. ‘Heregod…’ prevelde Boudewijn. ‘Op het eerste gezicht dacht ik: dat zijn de vuilnismannen bij mij uit de straat. Maar nu zeg ik: nee, daarvoor zijn ze te flashy.’ 

Want flashy waren ze, godnogantoe: er zaten natuurlijk jongens bij die hun haar droegen zoals een gekleurde boy next door dat zou doen, superkort of wat langer, kroezend of in dreadlocks, veelal aan de zijkanten en van achteren opgeschoren natuurlijk, maar menigeen had een heel opvallend kapsel: met strepen of zelfs sterren erin, of met ingewikkeld vlechtwerk, met of zonder kraaltjes, of een woeste mohawk, vaak geblondeerd of in felle kleuren geverfd. En toch… toch kwam het verbuffende effect van deze serie foto’s niet door die kapsels en die spieren. Maar… wat was het dan wel? 

‘Er zitten ongelofelijke spetters tussen – kijk, zoals onze Andrew daar – maar het zijn echt niet allemaal beauty’s,’ zei Boudewijn.

‘Nee. Dit is geen catalogus van een modellenbureau. Daarvoor hebben ze ook te veel littekens. Hij daar bijvoorbeeld, en hij.’ 

‘Ja, dit zijn echte mannen, Aziz.’ Aziz snoof. ‘Maar wat voor gezelschap is dit dan wél? Ze moeten toch haast op hun uiterlijk geselecteerd zijn? Dit is geen dwarsdoorsnede van de gekleurde bevolking: ik zie geen magere jongens, geen dikke, geeneens een bril! Dit is één grote snoepwinkel. Rara, hoe kan dat?’

‘Lijken ze soms mooi, doordat er mooie jongens omheen staan?’ Aziz zoomde in op de foto van ene Darren, zodat de omringende portretten verdwenen. 

‘Nee, hoor,’ zei Boudewijn. ‘Darren is nog steeds geen knapperdje, maar wel… Volgens mij is het die zelfverzekerdheid. Hé, Aziz: soldaten!! Zou dat kunnen?’

Aziz schudde zijn hoofd. ‘Ik heb in Irak veel soldaten gezien. De meeste zijn heel ernstig, omdat ze doden of gedood worden. Deze jongens zijn anders. Een enkeling kijkt neutraal, maar veel hebben een twinkeling in hun ogen. Die kijken… speels.’ 

‘Speels, zeg je.’ Boudewijn zoomde uit, zodat alle twintig mannen weer in beeld kwamen. Ze zaten er samen even naar te kijken. ‘Sporters?’ Aziz knikte langzaam. Boudewijn sloeg met zijn vlakke hand op tafel. ‘Ik zeg: het zijn voetballers!’

Aziz schaterde het uit. ‘Natuurlijk zeg jij dat!!’ 

‘Nee echt, dat gevoel krijg ik erbij: voetballers, en zelfs: succésvolle voetballers. Het is die unieke combinatie van sportiviteit, zelfvertrouwen, ijdelheid en… speels machismo.’

‘Ze hebben er wel het lijf voor. Voor basketball of turnen hebben ze te slanke armen en schouders.’

‘Dan zijn het dus ook geen boksers. Plus dat ze dan nog veel meer littekens zouden hebben. Aziz, het ultieme, definitieve bewijs dat een sporter een voetballer is, wordt steevast geleverd door… de kont! Voetballers hebben de mooiste kont van alle sportlui. Maar helaas, helaas: die staat niet op deze foto’s.’ 

‘En die van Andrew hebben we ook niet gezien, want die lag op zijn rug in dat filmpje. Als ik op deze plaatjes afga, dan zou je gelijk kunnen hebben. Ook door die opvallende kapsels, dat hebben veel voetballers. Vooral gekleurde voetballers, trouwens. Mario Balotelli en Neymar en zo. Djibril Cissé, die kon er ook wat van.’

‘Juist, ja. IJdelheid dus.’

‘Ook, maar het is niet alleen dat, Boudewijn. Het is ook een bewijs van hun zelfvertrouwen. En dus een manier om de tegenstander te intimideren. Want als jij drie keer scoort met een paarse mohawk van dertig centimeter, dan ben je een wereldster. Maar als je met zo’n ding op je kop in eigen doel schiet, dan maak je jezelf juist onsterfelijk belachelijk. Dus met zo’n extreem kapsel… verhoog je de inzet.’ Hij keek even zwijgend naar het scherm. ‘Maar Boudewijn… gaan succesvolle voetballers met hun blote pik op het internet? Én met hun gezicht, iedereen kan ze herkennen!’ Hij wees naar het portret van Andrew, wiens geslachtsdelen ze tot in het kleinste detail hadden kunnen bestuderen, minutenlang. ‘Gaat hij dat doen? Geloof jij het?’

‘Nee. Dat is uitgesloten.’

‘En toch hebben we dat gezien.’

‘Dat is het misbruik, Aziz. Ze weten het niet!’ 

‘Wat vreselijk.’ 

‘Zeg dat wel.’ Opnieuw was het stil. Ontdaan keken de twee mannen naar de serie foto’s op het scherm.



‘Maar als het inderdaad misbruik is…’ Aziz ging rechtop zitten op zijn stoel, ‘…dus als dat verhaal van dat tasje met schijfjes een lulverhaal is, en die filmpjes zijn niet tien jaar oud maar worden gewoon nu gemaakt – nú, gisteren, vandaag, maar ook morgen! –, vind je dan niet dat we… de plicht hebben om uit te zoeken wat deze jongens wordt aangedaan? Om er iets tegen te kunnen doen, bedoel ik?’

Boudewijn zat hem even aan te kijken. ‘Daar zeg je wat. Als wij hiertegen in het geweer willen komen – en die verantwoordelijkheid rust op ons, als een medemens wordt misbruikt! – dan moet natuurlijk wel vaststaan… om wat voor misbruik het gaat.’ 

‘Ja! We moeten toch weten hoe die criminelen te werk gaan?’

Boudewijn stond op en begon te ijsberen. ‘Zo is het! We moeten systematisch aanwijzingen verzamelen. Anders vinden we nooit de aanknopingspunten die nodig zijn om ze te stoppen.’

‘En het misbruik gaat maar door! Dag aan dag!’

‘Precies. En we zijn hier maar een week.’

‘Dus… er is geen tijd te verliezen!’ Als één man wierpen ze zich op de laptop. 



‘STOP!!!’ Aziz sloeg het apparaat met een klap dicht. 

‘Jezus!!’ Boudewijn kon maar net op tijd zijn vingers terugtrekken. ‘Wat is er?’ 

‘Boudewijn, moeten we ons er niet van verzekeren dat we… dat we het misdrijf ook echt kunnen stoppen?’ Boudewijn fronste. ‘Ik bedoel… als we eigenlijk van tevoren weten dat we er toch niks aan kunnen doen, na het bekijken van die… tweehonderd filmpjes, dan is het niet eerlijk. Dan is dat idee van filmpjes kijken om ze te helpen, alleen maar… een smoes, voor de bevrediging van onze geilheid. Ten koste van de slachtoffers!’ 	

Boudewijn steunde met zijn kin op zijn gevouwen handen. ‘Je bent heel eerlijk, Aziz. Dat valt in je te prijzen.’ Aziz haalde zijn schouders op. ‘Dus de vraag is: is onze kans op succes wel reëel?’ Aziz knikte ernstig. 



Boudewijn stond op en liep naar het raam. Buiten op straat was een man bezig om een oude Toyota aan te duwen, terwijl zijn maat achter het stuur zat en probeerde de motor aan de gang te krijgen. De broek van de man die duwde, zakte af, bij elke beweging een stukje verder, maar hij had geen hand over om ’m op te hijsen, zodat Boudewijn steeds iets meer van zijn gespierde kont te zien kreeg: twee volle, matglanzende globes, die beurtelings, wanneer de man zich tegen het plaveisel afzette, aangespannen werden, en dan nóg uitdagender opbolden. ‘Ik weet het niet, Aziz. Maar aan die Andrew hoor je, behalve dat hij van Caribische afkomst is, ook dat hij in Engeland is opgegroeid. En die dokter klinkt ook hartstikke Brits. Dus zeker weten doen we het niet, maar het ligt voor de hand dat die filmpjes ergens op dit eiland worden gemaakt. Maar waar? Het eiland is groot. Als je in Nederland iets wilt doen aan het misbruik van een groep Chinezen, dan begin je te zoeken in de Nieuwmarktbuurt, want daar wonen de meeste. Bij Indo’s geldt dat voor Den Haag, en bij Surinamers voor de Bijlmer. Nou, als wij op zoek willen naar twintig donkere jongens die ergens in Engeland worden misbruikt, dan hebben we geen garanties als we hier op Walworth Road beginnen, maar… Zuid-Londen is wel the place to be!’ Hij draaide zich weer om, zijn hand in de lucht om Aziz een high five te geven, maar die had zijn laptop al opengeklapt en zat te klikken. ‘Laat dat proefpakket maar naar mijn e-mailadres sturen, Aziz. Daar komt al zo veel viezigheid binnen, daar kan dit nog wel bij. En ik kan geen gelazer krijgen met de IND.’ Aziz stak zijn duim in de lucht. 



Toen Aziz het formulier had ingevuld, verscheen er een pop-up:



Bedankt voor uw aanvraag. U ontvangt een e-mail met een link naar een aantal video’s. 



Dr. William



Boudewijn keek op zijn telefoon, maar er was nog niets binnengekomen. 

‘Het is geen bol.com,’ zei Aziz. 

‘Het kan best zijn dat dat handmatig gaat, dat die vent de proefpakketjes gaat versturen als ie ’s avonds thuiskomt.’ Boudewijn keek op zijn horloge. ‘En het is pas twee uur, dus dat kan zomaar nog een paar uur duren.’ 

‘Dan stel ik voor dat we niet de hele middag naar het scherm gaan staren, maar gaan wandelen in het park waar jij het over had. Veldwerk, heet dat zo niet? Waar is dat park precies?’

‘Fijn plan, Aziz. Het park ligt… even denken… dáár!’ Boudewijn wees uit het raam. ‘Achter die kerktoren. Het is vijf minuten lopen.’

‘Kom op dan!’ Aziz greep zijn zonnebril. 



***



‘Het Burgess Park is aangelegd na de Tweede Wereldoorlog,’ doceerde Boudewijn, ‘nadat dit deel van Londen door de Duitsers was platgegooid. Een treffend voorbeeld van iets slechts waar iets goeds uit voortkomt, want het is een grandioos park. Voor iedereen! Het is een van de plekken in Londen waar je bij uitstek ervaart hoe internationaal deze stad is; dit is het Rome van de moderne tijd. Ik hoop vurig dat daar na de brexit nog iets van overblijft.’ Ze liepen over het wandelpad tussen de uitgestrekte gazons. Het was vrijdagmiddag, bijna weekend, en de zon scheen uitbundig, dus het was druk in het park. Rondom de twee mannen klonk gekwetter in alle talen die ze kenden en daarnaast nog in vele andere. ‘Hier is de BMX-baan,’ vervolgde Boudewijn, ‘daar verderop is de openluchtfitness, daar links zijn de barbecues, en daarachter liggen de voetbalvelden. Helemaal rechts zijn de bosjes waar gecruised wordt.’ Overal om hen heen zaten groepjes mensen op het gras te lezen, te picknicken of te luieren, kinderen fietsten en renden over de paden en van de plek die Boudewijn als barbecuelocatie had aangewezen stegen lichtgrijze rookpluimen ten hemel.

‘Het is druk daar,’ zei Aziz. 

‘Ja, de barbecues zijn heel populair.’ Toen ze dichterbij gekomen waren, gingen ze op een bankje zitten, en vergaapten zich aan de menigte die rondom de grote, stalen roosters samendromde: latino’s met reusachtige containers op wieltjes waarin hele geslachte varkens leken te worden aangevoerd, zwarte families die in een kring op de tuinmeubeltjes zaten die ze hadden meegenomen, witte Britten die hun voedsel hadden meegebracht in rieten manden met geblokte servetten, en homo’s in kleine zwembroekjes en met grote zonnenbrillen op, die aubergines, champignons en paprika’s grilden op wegwerpbarbecuetjes. Maar iedereen had traytjes bier bij zich en tassen met rinkelende flessen.

‘Wow, wat een lekker sfeertje!’ glunderde Aziz. ‘Daar gaan we deze week een keer aan meedoen. Zeg, zullen we nu een kijkje nemen bij de cruising area?’

‘Niet eerst naar het voetbalveld? Het werk gaat voor het meisje, Aziz.’

‘Vooruit.’ 



‘Yeah, dit is inderdaad de goede volgorde!’ gromde Aziz, terwijl ze langs de hoge hekwerken liepen die waren opgetrokken om de bal op het voetbalveld te houden. ‘Als ik hier een half uur heb rondgelopen, dan moet ik dringend in de bosjes zijn. Godver, wat een geile jongens!’ 



Er waren enkele tientallen jongens en jonge mannen in groepjes aan het trainen; sommigen speelden een wedstrijdje, anderen oefenden penalty’s of passes, of waren bezig met krachttraining. Bijna alle jongens waren gekleurd, van lichtgetint tot zwart; er liepen er twee of drie tussen die wit waren. De voetballers droegen een tenue dat bestond uit een wit-blauw shirt en een witte broek. De naam van de club, Burgess Park FC, stond op spandoeken en vlaggen. Hun leeftijd varieerde grofweg van zestien tot vijfentwintig jaar. 

‘Wat is het toch iets heerlijks om te zien,’ verzuchtte Boudewijn. ‘Het spelletje op zich is al leuk, maar… die spelers! Ik krijg er geen genoeg van. Godkanonnen, wat een lekkere kerels. Kijk dáár! De bobbel van die gast met die dreadlocks! Jezusmina. Dat is toch het voordeel van witte broekjes, daarin kun je tenminste reliëf… Hier, die jongen! Wát een mooie gozer is dat, een bodybuilder met Bambi-ogen, geloof het of niet. Aziz! Moet je die kont daar zien!’ Boudewijns blik flitste rusteloos over het veld heen en weer, om geen kaaklijn, ronding of uitstulping te missen.

De bal knalde tegen het hek voor hen. ‘Jammer van dat hek,’ zei Aziz. ‘Als we zo’n bal konden terugschieten, zouden we misschien even oogcontact kunnen hebben. Dan wordt het makkelijker om een praatje aan te knopen.’

‘Tijdens een training gaan die jongens toch niet kletsen met voorbijgangers?’

‘Nee, dat is waar. Wat mij betreft kunnen we hier niet vaak genoeg langs lopen, maar om met die jongens in contact te komen moeten we iets anders bedenken.’



Al wandelend naderden ze een bankje langs de lijn waarop een speler in zijn eentje zat te kijken naar de verrichtingen van zijn teamgenoten. De twee mannen namen hem grondig op, door het hek heen. 

‘Zou hij geblesseerd zijn?’ vroeg Boudewijn zacht.

‘Ik denk het. Zo te zien aan zijn lies.’

‘Nee, echt waar?! Christus! Hoe zie je dat?’ 

‘Geintje, Boudewijn.’

‘Ach, wat jammer. Ik had hem daar graag een heilzame massage gegeven.’

Ze waren de jongen inmiddels vrij dicht genaderd en hij merkte hun belangstelling op; toen hij hen in de ogen keek, smeulde er in eerste instantie een korzelig wantrouwen in zijn blik. ‘Hi man!’ riep Boudewijn snel. En onmiddellijk weer tegen Aziz, op hetzelfde volume: ‘Aziz, do you see the tattoos on that guy’s arms? Aren’t they just great?’

‘Yeah!’ reageerde Aziz. ‘Especially that panther. Wow!’ De blik van de jongen verzachtte prompt.

‘Your tattoos are magnificent, my friend,’ zei Boudewijn op hartelijke toon. 

‘Cheers, fellas.’ Maar het was duidelijk niet voor het eerst dat hij een dergelijk compliment ontving, want hij zei het achteloos en richtte zijn aandacht meteen weer op zijn medespelers. 



‘Thank god for tattoos,’ zei Boudewijn zacht terwijl ze verder liepen. ‘Zag je die omslag? Als je naar het gespierde lijf van een gastje van achttien kijkt, ben je een vieze gluurnicht, maar als je begint over zijn tattoos… dan heb je belangstelling voor zijn subcultuur!’

‘Gelukkig hebben ze kapot veel tattoos,’ grijnsde Aziz. 

‘Al die voetballers! En het staat ze ook zo goed. Natuurlijk wordt een lichaam versierd door een mooie tattoo, maar het werkt ook andersom: als de drager van een tattoo een adembenemend lijf heeft, krijgt zijn tattoo vleugels. Voetballers en tattoos, het is een grandioze combinatie.’

Aziz glimlachte. Hij keek geregeld samen met Boudewijn naar voetbalwedstrijden en dan hadden ze met name aandacht voor de fysieke kenmerken van de spelers. Met name Boudewijn ging daar zo in op, dat hij dikwijls geen idee had wat de stand was, en soms zelfs vergat welk team op welke helft speelde. ‘Jij slaat op de televisie geen wedstrijd over, denk ik.’ 

‘Nou, niet veel!’ antwoordde Boudewijn. ‘Maar ik ben ook lid van allerlei Facebook-groepen waar geile voetbalfoto’s en -video’s worden gedeeld. Hoe meer camera’s en telefoons alles vanaf de tribunes vastleggen, hoe meer je ziet, natuurlijk. Tjongejonge, Aziz, wat daar allemaal voorbijkomt! Dingen die je normaal nooit ziet. Vooral de foto’s zijn spectaculair, omdat die nét dat ene gouden moment vangen waarop reliëf en lichtval samen een verbluffende bobbel creëren, of waarop je bij een speler die op de grond ligt, precies in zijn broekspijp naar binnen kunt kijken. Foto’s die kranten en websites nooit zullen plaatsen. En niet te vergeten close-ups van de knuffelpartijen na een doelpunt: jongens die boven op elkaar klimmen, die elkaar op de mond zoenen – ja echt, vol op de bek, Aziz! – en zelfs af en toe een vent die de doelpuntenmaker in zijn kruis grijpt, en even lekker zijn zaakje beetpakt.’

‘Jaja, Boudewijn.’

‘Nee, echt waar!! Pik en ballen worden even liefkozend gekneed, ter felicitatie. Ik heb me erin verdiept, Aziz. In het Engels heet het de “Soccer Celebration Grope”, zeg maar een “genitale gelukwens”.’

‘Wow! Je moet maar eens wat doorsturen. Maar we kunnen ons nu wel voorstellen dat er een homotaboe is in het voetbal, als het er daar zo aan toegaat.’

‘Als ik heel eerlijk ben… dan word ik juist extra geil van die gasten dóór dat homotaboe. Hoe minder mijn begeerte gewenst is, hoe begeriger ik word!’

‘De verboden vrucht.’

‘Veertig jaar geleden was er geen homotaboe, want toen had nog nauwelijks iemand van homoseksualiteit gehoord. En wat denk je? Toen droegen die voetballers supergeile, kleine broekjes.’

‘Kleiner dan nu?’

‘Jemig, ik kan wel horen hoe jong jij bent. Wacht, ik zoek er eentje voor je op.’ Boudewijn tikte op zijn telefoon. ‘Kijk, dat bedoel ik.’ Op het schermpje stond een onscherpe foto van een jonge man die met zijn knie een bal in de lucht hield. Zijn gespierde benen waren ontbloot van halverwege de kuit tot diep in de lies, waar een klein broekje met zichtbare moeite een vlezige zwelling in bedwang hield. 

‘Tering!’ Aziz pakte Boudewijns pols en bracht het toestel dichterbij. ‘Dat is gewoon een fucking Rapido-broekje!’

‘Jaaa!!’ schaterde Boudewijn. ‘En daarvan liepen er tweeëntwintig op het veld! Those were the days. En niemand die dat gek vond.’

‘Was dat alleen in Nederland?’

‘Welnee man, dat was over de hele wereld. Bij jullie vast ook.’ Boudewijn tikte ‘Iraqi football history’ in, en swipete naar beneden. ‘Zie je? Hoe korreliger en zwart-witter de foto, hoe geiler de broekjes. Aziz, mannen waren gewoon nog geen lustobject in die tijd. Lust, dat was per definitie iets met vrouwen. Kijk, als je intikt ‘Ajax 1975’… hier, je ziet niet één tattoo, en niemand met een strak kapseltje. Gewoon een ragebol, eens in de twee maanden geknipt door hun moeder, thuis in de keuken. Het uiterlijk van voetballers speelde toen geen enkele rol. Maar nu we ons bewust zijn van hun aantrekkelijkheid, nu moeten ze broeken dragen tot aan de knie, en meteen onder die knie begint de kous. Let op mijn woorden: over vijf jaar valt het broekje óver de kous, dan zien we helemaal niks meer. Op naar de voetbalboerka.’ 

‘Is het niet gewoon een kwestie van mode? Preutsheid die komt en gaat?’

‘Als dat zo is, waarom gebeurt het dan alleen bij de mannen? Kijk je wel eens naar beachvolleyball? Daar hebben de mannen ook een broek aan tot de knie, maar de vrouwen spelen in… een bikini! Wat ook veel logischer is bij een strandsport. Welnee, het is gewoon seksisme. Aan die voetbaljongens zelf ligt het niet, hoor, die willen best. Die trokken vroeger zelfs hun shirtje uit na het maken van een doelpunt, even fijn aan de fans laten zien wat ze allemaal in huis hebben, godkolere, wat was dat lekker! Iedere zondagavond zat ik klaar met de videorecorder, en dan afspelen in slowmotion, genieten maar. Maar dat is verboden. En door wie? Door de bobo’s! Door de dikke, kale, ouwe heteromannen. Het soort mannen dat graag miss-verkiezingen organiseert: je eigen bierbuik en hangbillen verstoppen in een grijs slobberkostuum en dan lekker geilen op strakke jonge meisjes in badpak. Het soort mannen dat bepaalt dat vrouwenvlees overal breeduit moet worden geëtaleerd, en dat mannenvlees zorgvuldig verstopt moet blijven, zeker als het smakelijk mannenvlees is.’

‘Volgens mij maakt het die spelers niks uit als er een homo in hun team zit.’

‘Tuurlijk niet. Kan hun het rotten waar de collega ’m in stopt, als ie maar scoort! Want ze weten donders goed: hoe meer doelpunten, hoe meer duku en hoe meer pussy!! Nee, Aziz, het zijn de fans. Daaronder bevinden zich de primitiefste elementen van de samenleving; die beschouwen het stadion als hún plek, en daar zetten zij de toon. Die barbaren moeten heropgevoed worden; dat is geen sinecure.’

‘En wie moet dat doen?’

‘Goeie vraag. Nu wacht iedereen op de eerste profspeler die uit de kast komt, en die zich vrijwillig blootstelt aan de drek die van de tribunes zal stromen. In het verleden zijn er een paar geweest die de sprong hebben gewaagd, maar dat is vaak slecht afgelopen.’

‘Dus dat gaat niet veranderen.’

‘Ik heb me er nog wel eens voor ingezet. Ik dacht: de enigen die ruimte hebben om te manoeuvreren, dat zijn de heteroseksuele profvoetballers. Die hebben een sterrenstatus onder de barbaren én ze zijn zelf niet kwetsbaar. Dus die moeten het initiatief nemen.’

‘Maar wat moeten ze dan doen? Iets op Facebook zetten?’ 

‘Ik heb een brief geschreven aan Michael van Praag, de voorzitter van de KNVB, die man is al jaren in de weer om dat homotaboe te slechten. Ik schreef hem: meneer Van Praag, u hebt de contacten, ik heb de ideeën. Als u voor mij bij een paar van die prominente profjongens, types als Depay, Kluivert en De Ligt, een voetbalbroekje organiseert – gedragen, maar daarna niet gewassen! –, dan ga ik die broekjes in stukjes knippen, en die ga ik inlijsten en verkopen aan hitsige nichten, die met plezier vijfendertig euro betalen voor een stukje stof waaraan je kunt ruiken dat het twee uur tussen de bezwete billen van Memphis heeft geplakt. De opbrengst gaat naar een goed doel. Daarmee maken die heterovoetballers duidelijk dat zij geen probleem maken van een andere seksuele voorkeur, dat ze er zelfs speels mee omgaan, én dat homo’s in het voetbal van harte welkom zijn, compleet met hun eigen authentieke subcultuur. Te gek, toch?’

‘Was Michael van Praag ook zo enthousiast?’

Boudewijn trok diepe rimpels in zijn gezicht. ‘Ik kreeg een heel vriendelijke brief, dat hij het enorm waardeerde dat ik meedacht, maar dat “de bijdrage die ik wilde leveren te ver afstond van de KNVB-aanpak”. Ach ja. Mijn tijd ver vooruit.’

‘Nu verkoopt iemand anders spannende voetbalfantasieën aan hitsige nichten.’

‘Maar niet met hun instemming en voor het goede doel! In zekere zin kan ik niet uitstaan dat ik die filmpjes zo opwindend vind, Aziz. De mannen bij uitstek die je zou willen bespieden, en die mág je dan bespieden, en dan ook nog bij de dokter. Goddorie, wat vind ik dat toch geil. Weet je dat dat heel vaak voorkomt, dat dokters patiënten seksueel misbruiken? Ik heb thuis wel honderd knipsels van medische misbruikzaken. Dat zijn trouwens allemaal heterodokters.’

‘Het zijn degenen die betrapt worden. Zouden homodokters fatsoenlijker zijn of sluwer?’

‘Voorzichtiger, denk ik. Een homoseksuele dokter kan zich juist helemaal niks veroorloven met jonge mannelijke patiënten; die ligt onder een vergrootglas. Maar of onze dr. William homo is, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat hij er puur in zit voor het geld, niet voor de lust.’ 

‘Over lust gesproken: ik stel voor dat wij die bosjes eens op gaan zoeken.’



‘Als je dit ziet, weet je dat je goed zit,’ grinnikte Aziz. ‘Het is net de Nieuwe Meer.’ Het terrein dat ze betraden, was ruig en oneffen; in het gras, dat hier kniehoog stond, waren smalle paadjes uitgesleten, die slingerend verdwenen in een strook bos die langs het park lag: loofbomen met dichte, meer dan manshoge heesters ertussen. Her en der lag tussen de wuivende halmen een man op een handdoekje, die hen nieuwsgierig opnam.

Ze liepen over een van de paadjes het bos in, en toen ze onder het aaneengesloten bladerdak stonden en om zich heen keken, was er inderdaad niets meer te zien van de rest van het park. Of te horen: het was nagenoeg stil, je hoorde alleen in de verte het geruis van het verkeer. ‘Ongelofelijk,’ zei Aziz, ‘dat we hier seks kunnen hebben op vijftig meter afstand van gezinnetjes die aan het picknicken zijn.’ 

‘Gewoon niet te hard schreeuwen als je klaarkomt,’ gniffelde Boudewijn. 



Ze keken verkennend om zich heen. Vanaf de plek waar ze stonden waren een stuk of vijf, zes mannen te zien die tussen de bomen rondhingen en elkaar aan het beloeren waren. Veertigplus. Een had er een tintje, de rest was wit. De man die het dichtstbij stond, nam hen aandachtig op. Hij was groot en breed en nadat hij uitgebreid de tijd had genomen om van Aziz een full body scan te maken, begon hij grondig zijn kruis te kneden: een flinke handvol, en zijn handen waren allesbehalve klein. Aziz’ tong flitste langs zijn lippen. Hij haalde zijn button uit zijn borstzakje en speldde ’m op. 

Boudewijn gaf hem een knipoog. ‘We zien elkaar wel weer in het appartement, okay?’

‘Helemaal goed. Have fun!’ Met lichte tred liep Aziz het smalle paadje verder af, dieper het bos in, op de voet gevolgd door de kruiskneder.



***



Het bleef lang warm die avond. Nadat Aziz bij een geurige pastasalade verslag had gedaan van zijn avontuur in het park, gingen ze stappen in Soho. Ze liepen van de ene homotent naar de andere, tot ze in de ‘Village’ belandden, een stampvolle cocktailbar, die aan de straatkant een erker had in de vorm van een stompe punt, met twee enorme ruiten links en rechts. 

Terwijl ze aan hun rietjes lurkten, besteeg een bloedgeile gogoboy in een spannend broekje het podium in de erker en begon daar een showtje te geven. Behalve vanuit de bar was hij natuurlijk ook te zien vanaf de straat, althans ten dele: de onderste helft van de ruiten was namelijk afgeplakt met papier, zodat je van buiten alleen zijn bovenlijf kon zien. 

‘Wat jammer dat dat papier op de ramen zit,’ zei Aziz. ‘Waarom hebben ze dat nou gedaan?’

‘Ik heb zo’n vermoeden,’ zei Boudewijn. ‘Een paar jaar terug was ik hier ook, en toen zat dat papier er niet. Toen stond daar op diezelfde plek ook zo’n jongen te dansen, net zo’n hottie als deze, alleen was zijn broekje nog kleiner. En dunner ook, het was echt zo’n broekje dat alles gaf. En die gast was dus vanaf de straat helemaal te zien, van top tot teen. Daar stond dan ook binnen de kortste keren een geweldige massa mensen te kijken, want: wanneer zien heterovrouwen nu een bloedgeile jongen in zó’n broekje? Gewoon, niet. Never! Ook de Chippendales hebben een jeans aan, en in Baywatch lopen de dames wel in een minibikini, maar de heren gewoon weer in een broek tot op de knie. Want uiteindelijk wordt dat allemaal bedisseld door heteromannen, en die gaan hun vrouwtjes echt geen bijna-blote kerel voorschotelen die vierentwintig keer zo geil is als zij zelf. Niet op de televisie en niet bij het beachvolleybal. Hoe anders was dat in de etalage van deze homobar! Nou, en als je dan hier binnen naar die danser zat te kijken, dan zag je achter hem al die stelletjes op straat staan: vrouwen die met open mond stonden te staren naar dat goddelijke lichaam, en vooral naar dat kleine, ragdunne broekje, dat wanhopig probeerde om die dansende vleeswaren binnenboord te houden, terwijl hun kerels aan hun arm stonden te trekken, helemaal groen van ellende en afgunst. God, wat een fantastisch gezicht. Maar ja, de hele straat stond muurvast, dus het bevoegd gezag zal wel hebben geëist dat de ramen werden afgeplakt.’ Boudewijn keek op zijn telefoon. ‘Zeg Aziz, wou jij nou nog naar die foamparty vannacht, in Vauxhall? Want dan moeten we zo wel gaan.’

‘Nou… ik hoef niet per se. Ik ben vanmiddag al geweest. Jij?’

‘Ikke niet. Ik heb het hier prima naar mijn zin en er is in Londen elke dag een party. Kijk, we krijgen een nieuwe gogoboy. Kolere, wat is ie lekker!’


Zaterdag 3 juni 2018, Londen



‘Aziz, de mail is binnen!’

Aziz kwam uit de keuken met een dampende koekenpan in zijn hand. ‘En? Zitten de links erbij? Stuur je ’m naar mij door?’

Boudewijn tikte op zijn telefoon. ‘Yep. Zullen we… zullen we eerst ontbijten?’

Aziz keek hem aan. ‘Waarom?’

‘Ja, waarom ook. Laten we eten terwijl we naar die filmpjes kijken.’

‘Sausage and eggs, Boudewijn!!’ 



De mail van dr. William bevatte vier links. Na een klik op de eerste werd er een video geopend met de titel ‘Shaving Lloyd’. 



De jonge man die blijkbaar naar de naam Lloyd luisterde, zat achterovergeleund op een soort gynaecologenstoel. Naakt. Zijn dijen waren gespreid en onder zijn knieholten zaten gecapitonneerde beugels die zijn benen ondersteunden. Hij was lang en had brede schouders. Hij droeg zijn haar in dreadlocks die tot over zijn schouders hingen, en schuin over de hele breedte van zijn gespierde borst stond een enorme teksttattoo: ‘Truth’, in rijk versierde, gothische letters. Hij had een grote, besneden penis, die over zijn balzak heen naar beneden lag. De man in de witte jas stond naast hem; net als eerder in het filmpje met Andrew was ook hier zijn gezicht gepixeld.

‘De bedoeling is dat je het hierna zelf gaat bijhouden, Lloyd, dat zou moeten lukken. Maar de eerste keer vraagt het misschien enige behendigheid, dus nu doe ik het voor je.’ De dokter pakte met duim en wijsvinger Lloyds penis beet, tilde ’m op en legde het zware orgaan opzij, op de rechterdij. 

Hij nam een kleine, smalle tondeuse van een instrumententafel en zette ’m aan. Het apparaat bracht een monotoon bromgeluid voort. Vervolgens trok hij met zijn vingertoppen de huid van Lloyds scrotum strak, en begon met de tondeuse het schaamhaar weg te scheren. ‘Op zich zit er niet zo veel, bij jou, maar elke haar die ik nu niet wegscheer, wordt er straks door de pleisters uitgerukt. Geloof me, dat wil je niet, al zijn het er nog zo weinig.’ Hij startte in de rechterlies van de jongen, en schoor de balzak aan die kant. Daarna de linkerkant. Vervolgens tilde hij het hele zaakje op, en schoor vanaf de anus naar voren, eerst de onderkant en daarna de voorkant van de balzak. Kroeshaartjes dwarrelden naar beneden, op de handdoek waar de jongen op lag. ‘Ziezo,’ zei hij, ‘dit is het gebied dat glad moet zijn voor de pleisters. Maar… misschien geven je vriendinnetjes je blowjobs?’ 

Lloyd keek hem even met grote ogen aan. Toen grinnikte hij: ‘De meeste wel, ja. Al doen ze het niet zo vaak als ik wel zou willen.’ 

‘In dat geval wil ik de dames best even een plezier doen.’ Hij maakte een gebaar alsof hij met zijn vingers een haar pakte die tussen zijn tanden zat. 

‘Ja, te gek, doc! Dan hebben ze een smoes minder.’

Daarop tilde de dokter met zijn ene hand het lijvige lid hoog in de lucht, en schoor met de andere zorgvuldig de haartjes eraf. 



Toen hij klaar was, legde hij de tondeuse aan de kant en borstelde het kruis van de jongen schoon met een grote, zachte kwast. Daarna bette hij Lloyds penis en balzak met een vochtige doek. Hij pakte een schaal met fraai verchroomd scheergerei, penseelde met de glanzende kwast scheerschuim op het scrotum, en schoor met kleine, nauwkeurige bewegingen de huid van de zak glad, vanuit de lies naar het midden, linkerkant, rechterkant. 

Vervolgens kwispelde de dokter met zijn kwast over de rustende slurf, die prompt op het gekietel reageerde door op te zwellen. ‘Goed zo!’ mompelde de dokter opgewekt. ‘Als je penis reageert op de prikkels, is dat een teken dat alles in orde is.’

‘All right.’ Lloyd klonk laconiek.

De dokter liet zijn kwast rusten en keek zijn patiënt even aan. ‘Als je een penis bent, dan voel je niet veel verschil tussen een scheerkwast en de tong van een leuk meisje.’ Lloyd schoot in de lach, waardoor de groeiende penis even op en neer wipte. Met de vingers van zijn linkerhand nam de dokter de dikke, matglanzende eikel beet, zodat hij het nu halfstijve lid alle kanten op kon buigen. Met korte, precieze halen flitste zijn mesje over de huid van het machtige geslachtsdeel: de onderkant, de zijkanten en tot slot de bovenkant. Toen hij klaar was, was Lloyds penis helemaal stijf. 

Met de vochtige doek veegde hij de edele delen schoon, en met een handdoek droogde hij de schaamstreek de jongen grondig; eerst de dijen en de onderbuik, toen de zware teelballen en ten slotte het grote, gladgeschoren lid. 

Triomfantelijk trok hij de marmerharde staaf recht overeind en liet ’m met een kletsend geluid terugslaan tegen de platte jongensbuik. ‘Kijk! Helemaal klaar voor alle geile grietjes!’

Lloyd grijnsde breed. Het beeld bevroor. 



‘Kijk eens aan!’ zuchtte Boudewijn. ‘Zo doe je dat dus: alles voor je eigen bestwil, op een toontje van “mannen onder elkaar”.’

Aziz zat hem aan te kijken. ‘Hij heeft het over pleisters,’ zei hij geconcentreerd.

‘Tjee!’ zei Boudewijn. ‘Jij bent echt aan het werk, hè?’

Aziz knikte kort. ‘Hij zegt dat het glad moet worden voor de pleisters. Op zijn ballen. Wat voor pleisters worden er op ballen geplakt?’

‘Weet ik veel. Nicotinepleisters?’

‘We vragen het aan Google.’ Aziz opende een nieuwe tab in de browser en zei hardop, terwijl hij typte: ‘Wat voor pleisters plak je op je ballen?’ Hij tikte op enter. ‘Testosteron, zegt Google. En wat doen die pleisters?’ Hij klikte een paar keer achter elkaar. ‘Hier staat het. Ze worden gebruikt in drie situaties: bij een te lage testosteronproductie, bij bodybuilders die meer spieren willen, en bij overgangsklachten.’ Hij keek naar het scherm, waar Lloyd nog altijd breed grijnsde. ‘Lloyd ziet er niet uit alsof hij te weinig testosteron produceert, maar zeker weten we het niet. Wat we wel zeker weten, is dat hij niet in de overgang is. Als je het mij vraagt, krijgt hij dat spul om lekker groot te worden.’

‘Ja, en net een tandje agressiever,’ zei Boudewijn. 

Aziz knikte. Hij klikte op het volgende videobestand. Dat heette ‘Dwight – Prostate Massage’. 



De jongen die Dwight moest zijn, zat geknield op een onderzoeksbed; zijn bovenlichaam rustte op zijn ellebogen. De camera stond recht achter hem en zijn gespierde billen bevonden zich midden in het beeld; ze waren gul en rond en stevig. De dokter duwde zijn knieën een stuk uit elkaar, zodat zijn dijen zich spreidden en zijn heupen wat naar beneden zakten. ‘Prima. Nu zo diep mogelijk door je rug buigen, Dwight. Staartbeen in de lucht!’ Dwights bovenlijf zakte iets naar beneden. ‘Hm… Is dat alles?’ De dokter plaatste zijn vlakke linkerhand midden op Dwights rug en duwde zachtjes, maar veel beweging kwam er niet in. Daarop bracht hij zijn andere hand naar een fles met een drukpompje en liet een transparante vloeistof op zijn vingers lopen. ‘Ik ga je helpen, Dwight.’ De rechterhand van de dokter bewoog zich naar de bilspleet en zakte daar naar beneden, de middelvinger voorop, die voelde en tastte, tot hij zijn doel bereikt had. De vinger maakt eerst wrijvende en vervolgens porrende bewegingen, tot het laatste kootje ineens uit het zicht verdween en Dwight zijn rug met een schok omhoogtrok. ‘Nee!! De andere kant op. Adem in.’ De romp van de jongen zwol op. ‘En adem uit. Adem verder uit. Nóg verder!’ 

Terwijl Dwight de allerlaatste lucht uit zijn borstkas perste, duwde de dokter zijn rechter middelvinger verder in het donkere jongenslichaam. ‘Au!! Fuck!’ 

‘Rustig maar, ik zit er al in. Adem in. En adem uit. In. Uit.’ Op elke uitademing duwde de dokter zijn vinger dieper naar binnen. ‘En adem weer uit.’ De hele vinger zat erin. Toen duwde de arts met zijn linkerhand het midden van de rug ferm naar beneden, waarna hij met zijn gekromde rechtervinger de jongenskont in één keer aan de anus omhoogtrok. 

	‘Aaaarghh!!’ 

‘That’s it!’ De dokter trok zijn vinger uit Dwights gat en deed een stap naar achteren, om het resultaat van zijn inspanningen te bekijken.



Het achterste van de jongen stak hoog in de lucht, maximaal opengesperd, en zijn nagenoeg stijve, besneden pik bungelde eronder. Tussen de gespierde, donkerbruine billen viel het licht op de anus: een gerimpelde rozet met een kringetje gekrulde haartjes eromheen. 

En vele malen duidelijker dan welke anatomische prent ook, illustreerde Dwights lichaam in deze houding dat datgene wat in het spraakgebruik de ‘penis’ wordt genoemd, slechts het uitwendige gedeelte is van het mannelijk geslachtsdeel, dat daarnaast namelijk nog een wortel heeft, die ongeveer even lang is als het uitsteeksel in slappe toestand. Die wortel verankert het orgaan in het onderlichaam en is normaalgesproken onzichtbaar. Maar nu, vanuit dit perspectief en met deze gezwollenheid, had de verblufte toeschouwer opeens zicht op het geheel, dat van Dwights anus in één stuk doorliep tot aan zijn glimmende eikel: een formidabel zaadkanon, licht gebogen, polsdik en in totaal meer dan vijfendertig centimeter lang, op ongeveer een derde van die lengte geflankeerd door twee grote, kogelronde patronen, barstensvol munitie. Een verbijsterend stuk gereedschap, door Moeder Natuur aan de man geschonken om vruchtbare akkers grondig mee om te ploegen en de kiemen van nieuw leven er zo diep mogelijk in onder te spitten. 



‘Ik ga nu je prostaat masseren, Dwight, om het seminaal vocht te laten vloeien.’

‘What’s that, doc?’

‘Dat is het vocht dat je zaadcellen nodig hebben om te overleven in het zure klimaat van de vagina.’ De dokter bracht zijn rechterhand weer naar de bilspleet; Dwight kermde zacht toen de vinger zijn weg naar binnen vond en daar vegende bewegingen begon te maken. Al snel leek het gewenste resultaat op te treden: uit de eikel kwam een lange, zilverachtige sliert opzetten, die zachtjes heen en weer zwaaide en allengs langer werd, en nog langer, tot de zware druppel onder aan de sliert, met een zacht tikje, rust vond op het witte papier dat de arts daar zorgzaam had neergelegd. Daar stopte de opname.



‘Almachtige God…’ Aziz zat met zijn handen in zijn schoot naar het scherm te staren. 

‘Ja, zo’n biologieles krijg je niet elke dag. Sakkerloot, wat een stuk geschut. Maar wat ik werkelijk verbijsterend vind, is dat iemand het voor elkaar krijgt om voetballers van onderen te filmen terwijl hij met zijn tengels in hun gat zit. Hoe kan hij nou…’

‘Boudewijn!’ Aziz sloeg met zijn vlakke hand op tafel. ‘Kan die camera niet… gehackt zijn? Dat die dokter en zijn patiënt het vertrouwelijk hebben opgenomen, voor het medisch dossier of zo, maar dat die zogenaamde dr. William stiekem het signaal van de camera heeft afgetapt, of in de server heeft ingebroken?’

‘Hm. Het is niet uitgesloten, Aziz. Dat lees je wel eens, dat dat gebeurt, in sauna’s en kleedkamers en zo. Kunnen we dat filmpje downloaden? Dan hebben we bewijsmateriaal.’ Boudewijn probeerde het met de rechtermuisknop, maar die werkte niet. ‘Shit, dat hebben ze natuurlijk beveiligd.’ 

‘Ik film het gewoon met mijn smartphone.’ Aziz richtte zijn toestel op het scherm en schoof de cursor terug naar het begin van de tijdbalk. Het filmpje begon opnieuw.

‘Top, Aziz. Dan maken we straks nog een kopietje van Lloyd en Andrew.’ 



Boudewijn zuchtte diep toen Dwights artillerie voor de tweede keer het scherm vulde. ‘Ik zou hier een week naar kunnen kijken, wil je dat geloven?’ 

‘Van jou wel,’ grinnikte Aziz. Vervolgens klikte hij op de derde link in de e-mail van dr. William. Daarop werd er een video geopend met de titel ‘Rodney – Semen Sampling’. ‘Oooo, Boudewijn!! Ik geloof dat er nu iets komt waar ik wel een week naar wil kijken!’ 



Er lag weer een donkere jongen op het onderzoeksbed, waarvan de rugleuning nu schuin naar achteren stond. De jongen was kleiner van stuk en minder uitgebouwd dan de vorige twee, maar zijn slanke lichaam was prachtig geproportioneerd. Hij droeg zijn haar in honderden kleine vlechtjes, aan het einde waarvan steeds een rijtje kleurige kraaltjes hing, die bij elke beweging van zijn hoofd heen en weer zwaaiden. Zeker in verhouding tot zijn slanke lichaam was zijn geslachtsdeel stevig uitgevallen: een grote, zware slurf, die op zijn dij rustte. Rodney was niet besneden.

Naast het bed stond een tafeltje, met daarop een laptop en een pompflesje. 



‘My goodness, Rodney!’ De dokter verscheen aan de rechterkant in beeld en liep op de jongen af, met beide handen uitgestrekt. ‘Look at that big babymaker! Jij bent vast heel populair bij de meisjes.’ Rodney glimlachte gestreeld. ‘Of bij de jongens,’ vervolgde de dokter, terwijl hij het imposante geslachtsorgaan in beide handen nam en het bekeek, ‘ik weet niet wat je hobby’s zijn. Maar als je een ezel ziet staan, dan moet je uit de buurt blijven.’ Er trok een donkere wolk over het gezicht van de jongen, maar voor hij iets kon zeggen vervolgde de arts: ‘Die gaat je schoppen. Uit afgunst!’ Daarop verscheen er op Rodney’s gezicht een brede lach, die twee rijen blinkend witte tanden tevoorschijn bracht. 

‘Je weet wat de bedoeling is, toch?’ Rodney knikte. Daarop bediende de dokter de laptop op het tafeltje naast het bed, tot er opgewonden kreungeluiden klonken van een vrouwenstem. ‘Vind je dit wat?’ 

De jongen zat even naar het scherm te kijken. ‘Ja, dat is wel okay.’

De dokter bracht zijn handen weer naar Rodney’s kruis en begon de donkere, vlezige massa zachtjes te masseren. Hij pakte ook de zware teelballen beet, en liet ze in zijn hand heen en weer rollen. De jongen hield zijn blik strak op zijn scherm van de laptop gericht. De dokter reikte met zijn hand naar de pompfles en liet een heldere vloeistof op zijn vingers druipen. Toen trok hij Rodney’s voorhuid naar achteren en smeerde de vloeistof uit over de grote, donkerpaarse eikel. Met zijn duim wreef hij over het toompje op en neer. ‘Daar komt ie al. Dat filmpje bevalt je wel, is het niet?’ Rodney knikte, zonder zijn blik van het scherm los te maken. De dokter ging nu naast Rodney’s bovenlichaam staan. Hij greep beurtelings met zijn linker- en rechterhand de ingevette penis beet, en trok dan langzaam zijn hand naar zich toe, van de basis van de zware schacht tot aan de eikel, steeds opnieuw. Daarna herhaalde hij de handeling, maar nu maakte hij onderweg knedende bewegingen met zijn vingers. Het gevaarte zwol allengs verder op, in de lengte, maar ook in doorsnee: de duimen van de man raakten zijn vingers al niet meer wanneer hij zijn handen om de logge worst legde.



‘Are you okay?’ Rodney knikte, maar toch nam de dokter de tijd om even achter zijn patiënt te gaan staan en diens nek, schouders en borstspieren met aandacht te masseren. 

De penis van de jongen, die inmiddels het formaat had van een flinke banaan, bleef tijdens die massage doorgroeien, heel geleidelijk: bij iedere hartslag werd er net wat meer bloed in gepompt dan eruit stroomde, zodat hij geleidelijk steeds dikker werd. Hij werd ook langer, maar dat ging juist in kleine schokjes: dan wipte de eikel omhoog, zweefde even in de lucht, en daalde vervolgens iets verderop, zeg een halve centimeter, weer neer. Als je door je wimpers keek, zag het eruit alsof er een dikke slang heel traag over de platte jongensbuik voorwaarts kroop, terwijl zijn achterlijf wonderlijk genoeg op dezelfde plek bleef liggen. 



‘En? Al helemaal ontspannen?’ 

‘Yeah, doc, no problem.’ 

‘Prima. Dan ga ik nu het semen afnemen.’ De dokter liet een royale hoeveelheid glijmiddel op zijn vingers lopen, en smeerde daarmee nogmaals de eikel in, waarbij zijn wrijvende beweging steeds krachtiger leek te worden. Toen hij vervolgens opnieuw afwisselend zijn linker- en rechterhand over de inmiddels stijve stam trok, klonk er bij elke beweging een slurpend geluid. 

Nu was voor de arts het moment gekomen om zich te richten op de oogst: hij legde een plat metalen schaaltje op Rodney’s buik en duwde de zware paal recht overeind. Terwijl hij stevig in de basis van de penis kneep, begon hij met zijn andere vuist de jongen af te trekken, met snelle, krachtige bewegingen. Rodney sloot zijn ogen. ‘Denk maar aan je vriendin. Of aan de vriendin van je broer, haha. Of van mijn part aan de broer van je vriendin, maakt niet uit, als jij het maar lekker vindt.’ Hij voerde het tempo nog wat op. 

Het duurde niet lang. Geroutineerd bracht de dokter de dikke stengel in een liggende positie en schoof het schaaltje precies naar de plaats op de platte jongensbuik waar een paar seconden later de zware, matwitte klodders neerdaalden, terwijl Rodney kreunde en zijn hoofd heen en weer gooide, zodat de vlechtjes met de kraaltjes in het rond zwiepten, ritselend als sambaballen. Met zijn vuist trok de dokter de grote, zwarte zaadstaaf helemaal leeg. ‘Jesus, man, what a huge load!’ grinnikte hij. ‘Wel drie keer zo veel als ik nodig heb. Hoeveel kreeg je hier ook weer voor?’ 

‘Tweehonderd.’

‘Ik zal je voordragen voor een bonus van vijftig pond, voor je gulle bijdrage aan de wetenschap.’ 

Hij nam het schaaltje op en hield het schuin boven een glazen potje. De video eindigde met een still van twee mannen die aandachtig gadesloegen hoe Rodney’s lobbige zaad in een trage, dikke klodders in het potje droop. 



‘Wow…’ zei Aziz.

‘Jezus. Hij wordt afgemolken als een zaadhengst.’

‘Tweehonderd pond krijgt Rodney voor zijn kwakje. Plus bonus. En ik denk niet dat deze fimpjes zijn gehackt, Boudewijn!’

‘Nee?’

‘Kijk hier nog eens naar.’ Aziz schoof de cursor terug op de tijdbalk van de video. ‘Dit stukje. Die jongen ligt bloot op dat bed. Daar komt de dokter. Hier, dit bedoel ik! Hij loopt in een rechte lijn op die grote pik af! Met beide handen uitgestrekt, als een kleuter die een slagroomtaart ziet staan.’

‘Net zoals ik zou doen, als hier op de bank een jongen ligt met een lul als een leverworst en jij vraagt of ik ’m even af wil trekken.’ 

‘Dus het gaat die dokter helemaal niet om het zaad, laat staan om de wetenschap, het gaat hem alleen om die grote pik. Misschien is hij dr. William, maar in elk geval zit hij in het complot.’ 

Boudewijn knikte. ‘Scherp, Aziz. Nu het laatste fragment.’ Hij klikte. ‘Grote god!’ De video was gestart met een titelscherm waarop stond: ‘Winston’s Sphincter Training’.

‘Wat is sphincter?’ vroeg Aziz.

Boudewijn keek hem even aan. ‘Het woord sphincter, Aziz, betekent… sluitspier…’ 

Aziz zoog luidruchtig lucht in zijn longen. ‘Uh-ooh.’



De jongen die luisterde naar de naam Winston stond naast de gynaecologenstoel, die werd geflimd vanaf het voeteneind. Aan beide zijden van de stoel zaten arm- en beensteunen. De dokter stond naast de jongen. ‘Begrijp je wat de bedoeling is, Winston?’ 

‘Yep, doc.’

‘Prima. Dan kun je je nu uitkleden. Ik haal mijn spullen.’ De dokter stapte rechts uit beeld. 



Winston knoopte zijn overhemd los en trok het uit, gevolgd door zijn T-shirt. Op zijn gespierde linkerschouder was een wolf getatoeëerd; op zijn borst stond een rij Chinese tekens. Hij trok zijn jeans uit, en ook de wijde, geruite boxershort die hij droeg. Hij hing zijn kleding aan een paar haken aan de muur. 

Daarop nam hij plaats op de behandelstoel en liet zijn bovenlichaam naar achteren zakken, tegen de rugleuning. Zijn forse penis lag recht naar voren, over zijn ballen; hij pakte hem op en legde hem op zijn rechterdij. Uit de verte klonk de stem van de dokter. ‘Een ogenblik nog, Winston, ik kom zo!’

De jongen zat om zich heen te kijken. Hij gaapte, en krabde aan zijn sleutelbeen. Vervolgens liet hij zijn hand zakken naar zijn kruis en begon gedachteloos met zijn pik te spelen. Hij pakt het vlezige geslachtsdeel bij de basis vast en liet zijn hand eroverheen glijden, tot de plompe eikel uit zijn vingers glipte en zijn lid met een hoorbaar plofje weer op zijn dijbeen viel. Zijn andere hand kwam erbij. Hij trok met beide duimen en wijsvingers de voorhuid ver naar voren en vervolgens weer helemaal naar achteren. Toen wreef hij met zijn duim een paar keer stevig langs de kraag van zijn eikel, om daarna die duim onder zijn neus te houden en eraan te snuffelen. Blijkbaar rook hij geen onraad, want hij reageerde niet op de geur. Al die tijd bleef hij heel ontspannen om zich heen kijken in de kamer, waarbij zijn blik ook langs de camera gleed, er zelfs even op bleef rusten, maar hij leek zich in het geheel niet te realiseren dat hij werd gefimd, want zijn hand bleef onverstoorbaar doorfrunniken aan het lijvige orgaan tussen zijn benen, tot de dokter weer in beeld verscheen. Hij had twee houten kistjes in zijn handen, die hij op een tafeltje naast de stoel neerzette. 



‘Goed, Winston, nu wil ik graag dat je iets naar beneden zakt op de stoel, en dat je je benen optrekt en je voeten plat op de zitting zet. Okay. Nu je knieën naar buiten laten zakken.’ De rugleuning waarop Winston lag, stond schuin omhoog, zodat tussen de twee gespreide dijen door zijn gezicht te zien bleef. Daarnaast had de kijker natuurlijk zicht op de geslachtsdelen van de jongen – zijn penis was iets gezwollen, en lag ontspannen opzij, en zijn flinke ballen zaten strak in hun geschoren jasje –, met daaronder de bilspleet, in schaduwen gehuld. ‘Dit onderzoek vindt niet iedereen even aangenaam, Winston,’ zei de dokter. Winston wierp hem een onzekere blik toe. ‘De ervaring leert, dat het handig is om je even te fixeren, zoals dat heet. Is dat okay?’ 

‘Fixeren? Wat is dat?’

‘Dat eh… dat zorgt ervoor dat je geen ongecontroleerde bewegingen maakt, die het onderzoek zouden kunnen belemmeren.’

Winston slikte moeizaam; blijkbaar interpreteerde de arts dat als een instemming, want hij pakte een handvol smalle, witte banden uit een lade. Terwijl Winston zijn verrichtingen bezorgd observeerde, tilde hij voortvarend diens ene been op, legde het gebogen over de hoge steun naast de stoel, wikkelde een van de banden eromheen en snoerde die vast met een klemgesp. Hetzelfde deed hij met het andere been, en de beide armen bond hij vast aan de armsteunen, met als gevolg dat de jongen geboeid op zijn rug lag, met zijn dijen omhoog en wijd gespreid. De dokter klemde een lamp aan de stoel met een flexibele arm, knipte de schakelaar aan en boog de kop zo dat de lichtbundel midden op Winstons onderlichaam viel; dat lag nu opengevouwen en uitgestald in het heldere licht. Tussen de twee gespierde, donkerbruine billen was de spleet wagenwijd opengetrokken: boven in de lichtbundel zag je de onderkant van Winstons balzak, met wat kort kroeshaar links en rechts ervan, daaronder het perineum en daar weer onder de sluitspier: een sterretje van paarsbruine plooitjes, in het hart waarvan een piepklein gaatje leek te zitten, werkelijk onmogelijk klein, niet eens een speldenknop, waardoorheen je, enkel dankzij het vele, felle licht dat erop viel, iets rozigs kon zien glinsteren. 

De dokter ging naast de jongen staan en legde zijn vingertoppen op zijn anus. ‘Kijk, hier moet ik aan het werk; nu kan ik er goed bij. Lig jij comfortabel zo?’ De jongen keek hem zenuwachtig aan en gaf een weinig overtuigd knikje. 



De dokter pakte het bovenste van de twee kistjes. Toen hij het deksel openklapte en het kistje schuin hield, verscheen er voor de kijker een set van drie zilverkleurige voorwerpen, die eruitzagen als barbecuepennen waaraan balletjes waren geregen die met elkaar versmolten waren. De eerste pen had kleine balletjes, wat kleiner dan een druif, de balletjes aan de tweede pen waren iets groter, en van de derde pen waren de balletjes nog iets groter, ongeveer het formaat van een euromunt. 

Winston wierp bezorgde blikken op het kistje en probeerde erin te kijken vanuit zijn liggende positie, maar dat lukte niet. 

Zijn ogen gingen wijd open toen de dokter het eerste staafje eruit nam. ‘Oooh!! I’m… I’m not so sure about this…’

‘No worries, we beginnen heel voorzichtig.’ De jongen slikte opnieuw, nu nog moeizamer dan daarnet: zijn adamsappel ging wild op en neer, maar hij zei niets meer. ‘Adem rustig in en uit, en denk aan iets prettigs. Probeer je achterste zo veel mogelijk te ontspannen, alsof je naar de wc gaat.’ De dokter bracht zijn vingers naar het pompflesje, liet weer wat van de transparante vloeistof op zijn hand lopen en verdeelde het spul over zijn instrument; Winston lag ernaar te kijken met een benauwde blik. Daarna bracht de arts zijn druipende vingers naar de anus van de jongen en smeerde ook die er rijkelijk mee in. Vervolgens plaatste hij het voorste balletje voor het gat. ‘Okay, Winston, adem nu in, en rustig weer uit.’ Winston gehoorzaamde. ‘En in, en uit.’ Toen de dokter met het balletje de sluitspier even aantikte, voer er een huivering door de glimmende plooienkrans. Op Winstons volgende uitademing duwde de dokter het staafje wat nadrukkelijker tegen de rusteloze rozet. De jongen kneep zijn billen stijf tegen elkaar aan en tilde zijn heupen in de lucht, in een poging om aan de dreigende indringer te ontsnappen. ‘Nee nee! Blijven liggen!’ De heupen zakten aarzelend terug op de zitting. De dokter zette opnieuw kracht tegen het staafje, maar nu aanzienlijk meer dan daarnet. Winston hapte hoorbaar naar adem, maar voor hij geluid kon maken, had zijn kringspier zich geopend en was het balletje naar binnen gefloept. ‘Fantastisch! Je doet het heel goed. Komt ie weer. Adem in en uit.’ Balletje na balletje duwde de dokter naar binnen; de nerveuze jongensanus ging steeds gedwee open, en sloot zich opgelucht over het balletje als het was gepasseerd. 

Toen het laatste balletje in Winstons ingewanden was verdwenen, stak alleen het handvat nog uit de anus, die zich zenuwachtig samentrok om het glimmende staafje. De dokter gaf de jongen wat te drinken uit een flesje. ‘Klaar voor de terugreis?’ Winston knikte zwak. De dokter trok het staafje naar zich toe. In het hart van de sluitspier begon iets te blinken; naarmate de donkere ster zich verder opende en het zilverkleurige vlakje dat opdook groter werd, werd Winstons ademhaling zwaarder en luider, en ging meer in de richting van gekreun; tot het balletje opeens naar buiten plopte en de sluitspier zich dankbaar weer sloot. Winston gromde en blies; zijn geluiden kregen opnieuw een kermende klank toen de dokter wederom aan het staafje trok en het volgende balletje tevoorschijn kwam. Dat herhaalde zich enkele malen, tot het zesde en laatste balletje naar buiten floepte, met een zacht smakgeluidje, gevolgd door een licht gepruttel toen een mengsel van glijmiddel en luchtbelletjes eveneens het steunende jongenslichaam verliet. 

De paarsbruine kringspier was nu wat opgezwollen en ging na het afscheid van het staafje nog een tijdje amechtig op en neer, bijna synchroon met Winstons hijgende ademhaling. Steeds wanneer hij oprees, opende de pruilende sluitspier zich en zag je de glanzende, lichtroze voering, die langzaam een dikke druppel glijmiddel naar buiten perste. Terwijl die omlaag droop, leek de anus even guitig te knipogen, en meteen daarna verscheen de volgende druppel. 

‘Dat ging uitstekend, Winston!’

‘Dank u wel, doc. Ben ik… ben ik nu klaar?’

‘Kláár?!? Lieve hemel, mijn jongen, ik ben net begonnen!’ De ogen van de jongen sperden zich wijd open. ‘Hoeveel kreeg je hier ook weer voor?’

‘Ik dacht… tweehonderd…’

‘Kijk eens aan. Nou, geloof me: die krijg je niet voor niks!’ 



Toen de dokter het kistje zodanig kantelde dat Winston erin kon kijken, deinsde de jongen al achteruit, maar daarop pakte de dokter het tweede kistje, en het zou onbegonnen werk zijn om de uitdrukking te beschrijven van ontzetting en ongeloof die verscheen op Winstons gezicht toen de dokter zijn hand in dat kistje stak en een snoer in de lucht tilde met vier glimmende, zilverkleurige kogels eraan die zo groot waren als biljartballen. ‘Maar maak je geen zorgen, Winston, ik bouw het rustig op. We’ve got all the time in the world!’ 

Op dat moment bevroor het beeld.



Het was een tijdlang stil in het appartement. Buiten bromde het verkeer, in de verte huilde een sirene. Boudewijn had de handen voor de mond geslagen en maakte zachte pufgeluidjes.

‘Barmhartige God…’ fluisterde Aziz. ‘Arme Winston.’

‘Is het niet vreselijk? Hoe dat verder met hem moet zijn gegaan, met die biljartballen, dat… dat wil je niet weten.’

‘Nee,’ beaamde Aziz, ‘dat wil je zeker niet weten.’ Het werd opnieuw stil in de kamer. Aziz bleef staren naar het ontstelde gezicht van Winston dat nog op het scherm van de laptop stond, en Boudewijn keek naar zijn handen, die op tafel lagen en speelden met de dop van zijn pen. Van de straat klonk luide rapmuziek, vermoedelijk van een auto met open ramen. Boudewijn keek op van zijn handen, zijn blik kruiste die van Aziz. Ze zaten elkaar even aan te kijken. Boudewijn haalde diep adem, maar Aziz was hem voor: ‘En toch… als ik heel eerlijk ben…’ 

Boudewijn knikte heftig. ‘Jaaa!! Er is geen ontkomen aan. Ik heb het ontzettend met die jongens te doen, maar tegelijkertijd… tegelijkertijd word ik er geil van, on-tie-ge-lijk geil! Het is schandelijk, maar toch is het zo.’ 

Aziz knikte somber. ‘Hier werkt mijn geweten heel goed,’ zei hij, wijzend op zijn slapen, ‘maar hier,’ – hij legde zijn hand in zijn kruis – ‘hier doet het helemaal niks.’

Boudewijn kwam overeind. ‘Daarom moeten wij zelf verantwoordelijkheid nemen, Aziz, en geen, ik herhaal géén, abo nemen.’ Hij liep naar het raam en keek naar de eindeloze stoet jongens en mannen die voorbijtrok over Walworth Road.

‘O, nee!’ zei Aziz. ‘In geen geval. Wij mogen die crimineel niet rijker maken dan hij al is.’ Ze zwegen even. Boudewijn draaide zich om en keek naar de laptop. ‘Zo veel missen we toch ook niet?’ zei Aziz, terwijl hij klikte op ‘deelnemers’, zodat de gallerie met de portretfoto’s zich opnieuw opende. De twee mannen keken samen naar de twintig voetballers, die trots en uitdagend terugkeken, gekleed in strakke shirtjes waarin hun welvende spieren zich scherp aftekenden. 

‘Het is natuurlijk allemaal meer van hetzelfde,’ zei Boudewijn. ‘Hoewel… voor hetzelfde geld hangt er ook een camera in de lockerroom.’

‘Ja, of in de doucheruimte.’

‘Ooooh…’ kreunde Boudewijn. ‘Vast en zeker op heuphoogte, verstopt in de zeepdispenser.’ 

‘Dr. William is er pervers genoeg voor.’

‘Wat een smeerkees is het toch!’ Opnieuw was het stil.

‘Het maakt niet uit,’ zei Aziz kortaf, ‘want we doen het gewoon niet.’ Hij klikte op het kruisje rechtsboven, en de browser sloot zich. ‘Einde oefening.’



‘Hé Aziz, heb jij nou die laatste twee filmpjes ook opgenomen met je telefoon?’ 

‘Nou en of!!’ 

Blijkbaar kwam dat er iets hartgrondiger uit dan Aziz wel gewild had, want hij keek Boudewijn wat ongemakkelijk aan, maar die hief zijn handen ten hemel. ‘Het is wat het is, Aziz. We moeten ermee leven. Nou weten we eindelijk hoe heteromannen zich voelen die langs een raamprostituee lopen. Die weten natuurlijk donders goed dat dat meisje het afschuwelijk vindt om daar in haar bikini te kijk te zitten, dat ze het alleen doet omdat ze het geld niet kan missen, en toch… toch worden ze er geil van. Daar kunnen ze niks aan doen.’ 

‘Wij kunnen er ook niks aan doen,’ zei Aziz. ‘Dat wil zeggen, niet aan onze geilheid. Maar wél aan het misbruik! Daarom kijken wij naar deze filmpjes, dat mogen we niet vergeten.’

‘Juist! En als we met dát oog kijken, wat valt ons dan op?’ 

Aziz zette zijn vingertoppen op elkaar. ‘Er was nog iets geks met dat laatste filmpje, Boudewijn. Aan het begin.’ Hij speelde de video nogmaals af. ‘Hier! Af en toe kijkt Winston recht in de camera, secondenlang. Maar… zoals hij zich gedraagt, weet ik zeker dat hij denkt dat niemand hem ziet.’ 

‘Kijk hier!’ zei Boudewijn. ‘Nu zit ie zelfs te ruiken of zijn lul wel helemaal schoon is. Zou zo’n jongen dat doen als ie wist dat ie werd gefilmd?’

Aziz leunde achterover. ‘Natuurlijk niet. Never.’

‘Dus we weten dat die jongens zich niet realiseren dat ze geflimd worden. En we weten nu ook wat dr. William met ze uitspookt. Tenminste, een beetje. Het meeste weten we natuurlijk niet, omdat we maar vier filmpjes hebben gezien. En niet die andere honderdzesennegentig.’

‘Get over it, Boudewijn.’

‘Ik doe mijn best. We weten verder dat er ergens een modern ingerichte spreekkamer is waar deze – maar mogelijk ook andere – onderzoeken plaatsvinden, we weten dat er daarbij onder meer wordt gewerkt met pleisters die op balzakken worden geplakt, waarschijnlijk met testosteron. We weten dat de slachtoffers twintig – of meer – sportief uitziende donkere jongens zijn, waarschijnlijk voetballers, maar zeker zijn we daar niet van. We weten dat de dirty doctor een witte Engelsman is…’

‘Nee, we weten dat hij Engels spreekt,’ onderbrak Aziz.

‘Heel goed! Dat ie een witte man is die Engels spreekt met een Brits accent, van middelbare leeftijd en niet al te groot van stuk. Nu moeten we een volgende stap gaan zetten in ons onderzoek.’

‘Die jongens zien er niet alleen sportief uit, we weten ook dat ze bij een voetbalclub zitten, of bij een andere sportclub. Want dat zei de dokter tegen Andrew, in het eerste filmpje dat we hebben gezien.’ 

‘Uitstekend, Aziz.’ 

‘En ze spelen wedstrijden… eh…’ Aziz keek geconcentreerd naar de laptop, alsof hij de woorden die hij trachtte zich te herinneren, daar op visuele wijze aan kon onttrekken, ‘… ze spelen wedstrijden… op zaterdagochtend! Dat zei hij!’ Met een ruk richtte hij zijn blik op Boudewijn. ‘Wat voor dag is het vandaag?’

‘Zaterdag.’

‘Hoe laat?’

‘Half elf.’

‘Kom op!’ Aziz sprong overeind en griste zijn zonnebril en zijn petje van tafel. ‘Naar Burgess Park!!’



***



‘De wit-blauwe shirtjes hebben we gisteren ook gezien,’ zei Boudewijn. ‘Dus ik denk dat de gele shirtjes hier vandaag op bezoek zijn.’ Aziz knikte. Ze stonden langs de lijn, met enkele tientallen andere mensen. Het gele-shirtjes-team was in net zo’n meerderheid gekleurd als dat van Burgess Park, en dat gold ook voor de toeschouwers: veel familie en vrienden, die allemaal hun favorieten enthousiast aanmoedigden. Op het veld bewoog zich tussen de voetballers nog een hele drom andere donkere jongens, energiek en beweeglijk, links en rechts groeten uitdelend; rugzakjes om, hun broek op half zeven met rondzwaaiende bretels, een dikke tros gouden kettingen om hun nek en een petje op met de klep opzij of naar achteren. En zonnebrillen, natuurlijk. 

Even later werd het publiek naar de zijlijn gedirigeerd en begon de wedstrijd. 



‘Zie jij de jongen nog ergens die we gisteren op dat bankje zagen zitten,’ vroeg Boudewijn, ‘met die tattoo van die panter?’

‘Nee. Als ze zo heen en weer rennen, is het moelijk om het te zien.’

‘Ja, hè? Dat is het grote voordeel van wedstrijden die beginnen met het volkslied, dat je alles even op je gemak kunt bestuderen.’ 

Ze stonden een tijdje zwijgend naast elkaar, en keken. Ze gingen helemaal op in hun kijken; met wijdopen ogen graasden ze de jongenslijven af die op het veld renden, sprongen, spurtten, passten, zwenkten, schoten, remden en kopten. Met hun blikken verzwolgen ze die soepele, gespierde voetbalbody’s, trachtend zo veel mogelijk details te registreren. De eerste doelpunten werden vlot gemaakt, het stond al snel 1-1. Opeens geloei langs de lijn tijdens een felle aanval van de gele shirtjes, uitmondend in gebrul toen de bal erin ging. De doelpuntenmaker stormde over het veld naar zijn publiek. Steeds als ze hadden gescoord namen de jongens even de tijd voor hun triomfmomentje met de fans; door voor hen langs te rennen of met gespreide armen en benen een heupdansje te doen, of door op hun knieën door het gras te sliden, doorgaans met de vuisten gebald en luid schreeuwend. 

Deze scorer gaf extra cachet aan zijn victorie door eerst een paar seconden sereen voor zich uit te staren, hand op het middenrif, als het standbeeld van Nelson op Trafalgar Square, om pas daarna in een rauwe oerkreet uit te barsten, zijn vuisten voor zich uit gestoken. 

Nog tijdens zijn act werd hij besprongen door jubelende teamgenoten, de een na de ander, tot de doelpuntenmaker geheel onzichtbaar was geworden onder een grote berg knuffelend jongensvlees, in allerlei verschillende tinten bruin, van lichtcaramel tot de donkerste chocolade.

Boudewijns mond hing open. ‘Godsamme!’ Zijn stem klonk hees. ‘Wat ziet het er toch lekker uit allemaal. En die tattoos maken het helemaal af.’ 

Aziz knikte. ‘Het is erg in. Vooral bij jongens met een wat lichtere huid.’

‘Maar ook sommige heel donkere jongens hebben ze. Zie je die daar, met die roos in zijn nek? Bij hen zijn de tattoos wat minder makkelijk te zien, maar dat is gewoon een kwestie van langer kijken – nou, dat hebben we er graag voor over, haha!’ 



De jongens hadden allerlei rituelen voor hun onderlinge communicatie. Als hun maat getroost moest worden, omdat de bal hem onfutseld was of omdat ie op de paal had geschoten, dan legden ze een hand op zijn schouder of in zijn nek, of ze streelden hem teder met de flank van hun lichaam bij het passeren. Maar als er wat te vieren was, dan pakten ze uit: met de genoemde dogpile, of door hun voorhoofd stevig tegen dat van de ander te drukken terwijl ze met beide handen elkaars schedel omklemd hielden, of door een high five van beide handen gevolgd door een omhelzing, of zelfs door hun makker even speels bij zijn kont te grijpen. 



De wedstrijd eindigde met 3-2 voor de thuisclub, waarop de toeschouwers het veld weer op stroomden. Ze werden door de spelers begroet met een heel scala aan gevarieerde en ingewikkelde handshake-combinaties, die iedereen niettemin feilloos leek te beheersen. Boudewijn keek er verbluft naar. Een gewone boks, dat kreeg hij ook nog voor elkaar bij een intergenerationele ontmoeting, maar deze gasten grossierden in talloze, elkaar ritmisch opvolgende bewegingen van hun vuisten, vlakke handen of juist gekromde vingers, waarmee ze tegen de hand van de ander boksten of sloegen, of hem vastgrepen, afgewisseld met aanrakingen van hun schouders en ellebogen. ‘Ik snap er allemaal geen flikker van,’ zei hij tegen Aziz, ‘maar het ziet er heerlijk uit.’

‘Als wij met de doelgroep in contact willen komen, dan moet jij deze urban rituals wel onder de knie hebben, Boudewijn.’

‘Jezus, dat meen je niet!! Daar moet ik wekenlang op oefenen.’

‘Nee, dat meen ik inderdaad niet. Oude witte mannen zijn daarvan vrijgesteld.’

‘Toppie.’



De twee keken de voetballers na die naar de kleedkamers liepen. ‘Het was weer lekker om te zien, maar we zijn hier gekomen met een missie, Boudewijn! Heb jij iemand herkend?’

Boudewijn schudde het hoofd. ‘We moeten een printje maken van die pagina met die twintig foto’s, en dat meenemen. Ik ben alweer een boel details vergeten.’

‘Het klinkt mij allemaal veel te simpel,’ zei Aziz bezorgd. ‘We zoeken twintig zwarte jongens die ergens op de wereld worden misbruikt, en dan gaan we gewoon op ons vakantieadres met hun foto’s naar een paar voetbalwedstrijden, “en dan vinden we ze vanzelf”. Dat is toch hartstikke onwaarschijnlijk?’ 

‘Luister. Eerder hebben we geconcludeerd dat Zuid-London helemaal de goeie plek is.’

‘Jawel,’ zei Aziz, ‘maar we weten toch helemaal niet zeker dat het voetballers zijn, Boudewijn?! Dat was toch alleen maar een… onderbuikgevoel?’

‘We weten dat ze bij een sportvereniging zitten en wedstrijden spelen.’

Aziz knikte. ‘Maar er zijn zo veel sporten.’ 

‘Nou… we hebben inmiddels de kont van Dwight gezien. Dat was een echte voetbalkont, Aziz.’

‘Man, hou toch op! Zo’n kont krijg je ook van hockey, of van rugby.’

‘Hm.’ Boudewijn keek voor zich uit. ‘Als het over konten gaat, dan zit mijn onderbuik er niet vaak naast.’ Aziz sloeg de ogen ten hemel en zuchtte. ‘Wacht!!’ Boudewijn pakte zijn telefoon. ‘We vragen het aan Google.’ 

‘Of Dwights kont een voetbalkont is?!’ vroeg Aziz ongelovig. 

‘Ja, laten we dat gaan vragen!’ schaterde Boudewijn. ‘Nee, ik vraag om afbeeldingen van… “football players London”… Kijk.’ Hij kwam naast Aziz staan en swipete door de foto’s: teamfoto’s en foto’s van actie op het veld. ‘Kijk, op sommige foto’s staan meer gekleurde jongens en mannen, en op andere meer witte, maar grosso modo is het fifty-fifty. Okay, nu “rugby players London”.’ Boudewijn tikte het in en begon weer te swipen. ‘Godverju, wat een geile broekjes!! Daar zou het voetbal nou een voorbeeld aan kunnen nemen.’ Inderdaad waren de broekjes strak en kort, en rolden er zodoende karrenvrachten bloot mannenvlees over het schermpje; wit mannenvlees, welteverstaan, want pas na dertig of veertig foto’s verscheen eindelijk de eerste met gekleurde mannen erop; volgens het onderschrift een team dat op bezoek was uit Kenia. 

‘Mijn God…’ mompelde Aziz. ‘Dit lijkt wel die brandweerkazerne waar jij het over had.’ 

‘Ja, dit is tamelijk onthullend. Nu hockey.’ Hij tikte en swipete. En swipete. En bleef swipen.

‘Stop maar, Boudewijn. Ik denk dat je nog meer donkere jongens vindt als je gaat zoeken op “kaasmarkt Alkmaar”.’ 

‘Nou! Ik had best een flink verschil verwacht, maar dit… Hoe het ook zij, ik stel voor dat we de voetbalhypothese voorlopig handhaven. Eens?’ Aziz knikte. ‘All right. Laten er twintig voetbalclubs zijn in Zuid-Londen. Misschien zijn het er dertig. Als we die aflopen, dan hebben we een reële kans dat we een of meer van die jongens vinden. En of dat bij de tweede club gebeurt of bij de dertigste, dat is gewoon een kwestie van toeval.’

‘Dus die twintig jongens van dr. William, die wonen volgens jou gewoon ergens hier in Zuid-Londen?’ vroeg Aziz sceptisch.

‘Waarom niet?’

‘Als ze iedere zaterdag een wedstrijd spelen, door de hele stad, dan kan iedereen ze toch zien? Hoe kan alles dan geheim blijven? Elke avond zitten twaalfduizend mannen zich af te trekken bij die filmpjes op check-up.com. Hoe kan het dan dat die jongens nooit worden herkend? Komt er dan nooit een van hun vrienden of familieleden op die site? Of hun overbuurman, of de eigenaar van de winkel waar ze hun boodschappen halen?’

‘Ja, dat begrijp ik ook nog niet helemaal. Ga ik over nadenken. Maar daarnaast ga ik voetbalclubs in Zuid-Londen googelen. Ik denk dat ik maar eens naar mijn laptop wandel. Loop je mee?’

Aziz pakte zijn mobiel. ‘Kijk, een appje van Kevin. Maandagmiddag komt ie theedrinken. En lesgeven in gayle.’

‘Ha!’ glunderde Boudewijn. ‘Te gek, Aziz. Hoe was het ook weer? A beulah hazel, vast beulah! ’

Aziz hield zijn hoofd een beetje schuin. ‘Ik ben les één alweer vergeten. Maar door de manier waarop jij steeds naar hem kijkt, denk ik dat dat betekent dat hij… een lekkere kont heeft?’ 

‘Oef! Ben ik zo doorzichtig?’

‘Eh… nogal, ja. Maar dat geeft toch niet? Jij bent altijd direct in die dingen.’

‘Ja, normaal wel. Maar nu… nu vind ik het niet zo eenvoudig.’

‘Waarom niet?’

‘Tja. Zuid-Afrika, hè? Wij Nederlanders hebben daar een geschiedenis mee.’

‘Het is een kolonie geweest, toch?’

‘Ja, zo is het begonnen, in de zeventiende eeuw. Daarop is een pijnlijke periode gevolgd, van eeuwen van onrecht, die eigenlijk nog altijd voortduurt. En om tegen een Zuidafrikaanse man te zeggen dat ie een adembenemend lekkere kont heeft… dat voelt voor mij als Nederlander nog extra ingewikkeld.’

‘Waarom in Godsnaam?’

‘Heb je wel eens gehoord van Saartjie Baartman?’ Aziz schudde zijn hoofd. ‘Zij behoorde tot het Khoi-volk, het volk dat in Zuid-Afrika woonde toen de Nederlanders dat land bezetten, en die ze tot slaven hebben gemaakt. Kevins voorouders dus. Nou, die Saartjie Baartman was een Khoi-vrouw met een buitengewoon weelderig achterwerk; haar Khoi-naam was natuurlijk anders, maar haar eigenaar heeft haar Saartjie genoemd. Rond 1800 werd zij door hem naar Europa gestuurd en hier op kermissen en jaarmarkten als bezienswaardigheid tentoongesteld, naakt aan een ketting, tussen een dansende beer en een vrouw met een baard. De Nederlanders noemden het Khoi-volk “hottentotten”, en Saartjie Baartman werd dan ook aangeprezen als de “Hottentot Venus”. De toeschouwers mochten tegen betaling in haar achterste prikken met een stok, om haar te laten grommen.’

Aziz sloeg een hand voor zijn mond. ‘Bij God! Dat is inderdaad vreselijk. Maar… daar kan jij toch niets aan doen?’

‘Nee, dat is zo. Maar toch schaam ik me ervoor.’

‘Voor iets wat andere mensen eeuwen geleden hebben gedaan?’

‘Het waren mensen van mijn volk, van mijn cultuur, Aziz. Kijk, je kunt ook zeggen: ik heb met het verleden van mijn land niks te maken, niks positiefs en niks negatiefs. Dan ben je overal vanaf. Maar ik zeg: ik voel me verbonden met mijn geschiedenis, met de goeie en de slechte kanten ervan. Dus ben ik er apetrots op dat de Nederlanders de Spaanse koning het land uit hebben geschopt en een republiek zijn begonnen, en ik schaam me voor de koloniën en de slavenhandel. Ik vind het een beetje gemakkelijk om je als witte Nederlander wel op op de borst te kloppen bij Willem van Oranje en Rembrandt, maar bij Saartjie Baartman en de slavernij te zeggen: daar heb ik niks mee te maken, dan moet u bij een ander loket zijn.’

‘Hm. Wat vind je nog meer leuk aan Kevin?’

‘Wat niet? Ik vind die kerel te gek. Hij is lief, hij is slim, hij heeft prachtige ogen, met een hele ondeugende twinkeling erin, en verrukkelijke lippen – fluweelzacht, als ik dat zo zie. Goddomme, wat zou ik die graag uitproberen!’ 

‘Genoeg andere dingen om complimentjes over te geven dan die grote bil, toch?’

Boudewijn maakte een wuivende beweging. ‘Schei toch uit. Als ik zo’n kont in bed heb, dan kan ik mijn mond daar toch niet over houden?’

‘Verzin er iets op, Boudewijn. Misschien moet je het bespreekbaar maken, zoals jullie dat noemen. Zeg, ik zie jou straks wel weer, ik loop nog even langs de openlucht-fitness.’

‘Ah ja, jij pompt de boel nog even op voor we ons in de Saturday Night Fever storten. Weet je nog waar het is? Kijk uit dat je niet per ongeluk in de cruising area belandt.’ Aziz klakte lachend met zijn tong en ging ervandoor.



***



Terug in het appartement klapte Boudewijn zijn laptop open. Terwijl zijn vingers boven de toetsen zweefden, dwaalde zijn blik naar de voetgangers op Walworth Road, en hij zag de jongens en mannen in een onafzienbare colonne aan zich voorbijtrekken. Was het inderdaad een speld in een hooiberg, waar ze naar op zoek waren? Ja, misschien. Maar dan nog! Als het ging om spelden en hooibergen, dan was Boudewijn geneigd om hoop te koesteren. 



Hij was opgegroeid op het platteland in Drenthe. Als kleine jongen had hij dikwijls ‘vies gedaan’ met buurjongetjes; dan kropen ze ergens in een hooiberg en lieten hun broek zakken, om elkaars lijf te bekijken en te betasten. De kleine Boudewijn was daar verzot op geweest, en deze activiteit had in zijn kinderleven even centraal gestaan als in later jaren zijn eindeloze gefantaseer en geflirt en gecruise. 

Op een kwade dag was hij bij het ‘vies doen’ zijn zakmes verloren, zijn liefste bezit. Hij had uren in de reusachtige berg hooi gegraaid en getuurd, maar tevergeefs: zijn mes zou waarschijnlijk pas opduiken in het slachthuis, uit de koeienmaag waar het de komende winter in zou belanden. In de weken die volgden, werd hij geplaagd door het besef dat hij zonde had bedreven en gestraft was. 

Maar omdat Boudewijn ook toen al niet erg sterk was in het weerstaan van verleiding, lag hij niet lang daarna opnieuw te rotzooien, in dezelfde hooiberg maar nu met een ander vriendje. De jongen lag op zijn rug en Boudewijn lag boven op hem, met zijn gezicht boven het rimpelige slurfje van zijn makker en met zijn eigen jongenspiemel boven diens gezicht, zodat ze elkaars geslachtsdelen grondig konden bestuderen. Hij gaf een gil toen hij tussen de bleke dijen van zijn speelkameraadje opeens iets zag schitteren, toegreep en daar warempel zijn zakmes opduikelde uit het hooi. Zowel zijn uitbundige vreugde als de lichamelijke sensaties van dat moment – de zweetgeur van het kinderlijke kruis onder zijn neus, het prikken en jeuken van dat stoffige hooi en het gouden licht van de herfstzon dat in de hooiberg viel en dat plotseling schitterde op zijn dierbare mes –, vierenveertig jaar nadien voelde het allemaal alsof het nu, op dit moment, gebeurde. En hoewel de betekenis van jeugdervaringen soms wordt overschat, was het met Boudewijns zondebesef nooit meer helemaal goed gekomen, en werd ook in het algemeen zijn karakter gekenmerkt door een groot optimisme. 

Hij keek dan ook vol vertrouwen naar de voorbijgangers beneden hem, en mompelde: ‘Dit keer is het niet één speld, maar zijn het er twintig. En één van de twintig is genoeg.’ Vol goede moed liet hij zijn handen op het toetsenbord zakken. 



Hij tikte in ‘amateur football club South London’. Kijk eens aan: een plattegrond van Londen met rode bolletjes erin. Tientallen rode bolletjes! Maar ja, voetbal was volkssport nummer één en Londen was een heel, heel grote stad. Boudewijn kopieerde de lange lijst met clubnamen en begon de bijbehorende websites te openen. 

Al snel bleek dat er een flinke mate van apartheid heerste onder de clubs. De teams die voorbijkwamen waren ófwel zwart, met hooguit een of twee witte jongens, ófwel wit, met een of twee donkere. Die tweede categorie kon Boudewijn terzijde schuiven, dat scheelde alweer. 



***



‘Was het fijn bij de fitness? Niet verdwaald?’

‘Dat was niet nodig.’ Boudewijn trok een wenkbrauw op. ‘Het was niet nodig om te verdwalen,’ grijnsde Aziz, ‘want de openlucht-fitness is ook een cruising area.’

‘Krijg nou wat.’

‘Ja! De allochtone versie. Arabieren, Pakistani, zwarte mannen. De meesten komen gewoon om te fitnessen, natuurlijk. Maar ze kletsen ook met elkaar, en er wordt voorzichtig geflirt. Af en toe wordt er versierd. Die bosjes waar we gisteren waren, dat is vooral voor de witte homo’s die eh… hoe zal ik het zeggen… van een zekere leeftijd zijn. De fitness is meer voor jongere mannen met een kleurtje.’

‘Aha, ook al apartheid, net als bij de voetbalclubs.’ Boudewijn vertelde over zijn ervaringen bij het googelen. ‘Wat leuk dat jij in Londen een “allochtone openlucht gay fitness” ontdekt, ik had het niet kunnen verzinnen.’

‘Nou, dat kun je zo niet zeggen, Boudewijn. Het is niet exclusief allochtoon. Want er komen natuurlijk ook witte homo’s die op bruine jongens vallen. En de meesten van die bruine jongens kun je ook niet gay noemen.’

‘O? Zijn ze bi?’

Aziz haalde zijn schouders op. ‘Boudewijn, het zijn mannen die geen behoefte hebben om er een woord voor te gebruiken.’

‘Ah juist.’ Boudewijn dacht even na. ‘En gaan jullie dan alsnog naar de cruising area om af te werken?’

‘Nee, dat is echt een ander circuit. Gewoon, telefoonnummers uitwisselen, appen, hooguit even naar de wc’s.’

‘Ben jij ook naar de wc’s geweest?’

‘Altijd alles weten, hè, Boudewijn?’ Boudewijn knikte vrolijk. ‘Martin had een bestelbusje bij zich. Hij installeert cv-ketels.’

‘O? En zijn jullie dan… in dat busje gekropen?’ Aziz knikte. ‘Maar… zat dat busje dan niet vol met ketels?’

‘Nee, Boudewijn,’ zuchtte Aziz, ‘want het was aan het eind van de middag. Het werk zat erop, de ketels waren geïnstalleerd. Dus het busje lag vol met piepschuim en lege dozen. Daar zijn we op gaan liggen.’

‘Ooo…’

‘Verder geen vragen?’

‘Nou… Die Martin was dus een installateur?’ 

‘Yep.’

‘En had ie een vast lunch?’

‘O jee. Nu moet ik in mijn aantekeningen kijken. Ik heb het lijstje nog niet uit mijn hoofd geleerd.’

‘Je verwaarloost je huiswerk, Aziz. Terwijl je weet hoe streng onze leraar is.’

Aziz grinnikte en las hardop van zijn telefoon: ‘Vast lunch: grote pik. Ja, zeker. Een loodgieter met een XXL… hoe heet zo’n ding ook weer? Een gootsteensopper?’

‘Haha, een gootsteenplopper! Maar daar kun je inderdaad ook mee soppen. Zeg, en was die Martin een van de gekleurde bezoekers? Of was hij juist een witte die daarop valt?’

‘Dat laatste. Maar daarvoor heb ik een tijd zitten praten met ene Brian. Dat is een donkere man, een Jamaicaan die hier om de hoek woont. En van die Brian heb ik iets heel interessants gehoord, Boudewijn.’

‘O? Waarover?’

‘Over de Brixton Tigers.’ 

‘De Brixton Tigers…’ echode Boudewijn. Hij groef in zijn geheugen, maar vond niets.

‘Brians jongere broer voetbalt. Hij speelt hier bij Burgess Park FC. Vandaag moesten ze spelen tegen Lambeth United; dat is de wedstrijd die wij vanochtend hebben gezien.’ Lambeth was de naam van de wijk waarin hun appartement lag. ‘Brian was vanochtend ook bij de wedstrijd. Ik heb hem niet gezien, maar hij heeft ons wel zien staan, zei hij.’

‘Ja, wij vielen natuurlijk op, in dat gekleurde gezelschap.’

‘Vorige week zaterdag hebben ze gespeeld tegen de Brixton Tigers. Dat schijnt ook een voetbalclub hier uit de buurt te zijn.’

‘Als je Walworth Road in die richting afloopt,’ wees Boudewijn uit het raam, ‘dan kom je in Brixton.’

‘Nou, Brian zegt dat die Tigers arrogante jongens zijn, die heel agressief spelen. Ze voetballen niet erg goed, volgens hem, en ze proberen te winnen met geweld en intimidatie. En daarnaast schijnen ze er bijzonder… flitsend uit te zien.’

‘Flitsend?’

‘Ja! Mooie jongens, superstrakke kapsels, grote tattoos. Komen aan voor de wedstrijd in een luxe bus. Dure trainingspakken, designerzonnebrillen, veel bling. Ze gedragen zich alsof ze Manchester United zijn, zegt Brian. Ze moeten een hele rijke sponsor hebben.’

‘Zo zo.’ 



Boudewijn ging achter zijn laptop zitten; hij had die middag al heel wat voetbalclubs in kaart gebracht, maar nog geen Brixton Tigers. ‘Een rijke sponsor, zeg je? Of is dat soms die twaalfduizend keer tien euro per maand?’ Hij zocht met Google afbeeldingen op ‘Brixton Tigers’. 

Op zijn scherm verschenen foto’s van poserende voetbalteams, van voetballers in actie en van publiek langs het veld. ‘Wow!! Dit is helemaal… “ons soort jongens”, Aziz!’ Op de teamfoto’s die hij die middag had bekeken had hij al veel aantrekkelijke donkere voetballers gezien, maar dit hier… dit was een klasse apart. ‘Goddomme, wie zou daar in hemelsnaam de selectie doen? Hoe krijgen ze het voor elkaar!’ De ene hunk na de andere kwam voorbij, leden van een ploeg die louter uit stoere, gespierde en veelal bloedmooie jonge mannen leek te bestaan, die zelfverzekerd in de camera keken. Messcherp gesneden baardjes, geblondeerde hanenkammen, slitjes in de wenkbrauwen, ze hadden het allemaal. En tattoos, natuurlijk. 

Aziz kwam achter hem staan. ‘Ik zeg: FC Mooiboy! Dit lijkt verdacht veel op de sterrenselectie van dr. William.’

‘Als dat toch eens waar zou zijn, Aziz! Dan hoeven we dankzij jouw veldwerk niet eerst dertig voetbalteams af te lopen, maar vallen we met onze neus in de chocoladetaart. En wanneer speelt FC Mooiboy?’ Boudewijn klikte op de agenda. ‘Kijk eens aan. Morgenochtend om tien uur. Thuis tegen Croydon United.’ 

Aziz boog zich voorover naar het scherm en keek peinzend naar al die hippe types die hun armen over elkaars schouders geslagen hadden. ‘Weet je, als zo’n jongen een keer flink naar de kapper gaat, dan ziet ie er meteen helemaal anders uit, Boudewijn. Neem Lloyd, met zijn lange dreadlocks… Stel je voor dat hij zijn haar millimetert en zijn baard laat staan. Denk jij dat je hem dan nog herkent?’ 

‘Jezus… Ik geef mezelf weinig kans. Hooguit in zijn blootje, haha. Maar ik zie ons niet bij dertig voetbalteams vragen of we even met de manschappen onder de douche mogen voor een onderzoekje. En ik ben er niet zo zeker van dat die filmpjes in 2008 zijn gemaakt, maar ze kunnen natuurlijk best een paar jaar oud zijn. En in een paar jaar tijd kan er met iemands uiterlijk veel gebeuren.’

‘Zeker bij zulke trendy jongens.’

Op zijn telefoon opende Aziz een van de kopieën van de filmpjes uit het proefpakket. Het bleek die van Winston te zijn. De jongen kleedde zich uit naast de behandelstoel. Zijn linkerschouder was naar de camera gekeerd, en op die schouder prijkte de tattoo van de wolf. Terwijl Winstons gespierde armen met rustige, vloeiende bewegingen zijn jeans, overhemd en ondergoed bij elkaar raapten, bewoog de wolf op zijn schouder mee met elke move. ‘Kijk nou…!’ fluisterde Aziz langgerekt. ‘Zie je dat?’ Ademloos keken de twee mannen naar het scherm. De zware armen hingen de kleding aan de haken aan de muur. Daarna ging Winston ontspannen op de behandelstoel zitten, en kwam de wolf tot rust… ‘Thank God for tattoos,’ zei Aziz zacht.

‘Inderdaad, Aziz. Dáár moeten wij het van hebben. Of zo’n gast nou twintig is of drieënveertig, en of zijn kop kaalgeschoren is of dat ie dreadlocks heeft van anderhalve meter, die wolf blijft gewoon zitten waar ie zit. Maar dát betekent…’ Boudewijn keek Aziz strak aan. Die keek terug, niet-begrijpend. Maar opeens werden zijn ogen groot. Hij zoog hoorbaar lucht in zijn longen en sloeg zijn handen voor zijn mond. ‘Precies, Aziz,’ zei Boudewijn lijzig, ‘dát betekent het: wij moeten een overzicht hebben van alle tattoos. Van alle jongens.’

‘Een abo…’ zei Aziz. Zijn stem klonk schor. ‘We moeten een abo afsluiten, Boudewijn. Of we nu willen of niet. En al die filmpjes bekijken. Er zit niets anders op.’

‘Ho ho,’ grinnikte Boudewijn. ‘We hoeven toch niet al die filmpjes te zien? We hebben voor ons speurwerk alleen een screenprint nodig van hun naakte lichaam, voor en achter.’

‘Ik weet het niet, Boudewijn. De tattoos moeten we hebben, dat zeker. Maar we hebben ook in zo’n filmpje gehoord dat ons team op zaterdagochtend wedstrijden speelt. Wie weet wat er nog meer wordt gezegd. Misschien noemen ze wel de naam van een wijk, of van een straat.’

‘Dus jij vindt…’

‘Ik zeg: het doel is heiliger dan de middelen,’ verklaarde Aziz stellig.

Boudewijn lachte opnieuw. ‘Laten we het daarop houden. We nemen een abo. Zullen we mijn creditcard gebruiken?’ Hij legde het kaartje op tafel en Aziz begon te klikken. ‘Wil je nog wel naar die party vannacht? Of ga je de hele nacht filmpjes kijken?’

‘No party for me. We moeten morgen om tien uur in Brixton zijn voor de voetbalwedstrijd. En ik ben vanmiddag al geweest. Jij?’

Boudewijn schudde het hoofd. ‘Ik vind dit veel eh… belangrijker.’

‘Hm.’ Aziz kneep zijn ogen tot spleetjes.

‘Okay. Belangrijker en opwindender.’ 



***



‘Hebben we ze nou allemaal?’

‘Bijna, Boudewijn. Nog twee: Ogenyi en Kenneth.’

Het was drie uur ’s nachts. Dr. William was blijkbaar online geweest toen ze hun abonnement aanvroegen, want hun verzoek was binnen een kwartier gehonoreerd. En vervolgens was er een lange avond begonnen. Uiteraard hadden ze niet alle filmpjes kunnen bekijken, daarvoor was het veel te veel materiaal, maar wel hadden ze de groep van twintig jongens op check-up.com systematisch in kaart gebracht: de portretfoto, screenshots van top tot teen van de voor- en de achterkant, en dan nog close-ups wanneer er sprake was van opmerkelijke details, zoals een bijzondere ring, of een litteken, maar natuurlijk met name tattoos. Tot hun vreugde waren die bijzonder populair; zeker twee derde van de jongens had er minimaal een, en de meeste hadden er meer. Veel tribal natuurlijk, en slangen en draken, maar ook tijgers, vuurtorens, zandlopers en doodshoofden. En meisjesnamen, uiteraard; of het moeders betrof of vriendinnetjes, of dochters wellicht, daar had je als kijker het raden naar. Aziz sloeg alles op op zijn telefoon, zodat ze hun documentatie steeds bij de hand zouden hebben. 

Omdat de kans beperkt was dat ze een van de jongens zouden moeten herkennen aan zijn geslachtsdeel, hadden ze de kenmerken daarvan niet geregistreerd, maar het gelaten bij de vaststelling dat de verscheidenheid groot was. Veel van de jongens waren door de schepper zeer royaal bedeeld, maar er zaten ook piemels tussen van een alledaags formaat. Ook qua lichaamsbouw waren er diverse jongens voorbijgekomen die er wat gewoner uitzagen dan de atletische body’s die dr. William had geselecteerd voor het proefpakket. 



Toen hij nog een keer door de complete collectie swipete, zuchtte Boudewijn diep. ‘Mijn hemel, wat een gezelschap. Maar ik moet erbij zeggen: ze maken er ook werk van. Godkolere! Zouden alle voetballers zo veel aandacht besteden aan hun uiterlijk? Dan heb je toch geen tijd meer om te trainen? En dit zijn geen profs, dus ze moeten daarnaast gewoon werken!’

‘Ja, en hard werken ook. Wat denk jij dat die tattoos kosten? Zo’n grote is wel vijftienhonderd euro. En als er zo’n bliksemschicht in je stoppeltjes is geschoren, moet je elke week naar de kapper. Het kost een vermogen.’

‘Hier, dit is toch ongelofelijk?’ Boudewijn wees op een foto van ene Trevor. Die had een mohawk met hoogblonde toppen, en het kortgeschoren haar op de zijkanten van zijn schedel was geverfd in een luipaardpatroon.

‘Ja, goed is die, hè?’ lachte Aziz. ‘Hij is oorspronkelijk van Paul Pogba.’

‘Wie is Paul Pogba?’

‘Dat is ook zo’n stervoetballer die gek is op extreme kapsels. Ik geloof dat Pogba dit droeg toen hij bij Juven…’ Ineens stokte zijn stem. Hij zat Boudewijn schaapachtig aan te kijken. 

‘Wat is er?’

Aziz plaatste zijn vingertoppen op elkaar en bracht ze naar zijn lippen. Toen zei hij langzaam: ‘Boudewijn. Denk jij ook niet dat het waarschijnlijker is dat een amateurvoetballer met zijn kapsel een internationale ster imiteert, dan omgekeerd?’

‘Absoluut.’

‘Dan weten we nu zeker dat de timers gefaket zijn.’

‘Vertel.’

‘Ik denk dat Paul Pogba dit kapsel had in 2015 of 2016, in zijn laatste periode bij Juventus.’ Aziz begon te googelen. ‘Even kijken… Ja! Hier. 24 januari 2016, Juventus tegen Roma. Kijk!’ Hij draaide zijn laptop. 

‘Ja. Dat is het. En dus?’

‘Dus geloof ik er geen bal van dat deze Trevor al in 2008 dit kapsel had. Die timers zijn fake, dat schrijf ik voor jou op een briefje.’

‘En dús heeft het zin om te zoeken. Fantastisch. Alleen…’ Boudewijn wreef over zijn kin. 

‘Alleen?’

‘Wat gaan we doen als we tijdens zo’n wedstrijd inderdaad een speler herkennen van een van de video’s?’

‘Hm.’ Aziz dacht even na. ‘We kunnen vragen: weet jij dat op internet jouw blote kont wordt verkocht? Maar ik weet niet of dat goed valt.’

‘Nee, hè? Ik denk ook dat we het iets tactvoller moeten aanvliegen.’

 ‘Zou hij het wel geloven? We moeten hem de foto’s laten zien.’ Aziz hield zijn telefoon voor zich in de lucht. 

‘Pffff… Je weet helemaal niet in wat voor situatie we zijn op dat moment. Als er mensen omheen staan en iemand ziet die foto, dan is die vent de sjaak. En als hij zelf in een opwelling die telefoon uit je hand ratst en ermee wegrent, dan ben je ’m kwijt.’

‘Nee!!’ Geschrokken klemde Aziz het toestel tegen zijn borst.

‘Precies. Dus die zou ik lekker in mijn broekzak houden. Weet je wat we doen? We geven hem een kaartje met de naam van die site en onze telefoonnummers. Dan kan hij thuis zelf kijken, in privacy.’


Zondag 4 juni 2018, Londen



Nog een beetje slaperig stonden ze om kwart voor tien langs de lijn bij de Brixton Tigers. Croydon United was al gearriveerd. Er was een groepje fans meegereisd met het elftal, dat inmiddels bezig was met de warming-up. Van de thuisploeg was nog geen spoor. 

Om twee minuten over tien kwam het team eindelijk het clubgebouw uit: een lange sliert donkere jongens die naar de middenstip marcheerden, met strakke gezichten loerend naar de tegenstanders. Boudewijn floot zacht tussen zijn tanden. ‘Voilà. Daar zijn onze testosteron-tijgers, Aziz. Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, als ik dat zo zie.’

‘Ze doen me denken aan… aan kickboksers, die op weg zijn naar de ring.’

‘Ja, dat is het, hè? Het is een eh… mix van met moeite beheerste agressie en slecht gespeelde nonchalance.’



De teams begroetten elkaar in het midden van het veld, door langs elkaar te lopen en elkaars hand aan te raken. Daarna werd er getost. Croydon koos een helft uit, en de Tigers mochten de aftrap nemen. Meteen bestormden ze het doel van de tegenstander, en dat zouden ze nog vaak doen. Hun spel was zonder meer ‘aanvallend’ te noemen, maar in een mate die niet zo prettig aandeed; wat dat aangaat had Brian niets te veel gezegd. 

Binnen drie minuten kregen de Tigers hun eerste gele kaart, maar ook daarna volgden hun streken elkaar in hoog tempo op: de voet van de tegenstander met de eigen voet op het veld vastzetten, zodat hij op een cruciaal moment in zijn bewegingen werd belemmerd, of zogenaamd per ongeluk op een hand gaan staan van iemand die was gevallen. Hoewel ze natuurlijk vooral toesloegen als de scheidsrechter even niet keek, daalden de gele kaarten niettemin als herfstbladeren op hen neer. Toen het eind van de eerste helft in zicht was, hadden ze er al acht te pakken, plus een rode, waarvan een deel omdat ze tekeergingen tegen de scheidsrechter wanneer ze bestraft werden. 

Daarnaast grossierden ze in flauwiteiten die geen enkel voordeel opleverden en alleen bedoeld waren om de tegenpartij te jennen: de bal netjes klaarleggen voor een ingooi van Croydon maar er nog snel even een dikke fluim op spugen, of de bal zogenaamd aanreiken maar ’m op het laatste moment weer op het veld laten rollen, dat soort dingen. 

Maar eerlijk is eerlijk: niet alleen hun agressie was opmerkelijk, dat gold evengoed voor hun conditie: onvermoeibaar bleven ze aanvallen, ze beukten en ramden op het doel van de tegenstander tot aan de allerlaatste seconde van de eerste helft. 

Croydon echter was snel en behendig, en hield stand. Toch wisten ook zij niet te scoren, zodat de spelers met 0-0 de kleedkamers in gingen.



Boudewijn reikte Aziz een van de twee bekers koffie aan die hij had gehaald. ‘Tjongejonge, dat was hakken en zagen, daar op dat veld.’

‘Ik ben blij dat ik er niet tussen stond.’

‘Maar die Tigers hebben wel ausdauer, dat moet je ze nageven. Sodeju, ze zijn niet kapot te krijgen!’ Aziz zei niets. Boudewijn keek hem aandachtig aan. ‘Hm?’

‘Ik zou ze graag even van dichtbij willen bekijken. Ik ben benieuwd hoe hun pupillen eruitzien.’

‘Nee!! Serieus?’ Aziz knikte. ‘Denk je… denk je dat ze… drúgs gebruiken?’

Aziz haalde zijn schouders op. ‘Ik heb wel het een en ander gezien, de afgelopen jaren. En bij zo’n mengeling van agressie, zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen heb ik zo mijn gedachten.’

‘Wat voor spul?’

‘Coke, zou ik denken. Speed of crystal zou ook kunnen.’

‘Goddomme…’



De tweede helft bracht weinig verrassingen. Croydon was razendsnel en technisch scherp, de Tigers speelden verbeten en spijkerhard. In het laatste kwartier van de wedstrijd leek de vermoeidheid toe te slaan bij Croydon, ze verloren hun alertheid en steeds vaker legden ze het af in de venijnige duels. Opeens ontsnapte een van de Tigers met de bal, en stormde vanaf de eigen helft op het doel van Crodyon af, als een locomotief, alsof ie vers het veld op kwam lopen en niet al tachtig minuten in de benen had zitten. De verdediging had het nakijken en hij schoot. Als afgevuurd door een kanon vloog de bal in de rechterbovenhoek van het doel, de keeper was kansloos.

Gejuich, op het veld en langs de lijn, in het kamp van de Tigers. Boudewijn was helemaal in beslag genomen door het ontgoochelde gelaat van de onfortuinlijke doelman, maar toen Aziz riep: ‘Kijk!!’, draaide hij net op tijd zijn hoofd om de radslag te zien waarmee de speler die had gescoord, zijn triomf vierde. 

Op het moment dat zijn lichaam ondersteboven stond, viel zijn shirtje even omlaag, waardoor gedurende ongeveer een seconde zijn gespierde, cappuccinokleurige jongensrug werd ontbloot. Die rug was op zich al een bezienswaardigheid, maar bovendien werd ie gesierd door een gigantische tattoeage van een vogel, of althans een gevederd wezen, want onze vrienden vingen een glimp op van twee enorme vleugels. 

‘Yesss!! Die heb ik eerder gezien! Zeker weten!’ Bevend van opwinding tikte Aziz op zijn telefoon. Hij begon driftig door foto’s te swipen, woesj, woesj, woesj, en toen riep hij: ‘Zie je wel, Boudewijn?’ Op het schermpje dat hij toonde, stond een foto van een donkere jongen die zijn T-shirtje over zijn hoofd trok. Op de brede rug stond een reusachtige adelaar, die trots zijn vleugels uitspreidde tot in de flanken van het atletische lichaam. ‘We hebben beet!!’ 

‘Niet te geloven!’ hijgde Boudewijn. ‘Het is hem echt!’

‘Leroy heet ie,’ zei Aziz. ‘Tenminste, zo noemt de dokter hem in het filmpje. Of dat zijn echte naam is, weten we natuurlijk niet.’



Omdat het bezoekende team erin slaagde om ook te scoren, dankzij een paar loepzuivere passes en een schot met veel effect, eindigde de wedstrijd vlak voor het einde met 1-1. De spelers van Croydon kwamen naar de middenstip om de scheidsrechter een hand te geven, maar de Tigers namen die moeite niet; die koersten in een rechte lijn naar hun kleedkamer. 

Een kwartier later verschenen ze weer, in smashing trainingspakken en met gouden kettingen om; de junizon deed de diamantjes in hun zonnebrillen en polshorloges schitteren. De meegereisde fans stroomden toe, en ook Aziz en Boudewijn manoeuvreerden zichzelf in de richting van de jongen die naar zij meenden Leroy heette, en die natuurlijk het middelpunt was. 

Toen het wat rustiger was geworden rondom de gevierde speler, riep Boudewijn: ‘Hey, Leroy!’ Hij had natuurlijk gehoopt dat de jongen om zou kijken, maar schrok toch een beetje toen dat ook echt gebeurde. Ook Leroy droeg een zonnebril, een gevaarte met op elk van de massieve benen een grote gouden plak, maar zelfs zonder dat je zijn ogen kon zien, was zijn argwaan voelbaar; deze twee onbekende mannen vielen natuurlijk uit de toon. Misschien dacht hij dat ze kwamen scouten, misschien ook niet. 

‘Congratulations!’ riep Aziz. ‘Wat een fantastisch doelpunt!’ 

‘Thanks,’ zei hij effen.

Boudewijn haalde diep adem. Ze moesten vlot ter zake komen, want als die Leroy eenmaal op weg was naar de kleedkamer, dan hadden ze hem niet een-twee-drie weer te pakken. ‘Leroy, we hebben jou in een video gezien op internet,’ zei hij.

‘So?’ 

‘In die video werd je… onderzocht door een dokter,’ lichtte Boudewijn toe, terwijl hij de man gespannen aankeek. 

‘Een dokter?’ Door de zonnebril konden ze niet goed zien of Leroy het niet begreep of dat hij zich van de domme hield. 

‘Ja, we hebben een video gezien waarin je werd onderzocht door een dokter,’ herhaalde Aziz. ‘Je was naakt. We hebben de de tattoo op je rug herkend. Je werd onderzocht met… grote metalen ballen…’

Leroy’s gezicht verstrakte. Hij kneep zijn lippen op elkaar, en de spieren in zijn hals spanden zich aan. Onwillekeurig weken Aziz en Boudewijn iets achteruit. ‘Where? Where the fuck did you see that?’ Hij sprak zacht, maar zijn toon was uiterst indringend.

‘Op www.check-up.com,’ zei Boudewijn langzaam. Hij haalde het stukje karton uit zijn broekzak en stak het Leroy behoedzaam toe, zijn hand zo ver mogelijk uitgestrekt. ‘Bel ons alsjeblieft als je het hebt gezien. Wij staan aan jouw kant.’ De jongen griste het kartonnetje uit zijn hand, draaide zich abrupt om en beende weg. 

Een beetje beduusd stond het tweetal hem na te kijken. Aziz haalde zijn schouders op. ‘Afwachten.’ Boudewijn knikte, en checkte of zijn telefoon opgeladen was. 



***



‘11A, dat zal het souterrain zijn,’ zei Boudewijn. Het adres dat Aziz had gekregen voor de massage die hij online had geboekt, bleek in een negentiende-eeuwse woonwijk te liggen. Het witgepleisterde pand waarvoor ze stonden had erkers en Victoriaanse ornamenten. 

‘Dit ziet eruit als een keurige straat…’ Aziz klonk teleurgesteld. 

‘Dat zegt niks hier. In de jaren tachtig was ik voor het eerst in Londen. Ik vierde hier mijn achttiende verjaardag, en mocht vanaf die dag overal naar binnen. Ik rende in Soho meteen een tent in waar ‘sex shop’ op het raam stond. Pffff… het pittigste wat ze daar hadden was de Penthouse! Twee dagen later was ik in een boekhandel in een buitenwijk, supersaai en burgerlijk, en daar zag ik ineens in een hoek een smal wenteltrapje naar beneden, de kelder in. Met een discreet bordje ‘adults only’, kleiner dan een ansichtkaart. Nou, daar was het.’

‘Wat?’ 

‘Porno!! Ze hadden alles. Gay, tienermeisjes op bezoek bij opa, hardcore sm, maar ook seks met paarden en honden, ik geloof dat ik zelfs iets met een inktvis heb zien liggen.’ 

‘Nou, we zijn hier in een buitenwijk en het ziet er heel burgerlijk uit,’ zei Aziz tevreden. ‘En het is ook nog in een souterrain! Dat is bijna hetzelfde als een kelder.’ Hij liep het trapje af en belde aan. 



Toen de deur opensprong, stapten ze naar binnen, in een lange, smalle ruimte. Ze gingen zitten op een van de bankjes die aan weerszijden tegen de wand stonden. Op een tafeltje stond een thermoskan met glazen, met een briefje ‘Help yourself’. Boudewijn schroefde de kan open en rook eraan. Thee. Hij schonk twee glazen vol. 

Terwijl ze hun thee dronken, keken ze om zich heen in de nadrukkelijk neutrale wachtkamer. Het zag eruit als een gezondheidscentrum in een vinex-wijk. 



De deur aan het eind van hal ging open en er verscheen een man van middelbare leeftijd. ‘Hallo, ben jij Aziz?’ Aziz knikte wat gespannen. ‘Loop je mee?’ Aziz kwam overeind en Boudewijn stak zijn duim naar hem op. Toen de deur achter hen werd gesloten, pakte hij zijn laptop uit zijn rugzakje en klapte ’m open. 



Ruim een uur later kwam Aziz de langgerekte ruimte weer in. Hij liep met een neutrale blik op Boudewijn af. Toen hij vlak bij hem stond, zei hij zacht: ‘Het is héél lang geleden dat jij in Londen je achttiende verjaardag vierde, Boudewijn. Sindsdien is hier veel veranderd.’

‘O ja?’ Aziz knikte gelaten. 



Buiten miezerde het. ‘Het was een aardige man,’ zei Aziz. ‘De massage was niet slecht, en hij wilde me ook aftrekken aan het eind, maar ik was niet geil.’

‘Ik snap het,’ zei Boudewijn. ‘Een sportmassage met een happy end.’

‘Yep. En dat is niet wat ik zoek. Misschien moet ik toch iets gebruiken van tevoren.’

‘Ik dacht dat je dat juist niet wou.’

‘Dat is ook zo.’

‘Dan zoeken we toch gewoon verder? Er wonen acht miljoen mensen in deze stad. Daar zal er toch wel eentje tussen zitten die jou kan laten smelten?’

‘Maar niet meer in een kelder in een buitenwijk, Boudewijn. Dat is een verhaal van een oude doos.’ 

‘Als jij het zegt,’ grinnikte Boudewijn.


Maandag 5 juni 2018, Londen



Met zijn voet duwde Boudewijn de deur naar de huiskamer open, zodat hij erdoor kon met zijn dienblad met thee. Hij had een exquise rozenthee gekocht bij Fortnum & Mason, en handgemaakte bonbons bij een winkel op Walworth Road.

‘Qua seks is het bij die ene nacht gebleven,’ hoorde hij Aziz tegen Kevin zeggen, ‘maar we zijn daarna goede vrienden geworden.’ 

‘De start van onze vriendschap was kort maar kleverig,’ lichtte Boudewijn opgewekt toe.

‘Sommige aspecten van de gay lifestyle baren me wel eens zorgen,’ zei Kevin, ‘maar in het onderhouden van goede relaties met exen zijn we sterk.’

Boudewijn knikte, terwijl hij thee inschonk. ‘Met vrienden van wie je de kont hebt gelikt, kun je over alles praten, toch?’ Hij keek Kevin even aan, met stralende ogen. Toen zette hij de pot neer en tilde zijn theekopje in de lucht alsof hij een toost uitbracht. ‘Dus ik zeg: op de vriendschap!’ Kevin glimlachte en beantwoordde het gebaar. Aziz had moeite om zijn lachen in te houden, maar Boudewijn deed net alsof hij het niet zag. ‘Wat een fantastische plek is dit, Kevin. We hebben het erg naar onze zin in dit appartement.’

‘Overdag zitten we in Burgess Park, en ’s avonds in Soho,’ zei Aziz. 

‘Ja, dat park is te gek, hè? Het is heerlijk om dat om de hoek te hebben.’

‘Ik ken het goed,’ vertelde Boudewijn, ‘omdat ik in het verleden geregeld in deze buurt ben geweest. Ik had hier een scharrel wonen.’

‘En is de scharrel nu verhuisd?’ Kevin keek naar Boudewijn over de rand van zijn theekopje. ‘Of eh…?’

‘De scharrel is verliefd geworden op een Spanjaard en woont nu in Valencia. Alweer een paar jaar. Maar ik vind het erg leuk om het park weer terug te zien. Sowieso deze buurt, het is super!’

‘Vooral als je, zoals Boudewijn, op…’ – Aziz spiekte op zijn telefoon – ‘… als je op natalie bags1 valt.’

‘En op chlora bags2, niet te vergeten,’ zei Boudewijn, met een blik op Kevin. ‘Aziz vindt donkere jongens ook heel spannend, maar in de praktijk komt ie toch meestal thuis met een latino.’

‘O, maar ook dan zit je goed in Zuid-Londen!’ zei Kevin. ‘Aan het begin van Walworth Road is een winkelcentrum met allemaal eettentjes en speciaalzaken voor de latinocommunity.’

‘O! En wordt daar ook gecruised?’ vroeg Aziz belangstellend. 

‘Dat weet ik niet. Misschien is er een openbaar toilet, die worden in deze stad vaak gebruikt om te cruisen. In sommige heb je zelfs kleine kijkgaatjes.’

‘Echt?’ vroeg Aziz.

‘Jazeker! Een enkele keer zelfs met zicht op zo’n hele pistrog.’ Aziz zat Kevin glazig aan te kijken. 

‘Zo te horen kun jij Aziz precies vertellen waar!’ grinnikte Boudewijn.

‘Yes, you’re right!!’ schaterde Kevin. ‘Dat wil zeggen, ik weet er één, er zijn er vast meer. In Fenchurch Street Station, daar zat ik op de wc in de toiletruimte bij de hoofdingang. De wc-rolhouder daar hing los, en op de een of andere manier deed ik iets waardoor ie opzij schoof, en daardoor kwam er een klein gaatje tevoorschijn dat iemand in de wand had geboord. Toen ik erdoorheen keek, zag ik voor me het urinoir, zo’n lange pisgoot waarin een hele rij lullen tegelijk kan pissen, zonder schotjes. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het erg geil vond om te kijken hoe de lullen kwamen en gingen, soms één, soms drie of vier tegelijk, in alle maten en alle kleuren. Je ziet dat al die mannen hun eigen gewoontes hebben, hoe ze afknijpen of afslaan, of hun lekkende pik afvegen aan de binnenkant van hun gulp, vooral als ze alleen zijn en denken dat niemand ze ziet, het is fascinerend. Ik geloof dat ik er wel een halfuur heb gezeten.’

‘Fenchurch Street Station,’ zei Aziz tegen zijn mobiel. ‘Dank je wel, Kevin.’

Boudewijn pakte een schaaltje van tafel en hield het hun gast voor. ‘Neem een handgemaakte bonbon. Ze zijn van die winkel hier verderop. Hoe heet ie ook alweer, “Dark Delights”, was dat het niet?’

Kevin schoot in de lach. ‘Het is “Dark Flavours”!’

‘O ja! Ik wist dat het iets was met “donker” en “lekker”.’

‘Dat is een fijne winkel, hè? Dat soort winkels had je vast nog niet in deze straat toen jij hier vroeger kwam.’

Boudewijn schudde het hoofd. ‘Toen waren er alleen kapsalons en snackbars.’

‘Er komen steeds meer yuppen in deze buurt wonen. De huurprijzen vliegen dan ook omhoog. Als dat zo doorgaat, moet ik wat anders gaan zoeken. Maar deze hele stad is zo fucking expensive! Misschien dalen de prijzen na de brexit; als die tenminste doorgaat. Anders vrees ik dat ik mijn lichaam moet gaan verkopen om hier nog iets te kunnen huren.’ 

‘Beste Kevin…’ zei Boudewijn op plechtige toon, ‘als jij dat lichaam van jou gaat verkopen voor de huur… dan zul je wonen in een paleis!’

Kevin grijnsde. ‘You’re so kind.’



‘Zeg, als ik jullie even mag onderbreken,’ zei Aziz, ‘wij zouden toch nog les krijgen in gayle vandaag?’ 

‘Jazeker!’ Kevin pakte zijn schoudertas. ‘Ik heb deze lijst voor jullie gemaakt, van de belangrijkste woorden. De meeste gayle-woorden zijn meisjesnamen, en vaak kun je aan de klank horen wat ze betekenen, of je kunt het zien aan de eerste letter. “Daphne” is bijvoorbeeld doof en “belinda” is blind. “Vast” betekent “very”, dat wordt om de haverklap gebruikt, meestal in constructies als: “She is daphne, vast daphne”; “she” verwijst hier uiteraard naar een andere homo. Maar “vast” kan ook “groot” betekenen, zoals in “a vast lunch”; dat betekent…’

‘Grote lul,’ zei Aziz snel. ‘Dat hadden we al in les één.’ 

‘Uitstekend, Aziz.’ Kevin gaf Aziz en Boudewijn allebei een exemplaar van zijn instructie. Het duurde niet lang of Aziz kon Boudewijn beschrijven als een ‘ola wendy moffie’3, en Boudewijn Aziz als een ‘harriet mollie bag’4. ‘Nou, de rest is een kwestie van uit je hoofd leren en oefenen!’ zei Kevin. ‘En als jullie ambitieus zijn, dan gaan we samen naar Cape Town, naar de bars voor gekleurde travestieten.’

‘Ik zeg: doen!’ riep Boudewijn vrolijk.

Kevin stond op. ‘Maar nu moet ik ervandoor, want ik moet nog werken.’

‘Wat doe je eigenlijk voor werk?’ vroeg Boudewijn. 

‘Ik ben masseur. Ik heb een eigen salon, in Wardour Street.’

‘Kijk eens aan!’ zei Aziz verrast. ‘En wat voor massage geef je?’

‘O, we doen van alles. Sportmassage, relaxmassage, maar ook tantra. Kijk, dit is mijn kaartje. Neem maar eens een kijkje op mijn site. Goed, jongens, ik kom later deze week nog even controleren of jullie je huiswerk hebben gemaakt.’

‘En als we dat hebben verzuimd?’ vroeg Boudewijn. ‘Krijgen we dan… straf?’

‘Nou en of. Ik neem mijn gereedschapskist mee.’ Nog een stralende glimlach, en weg was Kevin. 



***



‘Waar wacht je op?’ vroeg Aziz. ‘Pak hem op zijn bek! Hij wil het, hoor. Ik zie het!’

‘Haha! Kevin loopt niet weg, en ik ook niet.’

‘Ga je het doen zoals de hetero’s: eerst verkering, dan pas neuken?’

‘Wie weet!’ grijnsde Boudewijn. ‘Kijk, het voordeel van anonieme seks is dat je al je fantasieën op de ander kunt projecteren, simpelweg omdat je niks van hem weet. Maar als je toch al bezig bent iemand te leren kennen, en dat is allemaal heel positief, en vooral als je belangstelling hebt voor meer dan een geile wip, dan vind ik het eigenlijk wel verfrissend om er niet meteen bovenop te springen. En ik ben vijftig, Aziz, geen dertig. Dat maakt ook uit.’

‘Omdat je minder met seks bezig bent dan vroeger?’

Boudewijn dacht even na. ‘Nee, dat is het niet eens. Ik fantaseer bijna de hele dag over seks, ik vind niets zo leuk als dat. Maar ik hoef het niet meer elke dag te hébben. Ik ben minder ongeduldig.’ 

‘Heeft het ook te maken met die… hoe heette ze ook alweer? Die vrouw van het Khoi-volk, die in Europa werd tentoongesteld omdat ze die grote bil had?’

‘Bah, Aziz, wat een goeie vraag.’ Boudewijn zweeg even. ‘Als ik heel eerlijk ben… ook wel een beetje, ja.’

‘Maar daar hoef je tegen hem toch niks over te zeggen? Over zijn bil, bedoel ik?’

‘Het gaat niet alleen om het praten. Het is ook… Kijk, als ik seks heb met een vent met zo’n waanzinnige kont, dan… dan ga ik daar vanzelf in knijpen, en op slaan. Retegeil vind ik dat. Het geluid van de klap, het happen naar adem, dat vlees dat langzaam gaat gloeien en blozen onder je handen… oefff!!! Nou, dat is voor mijn gevoel erg ingewikkeld, om als witte Nederlander een gekleurde man uit Zuid-Afrika op zijn kont te gaan meppen.’

‘Denk je dat hij dat een probleem vindt?’

‘Dat weet ik niet, maar ik denk dat ik het een probleem vind!’ Aziz trok een wenkbrauw op. ‘Kijk, bij homoparades zie je vaak sm-acts, bijvoorbeeld een geboeide slaaf, die aan een riem wordt voortgetrokken door zijn meester, en die af en toe een tik krijgt met een zweepje. Hartstikke leuk, geen mens die zich eraan stoort. Maar nu moet jij je voorstellen dat er in zo’n optocht een witte man een zwarte man aan de ketting heeft en ’m ervan langs geeft met een zweep.’ 

Aziz zoog tussen zijn tanden door lucht naar binnen. ‘Ai.’ 

‘Voilà. Dat is de stress die ik voel als ik erover fantaseer om dat verrukkelijke goudbruine lichaam van Kevin onder handen te nemen.’

‘Ik weet het niet, hoor. Jij bent toch geen racist?’

Boudewijn hief zijn handen in de lucht. ‘Aziz, wie niet?! Een echte racist is iemand die meent dat het ene ras beter is dan het andere en meer rechten heeft. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat echt vinden. Maar we zijn wel allemaal kinderen van de cultuur waarin we zijn opgegroeid, en vrijwel al die culturen hebben al duizenden jaren vooroordelen ten opzichte van buitenstaanders. Dus die heb ik ook, dat zit erin gebakken.’

‘Ja, en dat is niet alleen bij Europeanen zo, hoor. Je moet Arabieren eens horen over zwarten. Maar andersom kunnen ze er ook wat van! Mijn trappenhuis is heel multicultureel: op de begane grond woont een Turks gezin, daarboven ik, op twee hoog woont een Hollandse bouwvakker met zijn vriendin, en dan hebben we een Surinaamse dame met haar dochtertje op de derde verdieping. Nou, als je hoort wat daar aan racistische commentaren over de trap rolt!’

‘Tuurlijk, andere rassen zijn net zo goed racistisch. Maar omdat de witten meer macht hebben, levert hun racisme de anderen meer problemen op dan omgekeerd. En racisme afschaffen omdat je het niet okay vindt, dat werkt niet. Doen alsof het niet bestaat helpt ook niet. Zelf probeer ik maar gewoon om mijn racistische neigingen heel bewust waar te nemen, en er eerlijk over te zijn.’

‘En dat jij valt op zwarte mannen, is dat volgens jou racistisch?’

Boudewijn zweeg even. Hij stond op en liep naar het raam. Aan de overkant van Walworth Road stond een man wijdbeens te telefoneren, met zijn rug tegen de gevel geleund. Hij was groot en zwaar, met een volle baard en een glanzende kale kop. Hij droeg een wit onderhemd, een lichtgrijze joggingbroek en teenslippers. De kans dat hij een onderbroek aan had, leek zeer beperkt te zijn: in de joggingbroek, die pittig strak zat, zag Boudewijn midvoor een enorme, recht neerhangende zwelling, aan de onderkant waarvan zich een dikke eikelkraag in de soepele stof perste. ‘Nou, het kan zijn dat je op zwarte mannen valt omdat je een bepaald stereotype in je hoofd hebt dat je geil vindt, en stereotypes zijn vaak discriminerend. Maar onze seksuele verlangens zijn wat ze zijn, Aziz. Als je Freud mag geloven, krijgen die al vorm als we nog niet eens kunnen praten. Daarna worden die verlangens gemixt met de opvattingen die leven in de cultuur waarin we opgroeien, en daar heb je al evenmin invloed op. Sterker nog, daarvan zijn de meeste mensen zich helemaal niet bewust. En zo ontstaan in de loop van je leven seksuele fantasieën waar je nooit meer van afkomt en waar je geen moer aan kunt veranderen. Je hebt het ermee te doen! En zolang het fantasieën blijven, is er ook geen vuiltje aan de lucht, want daar heeft immers niemand last van. Zolang je in de werkelijkheid mensen maar respectvol benadert, en individuen de ruimte geeft om anders te zijn dan het stereotype dat in jouw hoofd zit. En dat lukt volgens mij net iets beter als je dat stereotype goed kent. Denk je niet?’



Hij draaide zich om naar Aziz, maar die was inmiddels verdiept in het scherm van zijn laptop. ‘Kevin’s Massage Parlour,’ las hij voor. ‘Hier staat: “We make your ultimate massage dream come true.” Zo zo. Wardour Street, weet jij waar dat is?’

‘Toevallig weet ik dat, popje. Wardour Street is midden in Soho. Dat is de straat waar ook de ‘Village’ zit, die cocktailbar met die fijne gogoboys, waarvan de erker half is dichtgeplakt.’ 

Aziz floot. ‘Dat klinkt goed! En kijk, hier staan de masseurs die er werken… Tering, dat ziet er lekker uit. Een zwarte jongen, erg gespierd, Nigel is zijn naam. Dan hebben we een jongen die heet Li, dat is een Chinees, en dan hier… wow, dát is een superknappe jongen! Oooo… hij komt uit Colombia, staat hier! Rafael heet ie. Bij God, wat is Rafael lékker! Dan is daar Jeremy, die is donkerblond, en onze eigen Kevin natuurlijk. O, hoor dit, Boudewijn: “Op basis van jouw wensen en behoeften kiezen we de masseur die jou kan geven wat je zoekt.” Ik zeg: deal! Dan neem ik lekker die geile Rafael.’ 



De rest van die dag keken ze voortdurend op hun telefoons, maar Leroy belde niet.


Dinsdag 7 juni 2018, Londen



De massagepraktijk bleek pal naast de ‘Village’ te zitten. Meteen toen ze naar binnen stapten, kwam Kevin met een brede lach op hen aflopen. Hij droeg een hagelwit overhemd en hij had een bril op. ‘Hi, guys, welcome! Wat leuk dat jullie zijn gekomen.’ 

Het interieur van de salon maakte indruk, met name omdat er zo weinig in stond. De witte ontvangstbalie, twee houten banken, hier en daar een witte kast of een witte poef, en verder eigenlijk niets. Aan de witte muren hingen een paar Afrikaanse maskers. Er speelde een zacht new age-muziekje en het rook naar kruidenthee. Kevin nam hen mee naar een kleine zijkamer, waar ze plaatsnamen in een zitje. Ook wit, natuurlijk. 



‘Okay, Aziz, jij hebt je aangemeld voor een massage?’ Aziz knikte. ‘Prima, dan beginnen we met het intakegesprek.’ 

‘Het intakegesprek?’ Aziz blikte even opzij naar Boudewijn. ‘Getver. Het is alsof ik weer bij de IND zit.’ 

Kevin lachte. ‘Ik weet niet wat “IND” is, maar het klinkt niet als iets waar je goede herinneringen aan bewaart.’ 

‘Brrr.’

‘No worries, dit zijn allemaal vragen waarop geen verkeerde antwoorden mogelijk zijn. Alles is goed. Ik wil je alleen graag wat beter leren kennen. Als wij je beloven dat we jouw ultieme massagedroom waarmaken, dan moeten we wel een beetje weten wat die droom is. Want als ik jou gewoon vraag: wat is die droom?, dan zeg jij?’

Aziz keek even voor zich uit. ‘Nou eh… gewoon… een superlekkere massage. Ook erotisch! Of eigenlijk: vooral erotisch.’ Hij ging wat verzitten op zijn stoel. ‘Met eh… nou ja… met alles erop en eraan en zo.’ 

‘Right,’ zei Kevin, ‘zo gaat het heel vaak. De meeste mensen vinden het niet zo makkelijk om te zeggen waar ze behoefte aan hebben. Maar daar heb ik wat op gevonden: een heuse glazen bol!’ Hij klapte met een trots gezicht zijn laptop open. ‘Ik heb een app gemaakt die precies kan achterhalen waar jij voor komt. Het enige wat je hoeft te doen, is meewerken aan een testje. Ik ga steeds twee woorden opnoemen, en dan moet jij er een uitkiezen. Ik klik jouw antwoorden aan in de app, en als we klaar zijn, vertelt hij me wat jij moet hebben; er komt als het ware een briefing uit voor jouw massage.’

‘O?’ Aziz leek onder de indruk.

‘Mag je vriend erbij blijven?’ vroeg Kevin, met een knikje naar Boudewijn. 

‘Sure.’

‘Okay, Aziz. Kies steeds het woord waar je het meest mee hebt, wat een positieve associatie oproept. Of juist waar je de minste hekel aan hebt, whatever. Don’t think, just choose. Intuïtief. Goed?’ Aziz knikte. Boudewijn zat naar ’m te kijken en had de indruk dat hij een beetje gespannen was. ‘There we go,’ zei Kevin. ‘Water of vuur?’

‘Vuur.’

‘Door de deur of door het raam?’

Aziz dacht na. ‘Door het raam.’

‘Overdag of ’s nachts?’

‘Overdag.’

‘Kat of hond?’ 

‘Hond.’

‘Hard of zacht? 

‘Eh… zacht… nee, hard!’

Kevin glimlachte. ‘Don’t think, Aziz. Just choose. Groot of klein?’

‘Haha! Groot.’

‘Kwaliteit of kwantiteit?

‘Oef. Eh… kwaliteit.’

‘Goed of slecht?’

‘Hm.’ Aziz sloot zijn ogen. ‘Slecht.’

‘Lief of ruig?’

Aziz opende zijn ogen weer. ‘Wie bedoel je? De masseur of ik?’

‘Niet kletsen, kiezen.’

‘Okay. Lief.’

‘Van boven of van onderen?’

‘Eh… van onderen.’

‘Van achteren of van voren?’

Aziz slikte. Zijn stem klonk schor toen hij zei: ‘Van achteren.’

‘Van buiten of van binnen?’

‘Van binnen.’

‘Loslaten of vasthouden?’

‘Vasthouden.’ 

‘Gewiekst of onschuldig?’

‘Onschuldig!’

‘Zekerheid of risico?’

‘Eh… risico.’

‘Chaos of orde?’

Aziz zweeg even. ‘Orde.’

‘Buigen of barsten?’

‘…Buigen.’

‘Geven of ontvangen?’

‘Ontvangen.’

‘Erin of eruit?’

‘Erin!’

‘Erop of eronder?’

‘Eh… eronder.’

‘Eén, of heel veel?’

‘Héél veel!’ juichte Aziz.

‘Sleazy of stij…’

‘Sleazy!!’ gromde Aziz meteen. ‘Sorry, Kevin… Wat ging je zeggen?’

Kevin glimlachte weer. ‘Sleazy of stijlvol.’ 

‘Okay. Sleazy dus.’

‘Kijken of bekeken worden?’

Nu glimlachte Aziz. ‘Bekeken worden!’

‘Planning of verrassing?’

Aziz haalde diep adem. ‘Verrassing!’

‘Hameren of slijpen?’

‘Eh… slijpen.’

‘Seks of liefde?’ Aziz’ mond ging halfopen, maar er kwam geen geluid uit. Een spier in zijn mondhoek trilde. ‘Seks of liefde, Aziz?’ 

‘L-liefde!!’ stootte Aziz uit. 

‘Thank you very much, Aziz.’



Kevin tikte nog een paar toetsen in, en keek even naar het beeldscherm, met zijn handen in zijn schoot. Toen draaide hij zich naar zijn bezoekers. ‘This is great. Een duidelijke uitslag. Daar hou ik van.’

‘Wat zegt ie?’ Aziz boog zich naar voren en Kevin draaide zijn laptop.

‘Het zal jou niet veel zeggen, en dat hoeft ook niet. Kijk, deze codes vertellen je masseur precies waarvoor jij komt: A6, B2, C4 en D12.’

‘Wat betekent dat dan?’

‘Hij weet dat, en jij merkt het vanzelf.’ 

‘O… Maar wat ik nog vragen wou: we hebben nog niet besproken wie mij gaat masseren.’

Kevin keek weer op het scherm. ‘Hier staat dat de app Masseur 2 voor jou heeft geselecteerd.’ 

‘En wie is Masseur 2?’

‘Dat vertel ik niet.’ 

‘Ik heb de foto van Rafael op de website gezien,’ zei Aziz. ‘Hem wil ik heel graag.’

Kevin knikte. ‘Misschien krijg je Rafael ook. Maar dat blijft geheim.’

‘Geheim? Dûh. Ik zie hem toch?’

‘Nee,’ glimlachte Kevin, ‘want je krijgt een blinddoek om.’ Aziz zat hem even aan te staren. ‘Doordat jij de masseur niet ziet, word je gestimuleerd om je helemaal te concentreren op wat je zelf ervaart, waardoor de massage een veel sterker effect heeft.’ 

‘Maar… op de website stond toch… dat ik zelf een masseur mocht uitkiezen?’ Kevin schudde vriendelijk zijn hoofd. ‘Wel waar!’ Aziz keek opzij naar Boudewijn, terwijl zijn hand zocht naar zijn telefoon. ‘Wat stond er ook weer, Boudewijn? Er stonden vijf foto’s, van de masseurs. En daarbij stond: op basis van jouw wensen wordt de masseur gekozen, zoiets toch?’ Aziz had zijn toestel te pakken en begon erop te tikken.

‘Ik geloof het wel,’ zei Boudewijn. 

‘Not exactly,’ zei Kevin. ‘Er staat: “Op basis van jouw wensen en behoeften kiezen wij de masseur die jou kan geven wat je zoekt.” Nou, jouw wensen heb je me net verteld, namelijk een superlekkere, erotische massage, je behoeften heb ik gepeild met behulp van onze app, en daarop heeft de app de masseur uitgekozen die jou kan geven wat je zoekt.’

Aziz keek teleurgesteld. ‘Kan ik niet gewoon Rafael krijgen? Zonder de blinddoek?’

‘Of course you can,’ reageerde Kevin, heel laconiek. ‘Maar dan fiets je dwars door ons concept heen, en dan kan ik jou niet garanderen dat jouw ultieme massagedroom uit gaat komen.’ 

‘Hm.’ Aziz zat een tijdje naar hem te kijken. Toen zei hij stuurs: ‘Okay dan.’ Opeens klaarde zijn blik op. ‘Ik kan altijd terugkomen, en dan vragen om Rafael. Toch?’

‘Ja, hoor,’ zei Kevin, ‘dat kun je doen. But I don’t think you will. En jij?’ Hij draaide zich naar Boudewijn. ‘Kom jij ook voor een massage?’

‘Nee, ik ben de chaperonne. Dus ik ga gewoon in de wachtkamer zitten, met mijn laptopje. Als je tijd hebt, kunnen we misschien een beetje kletsen. Tenzij jij natuurlijk door de glazen bol bent uitgekozen om de jonge vriend te masseren…’ Hij keek Kevin afwachtend aan. 

‘Dat zou kunnen,’ zei Kevin liefjes. ‘And time will tell.’ 

‘Okay,’ grijnsde Boudewijn. 

Kevin stond op. ‘Ik kom je ophalen als we zover zijn, Aziz.’ 



‘Bah,’ zei Aziz zacht, toen Kevin weg was. ‘Nou zal je zien dat ik die Chinees krijg.’ 

‘Jij zult helemaal niks zien. Je hebt toch die blinddoek om?’

Aziz keek hem aan. ‘Sambal bij?’ zei hij, met een hoog stemmetje. ‘Dat hóór ik toch, Boudewijn? Hij heeft vast ook kleine handen.’

‘Dat weet je helemaal niet. Dat zijn allemaal vooroordelen.’ Aziz haalde bokkig zijn schouders op. ‘Als ik jou was,’ zei Boudewijn, ‘dan zou ik me heerlijk overgeven aan die anonieme handen, en gewoon die Rafael erbij bedenken. Dat is toch het grote voordeel van anoniem contact?’ Aziz keek zwijgend voor zich uit. ‘Maar zo’n blinddoek opent evengoed een wereld van mogelijkheden, nu ik erbij stilsta,’ mijmerde Boudewijn. ‘Wat je wat? Ik ga in Amsterdam ook zo’n salon beginnen, Aziz. Dan zet ik allemaal foto’s op de site van blóedgeile jongens, die zogenaamd de masseurs zijn, maar als de klant eenmaal klaarligt met die blinddoek om, huiverend van verwachting, dan stuur ik gewoon een ouwe lul dat hok in met een bierbuik en één tand, maar wel met grote, sterke handen. Laat ze er maar op los fantaseren, wat niet weet, wat niet deert!’

‘Je wordt bedankt, Boudewijn.’

‘Geintje, Aziz. Zo doortrapt is Kevin niet, hoor. Dat zie je toch meteen aan die lieve ogen van ’m?’ 



‘Wij zijn zover, heren!’ Kevin stond in de deuropening. ‘Nog twee dingen, Aziz. Ons lichaam is niet gemaakt om stil te liggen. Dus… beweeg!’ Hij fladderde met zijn armen. ‘Wanneer je beweegt, kan je lichaam uiting geven aan alles wat je ervaart. Dus doe dat! Het tweede is: probeer tijdens de massage zo laag mogelijk adem te halen, onder in je buik, en adem vooral hoorbaar uit. Zoiets als dit.’ Kevin ademde rustig in door zijn neus en daarna uit terwijl hij een zachte bromtoon voortbracht die langzaam wegstierf. ‘Harder mag altijd. Niet blazen of hijgen, maar zoemen, kreunen, elk geluid waarbij je stembanden meetrillen. Schreeuwen mag ook, gillen, brullen, alles. Wanneer je het even vergeet, zal de masseur je er steeds aan herinneren. Op die manier hoort hij wat de behandeling met jou doet, en dat is essentieel. Okay?’

‘Yeah!’ Aziz kreunde overdreven.

‘That’s it!’ lachte Kevin. ‘Kom maar mee.’

Aziz stond op. ‘Nou, tot straks,’ zei hij tegen Boudewijn. 

‘Tot zo. Geniet ervan, Aziz!’ 



***



Aziz volgde Kevin naar een andere kleine kamer. In een hoek stond een hoge kast, met dichte deuren, daarnaast hingen smalle planken aan de muur met boeddha-beelden erop en tal van brandende waxinelichtjes. Het rook er heerlijk. In het midden van de ruimte stond een massagetafel, bedekt met zwarte handdoeken. Toen Kevin de deur achter zich had gesloten, legde hij zijn handen in elkaar en wachtte even. Terwijl ze daar samen stonden, viel het Aziz op hoe intens stil het in de ruimte was. Alsof ze zich in een geluidsstudio bevonden. ‘Wow…’ fluisterde hij. 

‘Ja, deze ruimtes zijn heel goed geïsoleerd. Dus als je de behoefte hebt om lawaai te maken: go ahead, let it flow! Dat is het állerbelangrijkste bij deze massage: dat jij je helemaal laat gaan. Okay?’ Aziz knikte. ‘Je kunt je nu uitkleden en gaan liggen. Ik kom zo terug.’ 



Aziz hing zijn rugzakje aan een van de haken in de muur. Daarna trok hij zijn kleren uit en hing ze ernaast. In zijn blootje ging hij op het massagebed zitten. Moest hij nu op zijn buik gaan liggen? Of op zijn rug? Zou de masseur de kant waarop hij lag als een signaal beschouwen, of had die gast allang in de app gezien waar hij moest wezen? Aan een van de uiteinden van het bed was een ronde, gewatteerde beugel gemonteerd met een gat in het midden; die was vast bedoeld voor zijn gezicht. 

Toen hij was gaan liggen en door het gat naar beneden keek, zag hij dat er recht onder hem een bloempot op de grond stond, met een vetplantje erin. 



Een paar minuten later hoorde hij de deur opengaan. ‘Zo, Aziz, hier ben ik weer.’ De stem van Kevin. ‘Lig je lekker?’ 

‘Ja, hoor.’

‘Prima. Wil je even je heupen optillen?’ Toen Aziz dat deed, voelde hij dat er een kussen onder zijn bekken werd geschoven. Daarna werd er een grote handdoek over zijn onderlichaam gelegd. ‘Als je tijdens de massage voelt dat er snot uit je neus druipt, of kwijl uit je mond, gewoon laten lopen; ons plantje leeft ervan. En dat geldt voor alles wat er binnen in jou ontstaat en wat naar buiten wil, Aziz. Voor emoties, voor geluiden, voor bewegingen, voor lucht en voor alle lichaamssappen: gewoon laten komen wat er komt, niks tegenhouden! Alles is goed. Okay?’ Aziz bromde. ‘Als je nu je hoofd nog even optilt, doe ik je de blinddoek om. Ziezo.’ Er begon zachte muziek te spelen, ook weer iets new age-achtigs. ‘Heb jij nog vragen?’

‘Nope.’

‘Prima, Aziz. Dan wens ik je een fijne ervaring.’ De deur ging open en weer dicht, en Aziz was weer alleen. 



Opnieuw ging de deur open en dicht. Voetstappen naderden het bed. ‘Hi, Aziz.’ 

Zo! Er kon dus gepraat worden. En het was niet Kevins stem, die hem had begroet. Het was ook geen hoge stem. Normaal, misschien zelfs aan de lage kant. En hij klonk behoorlijk Brits. ‘Hi, mystery man.’ 

Zacht gegrinnik. Daarna hield de new age-muziek op, en startte er klassieke muziek. Eerst een introotje met violen, en vervolgens een sopraan, met een zacht, smeltend geluid. En toen… twee handen op zijn rug, een tussen zijn schouderbladen en een op zijn onderrug. De handen lagen heel rustig op zijn lijf. Hij hoorde het kalme ademen van de masseur en herinnerde zich opeens de instructie. Meteen begon hij uit te ademen op een lichte bromtoon. 

‘Thanks, Aziz, that’s lovely.’ De handen bleven gewoon liggen. 



Na een tijdje voelde Aziz direct onder de handpalmen warmte ontstaan, een zacht gloeiende, behaaglijke warmte. ‘De komende negentig minuten draait alles om jou, Aziz. Alleen maar om jou. Focus op wat je voelt, op wat je ervaart. En blijf me je adem laten horen, net als nu.’ De warmte onder de handen werd intenser, alsof er twee infraroodlampen op zijn lichaam brandden, die op die twee plekken tot een heerlijke ontspanning leidden. Zijn ademhaling werd vanzelf dieper, en Aziz lette erop dat hij zijn stembanden mee liet trillen. Het volgende wat hij ervoer, was dat de warmte én het gevoel van ontspanning zich uitbreidden naar de rest van zijn lijf, tot aan zijn vingertoppen en tenen aan toe, die prompt begonnen te tintelen, alsof hij heel kleine elektrische schokjes kreeg. 

Toen begonnen de handen zich te verplaatsen, en lichtjes over de achterkant van zijn lichaam op en neer te strelen. Van zijn achterhoofd tot aan zijn hielen vlinderden vingertoppen over zijn huid. Aziz hoorde dat de masseur in hetzelfde ritme ademde als hijzelf. Hij voelde warme olie op zijn rug druipen, die de handen uitwreven met kleine cirkelbewegingen. 



Het voelde als een prima massage. Teder, zorgzaam, degelijk ook, maar niets uitzonderlijks. Na zijn schouders, nek en onderrug had hij gehoopt dat zijn billen aan de beurt zouden zijn, maar helaas, de masseur ging eerst naar zijn armen toe. Die lagen langs zijn romp. De man tilde ze een voor een op en masseerde ze, van zijn schouders tot aan de topjes van zijn vingers. Toen gingen de handen weer terug naar zijn rug… ja, kijk eens aan, de handdoek werd een stuk naar beneden getrokken, tot halverwege zijn dijen. Zou hij nu… Ja! De handen grepen stevig in zijn billen. Het voelde alsof ze dat deden… met een zeker genoegen. Zo zo. Zou die masseur hem… aantrekkelijk vinden? 

Op dat moment werd Aziz zich ervan bewust dat hij helemaal niet had gefantaseerd over de identiteit van de masseur, zoals hij zich had voorgenomen, hij was het simpelweg vergeten. Zou het Rafael zijn? 



De vingers en duimen die zijn achterste masseerden, klauwden zich diep in zijn kont, ze knepen, wreven, trokken en duwden. Ze werkten zijn bilspieren af van boven naar beneden, van zijn onderrug naar de bovenkant van zijn dijen. Eerst langs de buitenkant, op zijn heupen, toen meer naar het midden, zijn grote bilspieren, en toen nog iets meer naar het midden… ooohh… en meer naar onderen ook… Oef! Ze waren rakelings langs zijn anus gegaan. Fuck, wat was dat lekker, Aziz gromde zacht bij elke uitademing. Hij voelde dat zijn pik stijf werd. De masseur had het blijkbaar in de gaten, want hij trok de handdoek weg, greep tussen Aziz’ dijen door naar zijn lul en legde ’m naar achteren op het kussen. In een reflex boog Aziz door zijn onderrug, zodat zijn kont verder de lucht in ging. Daarvan maakten de vingers onmiddellijk gebruik; ze dartelden zijn bilspleet in en streken even over zijn gat. 

‘Jiiieeee…’ Shit! Aziz geneerde zich voor de plotselinge toonhoogte van zijn stem. Viel hij even door de mand. Snel trok hij zijn bekken weer naar voren en hervatte de lage bromtoon van daarnet. 



De vingers huppelden over zijn onderrug weer naar boven, en begonnen zijn nek te masseren, en de achterkant van zijn hoofd. Hmmm… Toen voelde hij, naast de massage van zijn hoofd door twee handen, tegelijkertijd ook druk op zijn rug, aan de beide zijkanten ervan. Dat moesten dan… ellebogen zijn? ‘Ik hoor je niet, Aziz.’ O ja. Aziz begon weer te zoemen. 

Een warme, vochtige adem op de huid van zijn nek. Oooh… overal streling… koestering… 

De handen daalden weer af, jawel, naar zijn onderrug en opnieuw naar zijn billen. Aziz ademde diep in, en brommend uit. Toen de vingers zijn bilspleet weer in gingen, hoorde hij de klank van zijn stem wel iets omhooggaan, maar niet veel. O, wat was dat lekker… ‘Let it flow, Aziz.’ 

Zou hij het doen? Als dit niet het moment was om een beetje toe te geven, wat dan wel? Aarzelend tilde hij zijn heupen iets op, en door zich met zijn knieën een beetje van het bed af te zetten duwde hij zijn kont een klein stukje naar de wrijvende vingers toe. De vingers reageerden meteen, door diep zijn bilspleet in te duiken. ‘Good boy!’ De vingers begonnen zijn sluitspier te strelen. Yesss!! 

Zijn adem ging in en uit, in en uit, brommend en zoemend, terwijl de vingertoppen dansten op zijn billen en trippelden over zijn gat. Tering, wat lekker… Misschien… ging er straks wel een vinger naar binnen… Nou, hij was erop voorbereid: schoongespoeld tot aan zijn huig, kom maar op. Hij mocht toch lijden dat het eens een keer zou gebeuren. Zou deze masseur nou eindelijk snappen dat dat was wat hij wou? Hij ademde in en uit, in en uit. Weer die adem in zijn nek. Wat was dat…? Een warm en nat gevoel aan zijn oor… Shit, die gast zat op zijn oorlel te sabbelen! Aziz voelde hoe hij werd meegesleept door de lichamelijke gewaarwordingen, door de aandacht die over hem werd uitgestort. In en uit, in en uit. ‘Don’t hold back, Aziz. Let it flow.’ En toen hij opnieuw inademde, nog lager en dieper dan daarvoor, gebeurde er iets vreemds. Hij merkte dat hij een beetje… dizzy werd. Alsof hij poppers inhaleerde, of lachgas. En bij de volgende ademhaling weer. Wow, dat was lekker! Hij ademde diep en gulzig, en kreunde, zoemde, knorde, bromde, en hij kreeg het gevoel dat hij met massagetafel en al door de lucht zweefde. Hij grinnikte inwendig toen hij zich afvroeg hoe dat kon: of de masseur dan soms met hem mee zweefde, want die strelende handen bleef hij gewoon voelen. En daardoor besefte Aziz ineens, dat niet alleen de vraag was vervaagd welke van de masseurs hij had getroffen, maar dat hij af en toe zelfs leek te vergeten dat er aan die twee handen überhaupt iemand vastzat. Alsof zijn wereld alleen maar bestond uit zijn eigen lijf, zijn schoongespoelde lijf, dat steeds zachter werd, en dat zich meer en meer overgaf aan de twee aandachtige handen die dat lijf in de watten legden. 

Het gevoel van zweverigheid werd steeds sterker, maar Aziz voelde zich niet onzeker, zoals wanneer hij een beetje was uitgeschoten met de xtc; dan was het alsof de duizelingen over hem heen walsten, waarbij hij zelf steeds kleiner en hulpelozer werd, terwijl nu… nu voelde het alsof de duizeling uit hemzelf kwam en hij er niets van te vrezen had, alleen maar te winnen. In en uit, in en uit. 

Godver, wat was dit fijn. Hij voelde dat de neiging om zijn kont naar de vingers toe te duwen sterker en sterker werd. Het kostte steeds meer moeite om stil te blijven liggen en hij zou… Hé!! Wacht eens even! Wat had Kevin ook weer gezegd? Hij mocht zich bewegen; sterker nog, hij móest zich bewegen, dat was zijn opdracht!! ‘Don’t hold back, Aziz. Whatever you feel, let it flow.’ 

Okay, gniffelde Aziz in zichzelf, maar dan kun je het krijgen ook, vriend, dan ga ik ervoor! Gretig duwde hij zijn kont hoog de lucht in, met zijn anus zoekend naar die vingers, die strelende vingers. ‘That’s it, Aziz, that’s wonderful!’ De vingers wreven en voelden, en oefenden steeds iets meer druk uit wanneer ze over zijn gat gingen, tot er één… oooohh… Genietend kronkelde Aziz op de massagetafel, terwijl de vinger de poort tot zijn lichaam verkende, strijkend, tastend, zachtjes porrend…

Jaaa! Hij voelde hoe de vinger langzaam… zijn lichaam betrad… 



Ondertussen streelde de andere hand zijn achterhoofd. Afwisselend masseerden gespreide vingertoppen zijn hoofdhuid en werd er zachtjes aan zijn haren getrokken, met kleine rukjes. Een kletsend tikje tegen zijn schedel. Nog een. De hand daalde weer af over zijn rug. ‘Je adem, Aziz.’ Aziz ademde weer diep in, en kreunend uit. Bij elke beweging van zijn heupen schuurde zijn stijve pik over het kussen waarop hij lag. Hij duwde zijn kont naar achteren, over die nieuwsgierige vinger heen. Verder, en nog wat verder. Kwam daar… Ja, er kwam een tweede vinger bij! Soepeltjes kroop hij naast de eerste naar binnen. De vingers ging iets dieper, maakten zoekende en schroevende bewegingen, kwamen verder naar binnen, nóg verder… Aziz’ ademhaling was alweer veranderd, nu in een ongegeneerd gekerm, hoog en hees. 

Fuck, wat was dat? Hij voelde de druk op zijn kringspier ineens flink toenemen terwijl de vingers die erin zaten, zich niet bewogen. Blijkbaar wurmde de masseur een vinger van zijn andere hand tussen de beide vingers die al in zijn kont zaten. Lanzaam werd zijn gat steeds verder opengetrokken. Tering, wat geil… O, en nog verder. Hmmm… Hé, wat was dat? Was dat een dildo? Nee… het was een… vingerkootje! De masseur duwde het kootje van een gebogen vinger in zijn reet. En daarna van twee vingers… Oooo…. Er kwam steeds meer spanning op zijn sluitspier, maar hij genoot ervan en perste zijn knieën diep in de matras, zodat hij zijn kont met nog meer kracht omhoog kon duwen, tegen die heerlijke vingers aan.

De andere hand van de masseur schoof tussen zijn dijen, pakte zijn ballen, en kneedde die voorzichtig. Ohhh, wat lekker. De hand voelde aan zijn stijve lul, speelde er even mee. Warme olie op zijn besneden pik, een hand die met soppende geluiden zijn dikke, blote eikel masseerde. Aziz gromde. Al snel zakte de hand weer langs zijn dijen omlaag en spreidde zijn benen nog veel verder. Pets! Shit, wat was dat? Ging er geslagen worden? Pets!! Ja hoor, terwijl de vingers van de ene hand nog altijd in zijn hol zaten, kreeg hij van de andere hand voor zijn kont. Zouden die klappen buiten in de wachtkamer… Nee! Het was geluiddicht, hihi. Ze hoorden helemaal niks daar, niet als ie om hulp zou schreeuwen, maar ook niet als ie werd verwend. Verwend…? Was dat het? Vond ie het inderdaad lekker? PETS!!! Oef! Die was ronduit hard. Opnieuw merkte Aziz aan het geluid van zijn ademhaling wat zijn lichaam ervan vond: bij elke lel produceerde hij een kort, donker blafgeluidje, en voeren er sidderingen door zijn heupen. 



Plotseling stopte Aziz met bewegen. Hij voelde dat zijn mond langzaam open zakte. In hetzelfde trage tempo zonken zijn heupen omlaag, terug op het kussen, krachteloos geworden… What the fuck…! Langzaam drong tot hem door… dat hij nu… vandaag… voor de eerste keer in zijn leven… Grote God… 

Aziz besefte dat hij vandaag voor het eerst zijn kont aan een andere man gaf zonder dat hij onder invloed was. Dat was nog nooit gebeurd. Hij had het heus wel geprobeerd, vaak genoeg, twee dagen eerder nog, in de bestelwagen van Martin, en de dag daarvoor ook, in de bosjes van Burgess Park, maar hij had zichzelf ertoe moeten dwingen; het was moeizaam en pijnlijk geweest, zijn pik was slap geworden en hij had zich onzeker en ongemakkelijk gevoeld. Stiekem was hij dankbaar geweest voor elk excuus om de Londense party’s te skippen, omdat hij heel goed wist dat deze trip in seksueel opzicht een flop zou zijn zolang hij geen xtc had.

En nu, op deze massagetafel in Soho, had hij opeens zijn gat in de lucht gestoken als een loopse teef, zonder een spoor van gêne. Zijn hunkerende hol over die porrende vingers heen geduwd. Drie, misschien wel vier, God mocht het weten. Vingers van een man van wie hij geen idee had wie het was. En wat genoot hij ervan. En… dat deed hij helemaal zélf!! 

Hij voelde dat zijn kaak begon te trillen. Zijn ademhaling verliep hortend en stotend, hij probeerde om er weer controle over te krijgen, maar tevergeefs. ‘Are you okay, Aziz?’ 

Fuck, dat was waar ook, die vent stond naast hem, wie het ook was. ‘Yes!!’ bracht hij met moeite uit. En dat was ook zo! Alleen, hij kon ineens niet meer zo goed praten… ‘Yes, I am…’ Hij worstelde om adem te halen, zijn strot zat verstopt. ‘I am… I feel really great!’ Een snik ontsnapte aan zijn keel. Tering, wat was dat? 

‘Please turn around, Aziz.’ Bevend richtte Aziz zich op en draaide zich om, maar voor hij weer op het bed kon gaan liggen, had de masseur hem in twee sterke armen genomen. Hij werd stevig vastgeklemd tegen een warme, gespierde borstkas, en zachtjes gewiegd. ‘Let it flow, Aziz. Let everything come out.’ Een neus streelde langs zijn oor. 

Nog een snik. Een brandend gevoel achter zijn ogen. En toen was er geen houden meer aan: Aziz’ middenrif begon te shaken en het volgende moment begon hij onbeheerst te huilen en te lachen tegelijk. Shit, hij huilde nooit. Wat was dit? Was het… verdriet? Ja… het voelde als een oud, vaag verdriet, het verdriet van een kleine jongen, maar er was ook opluchting, bevrijding. Omdat hij de koesterende schil om zich heen voelde van die sterke, wiegende armen, was Aziz er niet bang voor, en liet hij alle emoties door zijn lijf naar buiten stromen.

En na een tijdje merkte hij dat ze ook werkelijk naar buiten stroomden, dat ze hem verlieten, en plaats maakten voor… ruimte, ja, zelfs voelde hij een pure, lichte vreugde die hem van binnenuit opvulde. ‘I’m so happy,’ snotterde hij, tegen de man naast hem, de man die hem vasthield, en die hij niet kon zien. Hij voelde dat zijn blinddoek doorweekt raakte. 

‘Yes, you are. Het is goed, Aziz, alles is goed. Wat ben je een lieve en moedige man.’ 

Hij merkte dat rondom hem de punten van de grote handdoek werden opgetild, zodat zijn knieën naar zijn borst kwamen; de troostende armen wikkelden hem in de zachte, rulle stof, hielden hem omklemd, en drukten hem tegen dat kalme, warme lichaam, terwijl de stem van de man vlak bij zijn oor geruststellende geluidjes maakte. 

Na een tijdje ebden zijn snikken weg en werd zijn ademhaling rustig.



‘Fuck, man… Wat was dat? Ben ik zo’n sentimentele Arabier, dat ik ga janken op een massagetafel?’

‘Haha! Welnee, het gebeurt vaak bij deze massage. Misschien was het een emotie die je nog met je meedroeg, die een uitweg zocht. Het huilen is alleen een fysieke reactie. Dat kan verdriet zijn, maar ook vreugde, of opluchting, en soms is het alleen een ontlading van lichaamsenergie. Was het een fijne ervaring?’

‘Jaaaa…’ Aziz vlijde zijn hoofd tegen de gladde borstkas aan. ‘Ik voel me super. Ik was helemaal high! Alsof ik een joint had gerookt. En nog! Ik ben nog steeds dizzy.’

‘Dat zijn opiumachtige stoffen die je lichaam zelf aanmaakt. Dopamine, endorfine, oxytocine. Die komen vrij door de aanrakingen, en door je intense ademhaling, en doordat je je ontspant.’

‘O… Het is echt te gek! Ik ben alleen… ik ben niet klaargekomen.’

‘Had je dat graag gewild?’

‘Nou ja, gewild… Het was de bedoeling, laat me het zo zeggen.’

‘Nou, dan kom je toch morgen nog een keer terug? Dan doen we de tweede helft.’

Aziz vroeg zich af of hij dan opnieuw honderdtachtig pond moest betalen, maar die vraag durfde hij niet te stellen. Hij zei: ‘Krijg ik dan jou weer als masseur?’ Hij wist nog steeds niet zeker wie het was, maar de huid waar zijn hoofd tegenaan lag was zo zacht en glad, dat zijn vermoedens richting China gingen. 

‘Als je dat wilt.’

‘Ja, dat zou ik fijn vinden.’ 

Een hand krauwde in Aziz’ borsthaar en speelde met zijn tepels. De hand dwaalde over de platte buik naar beneden, en trippelde even over het vlezige geslacht, dat in ruste had gelegen maar nu prompt reageerde. ‘Hmmm…’ gromde Aziz, ‘zullen we niet de tweede helft nú doen?’

De hand pakte zijn zwellende slurf beet en begon er plagerig in te knijpen. ‘Nee, mannetje, ga jij je geilheid maar lekker opbouwen, de komende vierentwintig uur. Dan is je orgasme morgen des te intenser.’ 

‘Ik ben blij dat de app jou voor mij heeft uitgekozen. Mag ik jou ook aanraken?’

‘Dat hoort in principe niet. Dat leidt af van je eigen ervaring.’

‘Maar ik heb mijn ervaring toch al gehad?’

‘Dat is waar.’

‘Ik ben een tevreden klant. Ik ben alleen nog nieuwsgierig naar degene die me tevreden gemaakt heeft.’ Aziz stak zijn hand uit, tastte, en voelde de zijdezachte, gladde huid van een bovenarm. Hij kneedde de spieren die onder de huid lagen, en die stevig en soepel waren, en warm. ‘Ooooh, jij bent sexy…’ 

‘Thanks. Jij ook, Aziz. Ik schrok zelfs een beetje toen ik je zag liggen.’

‘Hè?!’ Aziz liet de arm los. ‘Je… schrók?’

‘Ja. Ik vond je eigenlijk een beetje te aantrekkelijk.’

‘Hoe kan dat, “te aantrekkelijk”?’

‘Dat maakt mijn werk lastiger, vind ik. Als ik zelf een erectie heb, voel ik me minder zeker. Kwetsbaarder.’

‘O…’ Aziz zweeg even. Zou dat echt waar zijn, van die erectie? Of zou hij dat gewoon tegen iedereen zeggen? ‘En… wat vind je dan aantrekkelijk?’ 

‘Pfff… wat niet? Dat slanke, gespierde lijf van je, dat geile ronde kontje, die lekkere, dikke pik, maar vooral… die beharing!’ Een hand kroelde over zijn borst. ‘Oooooh, dat váchtje… Ik vind het zo ongelofelijk lekker!’ 

‘Dank je wel.’ Aziz legde zijn hand weer op de bovenarm. ‘Je bent heel gespierd, maar je huid is zo glad en zacht… Jij bent… jij bent de vast de Chinees… Toch?’

‘Yep. Li is mijn naam.’

‘Dag, Li.’ Aziz streelde de arm. ‘Ik was ervan uitgegaan dat jij… heel tenger zou zijn.’

‘Zo zie je maar.’

‘En… dat je een heel hoge stem zou hebben.’

‘Dat zal wel. Net zoals ik ervan uitging dat jij een lompe macho zou zijn.’

‘En je Engels! Ik had verwacht dat ik je meteen zou herkennen aan je accent, maar jij klinkt gewoon Brits.’

‘Ja, want ik woon hier al vanaf mijn vierde.’ Aziz’ strelende hand verliet Li’s bovenarm en dwaalde naar diens borstkas. Met de rug van zijn vingers streelde hij verder omhoog, over de satijnen huid, langs de hals, de kin, tot zijn vingertoppen twee zachte lippen raakten, die er een tedere kus op gaven. ‘Om je de waarheid te zeggen, Aziz, heb ik daarnet wel even geluisterd of ik soms iets hoorde tikken in je rugzakje.’

‘Ohh!!! Racist.’

‘Haha, hoor wie het zegt.’

‘Mag ik… mag ik jou iets… vragen? Iets eh… iets persoonlijks?’

‘Ja, dat mag.’ Daarna, toen het stil bleef: ‘Voel ik hier het ultieme Aziaten-vooroordeel aankomen?’ Aziz bleef zwijgen. ‘Chinky pinky, right?’ Aziz voelde hoe de gloed op zijn gezicht het antwoord gaf. ‘Iemand voor wie ik gewoon “een masseur” ben, heeft daar niets mee te maken.’

‘O.’ Het was even stil. ‘En… wie wel?’

‘Iemand voor wie ik Li ben, die geile Chinees.’

‘Okay… Dus… als ik jou geil vind, dan mag ik… voelen?’ Aziz liet zijn hand behoedzaam weer een stukje naar beneden glijden, en wachtte even. Toen Li hem niet tegenhield, daalde zijn hand verder af, over de onbehaarde borst, tot zijn vingers over stevige, gladde ribbels hobbelden. ‘Wow, wat een geile broodjesbuik!’ 

Ja, hij wilde heel graag Li’s pik voelen, ontegenzeggelijk, maar terwijl hij zijn arm rustig door de zwaartekracht verder naar beneden liet zakken, merkte hij dat de vraag hoe groot die lul was, hem eigenlijk niet eens zo bezighield, veel minder dan hij had gedacht. Wat hij écht graag wilde weten, besefte hij, terwijl zijn hand de band van een satijnen broekje passeerde, was: zou Li’s pik… werkelijk hard zijn…? Werd deze Chinese massagekunstenaar echt geil van hem? Of was hij gewoon een professional? Een doortrapte sekswerker die er een kunst van had gemaakt om het orgasme van zijn klanten uit te stellen tot het volgende consult, en dan weer naar het volgende, en nóg een keer, tot je erachter kwam dat je negenhonderd pond had neergeteld voor een handjob? 

Het was dan ook met een lach van oor tot oor dat Aziz een in satijn verpakte hardheid aantrof, die zich enthousiast tegen zijn vingers aan schurkte. Hij bevoelde natuurlijk de afmetingen van de erectie: het was geen knots, maar het was ook geen kleine jongen. ‘Hmmm… Hij is lékker…!!’ 

Aziz probeerde om wat dichter bij de begeerlijke bult in de buurt te komen, door zijn lichaam op de massagetafel heen en weer te walsen, en zich op zijn schouderbladen naar achteren te wriemelen. Daarbij duwde hij ook met zijn achterhoofd op de hoofdbeugel, met net iets meer kracht dan de constructie aankon: de beugel klapte naar beneden en zijn hoofd viel achterwaarts omlaag. Aziz aarzelde geen moment, greep de heupen van de masseur beet en trok diens onderlijf naar zich toe, zodat hij de in satijn verpakte bobbel midden in zijn gezicht kreeg. Hij begon hem te likken, en beet zachtjes in de warme zwelling. Toen haakte hij zijn vingers achter de elastieken band en trok brutaalweg het broekje omlaag. 

Li deed een stap achteruit. ‘Not when I’m at work, Aziz!’

‘Maar ik wil hem zo graag!’

‘O ja?’ Een stevige pets op zijn wang. Van… iets hards… What the fuck! Werd hij hier… geswáffeld? Tering, zou Boudewijn dit allemaal geloven als hij straks verslag uitbracht? 



Aziz voelde hoe de blinddoek achter zijn hoofd werd losgemaakt. Het volgende moment keek hij aan tegen een stijve, gladde pik, pal voor zijn neus, en daarachter zag hij een weergaloos sexy bovenlichaam: een zijdezachte, gladde huid die over een adembenemende sixpack glooide, met daarboven gebeeldhouwde borstspieren. En daar weer boven het knappe, vrolijke gezicht dat hij herkende van de foto op de website. Pets, nog een lel van die harde lul op zijn wang. Aziz hapte ernaar als een piranha. Li schaterde het uit en stopte snel zijn erectie weer in het paarse satijnen broekje. ‘No kidding, Aziz, we can’t do that here. Dan lopen we het risico dat de politie de zaak komt sluiten. Maar je mag kiezen. Of ik blijf de professionele masseur, jij komt hier morgenmiddag terug, en dan geef ik jou de tweede helft, gratis, met een “grande finale”. Óf… we beëindigen nu het professionele contact. Ook in dat geval mag je nog een keer terugkomen, en dan hoef je ook niks te betalen, maar dan kom je… bij me thuis. And then I won’t be a professional, then I’ll just be… Li.’ Hij kneep uitdagend in de glimmende bult onder zijn buik. 

‘O?’ lachte Aziz guitig. Hij stak zijn hand uit naar het paarse pakketje achter zijn hoofd. ‘En gaan we dan lekker seksen, in plaats van mass…’

‘Better than that.’ Li pakte zijn pols beet en keek hem van boven recht in de ogen. ‘Dan ga ik je vastbinden.’ 

Aziz probeerde overeind te komen, maar dat kon hij vergeten, want zijn pols zat muurvast. ‘Bij God!! Vastbinden?!’ Hij slikte moeilijk. ‘Ik weet niet… of ik dat wel wil, Li.’

‘Dat weet ik. Daarom ben ik je aan het verleiden.’ Li liet zijn pols los. ‘Als jij weet dat je het wilt, dan hoef ik je niet te verleiden; dan doe je het wel uit jezelf.’

‘Maar… wat wil je dan met me gaan doen, als je me hebt vastgebonden?’

‘Het gaat er niet om wat ik wil, Aziz.’

‘Hè? Maar je zei toch… Gaan we dan doen wat ik wil?’	

Li schudde grinnikend het hoofd. ‘Ook niet. We gaan doen… wat ik denk dat jij wilt.’

Aziz was even stil. Toen tilde hij zijn hoofd op en fluisterde: ‘En… wat denk jij dat ik wil?’

Li begon ook te fluisteren. ‘Daar kom je achter als je ja zegt…’

Aziz liet zijn hoofd weer achterover zakken, en sloot zijn ogen. ‘Pfff… Sommige vooroordelen kloppen.’ 	

‘Zoals?’

‘Dat Aziaten mysterieus zijn.’

‘Zo is het. Net als het vooroordeel dat Arabieren behaard zijn.’ Vingertoppen trippelden vergenoegd over Aziz’ dijen omhoog. ‘En dat ze… zware wapens dragen.’

Aziz kreunde zacht, terwijl twee sterke handen zijn nog altijd halfharde pik stevig vastpakten en ’m begonnen te kneden. ‘En jij?’ hijgde hij. ‘Wat moet jij hebben?’

‘Heel goed,’ knikte Li. ‘Je hoeft niet te betalen, maar ik moet wel iets van je hebben, Aziz. En dat is: jouw vertrouwen. Je moet alleen komen als je me echt je vertrouwen durft te geven.’

Aziz lag een tijdje zwijgend naar hem te kijken. Hij slikte nog een keer. Maar toen knikte hij, vol overtuiging. 



Terwijl Aziz zich aankleedde, stond Li in een laatje te scharrelen. ‘Zou je zeggen dat jij gedisciplineerd bent, Aziz?’

‘Dat hangt ervan af waarover het gaat. Als je niet gedisciplineerd bent, kun je geen danser worden. Maar op sommige andere terreinen laat ik dingen graag… over me heen komen. Hoezo?’

‘Nou, het is voor het effect van de behandeling heel bevorderlijk als je vanaf nu niet meer klaarkomt tot het zover is. Zodat je seksuele energie wordt opgestapeld, als het ware. Des te krachtiger is dan de ontlading als het moment is gekomen.’

‘O…’

Li grinnikte. ‘Valt dat tegen?’

‘Wat zal ik zeggen. Ik had daar niet op gerekend, toen ik een tripje naar Londen boekte.’

‘Dat begrijp ik. Maar… ben je ertoe bereid?’

Aziz stond hem even aan te kijken. Toen haalde hij zijn schouders op. ‘Ach… Ik heb er best wat voor over. Dus… ja.’

‘Als je denkt dat je het lastig vindt, dan kan ik je dit omdoen.’ In zijn uitgestrekte hand had Li iets wat eruitzag als een kort en dik stuk slang, met gaten erin, van een transparant materiaal. 

‘Wat is dat?!’ Nieuwsgierig pakte Aziz het voorwerp aan. Het was gemaakt van iets dat aanvoelde als rubber. 

‘Dat is een zogenaamde peniskooi. Daarin kan ik je pik opsluiten, zodat ie niet stijf kan worden.’

‘Jakkes!!’ Geschrokken liet Aziz het ding op de massagetafel vallen. Hij stond ernaar te kijken met een mengsel van fascinatie en afschuw. ‘Hoe… hoe werkt dat?’

‘Kijk, eerst doe je deze ring om, als een cockring, achter je ballen. Daarna stop je je pik in het kooitje, en met dit slotje maak ik het kooitje vast aan de cockring. Dus dan kun je hem niet meer zelf afdoen. Dan kan er maar heel weinig bloed in je penis stromen. Meer gaat gewoon niet. Dus je kunt geen erectie krijgen.’

‘Nou, ik geloof niet…’

‘Kijk, deze heb ik ook nog. Die is van metaal, met kleine, scherpe tandjes aan de binnenkant, zodat je…’

‘NEEEE!!’ Aziz deinsde achteruit. ‘Ga weg, engerd!’

Li schaterde van het lachen. ‘Je moet het zelf weten, je mag ook kiezen voor de zelfbeheersingsmethode. Dat is natuurlijk beter, want dan doe je het uit vrije wil.’

Aziz knikte opgelucht. ‘Ja hoor, ik hou mezelf wel in.’

‘Uitstekend, Aziz. Kom je dan donderdagavond bij mij thuis?’

‘God sta me bij!’ Aziz’ ogen waren groot. ‘Donderdagavond pas? Kan het niet eerder?’ Li schudde zijn hoofd. ‘Ai. Dan… dan mag ik verder helemaal geen seks meer, hier in Londen. Want vrijdagmorgen vliegen we weer naar huis…’

‘Jij mag het zeggen, Aziz. Dan moet je morgen hiernaartoe komen. Wil je dat? Of… kom je toch liever donderdagavond bij me thuis?’

‘Fuck…’ Aziz beet op zijn lippen. Shit, wat moest hij nou? Hij keek naar Li, opende zijn mond, maar sloot hem weer. Als hij morgen weer naar de massagesalon kwam, dan werd hij afgetrokken. Dat zou ongetwijfeld een superorgasme zijn, Li zou hem laten spuiten als een geiser, maar hij zou nooit weten wat Li dacht dat hij wilde. Nooit. Diep van binnen wist Aziz heel zeker, dat hij morgenmiddag al spijt zou hebben van zijn beslissing op het moment dat hij zijn kwakje op zijn borst zou voelen landen; misschien zelfs al terwijl het nog door de lucht vloog. En dat hij zichzelf, niet alleen de rest van zijn verblijf in Londen, maar nog lang daarna, zou blijven kwellen met de vraag wat hij was misgelopen. En op die vraag zou hij never, never nooit een antwoord krijgen… 

Aziz’ stem klonk schor toen hij zei: ‘Okay! Donderdagavond bij jou.’ 



***



‘Ik heb hem niet alleen gezien, Boudewijn. Hij heeft me er zelfs mee… geswaffeld!’ Het woord ontglipte Aziz en hij keek even om zich heen, want Londen liep over van de Nederlandse toeristen, maar er was niemand op het terras die opkeek. Was er een gayle-woord voor swaffelen? Het zou nuttig zijn. 

‘Heb je dan… Aziz, je bent onverbeterlijk! Heb jij daarbinnen een potje liggen kieren met die masseur? In een fatsoenlijke massagesalon?’

 ‘Nee, dat niet. Dat komt nog. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga naar zijn huis, en dan gaat hij me vastbinden, zegt ie, en dan gaat hij met me doen… wat hij denkt dat ik wil.’

‘Zo! En wat is dat?’

‘Dat is een verrassing.’

Boudewijn lachte kakelend. ‘Nou, dan ben ik stikbenieuwd wat jou te wachten staat.’

Aziz glimlachte en haalde zijn schouders op. ‘Ik zal het wel zien. Ik vertrouw hem.’

Boudewijns mond zakte een stukje open en het duurde een tijdje voor hij zijn spraakvermogen hervonden had. ‘Ja,’ zei hij toen, ‘dat merk ik. Waar heeft die vogel dat vertrouwen aan te danken? Heeft ie je dwars door het plafond laten spuiten?’

‘Nee, ik ben niet klaargekomen. Ik heb… ik moest huilen. En lachen. En toen heeft hij me opgetild en geknuffeld.’ 

‘Krijg nou wat…’ Boudewijn zat hem gefascineerd aan te kijken. ‘En waarom moest je dan huilen?’

‘Ik weet het niet. Ik werd… door de manier waarop hij me masseerde, en de muziek, en de manier waarop ik ademhaalde, en zoals hij tegen me praatte, daarvan werd ik… high, op de een of andere manier. Een heel gek gevoel. Het is ook nog niet voorbij! Het is… een gevoel dat alles goed is, dat alles in het leven helder en eenvoudig is. Dat het supersimpel is om de keuzes te maken om te krijgen wat ik wil.’

‘Goddomme. Heeft ie je iets gegeven of zo?’

‘Nee, hoor. Het is ook een ander gevoel dan bij drugs. Beter!’

‘Het is ook een stuk duurder,’ grinnikte Boudewijn. ‘Zeg, en wat voor keuzes zijn dat dan, waardoor je kunt krijgen wat je wilt?’

Aziz was even stil. Toen zei hij: ‘Nou… het is voor mij altijd moeilijk geweest om anale seks te hebben als ik niks op heb, dat weet je. En nu… hoe moet ik het uitleggen. Kijk, bij yoga heb ik wel eens dat ik in een houding sta, en dat de leraar tegen me zegt: je mag best je voorhoofd ontspannen. En pas dan merk ik dat ik al een hele tijd sta te fronsen. En dat het heerlijk is, en ook heel gemakkelijk, om die frons… los te laten! Zo ging het vanmiddag ook. Ineens merkte ik dat ik gewoon kon ophouden mezelf af te vragen wat andere mensen zouden denken als ze me zouden zien. En dat ik gewoon kon doen waarnaar ik verlangde: mijn kont in de lucht steken, mijn gat ontspannen en mezelf lekker laten pakken. Bij God, wat een opluchting…’

‘Te gek, man. Nu kun je geen hiv meer krijgen én je bent van je anale remmingen af. Je kunt helemaal los, Aziz! Waar gaan we heen vanavond?’

Aziz kleurde een beetje. ‘Nou eh… ik eh… het moet even wachten.’

‘Wachten? Wat moet wachten?’

‘De seks. Het verlangen moet zich opstapelen, zei Li, dus ik moest beloven dat ik… niet zou klaarkomen tot… tot we elkaar weer zien.’ 

‘Tssss…’ Boudewijn zat weer een tijdje naar hem te kijken en daarna begon hij zacht te grinniken. ‘Die Aziz. Van voren en van achteren opgevreeën, maar niet gespoten, en naar huis gestuurd met een rukverbod, haha!’ Aziz haalde adem om iets te zeggen, maar bedacht zich. ‘Je bent in handen gevallen van een geraffineerde kwelgeest, Aziz. Of van een gewiekste zakenman, dat kan ook. Ben je besteld voor een tweede consult?’ 

Aziz knikte. ‘Ja, maar ik ga…’

‘Mag ik jou iets voorspellen? Er gaan nog héél veel consulten volgen, Aziz. En terwijl jouw kloten voller en voller worden, wordt je portemonnee leger en leger!’ Boudewijn sloeg zich op de knieën van het lachen. 

‘Dat had je gedacht!’ riep Aziz triomfantelijk. ‘Het volgende consult is bij Li thuis, en het is… gratis voor niks!’

‘Kijk eens aan. Een nieuw consult dat ‘gratis voor niks’ is, zoals jij het noemt, dat had ik niet verwacht, eerlijk is eerlijk. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. En hoe voel je je nu? Ben je nog steeds high?’

‘Nou en of.’ Aziz keek om zich heen. ‘De kleuren die ik zie, zijn helderder dan anders. En ook de geuren…’ Hij boog zich over zijn sandwich. ‘Ook de geuren ruik ik duidelijker, het brood, de tomaten, de pesto. Alsof mijn zintuigen scherper zijn. En ik voel me heel rustig. De wereld is mooi en lief.’ Hij nam een hap van zijn broodje en keek tevreden voor zich uit. 

‘Sodeju. Ik denk dat ik ook maar zo’n sessie ga boeken. De wereldvrede is binnen handbereik als ik het zo hoor. Gewoon iedereen een uurtje op de tafel van Li. Weet je wel zeker dat hij het was? Je had toch die blinddoek om? Misschien was het toch een ouwe lul met een bierbuik en één tand.’

‘Aan het eind heeft Li de blinddoek afgedaan, Boudewijn.’

‘O! En? Was je teleurgesteld dat het die Colombiaan niet was?’

‘Welnee, die Li is supersexy! Hij was bijna naakt, hij had alleen maar een heel klein broekje aan.’

‘Een heel klein broekje? Tja, bij een Chinees kan dat, daar past alles in een kl…’ Boudewijn zweeg en bloosde. 

Aziz keek hem even aan. ‘Ik dacht het ook, hoor, ik zeg het eerlijk. Li zegt dat iedereen dat altijd denkt. Maar hij was helemaal niet klein! Ook geen enorme joekel, maar gewoon, een lekkere, goeie pik. En een líchaam, Boudewijn!! Niet groot en opgepompt, maar… slank en verblúffend mooi gespierd: heel subtiel, alsof zijn lijf gemaakt is door een beeldhouwer. Droog, en dan met zo’n satijnen huid, je weet niet wat je ziet.’

‘Is het zo’n jongen die in de gym woont?’ 

‘Vroeger heeft hij heel veel aan sport gedaan, vertelde hij. Hij werd erg gepest op school. Zijn ouders zijn uit China naar Londen gekomen toen hij vier was, en hij was het enige Aziatische jongetje in de klas. Hij werd ‘little chinky’ genoemd. Maar hij was ontzettend goed in hardlopen en in gymnastiek, daarbij won hij het van al die grote, Britse jongens. Dus daarin heeft hij toen al zijn energie gestopt.’ 

‘Soms vraag ik me wel eens af wat er in godsnaam terecht moet komen van kinderen die op school niet gepest worden, Aziz. Bijna iedereen die ik ken die bijzondere kwaliteiten heeft, werd vroeger gepest op school.’

Aziz keek verrast opzij. ‘Jij ook?’

‘Bedankt voor het compliment,’ grijnsde Boudewijn. ‘Ja, natuurlijk. Een mager jongetje met een brilletje dat angstig aan de kant sprong als er een bal op hem afkwam, en dat het liefst met zijn neus in de boeken zat. Nou, daar wisten ze wel raad mee op het platteland van Drenthe. En jij?’

Aziz knikte. ‘Ik wou altijd al danser worden. Ik ben stiekem op dansles gegaan, ik had het aan niemand verteld, alleen mijn moeder wist het. Maar toen mijn oudere broer erachter kwam, schold ie me uit voor homo, op het plein voor de school, waar iedereen bij was. Dan kun je de wel rest raden, denk ik.’

Boudewijn knikte. ‘Maar nu,’ zei hij plechtig, ‘nu is dat voorbij, Aziz. Vroeg of laat is de wrijving vergeten, en blijft de glans over!’ Hij stak zijn hand op, en ze gaven elkaar een high five.


Woensdag 7 juni 2018, Londen



‘Wat kan er nou aan de hand zijn? Waarom belt die gast niet? Het is al drie dagen geleden.’ Boudewijn had voor de zoveelste keer zijn telefoon in zijn hand. 

Aziz lag op de bank naar het plafond te kijken, zijn handen gevouwen achter zijn hoofd. ‘Het kan zijn dat Leroy zelf tot actie is overgegaan. Dat is mogelijkheid één.’

Boudewijn knikte en zocht bij Google News London op ‘Brixton Tigers’. ‘Geen lokaal nieuws over de Tigers,’ zei hij. ‘Als Leroy de rekening had vereffend, dan had dat het internet wel gehaald, dunkt me.’

‘Mogelijkheid twee is dat Leroy naar de politie is gestapt, of naar een advocaat.’

‘Ja, dat zou kunnen.’ Boudewijn klonk weinig overtuigd. 	

‘Het kan ook nog zijn dat Leroy het kaartje is kwijtgeraakt.’

‘In dat geval moeten we terug naar Brixton.’ 

Aziz tikte op zijn laptop. ‘Vanavond trainen ze, op dezelfde locatie als zondag. Acht uur.’

‘Okay. Dan gaan we vanavond voor de tweede poging.’ Boudewijn kwam overeind. ‘Zeg, ik zie jou later, ik ga even kijken of bij de bovenbuurman alles goed is.’

‘Have fun,’ grijnsde Aziz. 



***



Boudewijn klopte aan. Hij zou Kevin vandaag… ‘Hi!!’

Boudewijn staarde wat verdwaasd naar de man die de deur open had gedaan. Terwijl hij de trap op was gelopen, had hij zich afgevraagd of Kevin thuis zou zijn. En, als ie thuis was, wat hij dan aan het doen was, en of ie wellicht in de stemming was om lekker samen te chillen. Hij had zich ook beziggehouden met de vraag wat voor kleren Kevin aan zou hebben – en met name gehoopt dat het weinig zou zijn; kortom, hij had gedacht aan van alles en nog wat. Het enige waar hij niet aan had gedacht, was de mogelijkheid dat niet Kevin, maar iemand anders de deur zou opendoen. Laat staan dat die iemand anders een grote, bruine gast was van halverwege de twintig, die niets anders droeg dan een fleurige doek om zijn middel en een Koningin Juliana-vlinderbril op zijn grote, brede neus. Een bloedmooie, jonge vent met vrolijk dansende dreadlocks, die een halve kop boven hem uitstak en die minstens honderdtien kilo woog – waar maar weinig vet bij zat. En die daarbij vier zilverkleurige ringen droeg, twee redelijk forse in zijn oren, en twee nog forsere in zijn vlezige, diepdonkerbruine tepels. En toch was dat precies wat er gebeurde, en het bracht Boudewijn, eerlijk gezegd, enigszins uit balans.



‘Kevin is in de badkamer,’ zei de bruine jongen met een zangerige stem, terwijl hij een sierlijk gebaar maakte met een lange, gespierde arm. 

‘…in de badkamer…’ echode Boudewijn wezenloos, terwijl hij keek naar de twee enorme lippen die net hadden gesproken, waarvan de bovenste werd gesierd door een onberispelijk snorlijntje van hooguit twee millimeter breed.

‘We hebben onze ballen geschoren, weet je.’

‘Jullie… ballen…’ Boudewijns blik zakte onwillekeurig naar de kleurige doek. 

De jongen stak een hand uit. ‘Ik ben Brendan.’

‘Brendan,’ mompelde Boudewijn afwezig, terwijl hij de hand pakte. ‘Eh… ik bedoel: ik ben Boudewijn!’



Godallemachtig. Normaalgesproken zou Boudewijn een verschijning als deze Brendan juichend hebben verwelkomd in zijn leven, natuurlijk, de lezer kent onze vriend inmiddels. Er was eigenlijk maar één plek op de wereld waar hij niet zat te wachten op een overdonderend mooie, bruine kerel die half zo oud was als hijzelf, en dat was in het appartement van de man van wie hij werk aan het maken was. 

De hamvraag was natuurlijk: wat deed die geile vogel hier? Hij was jong, maar hij leek niet jong genoeg om Kevins pleegzoon te zijn. Een jonger broertje? Dat zou meer dan ideaal zijn, maar hij leek absoluut niet op Kevin en zijn Engels klonk Caribisch. Was hij een goede vriend? Dan blijkbaar zo goed dat de heren samen hun ballen schoren. Of was dit soms… een rivaal? Dat kon interessant worden, want die vent had het lichaam van een Olympisch turnkampioen en de motoriek van Mr. Humphries. ‘Good morning, Brendan.’ Are you free?, had hij bijna gevraagd; hij wist het net op tijd in te slikken. ‘How are you?’

‘I’m fine, thank you!’ zong Brendan. ‘And yourself? Kom binnen, Kevin komt er zo aan.’ 

Brendan ging met zijn rug tegen de wand staan in het smalle halletje. Blijkbaar was het de bedoeling dat Boudewijn langs dat grote, bruine lijf het appartement in zou lopen. Nou, met genoegen! Terwijl hij langs hem schuifelde, kon hij op de huid van zijn gezicht Brendans stralingswarmte voelen. ‘Man, I love your jewelry!’ riep hij. En heus niet alleen omdat het kijken naar die piercings hem een excuus gaf om ook de rest van dat heerlijke lichaam met zijn ogen te verslinden, het was nog waar ook: die zware, zilverkleurige ringen die zo fel afstaken tegen die satijnzachte, donkere huid, het was weergaloos mooi. 

‘Thanks, honey!’



Boudewijn bleef stilstaan, zodat Brendan de voordeur kon sluiten en hem kon voorgaan naar de huiskamer. Natuurlijk, ook omdat het onbeleefd zou zijn om zomaar het appartement in te banjeren terwijl die jongen geen idee had wie hij was – tenminste, daar ging hij maar van uit –, maar ook, of eigenlijk vooral, om nóg een keer Brendans blote bruine bast langs zich te voelen schurken in dat nauwe gangetje. 

Toen het zover was, stonden zijn zintuigen open als schotelantennes. Jezus christus, wat een lijf. Als dat de uitslag van hun concurrentiestrijd ging bepalen dan kon hij wel inpakken. 

Brendan heupwiegde voor hem uit, Boudewijn volgde; zijn kennersblik gericht op de kogelronde billen, die onder de strak aangetrokken doek vrolijk langs elkaar op en neer deinden. Tjongejonge. Hij hoefde er niet in te knijpen om te weten hoe stevig die billen waren. Een echte sportschoolkont, hij zag het meteen. Het was iets heerlijks, wie zou het bestrijden, maar toch… voor Boudewijn was het juist de smeuïge malsheid die hij bij Kevins billen vermoedde, die hem zo gegrepen had; goddorie, wat zou hij graag zijn vingers diep in dat rijke, gulle vlees…

Zijn gedachtenstroom werd onderbroken door Kevins stem, die uit de badkamer riep: ‘Brendan has more!’

‘I beg your pardon?!’ riep Boudewijn terug.

‘More piercings, I mean!’ 

O? Boudewijn keek nog eens goed. Buiten de vier genoemde ringen was er niks te zien. Dat betekende dus dat… Zijn blik gleed andermaal omlaag naar de sarong. 



‘Hi Boudewijn!’ Kevin kwam de huiskamer in, ook al met zo’n fleurige doek om zijn heupen. 

Zodra Boudewijn hem zag, kwam er een brede lach op zijn gezicht. ‘Hey, good morning, handsome!’ Goddomme, Kevin mocht dan vijftien jaar ouder zijn dan die ‘lord of the rings’ met zijn Juliana-bril, en een heel stuk minder atletisch, maar Boudewijn vond ’m om op te vreten. Zijn schouders waren breed, en zijn armen en borst gespierd, maar daarbij had zijn lichaam iets zachts, iets romigs – hij was nog net niet mollig. Boudewijn vond hem verrukkelijk. ‘Ik dacht ik kom eens kijken hoe het met je gaat. En ik wilde nog een paar woorden weten in gayle. Woorden als ‘mals’ en ‘sappig’ en zo. Die kan een mens zomaar nodig hebben.’ 

Kevin grinnikte. ‘The lovely things you say!’ Hij kwam op Boudewijn af, legde een paar vingers op zijn kaak en kuste hem teder op zijn mond. 

‘Hello, sweetness.’ Boudewijn gaf een hoofdknikje naar Brendan. ‘Stoor ik?’ 

‘Not at all. Brendan en ik hebben iets moois gehad, jaren geleden. In de woorden van een leuke kerel die ik pas heb ontmoet: het was kort maar kleverig. Daarna zijn we goeie vrienden geworden.’ 

‘I see!’ straalde Boudewijn. Hij keek opnieuw opzij en stak grijnzend zijn duim op naar de sierlijke gestalte met de vlinderbril. Ha! De wereld zag er plotseling een stuk zonniger uit. ‘En jullie zijn aan het scheren geweest, begrijp ik?’ riep hij uitgelaten. ‘En, mag het resultaat er zijn?’ Kevin deed met een lief lachje een stap achteruit, pakte met beide handen de sarong beet en sloeg ’m naar twee kanten open. En meteen weer dicht. Maar Boudewijn had genoeg tijd gehad om een mooie, vlezige pik te registreren, met twee gladgeschoren ballen eronder en een keurig getrimd matje erboven. ‘Wooff!!’ gromde hij. ‘Dat ziet er fantastisch uit. Misschien krijg ik binnenkort wel gelegenheid om het allemaal wat uitgebreider te bekijken.’

‘Wie weet!’ Kevin gaf hem een knipoog. 

‘En héél misschien… mag ik dan ook wel een blik werpen op… de achterkant!’ 

‘Toe maar!’ ze Kevin. ‘Zou je dat graag willen?’

‘Luister goed, Kevin.’ Boudewijn liet de lach van zijn lippen wegglijden en keek ineens bloedserieus naar Kevin, wiens gezichtsuitdrukking prompt iets onzekers kreeg. ‘Voor dát voorrecht zou ik bereid zijn om mijn rechteroog te offeren.’ 

‘Ooooo!’ juichte Kevin. Hij sloeg de handen in elkaar, zodat de sarong op de grond viel. Hij draaide zich om en stak uitdagend zijn kont naar achteren. 

‘Aaahh!!’ De reactie was niet gespeeld. Boudewijn wist niet hoe wijd hij zijn ogen moest opensperren om geen detail te missen. Net als Kevins borst was de rug van de man vrij gespierd, met dezelfde milde, zachte vormen. Maar… ónder die rug, heregod…! In vervoering staarde Boudewijn naar de twee goudkleurige appels van vlees die hem werden getoond, twee trotse, sappige bollen, strak verpakt in een satijnen huid, die zacht glansde in het licht van de binnenvallende junizon, met een eindeloze matheid. ‘My goodness, Kevin! Ik had veel verwacht, héél veel; maar ik ben toch nog verbluft. Wat een pracht!’

Kevin raapte de sarong op en knoopte hem weer om. ‘Ik heb besloten dat je je rechteroog mag houden, Boudewijn. Misschien heb je het eerdaags nog nodig.’

‘Hope so, gorgeous.’ 



Brendan had met grote ogen toegekeken. ‘Believe me, darling, he wouldn’t have done that for nobody else!’ 

‘Wow!!’ zei Boudewijn dankbaar, ‘I like you!’ Zijn blik dwaalde over de lange, atletische gestalte. Kon hij het maken om…? Hij was zó nieuwsgierig. ‘Brendan, it’s so nice to meet you. Zeg… en jij hebt dus nog meer piercings, begrijp ik?’

Toen gebeurde er iets wat hij niet had verwacht. Brendan veegde met een hand over zijn gezicht naar beneden en daarna had hij ineens… een flinke metalen ring in zijn neus. 

Boudewijn sloeg de handen voor de mond. ‘Christus tering…!!’ hijgde hij. Een beeldschone, donkerbruine jongen met een grote neusring, het was zinsbegoochelend mooi, het was blóed- en bloedgeil, maar tegelijkertijd… was hij diep geschokt, door associaties die hij niet wilde of zocht maar die hem overspoelden, als een vloedgolf waar geen verzet tegen baatte – associaties met eeuwenoude rituelen in een wild en ongerept woud, waar jonge, zwarte mannen, vervuld van verplichting en verwachting, dansten op het roffelen van trommels en zongen in doordringende akkoorden; maar ook associaties met de buurman uit zijn jeugd in Drenthe, een grote, ruwe man, die zijn stier naar de veewagen bracht, het machtige dier voorttrekkend aan een zware ijzeren ring door zijn neus, en in het kielzog daarvan met die onzegbaar duistere periode in de menselijke geschiedenis, waarin de bevolking van het Avondland het zwarte ras zo lang en zo wreed had geketend en geknecht. ‘Het is… het is adembenemend, Brendan.’ Boudewijn liep op de ander af en stak aarzelend zijn hand uit. ‘Mag ik?’ 

‘Sure, darling!’ 

Boudewijn pakte voorzichtig de ring beet en bekeek hem aandachtig. Hij stelde vast dat ie aan de onderkant open was; de uiteinden van de ring waren daar elk afgesloten met glanzend bolletje. ‘Zat ie daarnet omhoog?’

‘Ja. Dat is het voordeel van een “hoefijzer”.’ Brendan haalde zijn hand over zijn gezicht naar boven, waarna de ring weer verdwenen was; blijkbaar binnenin de neus omhooggeklapt. Hij bedekte zijn tepels met zijn onderarm en zei: ‘Zo zie ik eruit als ik werk voor British Airways.’ Wat Boudewijn zag, was een mooie man met twee oorringen. Lekker, maar comfortabel mainstream. ‘En zo… als ik onder vrienden ben.’ De hand streek opnieuw over het gezicht omlaag, maar ging daarna over de borst verder naar beneden, en een fractie van een seconde later viel de sarong op de grond. 

‘FUCK!!’ Voor Boudewijn stond een donkere man met twee zilverkleurige ringen door zijn oren, een door zijn neus, twee door zijn tepels en… jawel: er ging ook een dikke, stalen ring dwars door zijn lul. ‘Godnondeju! M-mag ik?’

‘But of course.’ 

Boudewijn knielde en nam het lijvige orgaan dat voor hem hing, eerbiedig in zijn hand. De ring ging horizontaal door de besneden eikel, achter het toompje langs. Hij tilde de zware penis omhoog. ‘Wow… Als ie rechtop staat, is het helemaal spectaculair.’

‘Ja! En gelukkig staat ie vaak rechtop!’ giechelde Brendan.

‘Wat was het ook weer?’ vroeg Boudewijn over zijn schouder aan Kevin. ‘A beulah natalie bag with a vast lunch?5’

‘Jaaa!’ schaterde Kevin. 

‘Krijgen we lunch?’ vroeg Brendan. ‘Lekker, ik lust wel wat.’

Kevin gaf hem een handkus. ‘He’s talking about your schlong, sweetheart. Maar ik heb quiche en salade, dus als je honger hebt, ga ik iets regelen.’



‘Kom jij van de Cariben, Brendan, hoor ik dat goed?’ vroeg Boudewijn, terwijl hij de quiche in punten sneed. 

Brendan knikte. ‘Ja, acht jaar geleden ben ik als vluchteling van Jamaica naar Londen gekomen. Negentien was ik toen.’ 

‘Als vluchteling?’ vroeg Boudewijn verrast. 

‘Yeah! Ben je wel eens op Jamaica geweest?’ Boudewijn schudde het hoofd. ‘Het is de mooiste plek van de wereld, ik droom er elke nacht van. It’s home, always will be. Maar ik kan er niet leven. Het is er zó homofoob.’ Daarop volgden een paar akelige voorbeelden van geweld tegen homo’s, lesbo’s en transgenders in Kingston, waar de jonge Brendan woonde, soms zelfs dodelijk geweld, en over zijn angst om ooit ontdekt te worden. ‘I always had to hide, every hour of the day!’ 

Boudewijn keek naar Brendans handen, die tijdens zijn verhaal als twee baltsende vogels om hem heen door de lucht fladderden en naar zijn eindeloos lange armen, die wel van elastiek leken te zijn. ‘En? Lukte dat?’ vroeg hij bezorgd. 



Vervolgens viel zijn mond open, want binnen een seconde onderging Brendan een totale metamorfose. Hij gooide zijn vlinderbril op tafel, zette Boudewijns zonnebril op en zakte onderuit op zijn stoel, zijn gezicht ineens ontevreden en nurks. Zijn knieën vielen uit elkaar, hij legde zijn handen op zijn dijen en nadat hij een harde boer had gelaten rapte hij met een diepe, rauwe stem: ‘Welcome the girls dem sugar, the girls dem need this nigga, yeah!’ Hij kwam ineens naar voren en mepte keihard met zijn vuist op tafel, zodat het servies rinkelde. Boudewijn deinsde verschrikt achteruit. ‘Y’nah mean, bro?’

‘Jezus, Brendan!’

Brendan zette grinnikend de zonnebril af, ging rechtop zitten en was weer zijn feminiene zelf. ‘Als ik dit niet op tijd had geleerd, dan had ik hier niet gezeten, laat me je dat vertellen. Met toneelspelen heb ik mijn leven gered.’

‘Had je op Jamaica überhaupt een plek waar je jezelf kon zijn?’

Brendan schudde zijn hoofd. ‘Zelfs thuis hield ik mijn masker op. Pas toen ik op mijn zeventiende met mijn moeder op bezoek ging bij een oom en tante in Londen, ontdekte ik hoe het ook kon. Hier zag ik voor het eerst van mijn leven homo’s die zichzelf waren! Gewoon op straat! Witte homo’s natuurlijk, maar ook bruine en zwarte en Aziatische homo’s. Nichterige homo’s en machohomo’s, homo’s in een pak en homo’s in een glitterstring, queers, transgenders, lesbo’s met lippenstift en lesbo’s met sigaren, de hele santenkraam. In deze stad kan iedereen leven zoals hij zelf wil. Toen besloot ik dat ik alles op alles zou zetten om in Londen te komen wonen, en… dat is gelukt! Thank you, Jesus!!’ Daarbij maakte hij zo’n extatisch gebaar met zijn armen dat hij een lampje van de schouw veegde, dat op de grond kapotviel. ‘Oh, I’m so sorry!’

‘No worries, my darling,’ zei Kevin. ‘Het is maar werelds goed. Wat is dat vergeleken met het geluk van een mens?’ Hij gaf Brendan een kus op zijn kruin en haalde stoffer en blik.



***



‘Daar komt ie.’ Ze stonden bij de ingang van het clubhuis, het was kwart voor acht. Leroy kwam met verende passen aanlopen, sporttas ontspannen over de schouder, maar zodra hij hen gewaarwerd, knepen zijn ogen zich samen; hij vertrok zijn gezicht van woede. ‘You fucking bastards!’ Zijn stem klonk hard en schor. Hij smeet zijn tas op de grond en beende met gebalde vuisten op hen af. ‘Piss off, you idiots!’ 

‘Did you check the site?’ riep Boudewijn, maar dat leek de razernij van de ander alleen maar te vergroten. 

‘Fuck off with your fucking website!!’ brulde hij. Hij versnelde zijn pas, en omdat hij een buitengewoon dreigende indruk maakte, achtten onze vrienden het verstandig om het op een lopen te zetten. ‘I’m gonna beat the shit out of you if I ever see your fucking faces again!’ raasde de man. Gelukkig bleef hij staan bij de ingang en achtervolgde hij hen niet verder. Hij bleef nog geruime tijd staan schelden en tieren, terwijl Aziz en Boudewijn de aftocht bliezen. 



‘Dat Leroy boos is, begrijp ik,’ mompelde Boudewijn. Ze liepen over Walworth Road terug naar hun appartement. ‘Maar waarom op ons?’ 

‘Leroy maakt een prachtig doelpunt,’ zei Aziz, terwijl hij geconcentreerd voor zich op straat keek, ‘en dan wordt hij benaderd door twee mannen die hij niet kent. Ze zeggen dat ze een video van hem hebben gezien op internet, waarin hij wordt onderzocht door een dokter. Ze hebben hem herkend aan zijn tattoo. Vervolgens kijkt Leroy… grimmig, is dat het woord?’ Boudewijn knikte. ‘Jij geeft hem een kaartje met het webadres en jouw telefoonnummer, en Leroy loopt weg. Goed. Leroy komt thuis, of hij komt in de kleedkamer. Hij gaat op zijn telefoon of op zijn tablet naar die site. Hij ziet zijn eigen filmpje natuurlijk niet, want hij heeft geen abo. Maar hij ziet wel dat ene filmpje met Andrew, in een vergelijkbare situatie – misschien kent hij Andrew, misschien ook niet. In elk geval denkt Leroy: shit, die dokter die ons onderzoekt, die zet inderdaad dat spul online. Wat gaat Leroy doen?’

Boudewijn telde op zijn vingers: ‘Of hij gaat naar dr. William toe om ’m te verbouwen, of hij gaat naar de politie, of hij belt ons op, of… hij weet niet wat ie moet doen, en hij doet niks.’

‘Hm. Misschien is Leroy helemaal niet naar die site gegaan.’

‘Geloof jij het? Als iemand tegen jou zegt dat jij in je blote kont op huppeldepup-dot-com staat, honderd procent zeker, want we hebben jouw tattoo herkend, dan haal jij gewoon je schouders op? Maar belangrijker nog: als ie niet naar die site is gegaan, waarom is ie dán zo boos op ons geworden?’ Ze waren aangekomen bij de straatdeur van hun appartement, en Boudewijn zocht in zijn broekzak naar de sleutel. 

Aziz stond naar zijn telefoon te kijken. ‘Boudewijn, kan het zijn… dat Leroy iets anders ziet dan wij, als hij naar die site gaat?’

Boudewijn stopte met zoeken en dacht even na. ‘Geen idee.’ 

‘Bij televisiesites heb je toch ook vaak? Dat je video’s in het ene land wel en in het andere land niet kunt bekijken?’

‘Ja, volgens mij wel. Hoe zat het ook al weer.’ Boudewijn sloot zijn ogen om zich beter te kunnen concentreren. ‘Ze zien aan je ip-adres waar je bent. En op basis daarvan bepalen ze wat je mag zien. Maar jij en ik kijken via vpn, dus bij ons zien ze altijd een Nederlands ip-adres, ook als we hier zijn. En dus…’ hij opende zijn ogen weer, ‘dus moeten we simpelweg de vpn-verbinding uitzetten, dan zien wij wat Leroy ziet.’



‘Hi guys! Kevin kwam aanlopen van de andere kant van de straat. ‘How are you? Everything okay?’

‘Nou… het kon slechter, maar ook beter. Wij hadden gedacht…’ Boudewijn zweeg en keek Aziz even vragend aan. Toen die knikte, ging hij verder: ‘Weet je, Kevin, wij hadden gedacht vorderingen te maken bij een project waar we mee bezig zijn, maar dat blijkt nu tegen te vallen.’

‘Wat voor project is dat?’

‘Kijk, het gaat hierom.’ Aziz tikte op zijn telefoon. ‘Okay,’ prevelde hij, ‘eerst de vpn uit, en dan naar de site.’ Boudewijn en Kevin keken over zijn schouder mee naar het scherm, waar na een paar seconden een website werd geopend waarop met schreeuwerige letters stond: ‘CHECK-UP.COM’. Er stond een grote foto op van een dokter in een witte jas, naast… een blonde vrouw. Ze was zwaar opgemaakt en keek ondeugend in de camera, haar lippen getuit tot een koket pruilmondje. Ze droeg een kort rokje, en zilverkleurige sandalen met torenhoge hakken. Kevin fronste en keek van Boudewijn naar Aziz en terug. 

‘Fuck!!’ Aziz sloeg met zijn vuist op zijn dijbeen. ‘Dit is wat Leroy heeft gezien!’

‘Yep,’ zei Boudewijn. ‘En wat iedereen ziet die via een Britse server inlogt; ook als ze dat doen met vpn, want dat zijn natuurlijk Britse vpn-servers. En dáárdoor worden die jongens nooit herkend, Aziz, niet op het voetbalveld en ook niet bij de kapper.’

‘Wie wordt er niet herkend? Wat is er met die site aan de hand?’ Kevin keek zijn bezoekers om de beurt aan. ‘Waar gaat dit over?’ 

‘Loop even mee, als je tijd hebt,’ zei Boudewijn. ‘Dan laten we je zien wat internetters in andere landen zien als ze deze zelfde url intoetsen.’ 



‘Dit is Leroy.’ Aziz wees op het scherm van zijn laptop. ‘Hij is de voetballer die we zondagochtend hebben aangesproken. We herkenden hem aan de tattoo op zijn rug. Daar heeft hij een grote adelaar staan. En hij is het ook echt, want hij draaide zich om toen we zijn naam riepen.’

‘Oh my god…!’ Geschokt keek Kevin toe hoe dr. William tergend langzaam een snoer uit Leroy’s anus trok met glimmende balletjes eraan ter grootte van krielaardappeltjes, terwijl de jongen hijgde, steunde en kronkelde. ‘En dan staan er… holy shit!!’ Zijn ogen openden zich wijd, want op het scherm floepte net het laatste balletje naar buiten, en nadat de beproefde sluitspier zijn belager opgelucht had uitgescheiden, ging hij nog een paar keer achter elkaar nerveus open en dicht, waarbij uit het helderroze ingewand dat erachter glinsterde steeds een golfje glijmiddel opwelde en over de rand van het paarsbruine kransje omlaag droop. Kevin haalde diep adem. ‘Wát zeiden jullie? Staan er tweehonderd van dit soort filmpjes op die site?’

‘Yep,’ zei Boudewijn verslagen. ‘Van twintig jongens. Van achteren en van voren.’

‘Pfffff…’ Kevin leunde achterover in zijn stoel, terwijl hij langzaam de lucht uit zijn longen liet lopen. ‘Is dit spul gehackt?’

‘Nee,’ zei Boudewijn. ‘Tenminste, volgens ons niet. Wij denken dat het fake consulten zijn. Stiekem gefilmd. Real life porno, gemaakt onder het mom van medisch onderzoek.’

‘Zijn ze allemaal net zo oud als dit filmpje?’ Kevin wees op de datum in de timer. 

‘Nou, alle filmpjes hebben timers met data in 2007 en 2008,’ zei Aziz, ‘maar we hebben een sterke aanwijzing gevonden dat dat ook fake is. Dat die filmpjes gewoon nu worden gemaakt.’ 

Kevin schudde zijn hoofd. ‘Christus, het is wel heel erg.’

‘Kijk, iemand begluren is natuurlijk hartstikke leuk,’ zei Boudewijn. ‘De overbuurjongen die de luxaflex vergeten is, of een logeerneefje door een scheur in het douchegordijn. Of pissende kerels door een kijkgaatje in de plee, geiligheid kent geen tijd. Maar dít hier… dit is grootschalig en georganiseerd misbruik, dat is andere koffie. En er wordt geld mee verdiend.’ 

‘En veel ook,’ voegde Aziz toe. ‘Dr. William heeft twaalfduizend abonnees, die ieder tien euro per maand betalen. Dat is bijna anderhalf miljoen per jaar.’ 

Kevin trommelde met zijn vingers op tafel en zei langzaam: ‘Geld verdienen met de lichamen van zwarte jongens…’

‘Ja…’ zuchtte Boudewijn gelaten, ‘dat is het. Aziz en ik waren er dood mee aan toen we het ons realiseerden. Niks doen was geen optie! Maar we konden ook moeilijk met die filmpjes naar de pers lopen, want dan komen die beelden in de krant, en op de televisie en op internet. Die jongens schamen zich kapot.’ 

Kevin stond op. ‘Ja, dat kun je ze niet aandoen. Je mag in geen geval zonder hun toestemming die beelden naar buiten brengen.’

‘Zolang de Britse servers het signaal niet krijgen, kunnen ze in elk geval nog gewoon over straat.’

‘En aangifte doen bij de politie kunnen we ook niet.’ Aziz klapte zijn laptop dicht. ‘Als die een onderzoek beginnen, komen er ook fragmenten naar buiten, vroeg of laat.’

‘Zeker weten,’ zei Kevin. ‘De boulevardpers zal niet rusten voor ze de foto’s op hun voorpagina hebben en de filmpjes op hun website.’

‘En dus dachten wij,’ vervolgde Boudewijn, ‘we gaan die jongens zoeken, en we wijzen ze op die site. Dan kunnen ze zelf zien wat die dokter uitspookt, en beslissen wat ze willen doen. Maar dat plan is in het water gevallen, door die nepsite, en nu is Leroy veel te boos om nog naar ons te luisteren.’ 

‘En proberen om die dokter te vinden?’ vroeg Aziz.

Kevin haalde zijn schouders op. ‘Zal die niet alles gewoon ontkennen? En dan moeten jullie alsnog met die filmpjes naar de politie, met alle gevolgen van dien.’

‘En dus?’ riep Boudewijn vertwijfeld. ‘Dus moeten we gewoon die site wegklikken en doen alsof er niks aan de hand is? Pfff…’ Hij stond op en keek uit het raam. Opeens draaide hij zich om. ‘Hé, wacht eens… Kunnen die jongens de rechtbank niet vragen om de zaak achter gesloten deuren te behandelen? Net als bij minderjarigen? Daar is toch overduidelijk reden voor. Desnoods kunnen we op een paar video’s het gezicht van de voetballers pixelen en die aan de pers geven.’

‘Maakt niks uit,’ zei Kevin somber. ‘Elke zondagskrant zet twintig journalisten op de zaak, en die zoeken net zo lang tot ze de originele filmpjes hebben gevonden. En als die site twaalfduizend abonnees heeft, dan lukt dat. Als je er een zaak van wilt maken, moet je minimaal één voetballer hebben die bereid is om herkenbaar in beeld te komen.’ 

Aziz balde zijn handen tot vuisten. ‘We moeten toch iets kunnen verzinnen? Het kan toch niet waar zijn, dat we hier tweehonderd bewijsstukken hebben waarmee we helemaal niks kunnen doen?’

‘Ik ga een wandeling maken.’ Boudewijn stond op. ‘Dan werken mijn hersens het best.’

‘Zal ik meelopen?’ vroeg Kevin. 

Boudewijns gezicht klaarde op. ‘Ja, doe dat!’

‘Ik blijf hier. Ik ga tv kijken,’ zei Aziz. 

‘Prima, Aziz.’ Boudewijn gaf hem een knipoog. ‘See you later.’ 



***



‘Voor die onderzoeken krijgen ze geld.’ Ze liepen door de bijna lege straten, en koersten als vanzelf af op Burgess Park. ‘Tweehonderd pond per keer, dat bedrag komt een paar keer voorbij. Het is niet allemaal even aangenaam, maar ja, het is snel verdiend en de anderen doen het ook, dus vooruit met de geit. Maar daarnaast krijgen ze ook… “supplementen”, zo noemen ze het.’

‘Wat voor supplementen?’

‘Ik weet het niet, daar wordt een beetje schimmig over gedaan. Ten eerste gaat het in sommige video’s over pleisters die op de ballen van die jongens worden geplakt. Aziz en ik denken dat dat testosteronpleisters zijn. Daarom moeten die ballen worden geschoren, en daar worden natuurlijk weer filmpjes van gemaakt. Als dat inderdaad zo is, dan krijgen ze dus doping. Zodat ze beter kunnen voetballen, heet het, maar als je het mij vraagt vooral om die jongens op te pompen, zodat ze er lekkerder uitzien. Daarnaast gaat het in sommige video’s over supplementen die de jongens vlak voor de wedstrijden slikken. Dat is raar. Voedingssupplementen met een korte-termijneffect, daar heb ik nog nooit van gehoord. Aziz heeft het idee dat ze drugs krijgen, om hun gebrek aan techniek te compenseren; die gasten zijn niet kapot te krijgen op dat veld, we stonden er met verbazing naar te kijken.’

‘Heeft Aziz daar… verstand van?’ vroeg Kevin met een rimpel in zijn voorhoofd. 

‘Ja, Aziz kent dat circuit beter dan goed voor ’m is,’ zei Boudewijn. ‘Dat is best een zorg. Maar maandagmiddag kwam hij met een verhaal dat er wat dat betreft iets veranderd zou zijn! Door de massage van Li, zei hij. Ik geloof dat dat nogal een… ingrijpende belevenis is geweest.’ Hij keek even opzij.

Kevin knikte. ‘Li is een heel sensitieve tantramasseur, en hij heeft veel ervaring. Hij kan als geen ander bij mensen dingen losmaken en in beweging brengen.’

‘En Li beschikte natuurlijk over de informatie van die wonderbaarlijke app van jou, die Aziz’ behoeftes zo treffend heeft doorgrond.’ Boudewijn keek Kevin strak aan.

Die beantwoordde zijn blik met een twinkeling in zijn ogen en beet op zijn lippen. ‘Ik eh… nou ja, laat ik het maar eerlijk zeggen: er is geen app.’

‘Als ik het niet dacht,’ grinnikte Boudewijn. 

‘Wanneer ik iemand laat kiezen tussen die woorden, dan registreer ik natuurlijk wat hij kiest, maar ik kijk vooral heel goed naar zijn gezicht en naar zijn lichaamstaal, en ik luister naar zijn stem. En met behulp van ervaring en intuïtie en een beetje mensenkennis kies ik dan een masseur uit en schrijf hem een appje: let hierop, probeer dat eens uit.’

‘Niks mis met hocus pocus, zeker niet als het zo goed werkt. Mijn complimenten. Het zou helemaal een geschenk zijn als het blijvend was, wat gun ik Aziz dat.’



Ze passeerden de poort en wandelden het nachtelijke park in. Hoewel de straten achter hen al rustig waren geweest, was het in het park toch nog een stuk stiller. Ze zagen iemand die zijn hond uitliet en in de verte een enkele late jogger. ‘Volgens mij werkt het zo, Kevin: die Brixton Tigers stralen succes en glamour uit, en dat zuigt natuurlijk de loslopende jongens uit de buurt aan. Man, als je dat team van ze uit de bus ziet stappen is het net of AC Milan arriveert! Dus jonge jongens worden lid van de club, en als ze mooi genoeg zijn, dan worden ze bevorderd tot het sterrenteam. Daar worden ze beplakt met testosteronpleisters, waardoor ze snel meer spieren krijgen en voor de wedstrijden krijgen ze speed of coke zodat ze het veel langer volhouden. De heren worden regelmatig in het nieuw gestoken, ze mogen elke week naar de kapper, alles wordt voor ze betaald, er is geld als water. Dan gaan ze ook meewerken aan die onderzoeken; daarvoor krijgen ze cash uitbetaald. Dan kan dr. William zijn abonnees weer wekenlang verse brokken bruinejongensvlees toewerpen. Kortom, iedereen is tevreden. Na een half jaar zijn die gasten naar de kloten door de drugs. Nou, en dan is mijn gok dat dr. William tegen die tijd hun testosteronpleisters verwisselt voor hansaplast en de speed voor magnesium. Als dan hun spieren verdwijnen en ze liggen halverwege de eerste helft op apegapen, dan heeft hij een reden om ze eruit te sodemieteren. En dan is er weer ruimte voor een nieuwe lichting. Het is een fabriekje, er gaan donkere jonge mannen in, en er komt geld uit. Waar doet het toch aan denken.’ 

Kevin knikte ernstig en dacht even na. ‘Als ik vijftien jaar jonger zou zijn, zou ik gewoon lid worden van die voetbalclub en proberen in dat team te komen,’ zei hij. ‘En dan daar rondneuzen, en mijn oor te luisteren leggen.’

‘Als een mol onder die grasmat kruipen, wat een superidee! Maar kun jij dan voetballen?’

‘Ik kón het, en behoorlijk goed ook. Maar ik heb het nu al jaren niet meer gedaan. Ik voetbalde elke dag in mijn middelbareschooltijd. Jij niet?’

Boudewijn schudde het hoofd. ‘Ik was op de middelbare school echt een clichéhomo, Kevin. Bang voor de bal, bang voor die grote, stoere jongens, bang voor al die lichamelijkheid; deels juist omdat ik daar zo geil van werd, wat zij natuurlijk niet mochten merken.’ Hij grijnsde. ‘Het zou nog een tijdje duren voor ik erachter kwam hoe ik grote stoere jongens mee kon krijgen in een vorm van lichamelijkheid waar ik wél mee uit de voeten kon.’ Boudewijn stond stil op het pad en pakte Kevin bij zijn schouder. ‘Zeg, maar waarom zou jij vijftien jaar jonger moeten zijn? Doe het, meld je gewoon aan! O, wat verheug ik me op de filmpjes die dr. William van jou gaat maken! En ik vast niet alleen. Dat worden de succesvolste filmpjes van die hele site! Het aantal abonnees zal elke week verdubbelen!!’

‘Ooooh, Boudewijn!’ schaterde Kevin. ‘You’re so sweet! Maar het lukt je echt niet om mij wijs te maken dat dr. William een vent van veertig in zijn gallery gaat stoppen.’

‘O.’ Boudewijn liep weer door. ‘Als ie zo kortzichtig is, is ie niet te redden.’

‘En ook qua voetbal gaat dat niet lukken, Boudewijn. Ik heb best een aardige conditie, maar om die twintigers bij te benen zou ik wel héél veel drugs nodig hebben. We moeten zien dat we iemand anders vinden. Een jonge voetballer, die ons kan vertellen wat daar gebeurt.’

Boudewijn schopte tegen een steentje, en keek het na terwijl het voor hen uit over het pad stuiterde. ‘Ja. Maar nu ik erover doordenk… wat zou ons dat brengen? Bewijsmateriaal? Dat hebben we in overvloed. We hebben meer dan tweehonderd video’s. Alleen… we kunnen er niks mee doen. En als we ander bewijsmateriaal verzamelen, van mijn part de hele fucking abonnementenadministratie van dr. William, kunnen we daar óók niks mee, want ook dan komen ooit die filmpjes op de tv, en gaan de slachtoffers zich kapot schamen.’

Kevin bleef abrupt staan. Boudewijn stopte ook en keek aandachtig naar de ander. ‘Wat wij moeten hebben, Boudewijn, is… een paard van Troje.’ 

‘Een paard van Troje?’ Boudewijn keek peinzend voor zich uit. ‘Een paard dat door dr. William juichend de behandelkamer binnen wordt gesleept, en dat hem vervolgens te gronde richt.’

‘Juist. Een gekleurde man, die’ – Kevin telde op zijn vingers af – ‘die a) goed genoeg kan voetballen om in dat team te komen, die er b) lekker genoeg uitziet om door dr. William te worden misbruikt en die c) moedig genoeg is om met naam en toenaam aangifte te doen, en om in de krant en op tv te komen. Die moeten we zien te vinden.’ 

‘Pffff….’ Boudewijn keek naar de straatlantaarn boven hen, waar een zwerm grote nachtvlinders omheen en tegenaan fladderde, met zachte tikgeluiden. ‘Mooie, donkere mannen die goed kunnen voetballen hebben we in Burgess Park voor het opscheppen. Maar eentje die het wel okay vindt om in the six-o’-clock-news te komen met een stijve piemel en een afgewerkte anus… jezus, ga er maar aanstaan.’



Opeens greep Kevin Boudewijns arm. ‘Brendan!!’ Het was even stil. 

‘Brendan…’ fluisterde Boudewijn. Hij probeerde zich voor te stellen wat er zou gebeuren als dat lange, gespierde, donkerbruine lijf, behangen met zilveren ringen, op check-up.com zou verschijnen… ‘Godsamme, Kevin… Dr. William zal zijn vingers aflikken! En ik ook, ik zeg het eerlijk. Maar bovendien zou het uiterst effectief zijn, want als de foto’s en de filmpjes van Brendan eenmaal in de media zijn geweest – en die komen gegarandeerd in elke krant en in elk journaal en op elke nieuwssite – dan kijkt er niemand meer om naar die andere filmpjes. Maar… zou Brendan daartoe bereid zijn? Om zich te laten misbruiken op de televisie, ter wille van… the brothers? Het is toch het slag mannen dat hem heeft verdreven van de mooiste plek van de wereld.’

‘Brendan heeft een hart van goud. Hij kan vergeven.’

‘Het zou fantastisch zijn. We moeten wel een advocaat voor ’m regelen. Trouwens, ook voor die andere jongens. En een goeie ook, want dr. William komt vast met een topadvocaat aanzetten.’

‘Mee eens. Alleen… die kost geld. Meer dan ik heb liggen.’

‘Same here,’ zuchtte Boudewijn. ‘Daar moeten we nog iets op verzinnen.’ Ze liepen weer verder en naderden het voetbalveld van Burgess Park. Helemaal leeg leek het nog groter dan overdag. ‘En gaat ie dan die piercings uitdoen? Hij valt onder de douche wel uit de toon, met al dat hang- en sluitwerk. En je kunt toch ook niet voetballen met al die ringen in je lijf, dat is toch levensgevaarlijk?’

‘Zeker. En bovendien wordt ie door die piercings superherkenbaar, want wie heeft dat nou? Maar die dingen kunnen eruit. Ik herinner me dat ie vroeger wel eens van die siliconenplugjes gebruikte, om de gaatjes open te houden. Maar Boudewijn… we hebben een veel groter probleem.’ Boudewijn keek hem aan van opzij. ‘Brendan kan niet voetballen. Echt helemaal niet.’

‘Nou en?’ riep Boudewijn uit. ‘Het gaat hier heus niet om een serieuze voetbalclub waar iemand af en toe stiekem een filmpje maakt, daar geloof ik geen snars van. Hier zoekt iemand heel gericht naar slachtoffers voor zijn filmpjes, en die hele club, dat is alleen maar een fuik om die jongens mee te vangen.’ 

‘Maar hoe dan ook zal Brendan daar moeten voetballen, Boudewijn. Hij weet niet eens wat buitenspel is! Ze gaan hem daar echt niet aannemen. Ze hebben toch helemaal niks aan hem?’

‘Wat hadden de Trojanen aan een houten paard?’ Kevin keek hem verbaasd aan. Na een paar seconden haalde hij aarzelend zijn schouders op. ‘Precies!’ riep Boudewijn gedreven. ‘Dat ding was volslagen nutteloos, maar… héél groot, en héél mooi! Nou, dat is Brendan ook. Een paard dat niet kan voetballen, maar dat zo groot is, en zo mooi, en zo fabelachtig flodderfokking geil, dat dr. William hem nog aanneemt als ie in een rolstoel het veld op komt rijden, zolang hij dat goddelijke lichaam maar kan filmen. Ik geef ’t je op een briefje.’ 

‘Ik hoop dat je gelijk hebt.’ Kevin pakte zijn telefoon.

‘Ja? Kunnen we hem nog bellen?’ Boudewijn keek even om zich heen; ze waren helemaal alleen in dit deel van het park. 

Kevin knikte. ‘Brendan is een avondmens.’ Hij tikte op het toestel en bracht het naar zijn oor. ‘Hi sweetheart, it’s me. How are you? I’m great, thanks. Luister Brendan, ik bel je met een verzoek. Yeah, but it’s not a small thing… Okay, ik leg het uit. Boudewijn en Aziz zijn een misdrijf op het spoor, een heel akelig misdrijf, en we kijken hoe we dat kunnen stoppen. Ik ben er nu over in gesprek met Boudewijn. Het zou mogelijk lukken als we de hulp zouden krijgen van… een zwarte man. Een zwarte man die heel mooi is, maar daarnaast ook… heel moedig.’ 

Boudewijn boog zich naar voren. ‘En liefst…’ riep hij met zijn mond vlak bij het toestel, ‘een tikkeltje exhibitionistisch!’ Van de andere kant klonk de bekende schaterlach, en op Boudewijns gezicht verscheen een grijns.



‘All right! Yes, of course you need to know more. Could you come over tomorrow afternoon? Alright, see you then!’ Kevin stopte het toestel terug in zijn broekzak. 

‘Fantasisch, Kevin. Hij doet het vast.’ 

‘Hope so.’ 

Boudewijn stond even stil op het bruggetje waar ze overheen liepen, en keek naar het roerloze oppervlak van de vijver onder hen. ‘Hope so indeed. Want als Brendan het niet doet, wie dan wel?’ Kevin knikte ernstig. 



Ze stapten een tijdje zwijgend voort. Het was bladstil en de lucht in het park was broeierig. ‘De sfeer van zo’n nachtelijk park…’ mijmerde Boudewijn, ‘het zachte gebrom van het verkeer in de verte, hier om je heen het getsjirp van de krekels… Dierbare herinneringen aan een ver verleden.’ 

‘Het is de paringsroep van de mannetjes, wist je dat?’

‘Ah!! Hoe toepasselijk. Nee, dat wist ik niet. Dank je wel! Prrrt, prrrt… Nu hebben wij samen ook een geheimtaal, Kevin, die niemand anders begrijpt.’

Kevin grinnikte zachtjes. Ze waren langs de BMX-baan gelopen en sloegen rechtsaf, richting uitgang. ‘Maar… vandaag de dag kom je niet veel meer in nachtelijke parken, begrijp ik?’

‘Nee. Vandaag de dag wil ik graag om elf uur in bed liggen. Vijfentwintig jaar geleden woonde ik in Amsterdam-Oost, vlak bij een groot park. Daar heb ik heel wat van die zwoele zomernachten doorgebracht. Al die mannen die voor alles in waren… In het anonieme duister tussen de struiken alles doen wat je lekker vindt, zonder je iets aan te trekken van conventies… Ik vond het fantástisch!’ Ze liepen zwijgend verder. Na een tijdje zei Boudewijn: ‘En toch voelt het nu niet als een gemis.’

‘Nee?’

‘Nee, want ik herinner me uit die tijd ook, dat ik eigenlijk altijd onrustig was als ik alleen thuis zat, dat ik het gevoel dat dat ik… van alles miste. Dan dacht ik aan al die mannen die op zoek waren, in parken en op parkeerplaatsen en in sauna’s en seksbioscopen, en dan dacht ik: hup, ik moet erbij zijn!’

‘Jaaa! Dat herken ik. Het is heerlijk om daar vanaf te zijn. In Zuid-Afrika doen we het niet in nachtelijke parken, dat is te gevaarlijk, maar ik ging in Cape Town ieder weekend naar de clubs. Naar huis als het licht was. Soms alleen, soms niet. Terwijl nu… nu ga ik nog steeds wel eens uit, en dan heb ik lol, maar het is vijf keer per jaar, en ik vind het ook heerlijk om op zaterdagavond om acht uur in bed te liggen met een boek.’ 

‘Alleen?’ Boudewijn hield zijn adem in. 

‘Dat is doorgaans alleen, ja.’

‘Aha! Zeg Kevin, mag ik jou dan eens een sprookje komen vertellen, ’s avonds voor het slapengaan? Bijvoorbeeld morgen? Op vrijdagochtend vliegen Aziz en ik weer terug naar Amsterdam.’

Kevin draaide zich naar hem toe met een big smile, en pakte hem bij zijn bovenarmen. ‘Boudewijn, dat lijkt me heerlijk!’


Donderdag 10 juni 2018, Londen



Aziz keek naar het bellenbord. Daar stond ie, Li Tse Chiang. Nummer 176, op de zesde verdieping. Hij ademde diep in, en toen hij zijn adem even vasthield, voelde hij zijn hart bonzen. Terwijl hij langzaam uitademde, bracht hij zijn hand naar het bedieningspaneel. Bij het intoetsen van het nummer trilden zijn vingers. 

Piep – pieeeeep! ‘Hi, Aziz. Come in.’ 

Li’s stem. Natuurlijk was het Li’s stem. En hoewel hij niets anders had verwacht dan het horen van juist deze stem, voelde hij toch hoe zijn lichaam onmiddellijk op het geluid reageerde: de zenuwen in zijn liezen gloeiden op en de spieren in zijn onderlijf trokken krachtig samen. Fuck. Hij ging hier toch geen…? Korzelig schudde hij zijn hoofd en duwde de deur open. 

Maar terwijl hij naar de lift liep, merkte hij dat de tintelingen in zijn kruis sterker werden, dat zijn bloed ernaartoe werd gepompt. Ja hoor, zijn pik kwam overeind. Hij stak zijn hand in zijn broek en legde hem recht. Godver… Kwam dat nou door een paar dagen droogstaan, of… was hier nog iets anders aan de hand? 

De lift zette zich zoemend in beweging. Toen Aziz op de zesde verdieping uitstapte, was zijn lul helemaal stijf, en knikten zijn knieën. 



***



‘Op de helling van een hoge berg, hier heel ver vandaan, woonde een kaboutervolk, in een dorpje aan de oever van een heldere beek.’ 

Op het nachtkastje stond nog een halve fles champagne, die was overgebleven van de drie flessen die Boudewijn die middag had gehaald toen Brendan ja had gezegd op hun verzoek om zich op te offeren voor de goede zaak. Ze hadden voor de zekerheid nog even een conference call gedaan met de hr-afdeling van British Airways, zodat Brendan daar geen problemen zou krijgen. Kevin en Boudewijn hadden de kwestie toegelicht, en de chef had gezegd dat hij ermee kon leven, ‘als het tenminste echt waar was, van dat misbruik bij die voetbalclub’. Op Brendans verontwaardigde vraag of hij daar soms aan twijfelde, had de man gezegd dat Brendans stem wel erg enthousiast klonk. Boudewijn wierp tegen dat ‘van een offer dat met vreugde wordt gebracht, de rook des te steiler ten hemel stijgt’; daar had British Airways niet van terug gehad. 

Nu was Brendan naar huis. Boudewijn en Kevin lagen op bed, in een aangename mellow mood. Kevin lag op zijn rechterzij, zijn hoofd steunend op zijn hand. Hij had zijn sarong om. Boudewijn lag naast hem, in een joggingbroek. 



‘De kabouters waren vlijtige schepsels! Onvermoeibaar bewerkten ze hun land, verbouwden knollen en zochten paddenstoelen in het bos. Bij hun kleine huisjes hielden ze hele kleine kippetjes. Als het ’s zomers warm en droog was, bevloeiden zij hun tuintjes met het water uit de beek. Deze kabouters noemden hun land Kaldarië, en zichzelf Kaldariërs. Maar anders dan de meeste kabouters die je kent, hadden de mannelijke Kaldariërs geen baard. Sterker nog, behalve het haar op hun hoofd en hun wenkbrauwen en wimpers hadden ze helemáál geen haar! Hun hele lichaam was glad.’

‘Hadden ze ook geen schaamhaar?’ vroeg Kevin nieuwsgierig. 

‘Nee,’ zei Boudewijn stellig. ‘Ook van onderen waren ze helemaal kaal.’

‘Wow, wat kinky. Spekgladde kabouters, yesss!!’



‘Een heel eind stroomafwaarts langs diezelfde beek woonde nóg een kaboutervolk. Zij noemden hun land Harchazië, en zij waren de Harchaziërs. Ook zij verbouwden knollen op hun landerijen, en ook zij hielden kleine kippetjes, en ook zij bevloeiden hun tuintjes met het water uit de beek. Maar zij aten geen paddenstoelen, dat vonden ze maar een gevaarlijke gewoonte, omdat sommige paddenstoelen giftig zijn, en ze wisten niet welke. Zij aten daarentegen bessen – die aten die eerste kabouters, de Kaldariërs, weer niet, omdat ook sommige bessen giftig zijn, en je moet maar net weten welke. Maar er was nog een verschil tussen de twee volkjes, dat voor ons verhaal belangrijker is: de mannetjes onder de Harchaziërs waren zéér behaard. Niet alleen hadden ze een kop vol vrolijke krullen, en volle snorren en baarden en weelderig borsthaar, maar ook hadden ze haar op hun benen en op hun billen, en zelfs boven op hun oren groeide een klein plukje.’

Kevin giechelde. ‘Dat is óók best geil, eigenlijk. Zo’n harig trolletje, waar dan een stijve roze piemel uitsteekt, haha!’

‘Of een bruine, natuurlijk,’ grijnsde Boudewijn. ‘Dat weten we nog niet.’ 

Kevin glimlachte. ‘Nee, dat weten we nog niet.’ 



***



Aziz lag op zijn buik. Li tilde voorzichtig zijn hoofd op, en knoopte er een brede sjaal om, die op zijn mond na zijn hele gezicht bedekte.

‘Hè? Weer een blinddoek? Ik weet nou toch wie je bent? Ik vind het juist zo fijn om naar je te kijken, Li.’ Li streelde zijn nek maar zei niets en trok de knoop aan. Aziz zuchtte. 

Hij voelde dat zijn rechterarm werd opgetild en naar voren gelegd, en dat er een koord om zijn pols werd gebonden, een dik koord, dat zacht aanvoelde. Daarna werd het koord ergens anders aan vastgebonden, iets aan het hoofdeind van de massagetafel. Toen zijn linkerpols. Was dit… echt wat hij wilde? Jazeker, Aziz! zei hij streng tegen zichzelf, dit is wat jij wilt. Kom op, zeg! Je hebt toch niet voor niks drie dagen je broek dichtgehouden? Trouwens, inmiddels was zijn linkervoet ook aan de tafel geboeid, dus nu was het te laat. Rechtervoet. 

Toen voelde Aziz iets over zijn rug kriebelen. Het kriebelende gevoel begon tussen zijn schouderbladen, en vlinderde daarna naar beneden, naar zijn onderrug, en nog verder… ‘I don’t hear you, Aziz.’ O ja. Aziz ademde in door zijn neus, en hoorbaar uit door zijn mond.

Ah!! Het kriebelde op zijn billen. En tussen zijn billen. Onwillkeurig kantelde hij zijn bekken, en hij hapte naar adem toen het kriebelende gevoel zijn anus bereikte. Het gekriebel danste over zijn rechterdij en kuit naar achteren en verdween. 

In plaats daarvan landden er twee sterke handen op Aziz’ rug; ze gingen omhoog en weer omlaag. En nog eens. Alsmaar opnieuw, omhoog en omlaag, met een hypnotiserende regelmaat. Omhoog en omlaag, omhoog en… O! Nu gingen de handen ineens een stukje verder omlaag, zodat de duimen de bovenkant van zijn billen raakten. Aziz gromde behaaglijk. Zou hij alleen gevingerd en afgetrokken worden, of… zou Li hem vandaag ook gaan neuken?

Bij het uitkleden had hij zijn sweatshirt zo neergelegd dat zijn button zichtbaar was, maar ja, dan moest je daar maar net kijken. Aan de andere kant, als Li een condoom wilde gebruiken, dan ging hij zijn gang maar, Aziz vond het best; voor hem was het voordeel van de PrEP dat hij de achterdeur kon openzetten zonder erover te tobben of het bezoek met of zonder regenjas naar binnen kwam. 



Aziz ademde in, en bromde uit, ademde in, bromde uit. Hij voelde zijn spieren zacht worden in de wrijvende, knijpende handen, zijn lichaam werd steeds zwaarder, leek steeds meer contact te maken met de massagetafel, alsof hij langzaam smolt. In, en uit. 



***



‘De Kaldariërs en de Harchaziërs wisten van elkaars bestaan, maar ze ontmoetten elkaar maar zelden, en dan verliep het contact ongemakkelijk. Ze konden elkaars taal niet verstaan, dat was al problematisch, maar ook vonden ze elkaars uiterlijk raar; de Kaldariërs vonden de Harchaziërs primitief, met al dat haar, en de Harchaziërs vonden de Kaldariërs onmannelijk, met hun gladde huid. Dus bleven ze bij elkaar uit de buurt. In het verleden waren er tussen de twee volkjes lelijke dingen gebeurd, waar men liever niet meer over sprak.’



‘Op een mooie dag in de herfst gebeurde het dat een jonge Kaldariër – hij heette Pandorius – in het bos paddenstoelen aan het verzamelen was, en dat hij daar tussen de struiken een wonderlijk wezentje zag: zijn wangen en zijn kin, zijn nek en zijn hals, tot diep in het geruite overhemdje dat hij droeg: alles was begroeid met zachte, gekrulde haartjes. Tjeempie, dat moest een Harchaziër zijn! Daar had hij veel over gehoord, maar hij had er nog nooit één gezien. Vermoedelijk was het ventje op zoek naar bessen, zoveel wist Pandorius er wel van. Maar in tegenstelling tot wat onder zijn landgenoten gewoon was, ging hij er niet spoorslags vandoor. Want hoewel het uiterlijk van de ander voor hem wel vreemd was, vond Pandorius het eigenlijk ook… nou ja… hij vond het eigenlijk erg aantrekkelijk, om eerlijk te zijn! Want ook onder kabouters komt het voor dat mannetjes zich aangetrokken voelen tot andere mannetjes, en vrouwtjes tot vrouwtjes.’

‘Tuurlijk,’ beaamde Kevin. ‘Het gebeurt overal.’



‘En laat nou uitgerekend onze Pandorius zo’n mannetje zijn. Nu, en hij vond dat behaarde kereltje zo sexy als wat! Hij voelde een tinteling tussen zijn benen, en zijn kabouterbroekje begon te knellen. O, wat zou hij graag zijn vingers door die krullenbol willen halen, en die harige wangen kussen, en zijn hand in die wollige nek leggen! Als hij een stapje dichterbij zou komen, dan zou hij misschien een stukje in het geruite hemd naar binnen kunnen gluren, om te zien of… KRAK!! zei de droge tak waarop hij was gestapt. 

De Harchaziër keek verschrikt op. Hij stak zijn hand al uit naar het mandje waarin hij – inderdaad – bessen aan het verzamelen was, om er snel vandoor te gaan, zoals zijn volkje gewoon was, toen hij… toen hij opeens zag dat de manier waarop Pandorius naar hem stond te kijken, bepaald niet onvriendelijk was. Eerder… nieuwsgierig! En hij vond het wel raar om te zien, een kabouter met zo’n gladde huid, maar aan de andere kant… onmannelijk, zoals de Kaldariërs in Harchazië heetten te zijn, zou hij hem bepaald niet willen noemen. O nee! Want Pandorius had een stoere kop, en aan weerszijden staken stevige schouders uit zijn onderhemdje, dat klein en strak was, en waaronder een stuk van een gespierde, blote kabouterbuik tevoorschijn piepte. En zijn armen mochten dan onbehaard zijn, ze waren supergespierd en hij had ronduit grote handen, dat was de nieuwsgierige Harchaziër beslist niet ontgaan! Bijzonder grote handen zelfs, en de bessenplukker betrapte zichzelf erop dat hij zich afvroeg of dat wellicht inhield dat ander dan ook… in zijn kabouterbroekje… Zijn blik gleed over de onbehaarde buik naar beneden, en ja hoor, daar zag hij een bobbel die zo dik en rond was, dat de knoopsluiting op springen stond. Want je raadt het al: het toeval wilde, dat ook déze kabouter van het slag was dat eerder met een ander mannetje ging knuffelen dan met een vrouwtje.’

‘Goed zo,’ knorde Kevin. ‘Het is een fijn sprookje, Boudewijn.’



***



Aziz’ polsen waren nog steeds aan het hoofdeinde geboeid, maar zijn enkels waren losgemaakt. Li had zijn heupen omhooggetild en zijn benen gebogen, zodat zijn lichaam rustte op ellebogen en knieën, en daarna zijn onderbenen weer aan de tafel vastgebonden. Nu legde Li een koord rond zijn middel, en snoerde ook dat vast aan de tafel. Hij trok aan. Aziz voelde zijn middel naar beneden gaan, en daardoor ging zijn kont de lucht in. Hij onderging het met welbehagen. Kom maar op, dacht hij, pak me maar! Hij duwde zijn gat verder omhoog en draaide een beetje met zijn heupen. Bij het uitademen maakte hij een schor gromgeluid. 



Daar waren de veertjes weer, ze vlinderden via zijn dijen naar zijn kont, strelend en kriebelend, naar zijn kringspier, die nu blootlag, weerloos en open. De koestering van zijn lijf, de aandacht die over hem werd uitgestort, de overvloed aan zuurstof die hij binnenkreeg door zijn intense ademhaling, ze zorgden opnieuw voor het gevoel van lichtheid in zijn hoofd. Hij slaakte een zucht die uit het diepste van zijn onderbuik scheen te komen en merkte dat hij zich totaal ontspande. 

Toen… piepkleine stekeltjes, maar wel vlijmscherp, die zo te voelen aan een wieltje zaten, dat van zijn schouders naar beneden rolde, over zijn onderrug, naar zijn rechterbil, daar buitenlangs, vervolgens onderlangs naar het midden, rakelings langs zijn anus, toen via zijn ballen over zijn besneden lul, zelfs op zijn blootliggende eikel gaven de minuscule naaldjes hun vileine prikjes. ‘Aaaahhh…’ Hij hapte naar adem en een huivering voer door zijn lichaam. 



‘Lekker, Aziz?’

‘Ik… ik geloof het wel… Whahaaahh!!’ Iets ijskouds streek over zijn lul, die prompt begon te tintelen. ‘Grrrr…’ Aziz schudde zijn hoofd heen en weer. Toen weer die stekeltjes. Oeff! 

‘Ik wil je nog bedanken voor je vertrouwen, Aziz.’

‘Oh, you’re welcome,’ mompelde Aziz zonder nadenken. 

‘Het is niet niks! Om je in een vreemde stad, een metropool met acht miljoen mensen, te laten blinddoeken en vastbinden door iemand die je pas één keer hebt ontmoet. In een ruimte waar je nooit eerder bent geweest, en waar je ook amper om je heen hebt gekeken toen je binnenkwam. Dat getuigt werkelijk van een onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat kom je vandaag de dag weinig tegen!’

‘Natuurlijk heb ik niet om me heen gekeken! Als zo’n sexy man de deur opendoet? Bijna naakt, alleen maar in zo’n geil satijnen broekje, waarin ik zijn lekkere stijve pik al…’ Ineens stokte Aziz’ stem. Hij slikte. Wát had Li nou gezegd? Hij spande zich in om de woorden weer op te roepen: dat het van groot vertrouwen getuigde dat hij zich had laten blinddoeken en vastbinden in een vreemde stad, door iemand die hij pas één keer had ontmoet, zonder rond te kijken in het appartement, dat was het. Fuuuuuck… Dat klonk… niet heel goed. Zat Li er nou naar te hinten dat hij… dat hij erin was gestonken? Maar dat zou hij dan toch niet zeggen? Tja, waarom eigenlijk niet? Hij lag hier vastgebonden, hij kon toch niks doen. Die gast kon gewoon zijn gang gaan. Aziz’ stem kraakte een beetje toen hij zei: ‘B-bedoel je dat ik… voorzichtiger had moeten zijn?’

‘Nou, in dit geval was het niet erg, omdat ik het immers ben. Maar als je dit bij een ander doet, dan kan het je overkomen dat je op een tafel belandt zoals nu, hulpeloos en met je gat hoog in de lucht, en dat men… van de gelegenheid gebruik maakt.’ De veertjes vlinderden over zijn ballen en over zijn pik.

‘G-g-gebruik?’ hakkelde Aziz.

‘Ja! Dat er bijvoorbeeld een webcam op je gericht staat, die de beelden van jouw opengesperde kont live uitzendt op pornhub.com, terwijl er een paar honderd mannen thuis mee zitten te kijken, met hun stijve lul in hun hand.’ 

‘Aaaahhh!’ Li’s beschrijving van het misdrijf, waarbij hij op internet tentoongesteld had kunnen worden – behalve zijn gezicht, want dat zat goddank veilig verborgen achter de blinddoek –, en met name de voorstelling van die honderden mannen die thuis koortsachtig aan hun spijkerharde pik zaten te rukken terwijl ze met brandende ogen staarden naar een opengesperde kont op hun scherm – zijn opengesperde kont! –, dat visioen deed Aziz’ onderlichaam sidderen van geilheid, en stuwde een stampende bloedstroom naar zijn pik, die met drie of vier pompende hartslagen veranderde van een bungelende slurf in een harde, kloppende lat, die trillend tegen zijn onderbuik schurkte. ‘Godver…!’ bracht hij uit. ‘Het… het zal je maar gebeuren!’ 



Om zijn loeistijve leuter legde zich een sterke hand, die krachtig de gezwollen weefsels kneedde. Aziz kreunde. ‘Het was maar een grapje, Aziz!’ fluisterde Li in zijn oor. 

‘Echt waar?’ 

‘Echt waar.’

‘Okay…’ Aziz was in verwarring; hij wist niet goed of hij opgelucht moest zijn, of… teleurgesteld. 



***



‘Zo stonden die twee naar elkaar te kijken, tussen de struiken, de een met een mandje paddenstoelen en de ander met een mandje bessen. Nieuwsgierig en opgewonden. ‘Hoi!’ zei Pandorius. De ander zei iets wat hij niet verstond, maar het klonk alsof hij teruggroette. Toen was het stil. Tja, dacht Pandorius, wat moest hij nu zeggen? ‘Lekker weertje, hè?’ en hij wees omhoog, naar de donkerblauwe hemel met de vriendelijke stapelwolkjes. 

De Harchaziër maakte instemmende geluiden, en keerde zijn behaarde gezichtje genietend naar de najaarszon, die uitbundig door de bladeren heen op de bosgrond scheen. Pandorius besloot om verder geen tijd te verspillen aan geleuter over het weer. ‘Jeminee, wat ben jij sexy!’ zei hij in plaats daarvan. Hij schrok een beetje van zijn eigen openhartigheid, maar hij kon zeggen wat hij wilde, want de ander verstond hem toch niet. ‘Ik word hartstikke geil van je. Ik zou je best graag zonder overhemd willen zien,’ vervolgde hij, en door middel van gebaren maakte hij duidelijk wat hij bedoelde. De ander gaf zonder aarzelen gevolg aan de suggestie, en daar zag Pandorius een borstkas verschijnen met een prachtig vachtje van donkerblonde haartjes, helemaal tot aan de broeksband. Hij merkte dat hij begon te hijgen. Toen wees de ander op Pandorius’ kruis, en hij zei iets dat qua zinsmelodie klonk als: ‘Wat een lekkere bobbel zie ik daar.’ En omdat hij daarbij langs zijn lippen likte, wist Pandorius genoeg! Hij keek even om zich heen, legde zijn hand op de zwelling tussen zijn benen en begon ’m zachtjes te kneden. De Harchaziër gaf hem een knipoog, en kwam een stapje dichterbij. 



‘Wow!’ riep Kevin uit. ‘Soms heb je niet eens een gemeenschappelijke taal nodig!’



***



Li’s vingers smeerden iets vettigs op Aziz’ stijve pik. Ze knepen in de marmerharde schacht en masseerden de opgezwollen eikel: ze wreven langs de kraag, helemaal rondom, en ze trachtten zichzelf in zijn pisgaatje naar binnen te friemelen. De vingers van zijn andere hand trippelden naar Aziz’ anus; zodra ze het hunkerende holletje aanraakten, veranderde diens gebrom in een hees gekreun en duwde hij onwillekeurig zijn heupen nog wat verder omhoog. Op zijn uitademing kroop er een glibberige vinger in het zachte kransje naar binnen, en op zijn inademing trok het zich terug. Erin, eruit, erin, eruit. Opeens gaven gestrekte vingers een vinnige pets op de argeloze sluitspier. Aziz schrok en trok de spieren van zijn onderlijf aan. Daarop duwde de vingertop opnieuw zachtjes zijn poort open, en aarzelend gaf Aziz weer mee. Toen er geen nieuwe tik kwam, durfde hij zich weer te ontspannen. Twee vingers. Tastend, duwend, draaiend, schroevend, zich krommend en weer strekkend, zochten en vonden ze zich een weg in zijn ingewanden. 

Plotseling verlieten de vingers zijn lichaam, waarop Aziz een verlangend gejengel voortbracht. Er streelde iets over zijn gat, iets hards…

Fuck!! Wat was dat? Er drong zich iets naar binnen, een niet al te dikke staaf, die gek genoeg… Zaten er soms noppen op, was dat het? Bij God, wat lekker. Bij elke uitademing maakte Aziz een diep, kelig geluid, en zijn tong hing uit zijn mond. Ineens voelde hij speeksel over zijn kin lopen, shit. Nou ja, hij lag op een handdoek en hij…

‘Let it flow, Aziz.’ 

Zie je, hij mocht alles laten lopen. O ja, en hij mocht ook bewegen!! Hij was het opnieuw vergeten. Aziz kwijlde en draaide met zijn kont, en duwde genietend zijn gat over de noppen heen. De noppen trokken zich terug, maar nu had Aziz niet eens tijd om te jengelen, want onmiddellijk kwam er een nieuwe staaf naar binnen, met… ribbels! Een voor een persten de ribbels zich door zijn soepele sluitspier: floep, floep, floep, floep, floep. En toen… roefff!! Aziz stootte een schorre kreet uit toen het hele ding in één keer naar buiten werd gejast. Daar waren de noppen weer. Hij gromde en schudde zijn hoofd, woest en onbeheerst, en voelde klodders lauwwarm speeksel landen op zijn armen. 



***



‘Afijn, van het een kwam het ander, en in een mum van tijd stonden onze twee vriendjes allebei met hun broekje op hun enkels, knuffelend en zoenend dat het een aard had, hun jeukende kabouterlullen gretig tegen elkaar schurkend; die kabouterlullen waren natuurlijk kleiner dan die van mensen, maar zoals je in menig voortuin kunt zien, zijn de uitsteeksels van kabouters, zoals hun neus en hun oren, zéér groot in verhouding tot de rest van hun lijf, en hun geslacht is daarop geen uitzondering! 

Genietend liet Pandorius zijn handen over het harige lichaam voor hem glijden, wild fantaserend over de dingen die komen gingen: hij voelde een intens verlangen om zijn nieuwe kameraadje voorover te leggen over een boomstronk en dat behaarde kontje eens stevig door te kneden, en om zijn hand hoog in de lucht te heffen en het met een felle pets te laten neerdalen op die wollige heuveltjes, een keer, twee keer, drie keer… Om die bebonte billetjes ver uit elkaar te trekken en daar, in die fluwelen gleuf, het vochtigglanzende sterretje te zien, en het te strelen en te masseren, en zijn vinger erin te stoppen, en dan nog een vinger, en nog een, en ten slotte… misschien wel… zijn elfde vinger…! En om dan tijdens het wippen die verrukkelijke vacht te strelen, en niet alleen te strelen, o nee, ook om plukjes haar tussen duim en wijsvinger te pakken en er plagerig aan te trekken, en om zijn vingers te begraven in die gulle krullen op het kabouterhoofd, en om zich eraan op te trekken, boven op dat behaarde, gespierde lijf…!’ 

‘Godverdomme, wat geil!’ gromde Kevin. Zijn lichaam bewoog onrustig en onder aan zijn buik had zich in de sarong een tent gevormd. Boudewijns hand vlijde zich op zijn dijbeen en kroop vandaar langzaam omhoog, in de richting van de verheffing, die af en toe even opwipte. ‘…ja, om zich erop te trekken, en het tussen zijn dijen te klemmen en het te berijden, als zijn kleine, hitsige paardje…’ De rug van zijn vingers streelde vederlicht de popelende zwelling, vanaf de basis naar boven.

‘Prrrt! Prrrt!’ deed Kevin. 

Boudewijn grinnikte, terwijl hij de top van de tentpaal naderde. ‘…zodat hij zijn stijve kabouterstengel nóg dieper in dat nauwe, hete gaatje kon wurmen. Nou, van dat verlangen was hij dus vervuld, maar opééns…’ – nu tilde Boudewijn zijn hand plotseling op, en legde hem op zijn dij – ‘opeens bevroor Pandorius. Hij zat op het mos met teneergeslagen ogen. “Hij blokkeerde”, zoals wij zouden zeggen.’ 

‘Ach, wat spijtig!’ Kevin fronste. ‘Het ging net zo lekker.’

‘Tja. Ook in sprookjes loopt niet alles zoals je zou willen.’

‘Maar waarom nou? Hij vond dat ventje toch heel lekker?’

‘Ik zal het je vertellen,’ zei Boudewijn. ‘Terwijl hij mijmerde over wat hij allemaal zou willen doen met zijn harige vriendje, werd Pandorius ineens overvallen door een allerakeligste voorstelling, die zich ongevraagd aan hem opdrong. Een herinnering aan een van de verhalen die de ronde deden onder de Kaldariërs, over een vreselijke wandaad in een duister verleden.’ 

‘Wat was er dan gebeurd?’

‘Ach, lieve hemel,’ riep Boudewijn uit, terwijl hij de handen ineensloeg, ‘er zijn amper woorden voor! Vele generaties terug hadden voorvaderen van Pandorius óók een Harchazische bessenplukker ontmoet in het bos. Maar zij zijn er niet vandoor gegaan, nee, integendeel: ze hebben hem ontvoerd en meegenomen naar hun eigen dorp! Daar hebben ze hem uitgekleed en geslagen en de spot gedreven met zijn harige lichaam, en hem op het marktplein aan een paal vastgelegd met een ketting, als een dier. Ja, ze hebben zelfs touwtjes in zijn haren gevlochten, in de krullen op zijn hoofd en in zijn baard, maar ook draadjes, heel dunne en sterke, in de zachte haren op zijn billen. En, god beter het, zelfs in de haartjes tússen zijn billen! De bezoekers van de markt mochten tegen betaling venijnige rukjes aan die draden geven, om hem pijn te doen en hem te tergen en te kwellen.’

‘Nee!! Echt waar?’

‘Echt waar. Jaar in, jaar uit, tot de stakker in een genadige nacht stierf van verdriet. En onze Pandorius was zo ontdaan door deze herinnering, en hij voelde zich zo bezwaard door wat zijn voorouders hadden aangericht, dat zijn verlangen, het verlangen om met zijn gespierde hand die begroeide billen ervan langs te geven en om speels aan de zachte haartjes te trekken en om zijn vingers in de vrolijke krullen te wikkelen en zich daaraan in het behaarde kontje naar binnen te werken, dát verlangen dus, dat… knakte.’



‘Ai.’ Kevin knikte langzaam. ‘Wat tragisch.’ Het was even stil. 

‘Wat precies vind je tragisch?’ vroeg Boudewijn, zijn hoofd een stukje gekanteld. ‘Dat hij aan dat oude verhaal moest denken?’

‘Dat niet zozeer. Dat vind ik wel positief van hem. Dat hij de geschiedenis kent, en niet wegloopt voor de verantwoordelijkheid van zijn volk. Nee, dat hij zich erdoor laat ontmoedigen, dat is zo jammer.’ 

‘Maar Kevin… wat had hij dán moeten doen?’

Kevin keek even voor zich uit. Hij legde zijn hand in Boudewijns nek en kneedde die zachtjes. Toen zei hij: ‘Het was mooi geweest als hij eraan had gedacht, en het verdriet had gevoeld dat je daarbij wel moet voelen, maar als hij daarna tegen zichzelf had gezegd: het is lang geleden. En we moeten het erkennen, en het mag nooit meer gebeuren, maar deze Harchaziër heeft er niks aan als ik mij er nu door de geschiedenis van laat weerhouden om hem te beminnen! Het kan natuurlijk nooit kwaad om in de gaten te houden of dat ventje het lekker vindt om aan zijn haren te worden getrokken, maar als dat zo is… dan doet hij zijn vriendje juist toch tekort, door zich niet te storten… op dat fijne vachtje?’ Hij liet Boudewijns nek gaan, en rolde zich langzaam op zijn zij, en daarna door, tot hij op zijn buik lag, waarbij zich onder aan zijn rug een zinsbegoochelende verheffing vertoonde. ‘Of…’ – zijn ogen twinkelden – ‘…of op andere lichaamsdelen die in de smaak vallen?’ 



Boudewijn zweeg even. Toen rolde hij naar Kevin toe en sloeg beide armen om hem heen. ‘You’re such a gorgeous guy,’ zei hij zacht. Hij koesterde Kevins oor met zijn neus. Langzaam gleed zijn rechterhand over de satijnzachte huid van de rug omlaag, tot aan de sarong, en verder, onder de sarong, tot zijn hand de aanzet van een weelderige heuvel ontmoette en daar tot rust kwam. ‘Thank you so much, dude. Ik heb soms de neiging om de dingen erg ingewikkeld te maken.’ Langzaam bewoog hij zijn hand, de heuvel op, en liet zijn vingers zinken in het rijke, romige vlees. Hij gromde zacht in Kevins oor. 

‘Yes, white man,’ fluisterde die terug, ‘pak me maar! Als jij je schuldig voelt over de wandaden van je voorouders, dan mag je boete doen. Hier in bed. Een horizontale wiedergutmachung.’ Hij draaide met zijn heupen, duwde zijn volle, ronde billen begerig in de hebberige hand, en zuchtte diep. 



***



Afoesj, afoesj, afoesj. 

Aziz spitste zijn oren. Het was een heel bekend geluid, maar toch kon hij het niet direct thuisbrengen. Het klonk als… wat was het nou… als… Ja!! Een fietspomp, dat was het. Maar dan zachter. Afoesj, afoesj, afoesj. 

Het duurde even voor hij merkte dat het voorwerp dat zich in zijn anus bevond, strakker kwam te zitten. Toch kwam het niet verder naar binnen. Dan moest het dus… in omvang toenemen. Shit!! Het kwartje viel: er zat iets in zijn reet dat werd opgepompt. Het voorwerp zwol verder op, alsmaar verder, in het ritme van het geluid. Afoesj, afoesj, afoesj! 

Fuck, het zat inmiddels behoorlijk strak. Aziz voelde zich volgestopt. Hij kreunde.

Het tempo vertraagde iets, maar niet heel veel. Afoesj – afoesj – afoesj… 

Het begon nu vinnig pijn te doen. Aziz kreunde opnieuw, dringender deze keer. Afoesj – afoesj – ‘AU!!!’ Het pompen stopte abrupt. 

Pfffffffff, hoorde Aziz achter zich, en de spanning op zijn sluitspier ebde weg. Godzijdank, hij slaakte een zucht van opluchting, en voelde dat zijn spieren zich helemaal… Afoesj! Afoesj!! Afoesj!!! Afoesj!!!!



***



Heregod, Boudewijn wist niet wat hij voelde. De romige kadet in zijn rechterhand was zo rond en stevig en veerkrachtig, en de huid die erover spande zo zacht en zo glad, dat hij zijn tastzin nauwelijks kon geloven: voelde hij dit echt? ‘Godverdomme, Kevin, zoiets geils heb ik nog nooit in mijn poten gehad, wát een sensatie!!’ Kevins reactie bestond uit het likken van zijn oor, met lange, natte halen. ‘Aaahhh…’ kreunde Boudewijn. Hij schurkte de zijkant van zijn hoofd tegen de gespierde tong, waarvan de soepele punt zijn gehoorgang vond, en vulde. 

Daarop verplaatste Kevins mond zich van zijn oor naar zijn wang, verder… en nog verder… tot Boudewijn twee zachte, volle lippen voelde die zich over de zijne sloten, en Kevins tong die zijn mond binnendrong, langs zijn tanden likte, zijn mondholte verkende. En hij zoog erop, op die gespierde mannentong, hij kloof op het warme, kloppende vlees terwijl zijn vingertoppen het wonder exploreerden van de verrukkelijkste ronding waar hij ooit de hand op had weten te leggen. 

Boudewijn liet zijn vingers wat meer naar het midden kruipen, de diepe spleet in. Daar werd Kevins huid nog zachter. En hoewel Boudewijn zich niet kon voorstellen dat die huid, als hij zijn vingers nog dieper in de spleet zou friemelen, en misschien ook wat verder naar beneden, nóg zachter zou worden, was dat niettemin wel degelijk wat er gebeurde. ‘Oooohhh…’ hijgde Boudewijn. ‘Wat een wonder, Kevin. Ik wist helemaal niet dat dit bestond!’

En toen zijn vingertoppen, helemaal op de bodem van die diepe spelonk, de klamme plooitjes vonden waarnaar ze op zoek waren, voer er een siddering door het lichaam dat hij koesterde. 

Boudewijn hield heel even in, en begon toen behoedzaam het weke weefsel van de poort tot Kevins onderlichaam te betasten. Hij bracht zijn hand naar zijn mond en liet een flinke klodder spuug op zijn vingers lopen, die hij vervolgens uitwreef over de tedere opening. Langzaam ging zijn smeren over in een masserende beweging; hij duwde met zijn wijsvinger zachtjes in het hart van het rubberachtige ringetje. Lou loene. Hij drukte iets harder. Nee hoor: het sterretje veerde braaf naar binnen maar het opende zich geen millimeter. 

Met zijn linkerhand nam hij Kevins kaak beet en draaide die naar zich toe. Hij boog zich naar voren en sabbelde aan de fluweelzachte lippen; hij duwde zijn tong tussen Kevins tanden door, likte diens gebit, draaide zijn tong om die van Kevin heen; vol overgave zogen en kloven en lebberden en likten ze aan elkaar, tot ze buiten adem waren. 

‘Godallemachtig…’ hijgde Boudewijn. ‘En dan te bedenken dat ik ooit heb gedacht dat kussen bijzaak was.’

‘Are you kidding? Ik vind kussen heel belangrijk. Ik ben sowieso nogal oraal ingesteld.’

‘O ja?!’ Boudewijns hand verliet Kevins achterste en hij legde de vingertop die net nog op diens anus had gerust, op de lippen van de man in zijn armen, die hem prompt naar binnen zoog. ‘Wow, Kevin sweetheart,’ zuchtte hij verguld, ‘hoe meer ik van je weet, hoe leuker ik je vind!’



***



Li streek met zijn vingers over Aziz’ borst, over zijn buik en zijn benen. ‘O, Aziz, wat ben je sexy. My god, al die lieve, zachte haartjes, wat voelt dat lekker. En wat word ik er geil van!’ 

Aziz glimlachte gestreeld. ‘Voor mij is het zo normaal! Ik vind juist zo’n gladde, zachte huid mooi. Ik denk dat mensen aangetrokken worden door hun tegenpool.’

‘Nou, niet allemaal, hoor. De meeste Chinezen moeten niets hebben van lichaamsbeharing.’

‘Nee?’

‘Welnee!! Ze noemden de Europeanen die in de negentiende eeuw naar China kwamen ‘de Harige Mannen’. Ze beschreven ze als een soort halve beesten, die niet alleen een behaard lichaam hadden, maar ook een ruwe, schilferige huid, waar een penetrante zweetlucht van afkwam. En ze klaagden dat het nog erger werd als de Europeanen ouder werden: op de enige plek waar haar behoort te groeien, op het hoofd, viel het dan uit, terwijl de beharing op de rest van hun lichaam alleen maar toenam. Ze moesten in Peking in een getto wonen, want de Chinezen waren als de dood dat hun lichamelijke kenmerken zich onder de bevolking zouden verspreiden.’

‘Shit hey… Gewoon apartheid!’

‘Ja, hoor. Racisme is overal. Toen mijn tante trouwde met een Engelsman zei mijn moeder: die man moet wel heel rijk zijn, want anders ga je daar als Chinese vrouw toch niet onder liggen?’

Aziz zweeg even. ‘Ik ben blij dat jij er anders over denkt.’

‘Nou en of!’ Li sloeg zijn armen om hem heen. ‘Ik vind jou helemaal te gek… Zeg, mag ik eerlijk zijn?’ Aziz knikte. ‘Ik had me toch een geile fantasie toen ik jou in de praktijk op die massagetafel zag liggen! Op het moment dat de handdoek nog tot halverwege je dijen kwam.’ 

‘Wat dan?’

Li legde zijn gespreide vingers op Aziz’ billen. ‘Toen ik je daar zag liggen… op je buik, met dat geile, zachtbehaarde kontje, en die harige dijen, waartussen ik nog net die gladde kloten van je kon zien… toen verbeeldde ik me dat onder die handdoek geen gewone benen zaten, maar… poten. Poten met… hoefjes…’ 

‘Hoefjes?!’

‘Hoefjes. Dat ik een… faun op mijn massagetafel had gekregen.’

‘Een wát?’

‘Een faun, een mythologisch wezen dat de oude Grieken hebben bedacht: een supergeile, behaarde jongen met… bokkenpoten!’ Li klauwde zijn vingers diep in de gespierde billen en trok langzaam zijn vingertoppen naar zich toe over het strakgespannen vel, zodat Aziz voelde dat er aan honderden haartjes tegelijk werd getrokken.

‘Hm,’ bromde Aziz. Hij vroeg zich af of hij gevleid of beledigd moest zijn. ‘Dus jij vindt ook dat ik lijk op een dier. Net als je voorouders.’

‘Nee, Aziz. Ik vind helemaal niet dat je op een dier lijkt. Je bent een man. Je bent de mooiste en geilste man die ik van mijn leven heb gezien. Het is alleen maar… een speelse fantasie.’

‘Nou, vooruit, daar kun je niks aan doen,’ zei Aziz wijs.

‘Nee, daar kan ik niks aan doen. Maar ik kan er wel iets… mee doen.’ 

‘O? Wat dan?’

‘Ik heb iets voor je gekocht.’ 

‘Voor mij?!’



Hij voelde hoe een nieuwe indringer zich meldde aan zijn achteringang, maar het kostte hem na hun uitgebreide spel niet veel moeite om zich te ontspannen en hem toe te laten. ‘Een buttplug?’ 

‘Zoiets.’ Li trok de blinddoek los. Aziz knipperde met zijn ogen tegen het licht. Naast zich zag hij de onweerstaanbare buik van Li, die prachtig gespierde buik met dat smetteloze, gladde vel, en daaronder het rode satijnen broekje met – nog steeds!– een duidelijk zichtbare paal erin. Hij draaide zijn hoofd ernaartoe en hapte naar de geile stengel, maar Li deed een stapje achteruit. 

Toen probeerde Aziz over zijn schouder naar achteren te kijken. Dat viel niet mee, want zijn polsen en onderbenen waren nog aan de massagetafel vastgebonden. ‘Wacht, Aziz.’ Li trok een doek weg die over een spiegel bleek te hangen die schuin voor de massagetafel stond, en daarna deed hij hetzelfde met een spiegel die schuin achter Aziz stond. Nu kon hij via de twee spiegels zijn kont zien. 

In zijn gat zat een buttplug met een paardenstaart, met lange haren. Hij grinnikte, en schudde met zijn heupen. De haren zwaaiden heen en weer, en af en toe zag Aziz langs de staart zijn ballen en zijn bungelende pik. ‘Dat ziet er leuk uit! Ben ik nu een faun?’ 

Li legde een handdoek over zijn onderbenen. ‘Eigenlijk ben je nu een sater. Dat is ander mythologisch wezen, met het uiterlijk van een geile kerel op paardenhoeven en met een paardenstaart. Een faun is meestal wat jongensachtiger, en die heeft bokkenpoten en een bokkenstaartje, dat staat recht omhoog, zodat je zijn kontje goed kunt zien. Maar helaas kon ik dat niet vinden.’

‘O? Wil je die staart eens optillen, alsjeblieft?’ Li gaf gehoor aan zijn verzoek. ‘Ahhh!!’ Aziz duwde zijn heupen wat verder omhoog, zodat zijn ballen en zijn halfstijve lul nog wat nadrukkelijker in beeld kwamen, onder die opengesperde kont met staart. ‘Mijn God…’

‘Ja, vind je dat geil, Aziz? Word je daar opgewonden van?’ Aziz knikte langzaam, terwijl hij met grote ogen naar zijn eigen achtereind bleef staren, dat hem nu ondeugender en verleidelijker voorkwam dan hij ooit eerder had ervaren. ‘Dan heb ik nog iets anders voor je. Iets wat jij wel eens érg spannend zou kunnen vinden…’

‘Echt waar?’ 

‘Doe je ogen eens dicht.’ Aziz gehoorzaamde. Hij voelde dat Li een soort kap over zijn hoofd heen trok die strak zat aan de achterkant maar redelijk los aan de voorkant, en dat hij de buttplug uit zijn kont haalde en verving door een andere. ‘Wat vind je hiervan?’ 

Aziz keek. ‘Huh?!’ In de spiegel voor zich zag hij dat hij een hondenmasker droeg: bovenop zaten twee kleine, puntige oren, die recht omhoog stonden, voor zijn ogen zaten twee grote gaten waar hij doorheen kon kijken, en voor zijn neus en mond zat een lieve hondensnuit, met afgeronde hoeken. Maar hij hapte naar adem toen hij in de spiegel achter zich keek, en daarin zijn ronde, bedonsde kont zag, waaruit nu een slank, puntig hondenstaartje stak, dat parmantig rechtop stond. ‘Oooohh…!’ zuchtte hij, en hij zag hoe zelfs de geringste beweging van zijn lichaam, al was het maar een uitademing, zich onmiddellijk vertaalde in een vrolijk gekwispel van het staartje. ‘O Li! Wat… wat téringgeil!’ Onder de zwaaiende puppystaart hingen zijn geschoren ballen, en daarachter was te zien hoe zijn pik zich met een paar schokjes verhief, en in no time tegen zijn platte buik aan stond. ‘Woef,’ zei Aziz zacht. 

‘Good boy,’ grijnsde Li. 



***



‘Zeg schatje, jij had toch gezegd dat ik mijn rechteroog mocht houden omdat ik het misschien eerdaags nodig zou hebben? Ik denk dat dat moment is gekomen, want ik zou dat tweedelige wereldwonder van jou zo langzamerhand wel eens grondig willen bekijken.’

Terwijl Kevin bleef sabbelen op zijn wijsvinger, pakte Boudewijn met zijn andere hand de onderkant van de sarong beet. En terwijl hij zijn adem inhield, trok hij hem naar beneden, tergend langzaam, zodat centimeter voor centimeter de goudbruine onderrug werd onthuld, liggend in een diepe kromming, waarna de zoom van de sarong plotseling en steil de lucht in ging… 



Als een lap dunne stof over een bolle vorm ligt, dan zou je misschien denken dat het onthullen van die vorm niet veel verrassingen meer op kan leveren. In elk geval had Boudewijn dat gedacht, en hij was dan ook overdonderd door de ongehoorde rondheid van de vleesheuvels die voor hem verschenen. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet,’ fluisterde hij schor. ‘Grote god, Kevin, wat heb je een… waanzinnige kont!’ Hij pakte Kevins linkerbeen en legde het een flink stuk naar buiten, en deed hetzelfde met het rechterbeen. Maar de twee appels van vlees die die benen bekroonden, waren zó gul en vol, dat zelfs nu Kevins dijen gespreid waren, Boudewijn niet in de bilspleet omlaag kon kijken. 



Hij legde zijn handen op de smeuïge globes, de vingers naar het midden gedraaid, en héél langzaam bewoog hij de twee hemelse meloenen uit elkaar… zodat de gleuf zich opende… verder, en nog iets verder… steeds dieper werd de kloof, maar nog altijd kwam de bodem niet in zicht. Boudewijn hield zijn adem in, terwijl hij zijn handen nóg verder uit elkaar trok. 

Ja!! Eindelijk dook daar het paarsbruine kransje op. De grot van genot… De zachte plooitjes glansden vochtig. 

‘Mijn hemel, Kevin. De spleet tussen jouw billen is zó diep… als ik erin naar beneden kijk, krijg ik hoogtevrees!’ Het gespierde lichaam begon zachtjes te schudden. ‘En op de bodem van die vallei glanst een verrukkelijke rozet, een heerlijk, huiselijk holletje… waar mijn dakloze konijn maar wat graag in naar binnen wil kruipen!’ 

Nu schaterde Kevin het uit. ‘Oeoeoeoeh! Kom er maar in, bunny Boudewijn!’ 



***



‘Maar ik kan mijn onderbroek toch niet uittrekken in een taxi?’ vroeg Aziz bezorgd.

‘Waarom niet?’ Li zat links van Aziz op de achterbank. Hij droeg alleen een gescheurde spijkerbroek en een paar hagelwitte sneakers. In zijn hand had hij de riem die vastzat aan de halsband om Aziz’ nek. ‘Je hebt toch ruimte genoeg?’

Aziz zat even naar hem te kijken. Toen keek hij via de achteruitkijkspiegel naar de chauffeur, een dikke, grijzende vijftiger met walrussnor, die zijn blik strak op de weg had. Hij droeg zijn hondenmasker, geen mens zou hem herkennen… En dus wurmde hij zijn onderbroek over zijn dijen naar beneden en voelde voor het eerst van zijn leven het zachte pluche van een autobekleding tegen zijn blote billen. 



Een voor een tilde hij de pijpjes van de onderbroek over de kniebeschermers heen die Li hem had omgedaan, en daarna over de kistjes die hij droeg. Hij checkte de spiegel nog even, maar de chauffeur leek geen enkele aandacht te hebben voor zijn passagiers. 

‘Goed zo.’ Li nam de onderbroek aan en stopte ’m in zijn rugzakje. Toen hij zijn hand er weer uit haalde, had hij daarin het puppystaartje. Aziz zag nu dat voor het bolle gedeelte, dat hij in zijn kont had gehad, een ovaal plaatje zat, dat verhinderde dat het staartje tijdens het dragen zou kantelen, of verder naar binnen zou schuiven. ‘Nu je rechterknie op de bank en je kont deze kant op draaien.’ 

‘Wou je… wou je dat hier erin doen?’

‘Darling, do you want to make an entrance or not? We zijn toch niet van het slag dat zich gaat omkleden in de garderobe?’

Aziz zag dat de chauffeur nog steeds voor zich keek. Hij zette zijn ene knie op de bank, en keerde zijn achterwerk naar Li toe. Op dat moment verminderde de taxi snelheid. Aziz keek over de bijrijdersstoel door de voorruit en zag dat ze een grote kruising naderden. 

Achter zich hoorde hij Li spugen en hij voelde een vinger die zijn opengewerkte anus binnenging, en hem even rondom loswoelde. ‘Goed zo. Komt ie, Aziz.’ 

De taxi kwam heel rustig tot stilstand bij het stoplicht van de kruising. Aziz perste een beetje, zodat Li de buttplug soepel naar binnen kon schuiven. Vervolgens liet hij zich voorzichtig op zijn rechterheup zakken. 

Toen zijn blik weer op de achteruitkijkspiegel viel, zag hij dat de ogen van de chauffeur hem nu aandachtig aankeken. ‘Excuse me, sir. What’s that?’ vroeg de man nieuwsgierig. ‘Could I see that, please?’ 

‘Of course you can,’ zei Li. 

‘Li!!’ gromde Aziz. 

Maar Li gaf hem een kletsende tik op zijn bil en zei luchtig: ‘Come on, puppy! Show your bum to the gentleman.’ 

‘Yes, puppy,’ grinnikte de chauffeur, ‘show it to me!’

Aziz leunde met beide handen op de achterbank, tilde zijn kont op en stak ’m de chauffeur toe. Hij voelde het staartje zachtjes heen en weer zwaaien. 

‘My my!’ mompelde die, en hij schakelde de binnenverlichting van de taxi aan, een krachtige lamp midden in de hemel van het voertuig, die Aziz’ achterwerk in het volle licht zette. ‘Ik kan niet wachten om dit aan mijn vrouw te vertellen,’ vervolgde de man. ‘Mag ik een foto maken? Anders gelooft ze me nooit.’

‘Natuurlijk,’ zei Li vriendelijk. Aziz draaide zijn hoofd, zodat zijn hondenkop in beeld zou komen, en wachtte geduldig. Hij was een puppy zonder naam en zonder gezicht, en alles wat hij deed, zou in anonimiteit verzinken. 

‘Just one more,’ zei de chauffeur. 



‘JESUS FUCKING CHRIST!!!’ Aziz keek over zijn schouder, in de richting waar het kabaal vandaan kwam. Er stonden vier jongens met hun neus platgeduwd tegen de ruit van het linker achterportier, met gezichten waarop ongeloof, fascinatie en walging om voorrang streden. Ze waren een jaar of zestien. Aziz zoog luidruchtig lucht in zijn longen. Tering, wat geil… Hij duwde zijn kont zo ver mogelijk omhoog en schudde zijn heupen, zodat zijn staartje heen en weer zwiepte. Hij voelde subiet zijn lul stijf worden. Li’s hand liefkoosde zijn billen; daarna streelden diens vingertoppen vederlicht zijn ballen, en knepen even speels in de basis van zijn opzwellende pik. Met zijn andere hand draaide Li het raampje een stukje open. ‘Woef!!’ zei hij. 

Het licht sprong op groen, de taxi trok op en hoewel de vier jongens schreeuwend met de auto meerenden, verdwenen ze al spoedig in de nacht. 



***



Boudewijn trok met een snelle beweging zijn joggingbroek uit; een onderbroek had hij niet aangetrokken.

Kevin pakte een fles glijmiddel en een paar condooms uit een la van het nachtkastje en legde ze op het bed. 

Boudewijn boog zich weer over het magnifieke achterwerk, streelde het en ging opnieuw met zijn vingers de verlokkende spleet in. Kolere, wat was dat een goddelijk plekje… Zijn pik stond recht overeind, trillend van opwinding. Hij spoog op zijn vingertoppen en smeerde de schuimende fluim in cirkeltjes uit over de pruilende sluitspier. Vervolgens duwde hij er met zijn vingertop tegenaan, met zachte stootjes. Maar ook nu het poortje nat en slijmerig was, en ondanks de hartelijke uitnodiging van de eigenaar, gaf het zich nog niet gewonnen. Wacht maar, dacht hij, konijn Boudewijn is niet voor één gat te vangen. 



Hij knielde tussen de gouden dijen. Toen hij keek naar de twee sappige heuvels voor hem, waarover de ultramatte huid strak gespannen stond, huiverde hij. Hij stak zijn hand uit, en streelde met het uiterste topje van zijn wijsvinger héél lichtjes het goudbruine vel. Er voer een rilling door het gespierde lijf, en Boudewijn zag kippenvel verschijnen op het hele gebied van de onderrug tot aan de knieholten.



Hij zoog luidruchtig lucht in zijn longen en streek met de rug van zijn wijsvinger over de volle, ronde billen; van de plooi tussen bil en dijbeen, langs de verrukkelijke vallei, omhoog naar de stevige onderrug. Hij boog zich voorover en blies zachtjes, waarop het kippenvel wegtrok en het caramelkleurige oppervlak weer glad was als voorheen. Met zijn neus streelde hij de vlezige pracht, van links naar rechts en weer terug, waarna hij afdaalde… in de heerlijke spelonk… Hij duwde de pronte bollingen uit elkaar, snuffelend vond hij zijn weg… naar beneden… en nog verder…

Daar stuitte zijn reukorgaan op iets… iets dat zacht was… en warm… Hij rook een kruidige geur… broeierig, klam… Met de punt van zijn neus maakte hij kleine rondjes, en hij voelde het kriebelen van een haartje. Hij stak zijn tong uit. 



De zweterige spleet was zo diep, dat zijn tong amper tot de bodem reikte. Pas toen hij met zijn handen de twee romige rondingen krachtig uit elkaar trok, slaagde hij erin om het kostelijke kleinood op de bodem van de kloof met zijn tong te bestormen: hij likte erover, met lange, gulzige halen, en trachtte zijn tongpunt erin naar binnen te boren. 

‘Weet je waar dit naar smaakt?’ vroeg hij. Kevin keek over zijn schouder en trok een wenkbrauw op. ‘Naar méér!!’ En terwijl het lichaam in zijn handen opnieuw zachtjes schokte, viel hij aan, als een dolleman. Hij ging zowel de gespierde globes links en rechts te lijf als het tedere juweel ertussenin: hij dook met zijn tong in het gat, hij likte en lebberde eraan, hij kloof erop, hij beet beurtelings in de gulle vruchten aan weerszijden en zoog er zo veel mogelijk van in zijn mond naar binnen en schudde dan met zijn hoofd als een driftig roofdier, slurpend, blazend en briesend, terwijl het kwijl van zijn mond droop. 

Toen kwam Boudewijn weer overeind. En terwijl hij met zijn linkerarm Kevins heupen optilde, graaide hij met zijn andere hand de twee kussens die aan het hoofdeind lagen, naar zich toe, en propte die eronder, zodat het onderlichaam van zijn geliefde zich voor hem opende, als een bloem. Hij klauwde zijn vingers in de bolle billen, trok ze uit elkaar; hij kneedde de rijke rondingen, kneep erin en liet de adembenemende appels schudden en trillen, hij ging helemaal op in dat begeerlijke Afrikaanse achterwerk, in die kogelronde Khoi-kont, in het weelderige vlees van het continent van de zon, dat Boudewijn de rest van zijn leven met zijn ogen dicht zou kunnen herkennen, aan die onzegbaar zachte huid en aan de stevige, veerkrachtige weefsels die zich zonder voorbehoud aan hem schonken, tegelijkertijd gul en gretig.



***



‘Poot,’ zei Li. 

Aziz strekte een hand uit. Li vouwde zijn vingers naar binnen, en schoof een soort leren want over Aziz’ hand, waaruit zijn duim zijwaarts naar buiten stak, en zette hem vast met een riempje. Hetzelfde deed hij bij de andere hand. Vervolgens klikte hij twee losse kettinkjes vast aan de oogjes die links en rechts aan de voorkant van Aziz’ buikriem zaten; ze bungelden langs zijn dijen naar beneden. ‘Waar is dat voor?’

Li glimlachte. ‘Dat merk je vanzelf.’ 

De taxi stopte bij de verlichte entree van een club. Er hingen groepjes mannen rond, en boven de deur hing een banner met de tekst ‘Antidote’ erop. 



Li stapte uit en bleef staan naast het geopende portier. ‘Kom!’ Aziz schoof over de achterbank naar hem toe, zijn gewicht rustend op zijn linkerheup, zodat hij niet op zijn staartje ging zitten. Zodra hij op het trottoir stond, liet hij zich op zijn knieën zakken. Bij de korte wandeling van Li’s appartement naar de taxi had hij tot zijn opluchting gemerkt dat de kniebeschermers uiterst effectief waren, en de druk optimaal verdeelden; hij had het gevoel dat hij er kilometers op kon kruipen zonder problemen te krijgen. Hij keek eens om zich heen; het verraste hem hoe anders de wereld eruitziet als je op straat op je knieën zit. 

‘Oh my god!’ hoorde hij iemand roepen. 

‘Jesus!’ zei een ander. 

‘Fuck, just look at that!’ 

‘Zit,’ zei Li rustig. Aziz liet zijn billen op zijn hielen zakken. ‘Voorpoten neer.’ Aziz boog zich naar voren en zette zijn gehandschoende vuisten voor zich op de stoep; hij voelde dat ook zijn knokkels comfortabel rustten op mollige kussentjes.

Li hurkte naast hem en kroelde in zijn nek. ‘Okay, puppy. Wij gaan nu samen de wijde wereld in. Ik geef commando’s en jij gehoorzaamt, want jij bent de puppy en ik ben het baasje. Je mag alles vragen en ik zeg ja of nee. Als je je ergens onzeker over voelt, of als je bang bent, zeg je ‘orange’ tegen me. Als er iets gebeurt wat je écht niet wilt, zeg je ‘red’. Maar onthou goed: dan is het sprookje definitief voorbij. Dan wordt de gouden koets weer een pompoen, de paarden worden weer muizen en de puppy wordt weer Aziz, voor altijd. Snap je dat?’ 

‘Woef,’ knikte Aziz. Li klopte hem op zijn flank. Toen klikte hij de uiteinden van de beide kettinkjes die aan Aziz’ buikriem hingen, elk vast aan een van zijn kniebeschermers. Aziz zat ernaar te kijken. De kettinkjes waren vrij kort. Dat zou betekende dat… ‘Kom!’ zei Li, terwijl hij weer rechtop ging staan en zich in beweging zette. 

Toen Aziz zijn billen oplichtte om op handen en knieën achter zijn baasje aan te lopen, hoefde hij niet langer te gissen naar het effect van de kettinkjes: ze trokken onmiddellijk zijn buikriem, en daarmee zijn onderrug, ver naar beneden, waardoor zijn rug diep doorboog en zijn kont helemaal omhoog kantelde. Er waren hier op straat geen spiegels, maar Aziz kende zijn lichaam goed genoeg om te weten hoe dit eruitzag. En voor zover hij nog twijfels zou hebben, kreeg hij ruimschoots bevestiging van de mannen die rond de entree van de club stonden: die floten en joelden. Hij voelde zijn pik opzwellen en keek dankbaar omhoog naar zijn baasje. ‘Woef,’ fluisterde hij.

‘Good boy,’ zei Li, met een warme glimlach. ‘Kom!’



Bij de deur werd Li’s rugzakje geïnspecteerd, daarna gingen ze naar binnen. ‘Tweemaal, alsjeblieft.’ Li legde een bankbiljet op de hoge balie waarachter de jongen zat die de entreekaarten verkocht.

‘Tweemaal?’ vroeg de jongen verbaasd. Li tilde de riem in zijn hand omhoog en de jongen boog zich voorover om naar beneden te kunnen kijken. ‘Oh my god, he’s so cute!!’ Hij sprong achter zijn balie vandaan, bukte zich en streelde Aziz’ kop. Daarna streelde hij zijn nek en zijn rug, en zijn onderrug, en als Li niet vriendelijk zijn pols had beetgepakt, wie weet wat hij dan allemaal nog meer had gestreeld. 

‘We vragen onze gasten vanavond om een toeslag van vijf pond, voor het goede doel,’ zei de jongen, terwijl hij weer op zijn kruk ging zitten. ‘Je mag het geld in deze collectebus stoppen. We hebben straks ook een veiling, van items die in natura zijn geschonken door de donateurs.’ 

‘In natura? Zo zo. En welk goed doel is dat?’ vroeg Li. 

‘Antidote. Een project van London Friend, voor LGBT drug and alcohol support.’

‘Dat lijkt me een bijzonder goed doel,’ zei Li. 

‘Woef,’ zei Aziz.

Li nam nog een bankbiljet uit zijn portemonnee en stopte dat in de collectebus. Toen keek hij weer omlaag. ‘Kom!’



Het was druk in de club. Aan een grote, ronde bar en aan tafeltjes eromheen stonden mannen te drinken en met elkaar te praten. Maar toen Li en Aziz in de deuropening verschenen, ontstond er een zodanig rumoer, dat binnen de kortste keren ieders ogen op hen gericht waren. De bezoekers die vlak bij de ingang stonden, deden een stapje achteruit, om het tweetal beter te kunnen bekijken. 

Het rumoer stierf even snel weg als het was opgekomen, zodat alleen de muziek nog klonk. Verbluft keken de omstanders naar de Chinese man in de gescheurde spijkerbroek, met zijn gebeeldhouwde torso en zijn smetteloze, zijdezachte huid, en naar de slanke, gespierde puppy, die zijn baasje met soepele tred volgde; zijn bedonsde bubblebutt stak hoog in de lucht en zijn zwarte staartje kwispelde vrolijk.

Het duo wandelde rustig in de richting van de bar; de open plek die het publiek voor hen had gecreëerd, verplaatste zich gewoon met hen mee. Sommige mannen bukten zich om tussen de achterpoten van de puppy te kijken. 

Bij de bar aangekomen zei Li: ‘A coke, please. And some water for my puppy.’ Hij haalde een metalen drinkbak uit zijn rugzakje en zette die op de bar.

‘Of course,’ zei de barkeeper. 



***



Boudewijns hand zweefde een paar centimeter boven Kevins billen. Zou hij…? Goddomme, wat zou hij graag die verrukkelijke kont tot klinken brengen! Hij tilde zijn hand op. In zijn verbeelding hoorde hij al de pets, voelde hij de siddering van het sappige vlees in zijn handpalm en zag hij reeds de blos die de goudbruine huid zou sieren. Maar… hij aarzelde. Tja. Zijn hand kwam omlaag, maar zonder vaart. Hij hield hem vlak boven de glooiende huid, en voelde de stralingswarmte van de twee verleidelijke vruchten.

Kevin keek weer over zijn schouder. ‘Prrrt! Prrrt!’ 

Boudewijn glimlachte geraakt en gaf Kevin een luchtkus. Daarop draaide hij zijn hand en gaf met de rug van zijn vingers een gedecideerde tik op Kevins linkerbil. Hij hield zijn adem in.

Het gespierde lijf op het bed huiverde. ‘Yeah…’ klonk het verlangend. 

Boudewijn sloot heel even zijn ogen, om ze daarna weer wagenwijd te openen en het heerlijke lichaam voor hem af te grazen met zijn blik. Hij straalde, terwijl hij zijn rechterhand hoog in de lucht hief, diep ademhaalde en royaal de tijd nam om zorgvuldig te mikken. 



***



Aziz boog zich over zijn drinkbak. Als hij daaruit wilde drinken, dan werd de neus van zijn masker kletsnat, dat was niet te vermijden. Aarzelend keek hij omhoog.

Li’s hand streelde zijn nek. ‘Een gezonde hond heeft een natte neus,’ zei hij. 

‘Woef,’ zei Aziz. Hij liet zijn snuit in de bak zakken en dronk. 

‘Oooh… Hij is zo lief! Mag ik ’m aaien?’

Fuck! Het feit dat die vraag aan Li werd gesteld, en niet aan hemzelf, joeg het bloed naar Aziz’ pik. ‘Woef,’ gromde hij schor. 

Toen hij opkeek, zag hij dat de man die bij hen was komen staan, donkerblond was, en midden dertig. Hij had een tamelijk gevuld postuur en droeg een volle baard. 

‘Ja, dat mag,’ zei Li. ‘Je mag hem een knuffel geven, voor twee pond. Voor het goede doel.’

‘O, wow!!’ De man met de baard graaide in zijn broekzak, vond de munten die hij zocht en gaf ze aan Li. Li bedankte hem, maar de man was al door zijn knieën gezakt en hurkte recht voor Aziz op de grond. Hij bekeek hem glunderend, alsof hij zijn geluk nog niet echt kon geloven. ‘Woef,’ zei Aziz zwoel. De man lachte naar hem en streelde zijn kop en zijn natte snuit. Toen knielde hij naast hem, sloeg zijn armen om de slanke, gespierde romp, legde bijna eerbiedig zijn handpalmen op de zachtbehaarde huid en sloot met een diepe zucht zijn ogen. Hij ging helemaal op in het bevoelen van het naakte jongemannenlichaam. 

Na een tijdje opende de man zijn ogen weer, en keek omhoog; toen Li in gesprek bleek te zijn met de volgende belangstellende, besloot hij zijn knuffelbeurt een beetje uit te breiden: zijn hand streelde over Aziz’ rug, van de schouderbladen naar beneden, over de buikriem heen, waarna zijn hand even bleef rusten op de doorgebogen onderrug. Aziz hoorde dat de ademhaling van de man wat zwaarder werd. Nadat hij nog een snelle blik omhoog had geworpen, waagde baardmans het om zijn hand te laten afdalen naar Aziz’ bedonsde billen. Hij haalde snuivend adem toen zijn handpalm de begeerlijke rondingen bereikte; zijn tastzin bracht hem in een zodanige vervoering, dat hij bij het uitademen een diep en hees keelgeluid voortbracht. Maar net op het moment dat zijn vingertoppen de basis van het staartje hadden gevonden en zich opmaakten om de strakgetrokken sluitspier te verkennen, lag er ineens kalme maar dwingende hand op zijn schouder en hoorde hij: ‘Zo is het goed. Next!!’ 



Grote mannen en kleine mannen. Atletische mannen en mannen met een buik. Jonge mannen, minder jonge mannen en mannen op leeftijd. Kale mannen, behaarde mannen, bebaarde mannen, witte en rossige mannen, bruine en zwarte mannen, Aziatische mannen, mannen met leren petten op en mannen in een petticoat – er vormde zich een lange rij. 

Toen een van hen vroeg of zijn vriend een foto mocht maken terwijl hij zijn handen over Aziz’ slanke, gespierde lichaam liet zwerven, zei Li: ‘Natuurlijk. Een foto kost vijf pond, voor het goede doel.’ Vanaf dat moment werd de ene foto na de andere gemaakt en vulde Li’s rugzakje zich gestaag. 

Aziz genoot met volle teugen. Hij gromde en knorde, schurkte zich tegen alles wat hij lekker vond, hij onderging met een innig welbehagen hoe hij aan alle kanten werd gestreeld, gekroeld, geaaid en betast. De meeste bezoekers begonnen met zijn kop of zijn rug, sommige namen zijn borst en zijn buik even mee en af en toe werden zijn schouders gemasseerd, of werd er zachtjes in zijn tepels geknepen. 

Maar er waren er maar weinig die niet ook even afdaalden naar het achterlijf van de puppy; sommigen verstolen, alsof hun hand daar per ongeluk belandde, maar anderen grepen zonder enige gêne zijn ballen beet of knepen zachtjes in zijn lul, die meestentijds zo tussen half- en driekwartstijf was – bij de ene bezoeker wat meer, bij de andere wat minder. Maar het middelpunt van hun belangstelling vormden onveranderlijk zijn ronde, zachtbehaarde billen. Hoe enthousiaster zijn stevige jongemannenkont werd gestreeld en gekneed, hoe verder Aziz hem omhoogstak; en hoe verder hij zijn kont omhoogstak, met hoe meer overgave de bezoekers zich erop stortten. Als hij zijn strak zittende buttplugstaart niet had gedragen, dan zou menigeen de gelegenheid te baat hebben genomen en hem ook inwendig hebben gekoesterd, maar nu hadden ze geen keus: de ingang zat potdicht en wie toch een vingertop naar binnen probeerde te friemelen, voelde direct een kalme hand in zijn nek die een vriendelijke maar onverbiddelijke correctie aanbood.



***



Boudewijn mepte beurtelings met zijn linker en rechterhand op het rillende vlees. Door zijn handpalmen wat te krommen, zodat ze exact aansloten op de bolling van Kevins malse billen, slaagde hij erin om zijn liefje niet heel veel pijn te doen maar daarbij wel een waarlijk sensationeel geluid te produceren: knalharde klappen die door de muren en het plafond werden weerkaatst, en die met elkaar verbonden werden door het zachte gekreun en geweeklaag van de man die hij beminde.

‘Ik zou een week met die kont van jou in de weer kunnen zijn, zonder me een seconde te vervelen.’ Boudewijn boog zich voorover; met zijn neus streelde hij teder de gloeiende huid. 

Kevin keek over zijn schouder. ‘Boudewijn, ik denk dat jij daar gek genoeg voor bent. En ik ook, maar mijn agenda laat het niet toe. I think it’s about time you give me that thick, Dutch cock of yours.’



Toen Boudewijn de twee konthelften opnieuw uit elkaar trok, masserend en knedend, zag hij tot zijn innige vreugde dat Kevins kringspier nu zachtjes open en dicht ging… als een goudvismondje… 

Hij haalde een condoom uit de verpakking en rolde het af over zijn lul, die aanvoelde alsof ie van graniet was. Hij hield de fles glijmiddel op zijn kop boven het pruilende kransje en kneep, waarna hij met de vingertoppen van zijn andere hand het glibberige spul uitwreef over de kleine, zachte plooitjes. Hij smeerde ook een stevige lik over zijn pik. Godkanonnen, wat zou hij eroverheen gaan… 



Terwijl hij met zijn rechterhand Kevins kont bleef opensperren, plaatste hij met zijn linker zijn popelende pik voor het smeuïge sterretje. Hij duwde zachtjes. ‘Slowly!’ hijgde Kevin. 

‘No worries, honey. I love slow sex.’ Millimeter voor millimeter perste Boudewijn zijn dikke eikel in de knijpende kringspier. ‘Godnondeju… Het lijkt wel of ik mijn lul in een sleutelgat probeer te douwen!’ Opnieuw schudde het gouden lichaam zachtjes, en Boudewijn voelde hoe de klem om zijn eikel zich iets leek te onspannen. Weer een zetje. 

‘Slowly!!’

‘Tuurijk, schatje, wat jij wilt. Dat konijn was veel te ongeduldig, dat heb ik weggestuurd. Dus wat je nu zo tergend langzaam naar binnen voelt kruipen, dat is grote, gespierde… slak.’ 

‘Hè jakkes, Boudewijn!’ Het lijf onder hem rilde, wat Boudewijn de gelegenheid gaf om weer een paar millimeter verder naar binnen te komen. 

‘Vind je dat niet opwindend? Ik heb daar een keer een waanzinnige foto van gezien. Van het achterwerk van een jong meisje dat zich heel diep vooroverboog, zodat je tussen haar slanke dijen de vlezige labia zag opbollen, dik en rond en roze, met daartussen de zachte flapjes van de binnenste schaamlippen, en daar weer tussen haar kleine, schuchtere gaatje. En onder op haar rechterbil zat een grote, vette, slijmerige naaktslak, die recht op zijn doel afkroop!’

‘Gadver!!’ Kevin schudde zijn hoofd, zodat zijn krullen wild heen en weer zwaaiden. ‘Jezus, wat ben jij erg. Aaahh!!! Slowly, Boudewijn!’ Weer een paar millimeter. 

Boudewijns eikel was inmiddels voor twee derde binnen. Nu kwam de brede kraag, dat was het dikste gedeelte van zijn pik. Daarna zou het makkelijker moeten gaan. 

Hij pakte de fles glijmiddel weer en spoot nog een royale straal over de frontlinie. Hij spande zijn buik- en bilspieren aan. ‘Wees blij dat ik van het konijn een slak heb gemaakt, sweetness, en geen stekelvarken!’ Hopla, daar ging hij. 

‘Whaaahh!’ brulde Kevin, maar de kraag van Boudewijns eikel was naar binnen gefloept en zat nu stevig vergrendeld achter de loeistrakke anus. 

‘Alright! Kleine Boudewijn zit met zijn kop in het hete oventje!’ 

Omdat na deze woorden het lichaam onder hem opnieuw schudde, en daarmee ook de sluitspier die zo strak om de indringer spande, ging Kevins lach direct over in een klaaglijk gejammer. 

‘Je mag schudden en jammeren zo veel als je wilt, honey. Dat gat van jou is zo strak als een bankschroef. Om erin te komen was quite a job, maar nu het zover is, krijg je me er niet meer uit.’ Boudewijn sloot zijn ogen, en ging helemaal op in het gevoel. ‘Grote god, wat is dit lekker! Zelf hou ik niet zo van wurgseks, maar kleine Boudewijn vindt het helemaal te gek, zo’n strakke strop om zijn nekje!’ 

Nu lukte het Kevin om te lachen zonder dat zijn achterwerk meeschudde, en Boudewijn voelde hoe de spanning in de knijpende anus langzaam verder wegsmolt. Voorzichtig duwde hij zijn dampende ding verder naar binnen in de glibberige schacht. 



***



De beurt was aan een lange, gespierde man van midden twintig, met een lichtgetinte huid. Hij had een brutale kop, met geprononceerde jukbeenderen en brede, volle lippen. Daarnaast had hij flaporen, die nog werden benadrukt doordat zijn ravenzwarte haar rondom hoog opgeschoren was, met een flamboyante kuif boven op zijn hoofd. 

Hij zette zijn cocktail op de bar, hurkte naast de puppy en keek naar hem met een ondeugend lichtje in zijn ogen.

Aziz keek terug, zijn kop wat gekanteld. ‘Woef,’ zei hij schor.

De man streelde met een vingertop langs zijn hals naar beneden, naar de slanke, behaarde buik, en zei zacht: ‘Hola, perrito caliente!’ 

Prompt voer er een siddering door Aziz’ lichaam. ‘Woefff…’ Het klonk als een zucht, haast onhoorbaar. 

Li boog zich wat voorover. ‘Maybe you can give him a bellyrub. He’s very fond of that.’

De ogen van de man fonkelden. ‘Is he indeed?’ Hij knielde recht achter Aziz, sloeg een arm om diens borstkas en trok zachtjes het bovenlijf omhoog en tegen zijn eigen borst aan. Toen begon hij, eerst met één maar al snel met beide handen, Aziz’ buik te verwennen. Hij wreef, hij streelde, hij aaide, hij masseerde zachtjes de soepele spieren; hij vatte het begrip ‘buik’ niet onnodig nauw op, en masseerde ook Aziz’ borstspieren en kneedde aandachtig zijn tepels, die al snel veranderden in harde, hongerige knopjes. Daarop kneep hij er iets vinniger in, hetgeen de puppy een rauw gegrom ontlokte. Maar dat was niet de enige reactie op deze liefkozingen. Aziz’ pik, die niet meer echt slap was geweest sinds het geschreeuw van de jongens bij het stoplicht, kwam helemaal overeind, en stond kaarsrecht voor zijn behaarde buik, trillend van stijfheid. De man streelde eromheen: hij kroelde in Aziz’ getrimde schaamhaar, en haalde zijn vingers kriebelend door de liezen, vlinderde achter de balzak langs, maar Aziz’ lul en ballen ontweek hij zorgvuldig. En hoe nadrukkelijker hij ze ontweek, hoe meer de hunkerende organen opzwollen en hoe smekender Aziz kermde. 

De man reikte met zijn arm omhoog, naar de bar, waar zijn cocktail stond, en hij nam de prikker eruit die ter decoratie aan het drankje was toegevoegd: een dun houten stokje met aan de ene kant een scherp puntje en aan de andere een pluimpje van glimmende sliertjes in metallic limoengroen.

Toen hij met die sliertjes Aziz’ spijkerharde lat te lijf ging, begon die diepe, hese blafgeluidjes te maken. De aderen op de schacht van zijn besneden pik klopten zichtbaar, en zijn blootliggende eikel liep donkerrood aan. Toen de man vervolgens met het pluimpje over Aziz’ jeukende kloten begon te kwispelen, opende zich het pisgat en welde er een glanzende druppel op. 

‘Christus!’ kreunde iemand in de menigte. ‘Hij begint te lekken!’ 

Zodra de druppel over de gewelfde helm naar beneden was gegleden, kwam de volgende, en nog een, tot er een kleverig stroompje langs de marmerharde schacht omlaag liep. 

 ‘Oh my god, I can smell him!’ verzuchtte een van de omstanders. 



De man liet het pluimpje vallen en streelde over de behaarde buik omhoog, naar de hijgende borstkas. Daar zette hij een nieuwe aanval in op Aziz’ tepels. Hij kneep erin, nu eens met de toppen van zijn vingers, dan weer met zijn nagels, hij rolde de hunkerende gummetjes tussen duim en wijsvinger en trok eraan. Ondertussen legde hij zijn volle lippen in Aziz’ nek, onder de rand van het masker. Hij zoog de goudbruine huid in zijn mond en zette zijn tanden erin. Ten slotte liet hij zijn ene hand langs de slanke, gespierde rug naar beneden glijden, greep de basis van het staartje beet en trok er zachtjes aan, totdat het bolle deel van de buttplug Aziz’ sluitspier iets verder openduwde. Toen liet hij het staartje weer naar binnen gijden. Deze beweging herhaalde hij, en nog een keer, en nog eens, zodat hij met de buttplug Aziz’ anus van binnenuit loswoelde. 

Toen hij dacht dat Aziz het wel kon hebben, trok hij de buttplug helemaal uit het bevende onderlijf naar buiten, maar jaste ’m meteen weer naar binnen: hij neukte Aziz met zijn eigen buttplugstaart, erin, eruit – erin, eruit – erin, eruit, sneller en sneller, als een optrekkende stoomlocomotief. 



Het zweet liep nu over Aziz’ borst, zijn pik trilde en sidderde, het voorvocht liep straalsgewijs over zijn ballen en droop op de grond, hij kronkelde in de armen van zijn minnaar en belager, zijn lichaam stuiptrekte en wrong zich in bochten, en hij kermde en blies, en hij schuimbekte en jankte van geilheid.

‘Jesus fuck! He’s gonna blow!’ riep iemand.

Dat had deze toeschouwer goed gezien, want inderdaad slaakte Aziz een paar seconden later een raspende kreet en bereidde zich zijn pisbuis voor op de dingen die komen gingen, door zich te openen, zo wagenwijd dat je er een stukje in naar binnen kon kijken.

Daar kwam het. Eindelijk kwam het! Aziz’ kloten leken wel te ontploffen, het werd hem zwart voor de ogen. Zijn zaad werd met zo’n ontiegelijke kracht door zijn harde stang naar buiten geperst dat het pijn deed aan zijn eikel; de dikke, witte blubber vloog in hoge bogen door de lucht. De ontlading die Aziz dagenlang had uitgesteld, walste nu over hem heen, in een orgasme als een vulkaanuitbarsting. 

Sommigen onder de bezoekers die voor hem stonden, doken opzij, om de zaadstralen te ontwijken, anderen daarentegen richtten hun telefoon op de spuitende fontein, en nog weer anderen sprongen midden in het schootsveld en sperden hun kaken zo wijd mogelijk open om een klodder op te vangen, hetgeen een van hen nog lukte ook. 

‘Good boy!!’ loeide het publiek. 



***



‘Kevin, ik zweer het je, zoiets als dit heb ik nog nooit gevoeld.’

Kevin grinnikte. ‘I bet you say that to all the guys.’

‘Haha! Nee, echt niet. Ik heb het wel eens eerder gezegd, dat klopt. En toen was het ook waar, maar dít… dit overtreft alles.’ 

‘O. Dank je wel. Wat voel je dan?’

‘Ik voel… Het is niet zo makkelijk in woorden uit te drukken.’ 

‘Daar kom je niet mee weg, makker. Jij niet! Vertel op.’ 

Boudewijn liet zichzelf op het gespierde lichaam zakken en bracht zijn mond vlak bij Kevins oor. ‘Ik zal je vertellen wat ik voel…’ Hij dacht even na. ‘Ik voel… ik voel… Jezus, het zou best een tikje confronterend kunnen worden. Wil je het echt weten?’

‘Hallo?! Zie ik eruit als iemand die niet weet wat hij wil?’

Boudewijn lachte zachtjes. Toen sloot hij zijn ogen en concentreerde zich op het vertolken van zijn fysieke sensaties. ‘Kevin, darling. Wat ik voel als ik jou neuk… Weet je, als ik een andere man neuk, dan zit zijn kringspier om de basis van mijn lul, en daar gaat ie dan lekker op en neer. En daarachter voel ik soms nog best een pittige wrijving, maar soms ook niet zo veel. Of zelfs helemaal niks. Maar bij jóu… doordat jouw kont zo ongelofelijk rond is… daardoor voel ik die loeistrakke sluitspier van je niet aan de basis van mijn pik, maar… op de helft! Daar klemt ie de bloedvaten af alsof het een cockring is, dus mijn lul is zo hard als beton. Maar hij schuift daar natuurlijk ook nog op en neer als ik je neuk, kortom: het is waanzinnig. Maar de echte verrassing zit… daarachter!! Want een stukje verder zit nóg een vernauwing, en die is bijna net zo strak, en ook die wrijft bij ook elk stootje over mijn pik op en neer, maar dan over mijn dikke, opgezwollen eikel! Op alle twee die plekjes gaat het maar op en neer, op en neer. Dus als je mij nou vraagt hoe het voelt, dan zeg ik: het voelt alsof… allebei die geile kabouters uit het sprookje in je reet zitten, en me samen stevig aftrekken terwijl ik je aan het neuken ben!!’

Kevin proestte het uit en schudde woest zijn heupen heen en weer. 

‘YEAH!!’ brulde Boudewijn.

‘Do me, Dutchie! Do me!’
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‘My goodness, Aziz!’ Kevin’s ogen waren groot. ‘You’re delicious!’ 

‘Jij hebt je bestemming gevonden,’ zei Boudewijn. ‘En je wordt verwend met hand en tand!’ 

Ze zaten in Kevins keuken aan het ontbijt, en keken naar een filmpje op Aziz’ telefoon, waarin hij als puppy geknield zat, met achter zich de lange, gespierde latino die in zijn nek beet en in zijn tepels kneep en hem neukte met zijn eigen buttplugstaart. Aziz’ pik werd alsmaar roder en dikker, tot het pisgat zich opende en het zaad in grote, zware klodders recht op de camera af kwam vlie… Pok!! Ineens was het scherm donker. 

‘In de roos!’ schaterde Boudewijn. ‘Maar dat geldt voor die hele act, Aziz. Ik had het niet achter je gezocht.’ 

‘Ik ook niet!’ giechelde Aziz. ‘Maar ik vind het heerlijk om eindelijk… een baasje te hebben. En wat voor baasje!! Hij draagt me op zijn handen.’ 

‘En wat is dit hier voor filmpje?’ Boudewijn wees op een thumbnail onder in het schermpje. 

Aziz tuitte zijn lippen en trok een onschuldig gezicht. Hij startte het. 



In de club stond een man met een microfoon die hardop bedragen noemde. Naast hem stond een glimmende espressomachine op een plateau op een hoge zuil, die boven de menigte uitstak. Er stonden schijnwerpers op gericht en het plateau draaide langzaam rond. Er werd geboden: honderd pond, honderdvijftig, honderdvijfenzeventig, eenmaal, andermaal, verkocht. Het plateau zakte naar beneden en de espressomachine werd betaald en uitgereikt. 



Toen beklom Aziz het plateau. Hij knielde in zijn puppyhouding: zijn vuisten op de vloer en zijn bedonsde, ronde kont omhoog gekanteld. Terwijl het plateau langzaam opsteeg, kwispelde zijn staartje van verwachting. 

Toen de omstanders hem in het zicht kregen, klonk er gejuich. De veilingmeester riep: ‘Heren, de hoogste bieder krijgt een meet-and-greet met onze puppy!’ De meute ging wild tekeer. ‘Laten we maar eens kennismaken. Wie of wat ben jij?’ Hij hield de microfoon voor Aziz’ snuit. 

‘I was a puppy with no name, but tonight I was called “perrito caliente”,’ zei Aziz verlegen, ‘and I want to… to give myself away, for charity…’ Het publiek barstte uit in gejoel en het plateau begon te draaien, zodat iedereen het aanbod van alle kanten kon bekijken.

‘Will that just be a meet-and-greet?’ brulde iemand. ‘Or can we have a fuck-and-suck?’ De zaal ging uit zijn dak, en het bieden begon.



‘Jezusmina,’ kreunde Boudewijn. ‘En? Hoeveel heb je opgebracht?’

‘Negentienhonderd pond,’ zei Aziz, met onverholen trots.

‘Oh my god! En wie betaalde dat?’ vroeg Kevin. ‘Die latino?’

Aziz grijnsde. ‘Helaas niet.’

‘An ola bag6, of course,’ lachte Kevin. ‘Die hebben nu eenmaal het meeste geld.’

Aziz knikte. ‘Maar het was een lieverd, hij was zo blij! En hij kwam snel klaar.’



Kevin lepelde een zachtgekookt eitje leeg. ‘Wat voor goed doel was dat eigenlijk, Aziz?’ Toen Aziz het vertelde, glimlachte hij. ‘Wat gaaf! En jullie vonden het allebei leuk om te doen, zei je?’

‘Ja, we vonden het helemaal te gek! Hoezo?’

‘Zeg Boudewijn,’ zei Kevin, terwijl hij achteroverleunde, zijn vingertoppen op elkaar, ‘denk jij ook niet dat de nieuwe hobby van Li en Aziz ons goed van pas kan komen?’

‘Absoluut,’ zei Boudewijn. ‘Het is een godsgeschenk.’

Aziz keek van de een naar de ander. ‘Hoezo dan?’ 



‘Aziz, moet je luisteren,’ zei Boudewijn. ‘Brendan heeft gistermiddag ja gezegd. Dus die gaat zich aanmelden bij de Brixton Tigers, en als ze ’m inderdaad vragen voor de check-ups, dan kan ie aangifte doen en dan hebben we fantastisch beeldmateriaal dat iedereen mag zien. Maar de bedoeling is natuurlijk dat Leroy en al die andere jongens daarna ook aangifte doen. Als het ons inderdaad lukt om de beelden van Brendan overal te verspreiden, is het daarna veel makkelijker om de filmpjes van de andere jongens vertrouwelijk te houden.’ 

Aziz knikte. ‘Dat klinkt goed!’ 

‘Yep,’ zei Kevin, ‘maar Brendan, en Leroy, en de rest, die moeten wel een goeie advocaat hebben. Ik ken er eentje, Nancy Morris. Een kanjer, met veel ervaring met misbruikzaken. Nancy zal ons het vel niet over de oren halen, maar ze moet wel betaald worden. En daar hadden Boudewijn en ik nog niet echt een oplossing voor. Maar die heb jij nu, “perrito caliente”! Dus als Li en jij dit doel goed genoeg vinden… dan moet je maar snel weer een weekje naar Londen komen! En eh… neem deze kerel dan ook maar weer mee.’ Hij legde een hand in Boudewijns nek en trok hem naar zich toe voor een slobberkus. 

‘Woef,’ zei Aziz grijnzend.


Zaterdag 18 augustus 2018, Londen

 

‘Daar komen Aziz en Li,’ zei Boudewijn. Hij stond op een keukentrap en keek uit over de mensenmassa die door Wardour Street golfde. 

‘Supertiming,’ zei Kevin, terwijl hij een luidspreker omhoog tilde. 

Boudewijn nam hem aan en hing hem op aan de schroefhaak die hij in de gevel had gedraaid. ‘Zo goed?’

Kevin deed een stap achteruit en bekeek de erker van de ‘Village’, die ze voor deze avond van de buren in bruikleen hadden gekregen. ‘Top,’ zei hij. 

Binnen in de erker stonden twee reusachtige televisieschermen op een hoog statief, het ene schuin naar links gedraaid en het andere schuin naar rechts, en buiten boven de erker hingen twee luidsprekers. 

 

Het was een broeierige zomeravond en een onophoudelijke stroom van uitgaanspubliek perste zich in de kleine straatjes van Soho en verdrong zich op de smalle trottoirs. 

‘En daar hebben we Brendan ook,’ zei Boudewijn. ‘Darling! Where is your mohawk?’ 

‘Gone!’ riep Brendan, terwijl zijn handen hoog boven zijn hoofd wapperden. Zijn haar was gemillimeterd en hij droeg vanavond ook geen ringen – althans, voor zover zichtbaar. ‘Als ik af en toe eens herkend word, is dat geen punt, maar ik wil nog wel een beetje normaal over straat kunnen.’ Hij gaf Kevin en Boudewijn een kus.

‘Hi guys!’ Aziz en Li hadden zich ook door de menigte geworsteld. ‘Hebben jullie nog iets gehoord van Leroy?’

‘Jazeker,’ zei Kevin. ‘Hij heeft onze brief teruggestuurd naar Nancy, de advocaat. Er stond op geschreven: “Eerst zien, dan geloven”.’ 

‘Gelijk heeft hij,’ zei Aziz. 

‘Hebben jullie weer avonddienst?’ vroeg Brendan grijnzend, terwijl hij knikte naar de rugzak die Li bij zich had. 

‘Sure!’ Aziz’ ogen glommen. ‘Vanavond gaat de “perrito caliente” een klappertje doen!’

‘Iedereen klaar?’ vroeg Boudewijn. ‘Daar gaan we!’ Hij opende een app op zijn telefoon en drukte op ‘play’. 

 

De beide schermen flitsten aan, en vrijwel direct ontstond er beroering in de mensenzee. 

Het beeld waarmee de argeloze passanten werden geconfronteerd, was dat van de gespierde kont van een zwarte man. 

‘Gadverdamme!’ riep een rauwe mannenstem meteen. ‘Sodemieter op met je homoporno!’ 

‘Homoporno?’ vroeg een vrouw verontwaardigd. ‘Hoezo, homoporno? Het is een blote mannenkont! That’s it! Wat is daar homo aan?’

‘Ik wil geen blote mannenkont zien als ik op straat loop, is dat te veel gevraagd?’

‘Nou en of!’ riep een andere vrouw. ‘Elke dag zie ik op straat blote vrouwenkonten, de ene na de andere, in reclame voor auto’s, voor computers, voor vakantiereizen, noem maar op. Nu zijn wij aan de beurt!’ Bijval uit de menigte. 

 

Het geroezemoes verstomde toen de zwarte man op de tv-schermen in beweging kwam. Hij knielde op een onderzoeksbed dat voor hem stond, spreidde zijn knieën, liet zich voorover op zijn ellebogen zakken en boog diep door zijn rug, zodat zijn achterwerk torenhoog in de lucht stak. Het publiek rumoerde toen de anus van de man aan het licht trad, een kleine, schuldeloze rozet, in een omgeving die je gerust spectaculair mocht noemen: twee ronde billen links en rechts, die door de houding van de man maximaal uit elkaar getrokken werden; brede schouders die je over de kont heen in de verte zag; twee grote, laaghangende ballen in hun ruime zak, de een iets hoger dan de ander, als twee mandarijnen in een netje; en achter die ballen een grote, besneden penis, die traag heen en weer zwaaide.

Maar hoe bezienswaardig die andere lichaamsdelen ook waren, dat kleine, preutse sterretje leek toch het middelpunt van het beeld te vormen. Al was het maar omdat het laatste wat een voorbijganger in Wardour Street op zijn vrije zaterdagavond verwachtte, een blik was in een wijd opengesperde, zwartemannenkont.

‘Hier!!’ brulde de man die eerder te horen was geweest. ‘Wou je soms beweren dat er zulke foto’s van vrouwen op straat hangen? Godsamme, Ik kan nog net niet in zijn darmen naar binnen kijken!’ 

‘Nee, dat komt straks pas!’ giechelde Brendan tegen de mannen naast hem. 

 

Er bleven nu zo veel mensen staan kijken dat de straat volledig verstopt was. De vijf vrienden die naast de erker tegen de gevel geleund stonden, sloegen de starende massa gade. Er waren natuurlijk een paar heteromannen boos om wat hun werd aangedaan. Zij foeterden, of zwegen juist met samengeknepen lippen, en trokken verwoed aan de arm van de vrouw die naast hen stond, maar die doorgaans weerstand bood, want verreweg het grootste deel van de aanwezigen – de homomannen plus nagenoeg alle vrouwen – keek meer dan geboeid naar de beelden. Zij waren weliswaar verbluft, en misschien ook wel een beetje geschokt, maar daarnaast vertoonden velen onder hen fysieke reacties die wezen op positieve belangstelling: zoals een blos op de wangen, een versnelde ademhaling en zelfs het bevochtigen van de lippen met de tong. Daarnaast werden er natuurlijk telefoons in de lucht gestoken. 

Boudewijn stootte Kevin aan. ‘Kijk, daar hebben we de eerste filmpjes! Over een paar seconden staat Brendan online. En ze likken hun lippen erbij af, zie je dat? Zonder gêne!’

Kevin knikte. ‘Dat krijg je als mensen allemaal dezelfde kant op kijken. Dan krijgen ze het gevoel dat ze privacy hebben.’

 

Plotseling verdween het naakte zwarte lichaam, en verscheen er een donkerblonde man in pak. ‘Goedenavond, dames en heren. Misschien vraagt u zich af waarnaar u hebt gekeken. De Mirror online doet vandaag verslag van een uitzonderlijke misbruikzaak die zich heeft afgespeeld bij een amateurvoetbalvereniging in Zuid-Londen, de Brixton Tigers.’ Rumoer op straat, mensen die door elkaar riepen, en vervolgens gesis om stilte. Boudewijn pakte zijn telefoon en voerde het volume wat op.

In de relatieve rust die volgde, vertelde de verslaggever hoe de clubarts spelers had overgehaald om tegen betaling mee te doen aan pseudo-medische onderzoeken.

 

Maar de toeschouwers die opgelucht adem hadden gehaald toen de man in pak was verschenen, waren nog niet van hun ongemak verlost: terwijl de reporter doorpraatte, kwam opnieuw de zwarte man in beeld, maar nu liggend op zijn rug, op een soort tandartsstoel, waarbij hij van de zijkant werd gefimd. Aan de andere kant van de stoel zat een witte man met een doktersjas aan, wiens gezicht gepixeld was. Hij had een stethoscoop om zijn nek hangen.

Doordat je de naakte man van de zijkant zag, was zijn opgerichte geslacht niet te missen. Tegen de achtergrond van de witte jas stak scherp een majestueuze, zwarte penis af, een kolossale, licht gebogen erectie die boven de platte buik zweefde en die zo op het oog bijna tot halverwege het bovenlichaam leek te reiken. Op straat werd gegild en het aantal telefoons dat boven de hoofden uitstak, nam sterk toe. 

‘My god, Brendan!’ hijgde Aziz. ‘Is dat… vierentwintig centimeter?’

‘Drieëntwintig,’ zei Brendan bescheiden. 

‘En… zie ik daar nou je piercing zitten?’ vroeg Boudewijn verbaasd. ‘Die zou je toch uitdoen?’

‘Dat had ik ook gedaan. Maar dr. Wiliam zag natuurlijk de gaatjes, en hij stond erop dat ik terug zou komen met die dingen in.’

‘Die wilde hij natuurlijk maar wat graag in zijn collectie hebben,’ mompelde Boudewijn. ‘Ik kan hem geen ongelijk geven, het ziet er blóedgeil uit.’ Brendan blies hem een kusje toe. 

 

‘Gedurende meerdere jaren,’ vervolgde de stem van de reporter, ‘pleegde dr. William Peters ontuchtige handelingen met tientallen jonge voetballers, allemaal met Caribische of Afrikaanse roots. Bovendien filmde hij deze misdrijven met een verborgen camera en verkocht de beelden via zijn website aan duizenden abonnees over de hele wereld.’ 

De consternatie op straat nam nog verder toe toen de man die dr. William Peters moest zijn, de stijve penis van zijn slachtoffer beetpakte en omhoog tilde, en hem met geoefende hand begon af te trekken. Nu was de dikke, glimmende ring in de blootliggende eikel niet meer over het hoofd te zien: hij sprong wild op en neer bij elke beweging van de hand van de arts. 

De menigte die naar de schermen stond te kijken, groeide met de minuut; op dit moment stonden er naar Boudewijns schatting zeker vierhonderd mensen in de straat. Er kon geen kip meer door, en aan beide zijden zwol de mensenmassa aan. Hij zette het volume nog wat hoger. 

 

De reporter verscheen weer en vervolgens zoomde de camera uit, zodat naast hem Brendan in beeld kwam; hij droeg nu een keurig donkerblauw kostuum, maar had hetzelfde kapsel als in de video: gemillimeterd met een korte, brede mohawk in fel oranje, en hij had ook zijn oorringen en neusring in. 

‘Hello, Brendan,’ zei de verslaggever. ‘Allereerst: heel hartelijk bedankt dat je je verhaal met ons wilt delen. Het zal niet makkelijk zijn.’

‘Ik doe het, omdat de jongens van onze voetbalclub gerechtigheid verdienen,’ zei Brendan eenvoudig. 

In het vraaggesprek dat volgde, vertelde hij dat hij en zijn ploeggenoten van de clubarts allerlei medicijnen en supplementen hadden gekregen. ‘But man!, them meds appeared to be fuckin’ street drugs!’ Vrienden van hem hadden het spul laten onderzoeken in een buitenlands laboratorium, en het bleek te gaan om testosteron, cocaïne en speed. 

 

Terwijl je Brendans stem hoorde, werd er ondertussen een fragment getoond waarin de misbruikte voetballer op zijn rug lag, zijn benen omhoog en zijn dijen gespreid, terwijl de witte handen bezig waren om een zilverkleurige kogel tegen zijn anus aan te duwen, zo groot als een tennisbal. De toeschouwers loeiden ontsteld.

‘Christus, Brendan!’ mompelde Li. ‘Dat is geen kleintje!’

‘Wasn’t the first time,’ grijnsde Brendan. 

Brendans sluitspier bood dapper weerstand, maar het was een ongelijke strijd: de dokter plaatste zijn handpalm op de zilverkleurige bal en zette zich schrap voor de aanval. Het publiek hield de adem in en het was opeens stil op straat. Heel in de verte huilde een sirene. 

En zozeer leefden de omstanders mee met de lotgevallen van de onfortuinlijke voetballer, dat toen de metalen kogel eindelijk met succes in Brendans lichaam werd gedreven, de pijnkreet van het slachtoffer volkomen synchroon klonk met de massale uitroep van deernis en ontzetting vanaf de straat.

 

Aan de kogel bleek een snoer te zitten, waaraan nog drie identieke ballen hingen. Die gingen volgens dezelfde procedure naar binnen.

Toen de dokter vervolgens zachtjes aan het snoer begon te trekken, opende de kringspier zich, en verscheen erachter een klein stukje van de eerste bal. Het glimmende oppervlakje werd groter en groter, de anus gaapte wijder en wijder. Als aan de grond genageld keek de menigte toe. 

Toen het gekwelde lichaam eindelijk zijn indringer uitspuwde, steeg er een wonderbaarlijk geluid op, van tientallen kelen die tegelijkertijd naar adem hapten, gelardeerd met een enkele ‘Iiiieew!’ Het paarsbruine kransje sloot zich zedig om het snoer. Maar niet voor lang, want daar kwam de volgende bal. De mensenzee op straat was zo stil, dat zelfs het zachte gekerm van de misbruikte voetballer te horen was. Toen de laatste stalen kogel Brendans lijf had verlaten, duurde het secondenlang voor de napruttelende sluitspier zich weer had gesloten, en zelfs toen bleef er nog een glanzend straaltje glijmiddel naar buiten lopen. 

 

De straat haalde opgelucht adem toen op de schermen de donkerbruine anus weer plaatsmaakte voor de journalist. ‘Dames en heren, de politie heeft dr. William Peters inmiddels gearresteerd; hij wordt maandag voorgeleid. Natuurlijk zal de Mirror u van het verloop van het onderzoek op de hoogte houden; morgen vindt u in onze papieren editie alle details waarover we nu beschikken. Brendan, ben jij de enige van jullie club die aangifte heeft gedaan?’

‘Yeah, ’till now I am,’ zei Brendan. ‘Maar hij heeft in de afgelopen jaren veel slachtoffers gemaakt. Mijn hoop is dat mijn aangfite de anderen zal bemoedigen om ook naar voren te komen.’ 

 

De uitzending eindigde met het beeld van Brendan die rechtop op het onderzoeksbed zat, zijn handen gevouwen achter zijn hoofd. Hij werd van voren gefilmd en keek recht in de camera, met een Grace Jones-achtige blik. Dr. William stond achter hem. Hij had zijn armen om Brendans romp geslagen en betastte diens geringde tepels. 

Voor Brendans gespierde buik stond zijn imposante geslachtsdeel, kaarsrecht overeind, als een raket op een lanceerplatform; de grote, stalen ring in de eikel stak fel af tegen zijn donkerbruine huid, net als de ringen in zijn neus en in zijn tepels. Even fel als zijn donkere huid en zijn oranje mohawk op hun beurt afstaken tegen de hagelwitte doktersjas achter hem.

 

Terwijl de stem van de verslaggever afscheid nam van de kijker, bleef dit beeld staan op de twee schermen in de erker. De toeschouwers die tijdens de uitzending als verdwaasd hadden toegekeken, kwamen in beweging; wie dat nog niet had gedaan greep nu zijn telefoon, om het beeld van Brendan vast te leggen en het de wereld in te sturen.

‘Hoe zit dat nou, Brendan?’ vroeg Boudewijn. ‘Jij kijkt daar recht in de camera, dat maakt het beeld zo sterk. Maar hoe wist jij nou waar die camera verstopt was?’

‘Ik had een vermoeden. Ik wist van de andere filmpjes ongeveer waar dat ding moest zitten, en juist daar bleek een antieke fotocamera te staan, een soort museumstuk. Dus ik gokte erop dat dr. William daar zijn cam in had verstopt. En dat bleek zo te zijn.’

 

Li keek op van zijn telefoon. ‘Jongens, Twitter ontploft. Allemaal foto’s en clipjes die net zijn gemaakt.’

‘En de Mirror appt dat ze worden platgebeld door de andere media,’ zei Kevin. ‘Iedereen wil het verhaal hebben.’

Brendan stond met zijn rug tegen de gevel en keek naar de mensen voor hem, die op hun beurt naar hem keken, alleen wisten ze dat niet: ze staarden naar de tv-schermen en voor zover hun blik al afdwaalde naar de lange, zwarte man die tegen de muur geleund stond, vertoonden ze geen enkele reactie. 

‘Volgens mij hoef je helemaal niet bang te zijn dat je wordt herkend, Brendan,’ zei Kevin, ‘zonder die oranje mohawk en die ringen.’

‘Daar bén ik helemaal niet bang voor. Daar heb ik toch voor gekozen?’

Boudewijn sloeg een arm om hem heen. ‘Ik heb de indruk dat je het zelfs een beetje jammer vindt, dat je niet wordt herkend. Zou dat kunnen?’

Brendan keek hem aan en snoof. Toen grinnikte hij. ‘Een beetje.’ 

‘Yesss!’ brulde Kevin. Hij stak zijn telefoon hoog in de lucht. ‘Een bericht van Nancy! Leroy heeft haar geappt: hij heeft de beelden gezien en wil met haar naar de politie.’ De vrienden gaven elkaar een high five. 

‘Dan volgen er vast meer,’ zei Boudewijn.

‘We kunnen de video toch ook nog een tijdje laten lopen?’ vroeg Brendan hoopvol. 

‘Nog een tijdje laten lopen?!’ riep Kevin uit. ‘We willen maximale exposure, Brendan darling! Die video staat op repeat, en daar blijft ie de hele nacht op staan, net zo lang tot de politie de stekker eruit trekt.’ Brendan stak een duim in de lucht. 

 

***

 

Toen de nieuwsuitzending voor de derde of vierde keer opnieuw startte, met het beeld van Brendans ronde billen, klonk er een luide schreeuw. Die bleek afkomstig van een gespierde dertiger met een stoppelbaard en groene ogen, die aan kwam lopen vanuit Old Compton Street. ‘Christ, look at that!’ riep hij tegen zijn vrienden. Hij trok ze met zich mee en het groepje werkte zich een weg door de menigte, tot ze helemaal vooraan stonden. Enkele vrienden van de gespierde man waren aanzienlijk steviger gebouwd dan hijzelf; zij behoorden tot de categorie beren. Een van hen had een korte spijkerbroek aan, die strak spande om zijn enorme achterwerk; er staken twee grote, behaarde hammen onder uit en aan zijn voeten droeg hij pumps met hoge hakken. Maar hij banjerde erop over straat alsof hij nooit op iets anders had gelopen. 

Het groepje volgde de uitzending, en maakte natuurlijk opnames van de schermen, maar toen Brendans harde pik in beeld verscheen, begonnen ze zo te krijsen dat omstanders hen tot stilte maanden omdat ze de verslaggever niet meer konden verstaan. Bij het slotbeeld, van Brendan zittend op het bed, zijn pontificale erectie midvoor, sloot de beer op hakken zijn ogen, wierp dramatisch zijn armen in de lucht en deed alsof hij flauwviel, met volledige overgave: als hij niet door zijn vrienden was opgevangen, dan was hij zo tegen het plaveisel gesmakt.

 

Kevin stond naast Brendan, en hij zag hem naar het groepje kijken. Hij stootte hem aan en streek over zijn neus, van boven naar beneden. 

Brendan giechelde en maakte hetzelfde gebaar, maar bij hem had dat tot gevolg dat zijn neusring naar beneden klapte. Hij gaf Kevin een knipoog en leunde weer tegen de muur. 

Het duurde maar een paar seconden. Toen klonk er kreten vanuit het groepje. ‘Excuse me!’ gilde de beer op hakken. ‘Mag ik vragen of jij dat bent, op die video?’

‘Ja, dat ben ik.’

‘Wow, je bent een held, echt waar!’ Brendan neigde zijn hoofd even. De man keek om zich heen, en het feit dat de video werd vertoond in een bekende homokroeg, leek hem de moed te geven om te zeggen: ‘And my God, you’re so incredibly sexy! I think you’re… epic!’ Toen Brendan opnieuw knikte, met een vriendelijke glimlach, waagde hij nog een stap: ‘Mag ik een handtekening?’

‘But of course.’ 

Van een van zijn vrienden kreeg de beer een stift aangereikt. Daarop zwaaide hij een been in de lucht en plantte met een harde klap zijn pump tegen de gevel, op meer dan een meter hoogte. Hij klopte op de binnenkant van zijn blote, vlezige dij, vlak bij zijn lies. ‘Here, please.’

Brendan ging naast hem staan. Hij liet zijn linkerhand rusten op de knie van de man en legde de rechter op de aangewezen plek. ‘Here, you mean?’ vroeg hij zwoel. Hij streek even over de harige huid heen en weer. 

De ander kreunde en sloot de ogen. ‘Yeah,’ hijgde hij, ‘there!’ 

Brendan liet zijn hand nog even afdwalen naar de pronte bobbel en kneep er speels in. Daarna schreef hij zijn naam op het behaarde bovenbeen. De beer sloeg verrukt de handen ineen. ‘Thank you so much!’

‘Can I have it as well?’ vroeg de gespierde dertiger met de groene ogen. Hij ging recht voor Brendan staan en leunde iets achterover; hij trok zijn hemdje omhoog, zodat zijn adembenemende broodjesbuik aan het licht trad. De mannen om hen heen juichten. 

Brendan zakte door zijn knieën en schreef een ‘B’ onder het borstbeen van de man, in het midden. De ‘r’ zette hij eronder, en daaronder de ‘e’; die paste nog net boven de navel. Onder de navel ging hij verder, met de ‘n’ en de ‘d’, maar toen stuitte hij op de broeksband. ‘Oops!’ zei Brendan, alsof hij verrast werd door het gebrek aan ruimte. ‘May I?’ Onder het gejoel van de vrienden van de man trok hij de band een stuk naar beneden, voor de ‘a’. Terwijl hij een stapje achteruit deed om het resultaat te bekijken, klonk om hen heen het gelach van de toeschouwers. ‘I guess I need more space, honey,’ zei hij liefjes. De man trok een gezicht van ‘ik laat me niet kennen’. Hij opende de knoop op zijn broeksband en trok vervolgens in één ruk – pok-pok-pok-pok! – zijn gulp wijd open. 

Hij had geen onderbroek aan. Onder de gespierde buik was de schaamstreek gladgeschoren, en daaronder waren de eerste centimeters te zien van een grote, dikke pik. ‘Thank you, sexy,’ lispelde Brendan, ‘that will do nicely.’ Hij schreef een ‘n’ op het schaambeen, en tekende nog een hartje op de lul van de man.

 

Twee jongens van nog geen twintig die Brendans verrichtingen hadden gevolgd, kwamen ook naar voren. Een van de twee was klein van stuk; hij droeg een T-shirt met de tekst ‘Let me be your toyboy’. Hij was blond en had een Bieber-coupe. Met grote, glanzende ogen keek hij omhoog naar Brendan, en vroeg: ‘Mag ik ook een handtekening?’ 

‘Welja!’ gromde Brendan goedmoedig. ‘A toyboy, why not?’ Hij zwaaide met de stift. ‘Waar wil je ’m hebben?’

De jongen aarzelde en zei niks. Zijn vriend gaf hem een por in zijn zij en siste: ‘Just do it, Josh!’ Daarop draaide Josh zich om, bukte voorover en trok zijn broek naar beneden. 

‘What the fuck…’ Brendan staarde verbluft naar de twee hagelwitte, ronde jongensbillen die hem werden toegestoken. 

‘Come on, honey!’ riep Kevin hem toe. ‘Take your prize!’ 

Brendan hief zijn handen in een hulpeloos gebaar ten hemel en liet zich op een knie zakken, met zijn gezicht op nog geen tien centimeter van de romige jongenskont. Hij keek even opzij en gaf zijn vrienden een knipoog. Daarna nam hij de stift in zijn mond, greep met zijn grote, zwarte handen het volle, witte vlees stevig vast en klauwde zijn vingers diep in de smeuïge massa. Hij trok de twee konthelften uit elkaar en spoog een fluim op de roze jongensanus. Josh kreunde hees.

 

Kevin en Boudewijn keken toe hoe Brendan met sierlijke letters de twee blonde vruchten beschreef. Achter Josh en zijn vriendje stond inmiddels een hele rij bewonderaars te wachten. 

‘Als ik vijfentwintig jaar jonger was, dan zou ik nu vragen of ik zijn shirtje mocht lenen, en daarmee voor jou gaan staan, Kevin: Let me be your toyboy.’

‘En nu?! Nu niet? En als ik dat nou graag zou willen?’ Kevin legde grinnikend een hand in Boudewijns nek en streelde de grijzende stekeltjes. ‘Ik ga een oproep plaatsen: Khoi-boy zoekt Nederlandse toyboy.’

‘Nou, als leeftijd geen bezwaar is, zal ik graag solliciteren. Maar verwacht van mij geen Kevin’s Toyboy-tattoo, haha. Hoewel…’ Boudewijns ogen begonnen te glanzen. ‘Het is wel een teringgeil idee… Zal ik het gewoon doen?’ 

‘Je bent wel wat meer dan een toyboy, Boudewijn. Als jij graag een tattoo wilt zetten, doe dan maar… Kevin’s Joyboy.’

‘Yeah! Te gek! Ik zeg: doen!’ 

Kevin wreef innig zijn voorhoofd tegen dat van Boudewijn. Die sloeg zijn beide armen om hem heen en vond met zijn mond de zachte lippen. 

 

De zon was al weggezakt achter de daken rondom Wardour Street en de schemering trad in, maar aan alles was te voelen dat het een lange en zwoele nacht zou worden. 

 

 

E I N D E

 














Wil je een bericht ontvangen wanneer de volgende delen van de jongenssprookjes verschijnen?

Meld je dan aan voor mijn e-nieuwsbrief met een e-mail naareric@jongenssprookjes.nl. 
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Homo-erotisch luisterverhaal 

‘De gouden engel’ (MP3)



In 2015 heb ik het verhaal ‘De gouden engel’ uit Deel 4 voorgelezen in een geluidsstudio (opname en techniek: Mattie Poels) en als luisterverhaal uitgegeven (MP3-download). Te koop via bol.com en in mijn webshop (€7,50, luisterduur: 2,5 uur). In mijn webshop kun je het luisterverhaal ook kopen als dubbele-kaart-met-link-erin (15 x 15 cm), om cadeau te geven.
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Eerder verschenen: 



Jongenssprookjes Deel 1

Jongenssprookjes Deel 2

Jongenssprookjes Deel 3

Jongenssprookjes Deel 4

 

‘Maarten en Moustafa – eau de toilette’

‘Maarten en Moustafa – de verboden geur’

‘Maarten en Moustafa – de ringtone’

The Amsterdam Tinkerbells / Tinkerbells uit Amsterdam

Luisterverhaal ‘De gouden engel’ (MP3)





In voorbereiding:



Jongenssprookjes Deel 6

Jongenssprookjes Deel 7
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1) 
 gayle voor: zwarte mannen  ↵



2) 
 gayle voor: bruine mannen  ↵



3) 
 gayle voor: oude, witte nicht  ↵



4) 
 gayle voor: harige moslim  ↵



5) 
 gayle voor: een mooie, zwarte man met een grote pik  ↵



6) 
 gayle voor: een oude man  ↵
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